Piramit serisinin final kitabında, Ayliz'in ve tüm dünyanın karşısında bugüne dek gördükleri en tehlikeli düşman duruyor: Kaos yılanı Apep. 


Gökyüzü Evi'nin yok edilmesinin ardından dünyaya sığınan tanrılar ve tanrıçalar Ayliz'le birlikte en büyük savaşlarını vereceklerdir. İhanetler, sırlar, asırlarca gizlenen gerçekler nihayet gün yüzüne çıktığında herkes kendi payına düşen kaderi yaşayacaktır. 


Ayliz bir yandan ezeli düşmanına karşı açtığı savaşı : kazanmak uğruna Aytun'la birlikte sınırlarını zorlarken 
. biryandan da kendini kara büyünün zalim amâçlarına alet olmuşken bulur. Kaderi değiştirmenin bedelinin ne kadar ağır olduğunu öğrendiğinde dünyayı kurtarırken kendini kurtarmanın da bir yolunu bulabilecek midir? 
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kilerin benden beklentisi her zaman başarılı olacağım yönündeydi. Hiç kimse zorluklarla nasıl başa çıktığımı görmek istemiyordu. 
Herkes kolay yoldan engelleri aşmamı, zafere ulaştığımda yanımda olmayı istiyordu. Kimse benim zafere ulaşırken neler yaşadığımı bilmiyordu. Bilmek de istemiyorlardı zira onları ilgilendirmediğini düşünüyorlardı. Çünkü onları alakadar eden tek şey kazanmamdı. Gerisi mühim değildi. 

Neftis'e duyduğum kin öylesine büyüktü ki bu savaşı kazanacağımı, her şeyin yoluna girip benim istediğim gibi devam edeceğini düşünmüştüm. Daha doğrusu öyle olmasını ümit ederek kendimi kandırmıştım. Oyun içinde oyun olabileceğini düşünmemiş, çevremde olup biten tüm o planların arasında at gözlükleriyle kalakalmıştım. Sadece Neftis'e odaklandığımdan, ondan daha tehlikeli olan Seth'in asıl amacını anlayamamıştım. Onun sinsilikle yürüttüğü planlarını adım adım gerçekleştirmesine yardım etmiş, bilmeden nihai amacına ulaşması için önünü açmıştım. 

Seth, tahtı açık yüreklilikle alacak kadar cesur biri değildi. Bu yüzden beni kullanmış, ben tahta giden yoldaki dikenleri temizlerken kendisi engebesiz bir şekilde ulaşmayı hedeflemişti. Hakkı olmayan bir tahtı istemişti ve bu uğurda her şeyi yapmıştı. Tapınağımda dua eden ve yaşayan onlarca insanı katletmiş, yardımcım Belisa'nın ve diğer hizmetkârların ölümüne sebep olmuştu. Beni ayakta uyutmayı başarmış ve tek dileğinin Neftis'in tahttan inmesi olduğuna hepimizi inandırmıştı. ` 

Ne aptaldım! Ne aptaldık! Hiçbirimiz gerçekleri görememiştik. Gérçi kolay yoldan kendimi suçlayarak bu olayın üstünü örtemezdim. Zira benim aptallığım bir yana, Sethin muazzam planı takdire şayandı. 
Salak yerine koyarak kandırmayı başardığı tek kişi ben değildim. Onun masum olduğuna, eski kötülüğünden arınıp iyi biri olmak istediğine inanan bir diğer kişi de Tanrıların Tanrısı Ra'ydı, O da oğlunun değiştiğine ve Neftis'le birlikte inşa ettiği kirli geçmişinden kurtulmaya çalıştığına kanmıştı. Seth öyle şahane bir oyun sergilemişti ki başta güvenmesek bile onu dinlemiştik. Ona 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güvendiğimde ise herkesin yaptığını yapmış, sırtıma ihanet bıçağını saplamaktan geri kalmamıştı. Gerçi ben Seth'in ihanetle süslediği o bıçakla dünyaya gelmiştim ya, neyse. 

Ben kendisine yazılan kaderde, annesinin karnında üçüncü ayını bile göremeyecek bir bebektim ama Seth kaderimi yaşamama izin vermemiş, beni yaşatmak için yandaşlarına büyü yaptırmıştı. Daha doğmadan beni kara büyüyle lekelemiş, bu uğurda annemin sevgisinin yok olmasına neden olmuştu. 


Her şeyimi elimden alanın Neftis olduğunu düşünmüştüm ama Seth'in de sahip olduklarımı kaybetmemdeki etkisi göz ardı edilemeyecek kadar büyüktü. 
O benden geçmişimi çalmıştı, Neftis ise geleceğimi. 

Yenik bir zaferdi benimki. 


Bağıra çağıra haykıramadığım kazandım sözcüğü dilime pelesenk olmuş, kalpten bir zafere ulaştıramamıştı beni çünkü kazanamamıştım. 

Kazanmıştım da kazanamamıştım... 

Kazanamadıklarım, kazandığım savaşın güzelliğine gölge düşürmüştü. 

Ezeli düşmanım Neftis'ten kurtulmuştum. Onu öldürmemiştim ama ölüm uykusuna yatmasını sağlamıştım. Neftis'in gözünün içine baka baka ettiğim intikam yeminimi gerçekleştirmiş, onun sonunu getirmiştim. Bir daha asla açamayacağı gözlerinin en son gördüğü yüz, sahip olduğu her şeyi elinden alan kadına aitti. Onun benden eksilttiği ne varsa katbekat fazlasını ondan almıştum. Tacını, tahtını, aşkını... Bu üçü, Neftis'in her bir zerresiydi ve ben hepsini teker teker ondan koparmıştım. 


Bu düşüncelerle mutlu olduğum her saniyenin ardından bir düşmanımdan kurtulurken yerine yenisinin eklendiğini hatırladığımda mutluluğuma gölge düşüyordu. Çünkü Neftis nerede ne yapabileceğini belli eden bir kadındı ama Seth, ondan çok daha sinsiydi. Seth'e duyduğum tüm öfke kendini yeniden belli ederken aynada gördüğüm gözlerim kanlanmıştı. 


Henüz sabahın erken saatleriydi. Gece güneşi batmış, yerini mavi gökyüzünü süsleyen aya bırakmıştı. Dudaklarım cılız bir gülümsemeyle şekillenirken bu tezat karşısında ne tepki vereceğini kestiremeyen mimiklerim kendine en kolay yolu seçerek tepkisiz kaldı. Gözlerim aynanın önündeki konsolda duran kraliçelik tacına kaydığında başımı hafifçe yana yatırdım ve yeniden düşüncelerimin esiri oldum. 


Neftis'in ebedi uykuya yatmasının ve Seth'in ihanetini öğrenmemin üzerinden neredeyse bir gün geçmişti. O andan şu ana nasıl geldiğim sorulacak olursa, saatler hem geçmek bilmedi hem de su gibi akıp gitti diye cevap verirdim. 
Olan biten karşısında zaman kavramım bile şaşmıştı. 

Seth çölün ortasında, o savaş meydanında, kaos yılanı Apep'i çağıracak büyüyü tamamladığında geri dönüşü olmayan hasarlar almışuk. Gökyüzü Evi'nin tamamı, çağrıya kulak asan Apep tarafından gözümüzün önünde yerle 


bir edilmişti. Geçen hafta Apep'ten aldığı saldırıyla güçsüz düşen Ra, Neftis'in 
8 


Ninova 


komutlarıyla odasından dışarı çıkamadığı için ne Apep'in gelişini engelleyebilmiş ne de kendini koruyabilmişti. Gökyüzü Evi, içindekilerle birlikte yok edildiğinde Tanrıların Tanrısı Ra da oradaydı ve onun kaybı, tüm tanrıların kalbinden asla yeri dolmayacak bir parçayı eksiltmişti. Ra'ya hiçbir zaman bir şey olmayacağına kendimi öyle inandırmıştım ki geçen yirmi dört saatte kendimi onun öldüğüne ikna etmem mümkün olmamıştı. Neftis'in Ra'dan kurtulma planı amacına ulaşmıştı ama o, sonucunu hiçbir zaman göremeyecekti. 

Gökyüzü Evi gözümüzün önünde yok olduğunda tüm tanrılar ve tanrıçalar kaybettikleri evleri için ağıt yakmış, yaratıcılarının ölümünün yasını başlatmışlardı. Kendini ilk toparlayan Tanrı Anhur yanıma gelmiş ve neler olduğunu sormuştu. O an hissettiğim acının büyüklüğü dilimi bağlamıştı ama yine de dudaklarımdan bu işin mimarının adı dökülmüş, Anhur'un olanları anlamasına yardımcı olmuştu. Yanımızdan Seth'e gitmek için ayrılmış ama eli boş dönmüştü. Çünkü ortada ne Seth ne de Neftis vardı... 

Odanın kapısı açıldığında bakışlarım oraya kaydı ve bana doğru gelen Simge'yi gördüm. Bugün diğer günlere göre daha çok makyaj yapmıştı ama yaklaştıkça bunun sebebinin göz altlarındaki morlukları kapatmak için olduğunu anladım. Anlaşılan o ki dünden beri uyuyamayan tek kişi ben değildim. 

“Günaydın. Nasılsın?” 

Kaşlarımı kaldırıp, “Sence nasılım?” diye sorduğumda dudağını dişledi. 
“Tamam, sormadım say,” dedi. Artık bana nasıl olduğumu sormaması gerektiğini öğrenmeliydi. Yüzündeki tedbirli ifadeyi gördüğümde aklında uzun uzadıya düşünülmüş ancak dile dökmekten çekindiği düşünceler olduğuna emindim. Alacağım cevaptan endişe etsem de bu hâline neyin sebep olduğunu öğrenmek zorundaydım. 


“Bir sorun mu var?” 


Başını olumsuz anlamda salladıktan sonra odayı incelemeye başladı. Sanırım buraya daha önce hiç girmemişti. Merakli bakışları Neftis'in yatağında, çalışma masasında, balkonunda ve tahtında gezinirken bir yandan da “Sorun yok. Sadece buraya adapte olmaya çalışıyorum. Daha önce hiç piramitte kalmamıştım,” dedi. “Aytun, beni buradan olabildiğince uzak tutmaya çalışırdı. 
Hatta sırf uzak durayım diye beni eğitim için ülke dışına göndermişti.” 


Sürekli yaşanan kaotik olaylardan ötürü mesleğini yapmaya zaman bulamamış olsa da Simge başarılı bir doktordu. Eğer bir gün her şey bizim lehimizde sona ererse mesleğini yapmak istediğini biliyordum. 

“Evet, ben de,” dedim ve tıpkı onun gibi odayı süzdüm. Eskiden Neftis'e ait olan bu oda artık benimdi ve eğer kraliçe olduysam tapınağımda değil, burada yaşamam gerekiyordu. Aslında dün geceyi, Neftis'in kokusunun bile henüz çıkmadığı bu odada geçirmek yerine kendi odamda geçirmeyi yeğlerdim ama tahta göz diken bir tanrı olduğu için piramidi boş bırakmanın doğru olmayacağına kanaat getirmiştim. Bu yüzden de herkesle birlikte buraya gelmiştim. Dün 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gece bir saniye bile gözümü kırpmadığım için eşyaların Neftis'e ait olmasını umursamamıştım ama burada kalmaya devam edeceksem eşyaları değiştirmem gerekiyordu. En başta da yatağı... Tüm geceyi rahatsız bir koltukta geçirmek ilk tercihim olmazdı. 

Simge de benimle aynı düşüncede olmalıydı ki yüzünü ekşiterek, “Hizmetkârlarına, eşyalara el atmalarını söylemelisin,” dedi. 

Dudağımı dişlerken yavaşça başımı salladım. “Şu anda yeni eşyalar düşüneceğim son şey olmalı ama haklısın. Bu oda her şeyiyle Neftis'e ait...” dedim yüzümü buruşturarak. Dünden beri herkesten kaçmak için kendimi içine tıktığım bu oda Neftis'indi. Her an bir yerden çıkıp hizmetkârlarına emir verecekmiş gibi hissediyordum. Bu yüzden en kısa zamanda onu hatırlatan tüm eşyalardan kurtulmam gerekiyordu. 


Simge, “Neftis'e aitti,” diyerek cümlemi zevkle düzeltti. “Artık Mısır kraliçesi sensin. Bu yüzden de bu oda senin.” 


Benliğime yüklenen bu yeni sıfatı kabullenmem zaman alacaktı ama Simge, kraliçeliğime çoktan adapte olmuşa benziyordu. Tanrıça olduğum ilk zamanlarda da yeni kişiliğimi tıpkı şu anki gibi hemen kabullenmişti. Sanırım benimseme konusunda ondan ders almalıydım. Her gün yeni bir sıfatla güne başladığım için epey yardımı dokunabilirdi. 

“Keşke tapınağımda kalabilsem,” diyerek iç geçirdiğimde kaşları çatıldı. 

“Ülkenin merkezi dururken tapınağında kalan bir kraliçe, halk tarafından hoş karşılanmaz. Ayrıca piramidi boş bırakırsan tahtı ele geçirmek isteyen Serh'e davetiye vermiş olursun.” 

Dünden beri bu cümlenin türevlerini kaç kez duyduğumu sayamamıştım. 
Herkes el birliğiyle beni kendime getirmeye çalışıyordu fakat alışma sürecini hızlı tamamlamayı başaramıyordum. Ben alışkanlıklarına bağlı birisiydim ve kolay kolay kopamıyordum. Tapınağım da o alışkanlıklarımdan biriydi. Bu dünyada nefes aldığım her yer aslında bir başkasına aitti. Başkalarının misafiri olarak geçirdiğim günlerin aksine tapınağım sadece bana ait bir alandı ve orayı şimdiden özlemiştim. 

“Biliyorum ama şu an yeni eşyalarla uğraşacak hâlde değilim. O yüzden tapınağımdaki yatak odamı buraya taşımalarını söyleyeceğim,” dedim en azından kendimi az da olsâ avutacak bir yol bulduğumda. 


“Aslında, eğer istersen odayı senin için dekore edebilirim. Hem böylece biraz kafam dağılmış olur. Dikkatimi başka şeylere vermek benim için iyi olabilir. Boş durduğumda yaşanabilecek şeyleri düşünmekten kafayı yiyecek gibi oluyorum.” 


Derin bir nefes aldım ve Simge'nin buruk gülümsemesinin altında yatan gerginliği fark ettim. Kafasından yüzlerce felaket senaryosu geçtiğine emindim ve her ne kadar inkâr etmek istesem de bu ihtimaller beni de en az onun kadar sarsıyordu. Kafasını dağıtmaya yarayacak bir uğraşa ihtiyacı vardı ve eğer 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bu oda düzenleme işiyle kaygılarından sıyrılacaksa seve seve izin verirdim. En azından biri normale dönerdi. 


“Nasıl istersen,” diyerek izin verdiğimde gözleri ışıldadı. Bu heyecanı ufaktan ürkmeme neden olmuştu, kaşlarımı çatarak konuşmaya devam ettim: “Ama çok abartma lütfen. Artık zevkimi biliyorsun. Ne kadar sade, o kadar iyi. 
Lütfen aşırıya kaçma.” 

Simge uyarıma aldırış etmeden dişlerini göstererek gülümsedi. “Sen hiç merak etme. Tam sana layık bir oda olacak. > 


“Teşekkür ederim.” 


“Şey...” dediğinde yeniden ona döndüm. Çekingen bir ses tonuyla devam ettirdi cümlesini: “Şeyden bir haber var mı?” 


“Neyden?” dedim en son duymak istediğim ismi zikretmemesini umarken. 


“Seth'ten?” 


“Hayır, yok. Muhafızları ülkenin dört bir yanına gönderdim ama ne ondan ne de Neftis'ten iz var.” 

“Peki, Dimitri?” 

Duyduğum isim karşısında var gücümle dişlerimi sıktım ve cümlenin öznesinin tüylerimi diken diken edişini seyrettim. Seth tarafından yanıma sokulan hain, son birkaç ayda bana herkesten daha yakın olan yegâne kişiydi. Beni korumaya ant içen, benim için her şeyi yapacağını söyleyen Dimitri alttan alttan kuyumu kazmıştı. Dünden beri kalbime kıymıklarını asıl batıran şey, Seth'in yaptıklarından ziyade Dimitri'nin ihanetiydi. Ona güvenmiştim. Gözlerimin önünde Kral Samuel'i öldürmesini bile unutmuş, her şeyi göz ardı ederek Dimitri'nin samimiyetine inanmıştım. 


Bana gerçekten yardım etmek istediğine, sadık olacağına ikna olmuştum ama o ne yapmıştı? Bana oyun oynamış, arkamdan iş çevirmişti. Bana yardım ediyor gibi gözükürken bile her şey, asıl efendisi Seth içindi. Güzel rol yapmıştı. 
Yalanlarından utanmadan, gözümün içine baka baka hatasız bir oyun oynamıştı. Seth için beni kullanmıştı. Hatta bu uğurda bana karşı hisleri olduğunu söyleyerek beni öpmüştü. Hepsi kafamı karıştırmak içindi ve ben bunları şimdi anlıyordum. 


Kime güvensem, kime inansam bana ders olmuştu. Bana ihanet eden herkes, bir daha kimseye güvenmemem gerektiğini öğretip gitmişti. Dimitri de onlardan biriydi. 

“Ondan da haber yok,” dedim ve tacımı alıp saçlarımın üzerine ustaca yerleştirdim. Henüz taç giyme töreni gerçekleşmediği için kraliçelik tacı yerine tanrıça tacımı takmaya devam ediyordum. 


“Dimitri'den hep şüphelenmiştim ama bu kadarı benim bile aklıma gelmemişti.” 
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“Sana da Ayliz'e de kimseye güvenmemeniz gerektiğini bir türlü öğretemedim.” diyerek odaya giren Aytun kollarını göğsünde kavuşturdu. Yakıcı gri gözleri doğrudan üzerime sabitlenirken, “O adamdan hiç hazzetmediğimi söyleyip durdum ama kimse beni umursamadı,” dedi. Pekâlâ, sanırım gözlerinden ateş çıkarabiliyor olsaydı bunu kesinlikle üzerimde denerdi. 

Simge, ikizinin sözlerine karşı kendini savunmak için, “Dimitri'yi ben de sevmiyordum. Hatta bu yüzden onu Çember Rahiplerine götürdük ama Ayliz'e ettiği bağlılık yeminini bozacağını düşünmüyordum.” dedi. 

Yaptığı boş bir savunmaydı çünkü Aytun'un derdi onunla değil, tamamen benimleydi. Dimitri'ye karşı sarf ettiği her lafı ağzına tıkmış, onun bana olan sadakatinden söz ederek yardımcımı korumuştum ve şimdi öğrendiklerimiz yüzünden Aytun, ona karşı savunduğum her anı burnumdan getirmeye yemin etmiş gibiydi. Dünden beri her an Dimitri'yle ilgili laf sokuyor, sürekli kendi haklılığından söz ediyordu. 

“Şeytanla pazarlık yapan birinin yeminlerini tutacağını düşünmen senin aptallığındı, kardeşim.” 

Simge'nin dudaklarının şaşkınlıkla açıldığını görmesem de hissettim. “Pardon ama ben neden aptal oluyorum? Hiçbirimiz Dimitri'nin Ayliz'e ihanet edeceğini aklımızdan geçiremezdik. Ayliz'in Kader Sarmalı'nda kaldığı süre boyunca Dimitri kendi hayatını umursamadan Ayliz'i aramaya gitmişti. Her zorlukta Ayliz'in yanında olmuşken onu nasıl sorgulayabilirdik ki?” 

Aytun, içinde Dimitri'ye övgü taşıyan cümleleri duyduğunda çenesini sıktı ve az evvel bana attığı öfkeli bakışları bu kez bu cümlelerin mimarına attı. Karşısında başka biri olsaydı boğazına sarılacağından emindim. 

“Bence o süreçte Ayliz'i aramaya gitmemiştir, Seth'in yanına gidip planlarını nasıl hayata geçireceklerini konuşmuşlardır. O adamı ilk gördüğüm andan itibaren gözüm tutmamıştı ama size sözümü dinletemedim,” dedi ve bana döndü. “Siz bana değil, ona inanmayı seçtiniz.” 

Gözlerimi devirdim ve “Aytun, derdinin benimle olduğunu hepimiz biliyoruz. O yüzden çoğul konuşarak başkalarını da yargılamana gerek yok,” diye çıkıştım. 

Evet, Dimitri'ye güvenerek hata yapmıştım. Evet, Aytun'u dinlemeyerek hata yapmıştım. Suçumu kabul ediyordum ama bu konu her fırsatta önüme tekrar tekrar getirilmemeliydi. 

“O adamı sevmiyorum, dediğimde hislerime güvenmeli ve yanından göndermeliydin.” 

“Evet, yapmam gereken buydu ama ona güvendim. Evet, bu yüzden aptalım ama şu anda Dimitri'nin ihanetinden çok daha büyük sorunlarımız var. 
Burada seninle eski yardımcım hakkında akşama kadar tartışmak isterdim ama yapmam gereken bir görüşme var," dedikten sonra başımı yere eğdim ve ikisine de bakmayı reddederek hızla odadan çıktım. Dimitri'nin yaptıkları bir an 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olsun aklımdan çıkmıyordu ama sürekli olarak aynı şeylerin önüme konması öfkemi körüklüyordu. Seth'in ihaneti, Dimitri'ninki kadar ağır gelmemişti. 

Arkamda adım sesleri işittiğimde başımı çevirmeden yürümeye devam ettim. Gelenin kim olduğunu biliyordum. 


Aytun, “Ayliz!” diye seslendiğinde onu duymuyormuş gibi davrandım. Adımı bir kez daha tekrarladığında da tavrımı değiştirmedim ama bu defa beni kolumdan tutarak kendine çevirdi. 


Azarlarcasına, “Neden durmuyorsun?” diye sordu. Birinin duyma ihtimalini hesaba kattığından dolayı sesini yükseltmiyordu ama bağıracak kadar öfkeli olduğunu biliyordum. Dimitri'yle alakalı gerçekleri öğrendiğimizden beri etrafta canlı bomba gibi geziyordu. Düşüncelerini anlıyordum ama sinirini çıkaracağı kişi ben olmamalıydım. 


“Yetişmem gereken bir toplantı var,” diyerek kolumu kurtarmaya çalıştığımda tutuşunu sıkılaştırarak beni engelledi. 

“Lider olarak toplantıya ben de katılacağım ama kimse bir yere kaçmıyor. 
Birkaç dakika beni dinleyebilirsin.” 

“Seni her zaman dinleyeceğimi biliyorsun ama konuştuğun zaman ağzından Dimitri'nin isminden başka bir şey çıkmıyor.” 

Gözleri kısılırken tok ve buyurgan bir sesle, “Niye buna bu kadar bozuluyorsun? Niye bu kadar öfkelisin?” diye sordu. O kadar yakınımdaydı ki kirpiklerinin titrediğini görebiliyordum. | 

Hayret içinde, “Niye mi öfkeliyim? Aylarca Dimitri'yle dip dibeydim, Aytun. Onu o tapmağa sokan da Belisa'yı öldürmesine sebep olan da benim, farkında mısın?” dedim. 


Yavaşça dudaklarını ıslattı ve şüpheyle, “Bence bu öfkenin altında başka bir şey var,” diye devam etti. O kurnaz kafasında neler kurduğunu bilmiyordum ama kendince saçma sapan bir kanıya vardığına adım kadar emindim. 

“Ne olabilir? Yardımcım diye seçtiğim adam, Seth'le iş birliği yapıp beni ayakta uyuttu. Her adımımı ona anlattı. Tahtı almam için bana yardım ederken aslında Seth'e hizmet ediyordu. Eğer onlara kanmasaydım şu an Apep diye bir derdimiz olmayacaktı. Dünyanın sonu gelecek ve dolaylı yoldan da olsa tüm suçlu benim,” diye bağırdığımda çoktan gözlerim dolmuştu. Ağlamamak, o yaşın dökülmemesi için gözlerimi kırpıştırdığımda Aytun da sesli bir hefes aldı. Kolumu tutan elleri sırtıma kayarak beni bedenine bastırdığında dudağımı dişledim ve beline sarıldım. 

“Üzerine geldiğim için özür dilerim, sarışın. Olanlar senin suçun değil. 
Seth, Ra'yı bile kandırabildiyse senin yapabileceğin bir şey yoktu. Apep konusuna gelirsek...” deyip derin bir nefes aldı. İkimizi de telkin etmek için, “Halledeceğiz,” diyebildi sadece. 

Sesi az öncekine nazaran daha yumuşak çıkıyordu. Sanırım dünden beri ne kadar üstüme geldiğini yeni fark ediyordu. Öfkesini ve benimle zıtlaşmasını 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anlayabiliyordum. Sonuçta onca ay düşmanıyla yan yana duran bendim ve aslında tüm endişesi bana zarar verilmesi ihtimaliydi. 

Yutkundum ve “Nasıl halledeceğiz, Aytun?” diye sordum. 

“Bugüne kadar neleri halletmedik, Ayliz...” diyerek moralimi yükseltmek için gülümsedi. “Diğer zorlukların üstesinden geldiğimiz gibi bunu da atlatacağız.” 

Başımı salladım ancak karamsar düşüncelerin etkisinden kaçamadım. “Bu diğerlerine benzemiyor.” 

“Her zaman bir yolu vardır. Tek yapmamız gereken o yolu bulmak, güzelim.” Geri çekilip gözlerimin içine derin derin baktı. “Haydi, toplantıya gidelim. Tüm tanrılar seni bekliyor.” 

“Sen de mi geleceksin?” diye sorduğumda kaşlarını kaldırdı. 


“Beni görevimden azletmediysen hâlâ ülkenin lideriyim ve böyle önemli bir görüşmede bulunmak zorundayım. Ama ben senden memnun değilim, ülkeyi yönetemiyorsun dersen de kraliçemin hükmü karşısında boynum kıldan ince. 
Kılıcımı teslim edip giderim.” Yüz ifadesi ciddiydi ama sesindeki gizli alaycılığı sezebiliyordum. 

“Hımm,” dedim tıpkı onun gibi ciddi bir tavırla. “Seni azledersem nereye 


gideceksin? Hem de kılıçsız.” 
“Çok uzak diyarlarda bir sevgilim var. Beladan uzak duruyor, sakin sakin 


evinde oturuyor. Onun yanına giderim. Bir sorun olursa da o beni korur artık.” 

“Bak sen!” dedim karnını çimdiklerken. “Kimmiş o kadın?” 

Aytun dişlerini göstererek güldü ve ellerini yanaklarıma çıkardı. “Sensin. 
Hep sendin,” dedi. 

“Peki, hep ben mi olacağım?” 

Başını sallarken dudaklarından dökülen cümleler âdeta bir yemindi. “Hep ve sadece sen.” 


Gri gözlerinin içi zehir zemberek bir aşkla bezenmişti. Bu aşk, bana kendimi güvende hissettiriyordu. Bazen sadece onun gözlerine hapsolmak, her şeyden ve herkesten kaçarak sonsuza dek orada yaşamak istiyordum. Çünkü şu dünya üzerinde bana ihanet etmeyeceğine emin olduğum biri varsa o da hiç şüphesiz Aytun'du. Hata yapabilirdi, beni üzebilirdi, canımı yakabilirdi. Ama beni sırtımdan bıçaklamazdı. Sırtımda gezdireceğim hiçbir biçak onun adını taşımazdı, biliyordum. 


Başparmağı dudak kenarlarımda tehlikeli bir gezintiye çıktığında, “Sen bana asla ihanet etmezsin, değil mi?” diye sordum. 

Sorumdan memnun olmayarak kaşlarını çattı. Onu sorgulamamdan hoşlanmamıştı. Öyle ki bir anlığına beni tersleyeceğini bile düşündüm ama beni şaşırtarak gülümsedi. Gülümsemesi yuva gibiydi. Çocukken ısınmak için yanına sokulduğum o sıcacık soba kadar rahatlatıcıydı. 
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“Herkese her şeyi yaparım ama senin...” deyip yanağımı sıktı. “Senin benden göreceğin yalnızca güzel şeyler olur. Sana asla ihanet etmem.” 

Minnet içinde, “Teşekkür ederim,” dedim. Kalbim öyle rahatlamış, öyle hafiflemişti ki bu hissin tarifi yoktu. Her defasında birilerinden kazık yiyerek alaşağı edilirken, kuşku duymadan yaslanacağım birine ihtiyacım vardı. 

Aytun'a güvenmiştim ve o, bu güveni boşa çıkarmayacak yegâne kişiydi. 

“Sonsuza kadar seninle baş başa kalmak istiyorum ama gitmemiz gereken 


bir toplantı var,” diyerek bizi yeniden gerçekliğe döndürdüğünde başımı salladım ve toparlandım. 


Neftis'in büyük görüşmeler için kullandığı toplantı salonuna girdiğimizde doğruca bana ayrılan yere, masanın başına geçip oturdum ve gözlerimi etrafımdaki tanrılara çevirdim. 


Gökyüzü Evi'nin yok olmasından sonra savaş meydanında bulunan tüm tanrı ve tanrıçalar piramide sığınmıştı. Artık dönebilecekleri evleri olmadığı için onlara piramitte kalabileceklerini söyleyerek buraya gelmelerini istemiştim. Tabii, bu tanrıların arasında savaşta Neftis'in tarafını tutanlar da vardı. 
Olanlardan sonra hiçbirine sırt çevirmemiş, kimsenin ne yapacağını bilmediği şu zamanda yanlarında olmayı tercih etmiştim. 


Konuşmayı nasıl başlatacağımı tam bilemediğim için, “Umarım hepiniz odalarınızda rahatsınızdır,” dedim ve bir yerden söze girdim. 

Seshat nazik bir dille, “Bizi ağırladığınız için minnettarız, tanrıça,” dedi ancak hemen sonrasında yanlış bir şey söylemişçesine kaşlarını çattı. “Yani kraliçe,” diyerek düzelttiğinde gözleri endişeyle beni süzdü. Ona ters bir tepki vermemden çekindiğini anladığımda rahatlaması için gülümsedim. Daha ben bile kraliçe olduğumu kabullenememişken onlardan alışmalarını bekleyemezdim. 
Kaldı ki sıfatlarla kafayı bozmuş biri değildim. 

“Lafı bile olmaz. Kendi eviniz gibi değildir tabii ama yine de rahatınız benim için önemli.” 

Seshat'ın minnettar gülümsemesine aynı şekilde karşılık verirken Anhur'un bariton sesi tüm odayı içine alan bir kasırga gibiydi. 

“Şu an rahatlık düşünecek hâlde değiliz, kraliçe. Önümüzde yatağımızın yumuşaklığından daha önemli bir sorun var.” Savaş tanrısı hep böyle sert miydi, diye içten içe sorguladım. “Elbette öyle, Anhur ama...” diye kendimi açıklarken Anhur sözümü kesti. 


“Aması yok!” diyerek sertçe çıkıştı. “Saldırı anında Gökyüzü Evi'nde olmadığımız için şanslıydık ama Apep her an yeryüzüne gelip dünyayı yok edebilir. 
O zaman nereye kaçacağız? Bir plan yapmalıyız.” 

Önüne gelip geçen ne varsa yok edecek öfkesini suskunlukla karşıladım. 
Ona aynı şekilde karşılık verirsem hararetli bir tartışmanın içine düşmemiz kaçınılmaz olurdu. 
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Hathor korku ve ümitsizlik içinde, “Apep'in karşısında duramayız. Onu durdurmak için yapabileceğimiz hiçbir şey yok,” dedi. Yüzünde her zaman yer alan canlı ifadesinin esamesi bile okunmuyordu. Gerçi diğerlerinin de önden pek bir farkı yoktu ya, neyse... 

Anhur'un öfkesinin yönü bu defa doğrudan tanrıçaya kaydı. “Teslim mi olalım yani, Hathor? Ne istiyorsun?” 

“Elimizden gelen başka bir şey var mı? Eğer teslim olursak canımızı bağışlayabilir.” 

“Canımızı bağışlamak mı? Yaşamak için zalim bir yılana mı yalvaracağız? 
Senin gururun nerede?” diyerek tiksinircesine Hathor'ı süzdüğünde kimse araya girmemişti. Sanırım kimse Anhur'un öfkesiyle karşı karşıya kalmak istemiyordu. Kendi içimizde çatışmanın bize faydası dokunmazdı. 

“Gururla kibri karıştırmamanı öneririm, Anhur. Babamız bile Apep'e karşı koyamadıysa biz ne yapabiliriz?” 

Hathor ve Anhur sonsuz döngülü bir kavgaya tutuşmak üzereydi ve gördügüm kadarıyla kimse onları durdurma eyleminde bulunmayacaktı. Bu nedenle söze girerek her iki tarafı da yatıştırmak için yumuşak bir sesle, “Lütfen sakin olun. Bugün toplanma amacımız kutsal rahibin bizimle konuşmak istediği şeyler olması. İsterseniz önce onu dinleyelim,” dedim. 

Ra'nın birden fazla rahibi vardı ancak onlardan yalnızca bir tanesi yeryüzünde görevlendirilmişti. Ra'nın dünyadaki gözü kulağı olan bu rahip, diğerleri gibi Gökyüzü Evi'nde hayatını kaybetmemişti. Dün gece Ra'nın ölümünün ardından benimle iletişime geçmiş, sabahın erken saatinde herkesle görüşmek istemişti. 


Rahip ayağa kalkarak masanın diğer ucuna, tam karşıma geçti. Odada bulunan tüm tanrı ve tanrıçaları selamlarcasına gözlerini üzerlerinde gezdirdikten sonra çatallaşmış sesiyle konuşmaya başladı: 

“Yaradılışın ilk gününden bugüne kadar sakındığımız, ihtimalinden bile uzak durduğumuz o olay başımıza geldi. Tanrıların tanrısı artık aramızda değil. 
Kaos yılanının hain saldırısı sonucunda hayatını kaybeden babamızın ruhunun sonsuza dek huzurlu kalmasını diliyorum. Cenaze törenini yapacağımız bir beden olmadığı için çok üzgünüm. Yüce Ra, kendine yakışan şekilde aramızdan ayrılmalıydı.” Sustu ve derin bir nefes aldı. “Bizim yapabileceğimiz tek şey, Apep'in yeryüzüne ulaşmasını engellemek.” 

Anhur elini masaya vurdu ve rahibin dikkatini kendi üzerine çekti. “Yüce Ra'nın bedeni olmasa dahi cenaze töreni yapılmak zorunda. Ona ve tüm halkina bunu borçluyuz.” Gözleri bana döndüğünde destek beklediğini, bu töreni 

rçekten yapmak istediğini anladım. İşin aslı, ona hak veriyordum. Ansızın “dan ayrılan tanrıların tanrısı, hak ettiği gibi bir cenaze töreniyle anıl-İd, 
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“Bence de,” diyerek onun fikrini desteklediğimi belirttim. Diğerlerinin de başını sallamasıyla bizimle aynı düşüncede olduklarını anladım. 

Rahip teker teker duyduğu onaylama sözcüklerine karşılık kaşlarını çattı ve “Cenaze töreni için bedeni olmak zorunda. Bedeni olmadan seremoniyi düzenleyemeyiz,” dedi. 

Maat başını reddedercesine salladı ve rahibe katılmadığını belirtti. “Sizi anlıyoruz, rahip ama içinde bulunduğumuz durum normal bir törene müsaade etmese bile biz görevimizi yerine getirmek istiyoruz. Bizim ve halkımızın, tanrıların tanrısına veda etmeye hakkı var. Dualarımız ve ritüellerimiz sayesinde en azından ölümden sonraki yaşamında huzur bulmasını sağlamalıyız. Nef- 


tis, onun babamız olduğunu unutarak iradesini elinden almış olabilir ama biz unutmadık ve unutmayacağız.” 


Rahip, herkesin kesin duruşu karşısında cenaze törenini kabul etmekten başka çaresi olmadığını anlayınca başını eğerek onayladı. “Tören için gerekli ayarlamaları yapacağım ama şu an Apep'i durdurmaya odaklanmalıyız.” 

Maat, “Bunu nasıl yapacağız, rahip? Apep çoktan geldi,” diyerek durumu en basit şekilde özetlemişti. 

“Hayır, gelmedi. Apep hâlâ gökyüzünde,” deyip bana döndü. “Nefts'in çağırma büyüsü kaç aşamalıydı?” 

“Üç.” 

“Öyleyse tam formuna ve gücüne kavuşması için üç haftası var. Apep, gökyüzünde gezen ve güneşi yok etmek isteyen bir yılan. Onun evi gökyüzü. Yüce Ra ile senelerdir verdiği savaş onu zayıf düşürdü. Yaratıldığı formuna kavuşması büyüyle bağlantılı olarak üç hafta sürecek. Ancak o zaman yeryüzüne gelebilir.” 

Söyledikleri zihnimi bulandırmıştı. “Nasıl yani?-Çağırma büyüsü yapıldı ve Apep kendini gösterdi.” 

“Ra'nın gizli adı âçığa çıktığında Neftis bunu kullanarak birkaç gece boyunca Ra'nın, Apep'e saldıramamasını sağladı. Apep geri püskürtülemediği için zaten Gökyüzü Evi'nin yakınlarında geziyordu. Çağırma büyüsü onu güçlendirdi. Ra ise Neftis'in komutlarıyla odasından çıkamadığı için ona karşı koyamadı ve yok oldular. Apep bir lanet. Gece güneşi de bunun kanıtı.” 

Aytun, “Ne olacak peki? Apep'in yeryüzüne gelmesine üç hafta varsa ne yapacağız?” diyerek herkesin aklındaki soruyu dile getirdiğinde Anhur'un onaylayan bakışlarla onu süzdüğünü fark ettim. Dikkatle ona bakarken aklından ne geçtiğini bilmiyordum ama epey düşünceli görünüyordu. 

“Neftis, Apep'i kendi istekleri doğrultusunda yönetmek istiyordu. Apep'i başına buyruk bir şekilde yeryüzüne salmayacaktı. Bu yüzden büyüyle kendini Apep'in efendisi yaptı.” 

Seshat, “Ama Neftis öldü. Yani ölüm uykusuna yattı,” deyip sorarcasına baktığında onu başımla onayladım. 
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Rahip, “Bildiğim kadarıyla çağırma büyüsünü tamamlayan Neftis olmadı, değil mi, kraliçe?” diye sordu. 

“Hayır. Büyüyü Seth tamamladı,” diye yanıtladım. 

“Öyleyse Seth, Apep'e efendilik edecek.” 

Anhur şaşkınlıkla, “Ne yani, Seth kaos yılanını evcil köpeği mi yaptı?” diye sorduğunda başımı ellerimin arasına alıp ovuşturdum. Artık her şey çok fazla geliyordu. 

“Öyle de denebilir. Apep, Seth'in emirlerine itaat etmek zorunda.” 

“Seth'in Apep'le ne işi olabilir ki?” diyen Hathor, bana döndüğünde Anhur'un da desteğini almıştı. 

“Evet, dün Seth'in adını verdin ama orada ne olduğunu bilmiyoruz.” 

Dünden beri yaşananların şokunu atlatamadığımız için onlara Seth'in hainliğinden bahsetmeye zaman bulamamıştım. Bu yüzden hepsinin yüzündeki merakı anlayabiliyordum. 

“Seth, hepimize oyun oynadı. Özellikle de Ra ile bana. Tahtı almam için bana yardım edeceğini söylemişti ama tahtı kendisi için istiyordu. Kehanette Neftis'i benim yeneceğim söyleniyordu. Seth, tahtı alacağıma inanıyordu ve bu yüzden ben Neftis'le savaşırken ikimizin de güçsüz düşmesini bekledi. Amacı, ikimizden de kurtulup tahtı ele geçirmekti. Ben Neftis'i uyuturken Seth'e, Apep'i durdurmasını söyledim ama o büyüyü devam ettirdi. Elinden son anda kaçtım. Onun amacı da Neftis'inkinden farklı değil. Apep'in yeryüzünü yok etmesini istiyor. Böylece tamamen kendine ait bir krallık kuracak ve her şeye hükmedecek.” 

Düşmanımızın hain planlarının yıkıcı kasırgası odadakileri etkisi altına aldığında kimsenin yüzünde şaşkınlık ya da itiraz belirtisi göremedim. Seth, tam da ondan beklenen hareketi sergilemişti ve yaptıklarıyla kimseyi yanıltmamıştı. 

Öfkeyle, “Zaten senelerdir çölde kendi krallığını yönetiyordu,” diyen Maat ellerini yumruk yaparak masaya vurdu. 

“Neftis'in gölgesinde kalan bir krallık... Seth'in amacı sadece Mısır tahtıydı ama Neftis'in planı, ona ilham kaynağı oldu. Şimdi elde edebileceği tüm tahtları istiyor. Bu yüzden de Apep'i kullanacak.” 

“Lanet olsun!” 

“Onu durdurmak zorundayız.” 

“Evet ama asıl soru, nasıl?” diyen Hathor, merakla rahibe döndü. 

“Onu durduracak tek şey güneş mızrağıydı ama mızrak, Gökyüzü Evi'yle birlikte yok oldu.” 

“Başka bir yol olmak zorunda.” 

Rahip bilmiyorum dercesine omuz silkti ve hepimize dikkatle baktı. “Bulmalısınız. Apep yeryüzünü yok etmeden önce üç haftanız var. Hem kısa hem de uzun bir süre.” 
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“Keşke babam burada olsaydı.” 


“Bugün sizinle konuşmak istediğim asıl konu, Yüce Ra'nın yokluğunda yeni düzenin nasıl olacağı... Ölmeden birkaç hafta evvel bize verdiği emirler doğrultusunda Tanrı Anubis, Amenta'daki Ölüler Mahkemesi'nin nihai başyargıcı olmuştur. Osiris'in yokluğunda ordusuyla hem ölülere rehberlik edecek hem de onları yargılayacak.” Anubis'e bakarak konuştuğunda gülümsedim. 

Ölüler Mahkemesi'ni devam ettirebilecek en doğru kişinin Anubis olduğuna şüphem yoktu. Asırlardır yargılanmayan, sırasını bekleyen ölülerin nihai yaşama ulaşabilmesi için ona ihtiyaç vardı. 

“Mısır tahtının kraliçesi olarak sizi seçti, Tanrıça Ayliz. Bundan sonra vaktiniz yettiğince tahtta siz oturacaksınız. En kısa zamanda bir taç giyme töreniyle kraliçeliğinizi halka duyurmalısınız,” diyerek bana döndüğünde başımı sallayarak onayladım. Ne yapmam gerektiğini zaten biliyordum ama ortada Apep gibi büyük bir sorun varken törene vakit ayırabilir miydim, bunu bilmiyordum. 
Daha doğrusu şu anda önceliğim değildi. 

“Yüce Ra'nın son emri ise bundan sonra tanrılar konseyinin başına geçecek olan tanrı ile ilgili... Tanrıların Tanrısı ünvanı yalnızca ona aitti ve seçtiği kişi bundan sonra Ulu Tanrıça olarak adlandırılacak. Yüce Ra'nın yerini dolduramaz fakat tüm tanrıların ona biat etmesini ve sözünü dinlemelerini istedi.” 


Seshat çenesini dikleştirerek gözlerini kıstı. “Tanrıça mı? Kim olacak?” 

Aytun'un delici bakışlarını hissettiğimde ona döndüm. Gözlerinde bariz belli olan soru işaretleri vardı ve o sorulardan birini yakalayabilmiştim. Ra'nın beni seçtiğini düşünüyordu. Böyle bir ihtimal mümkün olabilir mi diye kendimi sorgularken rahibin tok sesi odada bomba etkisi yaratmıştı. 

“Adalet ve Doğruluk Tanrıçası Maat. Yüce Ra, yerine geçmeniz için sizi seçti. 
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ocukluğumdan beri kulaklarıma doldurulan bir cümle vardı: İnsan 

evladı nankördür, bencildir. Bencillik insanın yaradılışından beri 

süregelen, insana has bir özellikti ama şu anda yaşananlar bunun yalnızca insanlar için olmadığını, tanrıların da gayet bencil olabildiğini gösteriyordu. 

Söz konusu ölümcül tehlikeyi unutmuş, rahibin az önce ağzından çıkan sözcükleri tartışıyorlardı. Çok değil, daha birkaç dakika evvel Apep'in karşısında yaşama şansı olmadığını söyleyenler, canlarını bir kenara bırakıp mevki peşine 

. düşmüştü. Az önce rahatlığından daha önemli şeyler olduğunu söyleyen Anhur dahi şimdi Maar'a verilen yetkiyi sorguluyordu. Herkes sanki olaylar normal seyrindeymiş de Maat ansızın, durduk yere seçilmiş gibi davranıyordu. 

Seshat sesinin perdelerinde saklayamadığı kıskançlıkla, “Buradaki herkes Maar'tan daha tecrübeli. Babam nasıl kendi yerine onun geçmesini ister?” diye sorduğunda Hathor ve Mehen'in onu onaylarcasına başını salladığını gördüm. 
Sanki ortamda Maat yokmuş ve onları duymuyormuş gibi davranıyorlardı. 

Anhur, rahibe, “Çok mantıksız!” diye çıkıştı. “Maar'a sıra gelene kadar yaradılışın ilk gününden beri hayatta olan tanrılar vardı.” 


Tartışmalarını dehşete düşerek izlerken gözlerim masada sessizce oturan Maar'a kaydı. Ayaklanıp kendisi hakkında atıp tutan tanrıları şaşkınlıkla seyrediyor, sarf ettikleri ağır cümleleri dinliyordu. Yorum yapamıyor, ağzını açıp tek kelime edemiyordu. Sanki konuşsa herkes birden üzerine atlayacakmış gibi hissettiğim için bu tavrını yadırgamadım. 

Mehen'in, “Bu kabul edilemez!” demesi benim için bardağı taşıran son damla olmuştu. Sandalyemi gürültüyle ittirerek ayağa kalktığımda herkesin dikkati bana kaydı. Sesimi yükselterek, “Neyi sorguluyorsunuz?” diye sordum. Sonra üzerlerine giderek konuşmaya devam ettim: “Yüce Ra'nın kararını mı?” 

Karşımdaki tanrı ve tanrıçaların bağırışımla bozguna uğrayan suratlarını görmek, devam etmem için cesaretlenmemi sağlamıştı. Bu şaşkın hâllerinden yüz bularak, “Yüce Ra kendisinden sonra yerine Maat'ın geçmesini istediyse konu kapanmıştır. rahibin de dediği gibi bundan sonra Ulu Tanrıçamız o,” 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dedim. Tereddüde mahal bırakmayacak kadar sert ve keskin olan sesim, bir bıçak misali tartışmalarını kesmişti. 


Öfkeli bakışlarım, yerine sinen Maat'ı bulduğunda onu cesaretlendirmek için gözlerinin içine uzun uzun baktım. Hislerini anlıyordum. Hatta onu en iyi ben anlayabilirdim çünkü ben de karşısında durduğum her tanrının yanında kendimi eksik hissediyordum. Daha önce insan oluşum, onlara benzemeyişim dudaklarından dökülmese bile gözleriyle beni ezmeye çalıştıkları oldukça önemli bir husustu. Beni alenen aşağılayamıyorlardı ama sessizce yüzüme bakarak onlar gibi olmadığımı haykırıyorlardı. Şimdi aynı şeyi sırf onlardan sonra yaratıldı diye Maat'a yapmalarına izin veremezdim. Onların önünü kesmezsem bir gün sorgulayacakları şey, benim Mısır tahtındaki hakkım olacaktı çünkü. 


Mehen, “Aramızda Maat'tan çok daha tecrübeli tanrılar var, kraliçe,” dediginde ona, “Yüce Ra yeterince tecrübeli olduğunuzu düşünseydi zaten sizden birini seçerdi,” diye karşılık verdim. 

Eski Ayliz tam önümde durmuş, hayretle beni izliyordu. Hiçbir zaman suskun biri olmamıştım. Haksızlığa hiçbir zaman tahammül edememiştim ama bir 


gün, asırlık tanrının karşısına geçip onun tanrılığını sorgulayacağımı da hayal etmemiştim. 


“Şu an bu kararı sorgulamanız çok gereksiz. Apep dünyayı yok etmek üzereyken sizin söylediklerinize bakın.” 
Öfkeli çıkışımın üzerine kimseden çıt çıkmazken birer birer yerlerine oturan 


tanrıların nefretini üzerime çektiğimin AY ama asıl soru ne kadar umurumda olduğuydu. 


Maat ayağa kalkıp bana teşekkür edercesine baktığında ona gülümseyip yerime oturdum. Başımı sağa çevirdiğimde Aytun'un pürdikkat, hayranlıkla beni izlediğini gördüğümde kimseye fark ettirmeden göz kırptım. Sanırım az önceki çıkışım onu ziyadesiyle etkilemişti. 


“Düşüncelerinizi ve öfkenizi bir noktaya kadar anlıyorum. Size hak verdiğim noktalar da var. Benden daha tecrübelisiniz ama babam bu görev için beni seçtiyse bir bildiği vardır. O, bizi bizden bile iyi tanıyordu. Bu durum benim için de beklenmedikti ama şu andan itibaren Ulu Tanrıça olarak görevimin başında olacağım. Sizden isteğim, içinde bulunduğumuz şartları göz önünde bulundurarak bu duruma çabuk alışmanız yönünde. Çünkü ne kadar dağılmış olursak olalım, bizler tanrıyız ve insanların yardımımıza ihtiyacı var. Düşmanlarımıza karşı birlik olmazsak Apep'in karşısında hiç şansımız olmaz ve dünyayı kaosa teslim etmek zorunda kalırız.” 

Maat'ın kendine güvenen ve cesaretlendiren konuşmasını dinlerken ona gururla baktım. Ne olursa olsun kendini kimseye ezdirmemeliydi. Evet, ben de Ra'nın Maat'ı seçmesine şaşırmıştım ama dışarıdan bir gözle bakıldığında bu odadaki en iyi seçenek oydu. En azından diğerleri kadar bencil değildi. 
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Doğruyu ve yanlışı ayırt edebiliyor hatta bu uğurda savaşmayı göze alıyordu. 

Diğerleri gibi korkuyla bir yere saklanıp fırtınanın dinmesini beklemiyordu. 
Hiçbir tanrıdan çıt çıkmazken Maat, rahibe, “Söylemek istediğiniz başka 

bir şey var mı?” diye sordu. Rahip başını olumsuz anlamda salladığında toplantı 


bugünlük bitmişti. j | / 


Piramidin içinin öyle bir havası vardı ki her attığım adımda beni bu büyülü dünyanın daha derinine götürüyormuş gibi hissediyordum. Kabartmalarla süslü duvarları, meşalelerdeki alevlerin en ufak bir harekette titreyişi... Hepsi antik çağın en nadide parçalarından oluşmuş gibi etrafımıza serilmişti. 

Bir yandan bu büyülü alanı keşfediyor, diğer yandansa beni bilgilendiren Aytun'u dinliyordum. Piramidin içinde ilk kez böyle rahatça dolaşıyordum. Buraya her gelişim ya Neftis'ten ya da başkalarından saklanarak geçtiği için hiçbir zaman gerçek anlamda keyfini çıkaramamıştım. Şimdi bulduğum bu fırsatı degerlendirmek, bana arkeolog olduğum zamanları hatırlatmıştı. 

“Neftis'in muhafızlarının çoğu savaş sırasında öldürüldü ama geriye kalanla- ra ihtiyacımız olabileceğini düşünerek buraya getirttim.” 

“Muhafızlar ona bağlı değil miydi? Bize karşı durmayacakları ne malum?” 

“Neftis artık yok ve hepsi törende sana bağlılık yemini edecek. Bundan sonra yalnızca senden emir alacaklar,” dediğinde ona fark ettirmeden kendi kendime güldüm. Daha önce bana bağlılık yemini eden birinin ihanetine şahit oldugum için pek inancım kalmamıştı ama yine de sessizliğimi korudum. Dimitri'yi anarak Aytun'un öfkesini yeniden alevlendirmek istemiyordum. 

“Aynı zamanda piramidin etrafına çok sayıda asker yerleştirdim. Herkes olası bir tehlikeye karşı tetikte bekliyor.” 

“Eğer Seth buraya gelirse askerler onu durduramaz.” 

“Onlar durduramaz ama zaten Seth'in bu kadar tanrının arasına girecek cesareti olduğunu sanmıyorum. O sadece arkadan sinsice planlar yapabilir.” 

“Yapabilirdi,” diye düzelttim. “Eğer rahibin dediği gibi Apep ona itaat ediyorsa Seth'in plan yapmasına bile gerek yok. Yılanı kullanması yeterli.” 

Aytun dile getirdiğim gerçekten hoşlanmamış gibi kaşlarını çattığında kuru bir sesle, “Apep'e karşı kullanacağımız bir silah bulacağız,” dedi. 

“Keşke ben de senin kadar ümitli olabilsem;” diye iç geçirdim. 

Bugüne kadar karşımıza çıkan her zorluğu bir şekilde aşmıştık ama Apep, bugüne kadar gördüğüm her şeyden çok farklıydı, çok daha tehlikeliydi. Onunla ilgili ne biliyorum diye kendimi yokladığımda zihnimde pek bir şey canlanmıyordu. Apep hakkında bildiklerim sadece kulaktan dolma birkaç şeydi. Bu- 


gün bir boşluk bulursam onunla alakalı derin bir araştırma yapsam iyi olurdu. 
Yeni düşmanım hakkındaki her bilgiye ihtiyacım vardı. 
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“Umutsuz olmanın bize faydası yok, sarışın. Aksine şu an moralini yüksek tutmalı, kendini hazırlamalısın. Önümüzdeki günlerde sana düşen rol çok büyük olacak,” dediğinde başımı geriye attım ve olduğum yerde durdum. 


Gözlerimi sımsıkı kapatırken, “Çok yoruldum,” diye itiraf ettim. “Artık çok yoruldum. Sorunların biri bitiyor, diğeri başlıyor. Hangi biriyle uğraşacağımı, hangisi için savaşacağımı şaşırdım. Hayalimdeki hayat asla bu değildi. Sakin bir sahil kasabasına yerleşip ömrümü orada huzurla geçirecektim. Şimdiyse...” 

Boğazıma takılan yumruyu yutkunarak gideremediğimde sustum ve Aytun'un kollarını bana sarmasına izin verdim. Nazik hareketlerle saçımı okşayan ellerinin sıcaklığı, buz kesen tenimi bir nebze ısıtmıştı. 


Onunlaydım. 

Ve onunla olmak, tüm yaşadıklarıma değer, dememe neden oluyordu. 

Çok yorulmuştum. Bitmek bilmeyen düşmanlıklardan, hayatta kalmak için çabalamaktan, sürekli bir şeyleri elde etmek için uğraşmaktan çok sıkılmıştım, evet ama onun bana sarıldığı şu kısacık zaman dilimi bana adımı bile unutturabilecek kadar özeldi. Asıl büyü buydu. Kalpte yeşermeyen hiçbir büyü zihinde şekillenmezdi ya, işte Aytun bana kendimi bile unutturacak kadar güçlü bir büyücüydü ve gücünü, kalbimi ele geçirerek göstermişti. Göğüs kafesimi yarıp çıkacakmış gibi hızla atan kalbim onun göğsüne baskı yaparken aldığım derin nefes hayalimdeki huzurdan çok daha fazlasını bulduğumu söylüyordu. Belki sakin, normal bir hayatım yoktu ama kalbimi pamuklara saran bir aşka sahiptim. 

“Şimdiyse ben yanındayım,” dedi gözlerime bakarak. “Her şey bittiğinde sana hayallerindekinden bile daha güzel bir hayat sunacağım.” 

“Hiçbir şey bitmiyor.” 

“Elbet bitecek. Her şeyin bir sonu vardır, sarışın. Hepimizin olacak,” dedi ve hemen sonra güldü. “En azından biz ölümlüler için var. Ben senin gibi ölümsüz değilim. Zamanı geldiğinde Amenta'daki o ruhlardan birine dönüşeceğim.” 

İçi dolu bir kum saatinin kalbimin tam orta yerine sertçe koyulduğunu hissettiğimde nefes alamadım. Aytun'un ölümü kaldırabileceklerim arasında katiyen yer almıyordu. Ondan ayrı geçirdiğim bir hayatın ihtimali bile gözlerimi sulandırmaya yeterken bir de öldüğünü düşünmek bedenimi kızgın alevlerin içine atmıştı sanki. 

Onu ittirerek kendimden uzaklaştırdım. Yutkunduktan sonra, “Bana böyle şeyler söyleme,” diyerek tersledim. Öfkemi bastırmaya çalışırken, “Ama bu gerçek,” dediğini duymazlıktan geldim ve önüne geçerek yürümeye devam ettim. 

Peşimden gelirken, “Niye sinirleniyorsun?” diye sordu. “Yanlış bir şey söylemedim.” 

“Seni dinlemiyorum, Aytun ve eğer böyle konuşmayı sürdüreceksen dinlememeye devam edeceğim,” diyerek onu umursamadığımı belirttiğimde neşeyle 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kahkaha attığını duydum. Gözlerimi irice açıp ona döndüğümde şaşkınlıkla kalakaldım. Gerçekten bu sözleri söyledikten sonra eğlenebiliyor muydu? 

“Ortada gülünecek ne var?” 

“Senin tavırların,” dedi gülüşünün arasından. “Çocuk gibi arkanı dönüp gidiyorsun.” 

“Hoşuma gitmeyen şeyler söylersen bırakıp giderim,” dediğimde aniden ciddileşti ve aramızdaki mesafeyi hızla kapattı, öyle ki alnım çenesine değiyordu. 

Tehdit edercesine, buz gibi bir sesle, “Sen hiçbir zaman beni bırakıp gidemezsin,” dediğinde kaşlarımı kaldırdım. Kendisi az önce bana ölümden bahsederken iyiydi. Ben bırakırım dediğimde mi sıkıntı çıkarıyordu? 

“Sen de gidemezsin. Bir daha ölümle alakalı bir şey dediğini duymayacağım, Aytun. Anladın mı?” 

Gözlerini devirdikten sonra başını salladı ve bu defa onun yanında yürümeye başladım. Sessizce birkaç koridor daha geçtiğimizde tanıdık bir duvar gördüm. Başta burayı nereden hatırladığımı sorguladım ama sonrasında zihnime düşen bölük pörçük anılarım yardımcı oldu. Azap Dünyası ile benim dünyam arasındaki duvarı gizleyen oda, bu duvarın arkasındaydı. Aytun da benimle aynı şeyi düşünüyor olmalıydı ki elimi tuttu ve “Haydi, gidelim,” diyerek beni çe- 

.kiştirdi. 

Onu durdurup, “Açar mısın?” diye sorduğumda ne amaçladığımı anlamak için yüzüme baktı ama yüzümden hiçbir şey okuyamazdı. 

“Burada ne işimiz var?” diye sorduğunda omuz silktim. 

“İçeri girmek istiyorum.” 

“İçeride işimiz yok.” 

“Aytun, lütfen. Açar mısın? Söz veriyorum, uzun sürmeyecek.” 

Neden girmek istediğimi anlamıyordu, neden girmek istediğimi anlamıyordum. Bir amacım yoktu. Sadece girmek ve görmek istiyordum. Zihnimi yoğun bir sis tabakasıyla kaplayan belirsizlik hissi her geçen saniye büyürken Aytun pes ederek hiyerogliflere dokundu ve büyüyü mırıldandı. Duvar gürültüyle aralanırken Aytun bir meşaleyi eline aldı ve birlikte içeri girdik. Meşalenin ışığı yetersizdi ama güçlerimle etrafı aydınlatacak cesareti kendimde bulamıyordum. 
Sanki karanlığa sığınmak ister gibiydim. Işıklar açılırsa çıplak kalacakmışım gibi hissediyordum. o 

Karanlık koridoru arşınladığımız kısa zaman diliminin ardından gördüğüm sarı duvarla adımlarım duraksadı. Aytun meşaleyi duvardaki yerine bıraktığında ben de elini bıraktım ve duvara doğru ilerledim. Adımlarım yavaştı. Sanki zaman yavaşlamış gibi ağırlaşmış her şey. Parmaklarım duvarın pürüzlü yüzeyine sürtündüğünde dudaklarım titremeye başladı. Ailemle aramdaki tek engel bu duvardı. 
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Aytun sessizdi ama çok geçmeden sanki bu sessizliğe dayanamıyormuş gibi adımı seslendi. 


“Beni hiç sevmedi,” diye fısıldadım ona. Sesim yorgunluğun izlerini taşıyor- 


du, bu yüzden gür çıkmamıştı ama duyduğuna emindim. “Beni hiçbir zaman sevemedi.” 


Kim diye sormadı çünkü benim asıl acımın, kalbimin asıl derdinin kiminle olduğunu biliyordu. Aytun cesur bir adamdı ama nedenini sormaya onun bile cesareti yetmiyordu. Annen seni neden sevmiyor, diye sormaya dili varmıyordu. 
Bu soruyu bana bir kez sormuştu, o zaman yanıt verememiştim çünkü cevabını 


ben de bilmiyordum. Ama artık annemin benden neden nefret ettiğini biliyordum. 


“Bana hiç kızım demedi. Bana hiç sarılmadı, biliyor musun? Bir anne nasıl çocuğuna sarılmaz? O sarılmadı.” 


Gözlerimi yumduğumda gözyaşlarımın akmasını engelleyebileceğimi sanmam ne büyük aptallıktı! Yanağımda izini bırakan birkaç damla yaş süzüldügünde Aytun'un bir adım attığını hissettim ama o adımın devamını getirmedi. 

“Hep nefret etti benden. Hep tiksinir gibi baktı yüzüme. Her cümlesine ona ayak bağı olduğumu, iğrendiğini sıkıştırdı. Seni seviyorum demesini bırak, ben annemden bir kez bile olumlu bir cümle duymadım. Hepsi Seth yüzündenmiş.” 

Ne tepki verdiğini görmek için Aytun'a döndüğümde gözlerinin irice açıldığını gördüm. “Ne?” 

Gerçekleri henüz onunla paylaşmadığım için bilmiyordu ama öğrenmesi gerekiyordu. Bu, tek başıma taşıyabileceğim bir yük değildi. 

“Seth, benim kehanetteki kız olduğumu öğrenmiş. Annemin karnındayken, daha üç aylıkken öleceğimi öğrenmiş ve planlarını hayata geçirmek için acele etmiş. Dimitri ile bir yardımcısını daha benim dünyama, annemin yanına göndermiş. Beni yaşatmak için anneme kara büyü yapmışlar, Aytun. Annem, o büyüyü hissettiği için benden nefret etmiş,” dedim ağlayışımı bastıramadan. 
Kelimeler ağzımdan bölük pörçük çıkmıştı ama anladığını biliyordum. Çehresine sinen dehşet ifadesi böyle bir şeyi hiç beklemediğini açıklıyordu. 

“Ben Neftis'in yaptığını sanmıştım. Öyle düşünmeme neden olmuştu ama dün kendisi itiraf etti. Ben gecelerce ağladım, Aytun. Annem yan odada kardeşlerimi uyuturken her gece annem beni neden sevmiyor diye ağlarken uykuya daldım. Seth sadece beni kandırmadı. Benden annemi de aldı.” 

Yanağımı ıslatan yaşları elimin tersiyle sildim ama yerine yenilerinin gelmesi uzun sürmüyordu. Nefretle büyütüldüğüm çocukluğumdaki her bakış, tüm kin dolu cümleler sağanak asit yağmuru gibi üzerime yağıyor, derimi tahriş ediyordu. İçimdeki çocuğun yamalarla bezeli yaraları sızlıyor, delik deşik edilen kalbinin atışı bir ölüm ninnisi gibi duyuluyordu. 

Aytun ellerimi iterek yanağıma kendi ellerini yerleştirdi. Başını eğip gözlerime derin derin bakarken dudağından dökülenler bir yemini andırıyordu. 
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“Hepsinin acısını çıkaracağız. Seth'i bulacağız ve sana yaptıklarının hesabını soracağız. Neftis'ten intikamımızı aldık. Ondan da alacağız. Sana yemin ederim sevgilim, yapacağım son şey bile olsa Seth'e bu yaptıklarının bedelini ödetecegim.” 

Aytun sık yemin etmezdi. Ona göre verdiği her söz bir yemindi ama onu belki de ilk kez yemin ederken görüyordum. Acımı görmüştü. Canımın ne kadar yandığını anlamıştı. 

“Aruk ne önemi var ki? Zamanı geri alamayız. Geçmişe gidip annemin beni uyutmasını sağlayabilir misin? Beni sevmesini sağlayabilir misin, Aytun?” 

Birden irkildiğinde çenesini sıktı ve gözlerime acıyla baktı. Yapamazdı, biliyordu. Hiçbir güç bana yitip giden o zamanı veremezdi. Onun bile elinden gelmeyen şeyler vardı. Zorlandığını ve beni rahatlatacak bir şeyler söylemeye çalıştığını görüyordum. 

“Onun beni sevmesini çok istemiştim. Her gece beni sevsin diye dua ederdim ama o hiç sevmezdi. Aslında sevmiş, biliyor musun?” dedim basit bir heyecanla. “Seth büyüyü yapmadan önce, ben daha karnındayken beni çok sevdiğini söylüyordu. O büyü olmasaydı benimle de kardeşlerimle ilgilendiği gibi ilgilenecek, üstüme düşecekti. Benden tüm hayatımı çaldı, Aytun. Bunu kabul edemiyorum. Neftis de canımı yakmıştı ama en azından benden ailemi almamıştı. Ben onun karşısına çıkmasaydım benimle uğraşmayacaktı bile. Oysa Seth her şeyi en başından ayarlamış.” 

Aytun akan her gözyaşımı hızla silerken dudaklarını alnıma bastırıp beni kendine çekti. “Büyüyü bozarsak...” dediğinde güldüm. “Bozsak ne olacak ki? 
Bana çocukluğumu geri verebilecek mi? Annemi kalpsiz olmakla suçlayıp durdum. Defalarca karşısına geçip neden böyle olduğunu'sordum. Hiçbir şey o günleri geri getiremez.” 

“Evet, getiremez ama bundan sonrası için sana bir şans yaratır. Ben de annesiz büyüdüm, Ayliz ama bak, seneler sonra yanımda. Onsuz geçen günlerimi telafi edemem belki ama önümüzdeki günler için hâlâ umut var. Senin için de var.” Geri çekildi. “Seth'i bulacağız ve ona büyüyü bozduracağız, anladın mı?” 


Bitap ve bezmiş bir sesle, “Apep'in tüm dünyayı yok etme tehlikesi varken bir ihtimalin peşine düşemem)” dedim. Söyledikleri güzeldi. Annemden bir kez olsun beni sevdiğini duymak isterdim ama Apep gibi bir tehlikeyle karşı karşıyayken bunu düşünemezdim. Gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bile belli değildi ve her şey bu kadar karmaşıkken bu olasılığın peşinden gidip zaman kaybedemezdim. 


“Apep'le işimiz bittiğinde o büyüyü bozacağız ve sen, annenin sevgisine ka- 


vuşacaksın.” 
Dé 


Ay batıp yerini güneşe bıraktığında esen kuvvetli rüzgârın etkisiyle irkildim. 
Dünden beri hava soğumuştu. Dinmek bilmeyen rüzgârın arkasında nedense 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Seth olduğunu düşünüyordum ama sonra Apep'le ilgisi olabileceği ihtimali aklıma geliyordu. Hava olaylarındaki değişime o da sebep olabilirdi belki. Sonuçta gece yükselen güneş, daha önce kimsenin şahit olduğu bir olay değildi. 

Balkonun tırabzanına dirseğimi yaslayarak aşağı eğildim ve piramidin önünde hararetli hararetli konuşan halka baktım. Dünden beri herkesin üstünde bir şaşkınlık vardı. Hem bu doğa olayını anlayamıyorlar hem de Neftis'in ölmesine ve yerine benim geçmeme şaşırıyorlardı. Aramızdaki düşmanlıktan haberleri yoktu. Hiçbir vakit önlerine çıkıp da aramızdakilerden bahsetmemiştik. Onların gözünde sevecen iki tanrıça gibi görünüyor olmalıydık. Bu yüzden Neftis'i öldürdüğümü duyunca şoke olmuşlardı. 


Dün savaş alanından piramide dönerken kendimi biraz toparlamış ve halka açıklama yapmıştım. Onlara Apep'in Gökyüzü Evi'ne saldırdığını ve Seth'in yaptıklarını tüm çıplaklığıyla anlatırken Neftis'in uyutulduğunu gizlemiş, doğruca öldüğünü söylemiştim. İçlerinde Neftis'e sempati duyan biri varsa onu uyandırma ihtimaliyle yaşamasını göze alamamıştım. 

Bu beklenmedik değişiklik ve Apep'in korkusu herkesi fazlasıyla tedirgin etmişti ama Aytun onları sakinleştirebileceğini, içimi ferah tutmamı söylemişti. 
Kriz yönetimini ona bırakmıştım. Benim ilgilenmem gereken başka şeyler vardı. 

Balkondan içeri geçtiğimde Simge'nin odadaki hizmetkârlara elindeki kâğıtlarla direktifler verdiğini gördüm. Neftis'in eşyalarını toplatmıştı ve onun yerine benim için yeni eşyalar seçmişti. Sabah mimarla görüştüğünü ve hızlı davrandığını biliyordum ama her şeyi bu kadar hızlı halletmesini beklemiyordum. Bir anlığına nasıl çabucak hallettiğini merak ettim ama sorgulamayı es geçtim. En azından artık dinlenmek için uyuyabileceğim bir yatağım vardı. 


Beni gören hizmetkârlar eğilerek selam verdiğinde Simge başını çevirdi ve içeri girdiğimi fark ederek yanıma geldi. Elindeki kâğıtları gözüme sokmak istercesine yüzüme doğru uzattığında kısaca göz attım ve odanın planını çıkardığını gördüm. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşündüğü, çizimden bilg belli olurken tamamlandığında gerçekten içime sineceğine emindim. Çünkü paketlerin altından gördüğüm kadarıyla sözümü dinlemiş ve benim için seçebileceği en sade mobilyaları seçmişti. Gözümü yormadığı sürece odanın pek bir önemi yoktu ama yine de konforlu olacağı için seviniyordum. 


“Birkaç saate her şey tamamlanmış olacak. Sadece eşyaların doğru yerlere yerleştirilmesi ve temizlenmesi gerekiyor, o da en kısa sürede biter,” diyerek bilgi verdiğinde başımı salladım. 

“Neftis'in eşyalarını ne yaptın?” 

“Depoya gönderdim ama bence onları yakmalıyız. Neftis onları da lanetlemiş olabilir,” deyip kıkırdadığında ben de kendimi tutamayıp güldüm. 


“O daha çok kişileri lanetlemeyi seviyordu. Eşyaların umurunda olduğunu düşünmüyorum.” 
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“O kadarını bilemeyeceğim ama yine de işimizi riske atmayalım.” 

Neftis'i bir kenara bırakarak asıl merak ettiğim konuyu dile getirdim: “İsis nerede?” 

“Odasında.” 

“Kapısında birileri var, değil mi?” İ 

“Evet. Söylediğin gibi hem odanın dışında hem de içinde birkaç kişi bekliyor. Tanrıça bu durumdan memnun değil ama senin emrin olduğunu söyledigimizde bir şey diyemedi.” 

Saklayamadığım öfkemle, “Diyemez tabii,” dediğimde Simge yüzünü astı. 

“Tanrıçayla ilgili ne yapmayı düşünüyorsun?” diye sorduğunda bilmiyorum dercesine omzumu kaldırıp indirdim. Benden lanetle ilgili oldukça büyük bir ayrınuyı gizleyen İsis'e ne diyeceğimi ya da ne yapacağımı bilemiyordum. Bencilliği yüzünden milyonlarca insanın öleceğini söylememiş, beni son dakikaya kadar kandırmıştı. İsis'le alakalı tüm olumlu düşüncelerim bu gerçekle birlikte raf ömrünü tamamlamıştı. Böylesine yıkıcı sonuçlar doğurabilecek bir bencilliği kabul edemezdim. 

Simge'yi işleriyle baş başa bıraktıktan sonra İsis'in yanına gitmek üzere odadan çıktım. Henüz birkaç adım atmıştım ki bana doğru gelen Sedef ablayı gördüm. Yanıma geldiğinde yanağıma bir öpücük bıraktı. 

“Nereye gidiyorsun?” diye sordu. “İsis'in yanına,” diye cevapladım onu. 

Kaşlarını kaldırırken gergince iç çekti. “Ne diyeceksin ki?” 

“Bu gerçeği nasıl gizler, aklım almıyor. Ya Neftis söylemeseydi? O zaman ne. 
olacaktı? Dolaylı yoldan milyonlarca insanın ölmesine neden olacaktım ve bu insanların arasında benim ailem de olacaktı, Sedef abla.” 


Bana hak verir gibi düşünceyle başını salladığında dile getirdiklerim beni bir kez daha öfkelendirmişti. İsis'in yaşadıklarını hayal bile edemezdim. Senelerce ruhu azap içinde kıvranmış, hiç hak etmediği bir yerde asırlarca kalmıştı. 
Sevgilisini, çocuğunu, her şeyini kaybetmişti ama bu olanların hiçbiri, onun milyonlarca insanın ölmesine göz yumabileceği anlamına gelmiyordu. Sırf kendi ruhunun huzura ermesi için onca kişiyi hayatından edemezdi. Buna asla izin vermezdim. 


Düşüncesini anlayışla karşılayabilirdim belki. Çektiği acıdan kurtulmak için laneti kaldırmak istediğini düşünebilirdim. Ona iyilikle yaklaşabilirdim eğer bana anlatsaydı. Ama İsis beni kandırmayı seçmiş, gerçekleşmesine asla izin vermeyeceğim bu durumu öğrenmemem için sessiz kalmıştı. Her defasında Neftis'i öldürmemi, laneti kaldırmamı söylerken beni kullanmıştı. Kabul edemediğim şey buydu. Milyonlarca insanın vicdan yükünü nasıl taşıyacağımı hesaba bile katmamıştı. 

“İsis'in seni kandırması hiç hoş değil ama o bizim atamız, Ayliz. Ona iyi niyetli davranmalısın.” 
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“Benim iyi niyetli devrim bitti, Sedef abla. Herkese iyi davrandığım için bugün bu hâldeyim zaten. Herkes yaptıklarının sonuçlarıyla yüzleşecek. Bundan sonra kimseyi affetmem. Kimse de karşıma geçip benden affedilmeyi beklemesin,” diyerek sertçe konuştuğumda bu cümleler kesin kararımı yansıtıyordu. 

- Herkese iyi davranırken onlara, bana karşı hata yapacakları fırsatı vermiştim 


ama artık yetmişti. Bir daha kimsenin beni kandırmasına izin vermeyecek, kimseye inanmayacaktım. 


Sedef abla, bu konuda sessiz kalmayı tercih ederek, “Ben Simge'ye bakayım,” diyerek yanımdan ayrıldı. Onun gidişiyle ben de yoluma devam ettim ve İsis'in odasına geldim. Kapının önünde bekleyen askerler kapıyı açtığında içeri girdim. İsis yatakta sırtüstü uzanıyor, boş gözlerle tavanı izliyordu. Tüm gün yataktan hiç çıkmamış gibi üzerinde geceliği vardı. Onun tam karşısındaki duvarın önünde bekleyen hizmetkâra dışarı çıkmasını söylediğimde İsis benim geldiğimi anlayarak yatakta doğruldu ve “Ayliz?” diyerek umutla seslendi. “Beni 

“görmeye geleceğini biliyordum.” 

Son derece ciddi bir sesle, “Seni görmeye değil, seninle konuşmaya geldim,” dediğimde gözlerini kırpıştırdı. 

“Tabii, konuşalım.” Yaşadığı gerginlikten elini nereye koyacağını bilemiyormuş gibi saçlarını düzeltti ve oturur pozisyona geçti. Bana da oturmam için tekli koltuğu işaret ettiğinde ayakta dikilmeyi tercih edip yerimden kımıldamadım. 

“Sana bu bedeni verirken bir anlaşma yapmıştık. Neftis'e karşı bana yardım etmen için sana beden vermemi istemiştin. Artık Neftis'le savaşım bitti. Tahtı aldım ve Neftis bundan sonra bir daha gözlerini açamayacak.” 

“Onu öldürmediğin sürece gözlerini açması için her gün bir ihtimal olacak.” 

“Hayır, olmayacak.” 

“Nasıl bu kadar kendinden emin konuşabiliyorsun? Seth, Neftis'in bedenini de yanında götürdü.” 

“Seth, Neftis'i uyandırmaya asla cesaret edemez.” 

Gözlerini kısarak, “Şu an edemez belki ama günün birinde dengeleri değiştirecek yeni bir şey yaşandığında uyandırmayacağının garantisini verebiliyor musun?” diye sordu. 

“Tahtı almaya bu kadar yaklaşmışken rakibini yeniden ikiye çıkaracak kadar aptal olmadığını ikimiz de biliyoruz. Onca zaman herkesi ayakta uyutabilecek kadar kurnaz olan bir tanrı, bu yanlış hamleyi katiyen yapmaz.” Dışarıdan Seth'i övüyor gibi görünüyordum fakat söylediklerimde haklıydım. Senelerce Neftis'i tahtından etmeyi beklemişti. Şimdi ondan kurtulmuşken yeniden uyandırmayı düşünmezdi. 

“Ya yaparsa?” 

Kibarlığımı bozmadan, “Yaparsa bu yine benim sorunum olur. Neftis'le olan savaşım için seni daha fazla yormak istemem,” dedim. Alenen gi? diyemezdim. 
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Her ne yaşanırsa yaşansın, İsis hem benim atamdı hem de bir tanrıçaydı. Ona saygısızlık yapmak istemiyordum ama yollarımız bugünden sonra bir daha kesişmemek üzere ayrılacaktı. 

“Ama anlaşmamızda benim ruhumun Sirius'a gitmesi için Ay Düğümü lanetinin kaldırılması da vardı,” dediğinde başımı yana yatırdım. 

Sakince, hiçbir öfke belirtisi göstermeden, “O, lanetin kalkmasının milyonlarca insanın ölmesine neden olacağını öğrenmeden önceydi,” dedim. “Ne olursa olsun, onca insanın ölmesine göz yummayacağım.” 

“Ama ben...” diyerek kendini savunmaya kalktığında söyleyeceklerini tahmin edebiliyordum. Kendini haklı çıkaracak onlarca sebebi olduğunu düşünüyordu ama gerçekler hiç de öyle değildi. 

“Aması yok, tanrıça. Birkaç gün içinde bu bedeni terk etmelisin.” 

“Ayliz, benden bunu isteme...” diyerek neredeyse yalvardığında kalbimin sıkıştığını hissettim ama geri adım atamazdım. 

İsis beni kullanmıştı. 

Dimitri beni kullanmıştı. 

Seth beni kullanmıştı. 

Ve ben bundan sonra hiçbirine merhamet göstermeyecektim. 

“Sen, benden milyonlarca insanı öldürmemi istedin.” 

“Mecburdum,” dedi öfkeyle. Yükselttiği sesi odanın duvarlarına çarparak yere döküldüğünde aynı kaderi gözyaşlarıyla paylaşıyordu. “Yapayalnızım. Anlıyor musun? Azap içinde can çekişirken yapayalnızım. Ruhum sanki ateşlerde yanıyor, Ayliz. Öyle derin bir acı çekiyorum ki başkası olsa bu kadarına bile dayanamazdı.” Ellerini boğazına yerleştirdi ve sanki nefes alamıyormuş gibi tıkandı. 

“Tüm bunlar, bana yalan söylediğin gerçeğini değiştirmiyor veya seni haklı çıkarmıyor. Ya Neftis'i öldürseydim? O zaman neler olacağını düşünebiliyor musun? Arkanda bıraktığın katliama rağmen huzur içinde yaşamaya devam edebilecek miydin?” dedim ben de sesimi yükseltirken. Şu an kraliçelik sıfatımın bir kıymeti yoktu. Kendimi İsis'ten üstün görmüyordum. Bu yüzden ona saygısızlık yapmak da istemiyordum ama sınırı ilk aşan kendisi olmuştu. 

“Beni anlamıyorsun, Ayliz. Bir yere hapsolmanın ne demek olduğunu Kader Sarmalı'nda gördün. Yalnızca bir hafta orada kaldın ama yine de etkilendin, değil mi? Asırlarca oraya hapsedildiğini hayal etsene...” dediğinde irkilsem de belli ermedim. 

“Aynı şey değil. Ben ne olursa olsun insanlara zarar gelecek bir şeyi seçmem,” dedim reddederek. Bu sözlerimin arkasındaydım. Eğer oradan çıkmam karşılıgında insanların ölmesine sebep olacak olsaydım sonsuza kadar kalmayı yeğlerdim. Bir başkasının hayatını çalarak yaşamıma devam edecek kadar şuurumu kaybetmemiştim. Henüz... 
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“Seçimler zamanla zorunluluğa dönüşür, kraliçe. Bunu ileride daha iyi an- 


layacaksın.” 


“Ben hiçbir zaman başkalarının hayatı üzerinden yaşamaya çalışmayacağım. 
Seni huzura kavuşturmaya yardım edeceğime söz vermiştim ama bu şartlar altında sözümü tutamam. Keşke başka bir yolu olsaydı, senin için seve seve yapardım. Sen benim atamsın, soyumsun. Sana sırtımı dönemem ama ait olduğun yere dönmeni istemek zorundayım. Artık Osiris'in ruhu da özgür ve seninle birlikte azap ruhuna dönüştü. Belki geri döndüğünde onu orada bulacaksın.” 


“Benden vazgeçiyorsun,” dedi hayal kırıklığıyla geriye doğru sendelerken. 
Sanki gizledikleri açığa çıktığında benden bu tepkiyi alacağını tahmin etmemişti. Onun için beklenmedik bir şey yapıyormuşum gibiydi. 

“Ben kimseden vazgeçmiyorum. Sadece olması gerekeni söylüyorum. Ruhunu Sirius'a göndermem mümkün değil. O yüzden gitmelisin. Hem belki çok yakında Apep her şeyi yok ettiğinde sen de bizler gibi yok olursun. Bilmiyorum.” 

Ne söylerse söylesin, kararımın kesin olduğunu ve değişmeyeceğini anladığında eliyle gözyaşlarını sildi. Nemli gözlerini yere indirirken dudaklarını ısırdı ve derin bir nefes alıp acı acı gülümsedi. Umutluydu. Onu affedeceğimi düşünmüş, yaptığını görmezden geleceğimi sanmıştı ama bundan sonra karşımda kim olursa olsun bedelini ödeyecekti. 

“Beni gönderemezsin. Bana ihtiyacın var.” 

“Ne ihtiyacından bahsediyorsun?” 


“Kara büyü,” dedi net bir şekilde. “Onu senden alacak Ra artık yok. Kara büyüyle yaşamak zorundasın ve bu yüzden onu kullanmaya alışmalısın. Birinin sana yol göstermesi gerekiyor. Thoth, Maat ya da bir başkası sana yardım edemez. Kara büyünün sınırlarını en iyi ben biliyorum. Neler yapacağını, aklını nasıl karıştıracağını en iyi ben biliyorum.” 

Bunları sırf onu göndermeyeyim diye söylediğini bildiğim için, “Baş edemeyeceğim bir şey değil,” dedim. 

Anladım dercesine başını salladı. “Öyle olsun, kraliçe. Her şey için teşekkür ederim ve özür dilerim. Seni kandırmamalıydım ama gerçekleri söyleseydim bana kısa süreliğine bile olsa bu bedeni vermezdin. Neftis'i öldürmeni bu yüzden istedim. Belki huzura kavuşamadım ama en azından artık rahatım. İntikamımı aldın. Bizden çalman o tahtta soyumdan birini görmek beni mutlu ediyor. Teşekkür ederim.” 


Başım üzüntüyle öne düşerken bir an içimde beliren vicdan azabıyla kendimi kötü hissettim ama onun için zaten elimden gelenin en iyisini yapmıştım. 
Daha fazlasını yapmam mümkün değildi. 


“Ben de teşekkür ederim. Her ne olursa olsun bu savaşı kazanmamdaki payın çok büyük. Tüm yardımların için sana minnettarım,” dedikten sonra 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duvardaki saate baktım. Neredeyse gece yarısı olmak üzereydi. “Senin içinde uygunsa gidelim.” 

İsis, “Nereye?” diye sorduğunda, “Amenta'ya,” diye yanıtladım. “Büyüyü, yaptığımız yerde bozmamız gerekiyor ama istersen yarın da gidebiliriz.” Bunun seçimini tamamen ona bırakmıştım. Ona bir gün daha verebilirdim. 

“Ha yarın ha bugün...” dedi acı bir tebessüm eşliğinde. “Vedalaşacağım biri mi var ki zaman isteyeyim?” 

Hüzün kokan bu cümlelerine bir karşılık vermek yerine, “Öyleyse gidelim mi?” diye sordum. Başını onaylar gibi salladıktan sonra ikimiz için Amenta'ya gidecek bir geçit açtı: 

Geçitten çıktığımızda kendimizi doğruca mahkeme salonunda, Anubis'in önünde bulduk. Terazinin tam yanında bir başına dikilen Anubis boş gözlerle salonu izlerken çıkardığımız seslerle bizi fark etti. Neden burada olduğumuza anlam veremiyormuş gibi dik dik yüzümüze bakarken, “Kraliçem? Tanrıçam?” 
dedi. “Sizi buraya hangi rüzgâr attı?” 

İsis sessiz kalarak topu bana attığında açıklama yapması gereken kişi olduğumu anladım. Durumu kısaca, “Tanrıça İsis savaş bittiğinde şu an içinde yaşadığı bedeni terk edeceğine dair Yüce Ra'ya söz vermişti,” dediğimde Anubis sessiz kalmayı tercih etti. 

Savaş alanında Neftis, İsis ve benim aramda geçen konuşmadan haberi vardı. İsis'le alakalı en doğru kararı vereceğimi söyleyerek destekçim olduğunu söylemişti. Tanrıçanın gerçeği gizlemesini doğru bulmuyordu ve bunu da yüzüme açıkça söylemişti. Babası ve İsis için lanetin kalkmasını istiyordu ama o da benim gibi milyonlarca insanın ölmesine razı değildi. 

İsis, belki bir şey söyler umuduyla baktığında Anubis sessiz klara devam etti. Onun yerine İsis'in yanına yürüyüp ona sarıldı ve “Üzgünüm,” diye mırıldandı. “Keşke babam ve senin için yapabileceğim bir şey olsa.” 

“Bizim için yapılacak tek bir şey vardı.” 

“Seni tanıyorum, tanrıçam. Hiçbir zaman onca insanın ölmesine göz yummazsın.” 

İsis mahzunca onu onayladı. Eliyle Anubis'in yüzünü okşarken, “Sen düşmanımın yarattığı bir tehlikeydin benim için ama seni sevdim, Anubis. Kendi oğlumu hiç göremedim. Ona hiç sarılamadım ama onun yerine sana elimden geldiğince annelik yapma şansım oldu,” dedi. 

“Biliyorum. Bunun için sana ne kadar teşekkür etsem az.” 

“Babanın ve benim ruhum hep burada, seninle olacak. Bizden sana kalan bu diyarı hakkıyla yöneteceğine şüphem yok.” 

“Senden ve babamdan nasıl öğrendiysem öyle devam ettireceğim.” 

İsis onun yanağına küçük bir buse kondurduktan sonra bana döndü ve “Hazırım,” dedi. Elimle sunağı işaret ettikten sonra İsis'in uzanmasını seyrettim. 
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Ona yaptığım kara büyüyü geri almak için ellerimi açtım ve ardından kelimeleri mırıldanmaya başladım. 


Büyü bittiğinde sunaktan kalkan beden yalnızca hizmetkârıma aitti ve İsis olması gereken yere geri dönmüştü. 
“Üzgünüm,” diye mırıldandım. Beni duyacağını biliyordum. “Seni kurtar- 


mak isterdim ama bu şekilde değil.” 


Sabah akşam nöbet tutan hizmetkârlar kapıyı açtığında vakit kaybetmeden odama girdim ve gördüklerim karşısında gülümsememi bastıramadım. Simge vam da kendinden beklendiği gibi gün boyu uğraşmış ve benim isteklerim doğrultusunda odayı tamamlamıştı. Yatağım, giyinme odam, çalışma masam ve aksesuarlar gayet sade fakat şık seçilmişti. Neftis'in izlerinden tamamen sıyrılan odayı keyifle izledim. Yarın ilk işim Simge'ye teşekkür etmek olacaktı. 


Birden arkamdan bedenime dolanan kollar irkilmeme sebep oldu fakat dokunuşundaki tanıdıklık hisle gevşeyerek kendimi ona yasladım. Aytun'un sıcak dudakları saçlarıma onlarca öpücük bırakırken, “Neredeydin?” diye sordu. 

“Tanrıça İsis'leydim. Amenta'ya gidip büyüyü geri aldım.” 

Birkaç saniye düşündükten sonra, “Sence onu göndererek doğru mu yaptın?” diye sorduğunda kaşlarımı çattım. 

“Sonsuza dek o bedende kalamazdı,” diye açıklamaya çalıştım. “O, bu dünyaya ait değil artık. Huzura kavuşmasını ben de isterdim ama lanetin sonuçları kabul edilebilir gibi değil.” 

“Evet, haklısın, Anubis'i gördün mü?” 

“Gördüm. Bu geceden itibaren Ebedi Kapı'nın açılacağını söyledi.” 


“Yavaş yavaş her şey normale dönmeye başlıyor. Ben de tören için hazırlıkları hallettim. Yarın halkın karşısında taç giyeceksin. İnsanlara moral olması açısından ülkenin her yerinde eğlenceler düzenlenecek.” 

“Bu kadar gösterişli olmasına gerek var mıydı?” diye gerginlikle sorduğumda, “Elbette,” dedi. “Sonuçta sevgilim her gün taç giymiyor.” 

“Lütfen abartılı bir tören olmasın.” 

“Merak erme. Tam olması gerektiği gibi geleneklere bağlı olacak.” 


Ağlarcasına, “İşte, ben de bundan korkuyorum)” diye sızlandım. “Çünkü geleneklerinizde, basit sözcüğünün bir karşılığı yok.” 
“Bizim geleneklerimiz artık sizin de geleneğiniz, kraliçem.” 
“İşleri başından savmak için Simge'ye yıkmadın, değil mi?” dediğimde güldü. 


“Aslında sabahtan beri sıkıştırıyor ama kendimi tutup iş vermedim.” 


Kıkırdayıp hülyalı hülyalı, “Ah! İşte, kahramanım...” dedim. “Beni bu ezi- 


yetten kurtardığın için sana ne kadar teşekkür etsem az.” ` 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“Her zaman, sevgilim,” dedi yanağımdan öpüp. “Ama hakkını yemeyeyim, 

odayı güzel dizayn etmiş. Artık zevkini çözdü sanırım. Abartıya kaçmamış.” 

“Öncesinde uyardığım için yapamadı ama kendini zor tuttuğuna eminim.” 

“Ona hiç şüphem yok,” dedi gülüşüme katılırken. “Bir de neye şüphem yok, biliyor musun?” 

“Neye?” 

“Sana olan aşkıma.” 

“Benim aşkımdan şüphen var mı peki?” 

“Asla. Kalbim attığı sürece yalnızca sana ait olacak.” 

“Hep mi?” 

“Sonsuza dek. Ya senin?” 

“Benim kalbim sonsuzluğun ötesinde de senin,” dediğimde birden beni kendine çevirdi ve dudaklarımızı birleştirdi. Öyle tutkuyla öpüyordu ki her bir hücrem tatmin oluyordu. Onunlayken her noktamın tamamlandığını kalbimin derinliklerinde hissediyordum. Elini enseme götürerek öpüşmemizi daha da derinleştirdiğinde bedenimi ona yasladım. Bir eli belime inerek elbisemin kumaşını avucunun içine aldığında, “Sana deliler gibi âşığım,” dedi dudaklarını çekmeden. “Senin her şeyine âşığım!” 

Nefes nefese, “Bende de durumlar pek farklı değil,” diyerek içinde bulunduğum bu aşk dolu anı açıklamaya çalıştığımda konuşma faslımız uzun sürmemişti. 

Bacaklarımdan tutarak beni havalandırdığında tutunmak için saçlarını çekiştirdim. Biraz fazla asılmış olacağım ki yüzünü buruşturduğunda güldüm ve parmaklarımı gevşettim. Onunla alay etmeme verdiği tepki dudağımı sertçe ısırmak olduğunda ağzının içine doğru inledim. 

“Şu sesine bile hayranım,” dediğinde geri çekilip gözlerinin içine baktım. 

Masumca, “Hayran olmadığın bir şeyim var mı ki?” diye sordum. “Yok,” diye cevapladı. 

Beni aniden yatağa yatırdığında dudaklarımdan kaçan çığlığa mâni olamadım. Aytun hızla kapıyı kontrol etti ve “Bir daha bağırırsan sana zarar verdiğimi düşünüp beni zindana atacaklar,” dedi. Başta ne demek istediğini anlamadım ama sonra kapının dışındaki askerleri ima ettiğini fark ettim. 

Mahcup olarak dudağımı ısırdım. “Dikkat ederim.” 

Beni boydan boya alıcı gözle süzerken, “Dikkat etme çünkü tüm gece senin sesini duymak istiyorum,” dedi. Bacaklarımı ayırıp tek diziyle üstüme doğru eğildi ve boynumu kavradı. “Ve inan bana, zindana düşmek için senin o güzel iniltilerinden daha iyi bir sebep bilmiyorum.” 

İri parmakları boynumdan aşağı, göğüslerime doğru hareket ederken aldığım kesik nefesler yüzüne çarpıyordu. Dudaklarımızın arasında çok küçük bir mesafe vardı. Öyle ki nefeslerimiz birbirine karışıyor, birbirimizin sıcak 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soluklarını ıslak dudaklarımızda hissediyorduk fakat o mesafeyi kapatmıyorduk. Ne o adım atıyordu ne de ben... 


“Neden öpmüyorsun?” diye sordu oyunbaz bir edayla. Sesi, benimle oyun oynadığını açıkça belli ediyordu. Öyleyse ona istediğini verecektim. 

“Sen neden öpmüyorsun?” 

“Sen öpmediğin için.” 

“Ben de sen öpmediğin için öpmüyorum.” 

Kaşlarını kaldırırken, “İnadım inat diyorsun yani,” dedi. 

“Seni delirtmeyi seviyorum diyelim.” 


İkimiz de birbirimizi mahvedebilecek güçteydik. Bazen umursamazca yıkıp geçebileceğimizi düşünüyordum ama sonra hemen bu düşünceden vazgeçiyordum. Ne o ne de ben birbirimize karşı umursamazca davranamazdık. 


Aytun alayla, “Bak sen!” dediğinde gözlerimi kıstım ve yüzünü inceledim. 
Ne çok özlemiştim onu... Ona dokunmayı, sarılmayı, onu öpmeyi... İçimde bu ufak oyunu devam ettirmek | için inanılmaz bir istek vardı ama özlemim ağır basuğında onu üzerimden atarak yerlerimizi değiştirdim. Kucağına yerleştiğimde vakit kaybetmeden onu öptüm ve gece boyu özlemimi dindirmek için ant içtim. i 

Tüm gece âşık olduğum adamın kollarının arasında öyle rahat, öyle deliksiz bir uyku çekmiştim ki göz kapaklarım açılmamak için direniyor, bu huzuru biraz daha tatmak istiyordu. Fakat sorumluluklarımı hatırlatan delici bir ses, beynimde akreple yelkovanın dansına en güzel bestesiyle eşlik ederken birkaç saatlik uykuyu haram kılıyordu. Hiç istemeyerek gözlerimi açtığımda kendime ayılmak için biraz zaman tanıdım. 


Uykuya ihtiyaç duymuyordum ancak birkaç saatliğine de olsa beni dinlendiren bu uykunun çok iyi geldiğini inkâr edemezdim. Başımı kaldırdığımda Aytun'un derin bir uykuya hapsolduğunu gördüm. Son zamanlarda o kadar çok yorulmuştu ki uzun zamandır doğru düzgün uyumadığına emindim. Bu yüzden ona biraz daha zaman verdim ve mümkün olduğunca yavaş hareketlerle kollarının arasından çıktım. 


Çıplak ayaklarım zeminin soğuk yüzüyle buluştuğunda ürpererek iç çektim. Baş ucumdaki komodinin üzerindeki suya uzandığım esnada bardağın yanındaki kâğıt dikkatimi çekti. Dün gece uyumadan önce böyle bir kâğıt olmadığına emindim. Uzanıp kâğıdı aldığımda kucağıma bir bileklik düştü. 
Mavi taşlarla süslenmiş bilekliği görür görmez nefesim kesildi. O geceyi ve yaşananları bir bir hatırlayınca tenimin ürpermesini engelleyemedim. 

“Daha önce hediye ettiğim bilekliği takmadığını fark edince üzüldüm. Bu yüzden bu seneki doğum gününde yeni hediye almadım. Doğum günün kutlu olsun, kraliçem.” 
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deki kâğıdı buruşturup yatağın içine fırlattım. Dudaklarımdan hissettiğim öfkeyi yansıtacak şekilde, “Şerefsiz!” kelimesi dökülürken varlığını unuttuğum Aytun kıpırdandı ancak derin uykusu bölünmedi. Normalde uykusu ağır değildi fakat günlerin yorgunluğunu ilk defa dün gece üzerinden attığı için uyanmamasını yadırgamadım. Onu uyandırmakla uyandırmamak arasında gidip gelirken hızla ayağa kalktım ve kâğıdı fırlattığım yerden alarak giyinme odasına geçtim. i 

Simge dün yalnızca eşyaları değil, terzilerle görüşerek giyinmem için bir sürü elbise de hazırlatıp yerine yerleştirmişti. Rengine veya modeline dikkat etmeden bir tanesini hızlıca giydiğimde makyaj yapmaya gerek duymamıştım. 
Hızımı alamayarak aynı süratle odadan çıktığımda peşimden gelmeye çalışan askerleri bu kez durdurmadım çünkü açıkça görünüyordu ki piramitte bir hain vardı ve gece ben uyurken odama girmişti. 

Murat'ın, yani Edfu'nun notunu dün akşam odaya geldiğimde görmemiştim. Tamam, Aytun'la birlikte geçirdiğim o keyifli dakikalarda görmem zaten mümkün değildi ama uykuya dalmakta zorluk çektiğim esnada uyuyan sevgilimi uyandırmamak için tüm odayı incelemek için birkaç saatim olmuştu. O sırada yanı başımdaki komodinin üzerinde duran kâğıdı görmemem imkânsızdı. 
Bu da demek oluyordu ki Edfu'nun notu ben uykuya daldıktan sonra oraya koyulmuştu. ` 

Aytun piramitteki güvenliği sağlamak için her türlü tedbirin alındığını söylemişti ama anlaşılan o ki yeterli gelmiyordu. Her ne kadar not Edfu tarafından yazılmış olsa da o sadece Seth'in maşalarından birisiydi. Beni huzursuz etmek için gönderilen notun arkasında Seth olduğuna emindim. Sol avucumda sıkı sıkı tuttuğum bilekliğin klipsi tenime battığında tutuşumu gevşettim. Edfu'nun bilekliği zehirlediğini öğrendiğimizde Aytun benden uzak tutmak için bilekliği alıp saklamıştı ve o günden sonra bir daha bilekliği görmemiştim. Doğrusu 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aklıma bile gelmemişti. Notun odaya nasıl geldiğinin yanı sıra Edfu'nun bilekliğe nasıl ulaştığı da ayrı bir konuydu. 

Nereye gittiğimi bilmeden piramidin içinde dolaşırken koridorda gördügüm kalabalıkla adımlarım duraksadı. Küçük bir asker topluluğu kendilerine talimatlarını sıralayan Menes'i dikkatle dinliyordu. Elindeki büyük kâğıdı askerlerden birine uzatırken, “Nöbet değişim saatlerinde hiçbir noktada boşluk kalmayacak. Yerini devredecek asker yeni nöbetçi gelmeden konumunu terk etmeyecek, anladınız mı? Askerlerinize bunu net bir şekilde anlatın. Eğer ihmale denk gelirsem bunu hayatınızla ödersiniz,” dedi. 

“Emredersiniz, efendim.” 


Menes, birkaç hafta önce Neftis tarafından lider seçilmişti ama Aytun geri döndüğüne göre eski düzene tekrar geçilmesi kaçınılmazdı. Menes o kısa sürede işini layığıyla yapmış olsa bile bu ülkenin benim için tek bir lideri vardı ve ikinci bir seçenek söz konusu bile değildi. Bu yüzden kraliçeliğimi açıklar açıklamaz Aytun'un bedenindeki Osiris'in gittiğini ve yeniden lider olduğunu duyurmuştum. Aytun yeniden lider olduğunda Menes de Aytun tarafından komutanlıkla ödüllendirilmişti. Simge'yle yaşadığı kötü ilişkisinin ardından Aytun'la arasındaki tüm ipler kopmuştu ama Menes, onun yokluğunda bile arkadaşına sadakatli davranmış, ona yardım etmek için her şeyi yapmıştı. Aytun, onun bu iyiliklerini göz ardı etmemiş, Menes'i liderlikten azlettiğimde onu komutan olarak görevlendirmemi istemişti. Böylelikle askerlerin başına geçtiğinde kendi düzenimi kurmaya başlamıştım. 

Benim geldiğimi fark ettiğinde eğildi ve askerleri yanından gönderdi. “Kraliçem.” 

“Ne yapıyorsun?” 

Uzaklaşan askerleri işaret ederken, “Bugünkü taç giyme töreninde herhangi bir sorun çıkmaması için güvenlik önlemleri alıyorum. Onca insanın bir araya geldiği her etkinlikte sorunlar yaşanır ancak bunu en düşük seviyede tutmak isterim,” dedi. İyi niyetli çabasını görüyordum ama bizim hayatımızda hiçbir olay düşük seviyede yaşanmazdı. 

Usulca başımı sallarken bal rengi gözlerim öfkeyle harmanlanmıştı. “Güzel düşünmüşsün ama güvenlik açığımız öyle bir noktadaki basit birkaç önlemle düzelecek gibi değil,” dedim kinayeyle. 

Menes'in küçük, mavi gözleri şaşkınlıkla örselenirken, “Anlayamadım,” 


diye mırıldandı. 


O sırada yanımızdan geçen birkaç hizmetkârı fark ederek sustum ve etrafa bakındım. Bugünkü tören hazırlıkları yüzünden piramitte hummalı bir koşuşturma vardı. Herkes üstleri tarafından verilen görevleri layığıyla yerine getirmek için canla başla uğraşıyordu. Bugün herkes için önemliydi. Doğdukları günden beri Neftis'ten başka kraliçe görmeyen halk, yeni kraliçelerinin gelişini 


37 


Ninova 


kutlayacaktı. Bu ülke o kadar uzun zamandır yeni birinin taç giymesine hasret kalmıştı ki tüm heyecanları bu yüzdendi. 

Büyük gündü. Hem onlar için hem de benim için. 

İşlerine yetişmek için koşturan hizmetkârlar beni gördüklerinde yavaşlıyor, selam verip görüş alanımdan çıktıklarında yeniden koşuyorlardı. Burada, onca insanın arasında rahatça konuşmam zor olacağı için Menes'e, “Gel benimle,” dedim ve birkaç koridor ötemizdeki boş odalardan birine geçtik. Peşimdeki askerler de içeri girmeye yeltendiğinde onlara, “Dışarıda bekleyin,” dedim ve kapıyı sertçe kapattım. Kime güveneceğimi bilemezdim, bu yüzden onların yanında konuşamazdım. İ 

“Kraliçem, bir sorun mu var? Güvenlik açığı derken neyi kastettiğinizi anlayamadım,” diyen Menes'in kafasındaki soru işaretlerini dağıtmak için buruşturduğum kâğıdı ve bilekliği masanın üstüne koydum. Kaşlarını çatarak top hâline getirdiğim kâğıdı aldı ve içinde yazanları okudu. Her cümlede, yüzünde soru işareti beliriyordu. Kâğıdın arkasını çevirip dikkatle incelerken, “Kim olduğunu yazmamış ama sanırım siz tanıyorsunuz,” dedi şüpheyle. 

Notla ilgili merak edilecek en son şey kimin yazdığıydı ama yine de Menes'i yanıtladım: “Edfu. Bu bilekliği bana o vermişti.” 

“Notu size kendisi mi verdi?” 

“Hayır. Sabah uyandığımda baş ucumda buldum. Gece ben uyurken biri odama girip yatağımın yanına koymuş. Ya Edfu geldi ya da içeriden birine yaptırdı, bilmiyorum.” 

Menes şaşkınlıkla bir nota bir de bana bakarken, “Bu mümkün olamaz,” dedi. “Biri odanıza girseydi kapının önündeki korumalar fark ederdi.” 

“Odaya geçitle girmiş olabilirler,” diye fikir attığımda Menes kabul etmeyerek başını salladı. 

“İmkânsız. Kraliçenin odasını koruyan büyüler vardır. Onlar sayesinde hiçbir geçit odanıza açılmaz. Koridora geçit açabilirler ama oradan yine odanıza geçmek için kapıyı kullanmaları gerekir,” diyerek teorimi çürüttüğünde eski hatırlarımdan bir kareyi anımsadım. 

“Bir keresinde gizlice Neftis'in odasına girmiştim. Yakalanmak üzereyken Seth bir geçitle odaya girmişti ve beni kimseye gözükmeden odadan çıkarabilmişti.” 

Menes kendine oturmak için bir sandalye çekti ve kâğıdı elinden bırakarak başını ellerinin arasına aldı. Düşünceli ve gergindi. Tıpkı benim gibi. 

“Nasıl olabilir ki? Kraliçenin bu konuda çok dikkatli olduğunu hatırlıyorum. Rahiplerine sürekli odasına geçit açılmaması için büyü yaptırırdı. Hatta bu büyüler Gökyüzü Evi'nde de çok yaygındı. Herhangi bir düşman geçitle odalarına giremesin diye düzenli olarak büyüleri yeniletirlerdi. Tanrı Seth'in böylesine güçlü bir büyüyü kırması çok zor. Hatta imkânsız.” 
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Hayal kırıklığıyla iç çektim. Piramitte ve odamda güvende olduğumu düşünmüştüm ama görünen o ki yine yanılmıştım. Düşmanımın hamleleri o kadar alçakçaydı ki hiçbir tedbir fayda etmiyordu. 

“Kendi gözlerimle görmemiş olsaydım sana hak verirdim ama demek ki büyüyü kırmanın bir yolunu biliyor. Bu not sadece bir tehditti...” derken birden kapı açıldı ve “Ne notu?” diyen Aytun'un sesi duyuldu. 

Ona döndüm ve yakıcı gri bakışlarının Menes'le üzerimde gezinişini izledim. Derin bir nefes alıp gülümsemeye çalışırken, “Ne ara uyandın?” diye sordum. Bir şekilde dikkatini dağıtmaya çabalamıştım ama Aytun elbette ki kanmadı. | 

“Ne notu diye sordum,” dedi hırıltılı bir sesle. 

Kapıyı kapatıp odanın içine girdiğinde tek odağı bendim. Cevap vermedim, daha doğrusu veremedim çünkü dün gece biz uyurken Edfu odamıza not bırakmış, diyemezdim. Aytun suskun kaldığımda bu defa cevap alabilmek adına Menes'e döndü ve önünde duran kâğıdı gördü. Hızlı bir hamleyle notu alıp bana oldukça uzun gelen bir sürede defalarca kez okudu. Başını nottan kaldırdığında masadaki bilekliği aldı ve gözlerini yumup başını geriye attı. 

“Haysiyetini siktiğimin şerefsizi!” diyerek bilekliği masaya fırlattığında çıkan sesle irkildim. Bileklikteki birkaç taş yerinden çıkarak etrafa saçıldığında öfkesinden çekindim ama yine de zihnime düşen soruyu dile getirdim: 

“Bilekliği nerede saklıyordun?” dediğimde buz gibi bakışları bana döndü. 

“Eski evde,” diye yanıtladığında Menes, “Ayliz'in kim olduğu anlaşılınca Neftis evin altını üstüne getirmişti. Evi koruyan kimse olmadığı için Edfu'nun girip alması zor olmamıştır,” dedi. Sanki sorunumuz buymuş gibi açıklama yapıyordu ama mesele asla o değildi. 

Aytun, “Bugün doğum günün mü?” dediğinde onaylar gibi başımı salladım. 
Edfu'nun notu olmasa asla hatrlamazdım. Öyle şeyler yaşanmıştı ki değil dogum günümü hatırlamak, adımı unutacak raddeye gelmiştim. Kaldı ki genel anlamda da doğum günümü kutlamayı sevmediğim için unutmam gayet normaldi ama inkâr edemeyeceğim bir gerçek vardı ki o da son doğum günümün, hayatımın en unutulmaz anlarından biri olduğuydu. 

İlk kez bir doğum günümün özel geçmesini istemiştim. Annemin hayatının en mutsuz günüymüş gibi yaşadığı doğum günümü ilk defa evden uzakta kutlamak istemiştim. Mısır'a düzenlediğimiz arkeolojik kazının doğum günüme denk gelmesine öyle mutlu olmuştum ki fikrin doğruca üstüne atlamışım. 
Tam bir sene olmuştu. O piramide girip bu evrene geleli bir sene olmuştu. Bir yıla neler sığdırmış, neler yaşamıştım... Her zaman durgun bir hayatım vardı ama son bir senem sanki o günlere inat olsun diye, tüm acısını çıkarmak istercesine epey renkli geçmişti. 

Söylene söylene, “Unutmamış piç!” dedi. Ardından Menes'e döndü ve tehditkâr bir tunıyla, “O şerefsizi bulacaksın bana!” diye devam etti. Sesinde, 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karşısındakini hedef alan onlarca bıçak vardı ve Edfu karşısında olsaydı o bıçakların gerçeğe dönüşeceğine emindim. 

Şu an sadece genel resme bakıyordu ancak ayrıntıya inmemiz gerekiyordu. 
“Edfu bunu tek başına yapmadı, Aytun. Seth'in yaptırdığına eminim. Kendi imkânlarıyla odaya girmesi mümkün değil.” 

“Notun Seth'le alakası yok. Tamamen kişisel cümleler yazılmış.” 

Ona katılmadığımı söyleyecektim ama Menes benden erken davrandı. Düşünceyle, “Edfu'da odadaki geçit büyülerini kıracak güç yok,” dediğinde ona katılırcasına kaşlarımı kaldırdım. Eğer Menes'in dediği gibi o büyüleri rahipler yaptıysa basit bir büyücünün kırması mümkün değildi. Bu da Seth'in parmağı olduğunu kanıtlardı. 

“Dün gece kapıda bekleyen askerleri hemen sorgulayacaksın. Belki de onlarla iş birliği içindeydi,” diye direttiğinde ona şaşkınlıkla baktım. Şu an Edfu'ya olan öfkesinden mantıklı düşünemiyordu. 

“Neden Seth'in yaptırdığını düşünmüyorsun?” 

Kâğıdı havaya kaldırarak, “Sence Seth sana not gönderecek olsa bunu mu gönderir? Onca zahmete gireceği not bu mu olur cidden?” dedi küçümseyerek. 

“Notun içeriğinin önemi yok. Beni açıkça tehdit ediyor. Elini kolunu sallaya sallaya odama girebileceğini gösteriyor.” 

“Seth zaman kaybetmeden tahta çıkmak istiyor ve artık tahta geçmesi için tek engel sensin. Kalp Buzu Kılıcı onun elinde. Sence dün gece odana gelen Seth olsaydı seni öldürmeden gider miydi? Hazır seni uykunda yakalamışken tek engeli de ortadan kaldırırdı.” 

Kafam iyice karman çorman olmuştu. Dişlerimi gıcırdatırken bir sandalye çekip oturdum ve Aytun'un dediklerini düşünmeye başladım. Sözlerinde haklılık payı vardı ama yine de içimden bir ses, bu işin Seth'le ilgisi olduğunu söylüyordu. Edfu'nun bana basit bir doğum günü notu göndermek için o kadar zahmete girmesi mantıklı gelmiyordu. Bu tam da Seth'e göre bir hareketti. Her zamanki gibi kendini ortaya atmak yerine başka insanlar üzerinden hareket ediyordu. 

“Seth'i bir an önce bulmak zorundayız. Her gece korkuyla yaşayamam. 
Hem kılıç onda hem de Neftis. Apep'i söylemiyorum bile,” dediğimde Aytun başını salladı. 

“Menes, sen askerleri sorgula, sonra da Ayliz'in odasında büyü izi olup olmadığını araştır. Eğer geçit açıldıysa izi kalmıştır. Belki takip edebiliriz.” 

Menes kendine verilen direktifleri yapmak için ayaklandığında, “Geçit açılmaması için ne yapacağız?” diye sordum. 

Düşünceyle sakallarının süslediği çenesini sıvazladı. “Normal şartlarda taç giydikten sonra kendine rahip seçmen gerekiyor ama ben işleri hızlandırmaya çalışacağım. Böylece büyüyü hemen yeniletiriz.” 
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“Seth, Neftis hayattayken de odaya geçit açmanın bir yolunu bulmuştu.” 


“Belki büyüyü o zaman kırdı ve o günden beri kimse fark etmediği için yeniletilmedi. Son zamanlarda Neftis'in aklı çok karışıktı. İlgilenememiş olabilir.” 


“Büyüyü bir defa kırdıysa bir kez daha kıramaz mı?” 


“Kırabilir ama en azından içimiz biraz da olsa rahatlar. Bundan sonra yanında ben olsam da olmasam da uyurken odada askerler bekleyecek.” 


Yüzüm memnuniyetsizce kırışırken hızla itiraz ettim. “Hayır.” 


Aytun kabul etmediğini belirtmek için elini salladı. “Üzgünüm ama Seth derdimiz ortadan kalkana kadar alabildiğimiz tüm önlemleri alacağız. Buna bir süre yalnız dolaşmaman da dâhil. Piramidin içinde sana sürekli olarak askerler eşlik edecek. Kafana estiği gibi onları arkanda bırakıp gezemezsin. Dışarı çıktığında da ben yanında olacağım,” derken sözlerinde fazlasıyla netti ve itirazımı dinlemek istemediği aşikârdı. 

Ağzım şaşkınlıktan dolayı açılırken kulağa gözetim altındaymışım gibi gelen cümlelerine tepki vermeden edemedim. “Oldu, canım! Başka?” 

“Üzgünüm, kraliçem ama başımızdaki dertlerden kurtulana kadar tüm söylediklerime uymanız lazım. Sizin güvenliğinizden ben sorumluyum.” 

Kaşlarım havalandı. “Yanılıyorsun, lider. Sen sadece ülkenin güvenliğinden sorumlusun. Benim güvenliğimi sağlaması gereken yardımcımdır.” 

“Yardımcınız, bazı ihanetler sebebiyle aramızdan ayrıldığı için artık hem lideriniz hem de yardımcınız sayılırım. Ayrıca sevgiliniz dururken sizin güvenliğinizi sağlamak ondan başkasına düşmez,” diyerek dişlerinin arasından uslayarak söylendiğinde Menes araya girdi. Az önce odadan çıkmak için ayaklanmıştı ama sonra Aytun'la atışmamı gördüğünde zevk aldığı bir diziyi izler gibi bize odaklanmıştı. 

“Aslında Dimitri hâlâ kraliçemizin yardımcısı çünkü yardımcılık hükümleri fazlasıyla net. Dimitri ölmediği ya da Çember Rahipleri tarafından aralarındaki bağ bozulmadığı sürece mevkisini korumaya devam eder.” 

“Başlatma bağına şimdi! Ne bağı?” diye bağırdı. Sesinde uyarı vardı ancak Menes bu uyarıyı almamış gibi devam etti. Tabii, nereden bilecekti Aytun'un Dimitri'yi şahsi meselesi hâline getirdiğini... 

Saf saf, “Ben Tanrıça Maat'ın yardımcılığını yaparken kendimi ona yakın hissediyordum. Bu, senin anlayamayacağı ya da benim anlatamayacağım bir şey. Garip bir çekim oluyor aramızda,” dediğinde ona gözlerimi belertip susmasını işaret ettim ama beni görmüyordu. 

“Seni bir çekerim, Mene! O zaman bağ neymiş, anlarsın.” 

“Niye sinirleniyorsun, anlamıyorum ki.” 

“Kes sesini de gidip dediklerimi yap. Boş boş konuşup beni delirtme.” 

Menes bir kez daha ayaklanıp odadan çıkmak için kapıyı açmıştı ki o sırada içeri girmekte olan Simge'yle burun buruna geldi. Yarım ağız gülerek Aytun'a 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baktı ve duymayacağımızı düşünerek, “İkizini biraz sinirlendirmiş olabilirim. 
Fazla gazını alsan iyi edersin,” dedi ama ikimiz de duymuştuk. Aytun'un öfkeli bakışları ona döndüğünde dudağını ısırarak dışarı kaçtı. 

Simge neler olduğunu anlayamayarak içeri girdiğinde hızla notu ve bilekliği kaldırdım. Kimseyi endişelendirip telaşlandırmaya gerek yoktu. Hele ki başımızda yeterince korkutucu olay varken... 

“Neler oluyor?” diye sorduğunda Aytun dişlerini sıkarak, “Abuk subuk konuşuyor,” dedi. Nottan bahsetmek istemediğimi anlamış, dikkati Menes'le kendi üzerine çekmeye çalışmıştı. 

“Ne dedi de seni böyle sinirlendirdi?” 

“Boş versene. Hazırlıklar ne durumda?” 

“Aslında ben de onu öğrenmek için gelmiştim. Kuaförler odana gitmiş ama seni bulamamışlar. Şimdiye çoktan hazırlıklara başlamış olman gerekiyordu. 
Geç kalacağız.” 

Ona tam abarttığını söyleyecektim ki Aytun başını sallayarak kardeşine destek çıktı. “Simge haklı. Tören akşam olmadan bitmeli ve sen oyalanmaya devam edersen geç kalacaksın. İlk günden halkı bekleten bir kraliçenin hoş karşılanacağını sanmıyorum.” l 

Gözlerimi devirip beni acele ettirdikleri için ayağa kalktım ve “İyi, gidiyorum,” dedim. Kapıya yöneldiğimde Simge'nin yerinden kıpırdamadığını fark ettim. “Gelmiyor musun?” 

“Pardon, dalmışım.” 

“Simge'yle hazırlıklar için birkaç şey konuşmam lazım. Sen gidip hazırlanmaya başla. Sonra gelir.” 

Öyle olsun dercesine omuz silkip odadan çıktım ve daha fazla zaman kaybetmeden odama döndüm. Hemen etrafıma dizilen hizmetkârları ve kuaförleri görmek beni şimdiden yormuştu. Bu işlerden gerçekten nefret ediyordum! 


Ne 


“Harika görünüyorsunuz, kraliçem.” 
“Kesinlikle çok güzel oldunuz.” 
“Ülkenin bugüne kadar gördüğü en güzel kraliçesiniz...” 


Benimle işi biten kuaför ve hizmetkârların birer birer ağzından dökülen övgü cümleleri bir kulağımdan girip diğerinden çıkıyordu. Çünkü hem onlara kulak asamayacak kadar bunalmıştım hem de bu cümlelerin aynılarını Neftis'e de kurduklarına emindim. Samimiyetlerine inanmadığım için pek dinleyesim gelmemişti. 

Saatlerce sihirli parmaklarıyla beni törene hazırladıklarında aynadaki görüntüden memnun kalmışım. Normalde hiç tercih etmeyeceğim şekilde dar bir etek ve büstiyer giymiştim. Beyaz, drapeli etek hem kalçamı hem de 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bacaklarımı sarıyordu. Öyle dardı ki ayağa kalktığımda nasıl yürüyeceğimi merak ediyordum. Üzerine, mavi ve sarı taşlardan oluşan askılı büstiyeri tamamlayacak şekilde tül bir pelerin giymiştim. 

Ben kendimi incelerken odanın kapısı açıldı ve içeri Aytun girdi. Gözleri sanki eliyle koymuş gibi doğruca beni bulduğunda gri harelerine yerleşen memnuniyet beni gülümsetti. Bakışlarını zar zor benden ayırdığında hizmetkârlara hitaben, “İşiniz bitmiş gibi görünüyor. Bizi yalnız bırakın,” dedi. 

Liderin emriyle derhâl odayı terk ettiklerinde ayağa kalktım ve “Nasıl olmuşum?” diye sordum. 


“Dürüst olmam gerekiyor sanırım ama ben kıskanç bir adamım ve senin bu hâlinle binlerce insanın önüne çıkmanı istemiyorum. O yüzden bağışlayın, kraliçem ama kuaförleriniz güzelliğinize gölge düşürmüş.” 

“Hmm, peki dürüst davransan ne söylerdin? Mesela sevgilim değil de sadece liderim olsaydın ne derdin?” 


“O zaman çok güzel olduğunuzu, harika göründüğünüzü söylerdim.” 

“Bu başkalarını da güzel bulduğun anlamına mı geliyor yani?” 

“İnan bana, tek güzelim sensin ve her zaman da sen olacaksın.” 

Gülümsedim ve hemen sonra üzerime çöreklenen gerginlikle titrememi durduramadım. Parmaklarımı kütletirken Aytun, “Ne oldu?” diye sordu. 

“Seth'i bulmamız gerekirken saçma sapan bir törenle uğraşıyoruz. Boşa vakit kaybı gibi geliyor.” 

“Ayliz,” diye başladı yumuşak bir tınıyla. Ses tonu öyle anlayışlıydı ki sesine sığınmak istedim. “Endişelerini çok iyi anlıyorum ama aylardır bu taht için savaş veriyorsun. Neftis'i yok etmek, hakkın olan tahta çıkmak için neleri göze aldın, nelerden vazgeçtin... Apep'ten dolayı ne kadar tedirgin olduğunun farkındayım ama kendine bir günlüğüne izin veremez misin? Sadece bir gün arkana yaslan ve uğrunda her şeyi yaptığın zaferin tadını çıkar. Bunu hak ettin. 
Bunu hak ettik. Herkes kazanman için sana destek verdi ve şimdi bir kutlamayı hak ettiler. Bırak, Apep ve Seth yarının sorunu olsun. Uyandığımızda yeniden savaşmak için bir nedenimiz olacak ama bugün, dünün zaferini yaşayalım.” 


Haklıydı, biliyordum ama ben sorunlarını göz ardı edebilen, istediği an hafızasından silebilen biri değildim. Anı yaşamayı bilmezdim. Kafamda hep bir sorun olurdu ve o sorun arka planda sürekli dönerdi. Dışarıdan eğleniyor gibi görünsem bile her daim düşünürdüm. Bu yüzden hayattan keyif alamıyordum ya işte. 

Aytun'un sessizce benden bir tepki almak için beklediğini fark ettiğimde usulca, kabullenerek başımı salladım. Dudaklarıma samimi olmasını umduğum bir tebessüm yerleştirirken onun da dediği gibi en azından bir günü keyifli vakit geçirmeye ayırabilirim diye düşündüm. Zaten Seth'i ve Apep'i durduramazsak birkaç hafta içinde keyif alacağımız bir hayatımız bile olmayacaktı. En 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kötü senaryonun gerçekleşme ihtimaline karşılık son günlerimizi dolu dolu yaşamalıydık. 

Bedenlerimiz arasında hiç mesafe kalmayana dek Aytun'a yaklaştım ve elimle yanağını okşadım. Cilveli bir tavırla başımı yana eğip, “Peki, bu dediklerini yaparsam ödülüm ne olacak?” diye sordum. 

Kaşlarını çatarak, “Ne ödülü istiyorsun?” dedi. 

“Bilmem ki,” dedim oyunbaz tavrımı sürdürürken. “Sözüne uyacaksam karşılığı da o denli büyük olmalı.” 

“Bak sen,” dedi harfleri uzatarak. “Çıkar ilişkisi demek.” 

“Bu dünyada tüm ilişkiler çıkar üzerine kurulu değil mi zaten?” 

“Bizimki değil.” 

Doğru dercesine başımı aşağı yukarı salladım. “Ama bu olayda öyle.” 

“Ne istiyorsunuz, kraliçem, söyleyin. Aklınızda ne var?” 

“Ne istediğimi ben söylemeden de anlayabilirsin diye düşünüyorum,” dedim ve aklımdakiyle Aytun'u çıldırtmanın keyfiyle geri çekildim. Arkamı döndüm ve makyaj masasının yanındaki berjere geçip oturdum. Hizmetkârların yere bıraktığı topuklu, beyaz sandaleti ayağıma geçirip iplerini bağlarken kapı açıldı ve Simge içeri girdi. Üzerindeki siyah elbiseyle ve antik makyajıyla oldukça zarif görünüyordu. Beni gördüğü an gözlerine memnuniyet yerleşirken, “Kesinlikle ülkenin gördüğü en güzel kraliçesin,” dedi. 

Gülümseyerek bu nazik iltifatına teşekkür ettim ve hemen sonra ayakkabılarımı giyerek ayağa kalktım. Omzumu ve çenemi dikleştirip hızlanan nefeslerimi kontrol altına almaya çalıştım. Aslında sabahtan beri üzerimde en ufak bir heyecan kırıntısı bile yoktu ancak zaman yaklaştıkça heyecana teslim olmaya başlamıştım. 

Simge, “Eğer tamamsan her şey hazır. İnsanlar seni bekliyor,” dedi. Tam o an sözlerini ispatlamak istermişçesine dışarıdan yükselen insan sesleri zamanın geldiğini işaret etmişti. 

“Hazırım.” 


Aytun, “Ben dışarıyı kontrol edeceğim. Sen de kendini hazır hissettiğinde gel,” dedi ve giderken Simge'yi de çekiştirerek yanında götürdü. Tebessümüm genişlerken ona minnetle baktım. Bana yalnız kalmam için ufak bir zaman vermişti. 

Bal rengi gözlerim aynadaki aksimle buluştuğunda heyecandan bulanan mideme ellerimi koydum ve avucumun içini bastırdım. Hazırdım ve güzel görünüyordum. Şu an aynadan bana bakan kadın ne kadar da yabancı görünüyordu. Yüzüm, gözlerim, saçlarım benimdi ama kıyafetim ve takılarım bambaşka birine ait gibiydi. Tam bir kraliçeyi andırıyordum ve gerçek bir kraliçe olmam için eksik olan tek şey birazdan başımı süsleyecek tacımdı. Sahiden, nasıl olmuştu bu? Bir sene önce üniversiteden yeni mezun olmuş basit bir arkeologken 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şimdi nasıl evrenin Kader Tanrıçası olmuştum ve birazdan bir ülkenin kraliçesi olacaktım? Bazen her şey bir rüyanın içindeymişim gibi hissettiriyordu. Sanki saatler süren bir rüyadan anlık bir irkilmeyle yeniden evimde, İstanbul'daki yatağımda gözlerimi açacakmışım gibi geliyordu. 

Çok uzaktan ve çok eskilerden gibi hissettiren ince bir ses, “Rüya olmasını ister miydin?” diye sorduğunda kaşlarımı çattım. 

Tüm yaşananları geride bırakıp hepsinin sadece bir rüya olmasını ister miydim? 

Bu sorunun cevabı buraya geldiğim ilk aylarda çok netti. Aslında bakarsak şimdi de çok netti. Bir yılda cevabımın netliği değil, yalnızca kendisi değişmişti. Eskiden yaşadıklarımın rüya olması için dua ederken şimdi rüya olması ihtimalinden korkar olmuştum. Ben her zaman yuva arayışında olan bir kadındım. Güvenli bir ev, rahatlatıcı bir sığınak arıyordum ve orayı yuvam bellediğim için geri gitmek istemiştim ama fark etmiştim ki benim evim, yuvam burasıydı. Ben bu dünyaya aittim ve bu yüzden yaşadıklarımın rüya olmasından çekiniyordum. 

Buğulanan gözlerim aynı anda titremeye başlayan dudaklarımla bir damla gözyaşını buluşturduğunda hızla kendimi toparladım ve kendime bir yemin ettim. Evim olarak bellediğim bu dünyanın ayakta kalması için elimden gelen her şeyi yapacaktım. Bugün, yarın ve ertesi gün... Hiç kimsenin buraya zarar vermesine izin vermeyecek, ne yapılması gerekiyorsa tüm yolları birer birer deneyecektim. Ne zorluklar atlatmış, nice insanla savaşmıştım. Bugün burada, sağlam bir şekilde ayakta durabiliyorsam yarın da durmak zorundaydım. Tahta çıkmak önemliydi ama asıl mesele yerimi korumaktı. Neftis koruyamamıştı ama ben başaracaktım. 


Balkondan odaya dolan sesler yükseldiğinde artık gerçekten de çıkmam gerektiğini anladım. Bu tarz olaylara alıştığım için heyecanlanmayacağımı düşünüyordum ama kalbim çoktan hızlanmıştı. Temkinli adımlarla ilerleyip odanın kapısını açtım ve dışarı adım attım. 


Muhafızları arkama alarak piramidin dışına doğru yola koyulduğumda her adımımla omuzlarıma binen sorumluluğun ağırlığını hissediyordum. Eğer kraliçe olduysam bu insanlara karşı büyük bir mesuliyetim vardı ve en başta da onları hayatta tutmak geliyordu. Törenin yapılacağı meydana açılan kapının önüne geldiğimde muhafızlar kapıyı açtı ve o an beklenti dolu gözlerle beni izleyen binlerce insan karşısında kalakaldım. Güneş ışınları birkaç adım ötemde kaldığından dolayı gölgedeydim ve beni göremiyorlardı. 

Korkuyor muydum? 

Korkuyordum. 


Başarısız olmaktan, bunca insanı kurtaramamaktan deli gibi endişe duyuyordum fakat geri adım atmak veya kaçmak için çok geç kalmıştım. Bile isteye, 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zorlukların üstesinden gelerek tahtı elde ettiğim için pişmanlık duymanın zamanı değildi. 

Buz kesen ellerime temas eden sıcak bir el içimi ısıtırken başımı sağa çevirdim ve âşık olduğum gri harelerle göz göze geldim. Canımı acıtmayacak bir şekilde elimi sıkarken çehresine yerleştirdiği ifade safi güvenden ibaretti. 

“Başarabilirsin, sarışın,” diyerek beni cesaretlendirmek istediğinde sesinde bana inandığını belli eden melodiler vardı ve bu melodiler tüm korkumu silip süpürecek kadar etkiliydi. Ona gülümsedim ve elimi çektikten sonra ilerlemeye 


başladım. 


Yüksek merdivenin başında beni gören halk ortaya bomba düşmüş gibi aniden fısıltılarını kestiğinde duyulan tek şey gökyüzündeki kuşların cıvıltısıydı. 
Merdivenin başında Mısır'ın yeni kraliçesi için hazırlanan taht vardı. Kocaman, yuvarlak bir ay diskiyle göze çarpan taht gerçekten de ihtişamlı duruyordu. Başmimar tam da kendinden beklendiği gibi gösterişli bir taht hazırlamıştı. 
Hiyerogliflerle süslü ay diskinin üzerinde özel silahım olan ok ve yayı temsilen altın sarısı detaylı desenler görünüyordu. Oturma kısmının iki tarafına konu- lan sarı kanatlar ve önünde duran Sfenks heykeliyle insanın baktıkça bakası geliyordu. 

Tahun yanı başında gri cübbesiyle dikilen yüksek mertebeden rahip taç giyme törenini gerçekleştirecek olan kişiydi. Ona doğru ilerlediğimde önümde saygıyla eğildi ve ardından sesini yükseltti. 

“Gökyüzü Evi'nin Tanrıçası Ayliz, varoluş amacın insan yaşamının kaderini belirlemekti. Bugünden itibaren ise o insanlar için çalışmaya devam edeceksin. 
Mısır krallığını kutsal kanının son damlasına kadar savunacağına, halkın için her durumda savaşacağına, onların çıkarlarını ön plana koyacağına yemin ediyor musun?” 

Kalbimin her zamankinden daha hızlı atışı kulaklarımda uğuldadığında konuşmadan hemen önce sesim titremesin diye yutkundum. “Tüm halkımın huzurunda Yüce Ra'nın adına yemin ederim ki onlara layık bir kraliçe olmak için çabalayacağım.” 

Rahip başını sallayarak, “Seni kraliçe ilan ediyorum,” dedi ve ardından hizmetkârlara tacı getirmelerini işaret etti. Neftis'in başındaki taç, o gün Seth'le birlikte ortadan kaybolduğundan yeni bir taç yapılmıştı. 

Sarı elbiseli bir kız elinde tuttuğu kırmızı, kadife örtünün üstündeki tacı rahibe uzam. Taç altın sarısıydı. Üzerinde çeşirli çiçekler, yıldızlar ve işlemeli figürler barındırıyordu. Şekli yarım aya dönmek üzere olan bir hilal gibiydi. 
Belli aralıklarla yan yana dizilmiş çubuklar kısa, orta ve uzun şeklinde ilerliyor; ardından en uzunun hemen yanından orta ve kısayla devam ederek dalgalı bir biçimde şekilleniyordu. En uzun çubukların ucunda altın sarısı yıldızlar vardı ve tacın bittiği kulak üstü kısımdan aşağıya doğru uzun, sedefli boncuklar sarkıyordu. 
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Rahip tacı aldı ve tam önüme gelene kadar yürüdü. Tacı başıma takabilmesi için dizlerimi kırarak eğildim. O an saçlarımın üstüne konan ağırlıkla gözlerimi kapattım. Bu andan itibaren yeni bir kimliğim daha olmuştu ve bu kimliğim, beni en çok zora sokacak olandı. Tanrıçalığımla da insanlara karşı sorumluluğum vardı elbette ancak kraliçe olmanın getirdiği yüklerin yanında hiç kalıyordu. Taç büyülü değildi lakin başıma konduğu andan beri kalbimden taşıp akacak güçler oluşturmuştu. 

Rahip tacı başıma yerleştirdikten sonra geri çekildi. Duruşumu dikleştirip sola döndüğümde onlarla göz göze geldim. 


Halkımla... 


Bir adım atıp öne çıktığımda titreyen ellerimi bedenime bastırdım ve dizlerimin üzerine çöktüm. Bu, ilk ve sondu. Kraliçe oluşumun ilk dakikaların- da halkıma duyduğum saygıyı göstermek için önlerinde eğiliyordum. Onların bana saygı duymasını istiyorsam öncelikle güvenlerini kazanmalıydım. Sandaletimin iplerinin arasına sıkıştırdığım hançeri çıkardım ve her iki elimde de sırasıyla derin birer kesik açarak kanımın akmasını sağladım. Hançeri bırakıp avuç içlerimi merdivenin basamaklarına doğru açtığımda kanım oraya damlamaya başladı. 


“Sizin için şaşırtıcı olduğunun farkındayım. Doğduğunuz andan beri Tanrıça Neftis'in hüküm sürmesine alışıksınız. Birçoğunuz, onun iyi bir kraliçe olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ancak gerçekler hiç de öyle değildi, öğrendiniz. Atalarım Tanrıça İsis ve Tanrı Osiris'ten çalınan taht benim hakkımdı ve bu hak, asırlar sonra olması gereken soya geçti. Bu tahtı almak için çok uğraştım, çok şeyden fedakârlık gösterdim. Bu yüzden kanımın üzerine size yemin ediyor, tüm tanrıların önünde söz veriyorum; son nefesime dek sizin için uğraşacağım.” 

Avuç içlerimdeki yaranın iyileşmeye başladığını hissedince ayağa kalktım ve o an herkes dizlerinin üzerine çöktü. Başımı yana çevirdiğimde tanrı ve tanrıçaların da insanlar gibi dizlerini kırarak eğildiğini gördüm. Bu hareketleri karşısında şaşkınlığımı gizleyemedim çünkü onların, benim karşımda eğilmeleri söz konusu bile olamazdı. Daha önce Neftis'e böyle davrandıklarına hiç şahit olmamıştım ama iç sesim, “Sen Neftis değilsin,” diyerek beni aydınlattığında gülümsedim. Onlar, Neftis'e saygı duymuyor fakat bana duyuyorlardı. 

Tanrıların hemen arkasında tek dizinin üzerine çökmüş olan ve kılıcının ucunu yere bastırarak destek alan Aytun'u görünce gülümsemem genişledi. 
Her şey onun sayesindeydi. Şu an burada bir kraliçe olarak duruyorsam onun payım göz ardı ederek nankörlük edemezdim. Ona olan aşkım için burada kalmıştım. Onu kurtarmak için tanrıça olmuştum. Bugünden sonra koskoca bir ülkeyi yönetecek olabilirdim ama benim kalbimi yöneten de oydu. 


Birden tek bir ağızdan duyulan ses tüm Teb'de yankılanmaya başladı. 
“Kraliçe Ayliz, çok yaşa! Kraliçe Ayliz, çok yaşa!” 
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Me 


Yüksek sesle çınlayan kahkahalar kulaklarımda yer edinirken eğlenen insanların üzerinde dolaşan gözlerimde gizli bir imrenme vardı. Nasıl her şeyi yok sayıp bu kadar rahatça eğleniyorlardı, anlayamıyordum ama dışarıdan bakanlar belki benim için de aynısını düşünebilirdi, bilmiyordum. Aytun'a bugünden keyif alacağımı söylediğim için ufaktan pişmanlık duymaya başlamıştım çünkü geri plandaki olumsuzlukları göz ardı edip eğlenmek hayli güçtü. 

Kadehimdeki içkiden büyük bir yudum alırken birden belime, tam dövmemin üstüne değen sıcak parmaklarla neredeyse boğulacaktım. Anında hızlanan kalp atışlarımı ve nefesimi kontrol altına almak için yutkunurken Aytun'un keyifle kısık sesle güldüğünü işittim. Nefesi saçlarımın arasına karışırken tenime değen parmaklarından yayılan ürpertiyle titredim. 

Meraklı unısıyla, “Gerçekten seni bu kadar çok mu etkiliyorum?” diye sorduğunda yalnızca başımı sallayabildim. Sorunun cevabına ben de şaşıyordum ama gerçek buydu. Bir sene olmuştu onunla tanışalı, ona âşık olalı... Ama hâlâ ilk günkü gibi en ufacık bir temasında bile içimden bir şeyler akıp gidiyordu. 

“Ne kadar erkilendiğimi anlatmama gerek yok bence,” dediğimde başını salladığını hissettim. 

“Kesinlikle yok. Sana her dokunduğumda vücudun yeterince dile geliyor. 
O yüzden güzel dudaklarını açmana gerek yok.” Bir anlığına duraksadıktan sonra devam etti: “Gerçi dudaklarını gerekli yerlerde açmandan gayet memnunum.” 

Arsızlığı karşısında gözlerimi devirdim ve “Şimdi bir şey açacağım sana!” 
diyerek tehditkâr bir tınıyla konuştum. 

Heyecanla, “Gerçekten mi? Açsana,” dediğinde kahkahamı tutamadım ama hızlıca dudaklarımı birbirine bastırdım. Yüksek sese rağmen gülüşümü duyan birkaç kişinin bakışları bize dönmüştü. Onlara aynı şekilde gülümseyerek karşılık verdim ve dudaklarımı oynatmadan, “Senin yüzünden rezil olacağız,” dedim. 

“Ben bir şey yapmadım ki,” dedi kendini aklamak istercesine. “Edepsiz teklifte bulunan sizsiniz, kraliçem. Halkınız, liderinizi yoldan çıkarmaya çalıştığınızı bilse sizi kınardı.” 

Başımı geriye yasladım ve “Niye? Ülkenizde yakışıklı liderleri yoldan çıkarmak yasak mı?” diye sordum. Kaşlarımı kaldırmış, ona şuh bir bakış atmıştım. 

“Dudaklarında oluşan tebessüm birkaç saniye sonra silindi ve alnı kırıştı. 

“Ever, liderleri yoldan çıkarmak yasak. Kraliçe öyle bir şey yapamaz.” 

Kıskançlıkla kurduğu cümle beni güldürürken onu bilgilendirmek adına, “Tek lider sensin ama,” dedim. 

“Başka lider olsa onu yoldan çıkaracaksın yani?” deyip öyle olsun dercesine başını salladı. Trip atmasına gülse miydim yoksa ağlasa mıydım, bilemediğim 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bir ikileme düşmem çok zaman almadığında gözlerimi kıstım. “Ben günahları bir tek senin için işler, yasakları bir tek senin için çiğnerim,” dedim. 

Etrafa hızlıca göz gezdirdikten sonra beni yanağımdan öptü. “O günahlara layık olmak için her şeyi yapacağıma emin olabilirsin.” 

“Merak etme,” dedim güven verircesine. “Sen işlediğime değen en güzel günahsın.” 


Aytun utanarak başını öne eğdi ve o an sol elinde tuttuğu lacivert, kadife kutuyu fark ettim. Çenemle işaret ederken, “O ne?” diye sordum. 


Sanki varlığını unutmuş gibi şaşkınlıkla kutuya baktığı ve kapağını açtı. 
Vücudumu ona tamamen çevirip merakla kutuya baktım. Aytun kutuyu bana çevirdi ve o an içindeki kolyeyi gördüm. Altın sarısı kolyede su damlası şeklinde, sedefli boncuklar vardı ancak kolyede asıl beğendiğim şey dolunay ve yanındaki yıldızdı. Parmaklarımı taşların üzerinde gezdirirken, “Ne kadar güzel,” dedim hayranlıkla. 

Gözlerimi kolyeden alıp ona döndüğümde, “Senin için yaptırdım,” dedi gülümseyerek. 

“Ne ara?” diye sordum şaşkınlıkla. Kolyeyi yaptıracak zamanı ne ara bulmuştu? 

“Simge'nin okulda Uras diye bir arkadaşı vardı. Çocuk takı işiyle uğraşıyor ve kendine bir şeyler almak için dün onu çağırdığını öğrendim. Ondan senin için kolye yapmasını istedim.” Kolyeyi kutudan çıkardı ve arkama geçti. Kolyeyi takabilmesi için saçlarımı kaldırıp omzumun üzerinden öne bıraktım. Soğuk altın tenime temas edince ürperdim ve başımı eğerek bakmaya çalıştım. Aytun geri çekildiğinde saçımı geri bıraktım ve kutudaki aynadan kendime baktım. 
Kolye, tacımla öyle uyumluydu ki onun gösterişini bile gölgede bırakıyordu. 
Elim ay ve yıldızın üzerinde gezinirken Aytun kulağıma doğru fısıldadı: 


“Gecenin hâkimi ve parıltısı... Bu kolye ikimizi temsil etsin istedim. İkimizden bir parçayı taşıman hoşuma gider.” 

Gülümsedim ve bu ince düşüncesi karşısında iç geçirmeden edemedim. 
Kesinlikle haklıydı. Ben bunları düşünürken birden salonun ışıkları kapandı ve Aytun, “İyi ki doğdun,” dedi. O an bana doğru gelen mumlarla süslü pastayı görünce gözlerimi devirdim. Cidden mi? 

Simge bağırarak, “İyi ki doğdunuz, kraliçem!” dedi ve pastayı önümdeki masanın üzerine koydu. “Dilek tutmadan üflemeyin lütfen,” diye de ekledi. 

Sabah Murat'ın notuyla birlikte herkes doğum günümü öğrenmiş ve kutlamaya karar vermişti anlaşılan. Doğum günlerinden nefret ediyordum ama şu an ters tepki verebileceğim bir ortamda değildim. Hem geçmişe baktığımda belki de doğum günlerini sevmeme nedenim sevgisizlikten kaynaklanıyordu. 
Şimdiyse yanımda sahte bir “iyi ki doğdun”dan daha samimi dileklerde bulunacak insanlar vardı. Belki de doğum günlerini sevme zamanım gelmişti. 
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Etraftakilerin beklentiyle suratıma baktığını fark edince onları bekletmemek adına masaya eğildim. İçimden dileğimi geçirdikten sonra mumları alkışlar eşliğinde üfledim. Simge şakıyarak, “İyi ki doğdun,” dediğinde, “Teşekkür ederim,” diye karşılık verdim. 

Ardından teker teker diğerlerinin tebriklerini kabul etmeye başladım. Bu planın kimden çıktığını bilmiyordum fakat içimden bir ses, Karavera ikizlerinin büyük payı olduğunu söylüyordu. Başımdaki kalabalık azaldığında tam arkamda korumacı bir tavra bürünerek bekleyen Aytun'a döndüm. Tam ona bunu ne ara planladığını soracakken ileriden gelen çığlık sesleriyle irkildim. 
Kalbim ağzımda atarak arkama döndüğümde davet salonunun tam ortasında belirmeye başlayan karartıyı fark ettim. 

Odanın zeminindeki beyaz, granit taşların üzerinde oluşan daire şeklinde siyahlık neydi, bilmiyordum. Öğrenmek için bir adım atmıştım ki Aytun omuzlarımdan tutarak kıpırdamamı engelledi. Tam ona bırakmasını söyleyecektim ki o karartının içinden dışarı çıkan onlarca böceği gördüğümde korkuyla geriye sıçradım. Sonu gelmeyecekmiş gibi bir sürü siyah böcek açılan oyuktan yukarı doğru âdeta fışkırırken öylece kalakaldım. Böcekleri gören insanların çığlıkları daha da şiddetlenmiş, herkes kaçışmaya başlamıştı fakat böcekler her yerdeydi. Bu kadar kısa bir zaman diliminde neredeyse her yere yayılmıştı. Aytun beni belimden tutarak havaya kaldırdı ve en yakınımızdaki sandalyenin üzerine çıktı. 

Şok içinde olan biteni seyrederken Aytun, “Herkes masalara çıksın,” diye bağırdı fakat sesinin ne kadar duyulduğu meçhuldü. Yine de onu duyanlar söylediğini yaparak masaların üzerine çıkmaya ve can havliyle kaçan diğer insanlar, onlardan görerek yüksek yerlere tırmanmaya başladılar. Masanın altındaki böceklere bakarken birden tam önümdeki ayağı takıldığı için yere düştü ve kalkmaya vakit bile bulamadan böcekler üzerine tırmandı. Saniyeler içinde tüm vücudunu kaplayan böceklerle adam canhıraş bir çığlık attı ama çok geçmeden sesi kesildi. Böceklerin adamla işi bittiğinde ondan geriye yalnızca kemikleri kalmıştı. 

Hayretle, “Bu nasıl olabilir?” dediğimde yan tarafımızdaki masaya çıkan Thoth, tek bir isimle tüm olup biteni özetlemişti. 


“Apep.” 
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1H a heShA 


mızdaki düşmanın ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha anlamıştım. Neftis de kötüydü fakat o en azından kendi halkına karşı merhametliydi. Onları düşünerek adım atıyordu. Yok etmek istediği tek şey bendim. Oysa Apep tüm dünyayı yok etmek istiyordu ve bu uğurda gözü hiçbir şeyi görmeyecekti. Neftis'le savaşırken tek derdim, benim ve sevdiklerimin canını korumaktı. Halkıyla uğraşmayacağını biliyordum ama Apep öyle değildi. Sevdiklerimin ve kendi hayatım bir yana, diğer insanları nasıl koruyacağımı bilmiyordum. 

Thoth, böceklerin arkasında Apep'in olduğunu söylemişti ama bununla neyi kastettiğini anlamadığım için, “Bu ne demek?” diye sordum. 

“Apep dünyaya geldiğinde büyük kaosu küçük yıkımlarla başlatacağı söylenir. Bu da küçük kaoslarından biri olmalı,” diye beni yanıtladığında sol taraftan gelen gümbürtüyle hızla o yöne döndüm. 

Yaklaşık yedi kişinin üzerinde durduğu masa, ağırlıklarını taşıyamayarak kırıldığında hepsi yere düşmüştü. Anında hepsinin vücudunu ele geçiren böcekleri görmeye dayanamayarak başımı çevirdim. 

“Bir şey yapmalıyız,” dediğimde gözlerim büyük salonun kapılarına kaydı. 
Elimi havada sallayarak tüm kapıları kapattım ve en azından böceklerin dışarı çıkmasını engelledim. 

O sırada Thoth'un bir şey söylediğini fark ettim ama insanların çığlıkları o kadar yüksekti ki onu anlayamıyordum. Korkuyla çıktıkları masaların kırılma ihtimaliyle daha da endişelenmişlerdi. 


K ulaklarıma sinen isim tüm tüylerimi diken diken ettiğinde karşı- 


Thoth'a doğru sesimi yükselterek sordum: “Böcekler bize zarar verebilir mi?” 

“Skarabeler normal şartlarda bizim üzerimizde etkisizdir ama Apep onları büyülemiş olabilir,” dediğinde umutsuzca iç çektim. 


Ninova 


Bir şey yapmalıydım yoksa bu odada hepimiz böcekler tarafından öldürülecektik. Tabii, biz onları öldürmezsek... Aklıma gelen şeyle Aytun'un beni tutan ellerinden kurtuldum ve masada dizlerimin üzerine çöktüm. Onun, “Ne yapıyorsun?” demesini duymazlıktan gelerek iki avucumu birbirine bastırdım. 
Birbirine kenetlediğim parmaklarımı yavaşça ayırırken kara büyümden faydalanarak elimde bir alev topu yarattım. Ufak alev topunu yavaşça büyütürken Aytun, “Dikkatli ol,” dedi. 

“Alev gözüme yeterince büyük geldiğinde hızla yere bıraktım ve odanın tüm zeminine yayılmasını sağladım. Alevin değdiği tüm böcekler yanarak yok olduğunda herkes derin bir nefes almıştı. İnsanlar birkaç saniye tüm böceklerin yok olup olmadığını anlamak için temkinli davranarak yerinden kıpırdamadı. 
Thoth herkesten önce aşağı indi ve etrafı kolaçan ettikten sonra odadakilerin duyacağı şekilde, “Kurtulduk. Hepsi öldü,” dedi. 

Thoth'un dedikleriyle herkes masalardan indi ve Maat hızla böceklerin etlerini yiyip yalnızca kemiklerini bıraktığı bedenlerin yanına koşturdu. Yere eğilip incelemeye başladığında ben de onun yanına doğru ilerledim. Midem bulanmadan birkaç dakika öncesine kadar nefes alan bedenlerden arta kalanı izlerken Maat askerlere seslendi: “Kemiklere zarar vermeden toplayın ve şifahaneye götürün.” 

“Ne yapacaksın?” diye sorduğumda ayağa kalktı ve sesini kısık tutarak, “Onlara tam olarak ne olduğunu öğrenmeye çalışacağım. Skarabeler normalde de ölümcüldür ama çok uzun zaman önce Ra tarafından yok edilmişti. Şimdi yeniden ortaya çıkmaları Apep yüzündense altında başka bir şey olduğuna eminim. Bu yüzden kontrol etmek en iyisi.” 


Mantıklı fikrine karşılık yalnızca başımı salladığımda Anhur öfkeyle yanımıza geldi. Bariton sesi tüm odayı inletecek kadar gür çıkıyordu. “Bir an önce o yılanı bulup yok etmeliyiz!” 


Savaş tanrısının her daim hiddetli ve patlamaya hazır bir bomba gibi etrafta gezmesine alışmıştım ama onun sesini duyan insanların gerildiğini fark etmemek imkânsızdı. Olanlar yüzünden herkes korkmuştu. Bir de Anhur'un bu tavrıyla insanları ekstra korkutmaya gerek yoktu. Bu yüzden burada konuşmamak için tanrılara döndüm ve “Toplantı odasına geçelim. O sırada Thoth ve Maat kemikleri incelesinler,” dedim. 

Anhur itiraz edecek gibi bir olduğunda onu umursamadan arkamı döndüm ve Aytun'a doğru ilerledim. “İnsanların güvenli bir şekilde evlerine gittiğinden emin ol. Askerler de etrafı iyice arasınlar. Başka böcek olup olmadığına baksınlar. Belki ben kapıları kapatana kadar dışarı kaçan olmuştur.” 

Hareketlenmek için Aytun'un beni onaylamasını bekledim ama o bana garip bir bakış atmayı tercih etti. Başımı 7e oldu dercesine salladığımda, “Emir veriyorsun,” dedi. 
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Kaşlarım istemsizce çatılırken söylediği şey de tıpkı bakışları gibi garip gelmişti. Ne yani, emir vermem zoruna mı gitmişti? Aslında öyle bir amacım yoktu, sadece yapmasını istediğim şeyleri söylemiştim ama bu aramızda sıkıntı mı çıkaracaktı? Kendimi gülmek için zorladım ve bir zamanlar Neftis'ten emir aldığını söylememek için kendimi zor tuttum. Neftis emir verirken hiçbir sorun yoktu ama ben bir şey söylediğimde sorun mu yaşayacaktık? 

“Yani? Benden emir aldığın için bozuldun mu?” 


“Hayır, Bayan Her Şeyi Yanlış Anlayan. Hoşuma gitti, onu demeye çalışıyorum.” 
Çatık kaşlarım duyduklarımla anında normale dönerken yüzüme yayılacak sırıtışı son anda engelledim. Alayla, “Ben kimseden emir almam tavırlarına ne oldu? Tatile çıktı herhâlde,” dediğimde başını salladı. 


“Aşk denen şeyi çok hafife almışım. Bana tüm sözlerimi yutturacağını bilemedim.” 


Güldüğümü ve söylediklerinin beni utandırdığını fark etmemesi için başımı öne eğdim. Şu an ne yeri ne de zamanıydı fakat kendimi tutamamıştım. 
Derin bir nefes aldıktan sonra toparlandım ve sesimi ciddi tutmaya özen göste- 


rerek, “Dediklerimi yap, lider. Sonra da toplantıya katıl,” dedim. 


Aytun başını sallayarak onayladığında salonun kapılarını açtım ve hızlı adımlarla toplantı odasına ilerledim. Bir yandan da Apep'le nasıl savaşacağımızı düşünüyordum. Her şeyden önce düşmanımı iyi tanımam gerekiyordu ve Apep hakkında bildiklerim sınırlıydı. Bu konuda Thoth'tan yardım almalıydım. Her şeyi bilen Bilgelik Tanrısı bana kesinlikle yardımcı olurdu. 


Toplantı odasının bulunduğu koridora girdiğimde kapıdaki askerler beni görerek kapıyı açtı. Vakit kaybetmeden doğruca odaya girdim ve aralarında yalnızca Maat'ın eksik olduğu tanrıların arasına karıştım. Geldiğimi ilk fark eden Mehen olduğunda, “Aklınızda ne var, kraliçe? Apep'le ilgili ne yapmayı düşünüyorsun?” diye sordu. 

Mehen'e cevap vermeden önce yerime geçtim ve kaşlarımı kaldırarak, “Hep benim ne yapacağımı soruyorsun, Mehen. Aklında bir fikir varsa onu bizimle paylaşmaya ne dersin?” dedim. Başta Neftis'in tarafında olmayı seçen cüce tanrı, savaştan sonra yanımda olmasına rağmen ilk günkü gibi muhalif olmaktan geri kalmıyordu. Sıkça beni sorguluyor, hiç kimsenin ne yapacağını bilmemesine rağmen üzerime oynuyordu. 

“Senin ne yapacağını soruyorum çünkü kraliçe olan sensin. Halkını korumak senin görevin.” 

“Elbette benim görevim ama sen de onların tanrısısın. En az benim kadar çaba sarf etmen gerekli. Bu yüzden önerin varsa lütfen bizimle paylaş.” 

“Kısaca yapacak hiçbir şeyim yok desene, kraliçe. Ne o, Apep'e karşı koyma düşüncen yok mu?” 
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Mehen'in söylediklerine hiddetle karşılık vermeye yeltenmiştim ki odaya girdiğimden beri başı eğik olan Anhur benden erken davrandı. Başını hızla kaldırıp Mehen'e oldukça sinirli bir bakış attığında yanında tuttuğu kılıcını yere vurarak ses çıkarttı. 

“Karşında kraliçen var, Mehen. Saygılı ol!” 


Mehen, Anhur'dan beklemediği bu çıkışa şaşırsa bile kendini hızlı toparladı ve “Bizim bir kraliçemiz yok, Anhur. Kendini tanrıçaya fazla kaptırmışsın sanırım,” dedi. 

“Bizim bir evimiz yok, Mehen. Gökyüzü Evi'nde geçirdiğimiz süre sona erdi ve bu yüzden dünyada kalmak zorundayız. Artık burası bizim evimiz. 
Üzerinden çok uzun zaman geçtiği için unutmuş olabilirsin ama yeryüzünün kraliçesi, burada yaşadığımız mühlette bizim de kraliçemiz. Hafızanı zorlayıp hatırlarsan Neftis'ten korkup kaçmadan önce de o sana kraliçelik ediyordu. 
Hatta onun emirlerinden sıkılıp Gökyüzü Evi'ne kaçmıştın diye hatırlıyorum.” 


Anhur yarım ağız gülerek alay ettiğinde Mehen'in beyaz teni kızardı ve öfkeyle dişlerini sıktı. Hiddetle ayağa kalktığında, “En azından ben emir almaktan nefret ettiğim için kaçtım. Senin gibi...” derken Thoth, “Yeter!” diye bağırarak onu susturdu. 


Cümlenin devamında ne geleceğini merak ettim ama Anhur'a kayan gözlerim, yüzündeki tuhaf ifadeyi görünce sormayı aklımdan bile geçirmedim. 
Kılıcının kabzasını sıktığında bembeyaz olan parmak boğumları, cümlenin devamının pek de hoş olmadığının kanıtıydı. Bu yüzden Anhur'a odaklanmak yerine Mehen'e döndüm ve sesimin yeterince sert çıkmasını umarak konuştum: 


“En başından beri seninle aynı tarafta bulunamadık, Mehen. Gökyüzü Evi'ne geldiğim ilk gün yanımda yer almanızı istediğimde Neftis'i seçip karşımda durmuştun. Sonra Neftis yenildi ve senin evin yok oldu. Beni kraliçen olarak sahiplenip sahiplenmemen umurumda değil. Senden asırlar sonra dünyaya gelen ve insanken birden tanrıça olan kadını kabullenmeyebilirsin ama senden sonra doğup bu konuma geldiysem bana saygı göstermek zorundasın. Merak etme, ben de sana kraliçelik taslamaya meraklı değilim. Neftis gibi emirler sıralayıp kaçmana neden olmayacağım ama bu süreçte, başımızda Apep gibi bir tehlike varken düşmanca tavırlarını kendine saklamanı rica edeceğim. Hepimizin hayatı söz konusuyken tek bir ortak düşmanımız olmalı. Böyle kötü ve fettan fikirlerini asıl düşmanımıza yöneltirsek en azından başımız omzumuzun üzerinde kalır. Apep'in ne kadar zor bir düşman olduğunu gördük. Tüm koruma büyülerini kırıp davet salonuna böceklerini gönderdi ve bunları daha asıl formuna ulaşmadan yapıyor. Birlik olup hareket etmek zorundayız.” 


Mehen bunun üzerine sessiz kaldığında Thoth'a döndüm ve “Böcekler hakkında ne biliyorsun?” diye sordum. 
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“Skarabeler et yiyici olarak da bilinir. Yaradılışın en başından beri vardır fakat yüzyıllar önce Ra tarafından hepsi yok edilmişti. Şimdi yeniden ortaya çıkmaları hiç normal değil. Apep onları nasıl geri getirdi, bilmiyorum.” 

Bilmiyorum dercesine omuz silktiğimde odanın kapısı açıldı ve içeri Maat girdi. Hızlı adımlarla masanın diğer başköşesine geçtiğinde meraklı bakışlarımıza cevaben, “Kemiklerde yüksek miktarda cıva bulunuyor. Başşifacı bunun Sanglum türünün kanında bulunduğunu söyledi. O tür bir kara büyüyle oluşmuş ve böceklerde kalıntı olarak cıva bıraktığına göre kara büyüyle değiştirilmiş olabilir diye düşünüyorum,” dedi. 

Thoth, “Öyleyse böcekler sadece onları öldürmekle kalmamış olabilir. İşin içine kara büyü girdiyse başka durumlar da ortaya çıkabilir,” dedi. 

“Ne gibi?” 

“Bilmiyorum ama bu Apep. Her şey olabilir,” dediğinde ne diyeceğimi bilmediğimden sessiz kaldım. O esnada kapı açıldı ve bu defa içeri Aytun girdi. 
Yüzüne baktığım an ilk fark ettiğim şey endişe olunca onu bu ifadeyle pek fazla görmemenin şaşkınlığını yaşadım. 

Kötü bir gelişme olduğunu saniyesinde anlarken korkarak, “Ne oldu?” diye sordum. 

“Böcekler,” dedi ve derin bir nefes aldı. Koşturduğu, hızla inip kalkan göğsünden belliydi. “Dışarıda geziyorlar. Önlerine kim çıkarsa öldürüyorlar.” 

Duyduklarımla ayağa fırladım ve dehşet içinde, “Nasıl olur?” dedim. Salondaki tüm böcekleri öldürmüştüm. Acaba ben kapıları kapatmadan önce dışarı kaçanlar mı olmuştu ya da Apep yeniden mi göndermişti? | 

Aytun, “Bilmiyorum ama durdurmak zorundayız,” dediğinde hızla başımı salladım ve düşünmeye çalıştım. Yine ateşle öldürebilirdim ama eğer Apep onları belli bir noktadan etrafa yayıyorsa orayı bulmak zorundaydık. 

Thoth, “Ateşle yakabilirsin ama yerdeki insanları nasıl koruyacaksın?” diye sordu. Haklıydı. Sonuçta salonun zemininde yalnızca böcekler vardı ve bu yüzden alevlerden tek etkilenen böcekler olmuştu. 

“İnsanlara yüksek yerlere çıkmaları gerektiği anons ediliyor. Böceklerin öldürdükleri insanları gördüklerinde anonsa uydular.” 

Aytun'un söylediklerini onayladıktan sonra, “Gel benimle,” dedim ve salondan hızla çıktım. Piramidin çıkışına doğru yürürken, “Durum ne kadar kötü?” diye sordum. 

“Net sayı veremiyorum ama ölü sayısı çoktan elliyi aştı,” dediğinde başımı ovaladım. Apep'in kendisi yetmezmiş gibi bir de böcekleri çıkmıştı başımıza. 

“Ne yapacaksın?” 

“Menes'e bir kez daha kimsenin yerde olmaması gerektiğini söyle. Yine büyüyle onları yakmaya çalışacağım.” 
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“Ya seni de ısırmaya çalışırlarsa?” 

“Kanatlarım var. Havadayken onları yakacağım,” dedim ve bundan sonra daha fazla konuşmadık. Bir dakikadan kısa sürede çıkış kapısına geldiğimde muhafızlar, “Dikkatli olun, kraliçem,” dediler ve kapıyı açtılar. Çıkar çıkmaz ilk gördüğüm şey, piramidin çevresini saran muhafızların ellerinde tuttukları meşaleler ve bunları böcekleri uzak tutmak için yere doğru tutmalarıydı. 

Aytun, “Dikkatli ol,” diye uyardıktan sonra Menes'in yanına ilerledim ve konsantre olarak kanatlarımı çıkardım. Kanat çırpmaya başladığımda ayaklarım zeminden ayrıldı ve önce böceklerin nereye kadar yol aldığını anlamak amacıyla iyice yükseldim. Şehrin üzerinde tıpkı bir kuş gibi gezinirken durumlar sıkıntılı olmasaydı bundan epey keyif alacağımı düşündüm. Belki de boş bir zamanda bunu denemeliydim. Hiç tadını çıkaramadığım özelliklerim vardı ve bir kez olsun bunlardan keyif alabilirdim, değil mi? 

Yeterince yüksekteydim, aynı zamanda aşağısını gayet rahat bir biçimde görebiliyordum. Bir saat önce yaptığım gibi elimde bir alev topu oluşturdum ve evlere hasar vermeyecek, yalnızca böceklerin geçtiği yola gelecek şekilde aşağı bıraktım. Saniyeler içinde tüm böcekler alevle buluştuğunda yok olmuş ve 


külleri etrafa yayılmaya başlamıştı. 


Dinlenmek ve yalnız kalmak son bir saattir başlıca ihtiyacım hâline geldiğinde herkesten uzak kalmak adına odama çekilmiş, kendi hâlimde takılmanın rahatlatıcı etkisiyle bedenimi gevşetmiştim. Hiçbir şey düşünmeden boşluğa odaklandığımda düşüncesizliğin getirdiği faydaya bir miktar şaşırmıştım çünkü insan, hiçbir derdini sıkıntısını düşünmediğinde epey mutlu oluyormuş. 
Son bir saattir aklımda ne Apep vardı ne Seth ne Dimitri ne de onların iğrenç siyah böcekleri. 

Simge'nin ultra rahatsız topuklularını yere atmış, bileğimi sıkan bağcıklardan hızla kurtulmuştum. Ayağımı uzatarak uzandığım yatak epey rahattı. Böylelikle yumuşak zemin gören bedenim rahatlamış, biraz daha böyle kalırsam uykuya dalacağımın sinyallerini vermeye başlamıştı. 

Apep mi vardı? Umurumda değildi. 

Dünyanın sonu mu geliyordu? Gelebilirdi. 

Dimitri bana ihanet mi etmişti? Edebilirdi. 

Et yiyen böcekler şehre mi dolmuştu? Dolabilirdi. Hatta göbeğim çıkmıştı, oradan biraz alabilirlerdi. 

Gözlerimi açtım ve kendi kendime gözlerimi devirdim. Sanırım üst üste gelen olaylar silsilesi bana kafayı yedirmişti. Benim hiçbir şeyi düşünmeme planım buraya kadardı işte. Ofayarak doğruldum ve dizlerimi kendime çekip sırtımı yatak başlığına yasladım. Apep'ten bir an önce kurtulmak zorundaydım. Tıpkı kara büyümden kurtulmam gerektiği gibi... 
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Zihnime dalan bu sinsi düşünceyle eş zamanlı olarak başıma ufak bir sızı saplandı. Hiç istemediğim hâlde bedenime verilen kara büyüden beni kurtarabilecek kişi Ra'ydı ama o artık yoktu ve ben vücudumdan nasıl çıkaracağımı bilmiyordum. Kara büyünün, Neftis'i yenmemdeki rolünü inkâr etmiyordum fakat tüm ömrümü onunla geçirmek istemediğime de emindim. 

Odanın kapısı tıklatıldı ve hizmetkârlardan biri içeri girerek, “Kraliçem, Tanrı Thoth geldi,” dedi. 

Thoth'un neden geldiğini merak ederken kıza, “İçeri al,” dedim ama duruşumu bozmadım. Havada yaptığım ufak gösteri, bedenimi biraz güçsüz düşürmüştü. 

Thoth içeri girdiğinde gözleri öncelikle beni bulmayı umduğu tahta kaydı ve göremediğinde kaşları çatıldı. Ardından yatağa döndü ve beni oturur pozisyonda gördüğünde, “Ne kadar kibar bir kraliçe,” dedi yarım ağız gülerek. 
Sözlerinin tamamen alay amaçlı olduğunu bildiğimden onu ciddiye almadım ve tıpkı onun gibi güldüm. 

“O rahatsız tahun yanında kuş tüyünden yapılmış bir yatak varsa her zaman tercihim bellidir.” 

“Sen aylarca o rahatsız tahta geçmek için uğraşmadın mı? Şimdi gününü yatakta mı geçireceksin?” 

“Tüm amacım Nefts'ten kurtulmaktı. Hiçbir zaman o tahtta gözüm olmadı. Hatta çok istiyorsan sana verebilirim,” diye bir teklif sunduğumda göz ucuyla bile bakmadı. 

“Yok, sağ ol, almayayım. Başımızda Apep gibi bir sorun varken tüm sorumluluğun bende olmasını isteyecek kadar delirmedim.” 

“O kadar iyisin ki...” dedim dalga geçerek. “Tek sorumlunun ben olduğumu hatırlarman bayağı iyi geldi şu an.” 

“Ne zaman ihtiyacın olursa gerçekleri yüzüne söylemek için burada olacagım.” 

“Öyleyse Apep'i anlatmakla başlayabilirsin,” dediğimde yatakta ayak ucuma geçti ve sırtını yatağın kenarına yasladı. 

“Ne öğrenmek istiyorsun?” diye sorduğunda omuz silktim. “Her şeyi,” diye cevap verdim. 

“Amacı Ra'yı, dolaylı olarak güneşi yok etmek. Böylelikle asırlardır arzu ettiği kaosu dünyaya getirebilecek. Her gün Ra'nın güneşi doğurmaması için uğraşırdı. Hatta bazı zamanlar buna öyle çok yaklaşırdı ki güneş tutulmaları gerçekleşirdi.” 

“Peki, neden?” diye sordum asıl merak ettiğim şeyi dile dökerek. Tüm bunları ben de biliyordum ama neden yapıyordu? 
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“Her kötülüğün veya kötü düşüncenin altında sebep aranmaz, kraliçem. 
Bazen kötü yalnızca kötüdür ve onu haklı kılacak bir nedeni olmaz. Apep de bunlardan biri.” 

Duyduklarımdan hiç tatmin olmadığımı, buruşturduğum yüzümle belli ederken, “Hiç yardımcı olmuyorsun,” diye söylendim. 

Thoth güldü ve “Üzgünüm, kraliçe ama anlatabileceklerim bu kadar,” dedi. 
Oldukça kendinden emin konuşmuştu ama nedense inanasım gelmiyordu. 
Bilmemesi imkânsızdı. Bu yüzden, “Sen bilgelik tanrısısın. Olan biten her şeyi bilmek zorundasın,” diyerek üsteledim. Thoth'un egosuna zıt düşen her şeye nefreti olduğunu bildiğimden üzerine oynamak için en mantıklı yol kesinlikle buydu. 

Yüzündeki tebessüm silinirken çenesini dikleştirdi. “Bir şeyi bilmemeyi kendime hakaret sayarım.” 

“Apep'le ilgili her şeyi bilmiyorsun ama. Anlattıklarını herkes biliyor zaten.” 


“Anlatabileceklerimin bu kadar olması, bildiklerimin bununla sınırlı olduğu anlamına gelmez. Söylediğin gibi ben bilgelik tanrısıyım. Yeryüzünde, yer altında ve gökyüzünde ne olursa ya da geçmişte ne olduysa her şeyi bilirim. 
Buna senin evrenin de dâhil.” 

Tam da tahmin ettiğim gibi bildiği şeyler vardı ama benimle paylaşmıyordu. 

“Bana bilmediğim bir şeyler anlatmalısın ki onu tanıyayım ve ona göre hareket edeyim. Düşmanımı tanımadan onunla savaşamam.” 

“Üzgünüm ama sana anlatamayacağım şeyler var. Bir şeyleri biliyor olmam, onlar üzerinde hak iddia edebildiğim anlamına gelmiyor. Ayrıca asırlar önce Yüce Ra'ya verilmiş bir sözüm var ve o sözü çiğnemem doğru olmaz.” 

Ona Ra'nın öldüğünü, bu yüzden sözlerinin geçerliliğinin kalmadığını söylemek üzereyken son anda kelimeler ağzımdan çıkmadan durabildim. Ra ölmüştü ama bunu söylersem Thoth tarafından saygısızlıkla suçlanabilirdim ve ölü biriyle ilgili bu şekilde konuşmam yakışık almazdı. 

“Anlıyorum ama ne yazık ki sana bilgi vermem doğru olmaz. Kendin öğrenmek zorundasın.” 

“Nasıl öğreneceğimi bile bilmediğim bir şeyi nasıl öğrenmemi bekliyorsun?” diye gayet makul bir soru yönelttiğimde odamın kapısı açıldı ve Aytun koşturarak içeri girdi. Yatakta oturan Thoth'a ve bana manasız bir bakış atarken, “Dışarı bakın,” dedi ama hemen ardından bir öksürük krizine tutuldu. 
Nefes zorluğu çekiyormuş gibi sesler çıkarırken yataktan fırladım ve yanına koşturdum. Elimle iki büklüm olan bedenini tutmaya çalışırken, “Ne oldu sana?” dedim. “Neyin var?” 

Az önceki cümlesini bir kez daha tekrarlayarak, “Dışarı bak,” dediğinde onu tutarak yatağa ilerlettim ve oturttuktan sonra çoktan balkona çıkan Thoth'un yanına gittim. Dışarı çıktığım an beni mavi gökyüzüyle buluşturan balkonum, bu defa saçma sapan bir manzarayla beni karşıladığında kaşlarımı 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çatım. Normalde bulutlarla ve ayla süslü olması gereken gökyüzünde siyah-gri renginde bir katman vardı ve gökyüzüyle bağımızı neredeyse tamamen kapatmişti. 

Ne olduğunu anlamak için, “Bu da ne?” diye sorduğumda hafif esen rüzgâr havada dağıttığı grilikten birkaç parçayı balkonun zeminine düşürdü. Yere eğildim ve gri şeye baktığımda bunun kül olduğunu anladım. Ama neyin külü? 


Derin bir nefes alıp düşünmek isterken ciğerlerime dolan havanın kalitesizliği boğazımı tırmalamıştı sanki. Rahatsız olarak boğazımı temizlemek için yutkunduğumda elimdeki kül eriyip gitmiş, avucumda kirini bırakmıştı. 


Thoth upkı benim kaşlarını çatarak, “Sence de havanın kokusunda bir gariplik yok mu?” dediğinde başımı salladım ve gökyüzüne bakarken kafamda 


yerli yerine oturan taşların hareketini seyrettim. 


“Böcekler. Onların külü bu. Yaktığım külleri gökyüzünde toplanmış,” dedim ve içimden küfrederek odaya girdim. Aytun bıraktığım gibi yatağın üzerinde oturmuş, hâlâ zor nefes alıyordu. Komodinin yanındaki sürahiden hızlıca bardağa su doldurdum ve içmesi için ona uzattım. 


“Nasıl oldu bu?” dediğimde, “Alevler söndükten sonra küller havada uçuşmaya başladı ama gayet normaldi. Başta önemsemedik, sonra küller havada birikmeye ve insanlar nefes darlığı çekmeye başladı. Birkaç asker havadan etkilenerek şifahaneye kaldırıldı. Şifacılar ve doktorlar onlarla ilgileniyor,” dedi. 
Büyüyle balkonun kapısını kapattım ve odaya girecek havayı en âza indirgedim. Ona uzanması için yardımcı olurken, “Burada bekle. Sana bir şifacı göndereceğim,” dedim ve ardından Thoth'a döndüm. 


“Gel benimle,” diyerek onu da peşime taktım ve oyalanmadan odadan çıkum. Şifahaneye doğru yürürken, “Bu da Apep'in işi olmalı,” diye yakındım ve onaylaması için Thoth'a döndüm. Bana bakmadan başını sallarken, “Küçük kaoslarının ne kadar kapsamlı olduğunu bilmiyorum ama dünyanın sonu gelirken olabilecek yığınla şey var,” dedi. 


“Büyük kaostan kastın tam olarak neydi?” 


“Büyük kaos, aynı zamanda kıyamet diye de adlandırılabilir. Apep'in amacı dünyanın nihai sonunu getirmek ve dünyada hayat bırakmamak. Dünyanın enerjisini sömürdükten sonra gökyüzünde dilediği gibi dolaşacak ve kendine başka sömürecek yaşam kaynakları arayacak. Onun beslendiği güç Neftis'inki ya da Serh'inki gibi arzu değil. O gerçekten güç enerjisinden besleniyor. Büyük kaos ya da kıyamet yaklaşırken sonu getirecek küçük alametler yaşanacağı söylenir. Bunlardan ilki, güneş ve ayın yer değiştirmesi. Gece gündüz, gündüz ise gece oldu. Ardından böcekleri gönderdi ve bu böceklerin, insanları öldürmekten daha mühim bir amaca hizmet ettiğine eminim. Ve sanırım o amacı öğrenmeye çok yaklaştık.” 

“Alametlerin tam olarak neler olduğunu bilmiyorsun, değil mi?” dedim konuşmasından çıkardığım kadarıyla. 
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“Hayır ama hastalıklar, fırtınalar, depremler olacağı söylenir. Tabii, bunlar yalnızca rahipler ve kâhinlerden yayılan kulaktan dolma bilgiler. Öngörü gibi düşün, kesinliği yok. Çünkü Ra hiçbir zaman yenilmemişti ve Apep'in bu kadar büyük bir tehlikeye dönüşmesi her daim uzak bir ihtimaldi.” 

“Şimdiyse o alametin tam ortasına düştük ve kimse gerçekten ne olduğunu ya da olacağını bilmiyor.” 

“Eğer Kadim Rahipler yaşasaydı bize yardımcı olabilirlerdi ama artık onların yardım etmesi bile mümkün değil.” 

“Onlar göreve yeni gelmemiş miydi? Bize nasıl yardım edebilirlerdi ki?” 

“Kadim Rahipler için tecrübe diye bir şey yoktur. Yemin ettikleri esnada yapılan ritüelde kendilerinden önceki rahiplerin tecrübe ve bilgilerine de erişirler. Bunu nesilden nesle aktarılan beyin genetikleri gibi düşün. Kendilerinden asırlar önce yaşamış olan rahiplerin anılarına ve bilgilerine de sahiplerdir. Benden iyi olmasınlar ama bana yakın derecede bilgi sahibi olurlar. Daha doğrusu olurlardı,” diyerek en sonunda düzeltmesini de yaptığında şifahaneye girdim. 

Bir sürü yatakla dolu olan şifahanede çalışanlar öyle hızlı hareket ediyorlardı. 
ki hızlarına yetişmek mümkün değildi. Yatakta yatan ve sürekli öksüren hastala- ra bakarken karşıma çıkan adamı görür görmez hatırlamıştım. 

“Kraliçem, hoş geldiniz.” 

lan'ın babası, şifacı Jonathan içten bir gülümsemeyle tam önümde dururken uzun zaman sonra ilk kez gördüğüm adama aynı şekilde selam verdim. 
Fakat gülümsemesi çok uzun sürmedi ve odada bulunan diğer kişiler gibi öksürdü. 

“Ne oluyor?” 

“Kraliçem, bilmiyoruz. Birçok kişi nefes darlığı ve öksürük problemi yaşıyor ama dışarıdan gelenlerin durumu çok daha ağır.” 

“Ne gibi?” diye sorduğumda Jonathan etrafını kontrol etti ve sanki kimsenin duymasını istemiyormuş gibi kısık sesle, “İnsanların akciğerleri küçülüyor,” dedi. “Ve ciğerleri küçüldükçe nefes alamayarak ölüyorlar.” 

“Nasıl olur?” 


“Testler yapmaya devam ediyoruz. Başşifacı bilgi vermek için yanınıza gelecekti ama vakit bulamadı. Lider birkaç saat önce böcek.getirmişti ve onu inceledik. Böceğin sert kabuğunda bir sürü zehirli madde tespit ettik. Normalde zararsız ancak yanma tepkimesiyle havaya salınmış ve o gazı soluyoruz. 
Piramirtekiler ya da evlerindekiler o havaya doğrudan maruz kalmamışlar ama dışarıda olanlar çoktan etkilenmiş ve etkilenmeye de devam ediyorlar. Zehirli havayı soludukça...” derken yeni bir öksürük krizi tuttu. Hızla elindeki şişeden su içti ve devam etti: “Havayı soludukça ciğerleri küçülüyor ve en geç bir saat içinde yok oluyor. Dışarıdan öğrendiğim kadarıyla şimdiye kadar ölenlerin sayısı yüzü geçmiş. Hava böyle olmaya devam ettiği sürece ölü sayısı hızla 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Duyduklarımla ne yapacağımı şaşırırken Thoth'un söz ettiği alametlerden birinin bu olduğu netleşmişti. Onları yakmamalıydım... Pişmanlık içinde dişlerimi sıkarken Seth'in tam olarak bunu yapmamı beklediğine emindim. Böceklerden cehennem ateşi sayesinde kurtulacağımı bildiği için yalnızca yakıldığı zaman ortaya çıkacak bir zehir vermişti. Ne yazık ki düşmanım beni çok iyi tanıyordu. 

O sırada şifahaneye giren Simge'yi görünce kaşlarımı kaldırdım. Onu burada görmeyi beklemiyordum. Simge bana başıyla selam verdikten sonra doğruca Jonathan'a odaklandı. “Dediğin gibi teyzemle birlikte bir hastayı büyüyle durdurmaya çalıştık. Normal bir hastanın ölüm süresi elli sekiz dakikayken onunki yetmiş dakikaya çıktı. Sadece on iki dakika kazandırabildik.” 

“O ne?” dediğimde Simge açıklamaya başladı. 

“Eniştem teyzemle bana bir büyü verdi. Bir kadının üzerinde büyüyü yapuk ve onu inceledik. Diğer hastalarla aynı semptomları gösterdi. Sonu diğerleri gibi oldu. Sadece ölümü biraz daha geç gerçekleşti,” dedi. “Ne yapacağız?” 
diye sorduğumda hem Jonathan hem de Simge omuz silkerek bilmediklerini belirttiler. 

Thoth'a, “Külleri rüzgârla dağıtmaya çalışmak işe yaramaz mı?” dediğimde başını salladı. 

“Ortada besbelli kara büyü var. Bu büyüyü bozmadığımız sürece küller yok edilemez. Bizi diğer insanlar kadar etkilemiyor ama etkisinin artıp artmayacağını bilemeyiz. Diğer tanrılarla görüşmeliyiz.” 

“Sen herkesi topla. Ben geleceğim,” dedim ve Thoth gittikten sonra yeniden Simge'yle Jonathan'a döndüm. “Aytun da pek iyi değil. Simge sen gidip ona bak. Ben bir yol bulmaya çalışacağım. Jonathan, sen de sık sık beni durumun ne kadar kötü olduğuyla ilgili bilgilendir.” 

“Ayrun'un nesi var?” 

“Bana o haber verdi. Benim odamda yatıyor ama çok fazla öksürüyordu,” dedim endişeyle. Acaba küller toplanırken o da mı dışarıdaydı? 

Simge hızlı davranarak odadan çıktı ve onun hemen peşinden ben de çıkum. Thoth'un herkesi topladığını düşünerek toplantı odasına yöneldiğimde ne yapabileceğimizi düşünüyordum. Apep tam olarak formuna kavuşmadığı için bu büyüyü Seth'in yaptığını tahmin ediyordum ve bozabileceğimize inanıyordum. Tek sorunumuz, daha fazla insanının ölmesine izin vermeden aceleci davranmaktı. Toplantı odasının kapılarını açtığımda tüm tanrıları masada gördüm ve direkt söze girdim: “Thoth olanları anlatmıştır. O yüzden doğruca çözüm önerilerinizi almak istiyorum.” 

Maat, “Bildiğim kadarıyla Ölüler Kitabı'nda bu tarz zehirli havalardan korunmak için bir büyü vardı,” dediğinde birkaç tanrının şaşkın bakışları bana döndü. 
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“Ne yani, Ölüler Kitabı sende mi?” dedi Seshat hayretle. “Kayıp değil miydi?” 

“Hayır, kitap bende,” dedim düşünceyle. “Ama tapınağımda kaldı. Savaş sırasında güvende olması için oraya saklamıştım.” 

“Öyleyse gidip kitabı alın, kraliçem. Ulu Tanrıça haklıysa kitaptaki büyü bizi kurtarabilir.” 

Onları onayladım ve odanın ortasına bir geçit açtım. Bir şey demeden doğruca geçide girdim ve çıktığımda tapınağımdaki odamdaydım. Birkaç günde toz kaplayan eşyalarıma bakarken kalbimin derinliklerinde ince bir sızı hissettim. Sanırım uzak kaldığım süre boyunca bu odayı özlemiştim. Üzgünce iç çektim ve kendi odamdan dışarı çıktım. Yazgı Odası'na doğru ilerlerken hızlı aruğım adımlarımın birbirine dolanmaması için dikkat ediyordum, o an fark ettim ayağımda ayakkabılarımı olmadığını. Haberi öyle bir anda almıştım ki ayakkabılarımı giymeyi bile unutmuştum. Oflayarak Yazgı Odası'nın kapılarını açtım ve kader iplikleriyle uğraşan hizmetkârlarımı gördüm. Beni fark eder etmez ayağa kalktıklarında hepsinin yüzünde şaşkınlık vardı. 

İçlerinden biri, “Tanrıçam?” dedi ve hemen sonra utanarak başını eğdi. 
“Kraliçem yani. Bağışlayın lütfen.” 

“Sorun değil. Siz işinize devam edin,” dedim ve ardından havuz başına doğru ilerledim. O sırada üçü de aynı anda öksürdü ama onlara dönmedim. 
Söylediğim gibi işlerinin başına döndüklerinde havuzun tam önünde durdum. 
Ölüler Kitabı'nı kimse bulmasın diye bir gizleme büyüsüyle suyun içine saklamıştım. Büyülü kelimeleri mırıldandıktan sonra suyun fokurdayarak kitabı çıkarmasını bekledim. Havada süzülen kitabı bir zarar gelmeden elime aldım ve hizmetkârlara bir şey demeden dışarı çıktım. 


Kendime geçit açabileceğim geniş bir alan ararken koridorun sonunda arkası bana dönük, pelerinli birini görünce gözlerimi kıstım. Üzerinde tıpkı Dimitri'nin pelerinlerine benzeyen lacivert bir şey vardı ve arka görünüşü onu andırıyordu. Kalbim ağzımda son hızla atarken sıkışan kalbimi görmezden geldim ve adamın arkasından, “Sen! Bekle!” diye bağırdım. Adam beni duymazlıktan gelirken koridorun sağ tarafına yönelmesiyle hareketlendim ve peşinden koşturdum. O Dimitri miydi yoksa? 


Sıklaşan nefeslerimle birkaç saniye önce adamın döndüğü tarafa yöneldim, koridorda iki askerden başka kimsenin olmadığını gördüğümde şaşırdım. Beni gören askerler eğilerek selam verdi. “Az önce buradan geçen adam nereye gitti?” 
diye sordum. 


Askerler beni anlamadıklarını gösterircesine bakıştıklarında biri, “Hangi adam?” diye sordu. 


“Lacivert pelerinli.” 
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“Buradan kimse geçmedi, kraliçem. Sabahtan beri burada nöbet tutuyoruz ama tapınağın bu kısmına kimse gelmedi,” diye yanıt verdiğinde dudaklarım aralandı ama söyleyecek bir şey bulamadım. 


Ama...” diyerek parmağımla koridoru işaret ederken arkama bakındım ve buraya girdiğine emin oldum. Karşı koridora gitmemişti. Acaba yanılmış mıydım? 

“Peki, şu koridora giren biri oldu mu?” 


Asker olumsuz manada başını salladı. “Hayır. Sabahtan beri kimse geçmedi.” 

Tenimden bir ürperti geçerken yanlış görüp görmediğimi sorguladım. Aslında gördüğüme emindim ama askerler görmediklerini söylüyorlardı. Kaşlarımı çattım ve kitabı göğsüme sıkıca bastırıp arkamı döndüm. Yanlış görmüştüm herhâlde. Aklım o kadar meşguldü ki yanılmış olabilirdim. 


Koridorda uygun bir yer bulduğumda yeni bir geçit açtım ve bunu daha fazla düşünmeden yeniden toplantı odasına döndüm. Tüm tanrılar bıraktığım yerindeydi. Kitabı masanın üzerine bıraktığımda Thoth ve Maat hariç diğer tüm tanrıların kitaba şaşkınlıkla baktığını fark ettim. 


“Ne oldu?” dediğimde Anhur gözünü kitaptan ayırmadan, “Bu kutsal kitabı en son gördüğümden bu yana asırlar geçti. İsis kitabı kullanarak kara büyüyü yarattıktan sonra kitabı gören olmamıştı. Onu nereden buldun?” diye sordu. 


O an bu kitabı almak için lan'la girdiğimiz mezar odası ve ardından savaşuğımız mumyalar aklıma geldiğinde yüzümü buruşturdum. Ölüler Kitabı'nı bulduğum ilk gün Dimitri'yle tanışmıştım. Beni Hector'ın babası Kral Samuel'in elinden kurtarmıştı. Kötü anılarla dolu o günü hafızamdan silmek için Anhur'a, “Ne sen sor ne de ben anlatayım,” dedim sıkıntıyla. 

Maat ayağa kalkıp yanıma geldi ve hızla sayfaları çevirmeye başladı. “Kitap- * ta bu tarz zehirli fırtınalardan nasıl kurtulacağımızı anlatan bir büyü olduğunu biliyorum.” 

Mehen, “İyi ama bu bir fırtına değil,” dediğinde Maat omuz silkti. “Sonuçta doğayla ilgili ve zehirli. Aynı etkiyi göreceğine eminim.” Bir sayfada durduğunda başını okudu ve “İşte, bu!” dedi heyecanla. İşaret parmağını büyünün olduğu sayfada gezdirirken birden başını kaldırdı. “Şehir bölgesinde Akrep takımyıldızı oluşturarak büyüyle yağmur yağdıracağız. Bu, kül bulutlarını yok etmiş olacak.” 

Hathor tedirgin bir soluk aldı. “Ya bu külleri etmek yerine yayarsa ne olacak?” 

“Ölüler Kitabı'nda yer alan bir büyünün yanlış olma ihtimali yok. Ve şu an elimizdeki en iyi seçenek de bu.” 

Hathor kabullenerek geri çekildiğinde, “Büyüyü nasıl yapacağız?” diye sordum. 
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“Aslında pek zor bir büyü değil ama büyüyü tamamlayacak cümleleri hepimizin duraksamadan tekrarlaması gerekiyor.” 

Neith, “Peki, hepimiz birbirimizi nasıl duyacağız?” dediğinde Khonsu, “Bağlama büyüsü yaparız,” dedi. 

Bu fikir herkese mantıklı geldiğinde Khonsu masadaki papirüslerden birini aldı ve “Akrep takımyıldızını oluşturan on beş yıldız var ve şanslıyız ki biz de tam 15 kişiyiz,” dedi. Ardından suratı asıldığı için duraksadı. “Kala kala bu kadar kişi kalmamız oldukça kötü. Neyse. Aranızda kan görmekle ilgili sorunu olan yok, değil mi?” dedi ve sonra bir kalemle papirüsün üzerine isimlerimizi gelişigüzel yazdı. Herkesin adını yazdığına emin olduktan sonra kalemin ucuyla başparmağını deldi ve içinden çıkan altın rengi kanı isimlerin ortasında kalan bir noktaya birkaç damla akacak şekilde sıktı. Ardından kalemi yanındaki 


Aker'e uzatu. 


Sırasıyla tüm tanrılar kalemle parmağını delip kanını papirüse akıttığında Khonsu büyülü sözcükleri mırıldanmaya başladı. İç içe giren kanlarımız teker teker isimlerimizin üzerine doğru hareket ederken tıpkı bir ağacın dallarının görüntüsünü almıştı. Büyülü sözcükleri bittiğinde geri çekildi ve eseriyle gurur duyan bir bakışla papirüse baktı. 

“İşte, oldu. Nerede olursak olalım, büyüyü bozana kadar herkes birbirini duyabilecek.” 

Maat, “Teşekkürler,” dedi ve Aker'e döndü. “Dünya tanrısı olarak takımyıldızının dünya üzerindeki iz düşümlerini bulmak senin için zor olmaz, değil mi?” 

Aker haydi ama dercesine baktıktan sonra parmaklarını şıklattı ve masanın üzerine tüm ahşabı kaplayacak kadar büyük bir dünya haritası serildi. 
“ Khonsu'nun elindeki kaleme uzandı ve ondan izin almadan elinden çekip aldı. 
Ardından hızlı hareketlerle haritanın tam üzerinde on beş noktayı daire içine aldığında gururlu bir edayla geri çekildi. 

“Büyünün yapılacağı noktalar belli. Şimdi tek yapmamız gereken herkesin büyüyü öğrenmesi.” 

Tüm gözler Maara döndüğünde, “Ellerinizi açın,” dedi ve sonra kitaba doğru eğildi. Sağ elini sayfanın üzerine koydu, daha sonra kitabın içinden bir şey çekiyormuş gibi elini kaldırdı. Birbirinin üzerine kapanan parmaklarını açıp eline doğru üflediğinde herkesin avucuna bir kâğıt parçası konmuştu. 

Hathor neşeyle kâğıdı aldı ve katlayıp elbisesinin derin dekolteli göğüs kısmına koydu. “Güzel numara.” 

Maat ona gülümseyerek karşılık verirken Aker arka tarafa geçti ve “Hepinizi bulunması gereken konuma göndereceğim. O yüzden geçitten çıktıktan sonra hareket etmeyin,” diye uyardı. Anhur'dan başlayarak herkesi teker teker olmaları gereken yere gönderdiğinde en sona kalmıştım. 
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Benim için de diğerlerine yaptığı gibi bir geçit açarken, “Lütfen buyurun, kraliçem,” dedi. “En yakın konumu sizin için seçtim.” 

“Çok naziksin, Aker,” dedim ve ardından oyalanmadan geçitten geçtim. 

Çıktuğımda bulunduğum yerden bir adım öteye gitmedim ama etrafımda dönerek çevreme bakındım. Sanırım gerçekten de dediği gibi beni yakına göndermişti ama Piramit Bölgesi'nde kalacak kadar yakında olacağımı tahmin etmemiştim. 

“Herkes hazır mı?” 


Çok geçmeden Maar'ın sesi zihnimde yankılandığında, “Evet,” diye zihnimden konuştum. İlk kez Ruhsuz Kemik Tendre'de gördüğüm bu konuşma tarzına en başta ne kadar şaşırdıysam şimdi de bir o kadar alışmıştım. 

Diğerlerinden de onay alan Maat daha fazla oyalanmadan büyüyü yapmaya başladığında her birimiz teker teker devamını getirmiştik. En son Aker de büyünün sözlerini söyleyip tamamladığında saç diplerime düşen yağmur damlalarını hissederek başımı kaldırdım. Kül bulutları, büyülü yağmura dayanamayarak dağılırken neredeyse bir dakika içinde tamamen yok olmuştu. 

Sevinçle gülümsedim ama sonra tedbirli yaklaşarak, “Bitti mi?” diye sordum. 

Thoth, “Çevremde insanlar var ve öksürükleri durdu,” dediğinde rahat bir nefes aldım. Az evvel beni rahatsız eden, boğazımı zorlayan hava şu an gayet normaldi. 

“Evet, mükemmel tanrıçalar ve tanrılar, bu beladan da kurtulduğumuza göre daha büyük tehlikelerle savaşabiliriz,” diyen Hathor herkesi güldürmüştü. 

Tam Hathor'a Apep'in bizi beklediğini söyleyecektim ki o sırada evlerin arasında gördüğüm lacivert pelerinli adam yüzünden sesim çıkmadı. Bu, tapınağımda gördüğüm kişiydi ve yine karşıma çıkmıştı. Bir tesadüf müydü yoksa işin içinde başka bir şey mi vardı? 

Adamın peşinden koşarak ona yetişmeye çalışırken bu defa kaybetmeye hiç niyetim yoktu. Var gücümle arkasından koşarken Teb'in dar sokaklarında ba-Şırmaya başladım. 

“Bekle! Hey, sana diyorum!” 

Adam dönüp bir kez bile bana bakmadı. 

“Dimitri, sen misin?” 

Yine dönmedi ama sola saptı. Hızımı artırarak ben de aynı sokağa girdiğimde yine gözden kaybolmuştu. 

“Neredesin?” dedim ama etrafta hiçbir ses çıkmıyordu. Sokakta hızlı adımlar atarken burasının bana tanıdık hissettirmesiyle yavaşladım. Tam yanımda duran beyaz taşlı evi tanıyordum. Onun yanındaki kumaş dükkânını da. Ve tam karşısındaki palmiye ağaçlarının arasında kalan beyaz granit evi de... 

Burası Dimitri'nin eviydi. 
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Kalbime çöreklenen rahatsızlık hissiyle yutkundum ve tamamen iradem dışında, bir an bile düşünmeden evin ahşap kapısını açarak bahçeye girdim. 
Ufak bahçesindeki çiçeklerden biri hariç hepsi uzun zamandır kimse onlara bakmamış gibi solmuştu. Bir tek beyaz gardenyalar sanki her gün sulanmış gibi capcanlıydı. Rahatsızlık verici bu detayı görmezden geldim ve etrafa bakındım. 
Evin kapısı kapalıydı, perdeler de kapalı olduğu için içeriyi göremiyordum. 


Mantığım ve kalbim ilk defa aynı paydada buluşarak buradan çıkmamı söylese de hiçbirini dinlemeden yapmamam gerektiğini bile bile kapıya ilerledim. 
Basit bir büyüyle kapıyı açtım ve içeri girdim. Neden böyle saçma bir şey yaptıgımı bilmiyordum ama kapıyı kapatmadan salona geçtim ve “Dimitri? Burada mısın?” diye seslendim. Hem tapınakta hem de yolda gördüğüm ve izini kaybettiğim adam kimdi? Dış görünüşü Dimitri'ye benziyordu fakat ihanetinden sonra karşıma çıkmaya cesareti olup olmadığını bilmiyordum. 

Evden hiç ses gelmeyince pes ederek omuzlarımı düşürdüm ve evden çıkmak üzere arkamı döndüm. O anda başıma saplanan dayanılmaz ağrıyla iki büklüm oldum. Öyle bir ağrıydı ki başıma ellerimi bastırdım ancak bir faydası yoktu. Acıdan yere düştüğümde gördüğüm son şey, bana doğru ilerleyen ve parmak ucumdan bedenime giren böcek olmuştu. 


66 


Ninova 


Bağ 


JND 


endime tek kişilik, ufacık bir ev inşa etmiştim. Yaşamdan bir bek-K lentim yoktu. İlerisini düşünerek hareket etmez, adımlarımı günü gününe atardım. Tek dileğim hayallerimi gerçekleştirmek, ortalama bir insan ömrünü tamamlamaktı. O ev benim acılarıma, hüzünlerime ve yalnızlığıma şahit oldukça soğuklaşmış; duvarları buz tutmuştu. İçinde sadece sevgisizlik ve üzüntünün kol gezdiği bir alanı çevreleyen buzdan duvarlarıma ilk darbeyi, bu evrene geldiğimde beni karşılayan Simge ve Aytun indirmişti. O buzları eritmiş, tek kişilik alanıma kendilerini bir şekilde dâhil etmişlerdi. 
Ruhsuz, buzdan ve her zaman kırılmaya meyilli duvarlardansa bana sıcacık bir duvar inşa etmişlerdi. Artık daha fazla güvende hissediyordum kendimi. Yalnız değildim ve evime bir şey olacak olursa bana yardım edecek insanlar vardı. 
Tabii, onlar da bana ihanet edene kadar. Ben evin dışarıdan alacağı darbelere o kadar odaklanmıştım ki içerideki çürük kısımları fark edememiştim. Ama onlar çürükleri fark etmiş, sinsi hareketlerle oyarak geniş yarıklara dönüştürmüşlerdi. 


İçeri sızan hainler bana dışarıdakilerden daha büyük zararlar verip duvarlarıma son darbeyi indirmişlerdi. Onlardan biri de bir zamanlar yardımcım olan ve bu evde yaşayan Dimitri'ydi. Bana her fırsatta yanımda olduğunu söylemiş, beni birlikte savaşacağımıza inandırmıştı. Sanırım birlikte savaşmaktan kastı bir tarafta onun, diğer tarafta benim olmamdı. 

Bilincimi kapatan şey her neyse üzerimdeki ağırlığını çektiğinde bulunduğum yeri ve etrafımdakileri yeniden hissetmeye başlamıştım. Kararan gözlerimi, sanki üzerinde tonlarca ağırlıkla örselenmiş gibi çevreleyen kirpiklerimi araladığımda görüşüm tam anlamıyla net değildi. Puslu bir şekilde gördüğüm evde benden başka birinin varlığını hissetmiyordum ama tüm sezilerim derin bir tehdit altındaymışım hissiyatı veriyordu. Ardı ardına çalan tehlike çanları, bir an önce gücümü toplayıp bu evden çıkmamı söylerken bunu yapabilmeyi umdum. 
Vücudum öyle çok ağrıyordu ki ayağa kalkacak takatim bile yoktu. 


Haydi Ayliz, yapabilirsin, diyerek kendimi cesaretlendirdim ve ellerimin iç kısmını soğuk parkeye koyarak en azından gövdemi dikleştirebilmeyi umdum. 
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O sırada kulağıma ulaşan ayak sesleriyle kaskatı kesildim ve gelenin dostum ol. 
duğunu umdum. Dimitri ya da Seth'le karşılaşırsam onların karşısında güç kullanabilecek durumda değildim. Görüş alanıma giren siyah ayakkabıların sahibinin kim olduğunu anlamak için başımı kaldıracakken benden erken davrandı. 

“Ayliz?” 

Aytun'un dudaklarının arasından ilahi bir tınıyla dökülen adımı duyar duymaz vücudum rahatladı. Onun sesini duyan vücudum her şeyi koyuvermeye niyetliydi. 

“Ne oldu sana?” dedikten sonra hızlandı ve birkaç adımda yanıma ulaştı. 
Dizlerinin üzerine çöküp eliyle başımı kaldırdığında endişeli gri gözleriyle kar- 


şı karşıya geldim. Yurkundum ve netleşen görüşüm sayesinde onun ne kadar korktuğunu fark ettim. 


“Ben... Ben bilmiyorum,” diye mırıldandım. 

Dimitri'ye benzeyen o adamı görmüştüm: ve bu eve girdiğini fark edince peşinden gelmiştim. Sonra... Sonrasına dair hiçbir şey hatırlamıyordum. Derin bir nefes alıp hatırlamaya çalıştım ama eve girdiğim andan sonrası karanlık bir çukurun en dibi kadar siyahtı, 

Aytun'un öfkeyle düz çizgi hâlini alan dudakları bu defa, “Dimitri'nin evinde ne işin var?” demek için açıldı. Başka bir zaman olsa sesindeki siniri bastırmayacağını biliyordum ancak evde beni bulduğu hâlim onun öfkesinin önünü kesiyordu. İşte, tam da bu anda Aytun'un ne kadar değiştiğini anladım. 

İlk tanıştığımızda öfkesiyle kendi kendini yiyip bitiren adamın artık esamesi okunmuyordu. Tabii ki yine asabiydi fakat öfkesini ve hareketlerini kontrol etmeyi, yeri geldiğinde duygularını yok saymayı öğrenmişti. Düşünmeden konuşan, kimseyi kırmaktan çekinmeyen tavrından sıyrılmış; artık daha düşünceli olmaya başlamıştı. Eskiden olsa şu durumda bile bana bağıracağına emindim ama çok şey değişmişti. Öğrendiklerimiz, kaybettiklerimiz, kazandıklarımız ve dönüştüğümüz kişiler bizi değiştirmişti. Ne ben bu hiç bilmediği dünyaya gelen Aylizdim ne de o öfkesiyle kendine zarar veren Aytun'du. 

Yerli yersiz düşüncelerimden kurtulmak için bambaşka bir noktaya odaklandım ve merakla, “Sen onun evi olduğunu nereden biliyorsun?” diye sordum. 
Dimitri bu eve taşındığında Aytun'un bedeni Osiris'in kuşatması altındaydı ve sonrasında da Dimitri'yle pek yan yana gelme fırsatı olmamıştı. 

Gerçi o Aytun'du. İstediği bir bilgiyi öğrenmesi yalnızca dakikalarını alırdı. 

“Konumuz bu mu sence? Seni o adamın evinde baygın buldum, farkında mısın? Burada ne yapıyorsun?” 

Haklılığı karşısında sessiz kaldım ama Aytun'un istediği şey bu değildi. Sorduğu sorunun cevabını alabilme umuduyla yüzümü incelerken, “Sanki...” dedim cümleleri toparlamaya çalışarak. Zihnim hâlâ pusluydu ve tam olarak ne diyeceğimi bilemiyordum. “Sanki bugün Dimitri'yi gördüm. Hem de iki kez.” 
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Kapattığı gözleri ve ısırdığı dudakları beni hazırlıksız yakalarken birkaç defa derin derin nefes aldı ve “Anlamadım, ne demek onu gördüm? Ve bunu şimdi mi söylüyorsun?” dedi. Bağırmamıştı ama biraz daha zorlarsam sesini yükselteceğine emindim. 


Az önce öfkesini kontrol etmeyi öğrendiğini düşündüğüm adamı sakinleştirmek adına olayları düzgün bir şekilde anlatmaya karar verdim ama aslında hiç de elle tutulur bir yanı yoktu. Kesinliğinden benim bile emin olmadığım şeyler görmüştüm ve şimdi düşününce hiç de mantıklı gelmiyordu. Dimitri, onu her yerde aradığımı bilecek kadar beni iyi tanıyordu ve elini kolunu sallayarak sokakta dolaşması akla yatmıyordu. Hele yüksek koruma altında olan tapınağıma girmeye cesaret etmesinin ve rahatça gezmesinin mantıklı hiçbir açıklaması yoktu. 

“Yüzünü görmedim ama tıpkı onun gibi giyinen birini gördüm. Önce tapınakta önümden geçti. Yani en azından ben öyle sandım çünkü koridordaki askerler onu görmemiş. Yanıldığımı düşünüp üstünde durmadım ama sonra sokakta yine görünce bu eve kadar takip ettim. Sonra ne olduğunu bilmiyorum. 
Bayılmışım.” 

Birkaç saniye duraksadı. Bunun, onun sessiz ölümlerinden biri olduğunu biliyordum. “Onu burada gördün mü?” dedi etrafına bakınırken. Her an Dititri bir yerden çıkacakmış gibi bir pozisyon aldığında, “Hayır. Uyandığımda kimse yoktu. Zaten hemen sonra sen geldin,” dedim. Dimitri burada olsaydı ben baygınken çoktan zarar vermiş olurdu. 


Aytun da benimle aynı düşünceye sahip olmalıydı ki yeniden vücudunu rahat bir konuma getirdi ama gerginliğinden hiçbir şey eksiltmemişti. “Gördügünün Dimitri olduğuna emin misin?” 

“Hayır, yani belki,” dedim kararsız kalarak. “Arkadan tıpkı onun gibi görünüyordu ama askerler öyle birini görmediklerini söylediler.” Kendimden hiç emin değildim ama onun Dimitri olduğunu hissediyordum. 


Çenesini sıvazlarken, “Yardımcılık bağının güçlü olduğunu duymuştum. 
Acaba o sayede halüsinasyon görmeni sağlamış olabilir mi?” dedi. Sorusu banaydı ama nedense daha çok kendi kendine konuşuyor gibiydi. 

Ağzımın içine ekşi bir tat yayılırken bu fikri reddedebilmeyi diledim ama bir zamanlar güvendiğim adamın yapabileceklerinin bir sınırı olmadığı için yalnızca, “Bilmiyorum,” demekle yetindim. “Eğer öyle bir şey varsa bundan derhâl kurtulmalıyım.” 

Teorisi doğruysa, Dimitri'nin elinde böyle bir şey yapacak gücü varsa durumum vahim demekti. Bu sayede benimle, kedinin fareyle oynadığı gibi oynardı. 
Korkuyla yarım yamalak bir nefes alırken Aytun da aklına gelen kötü ihtimallerden dolayı gerilmişti. 


“Onu yardımcılıktan nasıl azledeceğini bilmiyorum.” 
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“Menes, Çember Rahiplerinin yapabileceğini söylemişti,” dedim dün yaptığımız konuşmayı hatırlayarak. Aslında bu fazlasıyla mantıklıydı çünkü o bağı oluşturan bizzat onlardı. 


“Öyleyse onlara gidelim, şu lanet bağı yok etsinler.” 

Aytun kollarımdan tutarak beni hiç zorluk çekmeden kaldırdı ve dengemi sağlamam için belimden destek verdi. Hareket edip edemeyeceğimden emin olmak için, “Şu an gidebilecek misin?” dedi. 

Başımla onayladım ancak Aytun aldığı cevaptan tatmin olmamış gibi, “İstersen sonra gidelim. Piramide geçelim, biraz dinlen,” dedi. 

“Yorgun değilim. Sadece üzerimde bir ağrılık var. O da bayılmamdan kaynaklı sanırım.” 


Kafası karışmış gibi, “Bir tanrıçanın bayıldığını ilk kez duyuyorum. Sebebi ne olabilir ki?” diyerek sorguladı. 


“Hiçbir fikrim yok.” 
“Bedeninde herhangi bir değişim var mı? Bir yerin acıyor mu?” 
Birkaç saniye durup kendimi anlamam için zaman kazandım ama herhangi bir farklılık hissetmiyordum. “Hayır. Tamamen normalim. Sadece biraz sersemlemiş gibiyim ama onun sebebi de belli.” 


“Doğru düzgün dinlenmiyorsun. Hayatımız öyle olaylı geçiyor ki tanrıça olsan bile vücudun başka şekillerde tepki veriyor.” 

Aytun'un neredeyse azarlar gibi konuşmasına sadece gözlerimi devirmekle yetindim ve ondan destek alarak yürümeye başladım. Aslında iyiydim ama hem biraz daha güçlenmek hem de ona yakın olmaktan keyif aldığım için duruşumu bozmadım. Birlikte Dimitri'nin evinin sınırlarından çıktığımızda sokaktaki coşkulu kalabalığı gördüm. Bir ağızdan tanrı ve tanrıçaların adını zikrederek onlara şükreden insanların gözü bizi görmüyordu. Aytun, kimsenin fark etmemesinden yararlanarak beni kalabalıktan uzaklaştırmaya başladı. Olabildiğince hızlı yürüyerek kendimize daha rahat ve boş bir alan bulduğumuzda merakla, “Sen beni nasıl buldun?” diye sordum. 


“Büyüyü tamamladığında yanına gelecektim ama seni bulamadım. Onun evinin yakınlarında olduğumu fark ettim. O eve gireceğini tahmin ederek elimle koymuşçasına buldum seni.” 

Azılı bir suçlu gibi hissettiren bakışları, yüzümün sol tarafını yakacaktı sanki. Ona dönersem o alevlerin ortasına düşecekmişim gibi geldiği için önüme bakmaya devam ettim. Kalabalıktan tamamen sıyrılarak hiç kimsenin olmadığı bir sokağa girdiğimizde Aytun'a döndüm ve “Bu olanlardan kimseye bahsetmesek olur mu?” diye sordum. 

“Neden?” dedi amacımı anlamayarak. 


“Gördüğüm kişi Dimitri olmayabilir. Hatta tapınaktaki askerlere göre kimse yoktu ve benim var olmayan birini görmüş olmam, diğer tanrıları şüpheye 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sokabilir,” dedim kendimi açıklamaya çalışarak. Ne kadar başarılı olmuştum, bilmiyordum ama Aytun'un değişen mimikleri beni anladığını belli ediyordu. 


Artık onların da kraliçesiydim ama bunu bir türlü kabullenemeyen kişiler için bir koz niteliğinde olabilirdi. Bu hayatta öğrendiğim ilk kurallardan biriydi: Kimseye zayıf yanını belli etme çünkü günü geldiğinde dostun bile bunu sana karşı kullanabilir. Acı ama uygulayabilirsen seni fazlasıyla rahatlatabilecek bir tavsiye. 


Aytun, söylediklerimin iç yüzünde yatan soluk renkli kelimeleri en çıplak hâliyle görüyordu. Demek istediğim şeyi ben dile dökmeden anladığında başını anlayışlı bir tavırla aşağı yukarı salladı. Susup yoluna devam edeceğini sandım ama o kendini tutamayarak öfkeyle nefesini dışarı bıraktı. 


“Onların ne dediği ya da ne düşündüğü umurumda bile değil. Kimse seni sorgulayamaz. Kimsenin senin kraliçeliğin ya da tanrıçalığın hakkında şüpheye düşmesine izin vermem. Onlar rahat yataklarında mışıl mışıl uyurken sen burada kendi kaderin için savaşıyordun. Her gün Neftis'in yok etme tehlikesi altında olan onlar değildi, sendin. O yüzden şimdi bir zorluk gördüler diye burada savaşçı gibi dolaşamazlar.” 

Sinirle sarf ettiği sözcükleri diğerleri duysaydı onun için hiç iyi olmazdı ama yine de gülmemi tutamadım. “Taptığın tanrılar hakkında böyle konuşmamalısın,” dedim sahte bir azarlamayla. 


“Duyup duymamaları umurumda bile değil. Ayrıca ben sadece birine tapıyorum. O da sensin. Kader tanrıçası haricinde hiçbirine inançlı değilim ve onlar da kendilerine inanmayan kimseye zarar veremezler.” 


“Demek sadece kader tanrıçasına tapıyorsun,” dedim kaşlarımı kaldırarak. 
“Buna benden önceki tanrıçalar da dâhil mi?” 


“Onlar senin kadar güzel miydi?” dediğinde başımı hayır anlamında salladım. 

Elini sırtıma koydu ve bel çizgim boyunca iç gıdıklayıcı bir şekilde parmaklarını hareket ettirdi. “Peki, senin kadar akıllılar mıydı?” 

Başımı yine salladığımda dudakları yukarı doğru kıvrıldı ve bana bir adım yaklaştı. Ayakkabılarımızın burunları birbirine değerken başımı kaldırdım ve tam gözlerine baktım. 

“Peki, seninkiler gibi harika sarı saçları var mıydı?” dedi diğer eliyle saçımdaki buklelerden birine uzanırken. 

“Sanırım hayır.” 

“Öyleyse benim cevabım da hayır. Kader tanrıçasına sadece sen olduğun için tapıyorum. Kontrolcü biriyim, bilirsin. Her şeyi, her olayı ben yönetmeliyim ama sen var ya... Konu sen olunca ben hiçbir şey yönetemiyorum. Kaderimi sorgusuz sualsiz ellerine bırakabileceğim tek kişi sensin. Bu yüzden ben sadece sana taparım. Sadece senin önünde diz çökerim. Çöktüm de,” dedi imayla. 
Onun ruhunu yeniden getirdiğim o günü hatırladığımda gülümsedim. “Biri 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senden şüphe ederse ve sana baş kaldırırsa, kim olduğu önemli değil, karşısında durmaktan çekinmem. Anladın mı?” 


“Kendini benim için tehlikeye atmanı istemiyorum.” 
“Bir bela mıknatısına âşık olarak o tehlikeye balıklama daldığımın farkın- 


dasın, değil mi?” y 
“Eskisi kadar belayı çekmiyorum bir kere.” ” 
Dudaklarını büzdü ve kaşlarını kaldırdı. “Tabii tabii. Eskiden i sana 


bela oluyordu. Şimdiyse kraliçeler, tanrılar ve kaos yılanları. Gerçekten hiç çekmiyorsun, sevgilim.” 

Alaycı sözlerine kızmak istedim ama haklılığı karşısında söyleyebileceğim bir şey yoktu. Bu yüzden surat asarak ona ters ters baktım. “Sanki ben dedim dünyanın sonunu getirecek kadar delirin diye. Buraya gelene kadar gayet sakin bir hayatım vardı benim bir kere. Ne zaman buraya geldim, dünyanızdaki tüm kötülükler başıma üşüştü.” 

“Bazılarına bodoslama daldım desene sen şuna.” 

“Pardon?” dedim anlamayarak. “Ne zaman bile isteye belaya bulaştım ben?” 

“Saymamı ister misin?” dedi ciddiyetle. İzin versem ilk günden itibaren yaşanan tüm olayları sayacak gibiydi ve kabul etmek istemesem de bazen söylediği gibi davranmış olabilirdim. Bu yüzden omuz silkip arkamı döndüm. 

“Bu konuyu şu an için kapatıyorum ama illaki konuşacağız,” dedim asla konuşmayacağımızı bilerek. Haksız duruma düşeceğim hiçbir konuyu tekrar açmaya niyetim yoktu. 

Aytun da konunun bir daha açılmayacağını anlamış gibi alayla, “Her zaman konuşmaya hazırım, kraliçem. Ne zaman isterseniz,” dedi. 

“Önce piramide gidelim,” dedim düşünceli bir tavırla. Şu an Çember Rahiplerine gitmek için ortadan kaybolmam hoş karşılanmayabilirdi. Bir tehlikeyi henüz başımızdan savuşturmuşken tüm tanrıların birlikte olduğuna ve benim orada olmamamı sorgulayacaklarına emindim. Rahiplere gece herkes uyudugunda gitmek çok daha mantıklıydı. 


Aytun da aklımdan geçenleri anlamış gibi kararımı makul bularak, “Sen 


nasıl istersen,” dedi. 


Aytun'la birlikte koridorda yürürken karşımıza çıkan Menes eğilerek selam verdi ve “Kraliçem, her şey yolunda mı?” diye sordu. 


“Evet. Herkes nerede?” 
“Tüm tanrılar dinlenmek için odalarına çekildi.” 


Saat henüz erkendi ve onlar bu saatte odalarına dönmek için fazla keyifçilerdi. Benim ortada olmadığım sürede başka durumlar mı olmuştu acaba? 
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Bugünlük aksiyon limitimi fazlasıyla doldurmuştum. Yeni bir olayı kaldıraca ne hâlim vardı ne de gücüm. 


Korka korka, “Bir şey mi oldu yoksa?” diye sordum. 

Menes endişelendiğim için hızla, “Hayır,” dedi. “Sizin şehri kontrol etmek için kaldığınızı düşündüler ve sanırım yorgunlardı. Dinlenmek istediklerini söylediler.” 

“Güzel,” diye cevaplarken rahatlamıştım. Menes kolundaki saate bakarak, “İzninizle. Gidip askeri birliklerin eğitimine katılmalıyım,” dedi. Tabii dercesine başımı salladığımda Menes yanımızdan ayrıldı. Yeterince uzaklaştığında Aytun'a döndüm ve “Herkes odasına çekildiyse gidebiliriz,” dedim. 

“Olur ama önce Simge'ye baksam iyi olur. En son seni göreceğim diye elinden kaçtığımda bana bayağı öfkeliydi.” 

“Birlikte gidelim,” diye bir teklif sunduğumda elini belime koydu ve Simge'nin odasına doğru yürümeye başladık. Bir yandan da birkaç derin nefes alarak hava kalitesini ölçmeye çalıştım. Birkaç saat önceki kötü havayı solumuyordum ama her şeyin yoluna girdiğinden emin olmam gerekiyordu. 

“Havada herhangi bir sorun yok, değil mi?” 

“Yok. Siz büyüye başlar başlamaz düzeldi. Kendimi iyi hissettiğimde doğrudan senin yanına geldim.” 

“Peki, ölenler?” 


Aytun sorumdan kaçmak için kafasını diğer tarafa çevirdi. “Onlar için artık yapacak bir şey yok, kraliçem.” 
“Kaç kişi etkilendi?” diye sordum ısrarla. Sayıyı bilmek istiyordum. 


“Bilmiyorum. Askerleri sayım için gönderdim. Net sonuçlar birkaç saate elimde olur.” 


“Apep henüz formuna kavuşmadan onlarca insanın yaşamını ellerinden aldı . Bu insanlar ne ilk ne de son,” dedim umutsuzca. Aytun sessiz kaldığında beni onayladığını anladım. O da biliyordu. Apep uğruna daha nice kayıplar verecektik. 

Simge'nin odasının önüne geldiğimizde Aytun doğruca içeri girdi ve aynı anda dudaklarından bir küfür döküldü. Aytun'un tam arkasında olduğum ve o tüm görüş alanımı geniş sırtıyla kapattığı için hiçbir şey göremiyordum. Fakat aynı anda kulağıma Simge'nin çığlığı ve Hector'ın sarf ettiğini düşündüğüm bir küfür doldu. Ardından da telaşlı adım sesleri... 

Neler olduğunu anlamak için başımı yana uzattım ve dağınık yatağın yanında bize bakan endişeli gözleri gördüm. Simge kısa ve darmadağın olmuş elbisesinin yakasını düzeltirken bir yandan da kızgın surat ifadesiyle ikizini seyrediyordu. 

“Senin kapı çalma âdetin yok mu?” diyerek âdeta çığırdığında sesinin yüksekliğiyle yüzümü buruşturdum. 
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Aytun yaşadığı şoktan dolayı birkaç saniye boyunca konuşamadı ama sonra öfkeyle bağırmaya başladı: “Ne yapıyorsunuz lan siz?” 

Simge son olarak dağınık saçlarını da düzeltti ve asla altta kalmadan ters ters, “Neye benziyor, sevgili akıl fakiri ikizim?” dedi. Çehresine yerleşen öfke tıpkı Aytun'unki gibiydi. Tek fark, onunki özel anlarını yarıda bölmemizden kaynaklanıyordu. 

Aytun, kız kardeşinin bu arsızlığına alışıktı ama yine de onu uyarmaktan geri kalmadı. “Simge!” 

“Siz geceleri oturup devlet meselelerini konuşmuyorsunuz herhâlde!” 

Aytun gözlerini kıstı ve o an dudaklarına çarpık, küstah bir gülümseme yayıldı. “Geceleri neler yaptığımızı aklın hayalin almaz.” 

Hector başını salladı ve iki elini birbirine vurarak dikkati kendi üzerine çekti. “Öyleyse ortada bir sorun yok. Herkes yetişkin sonuçta.” 

Aytun başını usulca ona çevirdi, tam ağzını aralayıp bir şey söylemeye yeltenmişti ki Simge araya girerek, “Onun bir kral olduğunu ve kötü bir söz edersen kelleni alabileceğini unutma,” dedi. Hector'a yandan bir bakış attı ve sözlerine devam etti: “Tabii, yapmasına izin verecek değilim ama sen yine de sözlerine dikkat et. Ruhunun yok olduğunu gördüm zaten. Bir de cesedini görmeye niyetim yok. Osiris falandın ama en azından yakışıklı suratına sahip kafan yerinde duruyordu,” dedi. 

“Kralını sikeceğim en sonunda,” diye sessizce söylendiğinde belini çimdikledim ve susmasını sağladım. Hector, Simge'nin sevgilisi olabilirdi ama dediği gibi o bir kraldı ve saygısızlığı kabul etmeyeceğine emindim. 

“Bence ödeştik,” dedim çenemi dikleştirerek. Herkesin anlam veremeyen bakışları bana döndüğünde omuz silktim. “Ne?” diye sordum bakışlardan etkilenmeyerek. “Simge de bizi sürekli uygunsuz anlarda yakalıyordu.” 

Aytun hatırladıklarının üzerine gülmeye başladığında Simge bize düşmanca baktı. “Ne yani, şimdi intikam mı alacaksınız?” 

“Neden olmasın? İşimizi bozduğun günlerin sayısı az buz değil.” 

“Üzgünüm, canım ikizim ama bizi rahatsız edemeyeceksin.” 

“O nedenmiş?” 

“Hector'ın sarayında öyle elini kolunu sallayarak dolaşamayacağın için ani ziyaretler yapman pek mümkün olmayacak.” 

“Hector'ın sarayı mı? Hayırdır, oraya taşınmayı mı düşünüyorsun yoksa?” 
dedi alayla Aytun. 

Simge, Hector'ın koluna girdi ve tüm dişlerini göstererek güldü. “Eh, evlendikten sonra mantıklı olan kocamın yanında olmam diye düşünüyorum.” 

“Anlamadım?” dedi Aytun kaşlarını çatarak. “Evlenmek mi?” Başını bana çevirdi ve aynı soruyu bir kez daha tekrarladı. “Evlenmek mi dedi bu?” 
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Onaylarcasına başımı sallayıp gülümsedim. Simge'nin bana bahsettiği evlilik teklifinden kimsenin haberi yoktu. Şu ana dek yaşanan aksiyon dolu dakikalar, Simge'nin evlilik haberini vermesi için pek uygun zamanlar olmadığından yalnızca ben biliyordum ve aklım düşmanlarımla öylesine doluydu ki bu güzel haberi Aytun'la paylaşmak aklımın ucundan bile geçmemişti. Kaldı ki bu haberi ona vermesi gereken kişi ben değildim. Bizzat Simge'den duymalıydı. O yüzden aklıma gelse bile söylemezdim. 

“Sen de mi biliyordun?” 

“Evet ama aklımdan çıkmış.” 


“Şaka yapıyorsun, değil mi?” diye hayretle sorduğunda Simge sırıtarak başını iki yana salladı. Aytun inanamıyormuş gibi eliyle yüzünü sıvazladı ve hızla odaya dalarak Simge'nin yanına ulaştı. Önce sağ eline uzandı ve tek tek parmaklarına baktı. Sonra aradığını bulamamış gibi sol eline geçti ve aynı dikkatle o elini inceledi. “Yüzüğün bile yok. Ne evliliği?” 

Simge'nin gülümsemesi tehlikeli ve sinir bozucu bir hâle bürünürken Hector'a ters bir bakış attı. “O konuyu Hector'a sorsak daha iyi olabilir çünkü bana yüzüksüz evlenme teklifi etti.” 

Hector kendini savunmak adına gözlerini devirdi ve Simge'ye aynı ters ifadeyle karşılık verdi. “Ne yapayım, sevgilim? O günden beri Apep belasıyla uğraşıyorum ve her yerde Dimitri'yi arıyorum. Yüzük yaptırmaya vakit bulamadım.” 

Aytun duyduklarıyla konudan sıyrılıp bambaşka bir şeye odaklanırken tüm bedeni gerilmişti. 

“Dimitri yi arıyorum derken? Bunu senden kim istedi?” 

Hector ne söyleyeceğini bilemeyerek kalakaldığında gözleri bir saniyeliğine bana kaydı ama hemen geri çekti. Yine de bu hamlesi Aytun'un gözünden kaçmamıştı ve yavaşça bana dönmesine, sert bakışlarını bizzat üzerime dikmesine mâni olmadı. 

“Ne oluyor?” dedi hiddetle. 

İnkâr etmek, şu an içinde bulunduğum durumdan kaçmak istedim ama gidecek yerim yoktu. Kabullenmekten başka seçeneğim kalmamıştı. 

“Ben istedim.” 

“Neden? Biz her yerde arıyoruz zaten. Neden Hector'dan yardım istedin ve neden benim bundan haberim yok?” 

Yutkundum ve en doğru açıklamayı yapmak için süre kazanmaya çalıştım fakat Aytun bu konuda o kadar hassastı ki dediğim her şeyi ters yöne çekeceğine emindim. Bu yüzden kelimeleri özenle seçmeye ve olabildiğince dikkatli olmaya çalıştım. 

“Hector'ın aramamızı kolaylaştıracak birlikleri olduğunu düşündüm. Bu yüzden istedim.” 

“Ben arıyordum zaten. Neden?” dedi her harfi ayrı ayrı vurgulayarak. 
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“Dimitri bize lazım, Aytun ve mevzu o olduğunda senin kendini tutamayacağını iyi biliyorum.” 

Kaşlarını kaldırdı ve duyduklarıyla gülmeye başladı. Ama bu gülmenin keyiften olmadığını bilecek kadar tanıyordum onu. “Ee? Sen de arkamdan iş çevirmeye mi karar verdin?” 


“Arkandan iş çevirmiyorum. Sadece Dimitri bize canlı lazım ve... 

“Benim onu öldürmemden mi korkuyorsun?” dedi sertçe. TTepkimi ölçmek için gözleri yüzümde karış karış gezindi ve sonra, “Öyle mi?” diyerek devam etti. 

“Evet, öyle. Dimitri, bizi Seth'e götürecek tek kişi ve senin öfkeyle işimize yarayacak kişiye zarar vermeni istemiyorum.” 

“Dimitri'yi savunuyorsun yani?” 

Gözlerimi devirdim ve konunun gittiği yönden endişe etmeye başladım. 
“Yanlış anlamaya yer arıyorsun, Aytun. Bu sebepten tartışma yaşamak istemiyorum. Biraz daha sakin ve mantıklı düşünürsen neyi neden yaptığımı anlayacağına eminim.” 

“Öyleyse dua et de benden önce bul o adamı çünkü haklısın. Onu buldugum yerde öldüreceğim ve leşini şu meydana sereceğim.” 

“Dimitri, bizim Seth'i ve Apep'i bulmak için tek şansımız olabilir. Onu kaybetmeye niyetim yok.” 

Tam ona hararetli bir şekilde karşılık verecektim ki Sedef abla odaya girdi ve otoriter bir sesle, “Çocuklar, biraz sakin olabilir misiniz?” dedi. Gözleri doğruca oğluna odaklanmıştı ve sarf edeceği tüm sözler onun içindi. “Kraliçemiz söylediklerinde gayet haklı. Dimitri şu an işimize yarayan kişilerden biri ve ona nefes alırken, konuşurken ihtiyacımız var. Kendi kişisel sebeplerimizi bu işe katarsak profesyonel davranmış olmayız.” 


“Anne, başlatma profesyonelliğine. Benim o şerefsizle ne gibi kişisel bir sebebim olabilir?” 


Sinirle başını salladığında kendini zor tuttuğunu görebiliyordum. Bir süredir Dimitri onun öfkesini en çok tetikleyen şeydi ve onunla alakalı herhangi bir şey duymaya karlanamıyordu. Belki de hissetti, diye geçirdim içimden. 
Dimitri'nin beni öptüğünü ve hislerinden bahsettiğini sezmiş olabilir miydi? 
Gerçi son yaşananlar, hislerinin sahte ve tamamen aldatmacadan ibaret olduğunu göstermişti ama o öpücük gerçekti. Dimitri'ye karşılık vermemiştim veya ona bu cesareti göstermesi için herhangi bir hamlede bulunmamıştım ama yine de kendimi suçlu hissediyordum. 


Sedef abla omuz silkerek, “Ben bilmem,” dedi. Ama nedense tavırları biliyormuş gibiydi. “Bence sen tüm enerjini Apep'e sakla, oğlum. Kral Hector, Dimitri'yi bulmak için yardım ediyormuş zaten.” 


“Uzak dur diyorsun yani?” 
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“Enerjini başka şeylere harca diyorum. Ayrıca izninle kızımın evlilik haberini kutlamak istiyorum.” 

Simge annesine başını eğerek, mahcup bir edayla baktı. “Özür dilerim, anne. Söylemek istedim ama her şey üst üste gelince...” 

Sedef abla gülümseyerek ona doğru ilerledi. Yanaklarından öperken, “Hiç sorun değil, bebeğim. Senin mutlu olman benim için önemli. Ha erken öğrenmişim ha geç,” dedi. 

Aytun öfkesini başka bir şeye yöneltmeye karar vererek, “Hiç söylemeyecekti herhâlde. Gerçi yüzüğü bile yok,” diyerek bu defa da Simge'ye sataştı. 

“Sanki sen bize söyledin. En azından Hector sonunda gerçek bir yüzük alacak. Senin gibi dövmeyle kapatmadı olayı.” 

Gözlerim şaşkınlıkla açıldı ve Simge'nin bunu nereden bildiğini sorguladım. 

“Ne?” 

“Ayliz ve Aytun evlendi mi?” 

Sedef abla ve Hector'ın şaşkınlık içeren sorularını duyan Simge böbürlenerek göğsünü kabarttı ve “Tam olarak evlilik denmezmiş ama evet, bir nevi evlendiler. Yüzükleri de avuç içlerindeki şu yuvarlak şeyler,” dedi küçümser gibi. 

Gözlerim Aytun'un sol avucuna kaydığında Simge'nin o dövmeyi gördüğünü tahmin ettim. Kader ipliklerimiz sol avucumuzun tam içinde bulunurdu ve onu bana sunan Aytun'dan eksilen ipliğin izi elindeydi. 

Odadakilerin dumura uğramış ifadelerinden ürktüğüm için açıklama ihtiyacı hissettim. “Evlenmedik. Sadece ruhlarımızı birbirine bağladık.” 

Sedef abla dudağını ısırdı. “Bu tanrıçalar için evlilik anlamına geliyor. Ben hanginizi tebrik edeceğimi şaşırdım gerçekten. Çocuklarımdan biri evlenmiş. 
Diğeri de evlenmek üzere.” 


“Aslında biz en kısa zamanda evlenmek istiyoruz. Evet, biliyorum, kulağa bencilce ve zamansız geliyor. Başımızda Apep gibi bir sorun varken ve ölüp ölmeyeceğimiz bile belli değilken mantıksız bulabilirsiniz. Ama eğer öleceksem son nefesimde Simge'nin kraliçem olduğunu bilmeyi ve ölümümün, onun elini tutarken gerçekleşmesini istiyorum.” 

Hayır, Hector... Kimse ölmeyecek, bu dediklerin olmayacak demek istedim ama bugün yaşananlardan sonra kimseye bunun garantisi veremiyordum. Bu yüzden anlayışla başımı salladım ve “Bence bir düğün herkese iyi gelecek,” dedim. 

Simge gözlerini irice açtı ve asla saklayamadığı heyecanıyla, “Nasıl? Düğün mü?” diye bağırdı. Kesinlikle bu tarz şeylere bayılıyordu ve onca yaşanan şeyin üzerine bunu hak ediyordu. 

“Evet. Hayallerindeki o gelinliği giymeli, Astrapol'ün yeni kraliçesi olarak tahta çıkmalısın.” 
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Hector gülümseyerek başını salladı ve Simge'yi kollarının arasına aldı. “Hemen hazırlıklara başlamalarını söyleyeceğim. En kısa zamanda bir düğünle evleneceğiz.” 


“Birkaç gün içinde Yüce Ra'nın cenaze töreni düzenlenecek. Ondan sonra düğünü yapabiliriz bence.” 


İki gün önce diğer tanrılarla aramızda kararlaştırdığımız cenaze töreninin hazırlıklarına başlanmıştı ama yaşanan felaket yüzünden askıya alınmıştı. Cenazeyi en kısa zamanda gerçekleştirmeliydik çünkü Ra'ya bunu borçluyduk. 

“Çok teşekkür ederim.” 


Simge'nin minnettar gülümsemesine aynı tavırla karşılık verdim ve Aytun'a döndüm. “Şu cenaze hazırlıklarına mı baksak?” diyerek dikkatini çektiğimde bunun, asıl amacımızı gizleyen bir perde olduğunu anlayarak başıyla onayladı. Hiçbir şey demeden odadan çıktığında ben de içeridekilere, “Görüşürüz,” diyerek yanına ulaştım. Adımları doğruca benim odamı hedef alırken hızlı yürüyüşüne eşlik etmek için büyük adımlar attım. Fakat ona yetişmem mümkün bile değildi. 

“Aytun, bekler misin?” dediğimde beni kale almadan yürümeye devam etti. 
Bir kez daha seslendim ama yine umursamadığında son kozumu oynamak zorunda kaldım. “Lider!” Duvara toslamış gibi kalakaldığında yanma ulaştım ve “Neden durmuyorsun?” diye kızdım. 

Başını eğdi ve buz gibi bir sesle, “Sizi dinliyorum, kraliçein,” dedi. Resmi ses tonundan hiç hoşlanmadığım için kaşlarımı çattım ve onun aksine yumuşak bir tavırla, “Dimitri konusunu büyütme,” dedim. 

Dişlerini ve çenesini öyle bir sıktı ki benim canım acıdı. Sertçe, sanki emir alan bir askermiş, Bibi: “Emredersiniz,*dediğinde gözlerimi devirdim. Onunla 


bu E onat hoşlanmıyordum. Ona kraliçelik taslamıyordum ama 


“Yaptığım bir şey yok, kraliçem. Liderinize güvenmeyerek görevi b bir başkasına verdiniz. Dilediğiniz an beni vazifemden alabilirsiniz. Sahada, askerlerin arasında da size yardımım dokunur.” 

Ağzım şaşkınlıkla açılırken, “Ne saçmalıyorsun sen, Aytun? Bunu mu kastettim beh?., dedim. 

“Halihazirda bana verilen görevi Kral Hector ile halletmek istemeniz, benim yetersiz oldu; Bumu Ve vazifemi tam “anlamıyla yerine getiremeyeceğimi düşün- 
*menizden kaynaklı.” 

Neden den yaptığımı biliyorsun. Amacımın bu olmadığını « da biliyorşun.” 

“Dimitri yi yi öldürmemden çekindiniz. Ana haklısınız, onu elime ilk geçirdigim an son nefesini verdiğine yakından şahit olacağım.” 
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Sakin kalmak, onun gibi öfkeme yenik düşmemek için derin nefesler aldım. 
“Böyle bir şey yaparsan Seth'e ulaşamayız.” 

“Seth'in Dimitri gibi onlarca köpeği var.” 

“Ama hiçbiri bize onun yerini söylemez.” 

“Dimitri'nin söyleyeceğini mi düşünüyorsun? Adam aylarca gözünün içine bakarak yalan söyledi. Tapınağındaki onlarca insanı katletti. Yardımcın Belisa'yı öldürdü. Seth'in en sadık yaverlerinden birinden mi öğreneceksin onun yerini?” 
diye yükseldi. 

Sessiz kalarak başımı önüme eğdim ve söylediklerinin gerçekliğiyle yüzleştim. Dimitri'nin beni Seth'e götüreceğini düşünüyordum ama Aytun'un da dediği gibi Seth'e sadıktı ve bana asla yerini söylemezdi. 

“Seth'in yanında olduğunu bildiğimiz tek kişi Dimitri. Bu yüzden ondan başka ulaşabileceğimiz birisi yok. Öfkeni anlıyorum. Ben de öfkeliyim. Kandırılmış ve salak yerine konmuş olmayı hazmedemiyorum ama her şeyin sırası var. 
Dimitri'yi bulup efendisinin yerini öğreneceğim ve sonra onu bizzat kendim öldüreceğim. Bu yüzden ona dokunmayacaksın. Dimitri'yle benim aramdaki meseleye kimse karışmayacak. Belisa'nın cansız bedeninin hesabını ben soracağım ondan, sen değil. Şimdi gidelim ve şu lanet bağı kaldıralım.” 

Aytun sessizliği sırtlandığında bir şey demeden önünden yürüdüm ve odama girdim. Arkamdan geldikten sonra kapıdaki muhafızlara, “Kraliçe dinlene- -> cek ve asla rahatsız edilmeyecek. Kimse içeri girmesin,” dedi. Kapıyı kapattı ve ben de Çember Mağarası'na gitmek için bir geçit açtım. 

Kayalıkların arasına gömülü olan Çember Mağarası'nda, son geldiğimden bu yana değişen hiçbir şey olmamıştı. Aytun'la birlikte loş koridorda yürümeye başladığımızda onun koluna girerek destek aldım ve öyle devam ettim yoluma. 
Koridor bitip, bizi mağaranın merkezindeki rahiplerin arasına ulaştırdığında kolundan çıktım ve öne doğru ilerledim. 

Rahiplerden biri, “Yeryüzünün kraliçesi ve evrenin kader tanrıçası, tahtınız ve varlığınız daim olsun. Sizi buraya getiren şey nedir?” diye sordu. 

“Yardımcım Dimitri,” dedim derin bir nefes alarak. Onun adını söylemek bile göğüs kafesime ihanetin soğuk baskısını yapmaya yetmişti. 

“Evet?” dedi bir başka rahip. 

“Huzurunuzda sadakat yemini ettirdiğim yardımcım bana ihanet etti. İlk günden beri düşmanımla iş birliği içinde kalarak yardımcılık vazifesini yerine getirmedi. Aramızdaki bağın bozulmasını istiyorum.” 

Rahipler arasında kısa bir sessizlik oldu. Sanırım bunu beklemiyorlardı. 
“Yardımcılarınız size ihanet edemez, kraliçem. Yemin onu öldürür.” 

“Ölüp ölmediğini bilmiyorum.” 

“Peki ya bağ? Aranızda hâlâ bir bağ olduğunu hissediyor musunuz?” 
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Gözlerim Aytun'a kaydı ama nasıl cevap vereceğimi bilemedim. Rahipler kararsızlığımı sezmiş olmalıydı ki içlerinden biri ayağa kalkıp tam önümde belirdi. Bu ani hamlesiyle geriye doğru sendelediğimde geniş avucunu alnıma koyduğu ve gözlerimin önünde kör edici parlaklıkta bir ışık belirdi. Rahip elini geri çekti ve başını iki yana salladı. 

“Yardımcınla arandaki bağ bozulmamış.” 

Rahip geri çekildi ve yeniden eski yerine döndüğünde “Bu ölmediği anlamına mı geliyor?” diye sordum. 

“Onun sana ihanet ettiğine emin misin, kraliçe? Eğer etmiş olsaydı mührü onu öldürmüş olurdu.” 

“Evet, etti. Kendisi de inkâr etmiyor zaten.” 

“Tuhaf. Aranızdaki bağ gayet sağlam görünüyor.” 

“Bu bağ sayesinde olmayan şeyler görmemi sağlayabilir mi?” dedim kafa karışıklığıyla. 

“Evet. Belki de hayır. Bilmiyoruz. Her tanrının yardımcısıyla arasındaki bağ kendince özeldir, farklıdır. Herkeste etkileri ve işleyiş şekli farklıdır. Bunu zamanla fark eder, öğrenirsiniz.” 

“Bağın bozulmasını istiyorum.” 

“Ne yazık ki bu mümkün değil.” 

“Ne demek mümkün değil?” diye sesimi yükselttim. Buraya kadar boşuna mı gelmiştim? 

“Bize yalnızca yaratma gücü verildi. Yok etme gücü Ra'ya mahsustur. Biz onun elçiliğinde yaratabiliriz ama bozamayız.” 

“Ne olacak peki? Dimitri'yle aramdaki bağ sonsuza kadar devam mı edecek?” 

“Ya ikiniz birlikte buraya gelirsiniz ve onayınızla bozmak istediğinizi söylersiniz ya da yardımcınızın ölmesini beklersiniz, kraliçe.” 

“Çok saçma! Bana ihanet eden yardımcımla aramızdaki bağın etkilerini bile bilmezken devam edemem.” 

“Üzgünüm, kraliçe ama dediğimiz gibi bizim elimizden gelen bir şey yok.” 

Başımı öne eğdim ve kabullenircesine iç çektim. Bir şey yapılmalıydı. Bir şey yapılmak zorundaydı. Rahiplere sırtımı döndüm ve Aytun'la birlikte maaranın çıkışına yöneldik. Çıkar çıkmaz ona döndüm. “Şimdi ne yapacağız?” 
diye sordum. 

“Onlar yapamıyor olabilir ama merak etme. O bağı bozmak için her şeyi yapacağım.” 

“Ya bozamazsak?” 


“O zaman Dimitri'yi öldürüp bağın kendiliğinden bozulmasını sağlarım.” 
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Başımı yere eğdim ve üzgünce ayağımla ezdiğim taşları seyrettim. Dimitri'yle aramdaki bağ yerli yerinde duruyordu ve bu bağla neler yapabileceğini bilmiyordum. Aytun çenemi tutup başımı yerden kaldırdı. 

“Halledeceğiz ama şimdi bunu düşünmeni istemiyorum.” 

“Ne düşünmemi istiyorsun?” 

“Vaktimiz kısıtlı ve senin görmeni istediğim bir yer var.” 


“Görmemi istediğin bir yer mi?” diye sordum kaşlarımı kaldırarak. Bana böyle bir şeyden bahsetmemişti. 


“Evet. Haydi, gidelim.” 


dJe 


“Burası neresi?” diye sordum beyaz yapıyı incelerken. Oldukça büyük bina aslında hiç de klasik Mısır yapılarına benzemiyordu. Daha çok Hector'ın Astrapol'deki sarayını anımsatıyordu. 


“Burası yüzyıllar önce dönemin şifacı büyücülerinin yaptığı bir havuz,” dedi elimden tutup beni içeri çekiştirirken. Geçtiğimiz kapıda bekleyen kimse yoktu. 
Hatta kuş sesleri hariç etraftan çıt bile çıkmıyordu. Tamamen boştu... “Buradaki suyun iyileştirme etkisinin olduğunu söylerler. Kim girerse hem ruhu hem de bedeni yeni doğmuş bir çocuğunki kadar rahatlarmış. Tüm dertlerinden ve sıkıntılarından uzaklaşırmış.” 


“Ne tesadüf! Tam da ihtiyacım olan şey,” dediğimde Aytun güldü ve elimi bıraktı. Arkama geçerken ona sorgulayıcı bir şekilde baktım ama o elleriyle gözlerimi kapatıp, “Yürümeye devam et,” dedi. 

“Neden böyle bir şey yapıyoruz?” 

“Biraz sabret,” dedi kızarcasına. Dudaklarıma hayali bir fermuar çekiyormuş gibi yaptım ve söylediklerine uydum. Düz zeminde ondan destek alarak yavaş adımlarla ilerlerken Aytun, “Dur,” dedi. 

Olduğum yerde durduğumda gözlerimdeki ellerini geri çekti. Işıktan bulanıklaşan görüşümü gözlerimi ovalayarak normale çevirmeye çalıştım. O an karşımdaki manzarayı gördüm. Burası kocaman, berrak suyla dolu bir havuzdu. 
Dışarıdan saraya benzettiğim yapı, havuzu çevreleyen duvarlardı. Parlak taşlardan yapılmış duvarlarda lacivert renkli, biçimli camlar vardı ve duvarların her yerinden yemyeşil bitkiler, çiçekler sarkıyordu. 

“Burası...” dedim nefes alma ihtiyacı hissederek. “Burası çok güzel.” 

Güzel yerler görmüştüm ama böylesini hiç görmemiştim. Havuzu hayranlıkla seyrederken suyun üzerindeki pembe çiçeklere bakakaldım. Her şeyiyle, her karesiyle insanı mest ediyordu. 

“Neden boş peki?” 

“Aslında burayı pek boş bırakmazlar ama kraliçemizin geleceğini söyledim, bu gecelik kimseyi istemediğimizi eklemeyi de unutmadım.” 
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“Harika,” dedim başka bir şey demeye gerek yokmuş gibi. 

“Girmeyecek misin?” 

“Tabii ki gireceğim,” dedim ve koşturarak havuza daldım. Suyun sıcaklığı beni şoka sokarken havadan dolayı olmadığına emindim. Birkaç adım daha attım ve neredeyse havuzun ortasına ilerledim. Su yalnızca göğsüme kadar geliyordu. Pek derin değildi. Tertemiz suda dalgalanan sarı saçlarımı izlerken tam karşımda duran ve mutlu gözlerle beni seyreden Aytun'a baktım. 

“Sen gelmeyecek misin?” 

Başını olumsuz anlamda salladı. Başımı yana doğru eğdim ve ona kaşlarımı çatarak baktım. Elimi havaya kaldırıp ge/ işareti yaparken beni kırmamak için, “Tamam,” dedi. Eğilip önce ayakkabılarını, sonra tişörtünü çıkardı ve ardından havuza girdi. Havadaki elime uzanıp parmaklarımızı birbirine kenetledikten sonra yanıma iyice yaklaştı. Islanan göğsüne diğer elimi koyduğumda kalp atışlarını avucumun içinde hissettim. Çok şarkı.dinlemiş, her biriyle ruhumu dinlendirmiştim ama onun kalbinin sesi, bu hayatta dinlediğim en güzel melodiydi. Sadece ruhuma değil, her bir zerreme sızan ritmi, benim için yeryüzündeki en güzel ve ahenkli parçayı oluşturuyordu. 

“Nasıl hissediyorsun?” 

“Çok iyiyim. Su çok güzel.” 

“Tadını çıkar, sarışın. Tüm gece buradayız.” 

“Ama nasıl? Ne yapacağız ki burada?” diye sorduğumda Aytun nazikçe omzundan tuttu ve beni hiç bakmadığım bir tarafa çevirdi. Duvarın dibinde, sudan çok az yüksekte salıncağa benzeyen bir yatak vardı. Yatağı ilk girdiğimde fark edememiştim ama bu bembeyaz tüllerle bezeli yatağı nasıl görmediğimi merak ettim. 

“Bunu da mı sen ayarladın?” 

“Evet. Herkesten uzakta bir gece geçirmek bize iyi gelir diye düşünmüştüm. 
Tabii bu, Dimitri'yi arama ve kurtarma görevini Hector'a vermenden önceydi...” derken işaret parmağımı hızla dudaklarına kapattım ve “Şşt,” diye fısıldadım. “Madem bu gecelik kendimize izin verdik, ikimizden başka kimseyi konuşmayalım. Kötü olan her şeyi arkamızda bırakalım ve sadece güzelliklere odaklanalım. Olur mu?” 

“Bana uyar, sarışın ama senin o güzel kafanda dönen düşünceleri de uzak tutman lazım.” 

Omuz silkip neşeyle, “Merak etme, düğmesini kapattım. Burada sadece sen ve ben olacağız,” dedim. 

Kaşlarını hayretle kaldırdı, benden duymayı beklediği sözler bunlar değildi. 
“Şaşırtıcı ama sevdim.” 

“Beni mi?” diye sordum kaşlarımı kaldırarak. Biraz şımarmaktan kimseye zarar gelmezdi, değil mi? 
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“Çok beceriksizdin, sarışın. Uyuma numarası yaptığın anlarda da kendini ele veriyordun.” 

“Bence sen gereğinden fazla dikkatliydin.” 

“İşte, bu başarısız girişimlerden sonra ajan olmadığına emin oldum. Tabii, asıl inanmamı sağlayan şey piramitte o garip kimliğini bulmamla gerçekleşti, Belli başlı kişiler içeri girebilirdi ve senin çantanın oraya nasıl geldiğini anlayamamıştım.” 

Başımla onu onayladım çünkü aynı fikirdeydik ve > çanta olayı çözülememiş bir muammaydı. “Ben hâlâ anlayamıyorum. Çanta buraya gelirken sırıumdaydı ama geçitten geçtiğimde piramide geldiğimi düşünmüyorum.” 

“Belki de eski sevgilin getirmişti.” 

“Bilmiyorum, olabilir.” 

Aytun ciddi bir sesle, “Az önce sana en çok sinirlendiğim anı sormuştun ya. 
Galiba bileklikteki kara büyüyü kabullenmemendi,” dedi. O geceyi dün gibi hatırlıyordum. İnadımdan dolayı az daha kanamadan ölecektim. 

“O gece ben sana daha çok sinirlenmiştim. Resmen benim olduğum evde başka biriyle...” dedim cümlenin devamını getiremeyerek. 

“Tamam, kapatalım bu konuyu.” 

“Niye? İşine gelmedi galiba, lider.” 

“İşime gelmedi ama bu olayda suçlu çıkmamalıyım. O zamanlar aramızda hiçbir duygusal bağ yoktu sonuçta. Beni sana bağlayan herhangi bir his de yoktu. Şu an dönüp bakınca çok kötü bir durum, kabul ediyorum ama o zamanlar için sana karşı bir sorumluluğum yoktu. Ki senin o zamanlar sevgilin vardı.” 

“Edfu'yla aramdaki şey, hiçbir zaman seninle aramdakiler gibi olmadı.” 

“Aramızdaki şeyi başkalarında bulamadığımız için farklıyız.” 

“Öyle,” diyerek onay verdim. Onunla her şey çok başkaydı. 

Aytun başını kaldırıp gökyüzüne baktı ve her ne gördüyse dudaklarına memnuniyetle örselenen ufak bir tebessüm yerleşti. “Bak,” diyerek benim de dikkatimi aynı yere çevirdiğinde başımı kaldırdım. Karanlık ama yıldızlar ve güneş sayesinde parıl parıl parlayan gökyüzünde ardı ardına yıldızlar kayıyordu. 
Bir an için neden bu kadar çok yıldızın aynı anda solup gittiğini merak ettim ama sonra aklıma bugün yaptığımız büyü geldi. Apep'in alametini durdurmak için yaptığımız büyüde yıldızların gücünü kullanmıştık ve a sömürdügümüz yıldızlar gökyüzündeki vazifelerini tamamlamıştı. 

“Çok güzel,” diyerek tepki gösterdiğimde Aytun, “Evet,” dedi. “Onların ışığı söndü, Ayliz ama senin ışığın hiçbir zaman sönmeyecek. Her zaman gözlerimi kamaştıracak kadar güzel olacaksın. Benim olacaksın. Benimle olacaksın.” 

“Her zaman,” dediğimde eğilip dudağımdan öptü. Öpüşü sakindi. Hırçın $” 


lıktan uzaktı, nazikti ve beni gülümsetiyordu. Yavaş yavaş belime tırmanan elleri beni kendine çekti, dudaklarımız hâlâ birleşikken beni birden suyun içine 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çekti. Gözlerim şaşkınlıkla açıldığında geri çekildim ve dudaklarımızı ayırdım. 
Elinden kurtulmak, tekrar yüzeye çıkmak için debelendim ama Aytun'un beni kelepçe misali saran elleri yüzünden mümkün değildi. 

Ne yapıyorsun dercesine başımı salladım, parmağıyla beklememi işaret edip ve ellerimden tuttu. Birkaç saniye sonra durgun suda bir hareketlik oldu ve tam ellerimizin arasında, beyaz ışıkta parlayan şeffaf yıldızı gördüm. Bu aslında normal bir denizyıldızına benziyordu ama bir yandan da farklıydı. Yıldız elimizin arasından uzaklaştığında o an yanımdan geçen başka bir canlıyı fark ettim. Bu da tıpkı yıldız gibi şeffaf ve parlaktı ama daha çok normal bir balığa benziyordu. 
Sonra birden sayıları arttı ve etrafımızı tüm parlaklıklarıyla deniz canlıları kapladı. Bunlar neydi, bilmiyordum ama çok güzel görünüyorlardı. 

Bir süre yanımızdaki canlıları izledik, sonra Aytun beni ellerimden tutarak su yüzeyine çıkardı. Nefes nefese, “Onlar neydi?” diye sordum. “Şifa havuzu demiştim ya sana. İşte, o şifayı veren şey o balıklar. Normal insanlar görmez. 
Korkmalarını istemezler ama doğru büyüyü bilirsen onları suda görünür kılabilirsin,” diye karşılık verdi. l 

“Çok güzeldi.” 

“Evet ama senin kadar değil.” 

Ona gülümsedim. Esnediğimde Aytun gülümseyerek, “Su şimdiden işe yaramışa benziyor,” dedi. 

“Uyan, kraliçe.” 

Rahatsızca kıpırdanarak derin ve huzurlu uykumdan sıyrıldım, gözlerimi yavaşça araladım. Dirseklerimden destek alarak yatakta doğruldum, başımı yana çevirip Aytun'u aradım ama yoktu. Onun yattığı yer bomboştu. Kaşlarımı çatıp nereye gittiğini sorgulamak için başımı kaldırdım ve o an gördüğüm şeyle şoka uğradım. 

Berrak havuz suyu sanki katrana bulanmışçasına simsiyahtı. Üzerindeki güzel kokulu çiçekler gitmiş, yerine dikenli otlar gelmişti. Bembeyaz duvarlar, yıkık dökük harabelere dönüşmüştü. Kuş cıvıltıları susmuş, uzaklardan ürkütücü karga sesleri gelmeye başlamıştı. Yutkundum ve üzerimdeki çarşafı kenara atarak yerimden kalkmaya yeltendim ama ayaklarımda hissettiğim ıslaklıkla durdum. Gözlerim ayaklarıma ve bacaklarıma değdiğinde simsiyah bir sıvının bulaştığını gördüm. 

“Bu da ne böyle?” diyerek sıvıya dokunmaya çalıştım ama o an beni uyandıran ses yeniden duyuldu. 

“Kalk ayağa. Dört karanlık seni çağırıyor.” 

En son ne zaman duyduğumu bile hatırlamadığım sesi yeniden duymak 


beni fazlasıyla dehşete düşürmüştü. Kara büyüyü her kullandığımda zihnime sızan bu lanetli sesin sahibi benden başkası değildi. 
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“Dört karanlık seni bekliyor.” 

Çürümüş ağaçlar birden depremin etkisi altındaymış gibi şiddetle sallanmaya başladı. Aniden kendini gösteren rüzgâr, durgun suyu dalgalandırmıştı, Yüzeyden sadece birkaç santim yukarıda olan yatak, pis yosunlarla kaplı sudan nasibini alırken ayaklarımı geri çektim. Bir yandan da bu simsiyah sıvının ne olduğunu sorguluyordum. 

Aytun neredeydi? 

Burası nasıl bu hâle gelmişti? 

Sorular peş peşe aklımı bulandırırken ayağa kalktım ve hiç istemesem de pis suya girdim. Göğsüme ulaşan suda kirli yosunlar, değdiğinde tenimi çizen çalılar vardı. Aytun'u bulma umuduyla suda yürürken hemen önümde bir alev çıktı. 

“Ateşe yaklaş. Suyu dinle. Havaya kapıl. Toprağa karış.” 

İstemsizce ateşe doğru ilerlerken ses ardı ardına kendini hatırlatıyordu. 

“Sen, sen misin, kraliçe?” dediğinde durdum ve anlamayarak başımı suya indirdim. 

“Aynadaki yansımana bak, sahtekâr. Gözlerin gerçeği haykırıyor.” 

Aldığım nefes ciğerlerime ulaşamadı, sıkışan göğsüm acıyla sızladı. Gözlerim... Gözlerim simsiyahtı. Sudaki yansımamda öyle beyazdım ki sanki bir ölüydüm. Sarı saçlarım pislik içindeydi ve rengim solmuştu. Yüzümdeki tek renk kararan gözlerimdi. Öyle keskin bir siyahtı ki gözlerimin her yerini kaplamıştı. 

Emredercesine, “Kaosu yok et,” diye fısıldadı bu defa. Hemen sonra daha yumuşak ve akıl çelici bir sesle, “Kaosu yeniden başlat,” dedi. 

Söyledikleriyle bana vermek istediği mesajı anlamaya çalıştım ama hiçbir şekilde ne demek istediğini algılayamıyordum. Birden suyun içinden çıkan uzun tırnaklı bir el beni aşağı çekti. Ona direnmeye, ondan kaçmaya çalıştım ama bu mümkün değildi. Pis suda beni çekenin kim olduğunu görmeye çalıştım ama nafileydi. 

“Onu diriltmek için kurbanını ver.” 

Ses bu defa bambaşka bir şey söylediğinde kolumu geriye doğru savurdum, o an başka bir bedene çarptım. Arkamı döndüğümde gördüğüm şey, kalbinin tam ortasına hançer saplanmış ve göğsünden simsiyah bir sıvı akan bedendi. 
Başımı kaldırdım ve o an yüzünü gördüm. 


Aytun... 
Bu Aytun'du. 
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Karanlığın Doğuşu 


6 


AS am 25 NÜ Nama 


>0094-9 
Tanrıça İsis inlerce yıldız... Binlerce büyü kaynağı... Tarihin en eski zamanlarından B bugüne taşınan parlak taşlar, büyücülere ruhunu vermek için sıraya dizildi. Günü geldiğinde bir tanrıçanın elinde harcanmak için diğerlerinden daha fazla parlamaya çalışan yıldızlar, kimin huzurunda lanetleneceğinden bihaberdi. Saflığın ve temiz büyünün habercisi olan soluk ışıklar, kim bilir kimin 


sonunu getirecekti? 


Göklerin hâkimi, yıldızların kutsal sahibi Sirius... Ra tarafından İsis'e sunulduğu gün birçok tanrının hasetle içine kapanmasına neden olmuştu. İyiliği ağır basan ölülerin son durağı cenneti barındıran saf yıldız, tanrıçanın gücünün kaynağıydı. 
Kutsal Tanrıça Nurun hakkında zar attığı dört temiz ruhtan birine bahşedilen bu yıldız, en az baştanrıça kadar kıymetli olduğunu gösteriyordu. Eski karısına sırt çeviren Ra, onun yerine İsis'in geçtiğini söylemese bile bu davranışıyla belli etmişti. 

Tanrıça İsis, Ölüler Mahkemesi'ni yargıçlara emanet ettikten sonra bir geçit açtı ve doğruca Tanrı Osiris'in tapınağına gitti. Osiris tarafından giriş çıkışına hiçbir şey söylenmeyen tanrıça elini kolunu sallaya sallaya tüm odalara giriş iznine sahipti. Fakat yine de birine görünmek istemediği için koridorları hızlıca arşınlayarak kutsal kitaplarla dolu kütüphaneye gizlice girdi. Kral olduğu gün, Yüce Ra tarafından hediye edilen kitaplarda yeryüzünün türlü gizemlerini açıklayan bilgiler yer alıyordu. Gerçi buraya sadece kütüphane demek, saf altından yapılmış heykellere ve eşyalara haksızlık etmek olurdu. Hem kütüphane hem de Gökyüzü Evi'nden getirilen zengin eserlerin sergilendiği bir salon, daha doğru bir tabirdi. 

İsis kapıyı arkasından büyüyle kilitledi ve habersiz misafirlerin gelmeyeceğinden emin oldu. Yuvarlak odanın tam ortasında iki basamakla inilen bir alan vardı. 
O alanda yer alan toprak sembolü, Osiris'in büyüsünün temelini belli ediyordu. 
İsis büyülü kelimeleri söylediğinde sembolün içinden yükselen kitabı eline aldı ve içini açtı. Daha dokunur dokunmaz kalbine dolup taşan gücü hissediyordu. 

Bir süredir Ölüler Kitabı'nı inceliyordu ve içindeki bazı kısımla,r diğerlerinden daha fazla dikkatini çekiyordu. Ra tarafından onlara yol göstermesi için verilen 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kitabı iyice okumuş, güçlenmelerine yarayan birçok büyüyü denemişti ama asıl ilgisini çeken kara büyüydü. Saf büyüden yaratılan tanrıların büyüsü de bir o kadar temizdi. Her birinin gücü kendine özeldi ve Nil'in kutsal suyu kadar berraktı ama İsis kara büyünün akıl çelen cazibesini görmezden gelemiyor, yasaklı olarak nitelendirilen sayfaları açmak için yanıp tutuşuyordu. 

Kitap üç bölümden oluşuyordu. İlk bölüm, insanlara yardım edebilmek için yer alan ölümden sonraki yaşamı konu alıyordu. İkinci bölüm, tanrıların yol göstericisiydi. Son bölüm, yani yasaklı olan bölüm ise kara büyünün olduğu kısımdı. 
Yüce Ra kitabı verirken kara büyülü sayfaların açılmamasını, yalnızca çok önemli ve hayati bir durum varsa kullanılması gerektiğini söylemişti. O kritik ana kadar yasaklı kısmın açılmasına katiyen izin vermemişti. Ama İsis kendini tutamıyor; kara büyünün nasıl bir şey olduğunu, gücünün sınırlarını ne kadar zorlayabileceğini ölesiye merak ediyordu. 

Yaradılışları gereği dünyaya savaşı bitirmek için gönderilen diğer üç kardeşi gibi gücü ve güçlü olmanın getirdiği avantajları severdi. Kendini üstün hissetmeyi, insanların hatta diğer tanrıların onun önünde diz çökmesini dilerdi. Yüce Ra'nın kudretine imrenir, bazen onun yerinde ben olsaydım ne olurdu diye bile düşünürdü. 
Herkesten, her şeyden güçlü olduğu anları düşler; hayalinden bile zevk aldığı durum gerçekleşse ne olacağını merak edip dururdu. 

Kara büyüyü kullansa ne olurdu? 

Kara büyü tanrılara ne gibi bir fayda sağlardı? 

Aklında dönüp dolaşan sorular, bazı geceler rüyasını süslerdi. Parmakları büyüyle yapıştırılmış olan sayfalarda gezindi. Bu kısım yalnızca kitapta yazan büyülü sözlerle açılabilirdi ve bunu tanrılardan başkası yapamazdı. Yani kara büyü yalnızca tanrıların kullanabilmesi içindi. Ama gelin görün ki onlara da yasaktı. 

Yurkundu ve kara büyüyü kullanmak için yanıp tutuşan parmaklarını kitaptan uzaklaştırdı. Kendine karşı koyamayacağını bildiği için kitabın kapağını hızlıca kapatu ve yeniden yerine gitmesi için büyüledi. Kitap onun aklını artık çelemeyecek kadar uzağa gittiğinde gözlerini kapattı. Bu aralar sıkça buraya gelip kitapla ilgileniyordu ve içten içe bu durumdan ürküyordu. İsis ilk kez yapabileceklerinden korkuyordu. 

Hızlı adımlarla kütüphaneden çıktığında koridorda Osiris'in yardımcısıyla karşılaştı. Genç, esmer adam tanrıçayı görür görmez eğilirken, “Tanrıçam, hoş geldiniz,” dedi. 

“Osiris nerede?” 

“Tanrıça Neftis geldi. Onunla görüşüyorlar.” 

“Bir sorun mu varmış?” dedi kız kardeşinin gelişini sorgularken. Bu aralar o kadar sık geliyordu ki artık bir sorun olduğuna emindi. Gerçi ne zaman Neftis'e sorsa kadın her şeyin yolunda olduğunu söylüyordu ama yine de emin olamadı. Bu sık ziyaretlerinin sebebini öğrenmeliydi ama bugün değil. 
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Osiris'in yardımcısına bir şey söylemeden kendine geçit açtı ve doğruca Thoth'un tapınağına girdi. Bilgelik tanrısının bu evrende bilmediği hiçbir şey yoktu ve kara büyü hakkında da bilgi sahibi olduğuna emindi. Thoth'un kitaplarla dolu tapınağını seviyordu ama bugün insanların arasına karışma havasında hissetmiyordu. Bu yüzden doğruca onun odasına girdi, Thoth'u yine bir şeyler yazarken buldu. Beyninin her milimetresinde evrenin bir bilgisini barındıran Thoth, bunları yazıya geçirme konusunda da oldukça başarılıydı. Bir gün tüm o kâğıtları okuyup Thoth'un bilgilerine erişmek istediğini düşündü. 

Thoth, İsis'i gördüğünde elindeki papirüsü bıraktı ve tanrıçayı başıyla selamladı. 

“Seni buraya hangi rüzgâr attı, tanrıça?” 

“Aslında seninle bir şey konuşmak istiyorum. Daha doğrusu bir şey sormak...” 

Thoth, konunun ne olduğunu sorarcasına kaşlarını kaldırdığında İsis tüm cesaretini topladı ve “Ölüler kitabını incelerken kara büyü kısmına bakum da tam olarak anlayamadım. Sana sormak istedim,” dedi. 

Bu soruyu beklemeyen Thoth, “Neyi anlayamadın?” diye sordu.’ 

“Kara büyünün neden var olduğunu.” 

“Düşmanlarımızı yenmek için...” dedi sorarcasına. İsis'in amacını çözmeye çalışıyordu ama pek başarılı olduğu söylenemezdi. 

“Bizim düşmanımız kim olabilir ki?” dedi İsis. O dönemler, karşılarına düşman olarak birinin çıkabileceğini düşünmüyordu. 

“Evrende bir sürü canlı var, İsis. Bugün dostumuz gibi görünenler yarın bizim için tehlike arz edebilir. Bunların en başında da Apep geliyor.” 

İsis duruşunu dikleştirdi ve merakla, “Ne yani, kara büyü Apep'i bile yenebilecek kadar güçlü mü?” diye sordu. 

“Evet, sanırım.” 

“Kara büyünün bizler için avantajı nedir?” dedi daha da meraklanarak. Apep'le savaşabilecek olan yalnızca Ra'ydı ve kara büyü sayesinde onun yapabileceği şeyi yapmak... 

“Sonsuz güç,” dedi hiç düşünmeden. “Kara büyü, tanrılara ulaşılması zor bir güç verir ve onları yenilmez yapar. Kara büyüyü kullanan tanrı, kendini herkesten daha güçlü hisseder. İsteklerini yerine getirebilir ve karşısında hiç kimse duramaz.” 

Tekrar ederek, “Sonsuz güç,” diye mırıldandı İsis düşünceyle. 

“Neden soruyorsun bunları, İsis?” dedi Thoth endişeyle. Tanrıçanın amacını çözememişti. Daha doğrusu aklına bir şey geliyordu fakat buna ihtimal vermiyordu. Vermek istemiyordu. 

“Merak,” diye özenle seçti cevabı dile getirdi İsis. Kafasında bir şeyler canlanmıştı ve kimsenin fark etmesini istemiyordu. Bu yüzden ayağa kalkıp, “Mahkemeye dönmeliyim. Daha sonra konuşuruz,” dedi. 
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Thoth'un tapınağından çıktıktan sonra söylediği gibi Amenta ya dönmüş, mahkemedeki yerini almıştı. Ruhlara eşlik ederken bir yandan da zihninde Thoth'un söyledikleri yankılanıyordu. Sonsuz güç, demişti aklını çelmek ister gibi. Herkesten daha güçlü olmak... Tüm düşmanlarını yenmek... Kulağa öyle güzel geliyordu ki İsis şimdiden düşünceleriyle mest olmuştu. Hayali sarhoşluğuyla ayakları yerden kesilmişken içi içini yiyor, kararsızlığıyla ve mantığıyla cebelleşiyordu. Göze/ olurdu, diye geçirdi içinden. Tüm tanrılara diz çöktürmek; Ra'nın bile ona saygı duyması, ondan çekinmesi. Dudaklarındaki şeytani gülümseme ruhunu çoktan kara büyüye sattığının senedini imzaladığını belirtiyordu ama... İşte, o ama İsis'in korkmasına neden oluyordu. 


Kara büyü, zor durumda kalınmadığı sürece yasaktı. Yüce Ra herkese teker teker söylemiş, yasak oluşunun altını defalarca çizmişti ama yasaklar insana cazip gelirdi ya, İsis tam da o noktadaydı. 

Güç. Güç. Güç. 

Tüm akşam zihnini kurcalayan tek şey bu oldu ve kara büyüyü kullanmaya karar verdi. Sonucu her ne olursa olsun, kara büyüyü kullanacak ve herkesten daha üstün olacaktı. Mısır tahtı Osiris'in olabilirdi ama kendisi ondan daha çok itibar görecekti. Osiris'e olan hisleri bakiydi. Hiçbir büyü onun aşkını silemezdi fakat güç arzusu her şeyden daha başkaydı. Kara büyü onların arasındaki aşkı etkilemeyecekti. Ever, kuralperest Osiris'in yaptığı şeyi hoş karşılamayacağına emindi ama her zaman olduğu gibi onu yatıştırmayı bilirdi. 

Mahkemedeki görevinin bittiğine emin olduğunda Osiris'in tapınağına geri döndü. Bir hırsız gibi kimseye görünmeden yeniden kütüphaneye girdi ve kapıya bu defa daha güçlü bir kilit büyüsü yapı. Düşünmüyordu. Düşünürse vazgeçmekten korkuyordu ama bir kere cesaretini toplamıştı. Hırs ve güç tutkusu, gözünün önüne çektiği siyah perdeyle kara büyünün kapılarını aralamış; İsis'e geri adım atamayacağını söylemişti. 

Ölüler Kitabı'nı yeniden çıkardı, kitabı alıp odanın ortasına koydu. Kucağındaki beş mumu yıldız oluşturacak şekilde kitabın ortasına, odadaki aynaları da mumların tam arkasına yerleştirdi. Gerekli hazırlıkları yaptığından emin olduğunda kitabın başına geçti ve kapağını araladı. Kalbi hızla çarpıyor, yapmak üzere olduğu şeyin korkusu, heyecanını körüklüyordu. 

Ama durmadı. Durmayacaktı. 

Sayfaları hızlıca çevirdi ve aradığı kısma geldiğinde durdu. Kitabı dizlerinin üzerinde sabirledikten sonra mumları tek bir göz hareketiyle yakıp sayfada yazan kelimeleri okumaya başladı. Her bir harf sanki tonlarca yük sırtlanmışçasına omurgasına ağırlık yapıyordu. Dili dönmüyor, sözcükler ağzından güç bela çıkıyordu. 
Bu, ona yapılan son uyarıydı ama dikkate almadı. Yılmadan sayfayı yarıladığında kütüphanedeki camlar sert bir rüzgârla açıldı. Savrulan saçlarını ve uçuşan elbisesini umursamadan büyüye devam etti. Zemin sallanıyor, camlar çarpıyordu ama İsis kelimeleri okumaya devam ediyordu. Son satıra geldiğinde zemin daha da şidderle sarsılmaya başladı. Son sözcüğü de okuduğunda kitabı tutan eli siyahlaşmaya 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başladı. Gözleri şaşkınca elini izlerken siyahlık, derisinin altına indi ve birden tüm vücudunda gezinmeye başladı. İsis derin bir nefes aldı, hem canını acıtan hem de ona garip bir haz veren siyahlıktan gözünü ayırmadı. Başını geriye doğru atu, gözlerini kapattı. Havada garip bir koku vardı. Hem rahatsız ediciydi hem de güzeldi. 

Dudaklarına canlı bir tebessüm yerleşti, kitabı tutan ellerini sıktı. Güç... 
Uğruna her şeyi göze aldığı güç artık bedenindeydi. Kara büyüyü saklandığı o delikten çıkarmış, olması gerektiği gibi kullanmıştı. Gözlerini yeniden açtığında başını dikleştirdi. Bakışları bu defa tam karşısındaki aynaya çarpuğında gördüğü yansımadan irkilerek nefesini tuttu. Teni simsiyah gözüküyordu. Gözlerinin akı kaybolmuş, katran karasına bulanmıştı. Ne olduğunu anlamaya çalıştı ama kendi eline baktığında o siyahlıktan eser yoktu. Yalnızca aynadaki görüntüsü öyleydi. 
Belki de kara büyünün bedeli buydu. Aynadaki görüntüsünün değişmesi... Pişman olmadı. Kendini o kadar güçlü hissediyordu ki pişmanlık denen şeyin esamesi okunmuyordu. 


Derin bir nefes aldı ve damarlarında akan gücün fazlalığıyla dudaklarını ısırdı. 
Kendini o kadar iyi hissediyordu ki her şeyi yakıp yıkabilirdi. Bunu yaparken nefes alıp verişi bile değişmezdi. Elini havaya kaldırdı ve etrafını sararak eriyen mumların çizdiği şekli izledi. Kara büyüyü dünyaya getirmişti ve şimdi yapması gereken bir şey daha vardı. Mumlara bakarak kitabın ikinci sayfasındaki büyülü sözleri söyledi, mumların yavaş yavaş canlanmasını seyretti. Çok geçmeden hareketlenerek yılan formunu almışlardı. Başını eğerek yılanı izledi. Çok güzeldi. Harika ve benzersiz görünüyordu. Yılan yavaş hareketlerle İsis'in tacınm içinden geçti ve göz göze geldiklerinde başını eğerek tısladı. Ona boyun eğiyordu. Yaratıcısının karşısında güçsüz olduğunu ve ona saygı duyduğunu gösteriyordu. Bu durum İsis'in öyle hoşuna gitmişti ki eliyle yılanın başını okşadı. 

Tam o sırada kütüphanenin kapısı kırılarak açıldı ve içeri Osiris ile Thoth girdi. 
Her ikisi de şaşkın ve dehşete düşmüş bakışlarla İsis'in kurduğu düzeneğe bakarken kendini ilk toparlayan Osiris oldu. 

“İsis, sen ne yaptın?” diye korkuyla sorduğunda Thoth gözlerini kapattı. 

“Kara büyü... Kara büyüyü çağırdı.” 

Osiris öfkeyle bağırdı: “Buna nasıl cüret edersin, İsis? Yasak olduğunu bile bile nasıl yaparsın?” 

“Bunun sonuçlarından haberin yok, değil mi İsis? Ne yaptığının farkında bile değilsin...” 

“Ne sonucu olacak, Thoth? Kara büyüyü kullanmalı, kendimizi geliştirmeliyiz. 
Düşmanlarımıza karşı her an tetikte olmalıyız.” 

“Bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hiçbir şey...” dedi Thoth dehşetle cümleleri sıralarken. 


“Ne diyorsun sen?” 


“Kara büyü sana güç getirir, seni yenilmez yapar ama hepsinin bir bedeli var. 
Ruhunu içten içe kemirir, kalbindeki saflığı yok eder. Kötülüğünü ortaya çıkarır, 


91 


Ninova 


sadece düşünce olan fenalıkları eyleme geçirmene neden olur. Seni gün geçtikçe yok eder.” 

“Ama tüm bunların yanında güçlü olacağım,” diyen İsis ayağa kalktı ve kara büyünün ona getireceği ne sonuç varsa hepsini cesaretle sırtlandı. Geri adım atmadı, pişman olmadı. Gücünü ve bundan sonra yapabileceklerini düşlerken inanılmaz bir haz duyuyordu. 


O gün evrene bulaşan kara büyü, bilgelik tanrısının da dediği gibi her şeyin seyrini değiştirmişti. Saf tanrılar dünyaya gelir gelmez insanlara mahsus olan günahla tanışmış, temiz kalplerine kötülük tohumlarını ekmeye başlamışlardı. Yasak olduğunu bile bile evrene sunulan kara büyü, yaratıcısının elinden fırlayacak ve ona doğrultulan silaha dönüşecekti. İsis, yılanın dolandığı tacı kafasına takarken evrenin fısıldadıklarını kulak ardı etti. 


Kraliçe Ayliz 

Kalbimi esir eden çaresizlik, ölümün soğuk prangalarını da bileklerime geçirmişti. Bugüne kadar yalnızca kendimden bir şeyler öldürdüğümü düşünürdüm. 
Nefretle büyütülen bir çocuk, kendi ruhundaki eksik parçaları doldurmaktansa var olanları da yok etmeyi seçerdi. Yarım yamalak büyüyeceğine hiç olmayı yeğlerdi ve ne kadar iyi şey varsa yok ederdi. Bu nedenle ilk öldürdüğüm kişi kendimdim. 

Sonrası ise... Sonrasını sayamamıştım. Neftis'ten kurtulmak adına öldürdügüm muhafızların isimlerini bilmiyordum. Bir savaştaydım ve bu savaşta karşımda duran kim varsa yok etmekten çekinmemiştim. Yavaş yavaş olmaktan korktugum kişiye, Neftis'e dönüşürken onun da benim gibi ufak adımlarla başladığına emindim. Onunla empati kurmak, yaşadıklarını anlamak istemiyordum. Hatta bu hayatta en son isteyeceğim şey, ona benzediğimi kabullenmekti ama bazı geceler aklımda sinsice hüküm süren bu düşünceyi engelleyemiyordum. Neftis bencil bir tanrıçaydı. Kendisi için, gücü için her şeyi feda etmişti. En başta da Osiris'i. 
Âşığım diye dolanıp durduğu adam, onun ilk kurbanıydı. Kendini keşfettiğinde gücünü denediği ilk kişi o olmuştu. Sonrasında geri gelmesi için ne kadar çabaladığının bir önemi yoktu. Osiris'i Neftis öldürmüştü. 

Bir gün... Bir gün ben de mi böyle olacaktım? 

Onu diriltmek için kurbanını ver, 

Uyandığım kâbustan sonra geçen onca dakika, ruhumun işkenceler içinde katledilmesi gibiydi. Bu süre boyunca aklımdan hiç çıkmayan tek' bir şey vardı ve delik deşik edilerek buz kesen kalbimde kol geziyordu. 

Rüyamda duyduğum ses bana aitti. Ra'nın Neftis'le savaşabilmem için bana kara büyüyü verdiği günden itibaren kulağımda yankılanan o ses, benim kara büyü yansımamdı. Bazen akıl çelici sözler söylüyor, bazense beni dehşete düşüren şeyler fısıldıyordu. Tıpkı kurbanını ver, dedikten sonra gözlerimin önüne Aytun'un cesedini sermesi gibi. 
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Uyandığımdan beri titreyen vücudumu sakinleştirmek için bana sıkıca sarılan Aytun'a sokuldum ve rüyanın etkisinden sıyrılmaya çalıştım ama o görüntü bir türlü gözümün önünden gitmiyordu. Onu kaybedemezdim. Onu hiçbir şeye kurban etmezdim. Ama yine de korkuyordum. 

Kaosu yok et, demişti. Hemen sonra da kaosu yeniden başlar, onu diriltmek için kurbanını ver. 


Benden ne istiyordu? Bana ne yapmamı söylüyordu? Apep'i durdurmamı ve sonra yeniden başlatmak için Aytun'u kurban etmemi mi? 


Kanımı donduruyordu söyledikleri ve deli gibi korkuyordum. Kendimi tutamayarak derin bir nefes aldığımda Aytun, “Biraz daha iyi misin?” diye sordu. 

Rüya esnasında atuğım çığlıklarla uyanmış ve kâbus gördüğümü anlayarak beni uyandırmaya çalışmıştı. Başta aşırı gerçekmiş gibi hissettiren o görüntülerden sıyrılmak, benim için oldukça güçtü ama sonra Aytun defalarca kez yanındayım, dediğinde sadece bir rüya olduğunu anlamıştım. Yine de etkisinden hemen kurtulabileceğimi zannetmiyordum. 

“İyiyim,” dedim yalanın acısı damağımı yakarken. Senin öldüğünü gördüm, nasil iyi olabilirim ki? “Ama kara büyüden kurtulmam lazım.” 

“Bunun kara büyünle ilgisi. olduğunu sanmıyorum. Dimitri'nin işi olmalı,” dediğinde yüzümü buruşturarak başımı kaldırdım. 

“Dimitri'yle ne ilgisi var?” 

“Tüm gün farklı illüzyonlarla sana kendini yakınındaymış gösterdi. Belki rüyalarına da sızabiliyordur.” 

Sanmıyorum dercesine kafamı salladığımda devam etti: “Çember Rahipleri aranızda farklı bağlar olduğunu söyledi. Bu da onlardan biri olabilir. Günlerdir bu tarz rüyalar görmezken neden bugün gördün? Tam da Dimitri'yi gördüğünü sandığın gün... İkisi arasında bir bağlantı olmalı.” 

“Ama duyduğum ses bana aitti ve bu tarz bir rüyayı ilk kez görmüyorum.” 

“Dimitri bu rüyalardan haberdar mı?” 


“Bilmiyorum,” dedim hatırlayamayarak. Ona bu rüyalardan bahsedip bahsetmediğimden emin değildim. 

Benim net olmayışımın yanında Aytun o kadar ön yargılıydı ki “Söylediysen o da buna göre şekillendirmiş olabilir,” diye yorumladı. 

Sessiz kalarak ona daha sıkı sarıldım ve kafamdaki tüm düşüncelerden bir seferde kurtulmayı diledim. Ilık rüzgâr tenimizi okşarken ne kadar öyle kaldık, bilmiyordum ama güneş batmaya başladığında ondan ayrıldım ve “Gidelim mi?” 
diye sordum. 


Aytun başını olur der gibi salladıktan sonra tişörtünü giydi, ben de bacağımı yataktan aşağı sarkıttım ve su tenime değer değmez geri çektim. Henüz rüyanın etkisinden kurrulamamıştım ve bu yüzden biraz ürkmüştüm. Aytun çekingen 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hâlimi fark edince yataktan kalktı, yanıma gelerek beni kucağına aldı. Düşmemek için omuzlarına tutunurken, “Teşekkür ederim,” diye mırıldandım. 

“Önemli değil, sarışın,” diyen Aytun hiç zorlanmadan ben kucağındayken havuzdan geçti ve beni yere indirdi. Ayakkabılarımızı giydikten sonra piramide 


gitmek için bir geçit açtım. 


Evrenin yaratıcısı Ra, herkes için büyük önem arz ediyordu. Tanrılara duyulan inanç sisteminin kilit taşıydı. Küçük tanrılara inanmayanlar bile Ra'ya inanır, ona tapardı. Günde sayısız kez dualar edilirken her sabah güneşi doğurmasına minnet duyarlardı. Ölümlerinden sonra Ra'nın onları cennete göndermesi için dua eden insanlar, bugün güneş doğarken onun cennette huzurlu bir şekilde hayatına devam etmesi için dua edeceklerdi. Sabah Aytun'la piramide döner dönmez ilk işim diğer tanrılara söz verdiğim cenaze töreni için hazırlıkları tamamlamak olmuştu. 
Gördüğüm rüyanın izlerinden kurtulmak için kendimi tamamen cenaze töreniyle oyalamış, bu sayede kafamı dağıtabilmiştim. 

Tüm gün Aytun'la kafa kafaya verip Heliopolis'teki güneş tapınağında yapılacak olan cenazeyi organize etmiştik. Diğer tanrılar da tören için hazırlanmış, tüm insanlara haber verilmişti. Akın akın tapınağa koşan insanların gözleri şimdiden yaşlıydı ve her biri tanrılarına veda etmek için sırasını bekliyordu. 

Aytun, işi biten yardımcıları odadan gönderdiğinde sadece ikimiz kalmıştık. 
“Sonunda bitti,” diyerek geriye yaslandığımda Aytun da eve? dercesine başını salladı. 


“Menes ve askeri birliğin çoğunluğu burada kalacak. Tapınak kalabalık olacağı için saldırı olursa bile halledebiliriz ama geri gelene kadar piramit boş ve tehlikeye açık kalacak. Seth ya da başka biri bu anı değerlendirmek isterse diye askerlerin burada kalması daha uygun olur.” 


“Sen daha iyi bilirsin,” dedim tecrübesine güvenerek. Dediği gibi Seth karşıma çıkacak kadar cesur davranırsa onu geri püskürtebilirdim ama onun gibi sinsice hareket eden birisi için bugün, kaçırılmayacak bir fırsattı. Benim yokluğumdan faydalanarak tahtı ele geçirmeye çalışabilirdi. Aslında bunu yaparsa hiç şaşırmazdım. 

Odanın kapısı açıldığında baştan aşağı siyaha bürünmüş olan Thoth içeri girdi. 
Üzerimdeki sabahtan kalma elbiseyi görünce yüzüne hoşnutsuz bir ifade yerleşti ve “Daha hazırlanmamışsınız,” dedi. 

Ayağa kalkıp, “Evet. Zamanım olmadı ama hemen gidip hazırlanacağım,” dedim. O an Thoth'un siyah giysisindeki tek takı, kıyafetinin üzerinde parıl parıl parlayan altın sarısı güneş kolyesi dikkatimi çekti. 

Beğenimi gizleyemeyerek, “Ne kadar güzel,” dediğimde Thoth gülümsedi. 
“Yüce Ra'nın tanrılara hediyesi. Tanrı veya tanrıça olarak doğduğumuz gün, onun tarafından bize hediye edildi. Onun saf gücünden bir parça taşıdığını söylemişti. O yüzden diğerleriyle birlikte cenazesinde ondan bir hatıra takmayı düşündük.” dedi. 
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Kaşlarımı kaldırdım ve Ra tarafından bana takdim edilmeyen kolyeye burukça baktım. Ben onlar gibi değildim. Beni insanlığın ihtiyacı olan bir sebepten dolayı yaratmamıştı. Beni tanrıça yapmasının tek sebebi Neftis'in karşısında daha sağlam durmamı sağlamaktı. Onun gözünde doğru düzgün bir tanrıça olmadığım, bu kolyeyle yüzüme çarptığında dişlerimi sıktım ve ifademi bozmamaya gayret ettim. 
Üzülmeye, kırılmaya hakkım yoktu. Ben diğerleri gibi değildim ve belki de hiç olmayacaktım. 


Thoth ne kadar uğraşsam da düşen yüzüme sorgularcasına baktı ve “Bir şey mi oldu?” diye sordu. 


“Hayır. Her şey yolunda. Gidip hazırlansam iyi olacak. Geç kalmak istemiyorum.” Kibarlığım yalnızca mevcut üzüntümü gizleyen bir kılıfı. 


Tam yanından geçmek için bir adım atmıştım ki cebinden bir kutu çıkardı. 
“Hediyeni almadan mı gideceksin? Yoksa takmayı düşünmüyor musun?” diye sordu. 

Başımı ona çevirip soran gözlerle baktığımda kutunun kapağını açtı ve içinden onun kolyesinin birebir aynısı olan kolyeyi çıkarttı. Kolyeyi bana uzatırken, “Tanrıça oluşunun aceleye geldiğini ve beklenmedik olduğunu biliyorum. Yüce Ra ile bizim kadar uzun vakit geçiremedin. Tıpkı tanrıçalığınm keyfine varman gereken zamanlarda savaşlarla uğraşmak zorunda kaldığın gibi. Sana yeteri kadar özen gösterilemedi durumlar karışık olduğu için ama Yüce Ra'nın senin için doğru zamanı beklediğini biliyordum, kraliçe. Senin için verilecek davetler, alacağın hediyeler... Hepsi hazırdı. Hatta senin için Gökyüzü Evi'nde bir oda bile hazırlarılmıştı. Babam sadece bu savaşın bitmesini bekliyordu. Sen kazandıktan sonra Gökyüzü Evi'ne gelecek ve tüm sıkıcı törenlere katılmak zorunda kalacaktın. Aslında o kurlamalardan kurtulduğun için şanslı sayılırsın. Her neyse, şimdi o yok ama bu kolyeyi sana vermem için bana emanet etmişti. Niye sana takdim etmek yerine bana emanet ediyor diye başta çok düşünmüştüm. Çünkü bu, onun en önemli hediyesiydi. Sanırım cevabını şimdi aldım. Babam senin savaşı kazanacağından emindi ama kendisinin o günü görebileceğinden emin değildi. Bu yüzden kolyeyi verme görevi bana düştü,” dedi üzgünce. 

İçim acıya acıya kolyeye uzandım ve aramızda sarsılmaz bir bağ olmamasına rağmen Ra'nın acısını kalbimin en derinlerinde hissettim. Diğerleri gibi ona babam diyemiyordum, sonuçta onların aksine benim zaten bir ailem vardı ama bu duyduklarım, Ra'nın güven veren elini üzerimde hissettirmişti. Bana kendinden bile çok güvenmişti. Benim ölmeyeceğimden, kazanacağımdan sonuna kadar emindi. Bu düşünce beni beklediğimden daha fazla sarstığında gözümden bir damla yaş aktı ve kolyeyi sıkıca tuttum. Thoth'a, “Teşekkürler,” dedikten sonra doğruca odadan çıktım. 

Ra, beni sadece Neftis'in karşısında durabilmem için tanrıça yapmış olabilirdi ama onlardan biri olduktan sonra beni diğerlerinden ayırmamış, onlara sunulan 


ne varsa bana da sunmayı ihmal etmemişti. Buruk bir tebessüme sığınarak ona son kez veda etmeyi borç bildim ve hız kesmeden hazırlandım. Simsiyah, yas rengi 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elbiseyi giydim ve tacım ile kolyeden başka hiçbir takı takmadım. Aytun'un hediye ettiği kolyeyi de çıkardıktan sonra cenaze için hazırdım. 

Odanın kapısı açıldığında içeri askerlerden biri girdi. “Kraliçem. Tanrılarımız ve tanrıçalarımız geldi.” 


“Gelsinler,” dedim ve her birinin teker teker içeri girmesini seyrettim. Siyah giyinen tanrı ve tanrıçalar birer birer baş selamı verdiklerinde onlara aynı şekilde karşılık verdim. Maat bir adım öne çıkıp, “Geçitleri buradan açıp gidelim dedik, Hepimizin aynı anda tapınakta olması daha iyi olur,” dedi. 

“İyi düşünmüşsünüz,” dediğimde Maat hepimizin geçmesi için geçit açtı ve içine girdik. 

Heliopolis'teki güneş tapınağının üst kısmı ve yanları tamamen açıktı. Güneşten gelen tüm ışınları doğruca içeri alan sütunlar öyle mükemmel bir açıyla ayarlanmıştı ki saat kaç olursa olsun içeriye giren güneş ışınlarıyla Ra'nın Gözü sembolü oluşuyordu. Tapınağın tam ortasına düşen gölgenin içine yerleştirilen sembolik lahdin içi boştu ancak Yüce Ra'nın şanına yakışır şekilde gösterişliydi. 
Som altından yapılmıştı ve Ra'nın hayat hikâyesini anlatan hiyerogliflerle doluydu. 
Çapraz yaptığı ellerinin tam ortasında duran güneş elmastandı ve sanki gerçekmiş gibi herkesin gözünü alıyordu. 

Lahdin iki ucunda duran Kites adı verilen iki kadın ağıt yakmaya başlayarak töreni başlattılar. Diğer insanlar da ağıda başlayarak onlara eşlik ettiler. Bu onların göreviydi. Lahdin arkasındaki büyük bölgeye insanlar tarafından bir sürü eşya konmuştu. Ra'nın öbür hayatında yardımı olabileceğini düşündükleri eşyaları ona sunmuşlardı. 

Ra'nın lahdinin tam çaprazında siyah aslan duruyordu. Mumyalanmıştı ve Ra'nın tapınağına gömülmek için sırasını bekliyordu. Ra, Büyük Av'da ona sunmamın ardından aslanı yanında götürmüştü ama bazen hayvanın beslenmesi için onu dünyaya gönderiyordu. Gökyüzü Evi'nin yok olduğu gün de o günlerden biriydi. Aslan saldırıdan kurtulmuştu ama geleneğe göre onun evcil hayvanı da onunla birlikte gömülmeliydi. Bu yüzden aslan, Maat tarafından bulunmuş ve mumyalaması için Anubis'e verilmişti. 

Ulu Tanrıça Maat öne çıktı ve lahdin önünde eğildi. Yüksek sesle, “Yüce Ra. 
Baba. Tanrıların tanrısı. Her daim ışığınla önümüzü aydınlattın. En karanlık gecenin sonunda bile güneşi doğurarak bize umut verdin. Ölürken bile son nefesinde bizim için Apep'le savaştığını biliyoruz. Sana minnettarız. Sana borçluyuz. Ve borcumuzu ödeyeceğimize yaratıkların olarak söz veriyoruz. Apep'i yeneceğiz. Dünyayı kaostan kurtaracağız ve senin cennette huzur bulmanı ümit edeceğiz,” dedi. 
Ardından ayağa kalktı ve ellerini açarak bağırdı. “Huzurla yaşa, Yüce Ra. Huzurla uyu, tanrıların tanrısı. Dualarımız her zaman senin için.” 

İnsanlar birkaç defa Maat'ın söylediklerini tekrar ettikten sonra Maat kenara çekildi ve sırasıyla tüm tanrılar lahdin önüne geçerek onunla son kez vedalaştı. Sıra 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bana geldiğinde derin bir nefes alıp yürüdüm ve tam önünde durduğumda sadece, “Teşekkür ederim,” dedim. 


Ona söyleyebileceğim tek şey buydu belki. Benim için yaptığı her şeye karşılık başka bir laf edemezdim. Neftis'e karşı beni savunmuştu. Aytun'u geri alabilmem için bana yol göstermişti. Güçlenmemi sağlamış, beni eğitmişti. Tahtta yerime geçebilmem için bana yardım etmiş, yanımda durmuştu. Onu tanımıyordum, o beni tanımıyordu ama şu an olduğum kadını o yaratmıştı. Beni değiştirmiş, güçlen- 


dirmiş, basit bir insandan tahtı olan bir tanrıça yaratmıştı. Ona yalnızca teşekkür edebilirdim. 


Geri çekilip diğerlerinin yanına döndüğümde kolye birden tenime temas ederek canımı acıttı. İnleyerek kolyeyi geri çekerken Thoth'un gözleri üzerime değdi. 
Birkaç adımda yanıma vardığında, “Kolye saf büyüden oluştu. Bu yüzden kara büyüyü hissediyor. Biraz dayanmaya çalış,” dedi sessizce. Birinin bizi duymasından endişe ettiğini anladığımda ben de onun gibi sesimi kısarak, “Ne?” diye tepki verdim. 


“Canını acıtabilir ama kolyeyi yarın gün doğumuna kadar çıkarmamanı isteyeceğim. Raya saygıdan dolayı bir gün boyunca takacağız.” 

“Keşke bunu önceden söyleseydin,” dedim hayıflanarak. 

Samimi tavrıyla, “Kara büyün aklımdan çıkmış,” dediğinde ona inandım. 
Bana yalan söylemek için sebebi yoktu. Hem zaten kıyafetimin üzerinde olduğu sürece sorun yoktu. Tenime değince canım acımıştı. Elbisemin yakasını çekiştirerek tenime değmesini engelledim ve “Tamam, problem yok,” dedim. 


En azından şimdilik... 


Maat herkesin görevini tamamladığına emin olduğunda, “Bence artık gidebiliriz,” dedi. “Buradaki işimiz bitti. Artık tek yapmamız gereken Apep'le savaşmak ve Ra'nın boşu boşuna ölmemiş olmasını sağlamak.” 

Diğerlerinden onaylarcasına mırıltılar çıktığında Maat herkes için geçit açtı. 
Tanrılar birer birer geçitten geçerken, “Benim işlerim var, siz gidin,” dedim. Maat bir anlığına sorgulayıcı bakışlarını üzerime çevirse de sorun yok dercesine gülümsedim ve arka tarafta duran Aytun'a doğru ilerledim. Gri gözleriyle her an bir tehlike çıkabilirmiş gibi etrafı dikizlerken beni fark etti. “Bitti mi işiniz?” diye sordu. 

“Evet. Diğerleri piramide döndü. Ben de Hector'ın sarayına gideceğim.” 


Sabah Hector bana yardımcısı Kai ile sarayında toplantı yapmak istediğini iletmişti. Kral Edera ve Fenvil, Apep'ten dolayı fazlasıyla tedirginlerdi ve ne yapacağımızı konuşmak için benimle görüşmek istemişlerdi. Hector'la yakın ilişkiler içinde olduğumuzu bildikleri için de bu taleplerini onun vasıtasıyla ilermişlerdi. 
Hem kraliçeliğimi tebrik etmek istiyorlar hem de dünyanın geleceği hakkındaki kaygılarını gidermemi bekliyorlardı. Aytun'a şu an için böyle bir görüşmenin çok gerekli olup olmadığını sorduğumda Neftis'in diğer ülkelerle olan yakınlığından bahsetmiş, politik açıdan onlarla sık sık görüştüğünü söylemişti. Anlaşılan Nefüs komşu ülkelerle ilişkisini, diğer tanrılarla olan ilişkilerinden daha sağlam bir 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şekilde yürütüyordu. Aytun da her şeyin yoluna girmesi ihtimalinde diğer krallarla aramı iyi tutmamı söylediği için onların bu isteğini geri çevirmemiştim. Genelde bu toplantılarda ortak görüşme alanı olarak Astrapol seçildiği için yine oraya gidecektik. 

“Sen de gelecek misin?” diye sorduğumda başını iki yana salladı. 

“Şu an mümkün değil. Herhangi bir karışıklık çıkmaması adına burada kalmam lazım. Menes'i ve lan'ı piramide gönderdim. Onlar orada olacak. Ben de burasıyla ilgilenmeliyim.” 

Böylesine önemli bir görüşmenin en azından ilk seferinde Aytun'u yanımda isterdim ama kalmak isteme sebebini haklı bulduğum için ısrar edemedim. Yalnız gideceğimi kabullenerek, “Öyleyse gidiyorum,” dedim ve Aytun yine gözleriyle dışarıyı tararken arkamı döndüm. Anlaşılan o ki dikkati benim üzerimde değildi. 
Bir geçit ile Hector'ın sarayının girişine geldiğimde beni karşılayan Kai ve Hector'a başımla selam verdim. 

“Hoş geldiniz, kraliçem.” 

“Hoş buldum,” dedim ve Hector'la birlikte içeri girdim. O ve diğer krallar toplanu yapılacağı için biz gelmeden cenazeye katılmış ve Ra'ya iyi dileklerini sunmuşlardı. 

“Tören bitti mi?” dediğinde başımla onayladım ve ardından, “Sen hazırlıklara başladın mı?” diye sordum. Düğünleri için pek vakit yoktu ve Hector en kısa zamanda hallolmasını istediği için acele ediliyordu. 

“Evet. Üç gün sonra Simge'yle evlenmiş olacağım. Hazırlıklar tamamlanmak üzere.” 

“Umarım o gün bir aksiyon yaşamayız,” dedim ve ümitsizce iç geçirdim. 

“Elimden geleni yapacağım,” diyen Hector toplantı odasına geldiğimizde kapıyı açı ve girmem için geri çekildi. 

“Kraliçe Ayliz, hoş geldiniz. Varlığınızla bizi onurlandırdınız.” 

“Sizi burada görmek büyük şeref, kraliçe.” 

“Teşekkür ederim,” dedim ve sandalyeye oturduktan sonra onlara da oturmalarını işaret ettim. Aslında hepimiz aynı konumdaydık. Onlar kraldı, bense kraliçeydim. Bana saygı duymalarının ve beni kendilerinden üstün görmelerinin tek sebebi tanrıça olmamdı. Ne kadar inançlı olduklarını bilmiyordum ama bana tapuklarına emindim. Tıpkı Neftis'e taptıkları gibi... 

“Benimle ne konuşmak istiyorsunuz?” diye sordum sanki olanlardan haberim yokmuş gibi. 

Kral Fenvil söze ilk başlayan olmak istermiş gibi, “Öncelikle tahta çıktığınız için oldukça memnun olduğumu dile getirmek isterim, Kraliçe Ayliz. Mısır tahuna yeni bir soluk gerekiyordu. Sizin sağlayacağınıza eminim ama dürüst konuşmak gerekirse bazı endişelerimiz de var. Hem halkımızın hem de bizlerin. Yüce 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Ra, Apep yüzünden yok oldu ve o bile öldüyse bizim hayatta kalma ihtimalimiz nedir?” diye sordu. 

Yanındaki bir diğer kral, Edera da tıpkı onun gibi fazla meraklı görünüyordu. 
“Yüce Ra'nın tam olarak ne şartlarda öldüğünü bilmiyoruz ne yazık ki. Ölümü, Neftis yüzünden oldukça talihsiz bir ana denk geldi. Son anlarında Neftis tarafından kendi odasına hapsedilmişti ve Apep'le savaşabildiğinden bile emin değiliz. 
Asırlardır her gün onunla savaşırken bu defa kaybetmesinin tek sebebi Neftis'i.” 

“Şu an Apep'i yöneten, Tanrı Seth değil mi?” 

Derin bir nefes aldım ve ifadesizliğimi bozmadan akıllarını kurcalayan sorulara elimden geldiğince politik cevaplar vermeye gayret ettim. Ne onları korkutmalıydım ne de rahatlamalarını sağlayacak kadar ikna edici konuşmalıydım. “Evet. 
Aslında ben de sizinle bunu konuşmak istiyordum. Seth'ten bir haber alamıyoruz. 
Ordum, tüm Mısır'da onu arıyor ama bir iz bulamadılar. Seth'in sizin ülkelerinizden birinde saklanma ihtimaline karşılık ordularınızı onu aramaya yönlendirmenizi istiyorum.” 

“Elbette ama ordularımız onu bulsa bile bir tanrı karşısında şansları olduğunu zannetmiyorum.” 


“Eğer Sethi bulurlarsa savaşmayacaklar. Doğruca bana haber vereceksiniz. 
Apep'i durdurmanın öncelikli yolu Seth'i durdurmaktan geçiyor. Kaos yılanı tam formuna kavuşana kadar üç haftamız var ve her geçen gün bu süre azalıyor.” 

“Eğer sizlere yardımı dokunacaksa güçlü büyücülerimizi hizmetinize sunmak isteriz, kraliçe. Apep hepimizin sorunu ve kurtulmak için kendi payımıza düşen görevi yerine getirmek istiyoruz.” 

“Elbette sizin kendi büyücüleriniz de iyidir fakat henüz tam düzeninizi kuramadığınız için bizimkileri de destek olması için gönderebiliriz.” 

“Nazik teklifiniz için teşekkür ederim. Bana reddedemeyeceğim bir teklifle geldiniz.” 

Fenvil, “Öyleyse hemen yarın sabah büyücüleri size göndereceğiz,” dedi Edera'ya bakarken. Ondan bir baş onayı aldığında rahatlayarak geriye yaslandı ve o an gözleri boşluğa kilitlendi. Boş gözlerle bakmaya başladığında tam ne olduğunu soracaktım ki birden suratındaki tüm damarlar belirginleşti. Suratı kıpkırmızı kesildi ve başı masanın üstüne düştü. Hızla ayağa fırladım ve “Ne oldu?” diye sordum. Edera tam ona uzanacaktı ki başını kaldırdı ve dudaklarında bir gülümseme belirirken doğrudan bana odaklandı. 


“Uzun zaman oldu, tanrıça. Görüşmeyeli beni özlemişsindir.” 
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Dünyadan avksız bir gece yarısı balkonda oturan Eylül, soğuk havaya inat yine S burada sabahlayacak gibi görünüyordu. Balkonun manzarası değildi burada oturmasına sebep olan. Her gece uyandığı kâbuslarla içine bir türlü sığdıramadığı sıkıntıdan kaçma durağıydı burası. İyi geliyor muydu, orası meçhuldü ama dört duvara bakmaktansa en azından burada temiz hava alıyor, sanki yalnız olmadığını hissediyordu. Balkon kapısından evin içine doğru baktı. 
Tam karşıya. Ablasının odasının kilitli kapısına. Annesinin öfke krizlerinin sebebi olan yumruklarla belli bir kısmı içe göçmüş olan beyaz kapı, Aylizden kalan son şeyleri saklıyordu içeride. Orası Eylül için önemliydi. Orası ablasını özlediğinde gidebildiği tek yerdi. Başını çevirip yeniden dışarıya döndü. Gecenin karanlığında parlayan güneşe bakarken içindeki huzursuzluk gitgide büyüyordu. 

Kimileri gece güneşini kıyamet alameti olarak adlandırıyor, kimileri mevsimler gibi gezegenlerin de değiştiğini ve küresel bir sorun olduğunu söylüyor, kimileriyse uzaylıların varlığından bahsediyordu. Bilim insanları televizyonlara çıkarak kendi teorilerini anlatırken işin aslını Eylül biliyordu bir tek. Ayliz'in gittiği yerde bir şeyler oluyordu. Gece güneşi onun eseriydi ve içinden bir ses hiç hayra alamet olmadığını söylüyordu. Bu olay kesinlikle ama kesinlikle iyi bir şeyden kaynaklı değildi. 

Diğer dünyada neler olduğunu, bu dünyaya kadar bulaşan kaosun sebebini deliler gibi merak ediyordu. Ablasıyla konuşmak, onunla görüşmek istiyordu ama bu bile mümkün değildi. İçi içini yerken en azından iyi olduğunu bilem, diye düşündü ama olmuyordu işte. Sönmeye yüz tutan yıldızları seyrederken omzuna konan ellerle yerinde sıçradı ama gelenin Melih olduğunu anlayınca vücudu gevşedi. 

“Yine ne yapıyorsun burada?” diyen Melih, masanın üzerindeki atıştırmalıklardan ağzına atarken karşısına geçip oturdu. 


“Düşünüyorum,” dedi Eylül aklındakilerin ağırlığının altında ezilirken. 
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“Ablamı mı?” dedi Melih alacağı cevabı bile bile. Bu saçma doğa olayının çıktığı günden beri ikisinin de zihnini meşgul eden tek şey ablalarıydı. Hayatlarına devam etmek için kendilerini zorluyorlardı fakat bir yerde Ayliz'in tehlikede olma ihtimali onları aynı dairenin içinde döndürüp durmaktan başka bir şeye yaramıyordu. 

“Hem ablamı hem de bu olanları. İçim hiç rahat değil. Kesinlikle bir şeyler yolunda gitmiyor.” 


“Dünyanın sonu geliyor galiba,” dedi Melih umursamazca. En kısa zamanda kıyamet kopabilirdi ve Melih bundan hiç rahatsız olmazdı. Her şeyden bezmiş, bıkmış tavrının kaynağı yoktu. Sadece artık çok yorulmuştu ve içten içe pişmanlık hissediyordu. Ablasının gitmesine izin vermemeliydi. Gerekirse onu eve bağlamalı, onu göndermemek için her yolu denemeliydi. Boylarını fazlasıyla aşan dünyada neler yaptığını, ne hâlde olduğunu çok merak ediyordu. Ya ablasının başına bir iş geldiyse? Gece güneşinin anlamı buysa ne olacaktı? Ablasının başına gelenlerden kimi sorumlu tutacaktı? O kaçık kraliçeyi mi? Yoksa uğruna her şeyi arkasında bıraktığı adamı mı? 

Bennu Hanım duyduğu seslerle uykusundan uyanarak balkona çıktığında iki çocuğunu kafa kafaya vermiş hâlde bulmuştu. Başta onların birlikte olmasından memnuniyet duyarken sonrasında Ayliz'in adının geçtiğini işitmiş ve tüm keyfi kaçmıştı. Her ne cehenneme kaybolmuş olursa olsun, adı bir türlü çocuklarının dilinden düşmüyordu. Nefret ettiği kızıyla ilgili her bir söylemde delirme noktasına geliyordu. 

“Yeter artık!” dedi sesini yükseltip varlığını belli ederken. “Bıktım şunun adını duymaktan.” 

Melih annesinin çıkışıyla gözlerini yumdu. “Anne, sen adını duymaya tahammül edemiyorsun diye ablam bizim hayatımızdan yok olmayacak.” 

Bennu Hanım çocuklarının ablalarına düşkünlüklerinden rahatsız olarak, “Umarım o bahsettiğiniz kraliçe, ablanızı öldürmüştür,” dedi. 

Bir gün annesinin ablası hakkındaki ağır ithamlarına katlanamayan Eylül sonunda tüm gerçekleri, Ayliz'in nereye gittiğini açıkladığında Bennu inanmamıştı. 
Ayliz bir deliydi ve söylediği her şey dikkat çekme çabasından başka bir şey değildi. 

“Anne,” diye başladı Eylül bıkkınlıkla. “Lütfen odana gidip yatar mısın?” 

Bennu ona karşı çıkan çocuklarına gözlerini devirdikten sonra onlarla uğraşamayacağına kanaat getirip yeniden odasına döndü. Eylül sinirle arkasından bakarken katlanamıyormuş gibi başını abisine çevirdi. 

“Neden böyle?” dedi anlam veremediği nefretin sebebini merak ederek. Annesinin ablasından bu kadar nefret etmesinin akla mantığa sığan hiçbir tarafı yoktu. 

“Bilmiyorum ama zaten şu an onu düşünemeyeceğim. Keşke oraya gitmenin bir yolu olsa,” dedi Melih. Sürekli bunu düşünüyor, ablasının oraya nasıl gittiginin detaylarını bilmemenin can sıkıntısını yaşıyordu. Ayliz, Sedef ile giderken 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onlara hiçbir detaydan söz etmemişti. Sanırım bir delilik yapıp peşinden gelme. 
lerinden korkmuştu ama şimdi Melih zorla da olsa öğrenmediği için pişmanlık duyuyordu. Ablasına bir şey olması düşüncesine katlanamıyor, onun için çok en. 
dişeleniyordu. 

Eylül, “Keşke,” diye geçirdi içinden ve ardından elindeki kitaba yeniden döndü. Daha önceleri ablasının kafayı taktığı Mısır mitolojisine artık kendisi takmıştı ve oraya gitmenin bir yolu olsaydı bunu en başta kendisi denerdi. 


Kraliçe Ayliz 

Bir sürü yol vardı. Benim bir sürü yolum vardı. Seçebileceğim ve yürüyebileceğim onlarca yol vardı ama nedense balçıkla sıvanan kaldırımlar beni her defasında düşmanlarımdan birinin önüne atıyordu. Aç bir aslan gibi dişlerini bileyen, kanlı avının gelmesini bekleyen düşmanlarım, beni alaşağı edecekleri günün hayaliyle beslenirken bir şekilde hep önlerine düşüyordum. Ben gitmesem dahi onlar bana gelmenin, ulaşmanın bir yolunu her zaman buluyorlardı. 


Tam karşımda duran beden ve ses, az önce başı masaya düşen ve nefesi kesilen krala aitti ama sözleri... İşte, bu bana onun Seth olduğunu hissettiriyordu. Kralın düştüğü sandalyesinde doğruldu ve geriye yaslandı. Rahat bir şekilde boynunu kütletirken ona yaklaşmaktan ürktüğüm için bir adım geri attım. 

“Seth?” diyerek düşmanımın ismini nefretle zikrettiğimde tebessümü genişledi. O an tahminimin doğru olduğunu anlarken Seth, “O kadar az düşmanın kaldı 


ki tek seferde beni tanımana şaşırmamalı,” dedi. 
Dişlerimi sertçe sıktım ve dalga geçercesine, “Neyse ki en sona korkak olan 


kaldı,” dedim. 

Şaşkınca kendini, daha doğrusu parazit olduğu bedeni işaret etti. “Ben mi korkağım?” 

Usulca başımı sallarken bir yandan da acaba bedene zarar versem etkilenir mi, diye düşündüm ama sonra bunun için de bir önlem aldığına emin olarak vazgeçtim. Seth işini sağlama almadan karşıma çıkacak kadar kafayı yememişti. Ona saldıracağımı, öldürmeye çalışacağımı iyi biliyordu. Bu yüzden kendi bedeniyle gelmek yerine bir büyü yardımıyla bana ulaşmıştı. 

“Elbette korkaksın. En azından Neftis düşmanlığını açıkça gösterecek kadar cesurdu. Sendeyse cesaretin zerresi yok. Dost sıfatının arkasına sığınıp bana ihanet edecek kadar aşağılıksın,” dedim suratına küçümseyerek bakarken. Bir gün Neftis'i öveceğim aklımın ucundan bile geçmezdi ama kıyasladığımda en azından Neftis gerçek yüzünü gizlemiyordu, demekten kendimi alıkoyamıyordum. Seth'in yaptığı gibi bana dostça yaklaşıp ikiyüzlü davranmamış, ne yapacaksa doğrudan yapmıştı. Tabii, Kader Sarmalı'na hapsolmamı sağladığı günü saymazsak. O gün beni öyle bir tongaya düşürmüştü ki hatırladığımda kendimi ilk günkü kadar aptal hissediyordum. 


102 


Ninova 


Seth onunla dalga geçmemi hiç umursamadan fazlasıyla rahat bir tavırla omuz silkti. “Ben kendime korkak demezdim. Ne derler bilirsin; dostunu yakın tut, düşmanını daha yakın. Hem cesur geçinen Neftis'in sonunu görünce doğru yolda olduğumu bir kez daha anlıyorum. Sonuçta o öldü. Bense hâlâ hayattayım ve çok yakında tüm evrenin sahibi olacağım.” 

“Bunu yapmana asla izin vermeyeceğim. Apep'i getiremeyeceksin.” 

“Apep geldi, Ayliz. Hiç başını kaldırıp yukarıya bakmıyor musun sen? Alametler başladı. Çok yakında o kaçınılmaz son da gelecek.” 

Hector ve kral odanın bir köşesinden olup biteni şaşkınlıkla izlerken ben öfkeden delirmek üzereydim. Rahat bir şekilde tüm yaptıklarını savunurken utanmıyordu bile. “Sen sadece korkak değil, aynı zamanda pisliğin tekisin.” 

“Bu sözlerinin ne kadar hoşuma gittiğini tahmin bile edemezsin. Daha geniş bir zamanda hakaretlerini dinlemek istediğime emin olabilirsin ama şu an pek zamanımız yok. Malum, ölü bir bedene misafir olarak gelsem de burası benim için bile fazlasıyla nefessiz bir ortam.” 

Gözlerim şaşkınlıktan irice açılırken ölü dediği bedeni inceledim. Sadece bayıldığını düşündüğüm adamı öldürmüş müydü? 

Seth düşüncelerimi anlamış gibi başını salladı. “Ah, evet, ölü. Güzel ülkesi başıboş kaldı ama birkaç hafta özgürlüklerinin tadını çıkarsınlar. En azından son günlerini özgür geçirirler.” Gözlerini kısarken, “Şimdi konumuza dönelim. Tahtı güzellikle bana vereceksin, tanrıça,” dedi. 

Histerik bir kahkaha atarken, “Ne saçmalıyorsun sen?” dedim. 

“Ya Apep'in tüm evreni yok etmesini seyredersin ya da bana teslim olursun ve en azından insanlığın yarısını kurtarırsın.” Ne demek istediğini anlamadığımda durumu fark ederek daha derin bir açıklama yaptı: “Apep'le yeni bir dünya kurduğumda insanlara ihtiyacım olacak. İşime yarayacak insanları seçeceğim ve onları o dünyada yaşatacağım.” 

“Ya diğerleri?” dedim başımı kaldırarak. 

“Onlar bu dünyayla birlikte yok olacak. Tabii, bu seçeneği teslim olman karşılığında sunuyorum.” 

“Sırf insanlığın yarısını kurtar diye sana teslim mi olacağım?” diye sordum alayla. Bunu gözümü bile kırpmadan yapabilirdim aslında. Bir insan, bir hayattı ama harcanan onca insan ne olacaktı? Sırf ben pes ettim diye ölmelerine göz yumacağım kişilere ne olacaktı? 

“Aksi hâlde hepsi ölecek. Hem de senin yüzünden.” 

“Apep'i başlarına bela eden ben değilim, Seth. Sensin. Kimsenin beni suçlayacağını sanmam.” 

“Ama onlara kurtulma şansı veren benim ve bunu reddeden de sensin. Kendi hayatın için bencillik yapman halk tarafından hoş karşılanmaz. Günün sonunda 


kötü olan sen olursun.” 
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Tam bir pislikci. Hatta öyle bir pislikti ki Ra'nın şeytan niyetine Seth'i yarattığına emindim. Aksi hâlde bu kadar kötülüğün başka bir açıklaması olamazdı, Her şeyi kendisi yapmıştı ama şimdi tek bir hareketiyle tüm olayı benim üstüme yıkacağını ima ediyordu. 

“Onların asıl hoş karşılamadığı şey ne, biliyor musun? Senin yaşadıkları, nefes aldıkları dünyayı yok etmek için Apep'i çağırman. O yılanın Rayı öldürmesine izin vermen. Sen, babana bile ihanet etmiş bir tanrısın!” 

Hızla ayağa fırladığında, “İlk o ihanet etti!” diye bağırdı nefretle. Sesi taş duvarlara çarpıp yankılanırken öyle kötü bakıyordu ki mümkün olsa beni oracıkta gözleriyle öldüreceğine emindim. “Hepimiz eşit olarak doğduk ama o beni lanetledi. Ben çölde sıcak güneşin altında kavrulurken bana bir hayat bile sunmadı. 
Osiris serin ağaç gölgelerinde, soğuk sularda kendini herkesin hâkimi zannederken ben kumların arasında yanarak dolaşıyordum. Birbirine girmiş firavunları öldürmek ve kaosu durdurmak için aylarca savaştım. Osiris, İsis ile kuytularda sevişip kurallar sunarken ben savaş meydanındaydım. Gerçek bir savaşçıydım. 
Sonra egoist kardeşim geldi ve savaşın bitmesinden faydalandı. Ra bunu bilmiyor muydu? Benim uğraştığımı, benim savaştığımı görmemiş miydi? Gördü ama görmezden geldi. Ödüllendirircesine Osiris'i kral yaptı ve beni çöllere attı. Benim bir çocuğum bile olmadı, tanrıça. Bunu bile bana çok gördü. Ben ona babam gibi davranmadım ama o da bana hiçbir zaman çocuğu gibi davranmadı.” 

“Ve bu, onu öldürmen için yeterli bir sebep miydi?” dedim onunla empati yapmaktan kaçınarak. Sebepleri umurumda bile değildi. Her ne olursa olsun, Ra onun babasıydı ve babasını öldürdü. 

“Onu öldüren ben değildim. Apep'i.” 

“Sana onu durdurmanı söylemiştim.” 

“Neden ayağıma kadar gelen fırsatı tepeyim? Oradan bakıldığında gerçekten aptal gibi mi görünüyorum? Bizler gibi düşünmüyorsun, anladım ama insanlar gibi de düşünmüyorsun, Ayliz. İnsanların sahip olduğu açgözlülük sende neden yok? Sadece tahta geçip olup diğer tanrılarla eşit haklara sahip olmak yerine evrenin sahibi olma fırsatını neden kaçırayım?” 

“Sana saygı duyulması için.” 

Bu defa küçümseyen bakışlarla karşılık veren taraf Seth oldu. “Saygı, sadece safların kendini kandırması için uydurulmuş bir mittir. Birinin saygısını kazanmak için onu kurtarmayacaksın. Onu yok edeceksin ki sahibi olasın. Ben kimsenin bana saygı duymasını istemiyorum, beklemiyorum da. Sadece benden korkmalarını istiyorum.” 


Bir anlığına onun teklifini kabul etmek isteyen yanıma kulak verecektim ama bu duyduklarımdan sonra Seth'in derdinin hiçbir insanın hayatı olmadığına emin oldum. Bu işten bir çıkarı olmasa asla teklif etmezdi. Kim bilir, belki bu da onun hain planlarından biriydi. Sabahlara kadar Dimitri'yle beni nasıl kandıracaklarını planladıkları anlardan birinde akıllarına bu gelmişti. 
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“Sen inanılmaz kötüsün ve hiçbir insanı senin pis düşüncelerine bırakmayacağım.” 

“Yani teklifimi kabul etmiyorsun. Ne kadar büyük bir fedakârlık,” dedi alayla. 
“Tam bir kraliçenin yapması gereken hareket. Kendi hayatı için kurtarabileceği insanları umursamamak.” 

“Aksine. Nefes alan her bir insanı umursadığım için teklifini kabul etmiyorum. Apep'i durduracağım, Seth ve sen hayallerindeki kaos ortamına kavuşamayacaksın.” 

“Kendini kandırma, Ayliz. Kimse Apep'i durduramaz.” 

“Ben durduracağım. Hem onu hem de seni.” 


Kızgın suratıma bakarken, “Bakıyorum da bana fazlasıyla öfkelisin. Tahtı almak istediğim için mi böyle sinirlisin?” diye sordu. 

“Taht umurumda bile değil. Beni kandırdın. Gözümün içine baka baka bana yalan söyledin. Benden annemi aldın sen.” 

“Ah, o mesele,” dedi gözlerini devirirken. Derdimi şimdi anlamış olmalıydı. 
Benim uykularımı kaçıran mevzu Seth'in aklına bile gelmiyordu. “Annen için bu kadar üzülme, Ayliz. Zaten çok iyi anne olabilecek bir karakter değildi. Diğer çocuklarına aşırı derecede sevgi dolu olduğunu söyleyemezsin.” 

“Beni sevebilirdi,* dedim acı acı. Elimden alınan bir çocukluk vardı. Bana borçluydu. Bana asla ödeyemeyeceği bir sevgi borçluydu. Maddiyat geri ödenirdi. 
Hatalar telafi edilirdi ama bazı şeyler vardı ki onları düzeltmeye kimsenin gücü yetmezdi. İstense bile düzeltilemeyecek, geri döndürülemeyecek yanlışlar vardı. 
Sevgi de bunlardan biriydi. Hiçbir zaman ağlayarak kendimi uyuttuğum o geceleri ödeyemezdi. Bana sevgisizlikle sınandığım çocukluğumu geri veremezdi. 
Beni anneme kavuşturamazdı. Bana sevgisizliğin kefaretini asla ödeyemezdi. Ne o ne de Dimitri. 

“Nankörlük yapma bence. Sana bir hayat verdim, farkında mısın? Benim sayemde şu an nefes alıyorsun. Ben olmasaydım çoktan ölmüştün sen,” dedi üstünlük taslayarak. 

“Şimdi de beni kurtardığını mı iddia edeceksin?” dedim hayretler içinde. Böylesine bir pişkinliği ilk defa görüyordum. “Sen bir bebeği ve annesini kara büyüyle zehirledin.” 

“Ama doğdun ve kısa süreli de olsa hiçbir insanın göremeyeceği bir hayat yaşadın. Tanrıça oldun. Birkaç günlüğüne kraliçe oldun.” 

Dilimin ucuna kadar gelen küfürleri yuttum ve öfkeyle kaldırdığım parmağımı ona doğrulrtum. “Her nereye saklandıysan, hangi cehennemde nefes alıyorsan seni bulacağım, Seth. Evreni yok etmene asla izin vermeyeceğim.” 

“Bunu yapabilseydin şimdiye kadar yapardın. Ama etrafıma bakıyorum da buralarda değilsin, Ayliz.” 
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“Hatırlarsan Neftis'e de bir söz vermiştim. Ölümünün benim elimden olacağını söylemiştim ve gördüğü en son şey bendim. Sana da söz veriyorum. Son nefesini verirken tam gözlerinin içine bakacağım.” 

“Ben Neftis kadar kör değilim, Ayliz. O seni hafife aldı ve tahmininden daha tehlikeli çıktın ama ben seni iyi tanıyorum. Zaaflarını, zayıflıklarını, her şeyi biliyorum. Unuttun mu, seni ben yetiştirdim. Sonra da seni yakından gözlemleyebilmesi için Dimitri'yi gönderdim. Bu yüzden seni çok iyi tanıyorum. Yapabileceklerinin, kapasitenin farkındayım ama bu defa başaramayacaksın. Apep'in karşısında duramazsın. O durdurulamaz. Sen de durduramayacaksın.” 

Seth'in sözlerinin elçisi olan ölü bedenin gözleri kapanırken külçe misali yeniden masaya düştü. Ne Hector ne de Kral Edera ona dokunmaya cesaret edemedi. 
Hiç kimse az önce Seth'in aracı olarak kullanmak için öldürdüğü bedenin yanına 


yaklaşmadı. 
Kral Edera şaşkınlıkla ve korkudan tir tir titreyen sesiyle, “Bu da neydi?” diye 


sordu. 

O ana kadar sessiz kalan Hector, “Tanrı Seth bizimle resmen oyun oynuyor,” dedi. “Ne yapacaksınız, kraliçem? Seth'in teklifini kabul edecek misiniz?” 

“Bilmiyorum,” dedim düşünceyle. Kabul etsem bir dert etmesem bir dertti. 
Kendimi düşünmüyordum. Onlarca insan için bu fedakârlığı yapmaktan çekinmezdim ama ya diğerleri? Apep'i durdurmayı denemediğim için ölen insanlar ne olacaktı? Pes edemezdim. Etmemeliydim. Herkesi kurtarma şansım varken bir kısmını yaşamakla yetinemezdim. 

Hector içsel çatışmamı fark etmiş olmalıydı ki yanındaki adama döndü ve sakin bir sesle, “Siz sarayınıza dönün lütfen,” dedi. 

“O ne olacak?” 

“Cenazeyi almalarını ve ülkesine götürmelerini söyleyeceğim. Yardımcısı dışarıda bekliyor zaten,” dediğinde kral başını salladı. Ardından tek kelime etmeden odadan çıkarken Hector da peşinden gitti ve kapıyı kapatıp kilitledi. Masadaki yerime âdeta çökerken, “Ne yapacağım?” diye sordum. Şu an hiçbir şey düşünemiyordum. 

Hector tepemde dikilirken oldukça net ve kendinden emin bir sesle, “Hiçbir şey yapmayacaksın,” dedi. “O teklifi hiç duymamış gibi davranacaksın.” 


“Nasıl?” dedim başımı kaldırırken. “Ya kurtulma ihtimali olan insanlar?” 


“Ayliz, Seth'e güvenemezsin. Sadece pes etmen için bu teklifi sundu. Amacı insanları kurtarmak falan değil. O senden kurtulmak istiyor. Her şeyi sil baştan kurmak, kendini tek tanrı yapmak isteyen birisi, sence yeniden insanlık yaratamaz mı?” 

Hector içinde bulunduğum duruma şu an benden çok daha mantıklı yaklaşıyordu ancak benim aklım teklifle birlikte kurtarma şansı yakaladığım diğer insanlardaydı. 
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“Haklısın. Hem de sonuna kadar. Yeniden Seth'in sözüne güvenmek istemiyorum ama ya doğruluk payı varsa ve bazılarını kurtarabilirsem?” 

“Ya herkesi yaşatabilirsen?” dediğinde alaycı bir gülümseme gönderdim ona. 

“Kendini kandırma, Hector. Apep'i yenebilecek güçte değilim. Hiçbirimiz değiliz.” 

“Babam eskiden Apep'le ilgili çok garip şeyler anlatırdı. Açıkçası çoğunu dinlemezdim çünkü hiçbir zaman Apep'le savaşmak zorunda kalacağımızı düşünmezdim. Doğru düzgün hatırlamıyorum çünkü çocuktum ve uyumadan önce normal insanlara masal anlatılması gerekirken babam savaşları anlatırdı. Kara büyüyü yeryüzünde var eden ilk kişi İsis'ti, bu doğru ama onu ilk yaratan Apep'ui.” 

“Nasıl yani?” diye sordum şaşkınca. 

“Babam hep kara büyüyü Apep'in yarattığını ve Ra'nın bu yüzden yasakladığını söylerdi. Kara büyüyü ondan saklamak için yeryüzüne göndermiş ama İsis onu geri getirmiş. Her zaman Apepten kara büyüyle kurtulabileceğimizi söylerdi.” 
Boş boş bakmaya devam ettiğimde Hector, “Apep'i durdurabilirsin, Ayliz. Yapabileceğine herkes inanıyor. Bir hiç uğruna evrenin yok olmasına izin vermemelisin.” 

Tereddütle, “Ya yapamazsam?” diye sordum. Yapabileceğime inanmaları güzeldi. Bana güvendiklerini belirten sözleriyle daha da güçleniyordum ama ya işler umduğum gibi gitmezse ne olacaktı? Kaos yılanını durduramazsam ve herkesin ölümüne sebep olursam ne olacaktı? Seth'in teklifi tam bu noktada cazip geliyordu ama ona bir daha güvenecek değildim. Düşünmekten zonklayan şakaklarımı ovuştururken Hector bir kez daha, “Ona güvenemezsin,” dedi. 

“Biliyorum ama yapamazsam ne olacak?” 


“Sonuna kadar savaşmış olacaksın. Başaramasan bile pes etmeyeceksin. Denemeden her şeyi Seth'e bırakamazsın. Kendi hayatın bu kadar önemsiz olmamalı.” 

“Bu teklif sana yapılmış olsaydı ne yapardın, Hector? Sen bir kralsın. Üzerimizdeki sorumluluklar benziyor. Sen de halkını kurtarmak için bunu yapmaz mıydın?” 

“Ben halkımın hepsini kurtarmak için uğraşırdım. Sen şu an yarısını öldürmeyi, yarısını yaşatmayı düşünüyorsun.” 

“Başaramazsam en azından yarısını kurtarabilirdim diye pişman olacağım.” 

“Ya başarırsan?” dediğinde sessiz kaldım ve ne yapacağımı düşündüm. Bugüne kadar yaşadıklarımı hayal bile edememiştim. Neleri atlatmış, kimleri yenmiştim. Karşısında ayakta bile duramayacağım kişileri alt etmiştim. Apep'i de yenebilirdim. Başarabilirdim. O iblise güvenmeyecektim. 

Kabullenerek, “Haklısın,” dedim. “Sethin anlaşmaya uyacağını düşünmek bile saçmalık. Peki, onu ne yapacağız?” dedim çenemle cesedi gösterirken. 

“Yardımcısı dışarıda. Ona Seth'in yaptığını söyleyeceğim ve halkına da bu şekilde açıklanacak. Apep sorunuyla uğraşırken yeni bir taht mücadelesine girmek 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isteyeceklerini sanmıyorum. Kralın iki oğlu var. Henüz veliahdını seçmemişti. Bu yüzden muhtemelen büyük oğlu tahta çıkar.” 

“Seth asla durmayacak,” dedim umutsuzca. “Kimseyi öldürmekten çekinmiyor. Gerçekten de tüm evreni yok edecek.” 

“Onları durduracağız.” 

Onları durdurmak istiyorsak öncelikle Seth'in yerini bulmamız gerekiyordu. 
“Dimitri'den bir iz bulabildin mi?” 

“Her yere baktırıyorum, her deliğe adamlarımı gönderdim ama hiçbir yerde yok. Ne Seth ne de Dimitri.” 

“Aytun da Kızıl Piramitteki herkesi sorguladı ama kimse bir şey demedi. 
Daha doğrusu kimse nerede olduğunu bilmiyor.” 

“Serh'in bildiğimiz yardımcıları kadar bilmediğimiz yardımcıları da vardı. 
Onları tanıyabilecek bazı bağlantılara ulaşmaya çalıştım ama onlardan da bir şey çıkmadı.” 

“Yani bulunmak istemedikleri sürece onlara ulaşamayacağız demek oluyor bu,” dediğimde Hector başını sallayarak onayladı. 

“Dimitri sana ihanet ettiği için belki de ölmüştür. Sonuçta yeminini bozdu ve bu kan yeminiydi.” 

“Ölmemiş. Hayatta.” 

“Nereden biliyorsun?” 

“Aytun'la Çember Rahiplerine gittik. Ne ölmüş ne de aramızdaki bağ bozulmuş.” 

“Aranızda bir bağ varsa...” dedi Hector düşünceyle. “Onun yerini bulamaz mısın?” 

“Nasıl?” dedim gergin bir heyecanla. 

“Babamın eskiden bir yardımcısı vardı. Çok küçük değildim, o yüzden hatırlıyorum. Yardımcısı suikastçılar tarafından kaçırıldığında babam onu bulmak için bir büyü denemişti. Büyüyle uykuya yatmıştı ve uyandığında yerini biliyordu.” 

“Nasıl bir büyüydü peki bu?” diye sorduğumda Hector birkaç saniye duraksadı ve elini kaldırarak bir geçit açtı. “Beni odama gidip bekler misin? Ben kralın cenazesini teslim edip geleceğim.” 

Hector'a, “Tamam,” dedikten sonra geçitten içeri geçtim ve onun çalışma odasına çıktım. Büyük ve renkli desenli camlarla ışık alan oda oldukça havadardı. 
Piramidin içi ne kadar aydınlıksa Astrapol sarayının içi de bir o kadar kasvetliydi. 
Duvarlardaki koyu gri taşlar ve sarı ışık, sarayı oldukça karanlık hâle getiriyordu. 
Yine de burası da epey hoşuma gidiyordu. Hector'ın çalışma odası tam krallara layıktı. Geniş, yüksek tavanlı odada meşe ağacından yapılmış büyük bir çalışma masası ve kırmızı koltuklar vardı. Yere serilen desenli halı, koltuklarla uyum içerisindeydi. 
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Masaya doğru yürürken üzerindeki küçük, siyah kutuyu fark ettim. Aslında eşya karıştırma huyum yoktu ama kutunun görünüşünden içindekini az çok tahmin edebiliyordum ve merakla kapağını açtım. Tam da tahmin ettiğim gibi bol ışıltılı ve güzel bir yüzük vardı. Sanırım Hector, Simge'nin yüzük konusundaki ısrarından sonra zaman kaybetmeden almıştı. Sarı yüzükte irili ufaklı bir sürü taş bulunuyordu. Oldukça ağır ve gösterişli bir parçaydı. Tam Simge'nin zevkine uygundu ve bayılacağına emindim. Gülümseyerek kutunun kapağını kapattım ve yerine koydum. Masanın önündeki koltuklardan birine oturduğumda odaya yeni bir geçit açıldı ve önce Hector, ardından da yaşlı bir kadın içeri girdi. 

“Kraliçe, bu Reville. Astrapol'ün en eski ve güçlü büyücülerindendir. Özel karışımları sayesinde tamı tamına iki yüz kırk üç yaşında.” 

Gülümseyerek, “Memnun oldum,” dediğimde kadın önümde eğildi. 

“Sizinle tanışmak benim için bir şeref, kraliçem.” 

Uzun, sarı saçlarında kısmen beyazlayan yerler ona farklı bir hava katmıştı. 
Üzerinde siyah, yerlere kadar uzanan bir elbise vardı. Dirseklerine kadar bilezikler takmıştı, neredeyse tüm parmaklarında üçer tane yüzük vardı. Yaşı fazlaydı. 
Normal bir insan yaşamından katbekat daha fazlaydı ama bir keresinde Aytun, bazı büyücülerin kendilerini uzun yıllar yaşattığını söylemişti. Bu her büyücü için geçerli değildi ama yeterince güçlüysen ve bilgiliysen kendi çapında ölümsüzlüğü bulmak çok da zor değildi. 

Kadına sadece başımı eğmekle yetindim ve sorarcasına Hector'a döndüm. Bu 


kadının burada ne işi vardı? 

“Reville, zamanında babama yardımcısını bulması için yardım ermişti. Onun büyüsü sayesinde bulmuşlardı,” diye açıkladığında kadın tok sesiyle sözü devraldı: “Evet. Eski kralımıza yardım ettim ama onun yardımcısıyla arasındaki bağ ile sizinki arasında çok fark var. Sizinki çok daha kutsal ve karmaşık bir şey. Bu yüzden başarılı olamayabilirim. Kralıma da bunu söyledim.” 

Pekâlâ, demek ki olup olmayacağı kesin değildi fakat bu sayede Dimitri'nin yerini öğrenebileceksem denemekten zarar gelmezdi. 

“Sorun değil, Reville. Denemek istiyorum. Onu bulmam lazım.” 

Kadın cevabıma karşılık parmaklarını şıklattı ve çok geçmeden yerde bir sürü mum ile bir su kâsesi belirdi. “Mumların arasına uzanın lütfen.” 

Sorgulamadan dediğini yapıp yumuşak halının üzerine uzandığımda kadın da diz çöktü. Suya doğru uzandı ve içine bir bez batırdı. Bezi çıkarıp suyunu sıktıktan sonra, “Gözlerinizi kapatın,” dedi. Dediğini yaptığımda bezi gözlerimin üstüne koydu. Ellerini üzerimde gezdirdiğini hissediyorum, o sırada bir şeyler mırıldanmaya başladı ve ben birden kendimi kısa çalılıkların arasında buldum. 

“Etrafıma bakındım ama hiçbir şey görünmüyordu. Her yer zifiri karanlıktı. 

“Neredesiniz, kraliçem?” diyen ses Reville'ye aitti. 
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“Bilmiyorum. Çok karanlık ama orman gibi bir yerdeyim sanırım. Kısa ağaçlar, çalılar var,” dedim kendi etrafımda bir tur dönerken. Gözüme çarpan bir detay olup olmadığını kontrol etmek amacıyla dikkat kesilmiştim ama hiçbir şey yoktu. 

“Yürümeye devam edin ve yardımcınıza odaklanın. Onu bulmayı gerçekten istemelisiniz. Yürümeye ve onunla geçirdiğiniz anıları düşünmeye başlayın. Onu aradıkça, hatırladıkça bulacaksınız.” 

Bir kere başlamıştım ve vazgeçemezdim. Bu yüzden dediklerini harfi harfi- ne uygulamaya başladım. Dikkatli adımlar atarken karanlıkta önümü bile doğru düzgün göremediğim için fazlasıyla temkinliydim. 

Yürürken bir yandan da Dimitri'ye odaklandım. Bana ihanet eden yardımcıma. Başta onu kabullenmemiştim. Egoist ve kendini beğenmiş tavırları fazlasıyla sinir bozucu gelmişti. Onunla ilk karşılaşmamız, Hector'ın babası Samuel beni öldürmek istediğinde gerçekleşmişti. Beni adamın elinden kurtarmak için bir kralı öldürmüştü. İkinci karşılaşmamızda ise ben bir tanrıçaydım ve beni bu defa güçlerimi kullanamadığım için muhafızlardan kurtarmıştı. Daha sonrasında ise Serh'in piramidine gittiğimde sık sık karşılaşır olmuştuk. Konuşmaya, birbirimizi tanımaya başlamıştık ve her şey, yardımcımı seçme günüm geldiğinde başlamıştı. 
Sinsi bir yılan misali hayatıma sokulmuş; her zaman yanımda, destekçim olduğunu gözüme sokmuştu. Bazen zıtlaşmış, bazen anlaşmazlıklar yaşamıştık ama ben ona güvenmeyi seçmiştim. Gerçekten yanımda olduğuna inanmıştım. 

Neftis ve Hemsur'un tuzağına düşüp Kader Sarmalı'na hapsolduğumda beni yaralı hâline rağmen her yerde deli gibi aramıştı. Kaç defa dikişlerini zorlamıştu ama umursamamış, beni bulmayı kafasına koymuştu. Aramızda gerçekten bir bağ olduğuna inanmıştım. Hatta tahta geçtikten sonra bile Seth'ten Dimitri'nin yardımcım olarak kalmasını isteyecek kadar inanmıştım ona. Ona en çok sinirlendiğim an, Aytun'a rağmen beni öptüğü ve hisleri olduğunu söylediği zamandı. 
O bile yalandı demek ki... Seth'le ikisi beni avuçlarının içine alabilmek için böyle bir yalan uydurmuşlardı. 

Kendimi kaptırmış bir hâlde yürürken birden ayağım bir şeye takıldı ve dizlerimin üzerinde yere düştüm. Neye takıldığımı merak ederek kendimi hızla toparladım, önümde gördüğüm Anubis heykeline bakakaldım. Neredeyse bir kitap büyüklüğünde olan heykelin neden burada olduğunu biliyordum. Bu bir mezar heykeliydi. Anubis'in, ölümlünün mezarını koruması için buraya konulurdu. 
Ama kimin mezarıydı bu? 

Heykelin arkasına doğru geçtim ve tam isme bakmak isterken birden arkamdan gelen sesleri duydum. Başımı oraya doğru çevirdiğimde Dimitri, Edfu ve Seth'i gördüm. Dimitri hiç değişmemişti. Her zaman giydiği koyu renkli pelerinlerinden biri yine üzerindeydi. Hiç çıkarmadığı eldivenleriyle yakasını tutup üzerini düzeltirken Seth'in karşısında eğildi. Edfu ise sessizce Seth'in arkasında duruyordu. 


“Hoş geldiniz, efendim.” 
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“Bir şey bulabildin mi?” 

“Hayır, efendim. Piramit Bölgesi çok sıkı korunuyor. Kraliçe Ayliz...” derken Seth birden kükredi ve o an tepemizdeki kuşlar ürkerek uçuştu. 

Öfkeyle, nefret dolu bir şekilde, “Ona bir daha sakın kraliçe deme,” diye uyardı. 

Dimitri tepkisizce başını salladı ve hiç etkilenmemiş gibi sözlerine devam etti: “Tanrıça her sokağa muhafızlar dizmiş. Az sayıda da değiller. Belli başlı zamanlar hariç piramide yaklaşmak yasak.” 

“Bu kesinlikle liderin aklına gelmiştir,” dedi Seth öfkeyle. “Neftis'in savunma stratejilerini şimdi Ayliz'e uygulatıyor. Peki ya diğer tanrılar? Onlar neredeler? 
Hepsi bir tarafa dağılmıştır kesin. Hepsinin tek tek yerini bulun.” 

Dimitri, Sethin yanlış teorisine karşılık başını olumsuz anlamda salladı. 
“Tüm tanrılar ve tanrıçalar piramitte kalıyor. Bir tek Tanrıça Maat kendi tapınağında ama o da sıkça diğerlerinin yanına gidiyor. Bir de...” diyen Dimitri tedirgin bir bakış attı Sethe. 

Seth öfkeyle solurken, “Bir de ne? Daha ne olmuş olabilir ki?” dedi. 

“Yüce Ra'nın yerine tanrılara önderlik etmesi için Maat seçilmiş. Herkes ondan Ulu Tanrıça diye bahsediyor.” 

“Sen ne dediğinin farkında mısın? Ra, kendinden sonraki lider olarak yeni yetme Maar'ı mı seçmiş? Diğerleri de buna ses etmemiş. İnanılmaz.” 

Edfu söze atıldı ve “Belki de Apep'ten dolayı buna odaklanmamışlardır. Sonuçta hepsi hayatının derdine düştü ve kimsenin odağının mevki olduğunu sanmıyorum,” dedi. Ne Seth ne de Dimitri onu umursadı. 

“Siz hallettiniz mi? Tanrıça ile konuşabildiniz mi?” diye merakla sordu Dimitri. 

“Evet, konuştum. Kabul etmeyeceğini söyledi ama onu biraz tanıdıysam suçluluk hissiyle kabul edecek.” Cümlenin sonuna doğru dudaklarına yayılan tebessüm sinsiydi ve içten içe beni ele geçirme arzusuyla yanıp tutuştuğunun kefiliydi. 

O anda birden Dimitri bana döndü ve tam olarak olduğum konuma baktı. 
Vücudumdan bir ürperti geçerken beni görüp görmediğini sorguladım. Göremezdi, fiziken burada değildim ama yine de kendimi yakalanmış gibi hissetmiştim. Birden nefeslerim hızlandı, ruhum çekiliyormuş gibiydi. Nefes nefese gözlerimi Hector'ın çalışma odasına açtığımda Reville, “Ne oldu, kraliçem?” diye sordu. “Yerini bulamadınız mı yoksa?” 

Soluklarımı düzene sokmaya çalışırken ayağa kalktım ve “Dimitri'yi buldum. 
Yanında Seth ve Edfu vardı ama sanırım beni fark etti,” dedim emin olamayarak. 

Reville kaşlarını çattı. “Bu imkânsız. Yalnızca ruhunuzun bir parçası oradaydı ve tamamen görünemezdiniz.” 


“Ama beni gördüğünü hissettim,” dedim direterek. 
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“Nerede olduğunu anlayabildiniz mi?” dediğinde başımı iki yana salladım. 
Sadece ormanın içinde bir mezar görmüştüm ve etrafı bomboştu. Kimse yoktu. 

“Ben gitsem iyi olacak,” dedim ve ne Hector'ın ne de büyücünün bir şey demesine firsat bırakmadan odadan çıktım. Hızla alıp verdiğim nefesler boş koridorda duvarlara çarparak yankı yaparken yürümeye devam ettim. 

“Korkak. Korkak,” dedi yine o ses. 


Onu dinlemeden yürümeye devam ettim. Duvardaki meşaleye tutunduğum- da bu defa, “Saklan kuytuya. Işıktan kaç,” dedi. İrkilerek elimi meşaleden çekriğimde, “Peşindeler,” diye devam etti. Başımı korkarak arkama çevirdim fakat görüş açımda kimse yoktu. Yeniden önüme dönmeye yeltenmiştim ki duyduğum adım sesleriyle nabzım bir kez daha hızlandı. 

“Yürümüyorlar, koşuyorlar. Hızlı kaç.” 


Gözlerim irice açılırken bu yanıltıcı sese aldanmamam gerektiğini biliyordum ama biraz önce beni tehdit eden Seth'i hatırladım. Acaba gelenler onunla mıydı? 
Endişeyle önüme döndüm ve sesin dediğini yaptım. Hızla koşarak adım seslerinden kurtulmaya çalışırken o hiç hız kesmeden konuşmaya devam ediyordu: 

“Yılanı ara. Yılanı bul. Başını kopar. Kalbini sök. Kalbini ye. Kanını iç.” 

Birden Thoth tarafından Ra'nın cenazesinde takmam için verilen kolye canımı acıruğında duraksadım. Göğsümün tam ortasında öyle bir acı vardı ki sanki ateş tam orayı yakıyor gibiydi. Neler olduğunu anlamak için başımı öne doğru eğdim ve zor da olsa tenimi görmeyi başardım. Kolye gerçekten de tenimi yakmıştı. Şok içinde ne yapacağımı bilemezken olduğum yerde durdum ve kolyeyi geriye doğru çekmeye çalıştım. 

“Gücünü koru. Büyünü sakın. Kaybedeceksin,” dediğinde bir anlığına nefesim kesildi. Kzybedeceksin mi? Aklıma Kızıl Göl'de gördüğüm görüntüler geldiğinde kalbimin sıkışmasına mâni olamadım. Adım sesleri gittikçe yaklaşırken daha fazla kaçmanın faydasız olacağına emindim. Bu yüzden hemen önüme bir geçit açtım ve hiç düşünmeden içeri girdim. 

Sarsak adımlarla geçitten çıktığımda olduğum yer beni şaşkınlığa uğratmıştı. 
Şu an Kızıl Göl'deydim. Neden burada olduğumu anlamak için etrafıma bakınırken, “İkize dikkat et. Tuzağından kurtul. İpleri çöz. Kendini kurtar,” dedi. 

Göle doğru adım atarken canım öyle çok acıdı ki boynumdaki kolyeyi tek hamlede çıkarıp ne kadar önemli olduğunu umursamadan göle doğru attım. Raharlama hissiyle anında yere çakılırken gözlerimi yumdum ve sesi son kez duydum. 

“Yalancıya göz yum. Hançerini tatsın.” 

“Tanrıçam?” 


“Dimitri.” 


112 


Ninova 


Dimitri aklımdan geçenleri ve neden etrafıma baktığımı anlamış gibi, “Me. 
rak etmeyin, yalnız geldim. Kimse yok. Güvendesiniz,” dedi. Sesiyle beni sakinleştirmeye çalışırken endişemin kaynağının kendisi olduğundan haberi yok muydu? 

Alayla, “Senin yanında mı güvendeyim?” diye sordum. “Asıl senin yanında tehlikedeyim.” 

Sanki acı çekiyormuş gibi gözlerini kapatıp başını öne eğdiğinde bu tavrı karşısında yalnızca sinirlendim. İyi oyuncuydu ama ben artık onu en ön sırada 


seyreden saf fanı değildim. 


“Demek kendi ayaklarınla ölümüne geldin.” 

“Büyüyle bana ulaştığını fark ettim. Bu akşam yanımızda olduğunu biliyorum.” 

Tek kaşımı kaldırırken aslında söylediği şey karşısında hiç şaşırmamıştım. 
Görünmez olsam da beni hissettiğinin farkına varmıştım. Dikkatliydi. Saklandığım büyüde bile beni bulacak kadar akıllıydı. Ellerimi öfkeyle yumruk yaparken, “Seni öldüreceğim Dimitri,” dedim. “Seni buraya gömeceğim.” 

Elini dur dercesine kaldırırken “Ayliz, beni bir dinlesen...” dediğinde histerik bir kahkaha attım. 

“Neyi dinleyeceğim? Bana nasıl yalan söylediğini mi, arkamdan nasıl iş çevirdiğini mi? Hangisini dinlememi istersin? Belisa'yı öldürmenden mi başlayalım? Yaptıklarını Neftis'in üzerine nasıl attığından mı bahsedelim yoksa?” 

Dişlerini sıktığında kasılan çenesi en az ortam kadar gerilmişti. “Belisa için çok üzgünüm. Onun ölümünün üzüntüsünü sonsuza dek taşıyacağım.” 

Eski yardımcımı anımsadığım için dudaklarımda küçük bir gülümseme oluşurken onaylarcasına başımı salladım. “Merak etme, sahte üzüntünle uzun süre yaşamak zorunda kalmayacaksın. Senin aksine sana insaflı davranacağım.” 

Dalga geçiyordu. Resmen benimle alay ediyordu alçak! Sırf hain olduğunu öğrendi diye öldürdüğü Belisa ve suçu Neftis'in üstüne atmak için katlettiği yüzlerce insan için üzgün olduğu yalanını söylüyordu. Sanki kendisi yapmamış gibi umursamazca yasını tutacağını ima ediyordu. 

“Bak, hiçbir şey düşündüğün gibi değil. Açıklamama izin ver lütfen.” 

“Ne yani, Seth'e yardım etmiyor muydun? Belisa'yı öldürmedin mi? Seth'e haber uçurmak için yanımda durmuyor muydun? Bunlar yalan mı?” 

“Bir dinlersen...” diyerek söze başladığında bağırarak ellerimi kaldırdım ve o an Dimitri'yle aramdaki tüm toprak zemin sarsıntıyla ona doğru havalandı. 
Kolunu yüzüne siper ederken etrafına çevrelenen koruma duvarına çarpan toprak yere düştü. Gözlerimi kıstım ve onun bu hareketiyle daha da öfkelendim. 
“Demek öyle,” deyip başımı sallarken avuç içlerimât oluşturduğum ateş toplarına odaklandım. 
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Dimitri gördüklerinden sonra, “Ayliz, yapma. Beni dinle,” dediğinde şeytani bir gülümseme sundum ona. Alaycı bir tavırla, “Seni dinlemek mi?” deyip güldüm. 

“Evet, işte böyle. Tüm düşmanlarını yak. Yok et. Hepsi bunu haketti. O bir yalancı. Yalancının sonunu getir.” 

Getireceğim. Bu defa o sesi dinleyeceğim ve bana yapılanın hesabını soracağım. Ellerimde yeterince büyüyen ateş toplarını sırasıyla ona fırlattığımda yeni bir kalkan oluşturarak kendini kurtardı. Gözlerimi kıstım ve bu hareketi karşısında daha çok öfkelendim. 

Bu defa da Dimitri bağırdı ve “Beni dinlesen mantıklı sebeplerim olduğunu anlayacaksın,” dedi. 


“Beni kandırmanın mantıklı bir açıklaması olabileceğini mi sanıyorsun sen?” 


“Yalancıyı dinle. Yalancının kanını dinle. Ona kulak ver.” 


Sesin söylediği şeyi duyunca kaşlarım çatıldı ama istemsizce ona kulak verdim. Aynı anda Dimitri'nin vücudundan geldiğini düşündüğüm yavaş kalp atışlarını duyunca duraksadım ve başımı yana yatırdım. Gözlerim doğrudan onun kalbini hedef alırken birden etrafımdaki tüm sesler ve uğultular kesildi. 
Kulaklarımda yalnızca kalp atışları yankılanmaya başladı. Yutkundum ve kana susamış bir yaratık gibi saniyeler boyunca sadece onu dinledim. Birden sol elimin parmakları yavaşça içe doğru kapanmaya, yumruk hâline gelmeye başladı. 

“İşte, böyle. O kalbi paramparça et. O kalp seni kandırdı.” 

Odaklanmış bir şekilde sesin dediği her şeyi uygularken Dimitri'nin yüzündeki damarlar daha da belirginleşti. Göz kapakları titrerken zar zor açtığı dudaklarından ismim döküldü. O kadar zorlanarak konuşmuştu ki sanki sona gelmiş gibiydi. Bu düşünce beni inanılmaz bir hazla buluştururken Dimitri birden yere, dizlerinin üzerine düştü. Kesik kesik, “Yapma,” derken tam elimi yumruk yapmak üzereydim ki dikkatimi dağıtan bir kadın sesi duydum. 

“Kraliçe?” 

Parmaklarım, görünmeyen bir güç tarafından serbest bırakılırken Dimitri'nin gözleri fal taşı gibi açıldı ve hızla pelerinini başının üzerine örtüp gözden kayboldu. Şaşkınca etrafıma bakınıp onu ararken ağaçların arasından siyah elbisesiyle bana doğru yürüyen Sophia'yı gördüm. Hızlanan soluklarımı dizginlemek için çabalarken az önce neler olduğunu düşündüm. 

Az daha Dimitri'yi öldürecektim ve bunu yaparken irademin tamamen benim kontrolümde olduğunu iddia edemezdim. O ses, kendi sesim bana ne zaman bir şeyler söylese sanki tüm zihnimi ele geçiriyormuş gibi hissediyordum. Tamam, ben de Digpitri'yi öldürmek istiyordum ama Seth'in yerini öğrenmeden değil. Dimitri ona ulaşmak için tek çaremdi ve ben öfkeme yenilip onu hemen öldürecek kadar gözü kara değildim. Bu ses beni korkutuyordu. 
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Yurkundum ve zarafetle bana doğru yürüyen Sophia'ya odaklandım. Şu an bunları düşünmemeliydim. 

Siyah, dar elbisesinin içinde incecik bedeni daha da ön plana çıkmıştı. Başına geçirdiği güpürlü siyah tül tüm yüzünü örtüyordu ama kıpkırmızı rujla süslediği dudakları belirgindi. 

Sesimin nasıl çıkacağını kestiremiyordum fakat kuruyan boğazım, sesimin çatallaştığının habercisiydi. Belli etmeden boğazımı temizledim ve sesimin canlı çıkmasını umarak, “Burada ne işin var?” diye sordum. 

“Sizi gören birkaç kişi olmuş. Burada olduğunuzu duyunca belki de benimle konuşmak için gelmişsinizdir diye düşündüm. O yüzden ben geldim. Sanırım bağlarımız sarayımıza gireceğiniz kadar kuvvetli değil henüz.” 

Gülümsemeye çalıştım ama yapamayacağımı anlayınca yüzüme sahte bir gülüş yerleştirdim. “Sana gelmemiştim aslında,” dedim dürüstçe. Söylediği gibi sarayıma gelmedin tripleri çekecek hâlde değildim ve açıkçası onca derdimin arasında Nigralarla uğraşacak da değildim. “Sana konuşmak ve haklarınız hakkında düzenlemeler yapmak için söz verdiğimi biliyorum ama Apep'le uğraşırken bunlara pek vaktim olmadı. Özür dilerim.” 

Sophia tek kaşını imayla kaldırırken, “Ama sevgilinizin kız kardeşine düğün yapacak vaktiniz var,” dedi. 

Kurduğu cümleyle ona sunduğum sahte gülümsemeyi de yüzümden sildim ve öfkelenmemek için derin bir nefes aldım. O kimdi ki beni sorgulama hakkı olduğunu düşünüyordu? 

“İnan bana, düğün hazırlıklarıyla ilgili en ufak bir bilgim yok. Her şeyi Hector ve Simge hallediyor. Ama madem buraya kadar geldim, sana ayıracak zamanım da var.” 

Sophia şüpheyle arkamdaki göle bakarken, “Kızıl Göl'de ne işiniz vardı?” 
diye sordu. 

“Bir işim yoktu. Sadece akşamki cenaze ve diğer her şey fazla gelince kendime kafa dinleyecek bir yer aradım. Mısır üzerindeki sakin noktalardan biri burasıydı,” dedim yalan söyleyerek. Ona, kara büyü beni buraya kadar getirdi, diyecek ya da bu gölde neler gördüğümü anlatacak değildim. 

Hayretle, “Bu lanetli gölde mi kafa dinlemek istediniz?” dedi. İnandırıcı olmadığını bilsem de başımı sallayarak onayladım. “Şaşırtıcı,” diye devam etti sözlerine. 

“Gölü boş ver. Konuşmak istediğin konu nedir?” dedim dikkatini farklı yöne çekmek için. Kızıl Göl'de kafa dinlemek bana bile mantıklı gelmezken bir başkasının beni anlamasını ümit edemezdim. Kaldı ki Sophia'nın merakını üzerime çekip gözüne batmak da en son isteyeceğim şeydi. 

“Elbette haklarımızla ilgili verdiğin sözü unutmadım fakat dediğin gibi Apep belası başımızdayken bundan söz edecek kadar şuursuz değilim. Aslında ben seninle konuşmaktan ziyade bir teklifte bulunmak istiyorum.” 
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İlgiyle kaşlarım havalandı ve Sophia'nın dilinin altına sakladığı şeyi merak ettim. Buraya boşuna gelmemişti tabii ki. Kesin bir şey isteyecekti. Hatta aniden samimileşmesi de kendini bana yakın gösterip isteğini kabul ettirmek içindi. “Ne teklifi?” 

Ciddiyetle dudaklarını büzdü ve bu hareketi beni daha da meraklandırdı. 
“Apep'le savaşmak, Neftis'le uğraşmaya benzemez. Neftis, Ra'yı durduramayacağını biliyordu. Bu yüzden Apep'i çağırdı. Sen Neftis'i öldürmüş olabilirsin. 
Onu öldürecek kadar güçlüsün. Bunu herkes kabullendi ama Apep için hâlâ çok güçsüzsün.” 

Söyledikleriyle kafam iyice karışmıştı. Kelimelerin nereye vardığını anlamaya çalışıyordum ama pek başarılı olabildiğimi söyleyemezdim. Böyle dolambaçlı cümlelere ayıracak zamanım olmadığı için, “Ne demek istiyorsun Sophia?” dedim. “Açık konuşabilirsin.” 

“Diyorum ki Ra'nın verdiği kara büyü, Apep'le savaşman için yeterli olmayabilir. Kara büyü İsis'e geçtiğinde tüm kaynak ondaydı ama sonra Neftis onu aldı ve bölmek zorunda kaldı. Kara büyüyü kullandıkça yarattıklarına yayıldı. 
Böylelikle neredeyse tüm evren kara büyüye bulandı. Belki diğerlerinde hatırı sayılır bir güç yoktur. Hatta çoğunda o kadar azdı ki kullanılmadıkça kendi kendine yok olduğuna bile eminim ama biz, yani Nigralar o kara büyünün en önemli parçalarını taşıyoruz. Sayımız gittikçe azalmasına rağmen güçlerimiz ilk günkü kadar kuvvetli.” 

“Yani? Benden ne yapmamı istiyorsun, Sophia?” dedim artık sadede gelmesini umarak. 

“Apep'le savaşacaksan yeterince güçlü olman lazım ve biz kara büyümüzü sana sunmaya hazırız.” 

Duyduklarımla şaşkınca gözlerimi kırpıştırdım ve kurduğu cümlelerde bir hata olduğunu düşündüm. Bana ne demişti o? 

“Ne diyorsun sen? Bu ne saçma bir teklifi” 

Şaşkın ve bir nebze de olsa öfkeli çıkışımla anında savunma moduna geçerken, “Hemen kestirip atma, kraliçe. Mantıklı düşün. Apep, Rayı bile öldürebilmiş bir yaratık. Senin bu şekilde onu durdurman sadece mucize olur,” dedi. 
Beni ikna etmeye çalışırken seçtiği cümlelerdeki haklılık payına öfkelenmemek elde değildi. 

Ağzından çıkanı duyup duymadığından emin değildim. Hatta bunu uzun uzadıya düşündüğünden bile şüpheliydim. “Bana ne teklif ettiğinin farkında mısın, Sophia?” dedim söylediklerinin saçmalığını yüzüne vurarak. Fakat o, bu mantıksız düşüncesine kendini çoktan kaptırmıştı. 

“Evet ve türümle tüm evren için bu fedakârlığı yapmaya hazırız. Bu şekilde daha güçlü olacaksın. Apep'e karşı savaşmak için bir şansın olacak.” 

Gözlerimi birkaç defa hızla kırpıştırdım ve şimdiden yüreğime ağırlık yapan bu teklif karşısında suspus oldum. Evet, söylediklerinde teorik olarak haklı 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olabilirdi. Apep, Neftis'le bir değildi ama onu yenmek için büyük bir kara büyüye daha sahip olmak? İşte, nefesimi kesen tam da bu düşünceydi. Şu an içimde bulunan parçadan kurtulmak için can atarken daha fazlasına eve? diyemezdim. İki gündür ne uyuyabiliyor ne de düzgün düşünebiliyordum. Aklımla oynayan mevcut kara büyüye dayanamazken bu teklifi kabul edemezdim. Sonuçlarından korkarak geriye doğru bir adım attım ve keskin bir tınıyla, “Hayır,” diye reddettim. Reddetmek zorundaydım. “Kabul etmiyorum.” 


Sophia bir kez daha şansını deneyerek, “Ama bu şekilde Apep'le savaşamazsın,” dediğinde bir adım daha attım. Hızla kendim için bir geçit açarken yeniden, “Hayır, olmaz,” dedim ve onu ardımda bırakarak geçitten geçtim. 
Yaptığım şey kaçmak gibi görünüyordu ve aslında ben de tam olarak onu yapmıştım. Sophia'nın ne düşündüğü umurumda bile değildi, kara büyü konusunda aklıma girmesine izin veremezdim. 


Geçit beni piramitteki odama götürdüğünde nefes nefese bir hâlde, tam karşımdaki masada oturan Aytun'la göz göze geldim. Beni fark ettiği gibi uğraştığı kâğıtlardan başını kaldırdı ve ardından ayaklandı. Yüzüne endişeli bir ifade yerleşirken, “Sarışın, ne oldu?” diye sordu. 


Gözlerimi kapattım ve ağlamaklı bir sesle, “Ne olmadı ki?” diye sordum. 
Aytun'un kaşları çatılırken elimden tuttu ve beni koltuklara doğru ilerletti. 
İkimiz yan yana oturduğumuzda yanaklarımı avuçlarının içine aldı ve merakla, “Anlat bana, güzelim,” dedi. “Sakinleş ve anlat.” 

Sakinleşmem mümkün değildi ama en azından rahatça konuşabilmek için biraz soluklandım. Aradan bir dakikaya yakın zaman geçtiğinde nihayet konuşacak gücü kendimde buldum ve meraklı Aytun'u daha da endişelendirmemek için söze başladım. En baştan başlayarak anlatırken geçen her saniye nefesim biraz daha düzene girmişti. “Hector'ın sarayında toplantı yaptık, biliyorsun. 
Diğer krallardan Seth konusunda yardım isterken birden Fenvil öldü ve Seth, onun bedenine girdi. Eğer ona teslim olursam halkın yarısının canını bağışlayacağını söyledi.” 

Aytun gözlerini kapatıp alacağı cevaptan korka korka, “Kabul ettim deme sakın,” dedi. Bir tarafı kabul ettiğimi düşünüyordu. 

“Hayır, etmedim. Onun sözüne güvenecek değilim ama artık bir sınırı yok. 
Her ne cehennemdeyse ortada hiçbir şey yokken kralı öldürdü ve onun bedenine girdi.” 

Teklifi reddettiğim için içi rahatlamıştı ama sonra üzgünce, “Fenvil için üzüldüm. İyi bir kraldı ve şu an halkının başıboş kalması iyi olmadı. Bu kargaşada kralsız kalmaları daha kötü sonuçlara yol açabilir,” dedi düşünceyle. 
Ardından gözleri kısıldı ve “Sadece bu kadar mı?” diye sordu. 

Sezmişti. Bu hâle gelmeme sebep olan şeyin sadece Seth'le yaşanan karşılaşma olmadığını biliyordu. “Ne bu kadar mı?” dediğimde gözleri göğüs dekolteme kaydı ve muhtemelen güneş kolyesinin bıraktığı yanık izini fark etti. 
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“Bu da ne?” dedi elini uzatırken ama elini havada yakaladım ve saçlarımı öne getirerek yanığı gizlemeye çalıştım. 

Düşünceyle izi incelerken, “Kolye saf büyüden oluştuğu için kara büyüye karşı tepki verdi. Bir saat önce daha kötüydü. İyileşiyor ama biraz vakit alacak sanırım, dedim. 

“Kara büyüyle ne ilgisi var?” 


“Bilmiyorum ama kara büyüm bu ara benimle fazlasıyla yakından ilgileniyor.” 


“O ne demek?” 


“Kâbusları saymazsak sürekli zihnimde sesini duyuyorum,” dedim gülümsemeye çalışarak ama çabam boşunaydı. Çünkü Aytun, gerginliğimi anlamayacak kadar aptal değildi. 

“Bir yolunu bulup kara büyüden kurtulman lazım.” 

Aytun her fırsatta yaptığı gibi yine kara büyüden hazzetmediğini dile getirmişti. Kara büyümü duyduğu ilk andan itibaren onu kullanmamam gerektiği konusunda epey ısrarcıydı. “Sophia ise senin aksine, o kara büyüye daha çok ihtiyacım olduğunu düşünüyor. Hatta bana Nigralardaki tüm büyüyü vermeyi teklif etti.” 

“Sophia ne alaka? Onu nerede gördün? Toplantıya o da mı davetliydi yoksa?” dedi kuşkuyla. Bu ayrıntıyı neden bilmediğini sorguladığına emindim. 

“Hayır, ben biraz rahatlamak için Kızıl Göl'e gittim,” dedim gerçekleri saklayarak. Ona Dimitriden bahsedemezdim. Bahsedersem sıkı bir kavgaya tutuşacağımıza emindim. Eski yardımcım, son zamanlarda aramızda uçurum yaratan bir tabuydu ve yıkıldığı an ikimizden birinin o dipsiz uçurumdan aşağı yuvarlanması kaçınılmazdı. 

Anlam veremeyerek, “Rahatlamak için Kızıl Göl mü?” diye sordu. Sözlerimin ne kadar saçma olduğunu hem Sophia hem de Aytun suratıma çarpmıştı ama neden orada olduğumu açıklayacak mantıklı kelimelerim yoktu. Ben bile neden gittiğimi anlamazken bir başkasına anlatamazdım. 

“Evet. Beni kimsenin rahatsız etmeyeceği bir yerde düşünmek istedim.” 

“Bana sakın Seth'in teklifini kabul etmeyi aklımdan geçirdim deme. Sophia'nınkini de.” 

“Hayır tabii ki,” dedim gözlerimi belerterek. Her ikisinin de cani teklifine 


atlayacak kadar delirmemiştim. Yani henüz... “Ben bundan kurtulmaya çalışırken bir de Sophia'dan alacağımla başa çıkamam.” 


“Kara büyün için birinden yardım almalıyız,” dedi dikkatlice. “Bir an önce vücudundan çıkmalı.” 


“Sophia bu şekilde Apep'i yenemeyeceğimi söyledi. Eğer daha fazla kara büyüye sahip olursan bir şansın olur, dedi.” 
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Birkaç saniye suskun kaldı ve o da Sophia'nın söylediklerini tarttı. Ancak kefenin ucuna koyduğu teklif benden daha hafif kalmıştı. “Her ne olursa olsun kara büyü zararlı, Ayliz. Daha önce Neftis'e zarar verdiğinde neler olduğunu gördük.” 

“Ama aynı zamanda bana kanatlarımı veren de o olmuştu,” dedim tereddütle. Kara büyü kötüydü, kabul ediyordum ama genele bakınca bana hep kazandırmıştı. Neftis'i o sayede yenebilmiştim. 

Söylediklerimle kaşlarını çattı. “Saçmalama. Bir kanat verdi diye bunun kötü bir şey olduğunu göz ardı edemeyiz. Sana zarar veriyor.” 


“Ya Sophia haklıysa? Ya Apep'i yenmem onunla mümkünse?” dedim merak içinde. Kara büyünün iyi bir şey olduğunu savunmuyordum fakat Apep'i yenmem için yardımı dokunacaksa... 

Aytun bu soruyu sorduğuma inanamıyor gibi alnını karıştırdı. “Amacın ne, isteğin ne? Kara büyünün Seth'i ve Neftis'i getirdiği hâli görüyorsun. Ona bulaşan kimseye faydası dokunmamış. İsis bile, iyilik timsali diye bildiğimiz tanrıça bile kara büyüye bulaşır bulaşmaz Ra'yı zehirledi. Gözünün önünde bu üç örnek varken kara büyüden medet umamazsın. Sonunun Neftis gibi gözü kara birine dönüşmek olmasını mı istiyorsun?” dediğinde hızla ayağa fırladım. 

“Sen nasıl beni onunla bir tutarsın?” 


Aytun ani çıkışıma şaşırsa da belli etmedi. “Seni onunla bir tutmuyorum ama kara büyüyle birilerini yenmek Neftis'in tarzı. Osiris ve İsis'i düşman belledikten sonra onlara kara büyüsüyle saldırmıştı hatırlarsan. Belki o da başta kötü bir tanrıça değildi ama sonunda ne kadar zalim olduğuna kendi gözlerinle şahit oldun. Ben ona benzemeni istemiyorum. Kara büyü seni değiştirir ve sen farkına bile varamadan olmaktan korktuğun o insana dönüşürsün.” 


“Bana Neftis'e benzemeye başladığımı mı ima ediyorsun?” dedim kabullenemeyerek. Neftis'e benzemek... Sonunda onun gibi birine dönüşmek... Sanırım en korkulu rüyam buydu. Sebeplerimiz ve yaptıklarımız gün geçtikçe benzerlik gösterirken içten içe onun gibi olmaktan korkuyordum. Aşk için yaptıklarımız o kadar aynıydı ki nihai sonda aynaya baktığımda onu görmekten çekiniyordum. 


Fazla yüksek çıkışımla bu defa kendisi alttan almaya karar verdi. “Bir şey ima etmiyorum. Sadece değişip ona benzemenden korkuyorum. Bu senin elinde olan bir şey değil. Ben kara büyünün zararlarını öğrenerek büyütüldüm. 
Nigraların ne kadar kötü olduğunu, neler yapabileceklerini bilerek eğitim aldım. Eskiden iyi olan büyücüler kara büyüye bulaştığı an şeytanın en büyük yardakçısı oluyorlardı. Bunları isteyerek yapmadıklarını biliyorum. İçlerinde arkadaşlarım da vardı. Bir zamanlar birlikte eğitim aldığım, kara büyüye karşı savaştığım insanlar düşmanlarına dönüştü ve hepsini kendi gözümle gördüm.” 

“Bunlardan biri de eski sevgilindi, değil mi? Ne o, sevgilinin düşmanın olmasından çok rahatsız olmuş gibisin,” dedim irdeleyerek. Niye bu kadar 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öfkelendiğimi bilmiyordum ama öyle sinirlenmiştim ki kelimelerle ifade edemiyordum. 

Aytun da ayağa kalktı ve “Konunun Sophia ile hiçbir ilgisi yok, Ayliz. Burada senden söz ediyoruz, konuyu çarpıtma,” dedi. Harika! Şimdi de o sinirlenmişti. 

“Seni kabul etmiyor. Senden memnun değil.” 


Kara büyünün söyledikleri doğruydu. Gözlerinde anlam veremediğim o garip ifade belki de memnuniyetsizliğinden kaynaklanıyordu. Senelerce kara büyüye karşı savaş verirken şimdi yanı başında kara büyüden oluşan bir kadın görmeye dayanamıyordu. Düşüncemin saçmalığı, dile getirince yüzüme çarpıyordu fakat sanki bunları düşünen ben değildim. Aklımın üzerinde gezinen pus asıl düşüncelerimden ziyade bambaşka şeyler düşündürtüyordu. 

“Ne yani, kara büyü taşıdığım için benden memnun değilsin, öyle mi?” 

“Ben böyle bir şey söylemedim.” 

“Ama ima ettin.” 

Sabır dilenircesine başını kaldırdı ve sakin kalmaya çalışarak konuştu: “Sevgilim, ben bir şey ima etmem. Söylemek istediğim şeyler varsa doğruca söylerim ve şu anda yaptığım şey bu. Kara büyünün sana zarar vermesinden korkuyorum ve bu yüzden kullanmanı istemiyorum.” 

“Tamam, Aytun. Anladım ben seni.” 

Dargınca iç geçirdiğimde tıpkı benim gibi kafasındaki saçma düşüncelerin esiri olarak, “Tüm bu kara büyü merakı o şerefsizden geliyor, değil mi?” dediğinde anlamayarak kaşlarımı çattım. Tükürürcesine, “Dimitri'den bahsediyorum,” dedi. 

“Onunla ne alakası var?” 

“Doğruca kara büyüyle hayata dönen biri saf büyüyü savunacak değil ya. 
Benim yokluğumda seni kandırmak için Seth'le anlaşma yaptıklarına ve seni alıştırmaya çalıştıklarına eminim.” 

“Olayın Dimitri'yle hiçbir ilgisi yok,” dedim savunarak. 

“Bence var. Yokluğumda beynini yıkamışlar.” 

Gözlerim irice açılırken tartışmamızın gittiği noktadan hiç memnun değildim ama susup sakinleşecek çizgiyi de aşmıştık. Birbirimizin her dediğini yanlış anlarken buna bir dur demeyi istedim ama içimde öyle derin bir öfke vardı ki ne hislerimi kontrol edebiliyordum ne de ağzımdan çıkacak olan kelimeleri. 

“Demek istiyorsun ki senin beynin yok, gelen geçen istediği gibi doldurabilir.” 

“Sarışın, gerçekten şu an o güzel beyninin nelerle dolu olduğunu merak ediyorum. Tanrıçaların kendine ait günleri mi oluyor? Bazen Neftis de böyle asabi olurdu. Bir bağlantı var mı?” ` 


“Bana bir daha Neftis dersen seni var ya...” 
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“Ne yaparsın?” dedi koyulaşan gözleriyle. İyice yanıma sokulduğunda gözlerimi kıstım ve tehdit ederek, “Boğazlarım,” dedim. 

Aytun elimi elinin arasına aldı ve havaya kaldırıp yüzüyle aynı hizada tuttu. 
“Hmm. Bu parmaklarla mı? Bu ince, uzun ve güzel parmaklarla mı?” 

“O parmaklarımın neler yapabildiğini görsen bu kadar hafife almazdın.” 

“Bak sen,” dedi harfleri uzatarak. “Hafife alırsam ne olur? O parmaklar bana ne yapar?” 

“Hiç hoşuna gitmeyecek şeyler yaşanır,” dedim yavaşça. Ne ara o hararetli kavgadan tutkusuna yenilen bir çifte dönüşmüştük, bilmiyordum ama öfkemden kurtulduğum için mutluydum. Az önce zihnime baskı yapan karamsarlık bulutları dağılmış, yerini arzunun kol gezdiği güneşli havaya bırakmıştı. 

“Peki, hem senin sinirini atacağın hem de benim hoşuma gidecek şeyler yapsak nasıl olur?” 

Onunla inadlaşmayı bırakmadan, “İnan bana, sinirimi atmam hiç hoşuna gitmez,” dedim. 

“Sen sinirini at da hoşuma gidip gitmeyeceğine o an karar veririz.” 

Aytun dudağını ısırdığında istemsizce aynı hareketi tekrarladım ve ona yaklaşmak için parmak uçlarımda yükseldim. Tam o sırada odanın kapısı çalındı. 
Aytun öfkeyle geri çekilirken, “Gel,” dedim ve içeri uzun boylu, siyah saçlı bir kız girdi. Üzerinde soluk mavi bir elbise vardı. Simsiyah saçlarını tamamlayan beyaz teni, yemyeşil gözlerle süslenmişti. 

“Merhaba, kraliçem. Ben yardımcınız Keliga.” 

Kıza boş bakışlarla bakarken Aytun, “Keliga'yı ben seçtim. Daha önce bana yardım etmişti. Güvenilir birisidir. Belisa'dan sonra kendine bir yardımcı seçmedin. Keliga yanından ayrılmadan sana yardım edecek,” dedi. 

Gülümsedim fakat aynı anda kalbime farklı açılardan saplanan oklar gözlerimi yaşarttı. Aklıma Belisa'yı ilk gördüğüm an gelirken içimden bir kez daha ondan özür diledim. Bana sadık olmaktan başka hiçbir şey yapmayan yardımcımın ölümünde kendimi suçlu buluyordum. Eğer Dimitri'nin amacını fark edebilseydim, onu bizden uzak tutabilseydim Belisa hâlâ hayatta olacaktı. 
Gerçi Gökyüzü Evi'nin yok olduğunu da hesaba katarsak Belisa her türlü ölüme mahkümdu ama yine tüm yollar bana çıkıyordu. Seth ve Dimitri'nin hain olduğunu anlasaydım sadece Belisa değil, Gökyüzü halkı da hayatta olacaktı. 

Keliga'nın benden bir tepki beklediğini fark edince, “Hoş geldin,” dedim. 

“Hoş buldum, kraliçem. Bir arzunuz var mı?” 

“Hayır, yok,” dedim gidebileceğini ima ederek. 

Kız gülümseyerek, “Simge sizi çağırıyor. Terziler geldi. Gelinliğiyle ilgileniyordu ve acilen size ihtiyacı olduğunu söyledi,” dedi. 

Dudağımı ısırdım ve keşke şu an acil bir işim çıksa da Simge'nin gelinlik provasından kaçabilem, diye dua ettim. Simge'yle sorunum yoktu ama onun o 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hiçbir şey beğenmeyen alışveriş gurmesi tavrıyla başım büyük dertteydi. Kararsızlıkta bir dünya markası olmak üzere olan kızın günlerdir gelinliğiyle alakalı terzilerin canına okuduğunu duymuştum. Bir türlü beğenmediği onlarca modeli denemesi yetmezmiş gibi bir de hepsini en baştan tekrar tekrar yaptırmıştı. 
Muhtemelen yine bir kararsızlık kriziyle baş başa kalmıştı ve benden yardım isteyecekti. Ona seve seve yardım ederdim ama Simge her zamanki Simge'ydi. 
Benden öneriyi alacak ve dinlemeden yine kendi bildiğini okuyacaktı. Ben konuşmak için çenemi yorduğumla kalacaktım ve o her türlü kendi fikrini uygulayacaktı zaten. Bana ihtiyacı yoktu ki. 

Aytun başıma gelecekleri anladığında keyifle güldü ve “Sana kolay gelsin,” dedi. Arkasını dönüp masaya doğru ilerlerken yarım kalan işlerini halledeceğe benziyordu. Tabii, o rahattı. Kız kardeşinin ellerinin arasında can çekişecek olan bendim. Arkasından kötü kötü bakarken Keliga beni de keyiflendirecek o cümleyi kurdu: 

“Aslında sizi de bekliyor, lider. Her ikinizi de çağırdı.” 

Dişlerimi göstererek sırıtırken, “Bu kızı seviyorum,” dedim. 

Aytun surat asarken gözlerini devirdi. Eline aldığı kâğıtları yeniden masanın üzerine fırlatırken, “Ben sevmiyorum. Doğduğu andan beri bana hayatı nasıl zehredeceğini hesaplıyor. Ben ne anlarım gelinlikten?” dedi. 

“Demek ki anlayacağını düşünmüş ve çağırımş. Keliga, sen işlerine dönebilirsin. Biz şimdi gidiyoruz,” dedim ve Aytun'la birlikte odadan çıktık. 

Simge'nin odasına doğru yürürken, “Bu kız nereden çıktı?” diye sordum. 


“Keliga lider olduğum ilk zamanlar odamı toparlar ve bana yardımcı olurdu. Sonra ailesinden dolayı başka bir yere taşındı. Belisa ölünce senin bocaladığını biliyorum. Hiç kimsenin onun yerini tutamayacağının da farkındayım ama en azından farklı insanlardansa Keliga'nın hizmetinde olması daha doğru. 
Hem güvenilir hem de pratik biridir. Anlaşacağınıza eminim.” 

“Sen öyle diyorsan,” dedim kabullenerek. 

Simge'nin odasına girdiğimizde içeride gördüğüm kalabalıkla kaşlarım havalandı. Onlarca insan Simge'nin etrafında dört dönerken tam karşı koltukta oturan ve fenalık geçirmek üzere olan Sedef ablayı fark ettim. Elindeki yelpazeyi hızlı hızlı yüzüne doğru sallarken odaya girdik ve “Ne oluyor burada?” 
dedim. Piramitteki insanların yarısını odasına toplamıştı ve herkesin yüzünde aynı ifade vardı: Bezmişlik. 

Geldiğimi fark eden herkes ayağa kalkıp eğildi ve sonra işlerine döndüler. 
Simge beklentiyle yüzümüze bakarken, “Ne olur yardım edin,” dedi. 

Aytun baştan aşağı ikizini incelerken suratını buruşturdu. “Sana pek kimse yardım edebileceğe benzemiyor. Bu ne hâl, kızım?” 

Simge ince kaşlarını çatarken “Ne varmış hâlimde? İlk kez mi gelinlik giyen birini görüyorsun?” diye cırladı. Çok konuşmaktan mı yoksa bağırmaktan mıdır, bilmem, sesi çatallaşmıştı. 
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Aytun yavaşça onun yanına ilerledi ve parlak gelinliğin üzerindeki taşlara doğru eğilip dikkatle inceledi. “Gelinlik giyeni ilk kez görmüyorum da madene düşeni ilk kez görüyorum. Hayırdır, Hector dünyadaki elmas madenlerini üzerine yaptı da haberimiz mi yok?” 

Sessizce onların laf dalaşını izlerken Simge gözlerini devirdi. “Abartma istersen,” diyerek tepkisini fazla bulduğunu iddia etse de aslında Aytun gibi düşünüyordum. Kabarık olan gelinlik kalp yakaydı. Üzerinde yüzlerce, belki de binlerce irili ufaklı taş vardı ve aşırı gösterişli duruyordu. Benim için fazlaydı ama giyecek kişi Simge olduğunda aslında ondan tam da böyle bir gelinlik beklediğimi anladım. 

“Abartan sensin. Bu nasıl bir gelinlik? Astrapol ülkesi bu kadar zengin miydi ya?” dedi gelinliğin öbür tarafına geçip bu kez oradaki taşları incelerken, Simge eline vurdu ve onu yanından iterek uzaklaştırdı. 

“Gelinliği sen hediye edersin diye düşünüyordum. İkizin için kesenin ağzını açarsın herhâlde.” 

“Bu gelinliği ödemek için kese değil, bildiğin altın küpü açmam lazım. Beş kuruş para veremem. Git değiştir.” 

“İnsan ikizine böyle cimri mi davranır?” 

“Sırf evleniyorsun diye tüm servetimi üzerine mi yapayım istiyorsun?” dediğinde bıyık altından güldüm ama sesimi çıkarmadım. Onların atışmasını seviyordum. 

“Paraları etrafa saçarken iyiydi.” 

“Saçtığım tüm paraları havada kapıp yiyen sendin, hatırlatırım.” 

“Olabilir ama bu bana gelinlik hediye etmeyeceğin anlamına gelmiyor.” 

“Kralla evleniyor ama hâlâ fakir kardeşinden para istiyor. Anne, damadın hayırsız çıktı galiba.” 

Aytun bu defa annesine dönüp konuştuğunda Simge omzuna hızlıca vurdu ve yeniden dikkatleri üzerine topladı. 

“İnan bana, senden daha hayırlı. En azından düğün yapıyor. Senin gibi kıyurık bir dövmeyle geçiştirmedi.” 

Parmağını havaya kaldıran Aytun tehdit ederek, “Bana bak. O elbisendeki madenleri yerine koymamı istemiyorsan çok konuşma,” dedi. 

Simge aksini kabul etmezmiş gibi söylendi. “Mecburen sen ödeyeceksin. 
Kendin teklif ettin.” 

“Ben sana gelinlik alacağım dedim. Maden ocağı değil.” 

“Ayliz, şunu susturur musun?” diyen ikizine karşılık bana döndü ve şaşkınlıkla harmanlanmış keyifle onları izlediğimi fark edince bu defa bana sataşmaktan geri kalmadı. 

“Ayliz'in dili tutuldu taşlardan.” 
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Gülerek, “Yok, hayır. Sadece kör oldum,” dedim ve bu defa Simge'yi sinirlendirme görevini ben üstlendim. Sedef abla sessizce otururken muhtemelen kendinden uzak durduğu için içinden şükür duaları ediyordu. 

“Abartmayın.” 

“Bir kez daha abartanın sen olduğunu söylemeyeceğim.” 

“Ciddi soruyorum. Nasıl olmuşum?” 

Cevap vermeden önce sevgilimin yanıtlamasını bekledim. Aytun başını yana eğdi ve birkaç saniye ikizini süzdü. “Ciddi cevap veriyorum, bok gibi. 
Neftis bile düğünde bundan daha sade giyinecekti.” 

“O zevksizse ben ne yapayım?” 

“Bence tam senlik. Yakışmış,” dedim ve daha fazla ortamın gerilmesini engelledim. 

“Teşekkür ederim ama sence kolu böyle mi?” dedi askılar omzundayken. 
“Yoksa böyle mi?” dedi indirirken. 

“Her ikisi de güzel.” 

“Peki, ayakkabılardan hangisi?” dedi ve odanın bir duvarının önünü baştan sona kaplayan ayakkabıları gösterdi. Orada kaç tane vardı? Otuz mu, kırk mı? 

“Yani hepsi hemen hemen aynı.” 

“Hayır, değil. Kumaşları, işlemeleri, topuk boyları ve şekilleri; her şeyleri farklı. Daha çanta bile seçemedim.” 

“Çantayı ne yapacaksın düğünde? Rujunu mu koyacaksın?” 

“Hayır, senin dilini kesip onu koyacağım.” 

Sedef abla sesli bir nefes aldıktan sonra uyarırcasına, “Çocuklar, tartışmayı bitirseniz mi acaba? Saat geç oldu ve terziler de çok yorgun. Bir an önce modele karar verelim bence,” dedi. Kibarca Simge'yi durdurmaya çalıştığında Aytun bu fırsattan faydalanarak, “Size kolay gelsin, hanımlar. Benim işlerim var, gidiyorum,” dedi. 

Simge'ye arkasını döndüğü için kardeşinin dudaklarındaki şeytani gülüşü görememişti. “İstediğin kadar kaç, seni ego yumağı. Faturaya odanın adresini yazdım bile.” 

Gözlerini kapatıp sakin olmaya çalışırken beklentiyle, “Odamı değiştirme işini en acilinden konuşursak iyi olur, kraliçem,” dedi fakat Simge buna asla kanmazdı. 

“Adın ve soyadın olduğu sürece o faturadan kaçamayacaksın.” 

“Dua et ki soyadımı seviyorum. Yoksa değiştirmekten gocunmazdım.” 

“Keşke birazcık karakterini değiştirmeye odaklansan.” 

“Onu sende denedik ama başaramadık. O günden beri uğraşmıyorum seninle. Her neyse, gidiyorum,” dedi ve sözünü bitirir bitirmez, Simge'ye cevap verme fırsatı tanımadan dışarı çıktı. Daha doğrusu kaçtı. 
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“Evet,” dedim ellerimi kaldırarak. “Neler içine sinmedi, anlat bakalım.” 

Simge başladı anlatmaya. Gelinliğin taşlarından pilesine, yakasından askılarına kadar uzayıp giden liste, en sonunda gelinliği tamamen değiştirmeye kadar varmıştı. Sedef ablayla zar zor durdurabildiğimizde neredeyse sabah olmak üzereydi. Gelinliğin en son hâlini getiren yorgun terzileri azat ettiğimizde hepsi mutlulukla odadan ayrılmıştı. En son Simge beni de bıraktığında kendimi güç bela odama atmıştım. Aytun odada yoktu ve o kadar yorgundum ki nerede olduğunu sorgulayacak takati kendimde bulamadım. Üzerime rahat bir şeyler giydikten sonra yatağa yattığımda kendimi oldukça iyi hissetmiş, kısa sürede de uykuya yenik düşmüştüm. 


Kâbusumda yine bir ağaçlık alandaydım. Işıksız, karanlık ormanda koşarken ayağım bir şeye çarptı ve ben yere kapaklandım. Bu anı hatırlıyordum. Bu anı yaşamışum. Başımı kaldırdığımda gözümün önündeki mezar taşını gördüm ve ayaklandım. Burası, Dimitri'yi büyüyle ararken onu ve Seth'i gördügüm yerdi. Peki ya bu mezar taşı kime aitti? Taşa doğru ilerledim ve loş ışıkla aydınlanan taşta yazan ismi gördüm. 

Dimitri Beltinoya. 

Ne yani, bu mezarlık Dimitri'nin miydi? Nasıl, diye düşünürken yeniden kendi sesimi duydum ve o an uykumdan uyandım. 

“Kendini koru. Büyünü kullan. Düşmanına bak. Düşmanınla anlaş.” 

Uykumdan sıçrayarak kalktığımda tam karşımda gördüğüm Thoth'la gözlerim irice açıldı. “Ne yapıyorsun burada?” dedim nefeslerimin arasında. Ayağa kalkarken Thoth sakinleşmem için gülümsemeye çalıştı. 

“Seninle konuşmaya gelmiştim ama...” derken gözleri koluma kaydı ve şaşkınlıktan donakaldı. Onun tepkisini görünce ben de baktım ve o an kolumda- ki siyahlaşan damarları gördüm. 

“Bu lanet olası şey de ne?” dediğimde Thoth, “Kara büyün,” diyerek beni yanıtladı. 

“Nasıl yani?” diye sordum korkuyla. Belirginleşen damarlarım tıpkı Dimitri'nin vücudunda dolanan damarlara benzemişti. Her geçen saniye silikleşirken bir süre sonra tamamen yok olmuştu. 

“Kara büyünün kendini belli etme yöntemidir bu. Sana vücudunda oldugunu, hücrelerine sızdığını ve kanında gezdiğini hatırlatır.” 

Thoth yavaşça koltuklara geçip oturduğunda sabahlığımı üzerime geçirdim ve günün ilk ışıklarının vurduğu tekli koltuğa, tam karşısına geçip oturdum. 
Bir gözüm sürekli kolumdaydı ve o damarları yeniden görüp görmeyeceğimi merak ediyordum. 

“Ben kara büyüyü istemiyorum, Thoth. En başından beri istemedim. Yüce Ra, Neftis'le işim bicer bitmez alacağını söylemişti ama şu an pek mümkün 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değil,” dedim çaresizce. Kararlıydım. Ne olursa olsun bu büyüyü istemiyordum. Aytun söylediklerinde haklıydı. Bana zarar veriyordu. Eskiden büyücüyken böyle kötü rüyalar görmüyordum, tanrıça olduğum ilk zamanlarda da. Ra beni tanrıça yaptığı ilk gün kara büyüyü vücuduma sokmuştu ama beni etkilemeye başlaması zaman almıştı. Başta bu kadar yoğun değildi üzerimdeki etkisi. 
Basit rüyalar, ara sıra zihnimde beliren o sesten ibaretken şimdi her hâliyle hayatıma sızmıştı. Hatta öyle ki fiziksel etkileri bile baş göstermeye başlamıştı. 

Thoth başını yana eğdi ve kuşkuyla, “Neden istemiyorsun?” diye sordu. Bu da soru muydu? Kara büyüyü kim isterdi ki? 

“Çünkü...” dedim doğru kelimeleri seçmeye çalışırken. Ne diyeceğimi, nasıl açıklayacağımı bilmiyordum ama bu konudaki hislerim, bir şeylerin rayından çıktığını ima ediyordu. Her geçen gün sanki kontrolümden bir parça yitip gidiyordu. Ellerime bakarken kısık bir sesle, “Çünkü korkuyorum,” diye itiraf ettim. 

Anlayışla çevrelenen bakışları sözlerim karşısında hiç şaşırmadığını gösteriyordu. “Neden korkuyorsun tam olarak?” 


“Kara büyüden. Onun bana söylediklerinden.” 

“Sana bir şeyler mi söylüyor?” dedi kaşları çatılırken. Bu ana kadar söylediğim her şey sanki zaten bildiği şeylermiş gibi hissettiriyordu. Ne şaşırmış ne de ona yakın bir tepki göstermişti. 

“Evet,” dedim başımı sallayarak. “Benimle hep konuşuyor.” 

“Ne diyor mesela?” 

“Emir veriyor aslında. Sanki bana yapmam gerekenleri söylüyor,” dedim açıkça. O bilgelik tanrısıydı. Evrende bilmediği hiçbir şey yoktu ve onunla konuşmamın bana faydası dokunacağına inanıyordum. 

“Yapıyor musun peki?” 

“Bazılarını evet ama kendi isteğimle mi, onu da bilmiyorum. Sanki o an ben düşünmüyorum. Her şeye o ses karar veriyor gibi. Ve işin garip yanı, o ses bana ait. Başta tanıyamamıştım kendi sesimi ama sonradan anladım.” 

“Peki, sana neler dediğini hatırlıyor musun baştan sona.” 

Duraksadım ve “Öncekileri hatırladığımı söyleyemem,” dedim. O anlar o kadar bulanıktı ki zihnimde netleşmesi neredeyse imkânsızdı. Belki çoğunda uyanıktım ama aynı zamanda uyuşuk gibiydim. Bu nedenle hiçbir şey net deildi. 

“Ya sonrası?” 

“Evet, hatırlıyorum. Sürekli yılandan söz ediyor ama bunun ne önemi var ki?” 

“Kara büyünün tam olarak ne olduğunu bilmiyorsun, kraliçe. Sana bir şeyler anlatmaya çalışıyor olabilir.” 

“Nasıl?” 
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“Kara büyünün sesi vardır, tanrıça. O sese kulak verirsen seni daha da güçlendirir. Zamanında İsis'e yaptığı da buydu.” 


De 


Gecenin karanlığı İsis'in tapınağının üzerine düştüğünde Kral Osiris yerleri oynatarak içeri girdi. İsis'in yatak odasına süzüldüğünde âşık olduğu kadını otururken buldu. Bugün olanlardan mütevellit güçsüz düşmüştü ve dinlenmeye ihtiyacı vardı. Osiris kapıyı sertçe kapatırken İsis onu yeni fark etmiş gibi yerinde sıçradı. Şaşkınca ayağa kalkarken, “Sevgilim, hoş geldin,” dedi. 

“Hoş geldin mi?” dedi Osiris önleyemediği öfkesiyle. “Hoş geldim, öyle mi? 
Sen ne yaptın, İsis? Sen bugün ne yaptın?” diye patladı. 

İsis onun sinirlendiğinin ve Thoth'un yanında kızmamak için kendini frenlediğinin farkındaydı ama bu kadar büyük bir öfke patlamasını da hak etmiyordu. 


“İsis'e mi?” 


“Bana kızgın olduğunu anlıyorum ama sen de beni anlamalısın. Yaptığım şeyin sonuna kadar arkasındayım.” 

Osiris onun en azından üzgün olduğunu düşünüyordu. Anlık bir gaflete yenilip hata yaptığını söyleyeceğini düşünerek buraya gelmişti ama İsis hâlâ yaptığı şeyi savunuyordu. Bu gerçek onu daha da sarsmıştı. 

“Arkasındasın, öyle mi? Bari biraz yaptığının pişmanlığını yaşa. Üzüntüsünü duy.” 

“Ne üzüntüsü, Osiris? Güçlendiğim için mi pişman olayım? Şu an ne kadar güçlü hissettiğimi tahmin bile edemezsin,” dedi ve Osiris'e yaklaşıp ellerini tuttu. Beklentiyle gözlerinin içine bakarken, “Her şeyi yapabiliriz. Canımız ne isterse onu yapabiliriz. İkimiz. Birlikte,” dedi. 

Osiris onun ellerini bırakırken sert bir sesle konuştu: “Beni hiçbir şeye bulaştırma. Sen ne yaptıysan tek başına yaptın. Yüce Ra'nın uyarılarını dinlemedin. Baksana, yaz günü lapa lapa kar yağıyor. Tapınağındaki ateş sönmüş.” 

“Yeniden canlandı.” 

“Yeniden canlandı demek. O zaman hiçbir sorun yok. Babam senden yüz çevirdi, farkında mısın? Bunların hepsi o anlama geliyor.” İsis diyecek bir şey bulamayıp sessiz kaldığında daha yumuşak bir sesle, “Sen kendine, bize ne yaptın, İsis?” diye sordu. 

“Ben sadece güçlenmek istedim. Düşmanım karşıma çıktığında tir tir titremek yerine onunla savaşabilmeyi istiyorum, anladın mı? Evrendeki her şeyi, her büyüyü keşfetmek istiyorum.” 

“Hata yaptın, İsis. Kara büyüyü dünyamıza soktun.” 

“Bu yaptığımdan gurur duyuyorum. Şu anki gücümün onda birini hisset- sen sen de karşı koyamazsın.” 
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“Ben senin kadar iradesiz değilim. O kitabı her gün açtım. Her gün okudum ama hiçbir zaman kara büyü kısmı ilgimi çekmedi. Sense ilk eline aldığın andan itibaren onu istiyorsun.” 


“Olayın iradeyle alakası yok.” 

“Olay tam da iradeyle alakalı. O kadar mı güçsüz hissediyordun kendini? 
Kara büyüyle güçleneceğini zannedecek kadar mı aşağıda gördün kendini?” 

“Ben güçsüz değildim.” 

“Evet, değildin. Ra'nın göz bebeğiydin. Seni herkesten üstün tuttu. Sana ateşi verdi. Kullanman için sonsuz ateşi serdi ayaklarının altına. Zaten güçlüyken neden daha fazlasını istedin?” 

“Çünkü daha fazlasına sahip olabilirdim. Elimde daha fazla güçleneceğim bir kaynak varken neden yerimde sayayım ki? Kendimi geliştirdim, daha da geliştireceğim. Her gün büyümün sınırlarını zorlayacağım.” 

“Dikkat et, zorlayayım derken o sınırı aşma. Gerçi sen sınırı çoktan geçtin.” 

“Fazla tepki veriyorsun.” 

“Tepki görmeyeceğini mi sanıyordun? Yaparken neler olacağım hiç mi düşünmedin? Ne dememi bekliyordun? Tebrik etmemi falan mı?” 

“Tebrik değil ama...” 

“Sözümü çiğnedin, İsis. Sana yapma dediğim şeyi yaptın.” 

“Ne o, sen de mi bana sırtını döneceksin?” 

“Bunu asla yapamayacağımı biliyorsun ama sana çok sinirliyim. Beni çiğnemen bir yana, Ra'yla karşı karşıya kaldığında ne olacak? Seni nasıl cezalandıracağını düşünmüyor musun hiç?” 

İsis o kadar gözünü karartmıştı ki Ra'yı bir an bile düşündüğünü söyleyemezdi. Hatta öyle ki hiçbir şey düşünmedi. Günlerce, haftalarca, aylarca hiçbir şey düşünmeden yalnızca güçlenmeye odaklanmış; bundan başka her şeye kör olmuştu. Osiris başta onunla konuşmamış, görüşmemişti. İsis bu süre boyunca her gün ona gitmiş, her gün aralarını düzeltmeye çalışmıştı ama nafile bir çabaydı onunki. Osiris kurallarına karşı gelen, âşık olduğu kadın olsa bile tolerans göstermemiş, ona tepkisini en ağır şekilde kendinden mahrum ederek koymuştu. İsis, onunla görüşmeyen sevgilisinin yanından eli boş dönmek yerine Ölüler Kitabı'na gitmiş ve kilidini açtığı sayfalardaki büyüleri ezberlemeye başlamıştı. Ufak ufak denediği büyülerden başta kimsenin haberi yoktu ama Osiris, onun hâlâ kitapla ilgilendiğini görünce kitabı almış ve Neftis'e vermişti. 

İsis bu harekete fazlasıyla içerlemişti ama Osiris'e neden diye sormaya cesareti yoktu. Yine de umursamadı ve yılmadan gördüğü büyüleri denemeye, gücüne güç katmaya devam etti. Ama yaptığı öyle tehlikeli bir şeydi ki yürüdüğü uçurumda arkasında yıkılan toprak zemini fark edemiyordu. Tek yönlü yolda ilerlerken pişman olduğunda geri döneceği bir istikameti kalmamıştı, bilmiyordu. 
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Günleri devirdikçe kara büyünün gerçekleriyle yüzleşiyor, kendini ona yavaşça teslim ediyordu. Susturamadığı sesler aklını meşgul ederken her an Thorh'un kara büyüyle ilgili söylediklerini düşünüyor, bir türlü aklından çıkaramadığı kelimelerden korkuyordu. 

Bir gece yarısı endişeyle, artık dayanamadığı için Thoth'un tapınağına gitti. Endişeyle Thoth'un odasına girdiğinde bilgelik tanrısı kaşlarını çatarak ona baktı. O günden beri hiç karşılaşmamışlardı. İsis kara büyüyü dünyaya Betirdiği günden beri görüşmüyorlardı ve şimdi onun buraya neden geldiğini anlamaya çalışıyordu. 

“Ne oluyor, tanrıça?” 


“Bana yardım et, Thoth,” dedi İsis ağlayarak. “Ben... Ben onu susturamıyorum. Susmuyor.” 


“Kara büyün mü?” 

“Evet. Bana bir şeyler diyor.” 

“Ne diyor?” 

“Dört uğursuz. Dört lanetli. 
Düşmanından sakın. Kendinden kork. 
Yıldızma sahip çık. 

Su ateşi söndürecek. 

Yaratıcı göz yumdu. 

Mezarsız cesetler acının mahkümu. 
Izdırap, tanrıçanın kaderi. 

Kaderin değişti. 

Doğacak olan kaderle oynadı. 
Heykelden cenazeler kehanetin sözcüsü.” 


İsis her gün duyduğu ve artık ezberlediği cümleleri söylediğinde Thoth hiçbir şey demedi. İşte, kara büyünün en büyük delirticisiyle tanışmıştı tanrıça. 
Kehanet yerine geçen fısıltılarından nasibini alan İsis, kendi kaderiyle yüzleş- 


mişti. 

“İsis bu şekilde kara büyünün ne olduğunu anladı. O daha farkına bile varamadan kendini kara büyünün sesine kaptırmıştı. Sınırını ve durması gereken yeri hiçbir zaman anlayamadı.” 

“Ra'nın gizli adını öğrenmek de aklında yoktu yani?” 


“Hayır. Başta yoktu. Büyüye kendini kaptırdıkça, gücün tadını aldıkça hep daha fazlasını istedi. Eğer Neftis onu lanetlemeseydi belki daha da ileri gidecekti. Neftis'e teşekkür edeceğimi düşünmezdim ama o olmasaydı daha zor durumlar yaşanabilirdi.” 
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“Neftis, kara büyüyü kendisi kullanmak için aldı.” 

“Evet ve sonra büyüden kurtulmak için onu böldü, İsis'in yılanına aktardı. 
EE de başa çıkamıyordu kara büyüyle. Gücü asla hafife alınacak bir şey değil.” 

“Peki, kehanet? Gerçekten doğru muydu?” 

İmayla, “Ay Düğümü lanetiyle olanları düşünürsen sence doğru değil mi?” 
dediğinde başımı salladım. 

“Peki, Apep? Kara büyü bana Apep konusunda yardım edebilir mi?” 

“Ağzımdan laf almaya çalışıyorsun, tanrıça. Bu hiç adil değil.” 

Kaşlarımı çattım ve hiçbir bilgi vermek istemeyen tanrıya kızgınca baktım. 
“Apep'le ilgili bir şeyler bildiğin belli. Neden bu konuda bizi aydınlatıp yardımcı olmuyorsun?” 

“Çünkü bildiklerim Yüce Ra tarafından dilime mühürlendi. Yalnızca kayıtlara geçirmem için bildiğim şeyleri istesem bile sana söyleyemem. Ama evet... 
Kara büyü sana yardımcı olabilir. Emin değilim.” 

“İsis'le daha sonra bu konuda hiç konuştunuz mu? Kara büyü onu nasıl etkiledi?” 

“İsis o gece korkuyla Hemsut'a gitti. Kader Sarmalı'na. Orada ne oldu, ne yaşandı, hiç bilmiyorum ama İsis oradan geldikten sonra bir daha hiç karşılaşmadık. Ona ulaşmaya çalıştım ama bana izin vermedi. Zaten sonra da Neftis planlarını gerçekleştirdi ve her şey bitti. Kara büyü devamında ona ne yaptı, nasıl davrandı, bilmiyorum.” 

Başımı öne eğdim ve avuçlarımın arasına aldım. Kafamda her noktadan apayrı bir ses çıkıyordu. Ne yapmam gerektiğini, nasıl ilerlemem gerektiğini bilmiyordum ama İsis'in o korkmuş hâli gözümde canlandığında yutkunma zorunluluğu hissettim. 

“Ben kara büyüyü istemiyorum, Thoth.” 

“Emin misin?” 

“Evet. En başından beri rızam yok. Ra hayatta olsaydı benden çoktan almış olacaktı. Eğer bu konuda bir fikrin varsa bana yardım eder misin?” 

“Senin için araştıracağım.” 

“Ama bu aramızda kalsın lütfen.” 

“Neden?” 

“Çünkü diğerlerinin kara büyümle alakalı beni sorgulamasını istemiyorum. 
Aklımı kaçırdığımı düşünmeleri hoş olmaz.” 

“Kimse hakkında böyle düşünmeye cüret edemez.” 

“Yine de bilmelerini istemiyorum.” 

Thoth başını sallamakla yetindi ve ayağa kalkarken, “Biraz araştırma yapayım. Sonra sana haber veririm,” dedi. 
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“Teşekkürler,” dedim ve Thoth'un odadan çıkışını izledim. Açık kapının dışında gördüğüm kıza seslendim: 

“Keliga, gelir misin?” 

Keliga içeri girdi ve eğilirken, “Buyurun, kraliçem,” dedi. 

“Banyoyu hazırlar mısın lütfen?” dediğimde hızla başını salladı ve banyoya doğru gözden kayboldu. Çok geçmeden yeniden içeri girdiğinde, “Hazırladım, efendim. Size yardım etmemi ister misiniz?” dedi. Mahremiyet ihtiyacıyla başımı sallayarak reddettiğimde Keliga odadan çıkarak beni yalnız bıraktı. 

Üzerimdeki gecelik ve sabahlıktan hızla kurtulduktan sonra banyoya geçtim. Köpüklü suyla doldurduğu küvete bir de çiçekler eklemişti. Küvetin yanına dizdiği hoş kokulu mumların ferah kokusuyla mest oldum. Yüzüme yayılan gülümsemeyle kendimi sıcak suyun derinliklerine bıraktım ve başımı geriye yasladım. Her şeye, tüm olanlara rağmen kendimi fazlasıyla huzurlu hissediyordum şu an. Suyun gerçekten de rahatlatma etkisi vardı. Kara büyüyle uyanmamd rağmen uykumda da rahat etmiştim ve kendimi bu yüzden daha dinç hissediyordum. 

Suda iyice mayıştıktan sonra diğer tanrılarla toplantı yapacağımız aklıma geldi ve geç kalmamak için küvetten çıktım. Havluya sarınıp kurulanırken çok abartmadan hazırlandım ve koridora çıktım. Toplantı yapacağımız odaya girdiğimde herkesin bakışları bana döndü. 

“İyi sabahlar,” diyerek yerime doğru ilerlerken garip bakışlara maruz kaldığım için kaşlarımı çattım. “Bir sorun mu var?” 

“Neden Seth'in sana sunduğu teklifi söylemedin, kraliçe?” 
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erkes, her şeyde hakkı olduğunu iddia ederdi. Birinin hayatı söz ko- 

H nusu olduğunda da, onunla alakalı bir şeye karışılacağında da. Yakın 

olmadıkları kişilere karışmaya çalışırlardı. Tıpkı şu an suçlayıcı bakışlarını üzerime dikenler gibi. Beni doğru düzgün tanımıyorlardı. Ne yaptığımı, 

neleri göze aldığımı bilmiyorlardı fakat Seth'in teklifini kabul etmediğim için neredeyse öfkeli görünüyorlardı. 

“Sizin nereden haberiniz oldu?” diye sordum merakla. Onlara Seth'in yaptıklarından bahsetmemiştim, acaba o mu bir şey yapmıştı? 

Thoth sözcü gibi herkesten erken davrandı ve “Kral Edera açıklama yapmış. 
Kral Fenvil'in Seth tarafından öldürülmesinden sana yapılan teklife kadar her şeyi dünyaya duyurmuş,” dedi. Ardından diğerlerinin suçlayıcı tavrının aksine merakla, “Niçin bize söylemedin?” diye sordu. 

Umursamaz bir tavırla omuz silktim. “Çünkü teklifini önemsemedim,” dedim herkesi şaşkınlığa sürüklerken. Kulaklarıma dolan şaşkınlık fısıltıları, hareketlerimin onlar tarafından hoş karşılanmadığının etiketiydi. 

Mehen, “Teklifini önemsemedin mi?” dedi hayretle. “Seth sana insanlığın yarısını kurtaracağını söyledi ve sen bu teklifi reddetmekle kalmayıp bir de önemsiz mi gördün?” 

Her zaman karşımda duran ve bana muhalefet olmaktan çekinmeyen tanrının bu tavrına hiç şaşırmamıştım. Asıl şaşkınlığı beni onaylayacak bir davranış sergileseydi yaşardım. Bu sebepten sandalyeye iyice yayıldım ve “Evet çünkü ona güvenmiyorum,” dedim rahatça. 

Mehen bu tavrıma anlam veremiyormuşçasına sesini yükseltti. “Sen ona güvenmiyorsun diye hepimizin hayatını hiçe saydın yani,” dedi. Tepkimi üzerine çekmemek için bağırmıyordu fakat normal bir konuşmada olmadığımızı hatırlaurcasına da yüksek sesle konuşuyordu. 

Kaşlarım şaşkınlıkla havalandı ve diğerlerinin onaylarcasına başını salladığını görünce şaşkınlığım katlandı. Anhur ve Thoth'un da onlarla aynı ifadeyle beni 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izlediğini gördüğümde, “Hayatınızı hiçe saymak mı?” dedim neredeyse gülmek üzereyken. Herkesin suratında aynı yargılayıcı bakış vardı ve gitgide bu tavırlarına sinirleniyordum. “Siz pazarlık konusu bile değildiniz. Seth, sizi yaşatmayı aklının ucundan bile geçirmiyor. Kendine yeni bir dünya yarattığında sadece insan ırkının nüfus devamlılığını sağlamak için bu teklifi yaptı.” 

Hathor, “Ne demek biz pazarlık konusu değildik?” diye sordu kafası karışmış gibi. Sanki Seth onları da yaşatmayı teklif etmiş de ben reddetmişim gibi davranılıyordu. Ya da tüm insanlığı... 

“Seth'in amacı tek üstün kişi olmak. Sizce aynı kulvarda olduğu sizleri yanına alacaksa neden burayı yok etmek istiyor?” Kimseden ses çıkmadığında sözlerime devam ettim: “Ayrıca neden ona güvenmeyen sadece benmişim gibi konuşuyorsunuz? Evinizi yok eden tanrıya hâlâ güvendiğinizi söylemeyin bana,” dedim kinayeyle. Amacım gerçekleri yüzlerine çarpmaktı ama bir yandan da cevaplarını sahiden merak ediyordum. Onca şeyden sonra Seth sırf böyle bir teklif sundu diye günah keçisi olarak beni mi seçeceklerdi? 

“Serh'e güvendiğimiz yok ama insanlığın yarısını kurtarmak onun ellerinde,” dediğinde başımı sıkıntıyla geriye attım. Hangi hayal dünyasında yaşadıklarını bilmiyordum ama ondan medet ummaları sinirimi bozmaya başlamıştı. 

Seth yalnızca beni kandırmamıştı. Herkesi ayakta uyutmuştu. Neftis'le savaşım sadece ikimizin arasındaydı. Bizden başka kimseyi ilgilendirmiyordu ama Seth işleri çok daha farklı bir boyuta taşımıştı. Kişisel bir savaştan ziyade tüm evren için hayatta kalma meselesine evrilmişti ve artık muhatabı sadece ben değildim. Tüm insanları ve tanrıları ilgilendiren bir savaşta, her şeyin ortasında ben kalarmazdım. 

“Seth'in sözünü tutacağını bilsem bir an bile düşünmem, kendi hayatımdan vazgeçerim ama benden kurtulduktan sonra insanları yaşatacağını hiç sanmıyorum. O her şeye sıfırdan başlamak istiyor,” dedim sakin kalmaya çalışarak. Onlara düzgünce açıklamaya çalışıyordum ancak suratlarına yerleştirdikleri inanmaz ifade, çabalarımın boşa olduğunu gösteriyordu. 

“Peki, elimizde onun teklifinden başka ne var? Her geçen gün Apep'in geleceği güne daha da yaklaşıyoruz ve yaptığımız hiçbir şey yok. Bir kraliçe yeri geldiğinde halkı için her şeyi yapmalı. Fedakârlıklar olmadan savaşlar kazanılmaz,” dedi bilmiş bilmiş. Senelerce dünyada yaşanan hiçbir olaya sesini çıkarmayan tanrılar şimdi gelip bana fedakârlıktan söz eder olmuştu. 

İçim rahat bir şekilde, “Ben yapabileceğim tüm fedakârlıkları yaptım,” dedim. Sizin egolarınız için ailemden oldum. Sevdiğim insanların ölümünü izledim. İnsanlığımdan vazgeçtim. Her türlü tehlikeye atıldım. 

“Onu yeneceğini söylüyorsun ama henüz hiçbir şey yapmış değilsin. Yanlış harırlamıyorsam babamdan kara büyüyü senden almasını istiyordun. Aynı fikirde misin?” 
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Kara büyümün şu an konumuzla ne ilgisi olduğunu anlayamadım ama sorusunu onayladım. 

“Peki, normal bir tanrıça olursan Apep'i yenmek için bizden ne farkın olacak? 
Senin gücün kara büyüden geliyor. Onsuz sen...” deyip sustu ama ben cümlenin devamını çok iyi biliyordum. 

Onsuz sen bir hiçsin. 

“Öncelikle ben kara büyüm olduğu için güçlü değilim. Soyum İsis ve Osiris'e dayandığı için güçlüyüm. Osiris'in büyülerini taşıdığım gibi doğrudan İsis'in gücüne de sahibim. Kara büyüyü istemiyorum, evet ve bunun kendi kararım olduğuna inanıyorum.” 

“Elbette karar senin, kraliçe ama şahsi fikrim kara büyüyle daha çok güçlenmeye çalışman. Madem Seth'in teklifini reddedecek kadar hayatını seviyorsun, en azından kendi hayatını kurtarmak için Apep'i yensen iyi olur.” 

İşte, bu bardağı taşıran son damlaydı. Sırf Seth'in teklifini kabul etmedim diye kendi hayatımı insanlıktan daha çok önemsediğimi iddia edemezdi kimse. 
Hele ki sadece beni etkileyen kara büyüyle ilgili konuşmak kimsenin haddi değildi. Kimseyle kavga edip daha fazla sinirimi bozmak istemediğim için ayaklandım. Sırtımı dönüp kapıya doğru ilerlerken arkamdan, “Kraliçe, nereye?” diye seslenenleri duymazlıktan geldim. 

Öfkeyle soluyarak toplantı odasından çıktım ve koridorda karşılaştığım herkesin yanından rüzgâr gibi geçerek odama doğru ilerlemeye başladım. Onlar kimdi ki beni sorguluyorlardı? Benim gücüme nasıl hiç muamelesi yapabilirlerdi? Hepsinden daha güçlüydüm. Hepsinden daha kuvvetliydim. Büyümün temelleri en güçlü iki tanrıya uzanırken hangi hakla benim gücümü küçümseyebilirlerdi? Kara büyü var olmadan önce de güçlüydüm ben. 

Odamın kapısını çarparak içeri girdiğimde Aytun yine masamdaydı ve sesi duyunca sıçrayarak bana döndü. Bir an için onun korkmuş hâline gülmek istedim fakat öfkem daha ağır bastı ve sinirle dişlerimi sıktım. 

Hâlimi fark ettiği gibi kaşları çatıldı. “Ayliz, ne oluyor?” diyerek ayağa kalkuğında aynı şekilde kapıyı kapattım ve dudaklarımı ısırarak yanına ilerledim. 

“O hiçbir şeye yaramayan ego yığınları birlik olup beni sorguluyor,” dediğimde kimi kastettiğimi anlamayarak kaşlarını çattı. 

“Kim?” 

“Diğer tanrılar. Kral Edera, Fenvil'in ölümünü ve Seth'in bana sunduğu teklifi herkese söylemiş. Onlar da neden kabul etmediğimi soruyor. Kendi hayatmzdan insanlar için vazgeçin, desek kıyameti getirecekler ama benden bunu yapmamı bekliyorlar. Bir kraliçe gerektiği zaman fedakârlık yapmalıymış. Yatukları yerden bana fedakârlıktan söz edenler, asırlarca Neftis'in yaptıklarına göz yumdular. Hem de neden? Sırf rahatları kaçmasın diye. Haksızlıkların derdine şimdi düşüyorlar.” 
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Aytun bağırışımı dikkatlice dinledikten sonra, “Tamam, sakin ol,” dedi beni yatıştırmak istercesine. “Kimse seni bu teklifi kabul etmeye zorlayamaz.” 

“Asla!” dedim sertçe. “Herkes yerini bilecek!” 

Hepsine öyle sinirliydim ki her an odadan çıkıp yanlarına dönebilirdim. 

Aytun ellerini yanaklarıma koydu ve yumuşak bir sesle, “Önce sakin olmalısın, sevgilim,” dedi. 

Sakin olmam gerektiğini biliyordum ama hislerimi, duygularımı kontrol edemiyordum. “Olamıyorum. Şu an içimde öyle bir öfke var ki gidip hepsini...” 
derken devam etmeyip sustum. 

“Hepsini ne?” dedi Aytun merakla. 

“Öldürmek istiyorsun.” 

Geçiştirmek için elimi salladım ve “Hiç işte,” dedim. 

Aytun'un dudakları gerginlikle ince bir çizgi hâlini alırken saçlarımı okşadı. 
“Sakin ol,” diye tekrarladı. “Onlar da Seth'in ne kadar güvenilmez bir yalancı olduğunun farkında ama herkesin sinirleri çok bozuk. Amaçları seni kabul etmeye zorlamak değil. Sadece bir çıkış yolu arıyorlar ve bu yüzden ne yapacaklarını bilmiyorlar. Onlar da mantıklı düşündüklerinde haksız olduklarını anlayacaklar, eminim. 

“Ne zamandan beri onları savunur oldun?” 

“Hepsini öldürüp tarihe “tanrıları katleden kraliçe” olarak geçmemen için az önce. 

Gülümsedim ve Aytun bu durumdan faydalanarak dudağımdan öptü. Öpüşü yavaş ve sakinleştiriciydi. Öyle ki içimdeki öfkenin teker teker silindiğini hissediyordum. Huzurla sarmalanmaya başladığımda gözlerimi kapattım. “Kaçak dövüşüyorsun,” dedim öpüşmeye ara vererek. “Biraz adil bir lider ol ve kraliçeni sakinleştirmek için başka yollar bul.” 

Aytun sanki benden uzak kalamıyormuş gibi ufak öpücükleri dudağıma kondurmaya devam etti. “En etkili ve hızlı çözümü kullanma şansım varken neden alternatifler üreteyim ki? Hem de bu yöntem oldukça hoşuma gidiyor.” 

“Belki ondan da etkili başka bir yöntem biliyorumdur,” dedim ikimizin de dikkatini bambaşka yönlere çekerken. 

Gözleri parlarken geri çekildi. “Gerçekten mi, kraliçem? Lideriniz her zaman sizi sakinleştirmek için emrinize amade,” dedi. Elleri hemen sırtıma doğru harekedendi ve elbisenin fermuarına ilerlerken odanın kapısı çaldı. Aytun kapıya öldürecekmiş gibi bakarken kapının arkasından ince bir kadın sesi duyuldu. 

“Kraliçe, Hathor ben.” 

Çenemi kaldırırken, “Gel,” dedim ve kapı hızla açıldı. 

“Merhaba. Bölmüyorum, değil mi?” diyen Hathor çekingen bir tavırla ikimize bakıyordu. Aytun hızla benden uzaklaştı ve saygıyla eğildi. 
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“Hayır. Gel lütfen,” dediğimde Aytun, “İzninizle, kraliçem,” dedi ve âdeta kaçarcasına odadan çıktı. Hathor arkasından gülümseyerek bakarken, “Aşk çok güzel bir şey değil mi?” dedi. Bu bir soruydu ama daha çok kendi kendine konuşuyor gibi olduğundan cevap verme gereksinimi duymadım. 

Balkonun önündeki koltukları işaret ederken, “Oturmaz mısın?” diye sordum. 


Hathor başını salladı ve gülümsemesini soldurmadan geçip koltuklardan birine yerleşti. Ben de yanına oturduğumda, “İyi misin?” diye sordu az önce 


olanları kastederek. 


“Evet, iyiyim. Sorun yok,” dedim dürüstçe. Birden çok öfkelenmiştim ama Aytun sayesinde uzun sürmemişti. Kendine has yöntemiyle beni sakinleştirdiği için oña minnettardım. 

“Orada söylenenler fazlaydı. Kimse sana ne yapacağını söylememeli. Teklif sana yapıldı ve cevabı da tamamen sana ait. Kaldı ki Seth güvenilmez biri ve bunu diğerlerinin aksine iyi biliyorum. Bu yüzden kabul etmemene sevindim. 
Kabul etseydin ve sonucunda yine kandırılsaydık her şey daha da kötü olurdu,” dedi samimi bir şekilde. Oldukça ılımlı yaklaşmıştı. Bunu beklemediğim için sessiz kaldım. 

Hathor da bu sessizlikten faydalanırken gözleri boynuma kaydı ve “Kolyen çok güzelmiş,” dedi. Parmaklarım Aytun'un doğum günümde hediye ettiği gerdanlığa kayarken başımı eğdim ve dikkatle tenime baktım. Geçen gün Thoth'un verdiği ve kara büyü yüzünden tenimi yakan kolyeden hiçbir iz kalmamıştı. Sanırım tanrıçalığın en çok bu yanını seviyordum. Hiçbir yara iz bırakmıyordu. 


“Teşekkür ederim. Aytun'un hediyesiydi,” dedim gülümserken. Onun adını söylemek bile beni gülümsetmeye yeten bir eylemdi. 


Hathor düşünceler içinde kolyeyi seyrederken, “Aşk tanrıçası olarak bu kutsal bağın yasaklarla kısıtlanmaması gerektiğini savunuyordum her zaman. Yüce Ra ise tanrı ve tanrıçaların insanlara âşık olamayacağını söylerdi. Gönül eğlendirebilirdik ama evlenemezdik. Şimdi bu yasak kırıldığı için çok mutluyum)” dedi. 

Birdenbire neden böyle bir şey söylediğini anlayamamıştım. Evlilik ne alakaydı? “Ne demek istediğini anlamadım?” dediğimde gözlerini devirdi. 

“Haydi ama kraliçe! Aşk tanrıçasından gizlemene gerek yok. Liderle evlilik bağı kurduğunu hissedebiliyorum.” Gözleri kısılırken dudağını büzdü. “Gerçi yarım kalmış, tamamlamamışsınız ama yine de fazlasıyla güçlü.” 

Kaşlarımı kaldırdım ve gülümsemeye çalışarak başımı salladım. Tabii ya, o aşk tanrıçasıydı ve aramızdaki bağı fark etmemesi imkânsızdı. Aslında birinden gizlediğim yoktu. Aytun'la yaşadığım hiçbir şeyi saklayacak değildim. Sonuçta kimseden bir çekincem yoktu ama yaptığımız şeyin ikimize özel olduğunu bildiğim için aynı hassasiyette davranıyordum. Hem ayrıca bu bağın tam olarak neleri kapsadığını da bilemediğim için ortaya atılıp kimseye bir şey dememiştim. 
Yani ne gizliyordum ne de ulu orta herkese duyuruyordum. Kaldı ki hakkında 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pek de geniş bilgiye sahip olmadığım bu bağın neler içerdiğini merak etmiyor değildim ve şimdi bununla ilgilenen tanrıça karşımdayken belki de öğrenmenin tam sırasıydı. Ancak ondan daha çok dikkatimi çeken, bir diğer söylemiydi. 

“Neden yarım kalmış dedin?” diye sordum tam olarak anlamadığımdan. 

Hathor çenesiyle sağ elimi gösterdi. “Çünkü senin dövmen oluşmamış. Liderin avucunda evlilik mührü var ama seninki yok. Kadim Rahiplerin önünde yemininizi tamamlamadığınız için tam olarak evlenmiş sayılmazsınız.” 

“Rahiplerin önünde de mi yemin edilmesi gerekiyor?” 

Meraklı tavrıma gülümsedi ve bilmediğim için anlayışla açıkladı: “Elbette, Sizin birbirinize ettiğiniz yemin yalnızca lideri sana bağlamış ama seni ona bağlamamış. Bir tanrıçanın ruhunu bir başka ruha bağlamak insanlarınkinden daha karmaşıktır. Bu yüzden rahiplerin önünde tekrarlanması gerekir.” 

Düşünceyle mırıldandım: “Ama artık kadim rahipler yok.” 

Hathor beni onaylayarak, “Ama Tanrıça Maat yenilerini seçtiğinde olacak,” dedi. 

“Peki, bu bağın bir getirisi var mı?” 

“Elbette var. Bir bütün olacaksınız. Sizin hisleriniz artık birbirine daha bağlı olacak. Birbirinizi daha iyi anlayacaksınız. Bu bağı kurduğunuz için mutluyum. 
Acaba babam yaşasaydı bununla alakalı ne düşünürdü?” 

“Yüce Ra, Aytun'un hayatımdaki önemini biliyordu. Hatta beni bir tanrıça yapması bile ona olan aşkımdan dolayıydı,” dedim açıklayarak. 

“Yanlış anlamanı istemem. Aranızdaki ilişkiye karşı değilim. Hatta Ranın bu fikrini yanlış bile buluyordum. Onun aşka bakış açısı her zaman çok katıydı. 
Sanırım kendi yaşadıklarından dolayı,” dedi imayla. 

“Ne yaşadı ki?” 

“Hepimiz Ra'nın çocuğuyuz ama Seth, Osiris, İsis ve Neftis gibi bir anneden doğmadık. Bizi Ra yarattı. Sanırım yatak maceraları pek eğlenceli değildi ki Tanrıça Nut, onu Tanrı Geb ile aldattı. Aslında bu olaya çok üzüldüğünü düşünüyorum. Sonuçta asırlarca karısıydı ve onu, yine onun yarattığı biriyle aldattı. Bu yüzden aşk ilişkilerine pek sıcak bakmıyordu.” 

“Ama İsis ve Osiris evlenecekti,” derken kafam fazlasıyla karışmıştı. Ra'nın İsis'i onayladığını düşünüyordum. 

“Onay vermedi ki. Daha doğrusu ne onay verdi ne de karşı çıktı. Tamamen tepkisiz kaldı. İsis'i çok severdi. Onu tüm tanrıçalardan üstün tutardı hatta. Ama ne zaman İsis kara büyüye bulaştı, o zaman araları açıldı. Hele gizli adını öğrenmek için onu zehirledikten sonra İsis'e bayağı karşı çıkmıştı ama Osiris evlenmek istediklerini söylediğinde hiçbir şey yapmadı. Onun garezi sadece bizeydi.” 

“Bize derken?” 

“Sen yenisin, kraliçe. Bu yüzden tarihimizi ve tanrıların karanlık, aynı zamanda karmaşık olan aşk hayatını bilemezsin. Zamanında, yani tüm bu olaylardan 


138 


Ninova 


çok daha önce Seth ve ben evlenmiştik,” dediğinde ağzım şaşkınlıkla açıldı. Hiç beklemediğim bu bilgi karşısında ne yapacağımı bilemediğim için öylece kalakaldım. Hathor'ın evlenmiş olmasına şaşırmamıştım. Hathor'ın Seth'le evlenmesineydi şu anki tepkim. 

Gözlerini devirirken güldü. “Evet, kulağa şaşırtıcı geldiğinin farkındayım.” 

Şaşırtıcı kelimesi, şu anki hislerimin yanında hafif kalıyordu. Nitekim kendimi biraz toparlayıp şoku atlattığımda, “Bunu ilk kez duyuyorum,” dedim. 

“O kadar uzun zaman oldu ki ben bile unuttum sayılır. Gökyüzü Evi'nde görkemli bir düğünle evlenmiştik. Tabii, Ra'nın izni yoktu.” 

“Tanrılar kendi arasında evlenemez mi? Neden izin vermedi?” 


“Evlenebilirdik. Seth ile evlenmek istediğimizi ona söylediğimizde başta bir şey demedi ama benimle yalnız konuşmak istedi. Seth gittikten sonra bana çok istiyorsam başka biriyle evlenmemi teklif etti. Sadece Seth olmazdı.” 

Eh, aklın yolu birdi. Seth bu kadar kötü birine dönüşmeden önce de sıkıntılı bir tipt demek ki. Yine de o zamanlar izin alamama sebeplerini merak ettiğimden, “Niye?” diye sordum. 

“O zamanlar nedenini anlamıyordum. Senin gibi sorguladığımda Seth'le ilgili başka planları olduğunu söyledi. Anlam veremiyordum ama Seth'e çok âşıktım ve ondan vazgeçemiyordum.” Yüzümde artık nasıl bir ifade varsa Hathor başını yana eğerek, “Bana öyle bakma. Seth her zaman böyle değildi. Eskiden gerçekten sevecen ve iyi biriydi,” dedi. 

Seth ve iyilik... Asla aynı cümle içinde kullanılmaması gereken bir ikili olduğu için, “Apep'i başımıza sardığı düşünülürse buna çok inanasım gelmiyor,” dedim. 

“Şu anki Seth ile o zamanlar sevdiğim adamın alakası bile yok. Böyle düşünmekte haklısın o yüzden.” 

Seth'in eski günlerinde ne kadar iyi biri olduğu pek ilgimi çekmediği için, “Ra, neden evlenmenizi istemediğini söylemedi mi hiç?” diye sordum. 

“Hayır. O kadar âşıktım ki gözüm hiçbir şey görmedi ve inatla evlenmek istediğimi söyledim. Evlendik de. Ra'ya rağmen o düğünü yaptık. Sessiz kalınca kabullendiğini düşünmüştüm. O sırada dünyadaki savaş devam ediyordu. O acı, üzüntü ve kederin içinde kendimi çok kötü hissediyordum. Benim gibi neşeli bir tanrıça için dünya fazla acılı gelmeye başlamıştı. Özellikle savaşa giden ve ayrılmak zorunda kalan âşıkları gördükçe kendimi berbat hissediyordum. Bu yüzden o süreçte Gökyüzü Evi'ne yerleştim. Seth ile her fırsatta görüşüyorduk ve çok geçmeden hamile olduğumu öğrendim. Nut'tan sonra ilk tanrı çocuğunu doğuracaktım. Kendimi çok şanslı hissediyordum. Herkesin dilinde savaşı sonlandıran kişinin dünyayı yöneteceği vardı. Seth çok uğraşmıştı ve ben onun kral olacağına inanıyordum. Kraliçe olacaktım ve daha sonra tahta çocuğum çıkacaku. Ne çok hayal kuruyormuşum, değil mi? Hiçbir şey düşündüğüm gibi olmadı. Hamileliğimi herkese açıkladığımda kutlamalar tüm dünyadan görülmüştü. 
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Seth de mutluydu aslında. Baba olma düşüncesi onu da heyecanlandırmıştı, Ta ki Ra bebeğimi alana kadar.” 

“Ne?” diye sesimi yükselttim kendimi tutamayarak. Seth ve Hathor'ın evli olmasından daha çok şaşırdığım bir şey varsa o da bebek beklemeleri olmuştu. 
Ve Ra'nın onu alması... 

Hathor düşünceyle başını salladı ve yavaşça, “Evet. Anlaşılan Seth'le ilgili kurduğu planlarda ne benim yerim vardı ne de çocuğumun. Ra çocuğu düşürmem için büyü yaptı ve ben onu kaybettim,” dedi. Boş bir ifadeydi yüzünü sarmalayan ancak içten içe ne kadar ızdırap duyduğunu hissedebiliyordum. 

“Nasıl? Ra böyle bir şey yapmaz,” dedim savunma ihtiyacıyla. Evet, Ra bazı zamanlar acımasız davranmıştı fakat daha doğmamış bir bebeği hiç uğruna büyüyle öldürmek? Bu herkes için fazlaydı. 

Kaşlarını çatan Hathor yutkundu ve gözümün içine baktı. Sanki Ra'yı savunmam onu sinirlendirmişti. Karşısında Ra varmış gibi nefret dolu bir tınıyla, “Yapu,” dedi. “Gözümün içine baka baka Seth'in bir ailesi olmaması gerektiğini söyledi ve bebeğimi öldürdü.” 

“Neden?” dedim anlamaya çalışarak. Yalan söylediğini düşünmüyordum. Bu yalan söylenecek bir konu değildi. Hele ki acısını hâlâ yaşadığını belli ederken... 
Ona inanıyordum ama Ra'nın niye böyle bir şey yaptığına bir türlü anlam verememiştim. 

Hathor başını yere çevirdi ve öfkeyle konuşmaya başladı: “Ra her şeyi en ince ayrıntısına kadar planlamıştı. Zaten her zaman bu planlarla hareket ederdi. Daha bizi yaratmadan ne yapacağımıza, nasıl bir hayat yaşayacağımıza kadar her şeye karar verirdi. Onun kafasındakilere göre savaştan sonra, firavunlar dünya üzerinden silindikten sonra burayı Osiris yönetecekti. Kral olarak onu seçmişti ama Serh'le ilgili planları daha başkaydı. Seth'in yeri dünya değildi. O bir gün Gökyüzü Evi'nde Apep'le savaşmaktan artık yorulmuş olan Ra'nın yerine geçecekti. 
Onun gibi yalnız olacak ve her gece güneşi söndürmesin, kaosu getirmesin diye 

Apep'i geri püskürtecekti. Bu yaşam, kutsal saydığımız aile hayatı için uygun değildi. Seth tek başına olmak zorundaydı.” 

“Bu çok acımasızca,” dedim tam olarak neye üzüldüğümü ayırt edemeden. 
Bir aile kurma umuduyla Seth'le evlenip bebeğinden olan Hathor için mi yoksa yalnızlığa mahküm edilen Seth için mi kalbim kırılmıştı? 

Seth'in Ra için söyledikleri aklıma geldiğinde kastettiği şeyin bu olduğunu anladım. Bana bir aile bile vermedi demişti. Ne anlama geldiğini hiç düşünmemiştim ama taşlar şimdi yerine oturuyordu. Ra'ya olan kininin sebebi belki de buydu. O, Apep'le savaşması için çocuğunu öldürürken Seth, Apep'i yöneterek Ra'yı yok etmişti. 

“Evet, acımasızca ama babamızın bir diğer yüzü de bu işte. Tarihte hamile kalıp sonra çocuğu ölen ilk ve tek tanrıça olduğum için insanlar bana ölüm 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tanrıçası da dedi. Bir zamanlar sadece aşk, sevgi ve neşenin tanrıçasıyken tüm bunlara tezat olarak o sıfatı da aldım.” 

Hathor'ın geçmişine üzülürken bu olaydan sonra Seth'in tavrını merak etmiştim. 

“Seth ne yaptı peki?” 

“Hiçbir şey. O daha çok yeniydi. Var oluşunun ilk seneleriydi. Toydu ve o zamanlar Yüce Ra'ya karşı gelmek bizim için bir seçenek bile değildi. Henüz kimse o kadar asileşmemişti. Yüce Ra onunla ilgili planlarını söylediğinde Seth gitti. 
Ra zamanı geldiğinde onu görevi için eğiteceğini, o zamana kadar dünyadaki görevini tamamlamasını emretti. Biz hiç konuşmadık. Hatta Serh'i, sen Gökyüzü Evi'ne gelene kadar hiç görmemiştim. Asırlarca birbirimizden uzak kaldık.” 


“Ama hâlâ evlisiniz,” dedim sorarcasına. Seth'in biriyle evli olması çok garip geliyordu. 

“Ever, evliyiz. Ne aramızdaki bağı bozduk ne de evli gibi davrandık. Birbirimizden bihaber yaşayıp gittik,” dedi umursamaz görünerek ama aslında hiç de öyle olmadığım biliyordum. Aşk tanrıçasının, aşkıyla sınanması gerçekten evrenin bizimle dalga geçtiğinin kanıtıydı. 

“Peki, Ra daha sonra Seth'i yanına çağırmadı mı?” 

Ben hâlâ Seth gibi birinin bu durum karşısındaki tepkisizliğine şaşırıyordum. 
Ra ile hiç yüzleşmemiş miydi? Bunu kendine dert edinmemiş miydi? 

“Hayır. Daha doğrusu, tam o dönemde olaylar kızıştı. Diğer olaylı üç tanrının sorunları başlamıştı. Seth, Neftis'le birlik olup laneti yaptığında Ra bir daha onunla görüşmedi. Ne Neftis ne de Seth. İkisi de Ra için yok gibiydi. Bu asırlarca böyle sürüp gitti.” 

Ona uzandım ve elini sıkarak yanında olduğumu göstermeye gayret ettim. 
“Senin için üzgünüm, Hathor. Seth'le bakışmanıza şahit oldum ama altından böyle bir olay çıkacağını hiç düşünmemiştim. Bugüne kadar aranızdakilerden hiç kimse de söz etmemişti.” 

Dudaklarında buruk bir gülümseme belirdiğinde, “Çok normal çünkü herkes unuttu. Sadece ben hatırlıyorum olanları,” dedi. 

“Seth'in bir aile kurması kulağa o kadar garip geliyor ki inanasım gelmiyor.” 

“Bir zamanlar Apep'le savaşması için yetiştirilen adam, Apep'i kullanarak Ra'yı öldürdü. Yanlış anlama, babamı çok seviyorum. Sonuçta o benim yaraucım ama bir yanda da öldürülen çocuğum var. Layığını buldu demek içimden geliyor ama saygısızlık yapamıyorum. Bir yanım, Seth'in tüm bunları çocuğunun intikamı için yaptığını söylüyor. Daha doğrusu, böyle olduğunu düşünmek istiyorum çünkü böylesi, içimdeki o ateşi söndürmeye yetecek, biliyorum. Bir yanımsa Seth'in dönüştüğü kişiliğin benimle hiçbir ilgisi olmadığını söylüyor. 
İkinci ihtimal daha yüksek ama umut işte.” 
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“Onu hâlâ seviyor musun?” diye sordum alacağım cevaptan korkarak. Daha doğrusu cevaptan değil, Hathor'ın hislerinden ürkmüştüm. 

Aşk tehlikeliydi. Bunu öğrenmiştim. Hatta bunu öyle iyi öğrenmiştim ki aşk uğruna dönüştüğüm kişi, aynaya baktığımda bana bir yabancıyı anımsatıyordu sadece. Aşkın sınırı yoktu, formülü yoktu. Mantığı silip atarken kalbin gibi aklını da ele geçirirdi ve bir süre sonra sadece aşkınla düşünmeye başlardın. Kalbinin seçtiğinin nasıl biri olduğunun önemi kalmazdı. Aşkın gözünü kör ederdi. 

Hathor başını kaldırdı ve yutkundu. Yanıtlamadan önce kendine biraz zaman verdiğinde gözlerini kapattı ve hüznünde boğulurken, “Evimi yok eden, evreni kaosa boğmaya çalışan adamı değil ama bir zamanlar bana âşık olduğunu söyleyen o adamı seviyorum, evet,” dedi. 

Dudaklarımı ısırdım ve bir gün bu aşkın bize pahalıya patlamamasını umdum. 


“Evlilik bağını bozmayı neden düşünmedin?” 

“Bilmem,” dedi omuz silkerken. “Cesaret edemedim galiba. O bağ sayesinde aramızda farklı bir şey var hâlâ. Sanırım ne zaman çağırsam, ne zaman ihtiyacım olsa Serh'in geleceğini bildiğim için bozmadım.” 

“Nasıl geleceğini bildiğim için?” 

“Eşlik bağı nerede, ne durumda olursan ol; ona ulaşmanı sağlar. Onu çağırdığın yere gelmek zorundadır.” 

“Bunu şu anda yapabilir misin?” dedim yerimde dikleşirken. 

“Evet ama neye yarayacak ki?” derken birden sustu ve gözleri irice açıldı. 
“Seth'i bu sayede istediğim yere çağırabilirim,” dedi aklımdan geçenleri okurken. 


De 

Tanrıça Hathor 

Tanrıça Maat'ın tapınağından içeri giren Hathor hem gergin hem de heyecanlıydı. Bir yanı Seth'i göreceği için mutluydu. Diğer yanıysa Seth artık eskisi gibi olmadığı için fazlasıyla gergindi. Duygularını dizginlemeye çalışırken Maar'ın odasına doğru ilerlemeye devam etti. Ayliz öncelikle bu konuyu Maar'la paylaşmasını istemişti. Artık Ra'nın yerinde Maat olduğu için tanrıçalar onun sözünden çıkmamalıydı. Diğerlerinin aksine Hathor'ın Maar'la bir derdi yoktu. 
Bu yüzden onu Ulu Tanrıça olarak görmekten ve izin almaktan gocunmazdı. 
Kraliçe, Maat'a danışmasını istediğinde de bu yüzden onu dinlemiş ve zaman kaybetmeden buraya gelmişti. 

Maat'ın odasına kadar ona eşlik eden hizmetkâr kapıya vurdu, içeri girebileceğini duyunca kapıyı açtı. Hathor açık kapıdan içeri girdiğinde gözleri tanrıçayı aradı. Çok geçmeden Maar'ı koltuğuna yayılmış ve elindeki ansiklopediyi incelerken bulduğunda ona doğru birkaç adım attı. 
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“Ulu Tanrıçam,” deyip eğilen Hathor, sesiyle onun dikkatini çekmiş ve toparlanmasına neden olmuştu. Maat, kitabı önündeki masaya bıraktı ve tanrıçanın gelişinin şaşkınlığıyla kaşlarını kaldırdı. 

“Gel, Hathor,” diyerek tanrıçayı davet ettiğinde Hathor tam karşısına yerleşti ve “Sizinle bir şey konuşmaya geldim,” dedi. 

Maat, Hathor'ı ilk günden beri hep eğlenceli olarak tanımıştı. Gerginlik ya da sıkıntılı olmak hiç ona göre değildi. Bundan dolayı şimdi karşısında diken üzerinde oturuyormuş gibi gerilen kadının hâline anlam veremiyordu. Ona bu denli rahatsız hissettiren ve buraya kadar getiren şey her neyse önemli olmalıydı. 
Odadaki hizmetkârlara başıyla çıkmalarını emrettikten sonra tüm odağını ona verdi ve “Ne konuşmak istiyorsun?” diye sordu. 

Hathor tavrıyla onu da gerdiğinin farkındaydı. Söyleyeceklerini uzatmadan doğrudan konuya girdi. “Biliyorsunuz, Seth'le aramda bir evlilik bağı vardı.” 

Maat bunu biliyordu fakat unutmayı tercih ettiği için aklına bile gelmiyordu. Şimdi söze bu şekilde başlamasıyla Hathor'ın diyeceklerini daha fazla merak ermişti. “Evet?” 

“Evliliğimizin bazı getirileri var. O bağ sayesinde Seth'i istediğim yere çağırabilirim,” dedi doğruca. 

“Nasıl?” dedi Maat anlamayarak. 

“Sorgulamadan onu çağırdığım yere gelmek zorunda. Kraliçe ile konuştuğumuzda bunu kullanmamız gerektiğini söyledi. Seth'i ayarladığımız yere çağırıp sonrasında yakalayabiliriz,” diye aklındaki planı anlattığında Maar'ın gözleri fal taşı gibi açıldı. 

“Tabii ya. Bu nasıl daha önce aklımıza gelmedi?” dediğinde Hathor, “Benim yine gelmiyordu ama kraliçe akıl etti,” dedi. 

Maat heyecanla ayağa kalkarken daha önce düşünemedikleri şeye hayıflanmayı bir kenara bıraktı. Ellerinde Seth'i tuzağa düşürmek için mükemmel bir fırsat vardı ve eğer bunu düzgün değerlendirirlerse günlerdir uykularını kaçıran tehlikeden kurtulabilirlerdi. 

“Öyleyse hemen yapalım. Seth'i ne kadar erken bulursak o kadar iyi.” 

“Ever. Diğerlerine haber verdim. Bir saat sonra toplantı yapacağız.” 


Maat yerine otururken düşünceyle, “Ayliz de katılacak mı peki?” diye sordu. 
Sabah halletmesi gereken işler yüzünden toplantıda bulunamamıştı ama duyduğuna göre ufak bir tartışma çıkmıştı. Onun üzerine, öfkesi tazeyken Ayliz'in nasıl davranacağını merak ediyordu. 

Hathor bilmiyorum dercesine alt dudağını büktü. “Bir şey demedi ama katılır 


bence,” diyerek fikrini sunduğunda Maat tek kaşını kaldırdı. 


“Sabah pek de hoş olmayan şeyler yaşanmış,” dediğinde Hathor havadisleri vermesi gereken kişinin kendisi olacağını anlamıştı. 
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“Evet, maalesef. Herkesin sinirleri gergin ve buldukları ilk açıktan birbirlerine saldırmaya çok müsaitler.” 


“Böyle olmaz ama. Asıl şu dönemde birlik olunması gerekiyor. Ayrıca bu saatten sonra hiçbirimiz Seth'e güvenecek kadar aptalca davranamayız,” dediğinde Hathor başını sallayarak onayladı. Konuyu değiştirmek amacıyla etrafına bakınırken, “Ee, sen ne yapıyorsun? Yardımcınla aran nasıl? O yakışıklı çocuğu göremedim,” dedi. 

Maat başta anlamazlıktan gelmeyi tercih etti ama sonrasında Hathor'ın gözünden bir şey kaçmayacağını bildiği için, “Tan'dan mı bahsediyorsun?” diye sordu. 

“Evet. Ortamdaki tutkulu kokuyu alıyorum ama henüz alev almamışsınız. 
Neyi bekliyorsunuz ki? Ben senin yerinde olsaydım şimdiye kadar...” derken Maat sesini yükseltti. “Hathor! Öyle bir şey yok. Daha kaç kez söyleyeceğim?” 
diyerek inkâr ettiğinde bu söylediğiyle Hathor'ı inandıramayacağını içten içe biliyordu. 

“Bari beni kandırmaya çalışma. Önceki konuşmamızda çekincenin sadece kurallar olduğunu söylemiştin. Ra'dan çekiniyordun ama artık öyle bir derdin de yok. Kiminle ilişki yaşadığına kimse karışmaz. Kraliçe bu kuralı çoktan yıktı. Aruk kimsenin umursayacağım sanmıyorum. Dünyanın sonuna gelmek üzereyiz. 
Bari o arada yapabileceğin her şeyi yap.” 

Maat sessiz kalıp başım başka tarafa çevirdiğinde Hathor'ın sözlerinin haklık payını es geçemedi. lan'a karşı hisleri vardı. Duygularını ne kadar dizginlemek istese de hislerine söz geçirememişti. Kendini geriye çekmeye çalıştığı her an ona daha seri bir şekilde çarpmıştı. Her an yanında olan, destekçisi olan Tan'a karşı hisleri vardı ama bir yandan da kuralları unutamıyordu. İnsanlarla duygusal ilişkiler kurması katiyen yasakken asi ve kural tanımaz bir tanrıça olmak istemiyordu. Fakat Hathor'ın da dediği gibi Ra artık yoktu ve o kuralı değiştirebilecek kişi kendisiydi. 

Kendinden ve hislerinden ne kadar eminse lan'ın duyguları konusunda da bir o kadar kararsızdı. Tam bir sır küpü olan lan her şeyi gizlemekte o kadar ustaydı ki Maat onu ne kadar gözlemlese de bir şeyler hissedip hissetmediğini anlayamamıştı. Her an dip dibe bir şeylerle meşgul oluyorlardı ama aralarındaki şey diğer tanrıçalar ve yardımcılarıyla arasında geçenlerden daha fazlası değildi. 
Bu yüzden bir adım atası varsa da geri durmaya çalışıyordu. lan'a bir harekette bulunursa ve bu hareketi karşılıksız kalırsa zedelenecek olan egosundan çok kırılacak olan kalbini düşünüyordu. Bir tanrıça istediği her şeyi elde edebilirdi. Yeryüzünde ne varsa istediğinde onun olurdu ama hislerini kontrol altına alamazdı. Hiçbir büyü, hiçbir güç birini kendine âşık etmeye yetmezdi. Neftis asırlarca bunu denemişti fakat sonunda olanlar apaçık ortadaydı. Kimsenin gücü âşkı yönlendirmeye yetmezdi. Duygular sahteliği kabul etmez, benliğinde yalanı barındırmazdı. Maat, durum böyleyken lan konusunda ne düşüneceğini bilmiyordu. Bir yandan da üç hafta sonra ölme ihtimalleri söz konusuyken bunlarla 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uğraşmak mantıklı değildi. Tabii, öte yandan Hathor da dünyanın sonu gelirken en azından istediğini yap derken haklıydı. Sıkıntıyla başını geriye attı ve hiç istemese de kalbine yenik düştü. 

“Tanda ne hissediyorsun? Bana açıkça söyle.” 


Hathor güldü ve “İşte, bana böyle isteklerle gel, tanrıça. Bir bakalım,” dedi gözlerini kapatırken. Büyüsüyle olan biteni hissetmeye çalışırken kaşlarını çattu. “Çok duygusuz. Çok sakin bir adam. Büyük yıkımlarla karşılaşmamış. Onu üzen şeyler olmamış. Hırslı ama aynı zamanda dingin. Kalbine pek birini almamış. Bir kadın varmış ama duyguları yoğun değil. Sadece hoşlanmış ve bitmiş.” 

“Bana karşı ne hissediyor? Beni ilgilendiren kısım bu,” dedi Maat merakla. 

“Hislerin karşılıksız değil ama sanırım onun da çekinceleri var,” dedi Hathor gözlerini açtığında. “Bir şeyler yapması gereken sensin.” 

Maat oflayarak kendini koltuğa iyice yasladı ve şimdiden düşüncelere daldı. 


De 


Hathor saçlarını savurarak odaya girdi ve herkese göz ucuyla baktı. Aralarında eksik yoktu. Hatta öyle ki Ayliz bile sabahki gerginliğe rağmen toplantıya katılmıştı. Kraliçeye ve Maat'a baş selamıyla karşılık verdikten sonra yerine geçti ama sandalyeye oturmadı. Ayakta durup tüm tanrıların yüzüne teker teker bakarken meraklandıklarının farkındaydı. Bu yüzden hızla akıllarındaki planı dile getirdi. 

“Şahane bir planım var,” dediğinde onun ne demek istediğini bilmeyen tanrıların şaşkın bakışlarıyla karşı karşıya kaldı. 


“Ne planı, Hathor?” diye sordu Anhur. Hathordan bugüne kadar işlerine yarayan hiçbir plan duymamıştı. Daha doğrusu, aşk tanrıçasından tek duyduğu plan akşamları yapılacak partiler oluyordu. Eğer yine bir partiden söz edecekse Anhur'un öfkesini üzerine çekmeye de hazır olmalıydı. Şu an son ihtiyaçları eğlenceydi. 

“Neler oluyor?” diyerek Thoth da aynı şekilde karşılık verdiğinde düşünceleri, Anhur'dan çok farklı değildi. Hathor genel olarak umursamaz ve riyakâr davrandığı için şimdi sergilediği ciddiyet herkesi şaşırtmıştı. 

Hathor, akıllarından neler geçirdiklerini az buz tahmin ediyordu fakat aldırmadı. Çünkü Apep'i ve Seth'i yok edecek mükemmel planı bularak hepsini kurtarmaya odaklanmıştı. “Aranızda unutanlarınız vardır belki. Sonuçta çok uzun zaman oldu ama Seth'le hâlâ evli olduğumu bilmeyen yok, değil mi?” dediğinde diğerlerinden onaylarcasına mırıltılar çıktı. 

Anhur, “Hafızamdan silinmesi için her gece dua ediyorum ama henüz unutamadım ne yazık ki,” dedi. Herkesin karanlık bir geçmişi vardı ama aralarında en tecrübelileri kesinlikle Harhor'dı. Seth'le evlenmek de neyin nesiydi? Hatırladıklarıyla gözlerini devirdi ve yeniden dinlemeye odaklandı. 
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“Aramızdaki bu bağ sayesinde Seth'i istediğim yere çağırabilirim ve davetime kulak asmak zorunda.” 

“Yani?” dedi Mehen anlamlandıramadığı bu bilginin ne işe yarayacağını merak ederken. 

“Yanisi şu, Seth'e tuzak kuracağız. Ben onu yanıma çağıracağım ve işini bitireceğiz. 

Herkes birkaç saniyeliğine sessiz kaldığında Mehen ortaya atıldı. “Seth'i nasıl öldürmeyi planlıyorsun peki? Hatırladığımız kadarıyla Kalp Buzu Kılıcı ondaydı. Kraliçe, Neftis'i yok ettikten sonra kılıcı da Seth'e kaptırmıştı. Tabii, Neftis'i de,” diyerek yeniden Ayliz'e sataştı fakat Ayliz oralı olmadı. Şu an Mehen'in muhalefet yüklü tavrından ziyade yapacaklarına odaklanmalıydı. Ona yeniden öfkelenmek istemiyordu. Onu duymazlıktan gelerek Hathor'a odaklandığında Anhur tereddütle, “Kılıç bizde olmadığı sürece Seth'i tuzağa düşürmenin hiçbir mantığı yok. Apep'i evcil hayvanı yapan bir tanrıya gücümüzün yeteceğini sanmıyorum,” dedi. 

Thoth, “Anhur'a katılıyorum. Kılıç bizde olsaydı bir ihtimal olurdu ama degil,” diyerek onayladı. 

“Ya ona dostça yaklaşırsam ve kılıcın yerini öğrenirsem?” diyen Hathor bu sözle bazılarının ilgisini cezbetmişti. 

Thoth tereddütle, “Bunu yapabilir misin?” dedi. Hathor'ı küçümsemiyordu lakin tanrıçanın savaş stratejileri diğerleri kadar gelişmemişti. Yine de o aşk tanrıçasıydı ve akıl çelmek, onun en iyi yaptığı şeydi. 

Gözlerini deviren Hathor, “Aşkı çok hafife alıyorsunuz. Seth bir zamanlar bana âşıktı. Onun tüm zayıf noktalarını biliyorum,” diyerek ikna etmeye çalıştı. 

Aker, “Asırlar oldu, Hathor. Seth değişti. Düğün gecenizdeki adam olmadığını hepimiz biliyoruz,” dedikten sonra kendine destekçi ararcasına etrafına baktı. Ptah ve Neith tam da istediği gibi onu onaylarken Hathor hepsinden daha inatçıydı. 

“İstediği kadar değişsin. Hâlâ üzerinde etkim olduğuna eminim. Ben ondan kılıcın yerini öğrenirim. Siz de kılıcı alırsınız. Sonra başımızda ne Apep belası kalır ne de Seth.” 

“Bilmiyorum. Her şey bu kadar kolay olamaz,” diye söylendi Neith. 


“Niye?” diyen Hathor medet umarcasına Maar'a döndüğünde, “Düzgün bir planla Hathor sayesinde Seth'i ağımıza çekebiliriz,” dedi. 

Ba-Pef konuşmanın en başından beri ilk kez söz alarak, “O nasıl olacak Ulu Tanrıça?” diye sordu. 


“Apep'i yok etmenin yolu Seth'ten geçiyor ve biz günlerdir onu arıyoruz ama bir türlü yerini bulamıyoruz. Seth aralarındaki kutsal bağa boyun eğmek zorunda. Hathor'la iletişim kurmak için büyü yaparız ve her anına şahit olup buradan 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dinleriz. Kılıcın yerini öğrendikten sonra gider alırız ve yanlarına gidip Seth'i öldürürüz.” 

“Hathor'ı yem olarak mı kullanacağız yani?” dedi Mehen kaşlarını kaldırırken. 

Hathor ayakta durmaktan sıkılarak, “Beni balık yemi olarak görmen çok kırıcı, Mehen. Olsam olsam akıl çelici bir dişi olurum,” dedi. 

Maat ona destek çıkarken, “Her şey bizim lehimize. Buluşma yerini biz seçeceğiz. Böylece Hathor'la konuşabileceğiz ve ters bir durumda anında müdahale edebileceğiz,” dediğinde Ayliz de onu onayladı. 

“Plana sadık kalırsak sorun olacağını zannetmiyorum.” 

Mehen itiraz ederek, “Ben onay vermiyorum. Yeterince kayıp verdik zaten. 
Ya işler ters giderse?” dedi. 

“Teoride planınız güzel, tanrıçam ama Mehen'in de dediği gibi işler ters giderse ne olacak? Ayrıca niye Hathor'ı tek başına gönderiyoruz? Biz de gidelim.” 

“Seth'le aynı ortamda bulunduğunuzda güçleriyle sizin varlığınızı hissedecektir. Rüzgâr, ona düşmanlarının nerede olduğunu her zaman söyler. Yalnız gidersem ve onu sadece konuşmak için orada olduğuma ikna edersem sorun olmaz. 
Ona zarar vermeye çalışmadıkça Seth bana zarar veremez.” 

Khonsu alay edercesine, “Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun, tanrıça? Eğer güvendiğin şey Seth'in tarihe karışmış aşkıysa...” derken Hathor öfkeyle sözünü kesti. Bunlar aşkı nasıl bu kadar hafife alabiliyorlardı? 

“Aşkına değil, evliliğimize güveniyorum. Seth evli olduğumuz sürece bana zarar veremez.” 

Maat konuşarak bir yere varamayacaklarının farkındaydı. Sabaha kadar inatlaşsalar bile zıtlaşmaktan ileri gidemeyeceklerdi. Bu yüzden herkesin ortak bir paydada buluşması önemliydi. Hem de en kısa zamanda. “Elimizde Seth'i yok etmek için bir şans var ve ben bunu kullanma taraftarıyım.” 

“Hathor'ı Seth'e savunmasız bir şekilde göndereceğiz ve biz burada onları uzaktan izleyeceğiz, öyle mi? Çok mantıksız. Bu resmen delilik,” dedi Neith. 

“Sabah kraliçeye fedakârlıktan söz ediyordunuz. Tehlikeli olduğunu biliyorum ama yapmak zorunda olduğumu da siz biliyorsunuz. Seth'e ulaşmamızın tek yolu benden geçiyor ve ben de bu yolu kullanma taraftarıyım.” 

Neith onun böyle bir şeyi kabul etmesine inanamıyormuş gibi şok içinde, “Hayır, Hathor. Çok riskli,” dedi. 

Hathor buna daha fazla dayanamayacağını anladığında, “Pekâlâ. Size sormuyorum ya da izin istemiyorum. Ben Seth'le buluşacağım ve konu kapanacak. 
Geçen gün yaptığımız büyüyü yeniden yapıp zihinlerimizi birleştiririz. Böylece beni duyabilirsiniz. Ben de sizi duyabilirim. Öncelikli hedefim kılıcın yerini öğrenmek ve sonrasında Seth'i oyalamak. Ben onu oyalarken siz kılıcın yerini öğrenip gelirsiniz.” 
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“Bana hâlâ mantıklı bir plan gibi gelmiyor.” 


“Bu iş bittiğinde mantıklı olduğunu göreceksin. Hediyelerinizi seve seve kabul edeceğim, kardeşlerim. Hiç merak etmeyin.” 


De 


Hathor aynanın karşısına geçti ve son bir kez kendini inceledi. Üzerine giydiği kan kırmızısı elbise, Seth'in en sevdiği tondaydı. Bir zamanlar öpmeyi sevdiği gerdanını boş bırakmış, omuzlarına ince bir askıyla tutunan elbisenin orayı kapatmasına izin vermemişti. Fırfırlı yırtmaçlarla süslü elbisenin içinde kendi güzelliğine imrendi. O aşk tanrıçasıydı. Dişiliğin, aşkın, sevginin temsilcisiydi. 
Elde edemeyeceği hiçbir erkek yoktu. Seth'i bir kez avuçlarının arasına almıştı. 
Bunu bir kez daha yapabilirdi. Tek yapması gereken kendine güvenmekti ve bu özellik, Hathor'da fazlasıyla mevcuttu. 


Derin bir nefes alıp son eksiklerini tamamladı. Madem bu son görüşmeleri olacaku, o hâlde hakkını vermeliydi. Gözlerinin arkasına saklanan hüznü görmezden gelmeye çalıştı ve dudaklarını ısırdı. Seth'le sonunu hiç böyle hayal etmemişti. Ona âşık olup evlenirken her şeyin gerçekten güzel gideceğine inanmışu. Hayallerine vurulan ilk darbe çocuğunu daha doğmadan kaybetmesiydi. 
Ranın Seth'e biçtiği hayat yüzünden elinden alınan çocuğu, kötü günlerin kapıda olduğunun ilk habercisiydi. Önce çocuğunu kaybetmişti, daha sonra Seth'i. 
Şimdiyse her şey bitecekti. 

Bir gün Sethi ölüme götüren kişinin kendi olacağını aklından bile geçirmemişti. Hayatının aşkının sonunu kendi elleriyle hazırlayacağını kim düşünebilirdi ki? Buğulanan gözlerini hızla kırpıştırdı ve çenesini dikleştirdi. Ağlayamazdı. 
Ağlamamalıydı. Makyajının bozulmasını istemiyordu. Kader huzurla kendilerine bir oyun yazmıştı ve sürekli kovalamayla geçen bir hayatta onu hiç yakalayamamışlardı. Hikâyelerinin daha farklı yazılmasını, bambaşka bir sonla bitmesini deli gibi isterdi. Kavuşmasını sağladığı insanlar gibi kendisi de aşkıyla sonsuza dek mutlu olmak istemişti ama olmamıştı. Bu saatten sonra da olamazdı. 

Derin bir nefes alıp odasından çıktı. Hazırlanmak için diğerlerinin yanından ayrılmıştı. Bu geceye hakkıyla hazırlanmak istemişti çünkü. Yavaş adımlarla toplantı odasına girdiğinde diğerlerini plan üzerinde çalışırken buldu. 

Enerjik bir şekilde, “Bitmedi mi hâlâ?” dediğinde Maat, “Hazırız,” diye yanıtladı. “Peki, sen?” 

Hathor gülümsedi ve yaptıkları büyüyü denemek için cevabını hepsinin zihnine sızarak verdi. “Hazır gibi durmuyor muyum?” 

“Öyleyse başlayalım.” 

Harhor başını salladı ve yeniden gülümsedikten sonra kendine bir geçit açtı. 
Seth'i çağıracağı yer ormanın derinliklerindeydi. Kendine büyüyü yapabileceği rahat bir alan bulduktan sonra dizlerinin üzerine çöktü ve etrafta kimsenin olmadığına emin oldu. 
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“Hathor, sorun var mı?” diyen kraliçenin sesini duyduğunda, “Hayır, yok,” diye yanıtladı. “Şimdi onu çağıracağım. Ama lütfen sürekli konuşup benim aklımı dağıtmayın,” dedi diğerlerini uyararak. Seth'in bir şey anlamaması için her şeyin normal görünmesi gerekiyordu. 

Sağ parmağındaki yüzüğü çıkardı ve evlilik bağıyla yüzük parmağında oluşan dövmeye baktı. Siyah, ince bir çizgiyle parmağını saran şerit, onların arasındaki bağı temsil ediyordu. Elini ters çevirdi ve parmağının dış yüzeyini toprağın üzerine koydu. 

“Seth. Seni çağırıyorum. Sesimi duy. Çağrıma kulak ver. Bana gel.” 

Sözlerini birkaç defa tekrarladı ve çok geçmeden arkasında duyduğu adım sesleriyle hızla ayağa kalktı. Seth tam karşısındaydı. 

Doğrudan kadının gözlerinin içine bakarken olabildiğince sertçe, “Ne yapmaya çalışıyorsun, Hathor?” diye sordu. Ardından çevrelerinde başka birinin olup olmadığını görebilmek için etrafına baktı. Derin bir nefes alıp büyüsüyle kontrol ettiğinde ikisinden başka kimsenin olmadığını anladı. Bir nebze olsun rahatlasa da güvenmedi. 

Hathor onun için planladığı tüm kötü senaryolardansa ikna edici olabilmek için eskiden olduğu gibi sevecen davranarak, “Konuşmak istiyorum,” dedi. 

Seth inanamazca bakarak, “Ne konuşmasından bahsediyorsun? Nasıl bir şeyin içindesin?” dedi. 

“Bir şeyin içinde değilim, Seth.” 

“Değilsen beni neden bu şekilde çağırdın? Asırlarca bir kez bile yapmamışken neden şimdi yaptın?” 

“Çünkü şu an hazırım.” 

Seth başını iki yana salladı ve arkasını dönerken, “Konuşacak bir şey yok. 
Gidiyorum,” dedi fakat Hathor bir adım daha atmasına müsaade etmedi. 

“Hayır, gitme!” l 

“Neden? Bana oyun oynamaya çalışıyorsun.” 

“Hayır, sadece konuşmak istiyorum. Ne kadar istemesen de ben senin hâlâ karınım ve şu lanet dünyanın da benim de sonumu getirmeden önce son kez konuşmak istiyorum. Bunu bana, bize borçlusun. Çocuğumuza borçlusun.” 


Seth yeniden ona döndü ve dudaklarını ıslattı. Kaşlarını kaldırıp, “Konuşmak istiyorsun, öyle mi?” dediğinde Hathor başını salladı. Seth elini kaldırdı ve birden kendilerini çölün uçsuz bucaksız sıcağında buldular. 


Hathor şaşkınca etrafa bakınırken, “Burada ne işimiz var?” diye sordu. Bu olmamalıydı. Seth'le ayarladıkları yerde konuşmalılardı. Nerede olduğunu bile bilmediği bir yerde değil. 

Seth umursamazca, rahatlığını sergileyerek ellerini kaldırdı. “Madem konuşmak istiyorsun, öyleyse benim alanımda konuşacağız.” Sesi kesindi. Öyle ki kendini güvene almak için yaptığı şeyle başarılı da olmuştu. Hathor yutkundu ve 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yüzünü öne eğdi. O an sıcak melteme karşı gözlerini kapatan Seth'in belindeki kılıcı gördü ve gözleri irice açıldı. Kılıç ondaydı. Kılıç yanındaydı. 

Birden, “Hathor, neler oluyor? Neredesiniz?” diyen Maar'ı duydu. 

“Bilmiyorum.” 

“Hemen gel buraya. Çabuk çık.” 

“Çıkamam. Kılıç yanında. Kalp Buzu Kılıcı'nı yanında taşıyor.” 

“Hathor, önemi yok. Senin nerede olduğunu bilmiyoruz. Sana yardım edemeyiz.” 

“Öyleyse etmeyin. Ben işimi kendim hallederim.” 

“Şimdi gidersem ve onu bir daha çağırırsam asla yalnız gelmez. Şu an hazırlıksız yakalandı. Durum benim lehimde. Seth'ten kurtulabilirim.” 

“Hathor, hayır! Saçmalıyorsun şu an. Hemen bir geçit aç ve gel.” 

“Gelemem. Setki öldürmek için bu son şansımız,” dedi ve zihinlerinin arasındaki bağı kesti. 

Hathor zihnindeki sesleri dinledi ama cevap veremedi. Düşünmek zorundaydı. Ya şu an gidecekti ya da kalıp Seth'ten istediği tüm bilgileri alacaktı. 

Seth, kendince Hathor'a verdiği sürenin sonuna geldiğinde yeniden ona döndü. “Ee, konuşmayacak mısın? Yoksa tuzak noktandari uzaklaştık diye mi sustun?” 

“Tuzak falan yok. Ben sadece konuşmak istedim,” dedi gülümsemeye çalışarak. Bu dakikadan sonra yalnızdı. A planı işe yaramamış olabilirdi ama B planı kesinlikle işe yarayacaktı. İçgüdüleri, yanlış olduğunu bas bas bağırsa da onu dinlemedi. Tehlikeli olduğunun farkındaydı ama buradan galip olarak çıkacağına da emindi. Tek yapması gereken Seth'ten kılıcı almak ve onu öldürmekti. 

“Pekâlâ, konuş, karıcığım. Umarım beni çağırmanın gerçekten önemli bir sebebi vardır.” 

“Her şey bitti, değil mi Serh? Sona geldik.” 

Seth başını iki yana salladı. Kibirle, yaptıklarından tamamen böbürlenen bir tavırla, “Aksine. Her şey yeni başlıyor. Benim devrime henüz geçmedik,” dedi. 
Sesi gururluydu. Kendisiyle hiç olmadığı kadar övünebilirdi. Planlarını birer birer gerçekleştirmişti. Kazanmıştı. 

“Ya biz? Bu evren?” 

“Ne o, şimdi de dünyayı mı düşünmeye başladın? Ah, tabii ki hayır. Sadece kendi hayatını düşünüyorsun, değil mi? Yoksa bana senin hayatını bağışlamam için yalvarmaya mı geldin? Tam senlik, bencilce bir davranış,” dedi gözlerini kısarak. Baştan aşağı kadını süzerken onun güzelliğinden etkilenmemişti. Eskiden olsa onun bu hâli karşısında nutku tutulurdu belki ama asırlar Seth'ten de çok şey götürmüştü. 
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Hathor'ın ağzı şaşkınlıktan dolayı açıldı. Seth'in dikkatini dağıtacaktı ama belki bu esnada yıllardır kaçındıkları yüzleşmeyi de yapabilirlerdi. Hiç fırsat bulamadıkları konuşma için belki de doğru zaman şu andı. 

“Ben mi bencilim? Asıl bencil sensin. Beni bir kez bile görmeye gelmedin. 
Asırlarca uzak kaldın, benden kaçtın. Seneler sonra ilk karşılaşmamız bile sırf Ayliz'e destek bulmak için geldiğindeydi,” dedi suçlarcasına. Şu an oynamıyordu. Hareketleri veya tepkisi sahte değildi. İçerlediği durumu çekinmeden Seth'in yüzüne vurdu ama bir sonuç alamadı. 

“Ne bekliyordun? Gökyüzü Evi'nde seninle evcilik oynamamı mı?” dedi alayla. Dudakları kahkaha atmamak için direnirken içten içe Hathor'ın gerçekten bunu istediğine emindi. Elinde olsa her şeyi hiçe sayar ve tüm o süre boyunca Seth'in yanında olmasını sağlardı. 

“Yanımda olabilirdin. Yanında olmama izin verebilirdin,” diye karşılık aldığında dudaklarının titremesi anında durdu. Hathor'ın yuvarlak gözlerinin derinlerinde gördüğü keder gerçekti. Karısı sahiden de onu beklemişti ve kızgındı. Seth tepkisiz kalmaya özen göstererek derin bir nefes aldı. Onu sevmişti. 
Hathor'ı bir zamanlar gerçekten sevmişti. Onunla olduğu zamanlarda bir gün kendini güçlü olarak hayal ederken Hathor'ın da yanında olacağını düşünmüştü. 
İkisi el ele verip herkesten üstün olacaklardı. Tüm o planlarına kadını da katmıştı fakat kader denen lanet şey, herkes için eşit ilerliyordu ve kime ne yazdığını asla bilemiyordunuz. 

Bir anlığına gerçekten üzüldüğünü hissetti. Geçmişteki toy hâlinin böyle aptal hayallere kapılmasına üzüldü. Aşk gerçek bir zayıflıku ve bir zamanlar kendisi de o tuzağa düşmüştü. Ra, söylediklerinde her zaman haksız değildi. Her söylediği bir kulağından girip ötekinden çıkmış olabilirdi ama ondan aldığı tek bir tavsiyeyi bugüne kadar uygulamıştı. 

Âşık olma ve aile kurma, demişti Ra. Bunlar seni zayıf kılar. Güçlü, en güçlü olup yerime geçmen için yalnız olmalısın. 

O zamanlar ne demek istediğini anlamamıştı. Ta ki bir gece yarısı Neftis yanına gelip İsis'le Osiris'i öldürmesine yardım etmesini isteyene kadar. İyilikle kutsanan tanrıçanın kalbinin nasıl karardığına şahit olurken tüm suçun aşktan kaynaklandığına emin olmuştu. İsis, Osiris ve Neftis'in sonunu aşk getirmişti. 
Yeni kraliçe Ayliz de onlarla aynı yolda ilerliyordu. Aşk denen illet öyle kör etmişti ki gözlerini, sırtlarından bıçaklayan Seth'i hiçbiri fark edememişti. Oysa arkalarına dönseler asıl düşmanlarıyla yüzleşeceklerdi ama görememişlerdi. 

“Ne yapacaktın? Benim gibi gözden düşüp hayatını Neftis'in iki dudağının arasında mı geçirecektin?” 

“Bebeğimi öldüren adamın iki dudağının arasında olmaktan daha iyidir. İzin verseydin ben senin yanında olurdum ama umurunda bile değildim. Umurunda bile değildik. Bebeğimiz için kendini suçladığını biliyorum. Ra'nın senin yüzünden öldürdüğünü düşündüğün için benden uzak durdun ama...” derken Seth 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bıkkın bir nefes aldı. Bu konuşmayı yapmak istemiyordu. Bunları konuşmak için artık çok geçti ve şimdi yapmalarına da gerek yoktu. 

“Seninle ya da o bebekle hiçbir ilgisi yoktu. O bunak bana kendi yerine geçmem için baskı yapıyordu. Sırf Osiris'i göklere çıkarmak için beni Apep'le savaşmaya mahküm edecekti. Ama ne oldu? Planını bozdum. Apep'le savaşmak yerine onu yanıma aldım ve Ra ile savaştım.” 

“Yaptığını savunmuyorum ama en azından artık içim daha rahat,” dedi Hathor gerçek hislerini-dışa vurarak, Bu söyledikleri, onu kötü bir tanrıça yapıyor olabilirdi ama yarım kalmış anneliği için gayet yerinde bir cümleydi. 

Duyduklarıyla Seth'in kafasını karıştırırken, “Bu ne demek?” diye sordu. 
Hathor'ın içini rahatlatacak ne yapmış olabilirdi? 

“Ra, benim bebeğimi daha doğmadan öldürdü ve onun sonunu görmek içimi rahatlatıyor.” 

Yüzyıl geçse dahi Hathor'dan duyacağını düşünmediği cümleyle şoka uğrarken yarım ağız güldü. “Ne o, senin içindeki kötülük de mi ortaya çıkmaya başladı yoksa?” dediğinde kadının omuz silktiğini gördü. 

“Ben körü değilim. Sen de değilsin.” 


Seth büyük bir kahkaha attı ve ellerini kaldırarak kendini işaret etti. “Ben bir canavarım, Hathor. Dünyaya ne yaptığımı görmüyor musun? Kıyameti getiriyorum. Herkesin sonunu getiriyorum. Senin sonunu getiriyorum,” dedi üstüne basa basa. Hathor, onun yaptıklarını görmezden geliyordu. Onun ne kadar körüleştiğini, karanlık tarafta nasıl kaybolduğunu görmek istemiyordu ama gerçek buydu. Seth canavar olmaktan utanmıyordu. Tam aksine, her zaman olduğu şey buydu ve şimdi asıl kimliğini böyle yüksek sesle söylemek gurur vericiydi. Senelerce ne olduğunu gizlemişti ama artık gizlemiyordu. İnsanlara kendini kabul etrirmek için farklı kalıplara girmişti. Kendini her zaman saklamıştı ama artık öyle davranmasına gerek yoktu. Herkes onun gerçek kimliğiyle yüzleşmişti. Sonunda tam da olduğu gibi davranıyordu. 


Hathor ona doğru bir adım att ve beklentiyle, “Vazgeçebilirsin,” dedi. 

“Ne saçmalıyorsun sen? Ne vazgeçmesi?” 

“İsteğinin ne olduğunu biliyorum, Seth. Dünyayı yönetmek istiyorsun, farkındayım. Gel, yapalım şunu ama bu şekilde değil.” 

“Ne demek bu?” 


“Aruk Ra yok. Güçlüsün, kudretlisin, Düşmanlarımızdan kurtul ve onun yerine geç. Neye ihtiyacın varsa yardım ederim. Ne istiyorsan yaparım. Eskiden bunu hayal ermez miydik? Senin kral, benimse kraliçe olduğumuz günleri düşlerdik. O güzel, hiç kimsenin önümüze çıkmadığı günlerin hayalini kurardık. 
Sadece sen ve ben.” 

Seth'e doğru bir adım daha attığında artık aralarında hiç mesafe kalmamıştı. 
Seh'in dudaklarına uzandığında bir anlığına geri çekileceğini sandı ama tam 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aksine, karşılık görmüştü. Dudakları uzun zaman sonra birleştiğinde Hathor hızla atan kalbini yavaşlatmaya çalıştı. Elleri Seth'in önce yanaklarına, ardından da ensesine doğru uzandığında onun da eli beline kaymıştı. Ensesindeki bir elini sırtından beline doğru indirmeye başladığında dikkatini dağıtmak için aynı zamanda öpüşünü de derinleştirmişti. Kılıca doğru yavaşça uzanırken birden Seth, onu saçlarından geriye doğru sertçe çekti ve dudaklarını ayırdı. Mavi gözleri öfkeyle parlarken, “Sen beni aptal mı sandın?” diye sordu. 

Aynı anda Hathor'ı geriye ittiğinde bir el arkasından dolanıp onu sarmaladı ve başını çevirdiğinde onun Seth'in adamı olan Edfu olduğunu gördü. 

Seth belindeki kılıcı çıkarıp havaya kaldırdı. “Demek konuşmak istiyordun, öyle mi? Gerçekten geçen yıllarda salaklaştığımı mı sandım, karıcığım?” 

“Seth, bak...” dedi Hathor korkuyla. Başına gelebilecek kötü şeylerle şu an yüzleşmişti ve tüm bedeni tir tir titriyordu. “Bırak beni!” diye bağırdı Edfu'ya doğru ancak hiçbir sonuç alamadı. Bu defa zihninden Maat ve diğerlerine seslendi ama onlardan da bir sonuç çıkmamıştı. Bağ çoktan bozulmuştu ve büyü yeniden yapılmadığı sürece o bağı kuramazdı. 

Seth başını öne eğdiğinde zihninde onun sesi yankılandı: “Hiç boşa uğraşma. 
Sana ulaşarnamaları için gereken tüm büyüleri yaptım.” 

“Seth, hayır,” dedi başını iki yana sallarken. Sanki kabullenmezse gerçek olmayacaktı. 

“Asırlardır bana bir kez bile ulaşıp konuşmak istemeyen karım her ne hikmetse birdenbire beni çağırıyor. Gerçekten anlamadığımı mı sandın?” 

“Sadece konuşmak...” derken Seth birden öfkeyle bağırdı: “Konuşmak isteyen yıllarca bunu yapabilirdi. Aramızdaki bağı kullanarak bana çok daha önce ulaşabilirdin ama sen ne yaptın? Beni unuttun. Bebeğimizi öldürmesine rağmen Ra'nın sözünden bir gün bile çıkmadın.” 

Gözünden akan yaşlardan dolayı görüşü bulanıklaşırken, “Yapamazdım. 
Ona karşı gelemezdim)” diye sızlandı Hathor. 

“Neden? Âşık değil miydin? İsis, Neftis, yeri geldiğinde Osiris bile aşkı için onu karşısına alabildi. Sen neden yapmadın? Güya aşk tanrıçasısın,” dedi küçümsercesine. 

“Çok gençtim. İkimiz de çok gençtik.” 

“Bahanelerin umurumda bile değil, Hathor.” 

Hathor ağlamasını durdurmak için derin nefesler alırken, “Beni öldüremezsin,” dedi. Tek güvencesi buydu. Lanet olası B planını hiç uygulamamalıydı. Seth onu buraya getirdiğinde bir geçit açmalı ve doğruca piramide gitmeliydi. Ne aptaldı! Onu kandırabileceğini sanmıştı. 

“O nedenmiş?” 

“Bağ... Evlilik bağı sana izin vermez,” dedi hızlı nefeslerin arasında. 


153 


Ninova 


Seth başını sallayıp dudaklarını büzdü. “Ha, şu mesele. Öyleyse bağı koparalım.” 

“Yapamazsın. Bağ sadece ikimiz de istediğimizde bozulur.” -Hathor son ve en sağlam kozunu oynarken buradan bir kurtuluş yolu bulabileceğine inanıyordu. 
Bunca zaman bozulmayan bağ şimdi hiç bozulamazdı. 

“Ya da ben o bağı vücudumdan attığımda,” dedi sadistçe ve sol elini havaya kaldırdı. Avucunun tam ortasındaki yuvarlak dövmeye son kez bakarken kılıcı toprağa saplayıp diğer kılıcını çıkardı. Hiç düşünmeden, Hathor'ın gözlerinin tam içine bakarken sol elini koparıp yere attı. Hathor çığlık çığlığa bağırırken korkuyla titreyen vücudu, Edfu onu tutmasa yere kapaklanacaktı. 

“Aruk bağımız yok,” dedi Seth sakince ve kılıcı yere attıktan sonra diğer kılıcı yeniden aldı. “Üzgünüm, Hathor. Seni öldürmek istemezdim ama bence bana teşekkür etmelisin. Diğerlerinin aksine seni Apep'in zalim ellerine bırakmadım. 
Ölümün benim elimden olacağı için kendini şanslı hissetmelisin.” 

Hathor, “Seth, yapma. Lütfen yapma,” dedi ağlayarak. 

“Lütfen Raya, bıraktığı dünyaya çok iyi baktığımı söyle. Kaderimi onun ellerine bırakmadığımı, kendi kaderimi yazdığımı söyle.” 

Hathor derin nefesler alırken başını sola çevirdi ve kendine son bir umutla geçit açu. Saniyeler içinde Edfu'dan kurtulurken onu geçide doğru itti ve o gözden kaybolur kaybolmaz kendisi de peşinden koşmaya yeltendi. Tam geçide doğru ellerini uzatmıştı ki bileğine mengene gibi sarılan parmaklarla olduğu yerde hareketsiz kaldı. Başım çevirdiğinde Seth'in kana susamış gözleriyle karşı karşıya geldi. 

“Sen hiçbir yere gidemezsin,” diyen Seth tek hamleyle Hathor'ı kendine çekti ve geçidi kapattı. Kadını yere savurup sabit kalması için bir büyü yaptığında Hathor, sanki biri onu duyabilirmiş gibi çığlıklar atmaya başladı. 

“Yapma. Ne olur yapma.” 


“Üzgünüm, Hathor,” dedi ve yeniden Kalp Buzu Kılıcı'nı eline aldı. Eski karısının gözlerinin içine hiçbir şey hissetmeden bakarken kılıcı onun göğsünün tam ortasına sapladı ve geri çekildi. Bu sondu. Hathor, Seth'in içindeki normal tanrının son kalesiydi ve o binayı kendi isteğiyle yıkmıştı. Bir gün onu kendisine karşı kullanacaklarını biliyordu. Evliliklerine anlam yükleyen aptalların, Hathor'ı koz olarak kullanacaklarına emindi. Bu yüzden temkinli davranmıştı. 
İstemese bile Hathor'a son bir şans vermişti ama bir şey yapmaya çalışan karısı, onu aptal yerine koyarak kandırmaya devam etmişti. Şimdiyse sona gelmişti. Aşk tanrıçasının yolu en nihayetinde ölümün soğuk yoluna karışmıştı. Açık gözleri boşluğa bakarken üzerine yağmaya başlayan kar taneleri şimdiden saçlarında yer edinmişti. 

Aşk tanrıçasının sonu, âşık olduğu adamın ellerinden olmuştu ve diğer tüm tanrılar da onunla aynı kaderi paylaşacaktı. - j 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de hâkimiyet kuran korku havasından saklanmaya çalışmak nafileydi. 
Herkes ayağa fırlamış, zihinlerimiz arasındaki bağı koparan ve şu an Seth'le yapayalnız kalan Hathor'a nasıl ulaşacaklarını tartışıyordu. 


Başta her şey yolundaydı. Seth yanına gittiğinde konuştukları her şeyi duyabiliyorduk ama birden ayarladığımız buluşma noktasından başka yere gittiklerinde ne yapacağımızı bilememiştik. Hathor'a bir geçit açıp buraya gelmesini söylememize rağmen o kılıcı ele geçirmek için onunla kalmayı seçmiş ve aramızdaki bağı koparmıştı. Yeniden bağ kurmak için çok uğraşmıştık ama nedense bir türlü ona ulaşamıyorduk. Seth güvenilmezdi ve şu an Hathor'ın onunla yalnız kalması hiç iyi bir senaryo değildi. 


E trafımı saran yüksek sesli konuşmalar zihnimi meşgul ederken içeri- 


Bir şey yapmalıydım. Hathor'a ulaşmanın bir yolu olmak zorundaydı. 
Bağlanumız kopmuş olabilirdi fakat ona bir şekilde ulaşabilirdim. Etrafımdaki panik havasını umursamadan odaklanmaya gayret ederken ellerimi başıma bastırdım ve gözlerimi kapattım. Belki Hathor'a büyüyle ulaşabilirdim. Nerede olabileceğine ve ne yaptığına konsantre olmaya çalıştım ama hiçbir şey yoktu. 
Derin bir nefes aldığımda bu defa kara büyüyle sonuç almaya çabaladım ama yine elimde olan şey sıfırdı. Hangi cehennemdelerse onu bulamıyordum. Başarısızlıkla gözlerimi açtım ve o an etraftaki kaos ortamıyla burun buruna geldim. 
Herkes kendi çapında Hathor'ı bulmak için büyü yaparken kimse benimkinden farklı bir sonuç elde edemiyordu. Herkes bir diğerinin ona ulaşmasını ümit ediyor ancak teker teker başarısız sonuçlarla yüzleşip ümitsizliğe kapılıyorlardı. 

Önündeki bardakları yere savuran Mehen nefretle Maat'a baktı ve hızla ayağa kalkıp bağırmaya başladı. “Bir şey yapsana! Onu oraya sen gönderdin. Şimdi kurtarmak zorundasın! Ne duruyorsun?” Mehen her zamanki saygısız tavırlarından hiçbir şey eksilmemiş gibi Maat'a saldırırken bu defa onun karşısında duran kimse yoktu. Ne Apep ne de Thoth onu uyarmadığında bundan aldığı güçle devam etti. “Her şeyi bildiğini iddia ediyorsun, Ulu Tanrıça. Hathor'ın yerini de bulsana! Haydi!” 
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Maat dişlerini sıktı ve kuruyan dudaklarını diliyle ıslattıktan hemen sonra, “Mehen, bak...” demeye başlamıştı ki Aker onu susturdu. 

“Mehen haklı. Tüm dünyayı yok etmek isteyen Seth'in karşısına Hathor'ı çıkarmak en başından yanlıştı.” 


Maat onun sözünün üstüne bir şey diyemediğinde Ba-Pef, “Susacağına bir şey yap!” diye bağırdı. “Hathor, Seth'le yalnız ve kılıç orada. Onu öldürmemesi için hiçbir sebep yok.” 

“Bağ varken ona zarar veremez,” diyen Maat hem kendini hem de diğerlerini rahatlatmaya gayret ediyordu fakat gerginliğini fark etmemek imkânsızdı. En az diğerleri kadar Hathor için endişelendiğini görebiliyordum. Başını kaldırdığında göz göze geldik ve bakışlarımız aynı şeyi fısıldadı. Pişmandım. Pişmandı. İkimiz de Hathor'ın bu planı uygulaması için gereken cesareti verdiğimize pişmandık. Keşke en başından ona izin vermeseydik ya da ben aklına bu fikri sokmasaydım. Kötü bir amacım yoktu. Sadece Hathor, evlilik bağını kullanarak Serh'e ulaşabileceğini söylediğinde bunu değerlendirmek istemiştim. Amacım asla onu yem yapıp başına kötü şeylerin gelmesine sebep olmak değildi. 

Alayla, “Şimdi o kadar rahatladım ki gidip uyuyabilirim,” diyen Neith, Maar'a inanamıyormuş gibi bakıyordu. Tüm suçu Maat'a yüklemeye çalıştıklarına emindim. Sonuçta bu planı en çok o savunmuştu ve şimdi Hathor'ın başına kötü bir şey gelmesi durumunda zan altına ilk giren o olacaktı. 

Mehen, “Hathor senin yüzünden kim bilir ne hâlde ve sen bizimle dalga geçer gibi konuşuyorsun,” dediğinde, “Yeter!” diyerek ayağa fırladım. “İşler planladığımız gibi gitmedi ama şu an birlik olup düşünmek zorundayız. Hathor'ı oradan kurtarmalıyız...” derken birden tam çaprazımda bir geçit açıldı ve siyah cüppeli bir adam yığılarak yere düştü. Şaşkınca onun kim olduğunu anlamaya çalıştım. Adam o anda hızla ayaklanıp etrafına baktı. O da benim gibi şaşkındı ve sanki planlarının arasında buraya gelmek yoktu. Bu Edfu'ydu. Onu fark eder etmez gözlerim irileşti ve birkaç adımda yanma gittim. 

Şok içinde, “Senin burada ne işin var?” diye sorduğumda Edfu ne yapacağını bilemez gibi donakalmıştı. Ne bir yere kaçabiliyor ne de bir şey söyleyebiliyordu. 
Korkudan dili tutulmuştu âdeta. 

Israrla, “Sana diyorum!” dediğimde Thoth, “Bu kim?” diye sordu. 

Öfke kusarak, “Sethin köpeklerinden birisi,” diye cevapladıktan sonra yeniden Edfu'ya odaklandım. Geçit, o içeri girer girmez kapanmıştı ve Edfu'nun geçit açma gücü yoktu. Seth'in de buraya geçit açamaması için gereken tüm büyü önlemlerini, odama bırakılan nottan sonra almıştık. Piramidin içine sadece tanrıların geçit açması mümkündü ve eğer Edfu buraya geçitle geldiyse... 
Göğüs kafesim endişeyle sıkışırken, “Hathor nerede?” diye sordum nefes nefese. 
Onu buraya Hathor'ın gönderdiğine adım kadar emindim. 

Edfu bir anlığına odadaki herkeste gözlerini gezdirdi ve sonra çenesini dikleştirdi. Korkuyordu. Tanrılarla dolu bir odada kaldığı için ne kadar ürktüğünü 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görebiliyordum ama bu korkusunu dışarıya yansıtmayacak kadar kibirliydi. 
Hiçbir şey olmamış gibi rahat bir tavırla, “Kral Seth'le birlikte,” dediğinde ona doğru bir adım attım. 

“Bana hemen nerede olduklarını söyle,” diye emrettiğimde korkusunu örtbas etmek için gülümsedi. “Söyleyemem, Ayliz.” 

Direterek, “Söyleyeceksin,” dediğimde sesim buyurgandı. Şu an bana adımla seslenip seslenmemesi önemli değildi. Bir an önce Hathor'ı bulmalıydım. 


“Mümkün değil. Hem zaten söylesem bile artık çok geç,” dedi fakat onu umursamadan tamamen içgüdüsel bir şekilde şakaklarına uzandım. Başparmaklarımı onun başının iki yanına yerleştirip gözlerimi kapattığımda bu defa odadaki tüm seslerden uzaklaşmıştım. Ölüler Kitabı'nda gördüğüm ve insanların anılarına girmeyi sağlayan büyülü sözleri söylediğimde Edfu'nun en yakın zamandaki anısına erişmiştim. Hathor'ın en başından beri Seth'in yanında yaşadıklarına şahit olduğumda geri çekildim ve bir kez daha, “Bana hemen nerede olduklarını söyle,” dedim. Acilen onu bulmalıydım yoksa her şey için çok geç olacaktı. Gördüklerimde, nerede olduklarını anlamama yetecek bir detay yoktu. 


Edfu bir kez daha yapamam dercesine başını salladı. “Artık bir önemi yok. 
Ben buraya gelirken kralım onu öldürdü,” dedi ve o an Anhur, “Herkes sessiz olsun,” dedi. Ona doğru döndüm ve neden bunu istediğini soracakken duydugum kadın ağıtlarıyla gözlerimi yumdum. Sanki gözlerimi kapatırsam gerçek olmayacaktı. Sanki duymazlıktan gelirsem yaşanmayacaktı. 

Seshat gürültüyle sandalyesine çökerken, “Hathor öldü,” dedi. “Geç kaldık. 
O öldü.” Ağlamaya başlarken hıçkırık sesi ağıtlara karışmış, herkesin yüreğindeki sızıları gün yüzüne çıkarmıştı. Nefes almaya çalıştım ama şu an bunu bile yapamayacak kadar beceriksizdim. Hathor bizim yüzümüzden ölmüştü. Onu Seth'in karşısına savunmasız gönderdiğimiz için öldürülmüştü. 

“Ulu Tanrıça yüzünden,” diyen Mehen nefrede Maar'a döndü. “Hathor'ın ölümüne sen sebep oldun!” 

Maat, bedeni yüzlerce kilo ağırlığındaymış gibi kendini taşıyamayarak yere oturduğunda kimse onu kaldırma girişiminde bulunmadı. Gözleri boşluğa sabidendiğinde sesi neredeyse duyulamayacak kadar kısık şekilde, “Ben sonucunun bu olmasını istemedim,” dedi. Gözünden akan yaşlar makyajını bozarken titreyen dudaklarımı sertçe birbirine bastırdım. Maat üzgündü. Ben üzgündüm. 
Herkes üzgündü. | 

Mehen onun bu acılı tavrını umursamadan, “İsteyip istememen, sorumlunun sen olduğun gerçeğini değiştirmeyecek,” diye kindar bir sesle söylendi. 

Mehen ve Maat'ı geride bırakıp yeniden karşımda duran Edfu'ya döndüm. 
“Bana yerlerini söyle. Seth nerede?” diye bir kez daha sorduğumda sıkılmış gibi iç çekti. 

“Söylemeyeceğimi biliyorsun.” 

“Söyleyeceksin. Söylemek zorundasın!” 
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Hayretle kaldırdığı kaşlarına yapay neşesini kattığı sesi eşlik etti. “Ne o? Yeni kardeşin için fazla üzülmüş gibisin,” dedikten sonra diğerlerine baktı. “Hepiniz Seth'i hafife aldınız. Planladığınız gibi gitmedi işler, ha?” derken söylediği her söz midemin kasılmasına yol açıyordu. Midemi bulandırıyor, alaylarıyla acımı bastırıp öfkemi su yüzüne çıkarıyordu. 


Onu ikaz etmek için, “Kelirnelerine dikkat et, Edfu!” dedim. 


“Neden? Beni öldürecek misin yoksa?” diyerek alaycı tavrından hiçbir şey eksiltmeden konuşmaya devam ettiğinde ne yapmaya çalıştığını anlamıştım. Zaman kazanıyordu. Seth'in onu kurtaracağını düşünüyor, bu yüzden beni oyalayarak olası ölümünü olabildiğince erteliyordu. Oyununa ayak uydurmaya karar verdim çünkü adım kadar emindim ki asla onun için buraya gelmezdi. Seth bir korkaktı ve sırf Edfu için kendi hayatını riske atarak karşıma çıkma cesareti gösteremezdi. 


Kendimden son derece emin bir sesle, “Bunu yapmaktan çekinmem,” dedim. Verilen onca kaybın ardından onun hayatının da bir önemi yoktu ve bunu birazdan görecekti. 

Başını yana eğip beni baştan aşağı süzdü. Dudaklarına gördüklerinden memnuniyet duyduğunu gösteren bir gülümseme yerleştiğinde, “Senin gibi basit bir kadının tanrıça olmasında en büyük pay bana ait, değil mi?” dedi. 

“Evet, öyle,” dedim başımı sallarken. Aslında onunla birlikte bekleyip Seth'in gelmeyeceğini göstermek istiyordum ama bunu yapmak, ona daha fazla katlanmak anlamına geliyordu ve ben Edfu'ya karşı kotamı çoktan doldurmuştum. 
Hathor'ın acısı kendini iyiden iyiye belli ederken parmaklarım titremeye başladı. Biri ölmüştü ve bunun karşılığında bedel ödetmek istiyordum. 

“Öyleyse bana bir teşekkür borçlusun demektir” diye böbürlendiğinde sinirlerim bozulduğundan güldüm. Her şeyden kendine pay çıkardığı yetmezmiş gibi bir de az sonra saçma sapan seni ben yarattım nidaları atmaya başlayacak gibiydi. Gülüşüm soldu ve yüzüme geçirdiğim sahte maskeyi bir kenara bırakarak ona tam da hak ettiği gibi nefretle baktım. 

“Teşekkür değil de biraz borcum var, evet. Beni zor duruma sokan kim varsa hepsinden intikam almaya yemin ettim, Murat,” dedim onunla tanıştığımdaki ismini zikrederek. “Ve dediğin gibi, en büyük pay sana ait. Ne beni zehirlemeni unuttum ne yalanlarını ne de beni kaçırdığın zamanı. Senin gibi basit biri için fena değildin ama bir hatırlatma yapmama izin ver. Kral olarak bahsettiğin Seth sadece bir tanrı. Bense Mısır'ın kraliçesiyim. Eğer Amenta'da Seth'le karşılaşırsan ona da bu gerçeği hatırlatmayı unutma.” 

“Amenta'da tek karşılaşacağım tanrı, Hathor olur. Tabii, biz sohbeti derinleştirirken seni de aramızda görmekten çok mutlu oluruz. Kral Seth de öyle,” dedi beni gıcık ermek için her harfin üstüne basa basa. “Seni yanımıza göndermekten 


mutluluk duyacaktır.” 
“Seth, bana hiçbir şey yapamaz.” 
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'“Tanrıça Hathor da aynı şeyi söylüyordu. Aralarındaki evlilik bağına güveniyordu ama ne oldu? Kralım bu savaşı kazanmak için çok uzun zamandır bekliyor, Ayliz. İşini asla şansa bırakmayacak. Her adımınızı, her düşüncenizi asırlar öncesinden planladı. Onu yenemezsin. Hele sen...” dedi küçümsercesine. 
“Asla!” 

“Bana nerede olduğunu söyle.” 

“Asla.” 


Başımı salladım ve ondan bu bilgiyi sevecenlikle alamayacağıma emin oldum. Hathor ölmüştü ve buna sebep olan yine Sethti. İçimde devasa bir alev topu yükseliyordu. Öfke ve acı birleşerek öyle tatsız bir ikili oluşturmuştu ki büyümün sınırlarını zorladığını, bedenimden dışarı taşmak için fokurdamaya başladığını hissediyordum. Hızla inip kalkan göğüs kafesim az sonra olacakların habercisiyken Aytun'un bana doğru geldiğini hissettim ama elimi kaldırarak onu durdurdum. Bu hamlemle duraksadığında alev alan irislerime bakan Edfu'nun gözleri irice açıldı. 

“Zihnine gir. Hainin aklından bilgiyi al. Yasaklı büyüyü kullan.” 

Dişlerimi sertçe sıktım ve içimdeki o canavarı serbest bıraktım. Güzellikle alamayacağım bilgiyi zor yoldan almayı kafaya koyduğumda yeniden ona doğru atıldım ve ellerimle başını sıktım. Kafam geriye doğru düşerken göz bebeklerimin kaydığını hissediyordum. Damarlarımdan akan karanlık güç Edfu'nun bedeniyle buluştuğunda, dudaklarından kopan çığlık benim için sadece uykuya dalmamı sağlayacak bir ninniydi. 

Bedeni ellerimin arasında yaprak misali titrerken elimden kaçamayışı ve onu tamamen parmaklarımın arasında tutuyor olmam öyle iyi hissettiriyordu ki keyifle gülümsedim. Güçlüydüm ve istediğim her şeyi yapabilirdim. 

“Aynen öyle. Ne istersen yap.” 

Ellerimle başına biraz daha baskı yaparak Edfu'nun zihnine sızmaya çalı- 


şıyordum fakat önümde onlarca engel vardı. Az önce Hathor'ı görebilmiştim ama şimdi daha önceki anılarına ya da nerede olduklarını anlayabileceğim herhangi bir detaya rastlamıyordum. Sanki biri zihnine temizlemiş gibiydi. Ben zorladıkça karşı koyuyordu. Derin bir nefes aldım ve hiçbir şey göremediğim için öfkeyle geri çekildim. Edfu ayakta duramayıp yere kapaklandığında Aytun yanıma geldi. 

Kısık sesle, diğerlerinin duymasına müsaade etmeden, “Ne yapmaya çalışıyorsun?” diye sordu. 

Nefes nefese, “Zihnine girip Seth'in nerede olduğunu öğrenmeye uğraşıyorum ama hiçbir şey yok,” dediğimde Aytun düşünceyle, “Belki de Seth, sen bunu yapama diye onu büyülemiştir,” diye bir tahmin yürüttü. 

Reddederek başımı salladım ve “Ya da yeterince derine inemedim,” dedim. 
Yere dizlerimin üzerine oturup yeniden Edfu'ya yaklaştım. Gözleri yarı açıku. Kendini ayık tutmaya uğraşıyordu ama başaramıyordu. Ona yaklaştığımı 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görünce korkuyla geriye doğru kaçmaya çalıştı ama o kadar güçsüzdü ki yerinden kımıldayamamıştı bile. Bu korkulu, güçsüz hâlinden aldığım keyfi gizlemeden gülümsedim ve ellerimi uzattım ama aynı anda Aytun'un elleri bileklerime dolanıp beni durdurdu. 

“Ayliz, eğer Seth zihnini bloke ettiyse yapacağın büyü işe yaramaz,” dedi kaşlarını çatarken. Kimse bizi duymasın diye sessiz konuşuyordu ve söyledikleri diğerlerinin merakla bizi dinlemesine neden oluyordu. 

“Deneyip göreceğiz.” 

Israrla, “Zorlarsan onu öldürürsün,” dedi. Yapmamam gerektiğini ima ediyordu ama yerini öğrenmek istiyorsam bunu yapmak zorundaydım. 

Rahatça omuz silktim ve “İşime gelir,” dedim. Ardından Aytun'un ellerinden kurtuldum ve yeniden başına dokundum. Bu defa kendimi de zorlayarak onun zihninin derinliklerine girmeyi denedim. Akıl, bir labirent gibiydi. Anıları o labirentin duvarlarının tuğlalarında saklıydı ama ulaşmak neredeyse imkânsızdı. 
Sanırım Seth gerçekten de onu büyülemişti. Birden dudaklarıma inen metalik tadı hissettiğimde burnumdaki ıslaklığı fark ettim ama umursamadım. Daha fazla güçle bu defa zihninin büyülenen kısımlarına saldırdığımda Edfu'dan acı dolu bir inilti duyuldu. 

“Ayliz, yapma! Onu öldürüyorsun.” 

Biliyordum ama o kadar öfkeliydim ki bu umurumda bile değildi. 


Aytun'un söylediklerini umursamadan büyüye devam ettim. Onun hayatını önemsemeyecek kadar nefret doluydum. Herkese öfkeliydim ama ona hissettiğim öfke hiçbiriyle yarışamazdı. Beni buraya getiren, tüm bunları yaşamama neden olan kişi oydu. Beni aylarca kandırmıştı. Âşık rolü yaparak ona güvenmemi sağlamıştı ve bunu başardığı an beni sırtımdan hançerlemeyi ihmal etmemişti. Beni kara büyüyle zehirlemiş, hiç bilmediğim bir evrenin ortasına atmıştı. 
Tamam, mükemmel bir hayatım yoktu ama en azından sakince yaşıyordum. 
Eski dünyamdaki yaşantıma alışmıştım. Hüzünlerim de aynıydı, sevinçlerim de. 
Değişecek pek bir şey yoktu benim için ama buraya geldiğim gibi her şey altüst olmuştu ve bunun asıl sebebi oydu. Murat olarak tanıdığım adamdı. Bu yüzden ölmesi lazımdı. En başta yapmam gereken şey buydu. 

“Onun yaşamaya hakkı yok. Hem sana zarar verdi hem de Hathor'ın ölmesine yardım etti.” 

Kara büyümün sesi o kadar haklıydı ki beni durdurmaya çalışan Aytun'u bile umursamadan büyüyü yapmaya devam ettim. Aniden Edfu'nun yavaşlayan kalp atışlarının sesi kulaklarıma dolduğunda geri çekildim ama büyüyü sonlandırmak için çok geçti. Son nefesini verip başı geriye düşerken hızla ayağa kalktım ve ona son kez baktım. 

“İntikam listenden biri daha silindi.” 


Kara büyü, durumu ortaya seren cümleyi söylediğinde başımı dikleştirdim. 
Haklıydı. Listeden biri daha gitmişti ve sıradaki hiç şüphesiz Seth olacaktı. 
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Aytun garip bakışlarla yanıma geldiğinde tıpkı diğerleri gibi sessiz kaldı. Odadakilerden çıt çıkmıyordu. Yalnızca dışarıdaki insanların Hathor için yaktığı ağıtların sesi duyuluyordu. Az önce ağlayan Seshat ve Maat bile susmuş, şaşkınca bana bakıyorlardı. Anlaşılan o ki kimse Edfu'yu öldürmemi beklemiyordu. 

“Bir şey öğrenebildin mi?” dedi Thoth içlerinden ilk söze başlayan olurken. 
Onun hemen ardından, “Seth neredeymiş?” diyen Neith'i umursamadım ve hemen bir geçit açtım. Arkamdakilerin sorularına cevap vermeden geçitten içeri girdiğimde kendimi doğruca Kızıl Piramit'in önünde bulmuştum. Peşimden gelen adım seslerini duyunca arkama döndüm ve Aytun'la karşı karşıya kaldım. 

“Burada ne işin var?” dediğinde, “Piramide geri dön. Geleceğim,” dedim ve yeniden önüme döndüm. Tam bir adım daha atacaktım ki sinirli bir şekilde, “Bekle!” diye seslendi. 

“Ne var?” 

“Edfu'yu neden öldürdün? Sana durmanı söylemiştim.” 

Kaşlarımı çattım ve başımı yana eğdim. “Emirlerini yerine getirmediğim için özür dilerim, lider.” Kinayeli tavrımın sebebi neydi, niçin böyle konuşuyordum, bilmiyordum fakat içimdeki öfkeden kaynaklanması muhtemeldi. 

“Ben size hiçbir zaman emir veremem, kraliçem,” dediğinde sesindeki kırgınlık alındığını gösteriyordu fakat gözlerinde, sözlerime bozulduğunu göremedim. Daha çok şu anki hâl ve tavırlarımın nedenini anlamaya çalışıyordu. Ona içimden bol şans dilerken bana doğru bir adım attı ve pantolonunun cebinden çıkardığı peçeteyi burnumla dudağımın arasına bastırdı. Ne yapıyorsun der gibi ona baktığımda, “Büyü yaparken burnun kanadı,” diye açıkladı. 

Gözlerimi kırpıştırdım ve o anı düşündüm. Burnumda bir ıslaklık hissetmiştim ama bunun kan olduğunu hiç aklıma getirmemiştim. Neden kanamıştı ki? 
Aytun karmaşık hâlime bakarken sakince, “Kara büyü yüzünden olmalı,” diye tahminde bulundu. “Kendini zorladığın için vücudun durman adına uyarı verdi ama tabii ki dinlemedin.” í 

Kinayeyle, “Seni tanımasam Edfu için üzüldüğünü düşüneceğim,” dediğimde gözlerini devirdi. 

Dişlerini sıkarak ona karşı beslediği nefreti mimiklerine yansıttı. “Onun ölmesi umurumda bile olmadı. Hatta dünya onun gibi bir leşten kurtulduğu için mutlu bile oldum.” 

“O zaman sorun ne?” dedim merakla. Sorgulayıcı tavrının asıl sebebi neydi? 

“Sorun bunu senin yapman.” 

“İlk kez birini öldürmüyorum,” diyerek açıkladım dert ettiği şeyin bu olduğunu düşünerek. 

Başını sallarken çenesi kasmaktan dolayı kaskatı kesilmişti. “Ama ilk kez bir insanı öldürdün. Edfu bir muhafız değildi. Sadece güçlü bir büyücüydü,” dediğinde dişlerimi sıktım. Titremeye başlarken yüzüme çarpan gerçeklik, havanın 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sıcaklığını mı düşürmüştü yoksa üşümem psikolojik miydi? O bir insandı, ben bir insanı öldürmüştüm. Aytun'un dikkatli bakışlarından gözlerimi kaçırdım ve farkına vardığım şeyle hiç olmadığı kadar canım sıkıldı. 

“Bu bir savaş. Ölenler de olacak. Öldürülenler de.” 

Yutkunarak iç sesimin kulağıma fısıldadıklarını düşündüm. Milyarlarca insanın ölmesindense Seth'e yardım eden sadık askerinin ölmesi daha hayırlıydı. 
Kaldı ki eğer zihninde bloke olmasaydı ve ben kolay yoldan Seth'in yerini öğrenebilseydim ölmesine de gerek kalmayacaktı. 

“Kendini kandırma, kraliçe. Murat'la kişisel bir meselen vardı ve kimse onu neden öldürdüğünü sorgulayamaz. Unutma, o seni zehirledi ve bir odada ölüme terk etti. Hatta seni hançerledi.” 


Çenemi sıkarken sesin haklılığı karşısında söyleyecek bir şeyim yoktu. Tam da dediği gibi Murar'la aramda olanlar daha önce kapatılması gereken bir hesabın son adisyonuydu. Tüm yaşadıklarım, tüm olanlar hikâyenin en başına gidildiği zaman onun suçuydu. Beni aylarca ayakta uyuttuğu yetmezmiş gibi bir de buraya geldiğimde rahat etmeme izin vermemişti. Ne olduğumu, kim olduğumu bile bile beni tüm bu insanların ortasına atmıştı ve kendi çıkarları için oynamamı beklemişti. Efendisiyle birlikte bir oyun kurmuştu, haberim bile yokken beni o oyunun başrolü yapmışlardı. Bir gün öldürmek için yaşattıkları yetmezmiş gibi Murat, beni o kanlı sona götüren kişiydi. Ölmeyi hak etmişti. 
Ölümü ilk günden beri hak ediyordu. 

“Sadece büyücü olması onun ne kadar kötü biri olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bana yaptıklarının bedelini ödedi,” dedim sesin etkisi altında kalarak. 

Aytun temkinli bir şekilde, alacağı tepkiden çekine çekine, “Ayliz, bugün yaptığın çok fazlaydı ve doğru değildi,” dedi. 

Başımı geriye attım ve suratımı buruşturdum. “Kime göre, neye göre?” dedim umursamazca. “O Seth'in yardımcılarından biriydi. Yaptığı tüm kötülüklerde onun da parmağı vardı ve eğer onu durdurmasaydım...” derken Aytun, “Cezası ölüm olmamalıydı,” dedi. Sesinin tonu normaldi aslında ama söylediği cümleler sertti. Bana kızmıyordu. Daha doğrusu kızamıyordu, sadece yaptığımı tasvip etmediğini bir şekilde belli ediyordu. 

Sorgularcasına, “Bunu Dimitri'yi bulduğu ilk yerde öldürmeyi isteyen sen mi söylüyorsun?” dedim. Aytun birilerini öldürmekten çekinen biri değildi. 
Mecbur kaldığı durumlarda birilerini öldürdüğüne defalarca kez şahit olmuşrum. Şimdi aynısını ben yaptığım için neredeyse beni suçlu çıkaracaktı. İkili tavrına öfkelenirken kendimi dizginlemek için derin nefesler alıp vermeye başladım. 


Sakin ol, Ayliz. Öfken yeni geçiyor. Bir daha öfkelenmek istemezsin. 
Beni baştan aşağı süzerken gördüklerinden rahatsız olmuş gibi yüzünü buruşturdu. “Hayır, sadece tanıdığım kadının bu olmadığını söylüyorum.” 
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Kuruyan dudaklarımı ıslattım, kastettiği şeyi bu kez anlamıştım. “Senin tanıdığın kadın bir anda dünyanıza gelen ve hiçbir şeyden haberi olmayan biriydi. 
Korkaktı, çekingendi, endişeliydi. Yeni tanıştığı şeyler karşısında ne yapacağını bilemiyordu. Geceleri korkudan gözüne uyku girmezdi. Sonra ne oldu, biliyor musun? Sen gittin. Seni benden aldılar ve ben değiştim. İçine girdiğim kanlı oyunda kan dökmeden var olamayacağımı öğrendim. Kazanmak istiyorsam düşmanlarıma dönüşmeliydim. Ve dönüştüm. Her gün hayatım için, başkalarının hayatı için kararlar alırken gitgide onlara benzedim.” 


“Bu...” <2 
“Bu kötü bir şey, biliyorum. Neftis'e benzedim, biliyorum.” 2 
Sonunda kabulleniyordum işte. Neftis'e benzediğimi kabul etmek benim 
için çök zordu ama biliyordum. Ona dönüşmüştüm. 2 
“En korkulu rüyamdı bu. Bir gün onun kadar zalim olmalari iygrdur 


La. Bundan ala pişman er ama ME kararlar Hi e dönüştürdü? 
“Sen Neftis değilsin,” dedi reddederek. ç 


X “Neftis değilim belki ama..?” derken sözümü kesti. “Onun n gibi olamazan: sebe leriniz a da sonund: işiler aynı olmayâcak. ğ 


a? Yv vV 
“Nasd bu kadar emin olabiliyorsun?” e2 P 


Bana bir adım yaklaştığında yüzünü görmek için bni kaldırdım. “Çünkü o âşık olduğ adama hi bir zaman sahi olamadı. Sense son nefesime kadar 


“Biliyorum ve bunun için sana minnettarım ama artık halletmem gereken başka bir şey var.” 


“Ne yapmayı düşünüyorsun?” dediğinde piramide doğru yürümeye başla- 


Seth'in ihanetinin hemen ardından buraya gönderdiğimiz askerler etrafı didik didik aramıştı. Bir ihtimal Seth'in buraya geleceğini düşünmüştük ama o adım bile atmamıştı. Birilerinin nerede olduğunu bilip bilmediklerini öğrenmek için hizmetkârlarını sorguya almıştık ama sonuç alamamıştık. Ondan sonra tüm hizmetkârları olası bir tehlikeye karşı zindana kapatmıştık ve piramide kendi askerlerimden yerleştirmiştik. Seth'in planlarını harekete geçirmek için onlara ulaşamaması çok önemliydi. Savaş alanında Seth kaybolduktan sonra Anhur, Minestor'u yeniden buraya getirip kendi odasına kapatmıştı. Şimdiyse yerini keşfedecek büyüyü yapmak için onun kanına ihtiyacım vardı. 

Aytun'la birlikte piramidin içine girdik ve Aytun, yanımıza gelen askere bizi Minestor'a götürmesini söyledi. Asker önden giderken biz de onu takip ettik ve piramidin merdivenlerinden aşağı inmeye başladık. 
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“Kraliçem, işinize karışmak gibi olmasın ama Minestor'un yanına gitmek istediğinize emin misiniz?” 

“Neden böyle diyorsun?” l 

“Pek evcil bir hayvan değil. Bir defasında az daha beslerken içimizden birini öldürecekti.” 

Aytunla bakıştığımızda ikimizin de aklından aynı düşünce geçiyordu. Bu hayvan bu kadar öfkeliyse ben kanını nasıl alacaktım? 

Asker bizi bir kapının önüne getirdiğinde açması için işaret verdim ve tam o esnada kilidin gürültüsünü bastıracak bir çığlık duyuldu. Yerimde zıplayarak geri çekildiğimde asker başını öne eğdi ve “Size söylemiştim,” diye mırıldandı. 
Korku dolu bakışlarım Aytun'a çarptığında, “Bence boş ver. Başka bir yol buluruz,” dedi. 

“Elimizde Seth'in yarattığı başka bir şey yok. Yerini tespit etmem için kanına ihtiyacım var.” 

“Lanet olsun. Haydi, yapalım şu işi.” 

“Dur bir saniye. Sen nereye?” diye sordum merakla. 

“Ne demek nereye? Seni o şeyle yalnız bırakacağımı düşünmüyorsun, değil mi?” 

“Bana zarar veremez ama senin için aynı şeyi söyleyemem. Ben ölümsüzüm ve o yaratığın pençeleri benimşüzerimde işlemez.” 

Çenesini sıkarken kapıya tedirgince baktı. “Tek gidemezsin.” 


“Tek gideceğim. Bekle burada, çok uzun sürmez. Ne olursa olsun içeri girme. Hem kendi hayatını tehlikeye atarsın hem de benim dikkatimi dağıtırsın. 
Onun kaçmasını istemeyiz.” 

Aytun'un daha fazla bir şey demesinin önüne geçmek için hızla kapıyı açtım ve içeri girdim. Ne yapacağına güvenmediğim için kapıyı büyüyle kilitledim ve can alıcı büyüklükteki yaratıkla göz göze geldim. Kehribar sarısı, parlak gözleriyle bana bakarken dişlerinin arasından akan salya tam pençelerinin önüne düştü. Minestor, zamanında Seth'in savaşta üstünlük kazanmak için yarattığı bir yaratıktı. Birçok efsanevi canlının özelliğini alan bu hayvanın ona sağladığı avantajlar saymakla bitmezdi. Büyük dişleri, ağzına aldığı herhangi birini anında yok edebilirdi. O kadar büyüktü ki benim bin katım falan olmalıydı. 

“Merhabalar,” diyerek onu sakinleştirmeye çalıştığımda bana hırladı. Eh, Aytun'un hırlaması bununkinin yanında hiçti. Ölümcül olmasının yanında çok akıllı bir yaratık olduğu için etrafta olan biten ne varsa hissediyordu ve bana her an saldıracakmış gibi durmasının sebebi hiç şüphesiz efendisiyle aramdaki düşmanlıku. 

Elimi elbisemin içine attım. Üst bacağımdaki kemerde bulunan hançerin kabzasını kavrarken, “Buraya sana zarar vermeye gelmedim,” dedim. Hançeri havaya kaldırdım ve “Sadece birazcık kanına ihtiyacım var,” diye devam ettim. 
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Minestor bu defa hırlamanın ötesinde beni sağır edecek kadar bağırdığında suratımı buruşturdum ve “Pekâlâ, kuçu kuçu,” dedim. “Bu işi normal yoldan halledelim istedim ama anlaşılan o ki sen rahat durmayacaksın.” 

Minestor'un boynunda onu odaya bağlayan bir zincir vardı. Onun haricinde odada rahatça gezmesini engelleyecek herhangi bir şey yoktu. Bu yüzden onu tutmak için yere çöktüm ve ellerimi taş zemine koydum. Minestorun hareket etmemesini sağlayacak sarmaşıkların, taşların arasından çıkıp onu tamamen sardığını izlerken o ise bağırıp kurtulmaya çalışıyordu. 

“Sakin ol. Çok kısa sürecek ve canını acıtmayacağım.” 

Elbette beni dinlemeyip debelenmeye ve bağırmaya devam etti ama sarmaşıklar o kadar kuvvetliydi ki hiçbir şekilde hareket edemiyordu. Hançeri sıkıca kavrayıp ona doğru yaklaştım ve yavaşça karnına soktum. Pek fazla canını acıtmamak için yavaşça çıkardığımda siyah kanının tüm hançeri lekelediğini görünce açtığım yarayı iyileştirdim. 

“Teşekkür ederim.” 

Ona arkamı dönüp odadan çıktığımda sarmaşıklar bedeninden yere düştü ve bir kez daha çığlık attı. Onun tavırlarını umursamadan , gülümseyerek Ayrun'a hançeri gösterdim. Sol elimi açıp büyüyle bir dünya haritası çıkardım ve onu yere serdim. Hançeri dik tutarak üzerindeki kanın haritaya dökülmesini sağladıktan sonra büyülü kelimeleri mırıldandım ve kan hareket etmeye başladı. Merakla ve heyecanla nerede duracağını merak ediyordum ama kan hiçbir şekilde durmuyordu. 

“Büyüyü mü yanlış yaptım?” dedim sorgularcasına ama Aytun bilmiyorum dercesine dudağını büzdü. Gözlerini kısmış, dikkatle bana bakarken, “Neden olmadı? Seth'in nerede olduğunu göstermesi gerekiyordu,” dedim ama o, dediklerimden çok başka bir şeye odaklanmıştı. 

“Ne oluyor?” dediğimde yutkundu ve “Gözlerin...” dedi. “Büyü yaparken 


gözlerin parlamıyor.” 
Tanrıça Maat 


Bazı kararlar pişmanlık getirirdi. Bazı pişmanlıklar ise yeni kararları doğururdu. Maat bugüne dek mantıklı yönü sayesinde aldığı kararlardan pişman olmamıştı ama şimdi o pişmanlığı iliklerime kadar yaşıyordu. Gözünde hâlâ akmak için sırasını bekleyen yaşlara şaşırıyor, nasıl saatlerdir ağlayabildiğine hayret ediyordu. Ayliz'in gitmesiyle daha fazla durmadan tapınağına gelmişti ve yaklaşık altı saattir odasında, aldığı kararın yanlışlığını sorguluyordu. Gerçi sorgulanacak bir şey kalmamıştı. Hathor aklındaki fikirle geldiğinde diğerleri gibi mantıksız ve yanlış olduğunu söylemeli, riskleriyle onun gözünü korkutmalıydı. 

Her zaman temkinli biriydi. Sağlam adımlar atar, bir işe girişmeden önce olabilecek tüm senaryoların sonucunu hesap ederdi ama bu defa öyle olmamıştı. 


165 


Ninova 


Ona ne olmuştu, bilmiyordu ama ilk kez hiçbir şey düşünmeden kendilerini olayların akışına bırakmaları gerektiğini düşünmüştü. Belki de mantıklı kararları son zamanlarda hiçbir şey kazandırmadığı için böyle düşünmüştü, bilmiyordu. Tek bildiği, çok büyük bir hata yapmıştı ve o hatanın bedelini Hathor ödemişti. 

En başta planının mantıksız olduğunu ona anlatabilseydi belki de onu durdurabilirdi. Başaracaklarına olan inancı onu plana daha çok bağlamış, kendini diğerlerini kurtarabileceği fikrine çok kaptırmıştı. Maat planın risklerinin daha ağır bastığını görebilseydi işler bu raddeye gelmeyecekti. 

Suçluluk içinde dizlerini kendine çekti ve loş ışıkta ağlamaya devam etti. 
Keşke onu geri getirebilmenin bir yolu olsaydı ya da zamanı geri almayı başarabilseydi. Odanın kapısı izni dışında açıldığında kafasını dizlerinden kaldırmadan boğuk bir sesle bağırdı. 

“Beni rahat bırakın demedim mi?” dediğinde kapı kapandı. Gelen her kimse gittiğini düşündü ama sonrasında duyduğu adım sesleriyle daha da öfkelendi. 
Kim, hangi cüretle sözünü hiçe sayardı? Ne hâlde olduğunu önemsemeden başını kaldırdı ve o an kendisine yaklaşan lan'ı gördü. 

Bakışları kesiştiğinde, “Bağışlayın, tanrıçam. Yalnız kalmak istediğinizi biliyorum ama yanınızda olmam gerektiğini de biliyorum,” dedi. “Birini kaybettiğinizde yalnızlık sizi daha çok üzer. O yüzden izin verin, yanınızda olayım.” 

Ian beklentiyle tanrıçanın üzgün yüzüne bakarken Maat sessiz kaldı ve bunu evet olarak kabul eden lan koltukta yanına oturdu. Söze nasıl başlayacağını bilemiyormuş gibi duraksadığında birkaç derin nefesin ona yardımcı olmasını umdu. Aslında saatlerdir odasında Maat'ı nasıl teselli edeceğini düşünüp duruyordu. Hatta kendi kendine birkaç defa konuşma yapmıştı ama buraya geldiğinde Maat'ı umduğundan daha kötü bir durumda bulunca diyecekleri aklından uçup gitmişti. Kendini suçladığı için üzgün olduğunu zaten tahmin ediyordu fakat şu anki hâli durumun çok daha kötü olduğunu gösteriyordu. Ne diyeceğini, ne yapacağını bilemedi bir anlığına ama sonra, “Senin suçun değildi,” diye başladı söze. 

“Benim suçumdu,” dedi kabullenerek. 

“Hayır, değildi. Böyle olacağını bilemezdin.” 

“Bilmek zorundaydım ama. Diğerleri uyardı. Riskler konusunda fazla ısrarcılardı ve ben onları dinlemedim,” dedi pişmanlıkla yanıp kavrulurken. 


“Onların bir şey bildiği yoktu, tanrıçam.” 
“Ama haklı çıktılar.” 


“Haklı olabilirler ama bu riskli bir plandı ve her şeyden önce siz izin vermeseydiniz bile Tanrıça Hathor kafasına koymuştu, Seth'in yanına gidecekti. Onu engelleyemezdiniz.” 

“Ne Sekhmet'i durdurabildim ne de Hathor'ı,” dedi yeniden ağlamaya başlarken. Öyle kötü hissediyordu ki ölümlerinde payının olduğu iki tanrıçanın 


166 


Ninova 


yükü aynı anda omuzlarına binmişti. İkisini de ölümün pençesinden alamadığı yetmezmiş gibi bir de Hathor'ı o sona kendi elleriyle götürmüştü. Kalbi sızlamaya başladığında ayaklarını topladı ve dizlerine sarılarak hıçkırıklara boğuldu. 

“Tanrıçam, yapmayın,” dedi lan şok içinde. Sekhmer'in ölümünde sarsılan tanrıçayı toparlamayı başaralı daha çok olmamışken şimdi Hathor'ın başına gelenlerle her şey en başa dönmüştü. “Güçlü durmanız lazım. Siz Ulu Tanrıçasınız,” dedi ne yapacağını bilemeyerek. Bir yanı Maara sarılıp teselli etmek istiyordu, diğer yanıysa bunun yanlış olduğunu ve katiyen yapmaması gerektiğini savunuyordu. Kendi içinde çelişirken elini kaldırdı ama sonra yasak, diye fısıldayan yanına yenilerek geri indirdi. 

“Ben istemedim ki. Bu sorumluluğu, bu ünvanı ben istemedim. Tüm o tanrıların başına geçmeyi ben istemedim ya da bir savaşın ortasında kalmayı istemedim.” 

“Bazen istemediklerimiz bizi çok farklı noktalara sürükleyebilir. Ona bakılırsa ben de eskiden liderdim ve artık sadece sizin yardımcınızım.” 

Maat yaşlar içindeki yüzünü kaldırıp, “Seni zorladım, değil mi? Bu görevi hiç istemedin,” dedi. Lanet olsun, kendini berbat hissediyordu. Düzeltmek uğruna yaptığı her şey daha kötü sonuçlar doğuruyordu. 

“Evet, zorladınız ama bu hayatımı kurtarmak içindi. Siz olmasaydınız şimdi ölü bir lider olacaktım.” 

“Bazen ne yaparsan yap sonuçları değiştiremezsin, lan. Seni görevden alıyorum. Git ve son günlerinin keyfini çıkar,” dedi üzgünce. 

Ian duyduklarının ne anlama geldiğini çözmeye çalışırken kafa karışıklığı içinde, “Bu ne demek?” diye sordu. Az önce kovulmuş muydu yoksa yanlış mı anlıyordu? 

“Savaşı kazanamayacağımız ortada. Daha kendimizi koruyamazken düşmanımızı nasıl yok edeceğiz ki? Dünyanın sonu geldi. Apep geldiğinde hepimiz öleceğiz ve bu süreçte seni zorladığım görevde olmak zorunda değilsin. Git ve son günlerini dilediğin gibi yaşa.” 

“Başta zorlayıcıydı, kabul ediyorum ama şu an olmak istediğim yerdeyim, tanrıçam. Liderlik görevi yardımcılıktan daha sıkıcı ayrıca. Burada daha çok eğleniyorum. Hem niye kazanamayacağımızı düşünüyorsun? Seth'ten de Apep'ten de kurtulacağız ve her şey normale dönecek.” 

“Mümkün değil. Ona ulaşamıyoruz bile.” 

“Kendimiz için olmasa da Hathor için bunu yapmak zorundayız. Tanrıçamız bizim için gözünü kararttı ve onun karşısına çıktı. Onun çabasını karşılıksız bırakmamalıyız. O da son günlerini keyfine bakarak geçirebilirdi ama hiçbir zaman ümidini kesmedi. Bu yüzden o planı yaptı. Bu yüzden sizin ge/ demenize rağmen kılıcı almak için bekledi. Hiç kimse için değilse bile onun için Seth'i durdurmalıyız.” 

“Bu Hathor'ı geri getirmeyecek.” 
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“Evet, getirmeyecek ama diğer tanrıların yok olmasını engelleyecek. Tüm insanlık, sizden onları kurtarmanızı bekliyor. Sen adalet tanrıçasısın ve onları, bu hiç de adil olmayan ölümden korumalısın.” 

“Kendini topla ve Gökyüzü Evi halkının ölümünü boşa kılma. Onlar bir amaç uğruna öldü ve anca kazanırsak rahata erecekler.” 

Maat duyduklarıyla kesilen ağlamasına şaşırmadı çünkü lan bu defa haklıydı. Eğer Seth'i öldürürlerse Hathor huzura kavuşacaktı. “Yeni bir plan yapmalı ve bu defa daha doğru hareket etmeliyiz.” 

lan gülümseyerek, “Kesinlikle,” dedi ve o an tapınak sanki deprem oluyormuş gibi şiddetle sallandı. İkisi de aynı anda ayaklanırken Maat, “Ne oluyor?” 
diye sordu. O an dışarıdan gür bir ses, “Maat, dışarı çık!” diye bağırdı. 

“Mehen?” dedi Maat kaşları çatılırken. lan'la şaşkınca bakışırken ilk hareketlenen tanrıça olmuştu. Koşar adım odadan çıktı ve etrafta korkuyla koşturan insanlara çarpa çarpa dışarı çıktı. Tapınağın kapısından gün ışığına çıktığında karşısında gördüğü tanrılarla şoka uğradı. Neith, Mehen, Aker ve Ba-Pef öfkeyle karşısında duruyor; aç birer intikam köpeği gibi bakıyorlardı. 

Mehenin elindeki mavi büyülü küreyi görünce, “Ne yaptığını sanıyorsun sen?” diye bağırdı ve o an elindeki küreyi tam başının üzerindeki sütuna doğru fırlattı. Sütun yıkılmaya başladığında Tan üzerine kapaklandığı tanrıçayı hızla içeri soktu. Kapıyı büyüyle kapatırken hızlı nefeslerle ne yapacağını bilemeyerek kilidenmişti. 

“Çık dışarı, Maat,” dedi bu defa Neith. “Bizden kaçamazsın. Hathor'ın ölümünün hesabını vereceksin.” 

“Hathor'ı ben öldürmedim!” diye bağırdığında aynı karşılığı Ba-Pef'ten de almıştı. 

“Evet, sen öldürdün. Onu Seth'e sen götürdün, senin yüzünden öldü.” 

“Sana yapmamanı söyledik ama bizi dinlemedin. Ne o, yoksa Ulu Tanrıça oluşunu kabullenmediğimiz için teker teker hepimizden kurtulmaya mı çalışacaksın?” 

“Ne saçmalıyorsunuz siz? Hathor'ı bilerek öldürdüğümü nasıl ima edersiniz?” dedi hayretler içinde. 

“İma etmiyoruz. Doğruca söylüyoruz. Belki de Seth'le iş birliği içindesin. 
Ra'yı, seni yerine getirmesi için zehirlediniz ve şimdi de bizi teker teker Seth'in önüne yem olarak atıyorsun.” 

Mehen'in akıl kârı olmayan sözleriyle neye uğradığını şaşırırken sadece, “Siz gerçekten aklınızı kaçırmışsınız,” diyebildi. 

lan, “Tanrıçam, koruma büyüsü yapıp tapınağı koruma altına almalıyız yoksa insanlara zarar gelecek,” dedi. 


168 


Ninova 


“Sürekli saldırdıkları için büyüyü tamamlayamayız. Sürekli darbe alacağı için bir faydası olmaz,” dediği anda tapmağa başka bir saldırı yapular. Bilerek yapıyorlardı. Koruma büyüsünü geçersiz kılmak için her yolu deniyorlardı. 

“Öyleyse geçit açalım ve buradan gidelim.” 

Onu onayladı ve korkuyla bir köşeye sinen insanlara baktı. Sakin kalmaya özen göstererek onlara yumuşak bir sesle, “Şimdi beni iyi dinleyin,” diyerek dikkatlerini üzerine topladı. “Sizi buradan güven içinde çıkarmak için geçitler açacağım. O geçitlerden geçip güvenli bir yere gideceksiniz. Lütfen panik yapmayın.” 

Yaşlı bir adam saklandığı Maat'ın heykelinin arkasından çıkarak, “Ulu Tannça, bizim tanrılarımız iyi kalpli değiller miydi? Neden bize saldırıyorlar?” diye sordu. Dişlerini sıktı ve onun bu sorusuna nasıl cevap vereceğini bilemediği için sessiz kaldı. 

Bu defa bir genç kadın çekine çekine, “Biz onlara tapıyoruz ama onlar bize zarar veriyorlar. Onları kızdıracak günahlar mı işledik?” dedi. 


Maat duyduklarıyla dudağını ısırdı ve üzgünce, “Hayır. Siz hiçbir şey yapmadınız,” dedi. İnsanlar bu saldırının kendileri yüzünden olduğunu düşündüğü için kendini fazlasıyla kötü hissetmişti. 

“Öyleyse neden bize saldırıyorlar?” 

Utanç içinde, “Size değil, bana saldırıyorlar,” dedi. Bu gerçeği kabullenmek bir tanrıça için o kadar zordu ki Maat diğerleri adına da utandı. Önünde onlara tapan, ilahlaşmalarını sağlayan insanlar vardı ve karşılarında kavgaya tutuşmaları imajlarını yerle bir ediyordu. Barışı ve sevgiyi aşılayan tanrıların birbirine saldırması ne derece mantıklıydı? 


Kolonun arkasından çıkan ufak bir çocuk, “Siz ne yaptınız?” diye sordu. 
Tıpkı diğerleri gibi şaşkındı ve olanları anlayamıyordu. Tanrıların iyi ve sevecen olmaları gerekmiyor muydu? Onlar neden birbirlerine saldırıyorlardı? 


Düşündü. Sustu ve sonra herkese gösterdiği adaleti kendine de göstermeye karar verdi. Herkes kendi aklındakini yapıyordu. Maat istediği kadar durdurmak istesin, Hathor en sonunda yine bildiğini yapacaktı. Bir kere aklına sokmuştu Seth'in yanına gitmeyi. Yanına ilk geldiğinde ne düşündüğünü çok iyi anlamıştı. Elbette ki asıl amacı kılıcın yerini öğrenmekti ama tüm bunların yanında her şey sona erip ölmeden önce son bir defa Seth'i, onu yarı yolda bırakan kocasını görmek istemişti. 

Hathor, Seth hakkında hiç konuşmazdı ama herkes onun hâlâ Seth'e âşık olduğunu çok iyi bilirdi. Seth'in piramidine gözcülük yapsın diye sık sık gönderdiği hizmetkârlardan onun yaptığı her şeyi öğrenirdi. Asırlarca hiç karşılaşmamışlardı. Maat sebebini hep merak etmişti ama sonrasında anladığı kadarıyla Hathor'ın yüzleşmeye cesareti yoktu. Seth'i görmekten, onu görünce hissedeceklerinden korkuyordu. Bugün ise cesaretini toplamıştı. Her şey bitmeden 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onunla yüzleşmek istemişti ve kim ne derse desin dinlemeyecek, kendi bildiğini okuyacaktı. 

“Hiçbir şey yapmadım,” dedi içi rahatlarken. Kendine de adil davrandığında olanlarla ilgisi olmadığını anlamıştı. Alınabilecek tüm önlemleri almış, gerekli uyarıları yapmıştı. Eğer Hathor inat edip bir geçit açarak gelseydi şimdi hayatta olacaktı. Onun için uzaktan yapabileceği başka bir şey yoktu. 

“O zaman neden saldırıyorlar?” 


Maat sessiz kaldı ve derin bir nefes aldı. Her zaman bir günah keçisi ararlardı. Kendi içlerini rahatlatmak için suçu birine atarlardı ve onun masum olup olmadığını umursamazlardı. Bencillerdi. Sadece kendilerini düşünür, kendi rahatlarından başka herhangi bir şeyin önemi olmadığına inanırlardı. Ne yazık ki tanrıların çoğu, ahlaki değerlerini kaybedeli çok olmuştu ve kimse bu konuda bir şey yapmamıştı. Maat bunu düşündüğü için kendisinden utanıyordu ama tüm olanlar Ra'nın suçuydu. 

Sırf kara büyüyü evrene getirdi diye İsis'e olan öfkesinden Neftis ile Seth'in hainliğini görmezden gelmiş, onlarla iletişimini kesmek dışında bir ceza uygulamamıştı. Bundan yüz bulan her iki tanrı da kötülüklerinin karşılıksız kalacağını düşünerek sınırlarını genişletmiş ve evrenin hâkimiyetini ele geçirmeye çalışmıştı. Eğer Ayliz olmasaydı bu durum daha ne kadar devam edecekti, diye sorgulamadan edemedi. Adaleti ve vicdanıyla ünlü olan Ra yarattıklarını denetlememiş, onların tanrılığa uygun olup olmadığıyla hiç ilgilenmemişti. İşte, sonucunda da ne yapması gerektiğini bilmeyen tanrılarla dolu bir dünya bırakmıştı. 

Zamanında Seth'e hak ettiği muameleyi gösterseydi ne şu an Apep gibi bir dertleri olurdu ne de Ra ölürdü. Yapmadıklarıyla kendi sonunu hazırlayan tanrı arkasında nasıl bir yıkım bıraktığını görememişti bile. Tanrılar başına buyruk hareket etmeye o kadar alışmışlardı ki şimdi yaşananların tek sorumlusu büyük tanrıydı. 

Maat düşünceleriyle zaman kaybettiğini fark ettiğinde geri çekildi ve ardı ardına insanların geçmesi için geçit açtı. El işaretleriyle çağırırken bir yandan da “Sakince geçin,” diyerek uyardı ve tam o anda tüm geçitlerde bir sembol belirdi. 

“Lanet olsun!” diye bağırırken dışarıdan duyduğu kadın kahkahasıylâ yüzü öfkeden kıpkırmızı oldu. Neith, sembol büyüleri konusunda fazlasıyla ustaydı ve Maat unuttuğu bu detayla yüzleştiğinde ellerini yumruk hâline getirdi. Açtığı geçitlere yaptığı blok büyüsü sayesinde buradan kimse çıkamazdı. Geçitleri tamamen kullanışsız hâle getirmişti. 

lan sembollerin anlamını çıkarmaya çalışırken, “Ne oluyor?” dedi ve bir tanesinin içine uzandı ama parmakları içeri bile girmemişti. 

“Neirh, kaçmayalım diye geçitleri büyüledi.” 

“Ne yapacağız?” 

“Savaşacağız. Sen insanları güvenli bir yere götür. Mahkeme odası tapınağın merkezinde. Doğrudan oraya zarar vermeleri mümkün değil.” 
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lan birkaç askere gelmesini işaret etti ve “İnsanları güvende tutun,” dedi. 
Maar'a dönüp, “Ben sizinle kalacağım,” dedi. 


“Gir. Ben halledebilirim.” 

“Yalnız başınıza olmaz. Dört kişiler ve size zarar verebilirler.” 

“Beni öldüremezler, lan. Rahat ol.” 

“Ama çok ciddi hasar verebilirler, değil mi?” diyerek bildiği gerçeği dile getirdi. Tanrılar, Kalp Buzu Kılıcı olmadığı sürece birbirlerini öldüremezlerdi ama birlik olduklarında bir diğerini etkisiz hâle getirebilirlerdi. Onda günlerce geçmeyecek yaralar oluşturabilir, kısa süreli komaya bile sokabilirlerdi. Bu ihtimallerden bir tanesinin dahi Maat'ın başına gelmesi yeterince kötüydü. 

Maat onu onaylamak adına başını salladı ve elini yere doğru salladığında parmaklarının arasında beliren keskin kılıca göz ucuyla baktı. Kapıya döndügünde lan da askerlere yapmaları gerekenleri anlatıyordu ama onu durdurdu. 


“Tanrıların karşısında hiçbir faydaları olmaz. Boşuna zarar görmesinler. Siz içeri gidin ve olası durumda insanları koruyun.” 


Askerler aldıkları emirle içeri doğru giderken lan, “Biraz destek fena olmazdı,” dedi. 

“Boşu boşuna zarar görmelerini istemiyorum.” 

“Umarım sonraki adımınız beni de onların yanına göndermek değildir.” 

Maat gülümsedi ve başını salladı. “Hayır ama sen zarar görme diye büyü yapacağım. Çünkü güçlü bir büyücü olmanın, kardeşlerimin karşısında hiçbir önemi yok.” Dudaklarını kıpırdatarak birkaç cümle söyledi ve ağzından çıkan 


mavi dumanı üfleyerek lan'a doğru gönderdi. “Bu sayede bir süreliğine onların büyüsünden etkilenmeyeceksin.” 


“Bunu nasıl yapabiliyorsunuz?” 


“Eh, Ulu Tanrıça olmanın bazı faydaları varmış. Eski rahip bunun gibi birkaç tane daha havalı büyü öğretti.” 


“Bir de istemiyordunuz.” 
“İstememek ayrı, güçlerden faydalanmak ayrı.” 


Daha sonra ikisi de anlaşmış gibi aynı anda kapıya doğru hareket ettiler. Tan büyüyle kapıyı açtığında önce Maat dışarı çıktı, gözlerini kısarak önündeki dört tanrıya baktı. İlk günden beri her daim sorun çıkarmaktan çekinmeyen dört tanrıya. 


“Ne istiyorsunuz?” 


Mehen intikama susamış gibi, “Hathor'ı sen öldürdün. Bunun cezasız kalacağını mı düşünüyordun?” dedi. 


“Hathor'ı ben öldürmedim. Hatta bu planı yapan bile ben değildim,” dedi içi rahat bir şekilde. “Hathor bana geldi ve yapmak için danıştı.” 
“O zaman izin vermeyecektin. Onun yapmasına engel olacakun.” 
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“Neden? Sözümü dinleyeceğini mi sanıyorsunuz?” 

“Elbette. Sen Ulu...” 

“Ah, evet! Bir türlü kabul etmediğiniz Ulu Tanrıça. Size sözümü geçiremedim. Hathor'ın beni dinleyeceği ne malumdu? Ona riskleri anlattım. Olabilecekleri söyledim. Onu korumak için tüm tedbirleri aldım. Seth yerini değiştirdiğinde bir geçit açıp gelmek için yeterince zamanı vardı ama o kalmayı seçti. 
Hepiniz gördünüz, inkâr edemezsiniz. Ona geri dönmesi için yalvardım ama o ne yapu, hiçbirimizi dinlemeden zihinlerimizin arasındaki bağı kopardı. Evet, plan başarısız oldu ama Hathor bize uyup gelseydi sadece başaramamış olacakuk. Ölmesi, benim elimde olan bir şey değildi.” 

“Buna sen sebep oldun. Babam asla böyle yapmazdı.” 

“Evet çünkü Ra sadece tahtında oturup Apep'le savaşmakla meşguldü. Siz umurunda bile değildiniz.” 

Normal zamanda olsa Maat asla Rayı yargılayıcı sözler söylemezdi ama artık gerçekler kabul edilmeliydi. Diğerleri şoke olmuş gibi birkaç saniye sessiz kaldığında kendini ilk toparlayan Neith oldu. Yüzüne yerleşen öfke, Ra'nın bu lafları hak etmemesinden değildi; Maat'ın bunları dile getirecek kadar kendini kaybetmesinden kaynaklıydı. “Sen ne cüretle bunu söylersin? O seni vârisi olarak seçti ve ona böyle mi teşekkür ediyorsun?” 

Maat başını dik tutarken onlara küçümseyici bir şekilde baktı. “Ben yaratıcıma edeceğim tüm teşekkürleri ettim ama haksız olduğu yerleri söylemekten asla çekinmem. Şu hilinize bir bakın. Birlik olup Seth'in karşısında durmamız gereken yerde bana saldırıyorsunuz.” 

“Çünkü suçlu sensin.” 

“Suçlu ben değilim, hepiniz biliyorsunuz ama sanırım böyle düşünmek işinize geliyor. Kendinize yargılayacak birini arıyorsunuz. Şu çabanızın birazını Neftis'e ya da Serh'e harcamış olsaydınız işler bu kadar ilerlemezdi.” 

“Sen hiçbir şey hak etmeyen bir tanrıçasın,” diyen Neith'e bakıp güldü. 

“Neden Hathor'ın umurunuzda olmadığını, tek derdinizin aldığım ünvan olduğunu itiraf etmiyorsunuz? Hepiniz Ra'nın yerinde beni görmeyi değil, kendiniz oturmayı istiyordunuz. Ne o, kendinizden sonra gelen tanrıçayı mı küçümsüyorsunuz? Sizin asırlarca kazanamadığınız güveni sadece birkaç ayda elde ettim diye mi bu sancınız?” 

“Sen ne cürede bizimle böyle konuşursun?” 

“Siz ne hakla Ulu Tanrıçanın tapınağına saldırabiliyorsanız ben de aynı cesarerle sizinle böyle konuşurum. Haddinizi bileceksiniz. Bana saygısızlık edemezsiniz!” 

Onlara yumuşak ve fazlasıyla anlayışlı davranmıştı. İlk andan beri istemediklerini belli etmelerine rağmen kendilerini kötü hissetmesinler diye tavizler vermişti. Onlara yerini ve konumunun getirdiği gücü göstermemişti, onlarsa bu 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yumuşak yüzünü yanlış anlayıp Maara karşı çıkabileceklerini düşünmüşlerdi. 
Anlaşılan oydu ki rahat durmaları için katı ve taviz vermeyen biri olmak gerekiyordu. Pekâlâ, öyleyse bundan sonra onlara hak ettiklerini verecekti. 

“Keşke buraya geleceğinize çok üzüldüğünüz Hathor'ın katilini arasaydınız. 
İnanın, daha çok faydası olurdu.” 


“Ne yapacağımızı sana soracak değiliz!” diyen Mehen birden elindeki küreyi Maat'a doğru fırlattığında ondan kaçmak için çok geç kalmıştı. Göğsünün ortasına sertçe çarpan küreyle geriye sendelediğinde acı içinde dişlerini sıktı. 

Onun hemen ardından Aker bir başka büyülü topu savurmaya kalktığında Maat ellerini açtı ve Aker hareketsiz kalarak yerinde kımıldayamadı. “Bırak beni,” dediğinde Maat, “Bunu hepinize ödeteceğim,” dedi. Acısının geçmesi için bekliyordu ama göğsünün tam ortasına yerleşen sızı hiç de geçecek gibi değildi. Aker'in hareket edemediğini fark eden Ba-Pef, bu kez Maar'ın dikkat dağınıklığından faydalanarak aynı hamleyi kendisi yapu. Bir kez daha göğsüne çarpan darbeyle yere düşen Maat şaşkınlıktan ne yapacağını bilemiyordu. 

lan onlara doğru hareketlendiğinde, “Geri adım at, yardımcı. Yoksa senin o güzel suratını yok etmekten çekinmem,” dedi. 

“Üzgünüm, tanrıçam ama siz bana hiçbir şey yapamazsınız,” deyip Neith'e atılmak üzere hareketlenmişti ki Aker az önce vuramadığı darbeyi bu defa gerçekleştirdi. Maat nefesi kesilirken göğsündeki ıslaklıkla başını kaldırdı ve elbisesine bulaşan kanı gördü. Yorgunlukla başı geriye düşerken güçsüz bir sesle, “Tan?” diye seslendi. 

Tan kılıcıyla Neith'in üzerine atılacakken ismini duymasıyla arkasına döndü ve Maat'ın üzerindeki kanı gördü. Gözleri korkuyla büyürken Neith'i arkasında bırakıp hızla Maat'a koştu. Tek başına dört tanrıya birden saldırması imkânsızdı. 
Saldırsa bile hem onlara zarar veremezdi hem de Maat'ın büyüsünün etkisi geçtiği gibi canından olurdu. Bu yüzden yüzlerindeki zafer gülümsemesiyle yaklaşmaya başlayan tanrılara içinden küfredip Maat'ın dizlerinin ve kollarının altından ellerini geçirdi. Tanrıçayı kucaklar kucaklamaz yeniden tapınağın içine soktu ve onu yere bırakıp kapıyı kapattı. Kapının açılmaması için bildiği tüm kalkan büyülerini yaparken Maat'ın acı dolu iniltileriyle kalbi sıkışıyordu. 
Dikkatini büyülere vererek tamamladığında oyalanmadan Maar'ın yanına gitti. 
Üzerindeki cüppeyi çıkarıp Maar'ın göğsüne bastırdı ve askerlere, “Çabuk şifacıları çağırın!” diye bağırdı. 

Tanrıçanın yüzüne düşen saçları geriye atarken endişeyle, “Ne kadar kötüsün?” diye sordu. 

Maat, iyi misin diye sormadığı için gülümsedi. “Daha kötü günlerim olmuştu, Kapıyı kilidedin mi?” 

“Evet. Büyüleri kırmaları biraz zaman alır.” 

“İyi. Ben de o zamana kadar toparlarım.” 


“Nasıl kurtulacağız bunlardan?” 
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“Kendime gelirsem her şeyi halledeceğim. Sadece biraz zamana ihtiyacım var. 

“Yaran pek iyi gözükmüyor. Şifacıların yararı dokunur belki.” 

Maat başıyla onayladıktan sonra gözlerini lan'ın endişeli çehresinde gezdirdi. Gözlerindeki korkunun kendisi için olduğunu bilecek kadar tanıyordu onu, Yaptığı koruma büyüsüyle zarar görmeyeceğini biliyordu. lan'ı asıl korkutan Maat'ın durumuydu. Gülümsemesi solarken Hathor'ın zamanla ilgili söylediklerini hatırladı. Bir şeylerin sonuna gelindiyse herkes dilediği gibi yaşamalıydı. 
lan'ı bu yüzden göndermek istemişti. Kazanamamaları ihtimalinde en azından son günlerini iyi yaşamasını istemişti ama lan gitmeyeceğini, Maat'ın yanında da iyi olduğunu söylemişti. Belki de hayat gerçekten de bir şeyleri yaşamak için fazlasıyla kısaydı. Aşk zevkli ve heyecanlı bir şeydi. Maat ise heyecanlı şeylere bayılırdı. Bu yüzden deneyecekti. Sonraki adımı düşünmeden, kendini kalbinin tehlikeli ellerine bıraktı ve başını kaldırıp dudaklarını lan'ın dudaklarına basurdı. 


lan önce şaşkınlıktan dolayı tepki veremedi ama hızlanan kalbi, sonraki adımının ne olacağım çoktan belli etmişti. Hiç düşünmeden Maat'ın öpüşüne karşılık verirken içini kaplayan huzura fazlasıyla yabancıydı. Tanrıçaya bir süredir hisleri vardı ve Maat'ın da ona karşı boş olmadığını şu anda anlıyordu, yine de bir şey yapamıyordu. Sonuçta insanlarla tanrıların ilişki yaşaması yasaktı. Gerçi kuralı koyan kişi artık hayatta olmadığına göre belki de bunu umursamamıalıydı. 

Nefes nefese geri çekildiğinde Maat onun gözlerinin tam içine baktı ve “Bir şeyler için geç kalınmamalı. Yaşanacak şeyler zamanında yaşanmazsa ne anlamı kalır ki?” dedi. 

“Ya yasaklar?” dedi lan korkuyla. Tanrılarla insanlar arasına çizilen keskin sınır herkesin olduğu gibi onun da malumuydu. 

“Aruk kuralları ben belirliyorum ve yeni kurallar, ikili ilişkilere kesinlikle burnunu sokmuyor.” c) V 

lan eliyle Maar'ın yarasına baskı yaparken, “İşte, bunu duyduğuma sevindim çünkü kendimi tutmak çok zordu,” dedi. 

Y Maat, canı acımasına rağmen güldü. “Bak sen! Demek zordu. Bir şeyler yapabilirdin.” v l i 

“Yanlış bir harekette canımdan olmayı istemezdim.” ^ a9 

“Merak etme, beni öptün diye seni öldürecek kadar zalimi bir tanrıça değilim” 

“Ama aşkla tanıştıracak kadar zalimsin,” dediğinde Maar'ın gözleri irileşti. 
Doğru mu duymuştu yoksa lan ona âşık olduğunu mu söylemişti? 

lan, tanrıçanın mimikleri sebebiyle gülme krizine girmekten son anda kurtulduğunda aklına Hathor'la yaptığı konuşma geldi. Maar'ın tapınağına geldiği bir gün, lan'la karşılaştığında Maar'a âşık olduğunu doğruca söylemişti. lan başta korkudan mıdır, bilinmez, utanarak inkâr etmişti ama tanrıça, görevini 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öne sürerek âşık bir erkeği her hâlinden tanıdığını söylediğinde lan da kendini sorgulamıştı. Daha önce Ayliz'e hissettiklerini aşk olarak nitelendirmişti fakat Maat'a karşı hissettikleri çok daha başkaydı. Tanrıçaya hissettiği çekimin onda birini bile Aylize karşı hissetmemişti. Maat'ı her gördüğünde kendinde olan değişiklikleri kabullenemezken bir süre sonra bunu yasak olmasıyla bağdaştırmıştı. Sonuçta her zaman yasaklar dikkat çekerdi ama sonradan anlamıştı ki olay sadece yasak olanın çekici gelmesi değildi. lan gerçekten de âşık olmuştu. 
Maat ilk hamleyi yapmasaydı ona duygularından bahsedebilir miydi, bilmiyordu. Yüksek ihtimalle edemezdi. Henüz bir tanrıçaya âşık olduğunu söyleyecek kadar şuurunu kaybetmemişti. 


Maat şokla, “Âşık mısın?” dediğinde dışarıda şiddetli bir gürültü koptu ve o an Ayliz'in sesi tapınağın içine kadar geldi. lan kendini toparlayıp ayağa kalkarken Maat elini uzattı ve acısına aldırmadan ondan destek alarak kalktı. Kanamasını engellemek için kumaşı bastırmaya devam ederken lan'ın desteğiyle kapıya doğru ilerledi ve büyüleri kırdıktan sonra kapıyı açıp dışarı çıktılar. 


Tapınağın önünde, az önce ona saldıran tanrıların yanında diğer tüm tanrılar vardı. Maat kalabalığı görünce onların nereden haberleri olduğuna şaşırmıştı. 
Dört asi tanrının etrafını kuşatıp yuvarlak içine alan tanrıların en ortasında Ayliz vardı ve büyük bir öfkeyle onlara bağırıyordu. 


“Siz nasıl Ulu Tanrıçaya saldırırsınız?” dediğinde Neith kendini savunmak için, “Maat, Hathor'ın ölümüne sebep oldu. Bu cezasız kalmamalı!” dedi. Sesinde, yaptıklarından ötürü herhangi bir utanç yoktu. Hâlâ yaptıklarını savunurken Maat ona acıyarak baktı. 


Ayliz bir şey diyemeden Anhur söze atıldı ve yeri göğü titreten bir sesle, “Cezasını vermek size mi kaldı?” diye sordu. “Unuttuysanız hatırlatayım, siz Ulu Tanrıçaya biat etmek zorundasınız. Onu cezalandırmak size düşmez.” Anhur'un saygısızlığa ya da kuralların çiğnenmesine tahammülü yoktu ve bu tavrıyla 


Osiris'i anımsatıyordu. Gerçi zamanında Osiris'i savaş konusunda eğittiği düşü- - nülürse bir nevi onun akıl hocasıydı. 

“Ayrıca,” dedi Thoth her zamanki sakin duyüşunun aksine öfkeli bir tavırla. 
“Hathor'ı öldüren Maat değildi, Seth'ti. Yanl$ kişiyi cezalandırmak için heveslenmişsiniz,” dedi. 

Maat herkesin kendisine destek çıkıp savunuşunu dolu gözlerle izlerken Seshat ona baktı ve yarasını fark edince hızla yanına geldi. Kumaşı çekip yarasını incelerken gördüğü kanla yüzünü buruşturdu ve nazik bir sesle, “Haydi gel, seni iyileştirelim,” dedi. Elini koluna koyarak onu içeri götürmek istediğini belli etti fakat o anda Mehen'in bakışları nihayet Maat'a dönmüştü. İntikam istediği tanrıçayı görür görmez başladığı işi bitirmek için elinde bir küre oluşturdu ve fırlamak üzere gerildi. 

Ayliz tamamen Neith'e odaklanmıştı ama Mehen'in ne yapacağını anlayınca elini havaya kaldırdı. Bu hareketiyle Mehen olduğu yerde donup kalırken nefes alamamaya, tıkanmaya başladı. Ayliz'in uzun kollu elbisesinden görünen 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bileklerindeki damarlar siyahlaşarak belirginleştiğinde Maat ve diğer herkes şok içinde onu izliyordu. Bu da neydi böyle? 

“O elini hemen indir, Mehen,” dediğinde sesi sanki sadece Ayliz'e ait değildi. Başka, daha kalın bir ses ona eşlik ederken Mehen korkuyla elini indirmeye gayretlendi ama o sırada Neith, Ayliz'e doğru bir şeyler mırıldanmaya başladı. 
Birden dördünün başının üzerinde bir sembol belirdi ve gittikçe parlak bir sarıya büründü. O an Ayliz, Mehen'e ne yapıyorsa büyüsü etkisini kaybetti ve Mehen nefeslerine yeniden kavuştu. Boğazını tutup derin nefesler alırken Ayliz kaşlarını çattı ve “Ne yapıyorsun sen?” diye sordu. 


Neith yüzünü havaya kaldırdı ve böbürlenerek sembollere baktı. Her biri onlara karşı yapılacak büyüyü sömürüyordu. Böylece her türlü büyünün etkisi yok edilirken kimse onları durduramazdı. 


“Ben senin gibi bir insandan tanrıçaya dönüştürülmedim. Kendime göre numaralarım var. Senin aklının ermeyeceği tonlarca büyü biliyorum.” . 

Mehen, Ba-Pef ve Aker'in yüzü Neith'in güzel numarasıyla gülmeye başladığında Ayliz de onlara katıldı. Yüksek kahkahasıyla etrafı şenlendirirken herkes sebebinin, komik bulması olmadığını biliyordu ve tam da bu yüzden daha çok endişeleniyorlardı. Khonsu ve Horsomtus tedirginlikle bakışırken diğerlerinin de onlardan aşağı kalır yanı yoktu. Herkes bir sonraki hamlenin ne olacağını merak ediyor, olacaklardan çekiniyordu çünkü Ayliz bugün hiç de normal tepkiler vermiyordu. 


Ayliz kimseye bir şey demeden piramitten ayrıldıktan kısa süre sonra geri dönmüştü. Tavırları garipti ve Minestor'un kanıyla Seth'in yerini bulmak için büyü yaptığını ama büyünün fayda etmediğini söylemişti. Bunun nasıl mümkün olduğunu sorguladıkları esnada Menes, Maat'ın tapınağının saldırı altında olduğunu söylemişti. Ayliz kimlerin yaptığını öğrendiğinde öyle öfkelenmişti ki diğer herkes gibi hemen tapınağa gelmişti. 

“Demek aklımın ermeyeceği büyüler, öyle mi? Bakalım benim aklım nelere eriyormuş, Neith.” 

Birkaç kez başını salladı ve hemen sonrasında bileğindeki bileziği ve kemerini silahına dönüştürdü. Herkes nefesini tutup yayı tanrılara atacağını düşünürken o yaya taktığı dört oku birden havaya kaldırdı, kafalarının üzerine doğru fırlattığında semboller kırılarak yok oldu. Neith şok içinde gökyüzüne bakarken, “Sen... Nasıl?” diyebildi yalnızca. Tanrılar aşkına, kim onun sembol büyüsünü kırabilirdi? Yüce Ra tarafından ona verilen bu yetenek, saf güneş ışığından oluşan büyü sayesindeydi. Hiçbir tanrı bunu başaramazdı. 


Ayliz gülümseyerek az önce onu büyüleriyle küçümsemeye çalışan asırlık beceriksiz tanrıçaya döndü. “Marifet büyüleri yapmakta değil tanrıça. O büyüleri yok etmekte. Şimdi sıra sizin cezanıza geldi, değil mi?” 


Okuyla yayını yere fırlattı ve bu defa her iki elini de havaya kaldırdı. Başını geriye atıp karanlık gökyüzüne bakarken parmaklarından yükselen siyah duman 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bir yandan da yeniden damarlarını siyahlaştırmıştı. Herkes ne olacağını merak ettiği için hiçbir şey yapmadan izliyordu. 

“Ayliz hiç de Ayliz gibi davranmıyor, değil mi?” diyen Seshat hayret içinde önünde olan biteni izlerken Maat da acısını çoktan unutmuş, olaylara kendini kaptırmıştı. Ayliz'in sabah kendini kaybedip Edfu'yu öldürmesi yetmemiş gibi şimdi de önündeki dört tanrıya büyüyle bir şey yapıyordu ve kimse ne olduğunu anlamıyordu. Birden dördü de yere yığıldı ve zorlukla bağırdılar. 


“Dur!” dedi Neith dizlerinin üzerinde kendi bedenine bakarken. Bir şey oluyordu, belliydi. Canı acımıyordu ama sanki içi çekiliyormuş gibi hissediyordu. 

Aker de kendindeki bu değişikliği anlamayarak, “Ne yapıyorsun?” dedi ama kimseden cevap alamadı. Ayliz hiç durmadan büyüyü devam ettirirken Ba-Pef, “Bırak bizi... Ah!” dedi. 


Maat gördüklerinden dolayı az önce kendine saldıran tanrıların şu an düştüğü konuma tepki veremiyordu bile. Birden dördünden de turuncu bir ışık çıkt ve vücutlarının etrafında bir tur atıp çok geçmeden yeniden bedenlerine döndü. 
Acıyla attıkları çığlıklar herkesin kulağını tırmalarken Ayliz başını eğdi ve o an gözleri tamamen siyaha bulandı. Dudaklarındaki gülümseme Maat'ı rahatsız ederken birden elleri ve gözleri normal hâline döndü. Kimse neler olduğunu anlamadığı için merakla Ayliz'e bakarken beklenti dolu ifadelerini yok etmek için, “Bu isyankâr tanrıların güçlerini bağladım. Bundan sonra ne güçlerini kullanabilecekler ne de zindandan dışarı çıkabilecekler,” dedi. 

Ba-Pef gözlerini kırpıştırarak, “Ne?” dedi. 

“Ne dedin sen?” 

“Hangi hakla bizden gücümüzü alırsın? Nasıl?” diye yükselen Neith elini havaya kaldırdı ama hiçbir şey olmadığında gözlerini kapattı. “İnanamıyorum. 
Bizden gücümüzü aldın.” 

Ayliz onların öfkeli hâllerini umursamadan, “Kraliçeniz olma hakkıyla yapum. Ayrıca güçlerinizi almadım. Onlar hâlâ sizinle ama bir daha asla kullanamayacaksınız. Askerler!” diyerek yanındakilere seslendi. “Tanrıları piramirteki zindana götürüp kapatın!” 

Askerler şaşırsalar da kraliçenin emrine karşı gelmemek adına söyleneni yap- 


ular. Yerde iki büklüm yatan tanrıları taşıyarak açılan geçitten içeri girip gözden kayboldular. 


Thoth sessizce, “Ölüler Kitabı'nda böyle bir büyü olmadığına eminim. Sanırım çok ama çok büyük bir sorunumuz var,” dedi ama onu hem Seshat hem de Maar duymuştu. 
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günün geldiği fikrine hâlâ alışamamıştım. Az önce son kez gelinliğimin provasını yapmıştım ve şimdi tek yapmam gereken odama dönüp cilt bakımlarımı tamamlamaktı. Yarın sonsuza dek, yani en kötü ihtimalle Apep bizi öldürene dek, Hector'ın kraliçesi olacaktım ve öyle heyecanlıydım ki yerimde duramıyordum. 


p REET taş koridorlarında heyecanla koştururken sonunda o büyük 


Bugün Tanrıça Hathor'ın başına gelenlerden sonra düğünü ertelemeyi düşünmüştük ama sonra zaten pek vaktimiz kalmadığı için tarihi değiştirmemeye karar vermiştik. Hector bu ara cenaze sayısının artmasıyla, her birinin yasını tutarsak üç haftanın o şekilde biteceğini düşünüyordu. Eh, pek haksız sayılmazdı. Bu yüzden müstakbel kocamla aynı fikirde buluşmuş, Ayliz'in de onayını aldıktan sonra yarın evlenmeye karar vermiştik. 


Daha önce söylemiş miydim? Yarın düğünüm var. 


Tüm hazırlıklar günler için hallolmuştu ve kısa sürede olmasına rağmen her şey tam da hayallerimdeki gibiydi. Tabii, bazı konularda hâlâ tereddütlerim vardı, bu yüzden her an dekorasyonda değişiklikler yapılabilirdi ama genel anlamda her şey hazırdı. Bu süreçte Hector'ın desteği bir yana, her şeyi annemle halletmek o kadar güzeldi ki çocukluğumdan beri hayalini kurduğum iki şeyi bir arada yapmıştım. Hem düğünümü organize etmiştim hem de her şeyi annemle yapmıştım. Her zaman onunla alışverişe çıkmak isterdim. Onun zevkini, tarzını, neleri beğendiğini deli gibi merak ederdim. Bir gün birlikte alışverişe çıksak nasıl bir ikili olacağımızı hayal edip dururdum ve şimdi tüm bu hayallerimi gerçekleştirmiştim. Dolan gözlerimi birkaç kez kırpıştırdım ve kendimi topladım. Düğün gününden önce ağlamak iyi karşılanmazdı. Geline huzursuzluk getireceğine inanılırdı ve ben tüm kötülük kotamı çoktan doldurmuştum. O yüzden düğünden önce tüm batıl inanışlara uyacaktım ve kendimi iyi hissetmek için ne gerekiyorsa yapacaktım. 
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Odama gitmek için hızlı hızlı yürürken koridordan gelen sesleri duydum ve bunların Tanrı Anhur ile Tanrı Thoth olduğunu anlayınca duraksadım. 
Gitmek için onların geçmesini bekleyecektim. Her ne kadar şu an içli dışlı görünsek de onlar asırlık tanrılardı ve Ayliz gibi olmadıkları için onlardan çekiniyordum. Her karşılaşmamızda elim ayağıma dolanıyor, karşılarında nasıl hareket edeceğimi şaşırdığım için saçmalıyordum. Bu yüzden olduğum yere iyice sindim ve bir an önce gitmeleri için dua ettim. Yoksa uyumadan önce yüz maskelerimi yetiştiremeyecektim. 

Tanrı Thoth sıkıntılı bir sesle, “Ne yapacağız?” diye sordu. 

“Aslında ben de aynı soruyu sana sormayı düşünüyordum. Kara büyü hakkında bilgi sahibi olan sensin.” 

“Bilgi sahibiyim ama İsis'in erkenden aramızdan ayrılması sebebiyle gelişimine şahit olamadım. Kara büyü, deneyimlemeden öğrenilecek bir şey değil, dolayısıyla hakkında çok şey bilmiyorum.” 

“Sanırım bu kez gelişimine şahit olacaksın,” dedi Anhur kinayeyle. “Kraliçe Ayliz hepimizin gözüne sokacak gibi duruyor. Umarım bir gün, bugün olanları biz de yaşamayız.” 1, 

Bugün neler olmuştu ki? Ayrıca 1 tahrıların kuytu köşede dedikodu yapması mı? Ah, Tanrım! Bu gözler daha neler görecekti? Koca koca adamlar hiç işleri yokmuş gibi Ayliz'i çekiştiriyorlardı. a 

“Keşke yaşamayacağımızı garanti edebilsem.” 

“Babam nasıl onu kara büyüyle yarattı, aklım almıyor. Kara büyüyü bize yasaklamasının bir sebebi vardı. İsis'e neler yapmıştı zamanında... Ayliz'e ise kendi isteğiyle verdi.” 

“Neftis'i yenmesi içindi.” 

“Tamam, Neftis'i yendi ama bu arada bizi de harcayacak gibi görünüyor.” 

Kaşlarım çatılırken duyduklarıma bir anlam yüklemeye çalışıyordum. Neden Ayliz'in kara büyüsü hakkında konuşuyorlardı ki? Duvara iyice yaslandım ve beni burada kimsenin yakalamamasını umdum. İki tanrıyı gizlice dinlememin hoş karşılanmayacağını bilecek yaştaydım. Aslında hemen uzaklaşmam gerekiyordu ama hakkında konuştukları kişinin Ayliz olması merakımı körüklüyordu. 

“Abartma, Anhur.” 

“Abartma mı? Tapınakta neler yaptığını sen de gördün. Dört tanrının büyüsünü bağladı. Sence bu bir sorun değil mi?” 

Büyüsünü bağlamak mı? Bu da ne demekti? Büyülerini mi almıştı? 

“Evet, sorun ama...” 

“Ayliz'in kara büyüye devam etmesi gerektiğini düşünüyordum. Apep'i yenmemiz için bize lazım olacağını tahmin ediyordum ama o zamana kadar ortadan kaldıracakları biz olabiliriz. Bir an önce kara büyüden kurtulmalı.” 


179 


Ninova 


“Merak etme. Kraliçe de büyüyü istemiyor zaten. Bana bedeninden çıkarmam için bir yol aramamı söyledi.” 

“Mümkün mü bu?” diye soran Anhur'un kafası karışık gibiydi. 

“Önceden sorsan mümkün derdim ama o da kesin bir çözüm yolu değildi. 
Neftis kendi kara büyüsünü yılana aktarmıştı. Tıpkı İsis gibi. Ama yine de bedenlerinden tam olarak çıkamamıştı. Yani kara büyünün tamamını çıkarmak mümkün değil. Hem o yılan Seth tarafından öldürüldü.” 

“Ondan başka kara büyü taşıyıcılığı yapacak kadar güçlü bir canlı bulmamız imkânsız.” 

“Ne yapacağız peki?” 

Thoth sıkıntılı bir nefesi seslice bıraktı. “Bir şeyler bulmaya çalışacağım.” 

“Acele etsek iyi olur çünkü kraliçenin durumu hiç iyi değil. Bugün o konuşurken başka birinin daha sesini duydun, değil mi?” 

“Evet. Kraliçe çok güçlü. Hem kendi büyü gücü...” derken sustu ve soluklanıp devam etti: “Bir insanın bu kadar güçlü olması da şaşırtıcı.” 

“Ayliz, içinde sadece kendi büyüsünü taşımıyor. Liderin annesi, kehanetteki kızın Ayliz olduğunu anlayınca ona kendi büyüsünü ve yine aynı soydan gelen bir başka büyücünün daha gücünü vermiş.” 

Anhur hayretle güldü. “Yani tanrıça olmadan önce bile üç büyücünün gücünü taşıyordu, öyle mi?” 

“İnsanken de güçlüydü ve üstüne hem tanrıçalık güçleri hem de kara büyü eklenince...” derken Anhur sözünü kesti. “Durdurulamaz oldu.” 

“Kara büyü çok tehlikeli ve gün geçtikçe Ayliz üzerindeki izlerini göstermeye başlıyor. İsis saf kara büyüyü daha uzun süre taşımıştı ama o bile bu kadar ilerlememişti.” 

Anhur, “Bir şey büyüsünü hızlandırmayı tetiklemiş olabilir mi?” diye şüpheyle yaklaştığında, “Olabilir ama neyin sebep olduğunu anlamamız çok zor,” diye cevaplandı. 

“Bugün olanlar her şeyin başlangıcı. Tanrıça eskiden büyü yaptığında gözleri parlıyordu ve bugün o parlaklık yoktu. Dikkat ettin mi hiç?” 

Dudağımı dişledim ve duyduğum şeyi hazmetmeye çalıştım. Nasıl yani, Ayliz'in gözleri artık parlamıyor muydu? Kara büyü yüzünden miydi? 

“Fark ettim ama belki de artık tanrıçalığa iyice adapte olduğu içindir. Sonuçta bizim de gözlerimiz parlamıyor. Parlaklık sadece büyücülere has bir özellik. Aruk bir tanrıça olduğu için bazı büyücü özellikleri işlevini yitiriyor olabilir.” 

Thorh'un söyledikleriyle biraz da olsa rahatladım çünkü gözündeki ışığın kara büyü yüzünden sönmesini kaldıramazdım. Her büyücünün gözleri büyü yaptığı sırada parlardı. Sadece Nigralar kara büyüyle tanıştığında vücutlarına giren zehirden dolayı bu parlaklıktan feragat ederlerdi ve bir daha gözleri 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parlamazdı. Umarım sadece tanrıça olduğu için bu parlaklık gitmiştir, diye düşündüm ama o sırada iç sesim, öyle oba en başta giderdi, dedi. Suratım iyice asılirken haklılığım karşısında ilk kez üzüldüm. Acaba Aytun'un bundan haberi var mıydı? Tüm gün Ayliz'le birlikte olduğunu biliyordum. Eğer Anhur fark ettiyse Aytun'un gözünden kaçması düşük bir ihtimaldi ama bu ara yorgunluktan dolayı dikkati çok dağınıktı. 

“Keşke ben de senin kadar iyimser davranabilsem, kardeşim ama hiç sanmıyorum.” 


“Gel haydi, bana biraz yardım et. Kütüphanede araştırma yapalım. Belki bir şeyler bulabiliriz.” 

Thoth ve Anhur koridorun diğer tarafına yürümeye başladıklarında sindiğim yerden çıktım ve cilt bakımımı bir kenara atarak Aytun'un odasına doğru ilerlemeye başladım. Kapıyı çalmadan içeri daldığımda Hector ve Aytun'u karşılıklı otururken buldum. Gözlerimi kısarak müstakbel kocama, “Senin burada ne işin var?” dedim. Buraya geleceğinden haberim yoktu. 

“Aytun'la son hazırlıklar hakkında konuşuyorduk.” 

“Son hazırlıklar derken? Her şey hazır zaten.” 

Aytun sandalyesinde gerindi ve “Güvenlik önlemlerini konuşuyoruz,” dedi. 
“İçin rahat etti mi şimdi?” Beni tersleyerek konuşmasının sebebinin sabah gönderdiğim gelinlik faturası olduğuna emindim. İçten içe güldüm ama daha sonra söyledikleri daha ilgi çekici geldi. 

“Nasıl bir güvenlik önlemi düşünüyorsunuz ki?” 


“Ayliz ve birçoğumuz yarın Astrapol'de olacağımız için burası boş kalacak. 
Hem buranın güvenliğini artırmalıyız hem de sarayınızın. Her iki yer de yarın Seth'in saldırması için uygun olacak.” 

Hector onun söylediklerini başıyla onaylarken tam karşısına geçtim ve “Her neyse, bunlar sizin işiniz. Ben başka bir şey söylemeye geldim,” dedim. Asıl ilgilendiğim konu Ayliz'di ve Seth'i uzak tutma çabasını o ikisine bırakabilirdim. 

“Ne oldu?” 

“Az önce Tanrı Anhur ile Thoth'u konuşurken duydum ve konu Aylizdi.” 

Ayliz adını duyar duymaz Aytun sandalyesinde dikleşti ve dirseklerini masaya yasladı. “Ne konuşuyorlardı?” 

Bir yanım hemen söylemeyip onu kıvrandırmayı arzuladı ama gerçekleri öğrenmek için acele eden tarafıma yenik düşerek vazgeçtim. “Bugün olanları ve Ayliz'in kara büyüsünü.” Cümlem biter bitmez sustum ve Aytun'un tepkisini beklemeye başladım. Hiçbir şey demeden sessiz kaldığında olanlardan haberi olduğunu ve en az onlar kadar canının sıkıldığını anladım. 

Merak içinde, “Neler oldu?” diye sorduğumda az sonra söyleyeceklerinden hiç hoşnut durmuyordu. 
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“Ayliz, Edfu'yu öldürdü. Yani Murat'ı.” Çenesini sıktı. “Şu eski sevgilisi olan adamı.” 

Dudaklarımdan hayretle, “Hih!” nidası döküldüğünde her ikisi de yüzünü buruşturdu. 

“Ayliz birini mi öldürdü?” 

Ruhsuzca gülümsedi. “Buna bu kadar şaşırdıysan daha kötüsünü duymaya hazır ol.” 

“Daha ne olabilir ki?” dedim devamında geleceklerden korkarken. Daha fazla ne olabilir ki, dediğimiz her an daha kötüsüyle karşılaşıyorduk ve bu döngü asla değişmiyordu. 

“Maat'ın tapınağına saldıran tanrıların güçlerini bağladı. Bundan sonra normal insanlar gibi güçleri olmadan yaşayacaklar. Ayrıca onları zindana kapattı. 


Hector'la aynı anda, “Ne?” diyerek tepki verdiğimizde Aytun kaşlarını kaldırdı. “Daha kötüsü var demiştim.” 


“Bunu nasıl yapabilir?” 


Sıkıntılı bir şekilde masaya baktı. “Kara büyüyü kullandı. Gittikçe daha kötü bir hâl alıyor ve o bunun farkında bile değil.” 

“Nasıl yani?” 

“Sürekli hareketlerini gözlemliyorum ve bazı anlar, daha doğrusu öfkelendiğinde Ayliz kendisi gibi davranmıyor. Sanki o anlarda kontrolü kara büyü ele geçiriyor,” dedi düşünceli tavrıyla. Uzun uzadıya Ayliz'in hareketlerini incelemiş gibiydi ve haklılık payı beni korkutmaya başlamıştı. 

“Ben kara büyünün böyle olacağını düşünememiştim.” Gerçi ne ummuştum ki? Adı üzerinde kara büyüydü. Hayırlı bir sonucu olacak değildi ya. 


“Bu yüzden size en başta Ra'nın kara büyüyü almasını sağlamalıyız, demiştim ama hiçbiriniz beni dinlemediniz. Neftis'i yendiğinde zaten gideceğini düşünüp Ayliz'i kullanması için teşvik ettiniz,” dedi öfkeyle. 

Attığı kızgın bakışların asıl hedefi bendim, biliyordum. Ona bir şey olduğunda Ayliz'i korumam için beni görevlendirmişti ve ben başarısız olmuştum. 
Daha doğrusu o kadar çok şey olmuştu ki Ayliz'in benim yardımıma ihtiyacı olmadığını düşünmüştüm. Ra olaylara el attığında her şeyin düzene gireceğini sanmıştım. Oysa şimdi ne Ra kalmıştı ne de düzen. En iyisini tanrıların tanrısı bilir, diye düşünerek kara büyüyü kullanmasının faydalı olacağını zannetmiştim. 
“Böyle olacağını bilemezdik,* diye kendimi savunmaya kalkıştığımda Aytun'un ifadesi daha da sertleşti. “Neftis'le eşit şartlarda savaşıp onu öldürebilmesi içindi. Zaten her şey sona erdiğinde kara büyü de hayatımızdan silinecek diye düşündük. Ayliz'in kara büyüyü bu kadar uzun süre kullanacağı hiçbirimizin aklına gelmedi.” 
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“Düşünecektin, Simge. Her olasılığı hesaba katacak, Ayliz'i uyaracaktın.” 

“Salak mısın, Aytun?” diye yükseldim birden. “Geleceği görebiliyor olsam gider dünyayı falan kurtatırdım.” 

“Tabii, Dimitri'nin de etkisi oldu. O da kara büyü kullanıyordu ve Ayliz'i bu yüzden desteklediğine eminim. Seth, senelerdir kara büyüyü deneyimliyor. 
Her adımını ve neler olacağını çok iyi biliyor olmalı. Eğer Ra'nın aklma bu fikri kendisi soktuysa şaşırmam bile.” 

Aytun'un klasik Dimitri nefretini bugün de dinlediğime göre benim için gün bitmiş demektir. Her fırsatta Dimitri konusunu önümüze getirmesinden sıkılmıştım ama ne yazık ki ağzımı açıp onu azarlayamıyordum. Çünkü ne derse desin haklıydı. Dimitri'nin hain olduğunu en başından anlamalı, ona hiç güvenmemeliydik. 

“Seth niye Ayliz'in kara büyüyle güçlenmesini isteyip kendini tehlikeye atsın ki? En başından beri Ayliz'i öldürmeyi planladıysa asıl amacı onu güçsüzleştirmek olmaz mıydı?” 


“Bugün Aylizi görmen lazımdı. Normal davranmıyordu. Kara büyü ona faydadan çok zarar veriyor ve birkaç gün öncesine kadar böyle kontrolsüz değildi. Şimdi gereksiz çıkışları, abartılı öfke patlamaları var. Dengesizleşti resmen.” 

Hector omuz silkerek, “Belki de regl günü gelmiştir,” dediğinde ona kötü kötü baktım. “Duygu değişimlerimizi regl olmamıza bağlamayı ne zaman bırakacaksınız acaba?” 

“Siz regl günlerinizde bizim canımıza okumayı bıraktığınız zaman,” dedikten sonra ciddileşerek Aytun'a döndü. “Aslında bunu söylemeyecektim ama geçen gün Ayliz sarayıma geldiğinde onu bir büyücüyle tanıştırdım. Çok eskiden beri sarayımızda görev alan bir kadındı. Dimitri ile Seth'in yerini öğrenmek için bir büyü yaptı. Ayliz bir mezarlık gördüğünü söyledi ama başka bir şey görmemiş. Dimitri ve Seth bir mezar başında konuşuyormuş. Sonra apar topar kalkıp gitti. Ama sarayın devriye gezen askerleri Ayliz'i gördüklerini ve korkuyla onlardan kaçtıklarını söyledi. Sonra da bir geçit açıp gitmiş.” 

“Nasıl yani, senin askerlerinden mi korkmuş?” dediğimde Hector başını salladı. Bu olaya bizim gibi o da bir anlam verememişti. 

Aytun, “Bundan haberim yoktu,” dedi sakince. “Ne Dimitri için büyü yapurdığını ne de askerle ilgili bir şey anlattı. O gün Kızıl Göl'e gittiğini söyledi. 
Hatta orada Sophia ile karşılaşmış. Demek ki geçitle oraya gitti ama neden?” 

“Bilinçli olarak Kızıl Göl'e gittiğini düşünmüyorum.” 

“Neden?” 

“Eğer askerlerden korkup kaçıyorsa neden geçitten Kızıl Gölü düşünerek geçsin ki? Yani tehlikede hissederken neden daha tehlikeli olabilecek bir yere gitsin? Muhtemelen zaten o an gölü düşünüyordu ve geçit oraya götürdü. Bilmiyorum,” dedim emin olamayarak. 
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“Geceleri hiç rahat uyuyamıyor. Saat başı kâbus görerek uyanıyor. Bazen kara büyünün sesini duyduğunu söylemişti ama bunun Kızıl Göl'le ne ilgisi var?” Aytun başını ellerinin arasına aldı ve sertçe ovuşturdu. 

“Bunların hepsine cevap bulacağız, merak etme,” dedim onu yatıştırmak için. “Thoth, Anhur'a araştırma yapacağını söylüyordu.” 

“Umalım da bu lanet şeyi ondan almanın bir yolunu bulsun.” 

İç çektim ve “Umarım,” dedim. Sonra ayaklandım, Hector'ın yanağından öperken, “Artık gidiyorum,” dedim. 

“Nereye, güzelim?” 

“Gidip hazırlanmalıyım. Malum yarın düğünüm var.” 

“O zaman yarın görüşürüz.” 

“Merak etme, görüşeceğiz.” 


de 


Cilt bakımı, sıcak suyla dolu küvet ve beni neşelendirecek şarkılar. İşte, benim dünya üzerindeki cennetim... Yüzüme sürdüğüm ikinci maskenin bir gecede cildimde harikalar yaratmasını umarken odamın kapısı açıldı ve Ayliz başını içeri uzattı. 

“Gelebilir miyim?” dediğinde başımı sallayarak onayladım ve yatakta doğruldum. Gülümsemeye çalışırken bugün duyduklarım hakkında herhangi bir düşünmemeyi umdum. Ayliz'e olanları bildiğimi ya da onun için endişelendigimi belli etmeyecektim. 

Ayliz odaya girip kapıyı kapattı ve arkasına sakladığı sol elini havaya kaldınp getirdiği içki şişesini gözümün önünde salladı. “Bekârlığının son akşamında sevdiğin kızlar gecesini yapmaya ne dersin?” dediğinde gözlerim heyecanla açıldı. Yüksek sesle, “Evet derim!” diye bağırdım. Ayliz gülümseyerek yanıma geldi ve şarap şişesini yatağın üzerine koydu. Konsola doğru ilerleyip içinden bardak alırken ben de yataktan kalkıp, “O zaman senin maskelerini de hazırlıyorum,” dedim. 

“Olur.” 

Kısa süre içinde Ayliz şarapları kadehlere doldurmuş, bense suratına yeşil maskeyi sürmüştüm. Maskenin kurumasını beklerken Ayliz kadehi kaldırdı ve “Son bekâr gecene,” dedi. 

“Ve yarınki düğünüme,” deyip kadehleri tokuşturduk ve yumuşak içimli şaraptan büyük bir yudum aldım. 

Gözleri parlarken neşeyle, “Heyecanlı mısın?” diye sordu. 

“Senelerdir hayal ettiğim gelinliği giyeceğim, muhteşem bir düğünle harika bir adamla evleneceğim için mi?” dediğimde onayladı. “Evet. Hatta bu gece nasıl uyuyacağımı bilmiyorum.” 
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“Uykuda sıkıntı yaşarsan ufak bir büyüyle halledebilirim. Mışıl mışıl uyur- 


” 


sun. 


“İhtiyaç hâlinde teklifini düşüneceğim.” Şaraptan bir yudum daha alırken düşünceyle dudaklarımı büzdüm. “Hayat gerçekten de çok garip. Bir sene önce bana kiminle evleneceğimi sorsan cevabım kesinlikle Menes olurdu. Hatta bundan birkaç sene önce sorsan da... Şimdiyse Hector'la evleniyorum. Hiç tanımadığım, bilmediğim bir adamdı ama hayatımın tam orta yerine aniden girdi.” 

“Kaderin bize oynadığı oyunların ne olduğunu asla bilemeyiz. Menes senin için doğru insan değildi ve onunla yolların zamanında ayrıldığı için şükretmelisin. Doğru insanla geçireceğin zamanı yanlış kişilerle değerlendirmedin en azından.” 


Başımı sallayıp, “Evet,” dedim. Ne garipti gerçekten. Menes'e öyle çok bağlanmıştım ki onsuz bir hayat düşünemiyordum bile. Değil biriyle evlenmeye, başkasını yeniden seveceğime bile ihtimal vermiyordum ama Hector'la öyle bir aşk tatmışum ki neredeyse beni aldattığı için Menes'e teşekkür edecektim. 
Düşündüğüm şeyle kendi kendime gülerken Ayliz, “Ne oldu?” diye sordu. 

“Hiçbir şey. Ee, sizin düğününüzü ne zaman yapacağız?” diye sordum tamamen başka bir konuya atlayarak. 

Gözlerini devirirken, “Ne düğünü, Simge?” dedi. Suratını buruşturduğu için ona ters ters baktım. 

“Neden surat asıyorsun? Evlenmeye gelince evlendiniz ama. Koskoca kraliçe düğün mü yapmayacak? Bunu en azından Neftis'in ruhu rahata ersin diye yapmalısın,” dedim kötü kötü gülerek. 

Anlamadığından olsa gerek kaşlarını kaldırdı. “Neftis'le ne alakası var?” 


“Kadın asırlarca piramitte yapılacak düğününün hayalini kurdu,” dedim kıkırdayarak. “Tam hayallerime kavuştum derken öbür tarafa gitti.” 

Ayliz söylediklerimle kahkaha atarken ikimizin de şen sesi fazla çıkıyordu. 
Hatta öyle ki odaya giren Aytun bize merakla bakıp, “Hayırdır, hanımlar? Niye bu kadar eğlendiniz?” dedi. 

“Hiç,” dedim ve Aytun'a gelmesi için bir işaret yaptım. Yanımıza yaklaşıp, suratımızdaki maskelere bakarak, “Bu hâliniz ne?” diye sordu. 

“Yarın için güzelleşiyoruz,” dediğimde yüzümde maske değil de başka bir şey varmış gibi iğrenircesine bir ifade takındı. 

“Ayliz'in zaten ihtiyacı yok ama senin gibi bir çirkine bunların etki edeceğini sanmıyorum.” 

Elime geçirdiğim yastığı ona doğru fırlattım ama kenara çekilerek kurtuldu. “Sensin çirkin!” 


Omzunu dikleştirirken çenesini de yukarı kaldırdı. “Çok yakışıklı olduğumu bu odadaki herkes biliyor.” 
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Ayliz, “Bize katılmaz mısın?” diye sordu ama cevabı çoktan biliyordum. 


Tabii ki katılmazdı. 

“Ne içiyorsunuz?” 

“Şarap.” 

Şişeyi eline alıp dikkatle incelerken, “Nereden buldunuz bunu?” diye sordu. 

“Neftis'in dolabında duruyordu. Niye ki?” 

“Bu şarabı çok özel bir günde içmek için saklardı,” dediğinde gülerek ona uzandım ve şişeyi aldım. Başka bir kadehi Aytun için doldururken, “Bugün de çok özel bir gün,” dedim. “Neftis'in hiç göremediği düğün bana nasip oldu.” 

Kadehi Aytun'a uzattığımda alıp tek yudumda içti. Dudağını bükerek memnuniyetle, “Güzelmiş,” dedi ve yeniden bana uzattı. O yatakta yanımıza uzanırken yeniden doldurdum. Anlaşılan o ki sırf içki için bir süreliğine bize katılmaya karar vermişti. 

“Ee, hâlâ evlenmekte kararlı mısın?” diye sorduğunda gözlerimi belerttim. 

“Gören de evleniyorum diye üzüldüğünü sanacak.” 

“Senin için değil ama kraliçesi olacağın ülke için biraz üzülüyorum. Muhtemelen vergilerle alışveriş yaparsın,” diyerek güldüğünde ben bile ona katılmıştum. Ama daha sonra, “Çok komiksin. Şu an beni sinirlendirdiğin ve sadece iki kişi olduğumuz için bekârlığa vedamda bizimle birlikte kalacaksın,” dedim. 

“Hımm,” dedi düşünceyle. Sol elini yüzüme doğru sertçe uzattığında çarpmasın diye yi. a “Oje de sürecek miyiz birlikte?” 
En nN Ersin?” diyerek benimle uğraşmaya devam dttiğinde ona dil çıkardıri;.. © | 

Ayliz bizi gülerek izlerken yatakta uzanan Aytun'a doğru dizlerinin üzerinde yürüdü ve yanında durdu. Aytun birden sanki Ayliz ona sarılacakmış gibi kollarını açtı ama onun daha faklı planları vardı. Arkasında birleştirdiği elindeki kutudan parmaklarına biraz maske aldı ve Aytun daha ne olduğunu anlayamadan onun yüzüne sürdü. “Oje değil ama maskeye ne dersin?” 

“Ya Ayliz!” diye bağıran Aytun, onun elinden kaçmak için başını öbür tarafa uzatuğında kahkaha attım. Daha fazla sürmesini engellemeye çalışarak Ayliz'i bileklerinden tuttu. 

Hem Ayliz'i devam etmesi için gaza getirmek hem de Aytun'u sinirlendirmek için, “Kesinlikle çok yakıştı!” diye yükseldim. “Devam et, kızım.” 

Aytun öfkeyle gözlerini kısıp dişlerini birbirine bastırdı. Burnundan nefes alıp verirken, “Ayliz, sil şunu,” dedi. 

“Hayır, silmem. Madem geldin, bekârlığa vedamıza katılıp bizimle kızlar gecesi yapacaksın.” 


olsun, kırmızı mı?” 
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Hiddetle, “Ben kız mıyım?” dediğinde Ayliz alt dudağını sarkıttı. Aytun'u ikna etmek için ona yavru kedi bakışları atarken, “Lütfen,” dedi. Aytun başıyla reddettiğinde bir kez daha şansını denedi. “Benim için, lütfen.” 

İkizim dudaklarını ısırıp gözlerini kapattı. Ayliz'in bu hâline dayanamıyor gibiydi. Nitekim gönülsüz olsa da başını salladığında Ayliz sevinçle ellerini çırpı ve maskenin tamamini Aytun'un yüzüne yaydı. 

“Tanrım, bugünleri de mi görecektim?” dedim hayretler içinde. Aytun'a degil maske yapmak, onu bu ortamda beş dakikadan fazla tutmak bile imkânsızdı. 


“Bu olayı tek bir kişiden bile duyarsam o an söyleyeni öldürürüm, habe- 


riniz olsun. Kim olduğunun hiçbir önemi yok.” Özellikle bana baktı. “Yemin ederim.? 


“Tamam yá,” dedim harfleri uzata uzata. “Kime ne anlatacağım? Hem anlatsam da kim inanır ki?” 
“İyi » 


Aniden üzerime duygusallık çökerken, “İkinize de teşekkür ederim,” dedim. “Her zaman yanımda oldunuz. Aytun, kardeşim olduğu için beni çekmek zorundaydı. Bu yüzden asıl teşekkürüm sana, Ayliz. İlk tanıştığımızda seninle bu konuma geleceğimizi hiç düşünmezdim ama şu an aramızdaki bağdan çok memnunum. Her ne olursa olsun beni bırakmadığın için teşekkür ederim.” 


Ayliz elime uzanıp, “Deme şöyle şeyler. Beni ağlatacaksın,” dese de çoktan duygusal modumu açmıştım. 


“Öyle ama. İyi ki Aytun eve geldiğin ilk gün senin ajan olduğunu ve bizi öldürmeye geldiğini söylediğinde onu dinlememişim;” dediğimde Ayliz şokla ona döndü. 

“Ne? Gerçekten böyle mi söyledin?” 

Aytun omuz silkti. “Ne var, ajan olduğunu düşünüyordum,” dedi. 

. Ayliz kendini savunmak adına, “Hiç de ajana benzeyen bir hâlim yoktu,” 

dedi ama Aytun çoktan onu sinir etmeyi kafasına koymuştu. 

“Evet, bu kez farklı bir taktik uygulayıp beceriksiz birini gönderdiklerini sanmıştım.” 

Ters ters, “Sensin beceriksiz,” diyerek koluna vurdu. Dikkati yeniden üzerime toplamak için boğazımı temizledim. Olayın iç yüzünü merak ediyordum. 

“Her neyse, , Aytun” un güvenlik ihlalleriyle her zaman sorunu olduğu için ve sen dë çok masum göründüğün için onu dinlememiştim.” Böbürlenerek söylediğim her kelime, Aytun'un gözlerini devirmesine neden oluyordu. Ayliz'in duymasını istemediği apaçık ortadaydı ve ben utanmasından zevk almaya başlamıştım. 

Aytun beni artık susturmak için, “Ya da gördüğün her temiz yüze inanacak kadar düşüncesiz olduğun içindir,” diye azarladı. Ayliz, temiz yüzlü olarak tabir edilmesine güldü. 
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“Kapa çeneni, Kâravera. Senin sümüklü zamanlarındaki! hâllerini de haurlıyoruz.”Bir defasında babamın düşmanını eve sokmuş. Savunmass neydi, biliyor" müsün” Adanın ona çok güvenilir gelmesi.” ; * *. 

Ayliz'in gözleri hayretle irileştiğinde Aytun tepkimi hissetmiş gibi ona döndü. Asık bir surat ifadesiyle, “Yedi yaşımdaydım,” diyerek kendini savunmaya geçti. 

“İşte, o zamanki salaklığında değişen hiçbir şey yok,” dedim ona saldırma fırsatını bulmuşken. Normalde onunla uğraşamıyordum çünkü beni susturacak bir şeyler bularak çenemi kapatabiliyordu ama şimdi Ayliz'in yanında yapamayacağını bildiğimden ara sıra gelen bu fırsatı sonuna kadar kullanacaktım. 

“Peki, bir şey oldu mu?” diye sordu Ayliz merakla. Aytun hiç bu konu yokmuş, yaşanmamış gibi davranıyor; çocukluk hatalarını dinlemek istemiyor gibiydi. 

“Hayır, olmadı. Babam o gün eve erken gelmişti ve çok şükür ki bir şey olmadan adamı göndermişti. Ama Aytun cezasız kalmamıştı,” dedim haince sırıtarak. 

“Ceza m? Ne yapu baban?” 

Aytun sessiz kalarak söylemeyeceğini belli ettiğinde onun yerine aldığım zevki gizlemeden cevap verdim: “Şu an içinde bulunduğumuz piramidi tam üç gün boyunca Aytun'a temizletmişti.” 

Surat asarken, “Tgyizlikten nefret ediyorum,” dedi. Öyle bir şekilde söylemişti ki Ayliz büyük bir kahkaha atu. 

Elimi sallarken, “Ah, çok takılma. O günlerden kalan bir travması var işte,” diyerek dalga geçtim. 

“Ben her şeyi bilirim diyen ego yığınına bak sen,” diyen Ayliz de onunla uğraşmaya başlamıştı. Aytun bize somurtarak bakarken, “Yedi yaşındaki bir çocuktan ne bekliyorsunuz? Otuz yaşındaki bir adam gibi düşünmem mümkün değil,” dedi. 

“O yaşta bile burnun havadaydı ki inan bana, otuz yaşındaki savaşçılarda senin egon yoktu.” 

“İnsanın kendi potansiyelini her yaşta bilmesi güzel bir şey. Sen ne yapıyordun yedi yaşında?” Bilmem dercesine dudaklarımı kıvırdım. Aytun bu suskunluğumdan faydalandı ve doğrulurken, “Oyuncak bebeklerinle oyun oynuyordun. Ara ara teyzemin makyaj malzemeleriyle makyaj yapıyordun. Hep süslüydün,” dedi. 

“Bir moda ikonu çocukluktan yetişiyor işte. Senin gibi o yaşta kılıçlara sarılmadım en azından.” 

“Kılıçlar her zaman güzeldir.” 

“Hayır,” dedim sırf ona inat olsun diye. 
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“Niye? Defalarca kez hayatını o kılıçlarla kurtardığımda sevinçle boynuma atlıyordun.” 


“Ölüm korkusuyla yılana sarılmışım. Ne var?” 


Ayliz atışmalarımıza gülmeyi bıraktı ve “Tamam, sakin olun. Yarın düğünün var, tartışmaya gerek yok. Cildin gerilmesin,” diyerek uyardı. 

“Tartışmıyoruz ki. Böyle anlaşmayı daha çok seviyoruz.” 

“Vıcık vıcık ilişkilerdense böylesi daha iyi. Hiç yoktan mesafemizi koruyoruz. 


“Kesinlikle katılıyorum. Ben de sana sarılmaya meraklı değilim zaten,” dedim burun kıvırırken. 

“Tamam, bu kadar boş konuşma yeter. Şimdi biraz ciddileşeceğim.” 

“Suratındaki maskeyle seni çok ciddiye aldığımı söyleyemem ama konuş. 
Dinliyorum.” 

Aytun öfkeyle gözlerini kıstı ama yine de beni umursamadı. 


“Aklında bir şüphe, endişe, korku varsa istediğin an vazgeçebilirsin. Hiçbir şey düşünmek zorunda değilsin.” 


Hayretle, “Saçmalama. Ne şüphem olabilir?” dedim. 


“Bilmiyorum. Belki bana anlatmadığın, çekindiğin şeyler vardır ama sakın çekinme. Sen benim diğer yarımsın, Simge. En değerlimsin, biliyorsun. Hiçbir zaman senin zarar görmeni istemedim. Bundan sonra da istemem. O yüzden kararından dönmek ya da beklemek istersen söyleyebilirsin.” 

Gülümseyerek ikizime baktım. Aramızdaki bağ dediği gibi vıcık vıcık değildi ve diğer kardeşlerinkinden biraz daha farklıydı. Aytun sevgisini, hislerini iyi ifade edebilen biri olmamıştı. Bu yüzden zaman zaman ne kadar uzak olduğumuzu düşünürdüm ama o her daim benim yanımdaydı. Söylemese bile arkamda olduğunu her adımımda hissederdim. Başım sıkıştığında ona giderdim ve o tüm dertlerimi çözerdi. Annem babam olmadığı için güvenebileceğim tek kişi oydu ve bu gerçeği bildiği için beni hiçbir zaman yalnız bırakmamıştı. 

“Sen de benim için çok değerlisin ama âşık olduğum adamla evleniyorum ve hiçbir sorun yok.” 

Tıpkı benim gibi gülümsedikten sonra yanağımı okşadı. 

“Pekâlâ, Bundan sonra bir sıkıntın olursa doğruca bana gelecek, anlatacaksın. Hector'ı tanıyoruz, iyi biri ama içini bilmiyoruz, Simge ve bir gün sana hiç görmediğin bir yüzünü gösterirse bana söyleyeceksin. Sen hiçbir şeyden korkmak zorunda değilsin. Kimseye katlanmak zorunda da değilsin. Yarın hangi soyadı alacağın umurumda değil, sen benim için Simge Karaverasın. 
Benim kanımsın. Bu yüzden ne olursa olsun, ben senin arkandayım. Bunu sakın unutma.” 
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“Niye? Defalarca kez hayatını o kılıçlarla kurtardığımda sevinçle boynuma atlıyordun.” 


“Ölüm korkusuyla yılana sarılmışım. Ne var?” 


Ayliz atışmalarımıza gülmeyi bıraktı ve “Tamam, sakin olun. Yarın düğünün var, tartışmaya gerek yok. Cildin gerilmesin,” diyerek uyardı. 

“Tartışmıyoruz ki. Böyle anlaşmayı daha çok seviyoruz.” 

“Vıcık vıcık ilişkilerdense böylesi daha iyi. Hiç yoktan mesafemizi koruyoruz. 


“Kesinlikle katılıyorum. Ben de sana sarılmaya meraklı değilim zaten,” dedim burun kıvırırken. 

“Tamam, bu kadar boş konuşma yeter. Şimdi biraz ciddileşeceğim.” 

“Suratındaki maskeyle seni çok ciddiye aldığımı söyleyemem ama konuş. 
Dinliyorum.” 

Aytun öfkeyle gözlerini kıstı ama yine de beni umursamadı. 


“Aklında bir şüphe, endişe, korku varsa istediğin an vazgeçebilirsin. Hiçbir şey düşünmek zorunda değilsin.” 


Hayretle, “Saçmalama. Ne şüphem olabilir?” dedim. 


“Bilmiyorum. Belki bana anlatmadığın, çekindiğin şeyler vardır ama sakın çekinme. Sen benim diğer yarımsın, Simge. En değerlimsin, biliyorsun. Hiçbir zaman senin zarar görmeni istemedim. Bundan sonra da istemem. O yüzden kararından dönmek ya da beklemek istersen söyleyebilirsin.” 

Gülümseyerek ikizime baktım. Aramızdaki bağ dediği gibi vıcık vıcık değildi ve diğer kardeşlerinkinden biraz daha farklıydı. Aytun sevgisini, hislerini iyi ifade edebilen biri olmamıştı. Bu yüzden zaman zaman ne kadar uzak olduğumuzu düşünürdüm ama o her daim benim yanımdaydı. Söylemese bile arkamda olduğunu her adımımda hissederdim. Başım sıkıştığında ona giderdim ve o tüm dertlerimi çözerdi. Annem babam olmadığı için güvenebileceğim tek kişi oydu ve bu gerçeği bildiği için beni hiçbir zaman yalnız bırakmamıştı. 

“Sen de benim için çok değerlisin ama âşık olduğum adamla evleniyorum ve hiçbir sorun yok.” 

Tıpkı benim gibi gülümsedikten sonra yanağımı okşadı. 

“Pekâlâ. Bundan sonra bir sıkıntın olursa doğruca bana gelecek, anlatacaksın. Hector'ı tanıyoruz, iyi biri ama içini bilmiyoruz, Simge ve bir gün sana hiç görmediğin bir yüzünü gösterirse bana söyleyeceksin. Sen hiçbir şeyden korkmak zorunda değilsin. Kimseye katlanmak zorunda da değilsin. Yarın hangi soyadı alacağın umurumda değil, sen benim için Simge Karaverasın. 
Benim kanımsın. Bu yüzden ne olursa olsun, ben senin arkandayım. Bunu sakın unutma.” 
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“Hiç unutturmadın ki. Ne zaman başım derde girse arkamı toplayacağını, beni koruyacağını bildim. Hâlâ da biliyorum gerçi. O yüzden rahat ol. Kimse bana zarar veremez. Vermeye kalkarsa da seni karşısına aldığını bilir.” 

Gözlerim dolu dolu ona bakarken birden kollarını açtı, hiç düşünmeden ona sarıldım. Evet, cilt bakımı, duş falan da güzeldi ama hiçbiri şu an kolların. 
da olduğum ikizim kadar rahatlatıcı değildi. 


“Lanet olsun! Umarım o suratındaki iğrenç şey gömleğime bulaşmamıştır!” 


De 


Alun varak işlemeli boy aynasında kendimi seyrederken üzerimdeki gösterişli gelinliğin hakkını verecek bir saç modeli ve makyaj yaptırmıştım. Taşlı gelinliği tamamlayan göz kamaştırıcı dalgalı saçlar ve parlak bir makyajla düğüne hazırken hem annemin hem de Ayliz'in hayran bakışlarıyla karşılaştım. Annem arkama geçip makyajımı bozmamak için omzumdan öperken, “Bebeğim, çok güzel oldun,” dedi. 

Ayliz de anneme katıldığını belirterek dudaklarına memnuniyet gülümsemesini yerleştirdi. “Kesinlikle harika görünüyorsun.” 

“Tam bir kraliçesin şu an.” 

“İyi ki yanımdasın, anne,” diye fısıldadığımda gözleri doldu. “Babanın da burada olmasını çok isterdim ama mümkün olmadı.” 


“Ben de,” dedim tıpkı onun gibi gözlerim dolarken. Babamı düşünmek kalbimi öyle kırıyordu ki... Gerçekten böyle bir günde onu yanımda isterdim. 
Çocukken gelin olacağım, dediğimde çok güzel olacağına eminim, derdi. Benim hayallerime ortak olmuştu ama bugünleri görecek kadar hayata tutunamamıştı. 

Annem ağlamak üzere olduğumu fark edince kaşlarını çattı ve geri çekildi. 
“Sakın ağlama. O makyaj içine sinsin diye tam dört kez baştan yaptırdın. Şimdi yenileyecek zamanımız yok.” 

“Doğru, haklısın,” diyerek yutkundum ve kendimi toplamaya odaklandım. 
Evet, babam bugün yanımda değildi ama eğer huzura erdiyse belki de bir yerlerden beni izliyordu. Bu düşünceyle kendimi rahatlatırken annem ve Ayliz'e döndüm. “Sizce her şey tamam mı?” diye sordum. 


“Her şey mükemmel oldu. Rahatla artık.” 


Düğünüm geleneksel bir tören olmadığı ve Mısır'da gerçekleşmediği için o şatafatlı kıyafetler yerine daha sade şeyler seçmişlerdi. Hem annem hem de Ayliz göz kamaştırıyordu. Umarım diğer konuklar da onlar kadar şık ve özenlidir, diye içimden geçirdim. Kraliçe olur olmaz ilk icraatımın göz zevkimi bozan bir davetliyi kovmak olmaması iyi olurdu. 

Kapı açıldığında hepimiz dikkatimizi oraya verdik. İçeri giren hizmetkâr, “Vakit geldi, efendim,” dediğinde heyecandan dizlerim titremeye başlamıştı bile. Ayliz ile anneme bakıp gülümsedikten sonra düşmemek için ağır adımlarla yürümeye başladım. Aslında heyecanlanacağımı zaten biliyordum ama şu 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an tir tir titremem normal miydi? Duygularımı kontrol edebilmek için daha farklı şeylere odaklanmam gerektiğini düşünerek tırnaklarımı avucuma batırdım. Böyle çok daha iyiydi. 


Merdivenden aşağı, törenin yapılacağı salona inerken annem ve Ayliz'in arkamda olması bana güven veriyordu. Bembeyaz tüller ve beyaz orkidelerle süslenen saray öyle göz alıcı görünüyordu ki ben bile bakmaya doyamıyordum. 
Merdiveni indiğimde geldiğimi fark eden muhafızlar, salonun kapılarını açtılar ve hızımı kesmeden yürümeye devam ettim. 


Parlak ışıkların altında, yüzlerce insanın bulunduğu kalabalığın arasında yürümem için hazırlanan alanda âdeta süzülürken aynı anda bana dönen gözler midemin kasılmasına neden oldu. Saçmalama, Simge, diyerek kendi kendimi azarladım. Sen gözlerin üzerinde olmasını seversin, gerilme. 


Birkaç adım daha attıktan sonra yemin edeceğimiz platoda duran Hector'ı buldu gözlerim. Onca kalabalığın arasında bile ilk ona değiyordu bakışlarım. 
Bu defa midem değil, kalbim kasıldığında hızlanan atışları onu her gördüğümde olan bir değişiklik olduğu için yadırgamadım. Dudaklarıma bir tebessüm yerleşirken çenemi dikleştirip yürümeye devam ettim, bir yandan da onu inceledim. Onun için seçtiğim beyaz takım elbise ikimizi tam bir çift gibi göstermişti. Saçları hafifçe yana yatırılmış, uzattığı sakallarını bugüne özel olarak kesmişti. Onun her hâlini sevdiğim için sakalsız da yakışıklı duruyordu. Başındaki kraliyet tacı az sonra benim saçlarımı süsleyecek olanın eşiydi. 

Onu incelediğim gibi Hector da beni dikkatle süzerken gözlerindeki hayranlık daha fazla gülümsememe neden oldu. Sır gibi sakladığım gelinliği ilk kez şu anda görmesini istemiştim ve aldığım tepki, buna değdiğini kanıtlıyordu. 
Dudaklarını oynatarak, “Çok güzelsin,” dediğinde utançla başımı yere eğdim. 

Nihayet merdivene, ona ulaştığımda elini bana uzattı ve “Kraliçem,” dedi herkesin duyacağı bir şekilde. Dizlerimi kırıp elini tutarken karşılık olarak, “Kralım,” dedim. Elimi dudaklarına götürüp minik bir öpücükle süsledikten sonra sıkı sıkı tuttu ve merdiveni çıkmama yardım etti. 


Yüksek rütbeli Astrapol rahibinin önünde durduğumuzda bir hizmetkârın uzun kuyruğumu düzelttiğini hissettim ama ona dönmedim. Umarım şu an gelinliğim kusursuz görünüyordur, diye düşünürken anı bozmamak için rahibe odaklandım. Yaşlı rahibin gözleri ikimizin arasında mekik dokuduktan sonra, “Sevgili Astrapol halkı,” diyerek davetlilere seslendi. “Bugün ülkemiz adına şanlı bir evliliği kutlayacağız. Kral Samuel'in vârisi Kral Hector ve müstakbel kraliçesi Simge Karavera hayatlarını sonsuza dek birleştirecekler. Bu evliliğin sizler için uğurlu olmasını umuyorum.” 


O anda davetliler hep bir ağızdan, “Uğur getir, kral. Uğur getir, müstakbel kraliçe,” dedi. 
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Rahip başını eğdi ve yeniden bize baktı. İşte, şimdi asıl seremoni başlıyor. 
du. “Simge Karavera tüm benliğini krallığına adayacağına, halkımızı kendi 


halkın benimseyeceğine söz veriyor musun?” 

“Evet, veriyorum.” 

“Halkın dara düştüğünde onlara ilk koşan olacağına, yardıma ihtiyacı olana el uzatacağına söz veriyor musun?” 

© “Evet, veriyorum.” 

“Kralına, eşine sadık olacağına; onu bir ömür seveceğine ve Saygı duyacağına söz veriyor musun?” 

“Evet, veriyorum.” 

“Kanının son damlasına kadar bir kraliçe gibi davranacağına ve halkın için savaşacağına söz veriyor musun?” 

“Evet, veriyorum.” 

Rahip eline aldığı tacı saçlarımın üzerine nazikçe yerleştirdiğinde gülümseyerek başımı eğdim. Konuklara döndüm ve bu defa yeminimi onlara sundum. 
“Ben Simge Karavera. Büyülerim, ruhum, bedenim ve kalbim üzerine yemin ederim ki son nefesime kadar size layık bir kraliçe olmak için savaşacağım.” 

“Yeminini kabul ediyor, seni kraliçe ilan ediyorum.” 

Halk hep bir ağızdan bağırdı. “Uğur getir, kraliçe!” 

Rahip, bu defa Hector'a dönerek “Ruhun, şanın, kılıcın üzerine kraliçeni koruyacağına söz veriyor musun?” diye sordu. 

“Evet, veriyorum.” 

“Kraliçenle birlikte sırt sırta halkın için savaşacağına kalbin ve nefesin üzerine söz veriyor musun?” 

“Evet, veriyorum.” 

“Kraliçene sadık kalacağına; onu seveceğine, saygı duyacağına ve onun isteklerini kendi isteğin sayacağına tacın ve krallığın üzerine söz veriyor musun?” 

“Evet, veriyorum.” 

Rahip, tacın bulunduğu kutudan bu defa bir yüzük çıkarıp Hector'ın parmağına taktı. Bu defa Hector başını çevirerek halka döndü ve “Ben Kral Hector. Büyülerim, ruhum, bedenim ve kalbim üzerine yemin ederim ki kraliçem- le birlikte son nefesime kadar sizi koruyacağım,” dedi. 

“Uğur getir, kral!” 

Elimi onun elinden çektim ve bu defa yüzüklerimizin bulunduğu ellerimizi birleştirdik. Birbirimizin gözlerinin içine bakarken Hector başını eğdi. “Son nefesime kadar size aitim, kraliçem.” 

“Son nefesime kadar size aitim, kralım.” 


İkimiz de aynı anda birbirimize doğru bir adım attık ve dudaklarımızı birleştirdik. Ecrafımızdakilerden yükselen alkışlar eşliğinde evliliğimizi 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mühürlediğimizde bir süre sonra nefes nefese geri çekildik. Hector benimdi ve ben de onundum. Artık dünya üzerinde bunu bozabilecek hiçbir güç yoktu. 


Kraliçe Ayli 

Ellerim acıyana kadar Simge ve Hector'ın öpüşmesini alkışlarken Aytun kulağıma doğru eğildi ve “Çok güzel olmuşsun,” diye fısıldadı. 

Kalbim hızlanırken, “Senden böyle güzel bir iltifat almak benim için büyük bir şeref, lider,” dedim. Başımı sola çevirip onun hayran bakışlarıyla karşı karşıya geldiğimde tebessümüm genişledi. 

“Bilirsiniz, kraliçem. Görev tanımımda sizin ne kadar harika olduğunuzdan bahsetmek de var.” 

“Bu görev tam olarak ne zaman eklendi acaba?” dedim merak içinde. “En son haurladığım kadarıyla liderin böyle görevleri yoktu çünkü.” 

“Az önce. Sana iltifat ermek için bir bahane arıyordum ve bunu buldum.” 

“Sevdim, güzelmiş. Peki, hep böyle işe yarar bahaneler üretir misin?” 

Belimdeki elini, her an çok tehlikeli yerlere taşıyacakmışçasına göbeğimin aluna kaydırdı. Tüylerim diken diken olurken şu hareketiyle bile mest olmayı nasıl başarabiliyordum? “İşe yarardan kastınız nedir tam olarak? Mesela dudaklarım yeterince işe yarar mı ya da...” derken yanımızdaki annesini işaret ettim ve ona sus işareti yaptım. Her an biri hâlimizi görebilirdi ve şu an son istediğim şey, lideriyle ulu orta cilveleşen bir kraliçe imajı çizmekti. 

Azarlarcasına, “Terbiyesiz!” dedim. 

Dudaklarını kulağıma daha çok yaklaştırdı ve sıcak nefesini tam boynuma üfleyerek, “Beni terbiye etmeye ne dersin?” dedi. 

“Şu an değil ama daha sonra seninle bizzat ilgileneceğim, lider.” 

Yeniden önüme döndüğümde birden tüm ışıklar parlamaya, gözümü kör edecek kadar fazlalaşmaya başladı. Dokunma hissim azalırken birden içim çekiliyormuş gibi hissettim ve daha neler olduğunu anlayamadan kendimi Yazgı Odası'nda buldum. Buraya nasıl geldiğimi anlamaya çalışırken odada kimsenin olmaması da dikkatimden kaçmamıştı. Kader ipliklerini düzenlemesi gereken hizmetkârlar neredeydi ve ben buraya nasıl gelmiştim? 

“Havuza gel, tanrıça.” 

“Sen de kimsin?” dedim etrafıma bakınarak. Bu ses kime aitti? Kara büyüme ait değildi ve daha önce duymadığıma da emindim. Tanıdık gelmiyordu. 

“Havuzun başına oturduğunda her şeyi anlayacaksın.” 

Tereddüt ederek duraksadım ama sonra dediğini yapmaya karar vererek havuza ilerledim. Dizlerimin üzerine oturduğumda bana, “Havuzdan biraz su iç,” diye buyurdu. 


“Neden?” diye sorguladım. Kimdi ve bana neden emir veriyordu? 
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“Unuttuklarını hatırlaman için.” 

Kaşlarımı kaldırdım ve “Unuttuklarım mı?” diye sordum. “Ben bir şey unutmadım ki.” 

Ses sıkılgan bir şekilde, “Suyu iç,” dedi. 

Sinirlendiğini hissettiğimde başıma ne gelebilir ki diye düşünerek dediğini yapım ve sudan biraz elime alıp dudaklarıma götürdüm. İçtiğim anda, birkaç hafta önceye ait anılar gözümün önünden bir film şeridi gibi geçti. Simge'nin öleceğini görmüştüm ve bunu engellemek için kaderi değiştirmiştim. Şu an beni buraya getiren ve konuşan kişi de kaderdi. Neftis, Simge'yi öldürmesin diye kaderden yardım istemiştim ve o da bir bedeli olacağını söylemişti. O zamana kadar bildiklerimle zaman akışını bozmamam için bana konuştuklarımızı unutturmuş, bedel ödeyeceğim gün hatırlatacağını söylemişti. Kalbim korkuyla kasılırken dudağımın içini dişlerimin arasında ezdim. Zamanı gelmiş miydi? 

“Aruk haurladığına göre konuşabiliriz.” 

Kaderin coşkulu sesine nazaran ürkek bir tavırla, “Benden ne isteyeceksin?” 
diye sordum. 

“Simge Karavera'nın ölümünü geri aldım ve bugün kaderi bambaşka bir yola evrildi. Hayau ölümden arındı, yoluna girdi.” 

“Evet. Teşekkürler.” 

“Şimdi sıra senin her şeyi yoluna sokmanda.” 

“Ne istiyorsun?” 

“Yer altı dünyası düzensiz kaldı. Kaos, Duat'ın ve Amenta'nın derinliklerine işledi. Ölüler huzursuz, ruhlar başıboş geziyor. Cehennem sahipsiz duruyor.” 

Bu cümlelerle nereye varacağını anlamıyordum. “Yani?” 

“Yeryüzünü düzene sokacak kişiler var, kraliçe ama cehennemin bir kraliçeye ihtiyacı var. Yer altı dünyasının sana ihtiyacı var.” 

“Bu ne demek?” dedim korkuyla ve o an kader, zelzelelere konu olacak o cümleyi kurdu: 

“Ödeyeceğin bedel, cehennemin kraliçesi olmak. Bundan sonra yer altı dünyasına aitsin, Cehennemin sahibisin. Acımasız ruhların işkencecisisin.” 
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inandığım saatlere dönüştüğü anlardan birindeydim. Bugüne kadar 

çok kişiyle anlaşma yapmıştım. Dostlarımla, düşmanlarımla pazarlığa tutuşmuştum çıkarlarım için. Kimiyle en başından düşman olacağım belliydi, kimiyle anlaşmanın sonucunda gerçek yüzünü görmüştüm ama hiçbir anlaşmanın bedeli bu denli ağır değildi. Ucu bucağı olmayan sonsuz karanlıktan fırlayan bu zor anlaşmanın bedeli de en az onun kadar karanlıktı. 


S aniyelerin dakikalara, dakikaların da hayatımdan çok şey çalacağına 


Ne kadar süre geçmişti, bilmiyordum ama konuşamayacağım kadar dilim tutulmuştu. Konuşmayı unutmuş gibi defalarca dudaklarım kıpırdandı ama bir türlü sesim çıkmıyordu. Algılamaya çalıştığım sözleri mantığıma sığdırma- ya çalıştığım bir dakikanın sonunda sakince, “Sen benden ne istediğinin farkında mısın?” dedim. 


“Seni uyarmıştım, tanrıça. Ölümü değiştirmenin ne kadar imkânsız olduğunu ve gerçekleşirse bedelinin de ağır olacağını söylemiştim.” 

Hızla ayağa kalktım ve hiddetle, “Ama beni cehenneme göndermek istediğini söylememiştin!” dedim. Lanet olsun, ben şimdi ne yapacaktım? 

“Geri adım atamazsın, kader tanrıçası.” 

Sertçe, “Benden bunu isteyemezsin, bunu kabul etmiyorum!” dedim. Reddedecektim. Reddetmeliydim. Başka yolu yoktu. İstediği şeyi asla yapamazdım. 

“Korkarım ki reddetme lüksün yok.” 

“Olmak zorunda,” diye direttim. Sakin kalmaya çabalıyordum lakin kendimi tutmak epey zordu. Duyduklarımı sindirmem zaman alacaktı ve ne kadar zaman geçerse geçsin kabullenebileceğimi zannetmiyordum. Böyle bir şey nasıl kabullenilirdi ki? Nice zorlukla karşılaşmıştım, bir şekilde tümünü atlatıp bugüne kadar gelebilmiştim ve şimdi bir de bununla mı uğraşacaktım? 

“Bana kendin geldin ve o kadını kurtarmam karşılığında bedel ödemeyi 

kabul ettin. Sonuçlarından kaçamayacağını biliyordun.” 
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Benimle iletişim kuran sesin sakinliği de benimki gibi ansızın yok olarak, öfkeyle şekil değiştirdiğinde her ikimiz de tahammül sınırlarımızın sonunda geziyorduk. Dişlerimi kırılacak kadar sert sıkarken aniden başıma saplanan keskin ağrı çaresizliğimin eseriydi. Evet, kabul etmiştim. O an Simge'yi kurtarmak için çok fazla şeyden vazgeçerdim ama bu kadar büyük bir şey olacağını tahmin etmemiştim. “Ama sonucunun bu olduğunu bilmiyordum.” 

“Bilsen ne değişecekti? Vazgeçecek miydin?” dediğinde sessiz kaldım. Simge için her şeyi yapardım ama bu istenen şeyin ağırlığı altında şimdiden ezilmiştim. 

“Başka bir şey iste,” dedim belki vazgeçer diye ümit ederken. 

“Üzgünüm, tanrıça ama senin kaderin çoktan değişti.” 

“Bu ne demek?” 

“Simge Karavera'yı ölümden aldığında ödeyeceğin bedel yavaşça senin kaderine işlemeye başladı. Kader ipliklerin değişti ve bugün belli oldu. Yer altı dünyasına hükmetmek, bundan böyle senin kaderin.” 

“Olmaz, yapamam.” - 

“Yapacaksın. Seninle bir anlaşma yaptık ve sonucundan kurtulma şansın yok.” 

“Öyleyse kaderimi değiştir!” dedim hırsla. Neredeyse yalvaracak raddeye gelmiştim ve eğer sonucunda başarılı olacağımı bilseydim hiç düşünmeden yapardım. 

“Ah, kızım!” dedi üzgünce. Gerçekten öyle mi hissediyordu yoksa numara mı yapıyordu, anlayamamışum. “Ne yazık ki bu mümkün değil. Ölüme karşılık değiştirilen kaderin üzerinde bir kez daha oynanamaz. Ölümden bir ruhu kurtardın ve yer altı dünyası, bunun karşılığında senden bir ruh istedi. Bu gece oraya gideceksin.” 

Şok içinde kırpıştırdığım kirpiklerim, dolan gözlerimdeki yaşların önündeki kafesi her an kaldırabilirdi. Hıçkırıklarla yere kapaklanmadan hemen önce, “Bu gece mi? Mümkün değil,” dedim. Benden bunu isteyemezdi. Hiçbir zaman isteyemezdi aslında ama şimdi hiç isteyemezdi. 

“Neden?” 

“Apep tüm evreni yok etmek üzere, farkında mısın? Eğer ben olmazsam onu kimse durdurmayacak ve o zaman benden hükmetmemi istediğin yer altı dünyası da ortadan kalkacak.” 

“Ne istiyorsun peki?” 

Düşün, Ayliz. Zaman kazanman ve bu durumdan kendini kurtarmanın bir yolunu bulman gerekiyor. 

Anlaşma yapmış olabilirdim ama illaki bir açık kapısı vardı ve ben de oradan kaçmak zorundaydım. 
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“Apep'i yenene kadar bana zaman ver,” dedim kumar oynayarak. Bir şey yapmazsam saniyeler sonra kendimi yer altı dünyasında bulmam kaçınılmaz olacaktı. 

“Mümkün değil.” 

“Eğer ben olmazsam her şey yok olacak, biliyorsun.” 

Sesin sahibi birkaç saniye sessiz kaldı ve hemen sonra düşünceli bir tavırla, “Apep'i nasıl yok etmeyi düşünüyorsun? O durdurulamaz,” dedi. 

“Kara büyüm var.” 

“Kullanmayı düşünmediğini görebiliyorum. Kara büyü olmadan onu yenemezsin.” 


Hiçbir şeyi düşünmeden, sonuçlarını hesaba katmadan, “Kullanacağım. 
Kara büyüyle Apep'i durduracağım. Sadece bana biraz zaman ver,” dedim. Şu an onu ikna etmek için her türlü yola başvurmaktan kaçınmıyordum. İkna etmeli, kendime zaman kazandırmam gerekliydi. 

“Pekâlâ, tanrıça. Sana zaman veriyorum. Ama Apep tehlikesi geçtiğinde kaderine razı gelecek ve yer altı dünyasına gideceksin. Sonundan ve kaderinden kaçamazsın. Unutma.” 

Kader son sözlerini söyler söylemez Yazgı Odası'ndaki meşaleler titreşti. 
Bedenim yeniden çekiliyormuş hissiyle tanıştığında birden gözlerim açıldı ve kendimi yine Simge ile Hector'ın düğün alanında buldum. Aytun'un eli yine karnımın üzerindeydi, nefesi de çok yakınımdaydı. Sanki hiç buradan gitmemişim gibi her şey kaldığı yerden devam ediyordu. Simge ve Hector yemin ettikten sonra platodan indiler ve gelen konukları karşılamaya başladılar. 

Gözlerim büyük bir mutlulukla gülümseyen Simge'ye kaydığında yaptığım şey için pişmanlık duymamam gerektiğini hatırlattım kendime. Simge'ye bir şey olmasını kaldıramazdım. Onu seviyordum ve benim yüzümden ölmesini asla istemezdim. Sonucu ağır olmuştu ama bir şekilde yolunu bulacaktım. 

Aytun'a şu an bir şey belli etmemek için gülümsedim ve şimdilik her şey yolundaymış gibi davrandım. Yalnız kalıp ona anlatabileceğim bir ana kadar 


da sessiz kalacaktım. 


“Gelin ve damadın baş başa kalması gerekmez miydi?” diye sorduğumda Sedef abla ve Aytun ile yürümeye devam ediyordum. Düğün töreni resmi olarak sonlandırıldığında Kai yanımıza gelmiş ve onların bizim için yemek düzenlediğini söylemişti. Simge ile Hector, onlar için önemli olan herkesle bir akşam geçirmek istediğinde hepimiz buna şaşırmıştık çünkü düğün gecelerinde bunu yapmak istemeleri biraz garipti. Yine de Simge'nin işine akıl sır ermeyeceği için üzerinde durmak gereksizdi. 

Kai'nin eşliğinde bir kapının önünde durduğumuzda kulpunu çevirdi ve geçmemiz için geri çekildi. Önden içeri girdiğimde kaşlarım şaşkınlıkla 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havalandı çünkü görmeyi beklemediğim kişiler de buradaydı. Ian, annesi Elbi, babası Jonathan ve Maat... 

Aytun, “Hayırdır, şölen mi var?” diye sordu masaya doğru ilerlerken. 
Maat'ın önünde eğildikten sonra Simge'nin sağ tarafına geçti. 

Çeşit çeşit atıştırmalıklarla süslenen masada yok yoktu. Simge kraliçe olarak ilk davetini bu akşam vermeye kararlıydı anlaşılan. Gelinliğini değiştirmiş, üzerine daha sade, beyaz bir elbise giymişti. Başındaki tacıyla birlikte Hector'ın yanında, masanın başında otururken gülümseyerek, “Evet çünkü ailem ve dostlarımla kutlama yapmak istedim,” dedi. 

Kai masada kendi yerine geçerken, “Dosttan kastınız ben miyim, kraliçem?” diye sordu. 

Herkes yerine oturduğunda Simge dikkatini ona verdi ve çenesini dikleştirerek üstten bir bakış attı. “Evet, bu akşamlık sen de dostumsun ama yarın sabah ilk işim seni kovmak olacak,” dediğinde herkes gibi gülümseyerek atışmalarını izledim. Kai ile anlaşamıyorlardı ama yine de birbirleriyle bundan sonra iyi geçineceklerine emindim. 

Kai başını öne eğip mutsuzmuş gibi rol yaparken, “Kraliçemin emri karşısında yapacak hiçbir şeyim yok,” dedi. 

Onun bu uysal hâlleriyle Simge'nin yüzü aydınlandığında, “Sevgilim, bana kraliçe olmamın Kai'yi yola getireceğini söyleseydin evlenmek için daha önce baskı yapardım,” dedi. 

“Yani kralımızı evlilik için baskıladığınızı kabul ediyor musunuz?” derken arkadaşına ben demiştim der gibi bakan Kai herkesi güldürmüştü. Dışarıdan bakıldığında hareketleri saygısızlık olarak anlaşılabilirdi belki ama herkes biliyordu ki bu tavrı tamamen şaka amaçlıydı. Simge'yle her fırsatta atışıyorlardı. 

Simge dudaklarını büzdü ve dirseklerini masaya yasladı. “Baskılamak değil ama yoğun bir şekilde düşünmesini sağladım, evet.” 

“Tanrıçalar bizi zalim kraliçelerden korusun!” deyip asık suratıyla içkisinden büyük bir yudum alan Kai'ye, “Simge'nin zalim bir kraliçe olacağını düşünmüyorum. Eminim ülkenizi layığıyla yönetecektir,” dedi Maat. Saliselik bir zaman diliminde göz göze geldiğimizde onaylarcasına başımı salladım ama bir yandan da onun neden burada olduğunu merak ediyordum. Maat, Simge ile yakın değildi, sadece yakın dostlarını ve ailesini çağırdığı kutlamada tanrıçanın varlığını sorgulamadan edemedim. 

“Teşekkür ederim, Ulu Tanrıça. Sizden bunu duymak onur verici.” 

“Neftis'in ülkeler arasındaki politikalarda izlediği yol yanlıştı. Sizler düşman değil, dünyayı yöneten dört krallıksınız ve halkınızın selameti için birlikte hareket etmelisiniz. Bu yüzden tüm kraliçelerin ve kralların birbirine yardım edeceğine eminim.” 
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Hector, tanrıçanın söylediklerine katıldığını belirterek, “Tüm ülkelerin kral ve kraliçeleri var,” dedi. Ardından bana ve Aytun'a kaçamak bir bakış attı. “Tabii, Mısır hariç.” 

Sanırım Aytun'la aramızdaki evlilik bağı sonsuza kadar saklı kalmalıydı çünkü hem Simge hem de Hector bunu sık sık dile getireceğe benziyordu. 
Başımızdaki dertlerin sorun edileceği yerde, odağın yarım kalmış bir evlilik bağına kayması en son isteyeceğim şeydi. Bu sebeple şimdi gizli tutmalıydık. 
Hem daha Aytun'a evliliğin tam anlamıyla gerçekleştiğini bile söylememiştim. 
Uygun bir an bulduğumda bunu da konuşmalıydık. Tabii, yeni evli çiftten fırsat kalırsa. Gözlerimi devirdim ve Hector'a, “Apep başarırsa kraliçeleri de olamayacak,” dedim. 

“Hey, lütfen!” diye uyardı Simge. “Bugün Apep ya da Seth'in adını duymak istemiyorum. Sadece güzel şeyler konuşalım.” i 

Bu makul isteği karşısında kimse ona karşı çıkamazdı. Sonuçta bu, onun günüydü ve sabahtan beri olduğu gibi şimdi de Simge ne istiyorsa onu yapacakuk. Önümdeki içkiyi elime aldım ve “Öyleyse kadehimi sizin evliliğinize kaldırıyorum. İkiniz de çok mutlu olun,” dedim. 

“Yeni kraliçeye ve kutsal evliliğe.” 

Herkes içkisinden bir yudum alırken Elbi, Sedef ablaya döndü ve yüzündeki kocaman gülümsemeyle, “Seni burada gördüğüme çok sevindim,” dedi. 
“Yeniden hoş geldin.” 

Sedef abla yanındaki kadına samimi bir gülümseme gönderdi. “Hoş buldum. Aslında ben de seninle konuşmak istiyordum ama olanlardan ötürü bir türlü fırsat bulamadım. Sözünü tuttuğun için sana bir teşekkür borcum var.” 

“Tafı bile olmaz,” dedi Elbi, Simge ve Aytun'a bakarken. “Onlar benim de çocuğum sayılırlar. Göz kulak olmak benim görevimdi.” 

“Yanlarında olduğun için teşekkür ederim.” 

“Bir dakika, anne. Ne oluyor?” dedi Simge merakla araya girerek. 

“Elbi sizin öz teyzeniz değil, evet ama Djoser'in çok yakın arkadaşıydı. Beni gizlemek için herkese onun kardeşi olduğum yalanını söyledik. Her anımda yanımdaydı ve gerçek kardeşi olmadığım hâlde bunu hiç hissettirmedi. Gerçekten kardeş gibiydik,” dedi eski günleri hatırlamak onu neşelendirdiğinde. 
“İnsanlara söylediğimiz yalana kendimiz bile inanmıştık. Sizin doğumunuzu bile Jonathan ile ikisi yaptırmıştı. Ben gittiğimde annesiz kalacaktınız ve bu boşluğu bir şekilde doldurmalıydım. Biliyorum, hiç kimse annenizin yerine geçemez ama en azından anne figüründen eksik kalmanızı istemedim. Bir anne şefkatine ihtiyacınız vardı, bu yüzden Elbi'den sizinle ilgilenmesini istedim.” 

Elbi, “Sanki o demese yapmayacakmışım gibi bana yemin ettirdi,” dedi kaşlarını çatarken. “Seninle kan bağım yoktu, Sedef ama onca yıl yan yana savaştık. İpuçlarını birlikte çözdük, geçmişi birlikte bulduk. Sen benim kardeşimdin, hâlâ kardeşimsin ve ben bir gün bile onların teyzesi değilmişim gibi 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hissetmedim. Hepimiz bu büyük oyunun bir parçasıydık ve ben onlar için elimden gelen ne varsa yapmaya çalıştım. Sen, herkesin hayatı için çocuklarından vazgeçtiğinde biz sana bunu borçluyduk.” 

Onları buruk bir tebessümle izlerken içten içe herkesin fedakârlık yapması bir kez daha gururlandırmıştı beni. Konuyla alakası olmayan insanların dahi yapılması gerekenler için hazırlanan zeminde parmağı vardı. Herkes Neftis gitsin diye elinden geleni yapmıştı. 


Sedef abla onun elini tuttu ve alçak gönüllü davranışlarına, “İkinize de minnettarım,” diye teşekkür etti. 

Aytun başını öne eğip elindeki kadehle oynamaya başladığında aklından neler geçtiğini tahmin edebiliyordum. Gerçekleri ilk öğrendiğimizde, yani annesi hakkında bildiği her şeyin yalan olduğunu anladığında o kadar öfkelenmişti ki gözü hiçbir şeyi görmüyordu. Öfkesine ve hayal kırıklığına yenik düşerken hazmedemediği yalanlar ve sırlar bir hayli fazlaydı. Bu yüzden yıllarca öz teyzesi bildiği kadının kalbini kırmış, onunla konuşurken aslında yapmayı istemediği bir üslup kullanmıştı. Başını kaldırıp utançla teyzesine bakarken, “Özür dilerim,” dedi. “Sana biraz ağır konuştum.” 

Elbi, Aytun'un sesini duyduğu an ona döndü ve şefkatli bir şekilde, “Sorun değil,” dedi. Sedef abladan dolayı yıllarca bakmış olabilirdi fakat onları gerçek- 


ten sevdiğine emindim. 


“Evet, sorun. Yabancı olmamıza rağmen bizi sen büyüttün. Tüm dertlerimizle, sıkınularımızla uğraştın. Yeri geldi, oğlunla benim aramda kaldın ama bir gün bile bana teyzem olmadığını hissettirmedin. Bense seni üzdüm. Çok özür dilerim.” Özrünü dile getirip pişmanlıkla yanan kalbini rahatlatuğında onun için sevinmiştim. Ne zaman teyzesinin adı geçse yaptığı şey için pişman oluyordu. Her zaman içten içe özür dilemesi gerektiğinin farkındaydı ama karşısına nasıl çıkacağını bilemediği için cesaretini toplayamıyordu. 

Elbi onun üzgün hâlini içine dert edinirken, “Aytun, sorun değil, oğlum çünkü ben sizi hiçbir zaman yabancı gibi görmedim. Sen de Simge de benim ailemdendiniz,” dedi. Sözlerinde samimiydi, ciddiydi. Hislerini bundan daha iyi aktaramazdı belki de. Çünkü Aytun gülümsemeye başlamıştı. Tan'la her zaman arası açıktı. Kuzeniyle arasındaki liderlik rekabetinden dolayı sık sık dalaşıyorlardı ama teyzesiyle gayet yakındı. Hatta buraya geldiğim ilk zamanlar beni onun yanına gönderecek kadar güveniyordu. 

Jonathan karısına destek çıkarak, “Ve aileler arasında her zaman sıkıntı olur, oğlum. Ne teyzen ne de ben bunu sorun ettik. Tepkinde haklıydın. Senelerce annenin sizi bıraktığını söyledik. Ondan nefret etmenize sebep olduk. Siz her üzüldüğünüzde, ağladığınızda biz kendimizi kötü hissettik. Senelerce sizi kandırmak zorunda kaldık. Asıl biz özür dileriz,” dedi. 

“Özür dilenecek bir şey yok, Jonathan. Siz ne yaptıysanız bizi korumak için yaptınız.” 
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İçeri girdiğimizden beri tüm bu konuşmalar esnasında sessizliğini koruyan lan, en sonunda bardağını masaya gürültülü bir şekilde bırakarak dikkatleri topladı. Herkes ona döndü ama onun gözleri Aytun'un üzerindeydi. Az sonra çok zor bir konuşma yapacak gibi ciddiyetle beklerken Aytun kaşlarını çatıp ona baktı. 

“Özürler dilenmeye başladıysa benim de söylemek istediğim birkaç şey var. 
Aslında tek bir kişiden özür dileyeceğim. Aytun'la çocukluğumuzdan beri saçma sapan bir savaşın içindeyiz. İkimiz de en iyisiydik ve kendimize de kimin daha iyi olduğunu kanıtlamaya çalışırken saçma şeyler yaptık. Karşılıklı rekaber ederken zaman zaman sınırlarımızı aştık ve ileri gittik. Senden tüm o abaralı.hareketlerim için özür dilerim. Kan ya da soy... Bunların bir değeri yok. Sen de Simge de benim kuzenimsiniz ve bu sonsuza kadar böyle devam edecek.” 

Gülümsedim ve bugün herkes eteğindeki taşları döktüğü için içim rahatladı. Bazı düşmanlıklar, asıl düşmanlarla karşılaşınca anlamını yitiriyordu ve yaşananlar, çocukluklarından beri birbirlerini öyle gören lan ile Aytun için iyi bir ders olmuştu. Kendilerini önemsiz meselelerle doldurup kışkırttıkları her şey anlamsızdı ve artık bunu farkında olarak hareket ettikleri için memnun olmuştum. İlk adım lan'dan geldiğinde herkes gibi ben de Aytun'a baktım. Ne tepki verecekti? 

Meraklı bakışların altında ezilirken kaşlarını kaldırdı ve alt dudağını sarkıtu. Sanırım o da lan'ın hamlesini beklemiyordu. “Egosunu yenip ilk özrü dileyen sen olduğun için çok mutluyum,” dediğinde lan gözlerini devirdi. Aytun gülümsedi ama bu, kibirden çok dostluk tebessümünü anımsatıyordu. “Ben de aştığım sınırlar için üzgünüm.” 

Elbi genişçe gülümsemesiyle ikisine ışıl ışıl bakarken, “İkinizin barıştığını gördüm ya, beni bundan daha mutlu edecek hiçbir şey yok,” dedi. Seneler boyu ikisinin kavgasına tanık olmak, aralarını düzeltmeye çalışmak en çok onu yormuş ve yıpratmış olmalıydı. 

“Ben de en sonunda aranızdaki tartışmayı sonlandırdığınız için çok memnunum,” diyerek gururla oğluna baktı. İlk adımı atan lan olduğu için ayrı sevinmişti. 

Ayrun, “Tek lider kaldığıma göre aramızdaki husumetin bitmesi de çok dogal,” diyerek egosunu sürdürdüğünde hepimiz amacının ortamı yumuşatmak olduğunun farkındaydık. 

lan, Aytun'un işi dalgaya vurduğunu anladığı için gülerek ayak uydurdu. 
“Tüm derdin liderlikti, değil mi?” 

“Ever. Olunabilecek en yüksek konumda yalnız olmalıyım.” 


Maat, “Yalnız en yüksek konum sadece liderlik değil artık,” diyerek araya girdiğinde Aytun anlamayarak kaşlarını çattı. 


“Nasıl yani, tanrıçam?” 
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“Aruk Gökyüzü Evi olmadığına göre ve ben de Ulu Tanrıça olduğuma göre 

ity sıralaması yaparsam lan'ın yardımcılığı, liderlikle yarışır gibi. Ne dersiñ; Aytun?” 

Aytun başını yavaşça bana çevirdi. “Ayliz, bu doğru mü?” 

Omuz silktim ve sevgilimin hayallerini yıkacağımı bilerek, “Sanırım evet,” dedim. 

“Lanet olsun!” diye fısıldadıktan sonra, “Ilanı ne zaman kovmayı düşünüyorsunuz, tanrıçam?” dedi. 

Gülerek, “Muhtemelen hiçbir zaman,” diyen Maat, Jan'a anlamlı bir bakış attı. “Ben landan çok memnunum.” 

Ayrun bana doğru eğildi ve “Hâlâ yardımcılıktan mı bahsediyoruz sence?” 
dedi. Onu kimse duymadığı için şükrettim ve ikisinin bakışmasından gözlerimi ayırmadım. 

“Hayır sanırım. Niyeyse burnuma başka kokular geliyor.” 

“Aşk gibi mi?” 

“Şimdi anlarız. Ulu Tanrıçam, bir şey soracağım.” 

Maat nihayet gözlerini lan'dan ayırdığında nezaketle, “Tabii, sor,” dedi. 

“Önceden, yani Ra'nın zamanında tanrıçaların insanlarla ilişki yaşaması yasakmış. Peki, bundan sonra da aynı yasak devam edecek mi?” 

Simge, “Kraliçenin asıl derdi şimdi belli öldu,” dediğinde gülüşmeler oldu ama umursamadım. Bu hiçbir zaman benim derdim olmamıştı çünkü Ra en başından beri Aytun'u biliyordu ve bana yasak olduğuyla ilgili herhangi bir şey söylememişti. Hoş, yasak olsa bile uyacağımı sanmıyordum ya... 

“Hayır, etmeyecek çünkü bence anlamı olan, doğru bir uygulama değildi. 
Her tanrıça istediği gibi özgür yaşamalı.” > 

Kaşlarımı kaldırdım ve gülümsemeye çalıştım. Kesinlikle Tan'la arasında bir şey vardı. Kaçamak bakışmalar, uzun süzülmeler ve küçük tebessümler başka bir anlama çıkamıyordu. “İçim rahatladı. Teşekkür ederim.” 

“Bu yasak hiçbir zaman senin için geçerli olmadı zaten, tanrıça. Babam, her şeyi Aytun için yaptığını biliyordu ve buna rağmen ses etmedi. Sen yasağın zaten dışındaydın.” 

“Evet ama sizin bu yasağa uymak isteyeceğinizi sanmıyorum. Hatta ben de kendinizi böyle sınırlandırmanızı istemem.” 

Simge birden, “Öyleyse kurlamaya değer bir şey daha var,” dedi. “Kadehimi, tanrıçalarımızın özgür aşk hayatına kaldırıyorum.” 

Daha sonrasındaki konuşmalar bol kahkahalı geçerken kafamı dağıtmak bana da çok iyi gelmişti. Kendimi daha iyi hissediyordum ama bir yandan da zihnimin alt tabakalarına itelemeye çalıştığım kaderin isteği aklıma geldikçe suratım asılıyordu. Kimsenin keyfini kaçırmamak adına yeniden gülümsüyordum ama öyle gergindim ki neler olacağını asla hesaba katamıyordum. Bugüne 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kadar birçok zorluktan sıyrılmıştım. Asla başaramam dediğim nice durumdan bir şekilde kurtulmuştum ama şimdi kaderden kaçmak? İşte, bundan hiç ümitli değildim. Bir çıkış yolu bularak kendimi yer altı dünyasından kurtarmak istiyordum ama kaderden kaçılmayacağım bilecek kadar görevimden haberdardım. Hele ölümle değiştirilen bir anlaşmadan... Sandığımdan daha zor olacağına emindim, yine de bir yolunu bulmak zorundaydım. 

Saat fazlasıyla geç olduğunda yeniden piramide dönmek için ayaklandık. 
Teb'i boş bırakmaya gelmezdi ve aklım orada kalmıştı. Gerçi bir şey olsa şimdiye kadar haberim olurdu ama yine de daha fazla uzak kalmak istemedim. 

Aytun'la birlikte odaya girdiğimizde yatağa oturdum ve takılarımı çıkarırken onun gün sonu değerlendirmesini dinledim. “Sonunda Simge hak ettiği biriyle evlendiği için mutluyum.” 

“Hector onu çok seviyor. Simge'yi üzeceğine ihtimal vermiyorum.” 

“Üzse bile kasten yapmayacağına eminim. Hector iyi bir kral ve iyi bir eş olacağına da eminim. Aynı zamanda Simge'yi gerçekten seviyor ve kardeşime sevmeyen birinin katlanacağını sanmıyorum.” 

“Niye öyle diyorsun?” dedim azarlayarak. 

“Simge zor bir kadın, biliyorsun. Tepkileri, hareketleri bazen aşırıya kaçabiliyor. Hayatını duygularıyla yönetiyor ve bu hâlleri zaman zaman bıktırıcı olabiliyor. Hector bunları sorun etmediğine göre onu gerçekten seviyor olmalı.” 

Ayağa kalkıp elbisemi çıkarmak için fermuarını indirdim. “Haklısın,” dediğimde birden bana döndü ve gözlerine karanlık bir perde indi. Arzuyla'bana bakarken düğmelerini yarıya kadar açtığı gömleğini öylece bırakıp yanıma geldi. Dibime kadar girip derin göğüs dekoltemde oyalanırken, “Bugün çok güzel olmuştun,” dedi. “Mor sana yakışıyor.” 

“Başka ne yakışıyor?” 

Güldü ve “Ben,” dedi. Dudakları boynuma yaklaşırken birden durdu. 

“Ne oldu?” dediğimde sertçe, “Hareket etme,” dedi. 

“Ne oluyor, Aytun?” dedim korkarak. Nereye odaklanmıştı böyle? 

Birden saçlarımı kaldırıp enseme baktı ama her ne arıyorsa bulamıyor gibiydi. 

“Ne olduğunu anlatacak mısın?” dedim öfkelenmeye başlarken. 

“Sanki...” dedi ne diyeceğini bilemeyerek. “Vücudunda hareket eden bir şey gördüm.” 

“Ne?” dedim tek nefeste. 

“Bilmiyorum. Bir anlıktı ama gördüm sanki,” dedi kendi de emin olamayarak. 

“Nasıl bir şeydi?” dedim tedirginlikle. Hareket eden bir şey gördüm de ne demekti? Vücudumda ne olabilirdi ki? 
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“Bilmiyorum? Böcek?” dedi sorarcasına. 

“Böcek mi?” 

“Neyse,” dedi gözlerini kırpıştırırken. “Yanlış gördüm sanırım,” diye devam etti sonrasında. Bir anlık göz yanılsaması olmasını ümit ettim. O esnada odamın kapısı tıklatıldı ve yardımcım Keliga “Tanrıçam, müsait misiniz?” diye sordu. 

“Evet, gel.” 

Kapı açıldığında Keliga içeri girdi. Nefes nefeseydi ve yüzünde öyle bir ifade vardı ki meraklanarak, “Ne oldu?” diye sordum. 

“Güneş. Güneşe bakmalısınız.” 

Aytun'la bakıştıktan sonra hızla balkona koşturdum. Balkon tırabzanına doğru ilerlerken simsiyah gökyüzüne baktığımda gördüğüm şey dehşet vericiydi. Kan kırmızısı rengine bulanan güneş, en alt kısmından göğü yararak aşağı iniyordu. 

“Bu da ne?” dedim eriyen güneşe şok içinde bakarken. 

“Apep'in alameti” dedi Aytun yutkunarak. “Kanlı güneş.” 


Duzenleme 
Ny.Ozlem 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üneş hiç şüphesiz ki evrenin en önemli unsurlarından biriydi. Yeni 

bir günü, iyiliği ve aydınlığı temsil ederken Ra'yı bu kadar yücelten de o olmuştu. Güneş sayesinde dünyayı yarattığına inanılmış, karanlıkta kol gezen kötülükleri güneşle birlikte yok ettiği düşünülmüştü. Bu bir nevi doğruydu. Hatta öyle ki tüm tanrıların silahları güneşin nefesinde dövülürdü. Güneş yalnızca ölümlüler için değil, ölümsüz tanrılar bazında da kutsaldı. Saf gücü temsil ettiği için yalnızca tanrılar tarafından kullanılması, onu insanların nezdinde daha önemli kılmıştı. İnsanlar yalnızca ulaşamadıklarını yüksek görürdü ve onun gücü de buna en büyük kanıttı. Tabii, tüm bunlar Apep gelene kadardı. 


Öncelikle gece semalarında beliren gökyüzü karanlıkta var olmuştu. Güneş tanrısının öldürülmesi bugüne dek görülmüş şey değilken herkes Apep'ten zaten korkuyordu. Güneş yenilmezdi, bozulmazdı. İnsanlar varoluştan beri buna inanıyordu. Gece güneşine alışamayan insanlar bu görüntü karşısında ne tepki verecekti? İnandıkları ve bildikleri her şey birer birer gözlerinin önünde yok olurken onların neler hissettiğini anlamak beni daha çok üzüyordu. İnançlarımız bizi ayakta tutan, güven veren her şeydi. Şimdi Apep en büyük tanrıyı öldürmüşken kendilerinin de hayatta kalabileceklerine zaten inanmıyorlardı. 
Apep de böyle düşünmeleri için elinden ne geliyorsa yapıyordu. 

Güneş resmen eriyordu ve dünyada bir noktaya akıyordu. Nasıl mümkün olduğunu sorgulamadım çünkü Apep'in adının geçtiği bir cümlede mantık aramak hataydı, biliyordum. 

“Ne alameti?” diye sorduğumda Aytun başını bana çevirdi ve “Güneş yok olduğunda Apep'in dünyanın sonunu getireceği söylenir ama öncesinde kan kızılı güneş eriyerek yok olmaya başlar,” dedi. 

“Nasıl yani? Bu Apep'in güçlendiği anlamına mı geliyor?” dedim endişe içinde. 
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Başını usul usul sallayıp yeniden gökyüzüne çevirdi. “Korkarım ki Apep asıl formuna ulaşmaya çok yaklaştı,” dedi, kalbim artık daha fazlasını kaldı. 
ramıyordu. Günler geçmişti. Biz neredeyse bir haftayı devirmiştik ve henüz Apep hakkında hiçbir sonuca ulaşamamıştık. Salgını, cenazesi, töreni derken bir türlü onu aramaya sıra gelmemişti. Daha doğrusu sıra gelmediği için değil, Apep'i nerede ve nasıl arayacağımızı bilmediğimizdendi. Onunla ilgili her şey belirsizdi ve bilinmeyen bir şeyi öğrenmek mümkün değildi. Apep'e ulaşabilmenin tek yolu Seth'ten geçiyordu ve onun yerini öğrenme girişimlerimizin hepsi başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Ne Edfu'nun zihninde bulabilmiştim yerini ne de Minestor'un kanıyla yaptığım büyüyle. Nasıl başardıysa etkili izssürme büyüsü bile işe yaramamıştı. Hâl böyleyken Apep'i bulma çabamız da sonuçsuz kalmıştı tabii. 

Korka korka, “Yani üç haftamız bile olmayabilir,” dediğimde üzgünce başını salladı. 


Lanet olsun sana, Apep! Ve sana da lanet olsun, Seth! 
Bizi zorlayacak gibi görünen vaziyetten nasıl kurtulacağımızı bilmiyordum 


fakat odama dönmek için hareketlendiğimde odanın ortasına açılan geçidi fark ettim. İçinden Anubis çıkarken adımlarımı hızlandırdım ve içeri girdim. 


Beni fark ettiğinde, “Çok büyük bir sorunumuz var,” dedi. Hâl ve tavırları onun da kanlı güneşi gördüğünü belli ediyordu ama yer altında gökyüzünü izleyebileceği bir pencere bulunmuyordu. Anubis nasıl haber almıştı? 

“Kanlı güneşi mi diyorsun?” dedim tek sorunumuzun bu olmasını ümit 


ederek. Bunun yanında başka bir sorunu daha kaldırabileceğimi hiç sanmıyordum. 


“Evet. Kanlı güneş yer altı dünyasına sızıyor. Ölüler Mahkemesi'nin yarısını mahvetti ve hızla ölüm perdesine doğru yayılıyor.” 

“Ölüm perdesi de ne?” 

“Mahkemede yargılanan ve adalet terazisini geçen her ruh nereye gideceğini öğrendikten sonra ölüm perdesine doğru ilerler. Perdeden geçerek sonraki hayatını nerede geçirecekse oraya gider ve şu an perde yok olmak üzere.” 

Aytun, “Perde yok olursa ne olur?” diye sorduğunda Anubis sıkıntıyla, “Cennet ve cehennem arasındaki sınır ortadan kalkar. Tüm ruhlar yer altı dünyasına dolar,” dedi. 

“Bu korkunç bir şey,” dediğimde Anubis, “Asıl korkunç olan kısma henüz gelmemiştim,” dedi. 

Yüzümü buruştururken, “Daha ne kadar korkunç olabilir ki?” dedim duymaya hazır olmadığım kelimelere hitaben. 

“Güneş, yer alı dünyası ve yeryüzü arasındaki sınırı yok ediyor. Cennet, cehennem, Amenta ve dünya. Hepsi birbirine karışmak üzere. Yaşayanların 


dünyasına ölü ruhların çıkması felaket olur ve bunların içinde cehennemde işkence çeken azılı ruhlar da olacak.” 
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“Apep, kaosu alametlerle başlatmayı hedefliyor. Önce salgın, şimdi bu.” 

“Kanlı güneş, diyarı parçalara ayırıyor. Bu sayede tüm sınırları yok edecek.” 

Anubis'ten medet umarak, “Ne yapacağız peki? Bunu durdurmanın bir yolu var, değil mi?” diye sordum. Konu hakkında o kadar bilgi sahibiydi ki niyeyse çözümü de bildiğini düşünmüştüm ya da öyle olmasını dilemiştim. 

“Güneşin gücünü emmiş olmalı. Bu kadar büyük bir tahribatın başka bir açıklaması yok. Tahminime göre, güneşin gücünü yok ediyor.” 

“Öyleyse güneşi eski hâline döndürmeliyiz.” 

Anubis, “Thoth'la görüşmem lazım,” dediğinde bir şeyler bildiğine kesinlikle emin oldum. Bu yüzden, “Tamam,” diyerek onu onayladıktan sonra Keliga'ya döndüm. “Thoth'a acilen onu toplantı odasında beklediğimi söyle.” 

Keliga onu çağırmak için hızla odadan çıktığında, “Gidelim,” dedim. Hızla toplantı odasına girip Thoth'un gelmesini beklerken dayanamayıp Anubis'e, “Aklında bir şey var, değil mi?” diye sordum. 

Anubis odada hızlı hızlı yürürken, “Önce Thoth'la konuşmam lazım. Emin değilim,” dedi. Bir şeyler düşündüğü belliydi ama anlaşılan o ki Thoth gelmeden öğrenemeyecektim. 

Söylediklerini düşünürken tüm ruhların yeryüzünde olduğunu hayal ettim fakat bir türlü kafamda canlandıramıyordum. Ölü ruhlar yaşayanlarla konuşamazdı, onlarla iletişim kuramazdı. Bu durumda kaos ortamı nasıl yaratılacaktı? 
Acaba perde yok olduğunda iletişim kurabilmeye mi başlayacaklardı? Onları perde mi uzakta tutuyordu? 

Aklımdaki sorularla tek başıma başa çıkamayacağımı anlayınca, “Anubis, ruhların birbirine girmesi nasıl sonuçlanır?” diye sordum. 

Odada gerginlik içinde volta atmaya devam ederken, “Kaosla elbette. Tam da Apep'in istediği şeyle. Ölü ruhlar, kendilerine bir beden arayışına girecekler. 
Bu yüzden yaşayanları bedenlerine girmek için zorlayacaklar ve en sonunda hepsi ölecek. Hiçbir insan bedeni kara büyü olmadan ölü ruhları taşıyamaz,” dedi. 

“Serh'in kara büyüsü var. Hatta Nigraları bu sayede yarattı. Ya yine aynısını yaparlarsa?” Aklıma gelen ihtimalin düşüncesi dahi kötüydü. 

“Apep'in amacı beden bulmak değil, ruhların karmaşa yaratması.” 

“Apep'i Seth'in yönettiğini unutuyor gibisin. Seth'in amacı neyse, Apep'in amacı da o.” 

“Seth en başta Apep'in efendisi olabilirdi, buna katılıyorum ama Apep başına buyruk biri ve gücüne kavuştuğunda Seth'i dinleyeceğini sanmıyorum.” 

“Apep'in asıl formuna ulaşmasına daha zaman vardı.” 

“Onun asıl formu, yılan hâli. Ona zaman olabilir ama öncesinde başka formlara bürünmeyeceğini kim söyleyebilir?” 
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Kafa karışıklığı içinde, “Başka formlar mı? Apep sadece yılan değil mi?” 
dedim. Apep hakkında çok bilgi sahibi değildim. Onun sadece yılan tanrı ol. 
duğunu zannediyordum. En azından Mısır mitolojisinden öğrendiğim kada. 
rıyla... Ama elbette işler burada, kendi dünyamdaki kitaplardan okuduğum bilgilerin huzurunda ilerlemiyordu. 

“Hayır. Apep her zaman yılan olmadı. Her şeyden önce o da tıpkı bizler, yani sizler gibi insan görünüşünde olan bir tanrıydı. Daha sonra tek amacı Ra'yla savaşmak oldu ve o zaman hayvan cismi olan yılana dönüştü. Ranın laneti sebebiyle de bir daha o formdan kurtulamadı.” 

Anubis devam etmek için soluklanmnıştı ki onun cümlesinin devamını içeri giren Thoth getirdi. 

“Ama şimdi dünyada yeniden doğuyor ve bu yüzden yaşamının tüm evrelerini yeniden yaşayacak. Rahibin üç hafta vermesinin sebebi buydu. Apep teker teker tüm bedensel gelişimlerini tamamlayacak ve yılan hâliyle evreni yok edecek.” 

“Kanlı güneşten haberin var mı, Thoth?” dedim. 

“Var. Az önce hepimiz gördük.” 

Anubis ufak detaylarla zaman kaybetmek istemediği için hızla söze girdi: “Asırlar önce Ra'nın dünyaya, güneş nefesinden bıraktığını biliyorum. Yerini söylemen lazım. Eğer güneşten çalınan gücü yerine koyabilirsek durumu düzeltiriz.” 

Thoth'un sağ gözü seğirirken, “Güneş nefesi, sadece Nefes Madeni'nde var, dedi. 

Anubis başını yana yatırıp kehribar rengi gözlerini kıstı. “Haydi ama Thoth! 
O kadarcık şeyden bahsetmediğimi biliyorsun. Ra'nın çok uzun zaman önce güneşin gücünden çaldığını ve buraya getirdiğini biliyorum. Dünya boşuna Karanlık Çağ'ı ikinci defa yaşamadı.” 

“Karanlık Çağ ile ne ilgisi var, Anubis?” dediğimde bana döndü. 

“İlk Karanlık Çağ çok uzun zaman önceydi. Henüz dünya bile oluşmamıştı ama ikinci bir Karanlık Çağ daha olduğunu biliyorum. Her şey yolundayken neden güneş söndü?” derken cümlenin sonlarına doğru yeniden Thotha odaklanmışu. 

Omuz silkip, “Çünkü Apep neredeyse başarılı oluyordu,” dedi. 

Anubis, “Evet ama senin aldığın kayıtlarda güneşin eskisi kadar parlak olmadığı yazıyordu,” der demez Thoth'un gözleri irileşti. Şok içinde, “Sen benim kütüphaneme mi girdin?” dedi. 

“Çok uzun zaman önceydi. Yeni doğmuştum,” diyerek rahatça: cevapladığında Thoth onu baştan aşağı öfkeyle süzdü. 


“Annenin meziyetlerinden saygısızlığı ve izin almamayı seçmen ne hoş!” 
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Lakayıt bir tavırla, “Daha çok babamın merakını almışım,” dedikten sonra yeniden ciddileşti. “Güneş eskisi kadar parlak değilse neden oldu?” 


Thoth sessiz kaldı ama Anubis onun yakasını kolay kolay bırakacak gibi 


durmuyordu. Bu yüzden sıkıştırmaya, üzerine gitmeye devam etti. 


“O karanlık çağ yıllarca sürdü ve Ra güneşin gücünü alıp bir kısmını sakladı. Bana nefesin nerede olduğunu söylersen güneşin gücünü yeniden artırabilirim.” 

Thoth öfkeyle, “Lanet olsun!” diye bağırdı ve hepimize arkasını döndü. Derin nefesler alırken hareketlenen sırtını izlerken ağzım şaşkınlıkla açıldı. Anubis doğruyu söylüyordu ve Thoth bunu biliyordu. 

Bu kez ben araya girerek, “Thoth, bir şey biliyorsan söyle,” diye ikaz ettim. 
Şu an ego yapmanın ya da bildiklerini saklamanın sırası değildi. Her şey birbirine girmeden önce bunu düzeltmeliydik. Salgında geç kalmıştık ama bu defa zamanında durumu kurtarmak zorundaydık. Thoth yeniden bize döndüğünde kaşlarını çattı. Normalde yumuşak hatlara sahip olan çehresi, bazı zamanlar öyle sert bir ifadeye bürünüyordu ki karakterini bilmesem çok öfkeli ve asabi olduğunu düşünürdüm. 

“Hepiniz bana bir şeyler soruyorsunuz. Her şeyin cevabını bende arıyorsunuz, anlıyorum çünkü olur olmadık şeyler yaşıyoruz ve sorularınızı yanıtlayabilecek bir tek ben kaldım. Bilgelik tanrısı olabilirim ama yeminlerim var ve sorularınızla bunu bozmamı istiyorsunuz. Bozamayacağım yeminler var.” 

Sesini yükselterek bize açıklamaya çalıştığı şeyler ona görevin getirdiği sorumluluktandı. Her birimizin üstlendiği görevde anlatamayacağı şeyler vardı. 
Bu nedenle Thoth'un yaşadığı sıkıntıyı anlayabiliyordum. Evrenin her bilgisine sahipti ama bunu sadece kendisi bilebilirdi. Bir başkasına anlatmaya izni yoktu. 


Yumuşak davranarak huyuna gitmek üzere, “Seni anlıyoruz. Ne kadar zor olduğunun farkındayız ama durum ortada. Kimse senden keyfi bilgi almaya çalışmıyor. Yer altı dünyası ve yeryüzü birbirine karışmak üzere. Gerçekleşirse sonucunda neler olacağını benden daha iyi biliyorsun,” dedim. 

Thoth başını eğerek sessiz kaldığında Anubis doğru yoldaymışız gibi bana destek çıktı. “Hem senden yeminini bozmanı isteyen yok. Olayı zaten biliyorum. Şu an tek ihtiyacım olan gücün nerede olduğunu söylemen.” 

Thoth isteksizce başını salladı ve “Benimle gel,” dedi. Geçit açarken ben de öne çıktım ve Aytun'a, “Sen burada kal,” dedim. “Seth karmaşa yaratıp dikkat dağıtmak için yapmış olabilir. Burada kalıp gerekirse piramidi koruman daha iyi olur.” 

Aytun normalde beni asla yalnız bırakmazdı ama o da Sethiin planlarını öngöremediği için kabullenmek zorunda kaldı. İkazını esirgemeden, “Tamam. 


Dikkatli ol,” dedi. 
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Diğerlerinin peşinden geçitten içeri girdiğimde kendimi bir mağarada bu dum. Karanlık mağaranın içinde hiç ışık yoktu. Bu yüzden Thoth bir büyüyl etrafı aydınlattı. 

Anubis, “Güneşin gücü burada mı?” dediğinde Thoth başını salladı ve yi rümeye başladı. Tabii, biz de peşinden... 

“Apep bir gece güneşi yok etmeye o kadar yaklaşmıştı ki Ra olacaklarda çok korktu. Korumak için güneşi sakladı ve o sırada Apep'i yeniden ekarte ett Yenilerek geri çekilen Apep'in her gün kazanmaya yaklaşma ihtimali vardı. B yüzden güneşi açığa çıkarmadan önce onun gücünden aldı ve saklanacak e iyi yer olarak gördüğü dünyaya getirdi. Apep, doğrudan buraya ulaşamayacağ için güneşin de güvende olacağını düşünmüştü. Dünyaya gelmek isteyen Ape önce gökyüzündeki mührü kırmalıydı.” 

“Ne mührü?” 

“Gökyüzü Evi sanıldığı gibi sadece bizim evimiz değildi, tanrıça. Güneş olabilecek en yakın konumdaydık. Böylece Apep'in saldırılarını tutabiliyorduk Ve tabii ki dünyanın üzerinde bir koruma kalkanı oluşturuyorduk. Gökyüzi Evi, dünyanın korunma alanıydı. Apep onu yok ettiğinde dünyaya ulaşama ması için yapılan tüm büyüleri de yok etmiş oldu.” l 

Mağaranın içine doğru yürümeye devam ederken Thoth anlatmaya devan etti: 

“Güneşin korunaklı dünyada gizli kalabileceğini düşündüğü için bu ma ğaraya sakladı. Bir gün Apep başarılı olup güneşi yok ederse bu gücün işe ya rayacağını düşünmüş olmalı. Kanlı güneş her zaman kulaktan kulağa yayılar bir alametti.” 

Mağaranın boş koridorunda bir kapı belirdiğinde adımlarımız hızlandı. Ta kapının üzerinde bir oyun vardı ve tam üzerinde de oldukça sivri duran bi çıkıntı. 

Kapıya ilerlerken Thoth birden durdu ve bana döndü. “İyi niyetli olmayan lar buradan sonrasına giremez,” dediğinde kaşlarımı çattım. Bir an iyi niyetli den kastının ne olduğunu anlamadım ama sonrasında Sfenks'e giderken orad: da iyi niyetli kelimesini duyduğumu hatırladım. Alaycı bir tavırla gülümserker o an anladım ki kara büyü bir kez daha engeldi bana. Alınmamaya gayret gös tererek yutkundum ve bir adım geri çekildim. Duvar dibine doğru yaklaşırker onları burada bekleyeceğimi düşündüm. 

Gitmelerini bekledim ama ikisi de hareket etmedi. Aralarında anlamsız bi: bakışma geçerken Thoth bu defa Anubis'e, “Sen de giremezsin,” dedi. 

“Neden?” 

“Neftis, seni kara büyüyle var etti ve içinde olup olmadığını bilmiyoruz,” dedi onun simsiyah gövdesini izlerken. 

Anubis sert bir sesle, “Bende kara büyü yok,” dedi. Duyduklarını kendine hakaret saymış olmalıydı ki her an öne doğru atılacakmış gibi öfkeli duruyordu. 
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Onun gergin hâline kıyasla Thoth oldukça rahattı. “Üzgünüm, Anubis ama bunu test etmemiz gereken yer burası değil. Ra, gücü kötü amaçlı kişilerden korumak için büyü yaptı. Kara büyüyle donatılan biri buradan içeri girerse güç yer değiştirir ve buradan sonra nereye gideceğini bilmiyorum. Bilecek tek kişi de artık var olmadığına göre riske atmamamız bizim hayrımıza. Bu oda asırlar- 


dır bir kez bile bulunmadı.” 


Anubis aldığı nefesini sertçe bıraktı ve ona hiçbir şey demeden arkasını dönerek yanıma geldi. Ben kara büyünün bedenimdeki varlığının getirdiği engelleri bu kadar önemsemiyordum. Acaba Anubis'e de aynı şeyi önersem öfkesini benden çıkarır mıydı? Kısa sürede bu düşüncemden vazgeçtim. En iyisi susmaktı. 

Thoth bizi dışlayarak kapıya tek başına ilerledi ve az önce gördüğüm oyugun üzerindeki çıkıntıya avucunu bastırdı. Elinden akan kan oyuğa düşerek biriktiğinde üzerinden dumanlar çıkmaya başladı. Kapı gürültüyle açılırken Thoth içeri girdi ve kapı arkasından kapandı. 

Anubis'le aramızda oluşan sessizliği bozmak için, “Yer altı dünyasında durumlar nasıl?” diye sordum. Sorma amacım Anubis'in orada neler yaptığım öğrenmek değildi. Sadece kaderin söylediklerinden sonra bilgi almak istemiştim. 
Yer alu dünyasının ölülerle dolu kısmı daha önceleri ilgimi çekmediğinden, hakkında bilgi edinmek de istememiştim. Ama şimdi, kader benden oraya gitmemi istedikten sonra ilgi çekici gelmeye başlamıştı. 

“Her zamanki gibi. Sıkıcı. Sessiz,” dedi umursamazca. 

“Karışıklık var mı?” 


“Hayır. Yargıçlarla birlikte ölüleri yargılamaya başladık. Hatta epey yol katettiğimizi söyleyebilirim. Sonunda Amentadan kurtulacakları için rahatladılar” 

Duyduklarım nihayet benim de rahat nefes almamı sağladığında huzuru bulan ruhlar adına sevinmiştim. Neftis, Ay Düğümü lanetini yaptığında ölülere yol gösteren Sirius yok olmuştu. Hâliyle mahkemeye açılan Ebedi Kapı da... 
Böylece kapıyı bulamayan ve yargılanamayan binlerce ruh yer altında başıboş gezinmeye başlamıştı. Kendilerine yaşam alanı oluşturmak adına Amenta'yı kullanmışlardı ve artık buna gerek olmaması iyi bir haberdi. Kehanetteki kişi olmamla birlikte yeniden gökyüzüne dönen Sirius, ölülerin kapıya ulaşmasını sağlamıştı ama nihai huzura Anubis'in mahkemeyi yeniden kurmasıyla ulaşmışlardı. 

“Peki ya cehennem? Bir yöneticiye ihtiyacı var mı?” Anubis kaşlarını çatarak bana döndüğünde sorumun amacını anlamaya çalıştığını fark ettim. Bu yüzden soruma, “Ya da cennette bir yönetici var mı?” diye devam ettim. Dikkat çekmemem şimdilik en işime yarayan şeydi. 

“Sirius'u yönetenler var. Asırlardır yönetiliyor ama Darius uzun zamandır 


kralsız.” 
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“Önceden var mıydı?” 

“Varmış ama ne oldu ya da kimdi, bilmiyorum. Oralardan pek haber alamayız.” 

“Yöneticisi olmak zorunda, değil mi?” 

“Elbette. Düzeni olmayan veya yönetilmeyen hiçbir yer ayakta kalamaz. 
Ölüler senelerdir Amenta'da olduğu için önceleri sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ama bundan sonra büyük sıkıntılar çıkacağını eminim. Neden soruyorsun?” dedi şüpheye kapılarak. Sorularımla onu kuşkulandırmış olmalıydım. 


“Hiç. Merak ettim. Aslında sana sormak istediğim başka bir şey var,” dedim asıl şimdi dikkat dağıtmak isterken. 


“Nedir?” 

“Bir keresinde Neftis'in, Seth'i öldürmesi için gönderdiği adamların birinin düşüncelerine girmiştim. Neftis'le bir anısına şahit oldum ve Duat'tan bahsettiklerini hatırlıyorum.” 

Anubis dikkate sözlerimi dinlerken o gün yeniden aklıma geldi. 

“Duat, Darius ve Sirius'un karanlık kısımlarından oluşturulan, ikisinin ortak parçası bir yer. Osiris isyankâr tanrıları oraya göndermişti.” 

“Sadece tanrılar için mi?” 

“Aslında tam olarak öyle söylenemez. Duat'ı oluşturan kişi Ra'ydı. Bir gün Apep'i oraya hapsedeceğini düşünüyordu ama gel gör ki bu hiçbir zaman gerçekleşmedi.” 

“Peki, nasıl yapmayı amaçladığını biliyor musun?” 

“Hayır.” 

“Peki, Osiris'in tanrıları Duar'a nasıl götürdüğünü?” 

“Hayır. Aklında bir şey mi var? Ya da bildiğin bir şey?” 

Birkaç gün öncesinde aklıma gelen bu anı bana bir şeyler için yardımcı olabileceğini fısıldıyordu. O zamanlar tek sorunum, Neftis'i öldürüp Aytun'u kurtarmak olduğu için Apep'in adını duysam bile ilgimi çekmemişti. 

“O görüntülerde Neftis'in, Seth'i Duat'a göndermek istediğini duydum ve sanırım bunu Osiris'in tacındaki bir taşla yapmayı hedefliyordu.” 

Anubis kaşlarını çatarken, “Babamın tacı mı?” diye ağzında geveledi. 

“Taçtaki bir taş. Neftis, Osiris'i yendikten sonra tacı ele geçirmiş ve onun Duar'a geçiş yolu olduğunu öğrenmiştim. Sence bir işe yarar mı?” 


Önce bilmiyorum dercesine omuz silkti ama sonra biraz sessiz kalıp düşününce başını salladı. “Eğer Duat özellikle Apep için yapıldıysa bir önemi olmak zorunda. Bunu araştıracağım. İşimize yarayabilir.” 


O esnada az önce Thoth'un içine girdiği odanın kapısı yeniden açıldı ve elinde taştan büyük bir çanakla dışarı çıktı. “Aldım, gidebiliriz,” dediğinde ona doğru yaklaştım. Tam çanağın kapağını açmaya yeltenmiştim ki Thoth çanağı 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geriye doğru kaçırdı. “Yerinde olsam bu hatayı yapmazdım, kraliçe. İçindeki miktar az olabilir ama ona bakmak bile bizler için ölümcül sonuçlar doğurabilir. Beyaz teninin yanmasını istemezsin diye varsayıyorum.” 

Yüzümü ekşitirken ellerimi hızla geri çektim. Kendimi yanıklarla hayal etmektense konumuza odaklanmaya çalışarak, “Peki. Şimdi ne yapacağız?” diye sordum. 

“Güneşin dünyayla buluştuğu noktaya gideceğiz ve oraya bırakacağız,” dediğinde Thoth gözlerini devirdi. 

“Siz yeni yetme tanrıların þer şeyi ben bilirim tavırlarıyla ortalıkta gezmesine bayılıyorum ama keşke söyledikleriniz biraz doğru olsa.” 

“Güneşin gücünü nerede kaybettiysek oraya götürmeliyiz.” 

“Peki, sonra ne yapacağız, çokbilmiş tanrı? Annen o kadarını söylemedi mi yoksa?” dedi öfke içinde. 

Anubis'in de aynı şekilde öfkelenmeye başladığını fark ettiğimde araya girerek, “Thoth, neler oluyor?” dedim. Anubis'i işaret ederek onu uyarmaya çalıştuğımda bana da aynı şekilde baktı. 

“Kütüphaneme gizlice girdiğini ve karıştırdığını itiraf etti. Ona iyi davranmamı mı bekliyorsun?” 

“Fena olmazdı,” diyen Anubis yaptığından zerre utanmış gibi görünmüyordu. Tam aksine, kendisiyle gurur duyuyor gibiydi. Thoth onun üstüne giderse olayın büyüyeceğini anlamış olmalıydı ki “Her neyse. Güneşin gücünü oraya götürdükten sonra bir büyü yapmam gerekiyor. Bu yüzden ikinizin de yardımına ihtiyacım var. Üçümüz birlikte büyü yapacağız,” dedi. 

“Diğerlerine ihtiyacımız olacak mı?” 

“Hayır, gerek kalmayacak çünkü senden kara büyünü kullanmanı isteyecegim, tanrıça.” 

“Neden?” 

“Apep bunu kara büyüyle yaptı ve büyüyü tersine çevirmenin tek yolu yine kara büyü. Biliyorum, kullanmak istemiyorsun ama...” dediğinde yanaklarımın içini ısırdım. Başımı öne eğerek, “Hayır, kullanacağım,” dedim. 

“Nasıl yani?” 

“Apep ve Seth'i kara büyüm olmadan yenemeyeceğimi biliyorum. Bu yüzden kara büyüyü benden her şey bitince de alabilirsin. Şimdi onu kullanmak zorundayım.” 

Thoth gülümsedi ama bu gülümsemenin altı pek dolu görünmüyordu. 
“Güzel. Öyleyse gidelim.” 

Mağaradan çıkar çıkmaz Thoth bir geçit açtı, Anubis geçitten geçer geçmez, “Burası,” dedi ama onun söylemesine gerek kalmadan biz de anlayabilirdik. 
Şartlar çok farklı olsaydı bu görüntünün mükemmelliği karşısında saatlerce oturabilirdim ama şu an gördüklerim bana sadece korku veriyordu. Derin 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nefesler alarak manzaranın korkutuculuğunu seyretmeye başladım. Simsiyah gökyüzünde parıl parıl parlayan güneş muazzam görünüyordu. Güneşten akan sıcak, sarı sıvı zemini eriterek yer altı dünyasına iniyordu. 

“Şimdi ne yapacağız?” diye sordum Thoth'a dönerek. 


“Biraz beklersen anlatacağım, kraliçe ama çok yaklaşmayın lütfen. Sıcaklı. 
ğımızı normal derecede tutmak için büyü yaptım ama yine de kendimizi riske atmayalım. Güneşleneyim derken dozu fazla kaçırabiliriz.” 

Sırıtarak yaptığı esprisine gözlerimi devirmekle yetindim. Gerginliğimizi atmamıza yardımcı olmaya çalıştığını biliyordum ama bu komikliklerin ne yeri ne de zamanıydı. Thoth elindeki çanağı yere bıraktıktan sonra çevreden bir dal bulup yere bir güneş sembolü çizdi. Güneş ışını olarak sembolize ettiği çıkıntılardan üç tanesinin dışına üçgen ekledi. Son kez, dikkatle sembole baktı ve ayağa kalktı. Anubis ile bana hitaben, “Üçgenlere geçin,” dedi ve kendisi de birine doğru ilerledi. Söylediklerini yaptığımızda bana dönerek “Kraliçe,” diye seslendi. “Semboldeki çizgileri ateşe verir misin?” 

Çenemi #amam dercesine eğdim ve dediğini yaptım. Topraktan sembolün şeklinde çıkan alevleri gördüğünde ellerini uzattı. Elini tutarak üçgen şeklini oluşturduğumuzda, “Sadece söylediklerimi tekrar edin,” dedi. “Sonra güneşin kendi kendine gücü kabul etmesini bekleyeceğiz. Bu esnada bağı bozmayın, ellerinizi çekmeyin. Aramızda oluşturduğumuz güç dengesi bozulursa açığa çıkan güneşi de kaybederiz. O zaman bu tahribatı düzeltme şansımız olmaz.” 

Kaşlarımı çatarken neden elimizi çekelim ki, diye düşündüm ama Thoth'un bakışları öyle sertti ki sorma cesaretini gösteremedim. 

“Lehepi kutatipe humola ahternoge.” 

Birkaç defa büyüyü tekrarladığımızda tam ortamızdaki çanağın kapağı açıldı ve içinden sarı buhar çıkmaya başladı. Çanağın üstünü kaplayan buhar kendi etrafında dönerken aniden elimde hissettiğim kaşıntıyla suratım buruştu. Başımı sol elime doğru çevirdiğimde tenimin altında hareket eden bir şey gördüm ve korkuyla çığlık attım. 

Tüm odağını çanaktan çıkan buhara vermiş olan Anubis ve Thoth şaşkınlıkla bana döndüklerinde, “Elimde bir şey var,” diye çığlık attım. Aynı anda ikisi de elime baktılar ama bir şey görememiş gibilerdi. 

“Ne oluyor?” 

“Elimde... Elimde geziyor,” dedim beyaz tenimin altındaki yuvarlağı işaret ederek. Pürdikkat elime bakıyorlardı ama hiçbir şey yapmıyorlardı. 

“Bir şey yapın. Alın şunu,” diye bağırdığımda Thoth, “Orada bir şey yok ki,” dedi. 

“Yürüyen şeyi görmüyor musunuz?” 


“Ayliz, hiçbir şey yok.” 
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“Ne demek yok?” dedim ve o en elimden koluma doğru tırmanmaya başlayan kabarıklığı görünce ellerimi çekmeye çalıştım ama Anubis ve Thoth daha sıkı tuttular. 


“Ayliz, dur! Büyüyü bozacaksın,” diyen Thoth neredeyse beni azarlayacaktı ama şu an kolumdan yukarı tırmanan şeyi görmüyordu. Yeniden elimi çekmeye çalıştım ama bu defa da Anubis engel oldu. 


“Ayliz, ne yapmaya çalışıyorsun? Kolunda bir şey yok. Ellerini çekersen büyü geçersiz olacak.” 


“Kolumdakini görmüyor musunuz?” dedim hayret içinde. Nasıl görmezlerdi? 


“Hayır çünkü yok. Bu başaramamamız için Apep'in bir oyunu olmalı. Seni büyülüyor olabilir,” dedi ama onu dinleyecek durumda değildim. Aldığım sık nefesler yetmiyordu ve bayılacak gibi hissediyordum. 


“Sakin ol. Çok az kaldı.” 


“Büyü biter bitmez her ne gördüysen onu bulacağız. Anladın mı?” dediğinde dişlerimi sıktım. Hiçbir şey yapmadan durmak o kadar zordu ki... Beni anlamıyorlardı. Gözlerim her an hareketlenecekmiş gibi o şeye kilitlenmişken en sonunda büyü bitti ve Anubis'le Thoth elini çeker çekmez ayakta duramayarak yere düştüm. 

Thoth yanıma gelerek eğildi ve elimi avuçlarının arasına aldı. “Gördüğün şey neye benziyordu?” diye sorduğunda, “Bilmiyorum,” dedim panik içinde. 
“Derimin altındaydı. Ne olduğunu anlayamadım.” 

Elinden beyaz bir ışık çıkarken avucunun içini tenimde gezdirmeye başladı. Bana dakikalar gibi gelen birkaç saniyenin sonunda, “Hiçbir şey yok gibi görünüyor,” dedi. Çatık kaşları ve buruşturduğu suratı şüpheyi sırtlanan bir tavırdaydı. “Muhtemelen Apep büyüyü bozmamız için yaptı.” 

Başımı yere çevirdim ve dediklerini düşündüm. Daha birkaç saat önce Aytun bir şey gördüğünü söylemişken şimdi olanlar rastlantı mıydı? Hiç sanmıyordum. 

Thoth'tan destek alarak ayağa kalktım ve “Olabilir,” diye mırıldandım. Biraz yalnız kalıp düşünmeye ihtiyacım vardı çünkü bu olayın altından ne çıkacağını bilemiyordum. Başımı gökyüzüne çevirdiğimde güneşin eski hâline döndüğünü fark ettim. Pek mümkün olmasa da bu olayı hallettiğimiz için bir miktar rahatlamıştım. 

Anubis, “Bence piramitte daha detaylı incelensen iyi olur,” dediğinde, “Gerek yok,” dedim. Hem şu an o şey yoktu hem de kendimi birileriyle uğraşacak kadar güçlü hissetmiyordum. Güneş de normale döndüğüne göre doğruca 


odama gidebilirdim. 
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Piramide yeniden döndüğümde her yerim öyle ağrıyordu ki kendimi yatağı zar zor attım. Başımı ovuşturarak ayaklarımı uzattığımda ne düşüneceğimi ya da ne yapacağımı bilemiyordum. Vücudumda hareket eden o şeyi görmüştüm, Kanlı Güneş'i görmeden hemen önce Aytun da bahsetmişti ancak onu dinlememiştim. Daha doğrusu, söylediklerinin üstünde duracak fırsat bulamamıştum. O söylediğinde ben de görmemiştim. Tıpkı Anubis'le Thoth'un görmediği gibi. 

Gözlerimi kapatarak başımı yumuşak yastığa koyduğumda odanın kapısı açıldı ve adım sesleri odayı doldurdu. Gözlerimi açmadan, “Evet?” dediğimde Keliga, “Bağışlayın, kraliçem. Dinlendiğinizi biliyorum ama lider ile Menes geldiler. Önemliymiş,” dedi. 

“Al içeri,” dedim gözlerimi açıp toparlanırken. Yataktan kalkıp tahta doğru ilerledim, oturduğum esnada onlar da içeri girmişti. 

“Önemli demişsiniz. Bir şey mi oldu?” 

“Ever. Aslında bizimle ilgisi yok ama sorumluluğunu almalıyız,” dediğinde neler olduğunu anlayamamıştım. 

“Cridhal kralı Fenvil'in ölümünden sonra ülke kral ya da kraliçe seçemedi. 
Onlar taht kavgasına tutuşmuşken Kral Edera ülkelerine saldırmış. Dokalipta ülkesi resmi olarak Cridhal'a savaş açtığını ilan etti.” 

Menes onun sözünü, “Edera'nın rahat durmaması zaten beklenen bir şeydi,” diye devam ettirdiğinde, “Ne olacak peki?” diye sordum. 

“Cridhal'in siyasi işleri bizi ilgilendirmez ama prensleri sizden yardım istemişler. Onlara yardım etmezsek bizim itibarımız için de iyi olmaz.” 

“Aklında ne var, Ayrun?” 

“Bizdeki tüm askeri gücü oraya harcamak mantıklı olmaz. Bu yüzden birkaç birlik alacağım ve geri kalanı için Hector'la görüştüm. Ondan da yeterli sayıda asker aldıktan sonra eğer iznin olursa saldırıyı sonlandırmaya ben gideyim. Süreç daha kolay ilerler.” 

“Sen mi?” dedim ondan ayrılacağım için üzülürken. 

“Menes de gidebilir ama bizi orada karşılayacak şeyi tahmin edebiliyorum. 
Bu yüzden ben gidersem savaş daha erken biter.” 

Başımı sallayarak istediği izni ona verdim. Aytun, söz konusu savaş olunca herkesten daha tecrübeliydi ve bu yüzden onun gitmesi, söylediği gibi olayın daha hızlı çözülmesini sağlardı. 

“Tamam, git.” 

“Menes de benimle gelecek ama ihtiyacım olmazsa onu yarın gönderirim. 

“Olur,” dedim ama Menes ha vardı ha yoktu. Varlığının faydası dokunmadığı gibi yokluğunun da zararı dokunmazdı. Sonuç olarak Seth bir orduyla saldırmadığı sürece askeri gücün bir önemi yoktu. Koskoca bir tanrıyı öldürmek 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de askerlere kalmazdı. Aytun askerleri güçlendirmeye çalışıyordu ama içten içe o da bir faydası olmayacağının bilincindeydi. Elinden gelen bu olduğu için içini rahatlatıyordu sadece. “Hemen mi gideceksiniz?” 

Yavaşça gözlerini açıp kapattı. “Evet. Ne kadar erken gidersek o kadar iyi.” 

“Peki,” dediğimde Menes izin isteyerek dışarı çıktı. Aytun'la baş başa kaldığımızda ayağa kalktım ve ona yaklaştım. “Ne kadar kalacaksın?” diye sordugumda bilmiyorum dercesine omuz silkti. 

“Gitmeden bir şey söylemek zor. Edera'nın ne şekilde saldırdığını bilmiyorum. Dünyadaki en iyi askeri güç Astrapol'ün. Onların yardımıyla Edera'nın askerlerini geri püskürtebiliriz ama yine de görmeden emin olamam.” 

“Dikkat er kendine,” dedim ona sarılırken. 

Kollarını bana dolayıp saçımdan öptü. “Merak etme, sarışın. Her şey kontrolüm altında olacak. Bir an önce Cridhal'e bağımsızlığını kazandırıp döneceim. Yarın akşam her şey bitmiş olur belki.” 

“Umarım.” 

“Siz de Kanlı Güneş'i halletmişsiniz. Tebrik ederim.” 

“Tebrik edilecek bir şey yok. Zafer kazanmış sayılmayız.” 

“Umutsuzlukla bir yere varamayız, Ayliz. Elde ettiğiniz şey bir zaferdi. 
Apep'in bir saldırısını daha etkisiz hâle getirdiniz. Bunu kazançtan saymazsan devamında yapman gerekenler için gereken gücü bulamayabilirsin.” 

Geri çekilirken, “Haklısın. Git ve Cridhal'de neler oluyorsa düzelt,” dedim. 

“Görüşürüz, sarışın,” dedikten sonra odadan çıktı ve ben de yeniden yatağıma döndüm. Oturduktan sonra başımı geriye atarak bugün olanları düşünmeye başladım. Thoth'un Apep'in büyü yapmasıyla ilgili söyledikleri bir noktaya kadar mantıklıydı ama Aytun'un da aynı şeyi gördüğünü söylemesi bu tezi çürüyordu. Bir şey vardı ve ben ne olduğunu bilmiyordum. Aniden sırtımla ensem arasındaki bir noktaya saplanan ağrı, dişlerimi sıkmama sebep oldu. 
Neyim olduğunu bilmiyordum ama anlamak zorundaydım. 

“Keliga?” diye seslendiğimde çok geçmeden odanın kapısı açıldı. 

“Buyurun, kraliçem. Bir isteğiniz mi var?” 

“Bana şifacı Jonarhan'ı çağır,” dediğimde garipseyerek, “Bir şey mi oldu?” 
diye sordu. Tek kaşımı kaldırdım ve “Dediğimi yap,” dedim itiraz kabul etmeyen bir sesle. Keliga mahcubiyetle başını öne eğdi ve odadan çıktı. O Jonathan'la birlikte dönene dek stres içinde beklemeye başladım. Çok geçmeden Jonathan içeri girdi ve “Kraliçem, neyiniz var?” diye sordu. 

“Keliga, sen çıkabilirsin,” dedikten sonra Jonathan'la baş başa kaldığımızda, “Vücudumda bir şey var ve her neyse onu bulmanı istiyorum,” dedim. 

“Anlamadım, kraliçem. Bir şey var derken ne demek istiyorsunuz?” 


“Bilmiyorum. Sırtıma bak. Orası ağrıyor,” dedim arkamı dönerken. Elbisemin askılarını indirdiğimde Jonathan her ne kadar söylediklerimi garipsese de 


217 


Ninova 


emirlerime uydu. Saçlarımı öne doğru atıp sırtımı incelerken çok geçmeden, “Kraliçem, sizden kıpırdamamanızı isteyeceğim,” dedi. 

Korkuyla kesik bir nefes alırken, “Ne oldu?” diye sordu. 

“Hareket etmeyin lütfen.” 

Çantasını karıştırarak bir şeyler çıkardı ve birkaç saniye sonra sırtımda bir kesiğin ince sızısını hissettim. Orada bir şey vardı. Yutkunarak Jonathan'ın dediği gibi hareketsizce beklemeye başladım. Jonathan geri çekildiğinde birtakım sesler geldi ve ona döndüm. Elinde küçük, cam bir kavanoz vardı ve içindeki böceği gördüğümde ağzım şaşkınlıkla aralandı. 

“Haklıymışsınız, kraliçem. Vücudunuzda bir skarabe vardı.” 

“Ama...” dedim ne diyeceğimi bilemeyerek. “Ama bu nasıl olur?” 

Birkaç gün önce Apep'in saldırısı esnasında hepsini yok ettiğimizi düşündüğümüz böceklerden birisi vücuduma girmişti ve bunun nasıl gerçekleştiğini anlamak mümkün değildi. O gün hiçbir böcekle temasta bulunmamıştım. Taç giyme töreninde odayı ilk bastıklarında kaçmak için masanın üstüne çıkmıştım. 
Sonra onları yakarken de havadaydım ve bana ulaşabilecekleri hiçbir yol yoktu. 
Kavanozun içinde çırpınarak dışarı çıkmaya çalışan böceği çatık kaşlarla izlerken aklıma gelen şeyle kanım dondu. O gün Dimitri'yi gördüğümü zannederek evine gitmiş ve bayılmışum. Ne kadar baygın kaldığımı hiç kimse bilmiyordu ve o sürede ne olduğunu da... 

Dimitri... 

Bu böceğin vücuduma girmesinde hiç şüphesiz ki onun payı vardı. 

Jonathan’a, “Sen çıkabilirsin,” dediğimde, “Ama kraliçem,” diye itiraz etti. 

“Bundan kimseye bahsetmeyeceksin, Jonathan. Anladın mı? Bu böcekten kimsenin haberi olmayacak. Onu bir an önce yok et.” 

Jonathan kraliçeye karşı gelemeyeceğini fark etmiş olmalıydı ki kabullenerek başını eğdi ve odadan çıktı. Elbisemin askılarını düzelttikten sonra ayaklandım ve olayın gerçekleştiği eve gitmek için bir geçit açtım. 

Dimitri'nin evine vardığımda o an koltukta oturan adamı fark ettim. 

“Sonunda yalnız kalabildik.” 
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V ücudumu tamamen ona çevirirken, “Ne işin var senin burada?” de- 


dim. Sesim beklediğimden daha az öfkeli çıkmıştı ve bunun sebebinin ne olduğunu bilmiyordum. 

Daha önceki karşılaşmamızdan bu yana Dimitri'de değişen hiçbir şey yoktu. Giyim tarzı, kemikli çehresi ve anlamlı bakışları... Gözlerimi kısarak onu baştan aşağı süzdüm. Vücudumdan çıkan böcek, o gün Dimitri'yi gördüğümü sanmamdan sonra yer edinmiş olmalıydı. 

Dimitri hiçbir şey yaşanmamış gibi, lakayıt bir edayla, “Aynı soruyu benim size sormam gerekiyor, kraliçem. Benim evimde ne işiniz var?” diye sordu. Raharlığı öylesine gözüme batıyordu ki sakin kalmaya çalışmak, onun tavırlarından sonra neredeyse imkânsızdı. Gitgide büyüyen öfkem her an dışarı çıkmak için fırsat kollarken kendimi tutamayarak, “Bana kraliçem diye hitap etmen, sahibinin hiç hoşuna gitmeyecektir. Duymasını istemezsin,” dedim. Alayla örtbas etmeye çalıştığım şey, hiç şüphesiz ki şu an onu öldürme isteğimden kaynaklanıyordu. 

“Kimse benim efendim ya da sahibim değil,” dediğinde tek kaşımı kaldırdım. 


“Öyle mi? Oysa asırlardır Seth'in pis'ayak işlerini yaptığını zannediyordum.” 
Dimitri başını salladı ve “Öfkeni de hissettiklerini de çok iyi anlıyorum ama beni dinlersen...” derken sözünü kestim. Demek ki benim sakinliğimin kotası 


da buraya kadardı. 


“Seni dinlemek mi?” dedim öfke harbiyle histerik bir şekilde gülerken. 
“Seni öldürmek yerine dinleyeceğimi nasıl düşünürsün?” 

Dudaklarına küçük bir tebessüm yerleşirken, “Beni öldürmezsin. Bunu yapmayacağını biliyorum,” dedi. 

Gözlerim nefretle irileşirken iki elimi açtım ve avuçlarımdan çıkan alevlere baktım. “Kendinden bu kadar emin olma çünkü sayenizde her şeyi yapabilecek noktaya geldim,” dediğimde gözleri büyüdü. 
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“Ayliz, dur!” 

Ellerimi ona doğru tutarken, “Ne o, korktun mu yoksa?” diye sordum. Benden şimdi korkuyordu. İhanet ederken değil, yalanlarını sıralarken değil, şimdi hayatı için korkuyordu. “Korkuyorsan burada ne işin var? Seni öldüreceğimi bilmiyor musun?” 

“Korkmuyorum çünkü beni öldürmeyeceğini biliyorum.” 

Dişlerimi sıkarak zayıflığımı çok iyi bilen Dimitri'ye aşırı derecede öfkeyle doldum. Birini öldürmenin benim için ne kadar zor olduğunu biliyordu. Seth'e ajanlık yaptığı o sürede tüm zayıflıklarımı ve zaaflarımı ezberlemiş olmalıydı. 
Kendimi ona fazlasıyla açık etmiştim. Bu sayede birinin hayatını avuçlarımın arasında tutmanın benim için ne kadar zor olduğunu öğrenmişti. Ama bilmediği bir şey vardı: Değişmiştim. Yaşananlar mı sebep olmuştu yoksa kara büyünün etkisi miydi, bilinmez ama ben, eski ben değildim. 

Elimdeki alev topunu doğrudan Dimitri'ye attığımda ona isabet etmeden arkasındaki duvara çarptı. Kaşlarım çatarak Dimitri'ye baktım, onun hareketlerinde hiçbir değişiklik olmamıştı. İrkilmemişti bile. Anlamadan, “Ne?” dedigimde güldü. 

“Hâlâ yardımcın olduğum için bana zarar veremezsin,” dediğinde taşlar yerli yerine oturmuştu. Dudaklarımı ağzımın içine kıvırarak dişlerimle ezdim ve unuttuğum gerçeğin suratıma çarpışını seyrettim. Yemin ettiğimiz zaman ne benim Dimitri'ye ne de onun bana zararı dokunabilirdi. Ama galiba bu kural yalnızca fiziksel zararları kapsıyordu çünkü Dimitri bana ihanet ederek verebileceği en büyük zararı çoktan vermişti. Bunu yüzüne vurma fırsatını kaçırmak istemediğim için düşüncelerimi bu kez de kelimelere döktüm. 

“Bu kural, yardımcıların tanrıçalarına ihanet edebilmesini kapsamıyor samnm.” 

Rahatsız olmuş gibi yüzünü buruşturdu. “Artık konuşma zamanımız geldi, kraliçem. Şu an beni öldüremeyeceğinize göre konuşma faslına geçme sırası geldi.” 

“Seni ben öldüremeyebilirim ama Aytun'un seve seve yapacağına eminim.” 

“Liderin şu an savaşı sonlandırmak için Cridhal'de olduğunu biliyorum,” dediğinde acıklı bir şekilde güldüm. Kendim zarar veremezdim ama bunu canıgönülden isteyen Aytun'un bahaneler üretmeyeceğine emindim. 

“Ve? Burada olmamasının, Aytun'u seni öldürmekten alıkoyacağını mı zannediyorsun? İnan bana, seni bulduğumu söylediğimde buraya koşa koşa gelir,” dedim kendimden emin bir sesle. Aslında güvenim kendime değil, Aytun'aydı. Çünkü dediğim gibi Dimitri'nin adını duyar duymaz buraya koşacağından emindim. 

Dimitri başım sallayarak beni onayladı. Yeşil gözleri kısılırken, “Bundan hiç şüphem yok. Lider, senin yanında olmamdan hoşlanmıyordu.” dedi. 
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Haklıydı çünkü Aytun, Dimitri'nin varlığını öğrenir öğrenmez karşı çıkmıştı. Ona güvenmememi, yanımdan hemen göndermemi söylediğinde aptallığıma yenik düşerek sözlerini duymazlıktan gelmiştim. Bana ettiği yemine güvenirken Aytun'u da aynısını yapması için zorlamıştım ama o her an Dimitri konusunda temkinli davranmıştı. Sezgilerinde çoğu zaman haklı çıkmıştı ve bazen acaba hiçbir zaman Aytun'un sözünden çıkmasam nasıl olurdu, diye düşünmeden edemiyordum. 

“Bunun için onu yargılayabilir misin? Benim körlüğümün aksine Aytun'un gözleri sana karşı fazlasıyla açıktı. Neler olduğunu önceden sezmiş olmalı.” 

“Liderin tek sezdiği sana olan hislerimdi,” dediğinde sabır dilenerek gözlerimi kapattım. Evet, sıra sahte hislerinden bahsetmeye kadar gelmişti. Sırf beni daha çok avucunun içine alabilmek için Seth'le ürettiği yeni bir yalan olmalıydı. 
“Seni öptüğümden haberi yok, değil mi?” 

Öfkemi, sesli bir şekilde aldığım nefesle belli ederken, “Hayır tabii ki. Saçma sapan, gerçekliği olmayan bir şey için canını sıkmak istemedim,” dedim. Olay sadece canının sıkılacağı kadar basit bir şey olsaydı iyiydi. Dimitri'ye karşılık vermemiştim. Bu yüzden suçlu durumuna düşmezdim ama onun Dimitri'ye olan nefretini artırırdım. 

“Gerçekti.” 

“Sadakarin gibi mi?” dedim tek bir sözüne bile inanmadığımı belli edercesine. 

“Ben sana ihanet etmek istemedim ama mecburdum. Tercih hakkım yok- 


n 


“Tercih hakkın yoktu demek?” 


“Yoktu. Her şeyden önce ben Seth'in hizmetkârıydım, Ayliz. Bağlılık ve sadakat yeminim onaydı.” 


tu 


“Yani bu yüzden bana yalan söylemende sakınca yoktu. Onu mu demek istiyorsun?” 

“Hayır elbette. Sadece demek istediğim benim söz hakkım yoktu.” 

“Sen benim yardımcın olduğun zaman sadakatin de bana olmalıydı.” 

“Evet ama Seth buna izin vermedi. İşini riske atmayacak kadar pimpiriklidir.” 

Kendimi sakin kalmak için zorluyordum ama Dimitri'nin söyledikleriyle pek kolay olmuyordu. “Sen bana da yemin ettin, Dimitri. Bana olan yeminini neden turmadın?” dedim hiddetle. Ardından onu baştan aşağı süzerken, “Gerçi bana ihanet etmene rağmen bağın hâlâ sağlam kalması da ayrı olay ya, neyse,” dedim iğneleyerek. 


“Benim sana ettiğim yemin tam anlamıyla gerçek sayılmazdı,” dedi gözle- 


rini kaçırarak. 
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Ardı ardına kirpiklerimi kırpıştırdım. “Anlamadım. Nasıl gerçek sayılmazdı? Seni kendi ellerimle Çember Rahiplerine götürdüm. Herkesin gözünün önünde yemin ettin.” 

“Evet, ettim. Seninle aramızda yardımcılık bağı kuruldu ama benim yeminimi bağlamadık.” 

“Nasıl? Kanınla yemin ettin,” dediğimde utanarak, “Kendi kanımla değil,” dedi. Başta ne demek istediğini anlamadım ama onun yüzüne bakarken bu vücudun aslında ona ait olmadığını hatırladım. Dimitri, Seth'in oluşturduğu Sanglum türünün bir parçasıydı. Kara büyü sayesinde esir aldıkları bedenlerde kendilerine ait olan tek şey ruhlarıydı. Pişmanlıkla dişlerimi sıktım. Bu önemli detay o zaman aklıma gelmediği için kendime ne kadar kızsam azdı. 

“Tabii ya.” 

“Benim bir Sanglum olduğumu unuttun.” Aptallığımı suratıma vururcasına, “Bu beden, akan kan, atan kalp... Hiçbiri bana ait değil. Bu sebepten kanım üzerine ettiğim her yemin geçersiz sayılır,” dedi. 

Üzgünce, “Beni kandırdın,” dedim. İlk zamandan beri yalan dolanla başlayan bir hikâyeydi demek ki bu. Dimitri'yi yeminle köşeye sıkıştırarak kendimi sağlama aldığımı sanmıştım ama bunu asıl yapan Seth'le ikisiydi. “En başından beri beni aptal yerine koydun. Ben de yemine güvenerek bana yanlış yapmayacağına inandım ama ortada bir yemin bile yokmuş.” 

Acıyordum kendime. Onlarca şey yaşanmıştı, onlarca düşman edinmiştim ama gördüğüm ilk samimiyet gösterisinde yine güvenmeyi seçmiştim. Tam bir aptaldım. Seth'e ve onun yardakçısının her dediğine inanacak kadar dikkatsizdim. O süreçte aklımı meşgul eden tek şey Aytun'u kurtarmaktı ve kendimi buna o kadar çok kaptırmıştım ki etrafımdaki yalanları görememiştim. 

“Ortada yemin yok değil. Sadece...” derken sözünü keserek cümlesinin muhtemel devamını getirdim: “Bana ihanet etmenin sonucunda ölmedin.” 

Onaylarcasına gözlerini kırpıştırdı. “Benim gerçek yeminim Seth'eydi ve o ne derse yapmak zorundaydım.” 

“En başından beri her şeyi onun için mi yaptın yani?” derken kastettiğim şey aslında tanışmamızdı. Dimitri ile ilk tanışmam Astrapol'de, Kral Samuel tarafından öldürülmek üzereyken olmuştu. 

“Kral Samuel'i Seth söylediği için öldürdüm. Senin yardımcın olmayı da yine o istediği için kabul ettim. Tek amacı, senin yanında olduğumda ona götüreceğim bilgilerdi. Seni tanımamı, senin her hareketini izlememi istedi.” 

“Bir gün beni öldürmek için,” dediğimde yine utançla başını salladı. Madem yaptıklarından bu kadar utanıyordun, neden yaptın, Dimitri? 

“Asırlarca seni aradı. Anubis'in söylediği, Neftis'i öldüreceği müjdelenen o kızı aradı. Senin dünyana onlarca insan gönderdi. Hepsi İsis'le Osiris'in dağılan soyunu izledi. Asırlarca sabırla bekledi. Sonra bir gün senin doğacağını öğren- 


di.” 
222 


Ninova 


Acıklı acıklı gülümserken, “Bu hikâyeyi biliyorum. Anneme ve bana kara büyü yaptığın an, değil mi?” diye sordum. 

“İsteyerek yapmadım. Seth'e sonuçlarını anlatmaya çalıştım. Etkisinin ne olduğunu bilmediğimizi söyledim ama o dinlemedi. Seni yaşatmak konusunda çok ısrarcıydı.” 


“Israrının sebebini hepimiz çok iyi biliyoruz. Anlamadığım şey, neden bana bunları anlattığın. Ne o, şimdi de Seth yeni bir planın peşine mi düştü? Bu defa ona ne için yardım ediyorsun?” 

“Artık ona yardım etmiyorum. Seth'e olan sadakat yeminimi bozdum.” 

Kaşlarımı kaldırarak, “Bak sen... Neden?” dediğimde dudakları gerildi. 
Doğru tespitle, “Bana inanmıyorsun,” dediğinde güldüm. 

“Sana inanmamı mı bekliyorsun cidden? Bundan sonra sana nasıl güveneceğimi düşünürsün?” 

“Güvenmekten başka çaren yok. Apep'i durdurmak istiyorsan beni dinlemek zorundasın.” 

“Öyle bir zorunluluğum yok.” 

“Var çünkü elinde hiçbir şey olmadığını biliyorum. Şu an her şey Seth'in lehine. Apep onda. Neftis onda. Kılıç onda. İstediği her şeyi yapabilir.” 

“İstediği her şeyi yapabilir ama benim karşıma çıkmaya cesareti yok.” 

“Böyle düşündüğüne emindim. Ayliz, Seth senin karşına çıkmaktan çekinmiyor. Senden korkmuyor çünkü elindeki kozların farkında. Sadece arkasına yaslandı ve dünyanın sonunu nasıl getireceğini düşünüyor.” 

“Nerede saklanıyor?” diye sordum öğrenebilme umuduyla. 

“Her yerde. Asla belli bir yerde durmuyor.” 

“Sana inanmıyorum.” 

“İnanmalısın. Seth'e olan yeminimi bozdum. Artık onun söylediklerini yapmak zorunda değilim.” 

“Neden?” 

“Çünkü yapmak istediği şeyi onaylamıyorum. En başta tek amacı Mısır tahuna geçmekti. Apep hiçbir zaman onun planı olmadı. Ta ki Neftis, Apep'i oyuna sokana kadar. Apep onun için de beklenmedik bir hamleydi ama ona ilham vermişti bir kere. O kozu kullanmasa olmazdı. Bu çok hastalıklı bir düşünce. 
Her şeyi yok etmek için Apep'ten medet ummak yapılacak en son şey.” Sessiz kalarak hiçbir yorum yapmadığımda devam etti: “Bir haftadır onu durdurmaya çalışıyorum ama beni dinlemedi. Apep'i getirmekte kararlı. İnsanlığı tamamen yok edecek ve kendine yeni bir tür yaratacak.” 


“İnsanlığın bir kısmını kurtarmak için benimle anlaşma yapmaya çalıştı.” 
“Tamamen tuzaktı. Senin inanmayacağını biliyordum ama kabul etseydin 


de seni uyaracaktım.” 
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“Serh'e ettiğin yemin izin verecek miydi buna?” 

“Yemini bozup yine de seni uyarırdım.” 

“Ne dokunaklı,” dedim alayla. “Hâlâ sana kanıyor olsam beni önemsediğini düşüneceğim.” 

“Seni zaten önemsiyorum, Ayliz.” 

“Ne ara önemsemeye başladın? En başından beri her hareketimi Seth'e yetiştirirken mi, beni Seth öldürsün diye eğitirken mi yoksa yardımcımı ve herkesi katlettiğinde mi?” 

“Belisa için çok üzgünüm ama başka şansım yoktu. Seth'le konuşurken bizi duydu. Her şeyi öğrendiğinde Seth onu öldürmemi söyledi. Karşı çıkamadım çünkü yeminim yüzünden başka bir şansım yoktu.” 

“Sırf kimin için çalıştığın belli olmasın diye onlarca insanı öldürdün. Tamam, Belisa'nın suçu sizi duymaktı. Peki, diğerlerinin suçu neydi?” diye sordum bir cevap bulma umuduyla. 

“Bizden şüphelenme diye suçu Neftis'in üzerine yıkmaya karar verdik. Yalnızca Belisa'yı öldürmemiz dikkat çekecekti. Bu yüzden kim varsa öldürdük,” derken ifadesinin rahatlığı karşısında şoka girdim. Ne basitti, değil mi? Onlar için öldürmek öyle kolaydı ki... 

“Tek suçları sizin gibi zalim iki adamla aynı yerde olmalarıydı yani. Bir de utanmadan anlatabiliyorsun. Belisa'nın ya da diğerlerinin hiçbir suçu yoktu.” 
Sesimi yükseltirken Dimitri'den bir kez daha nefret etmiştim. 

Dimitri de kaşlarını çatarak öfkelendiğini belli etti. “Sence yaptığım şeyden gurur mu duyuyorum? Hatalı olduğumu bilmiyor muyum ben?” 

Sesinin haddinden fazla çıktığını fark edince, “Ne o, şimdide mağduru mu oynayacaksın?” diye sordum. 

“Mağdur olduğum bir durum yok. Yaptıklarımın savunulacak bir yanı olmadığının farkındayım ama senin yanına geldiğim günden beri asıl sadakatim sanaydı.” 

Kinayeyle, “Bana olan sadakatini, yardımcımı öldürerek göstermen ne ince bir davranış,” dedim. 

“Ben asırlarca Seth'e minnettarlığım yüzünden ona hizmet ettim. Haksız yere öldürülmüştüm ve Seth benim cehennemde çürüyen ruhumu kurtardı. 
Bana beden verdi, ikinci bir hayat şansı sundu. Ona olan borcumu hiçbir zaman ödeyemem belki ama yine de onun benden istediklerini bir türlü yerine getiremedim. Senin her hareketinden, her yaptığından haberdar olmak istedi ama ben yapmadım. Seninle ilgili basit, onun kolayca öğrenebileceği şeyler haricinde hiçbir şey söylemedim.” 

“Neden?” 

“Çünkü her ne kadar bana ikinci bir yaşam fırsatını veren kişi Seth olsa da gerçek bir kalp ve insanlık vadeden sen oldun. Bu beden benimdi ama kalbim 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atmıyordu ya da kendimi insan gibi hissetmiyordum. Bana ikinci bir hayat verilmişti ama yaşamıyordum. Şimdiyse bu yaşam, sonunda anlam kazandı. 
Duygular, hisler... Bunlar benim çok uzun zaman önce unuttuğum şeylerken yeniden hatırlatan sen oldun.” 

Dişlerimi sıktıktan sonra başımı yere eğdim. Yine başlıyorduk. Hislerini kullanarak beni bir şeylere inandırmaya çalışıyordu. 

“Bu söylediklerinin sadece beni kandırmak için olduğunu bilecek kadar akıllıyım artık.” 

“Ayliz...” 

“Senin her sözün yalan ve ben sana inanmıyorum. Kendini bana hislerin varmış gibi göstermeni de Seth mi istedi yoksa bu senin efendini kandırmak için uydurduğun özel bir şey miydi?” 

“Duygularım, bu zamana kadar sahip olduğum en sahici şey,” dediğinde kahkaha attım, sonraysa ciddi ifadesini süzdüm. Söylediklerinde son derece samimi görünüyordu. Bir yanım acaba gerçekten doğru mu söylüyor, diye düşünse de emin olamadım. 

Doğru söylediğinden emin olmak için, olayı biraz daha detaylı anlamak adına, “Serh'e olan sadakat yeminini neden bozdun?” dedim. 

“Apep yüzünden tabii ki. Günlerdir onu ikna etmeye çalışıyorum. Yaptığının mantıksızlığını ve yanlışlığını anlatmaya çalıştım ama faydası olmadı. 
Apep'i kullanarak kaosu başlatmayı çoktan kafasına koymuş. Bu korkunç bir şey ve Apep'i durdurman için sana yardım etmek istiyorum.” 

“Ne o, şimdi de Seth'e mi ihanet edeceksin?” 


“Bu ihanet değil. Tanrımıza her zaman bağlı oldum. Bazı kararları yanlış olsa dahi onu dinledim ama bu defa yapmayacağım. Apep'i getirmek, yapılacak son şey bile olmamalı. Dünyayı yönetmeyi istemek başka, onu yok etmek başka. Bu yüzden yeminimi bozdum.” 


“Kan yemini ettiysen nasıl bozdun?” 


“Çok kolay olduğunu söyleyemem ama bir şekilde başardım. Bundan sonra bana inanır mısın, bilmiyorum ama söylediklerimde ciddiyim. Apep'in gelmemesi için her ne yapacaksan sana yardım etmeye hazırım. İzin ver, bundan sonra senin yanında olayım. Apep'in durdurulması gerekiyor. Yoksa herkes için felaket olacak.” 

“Sana inanacağımı nasıl düşünürsün, Dimitri? Sen bana yalan söyledin. 
Beni kandırdın. Şimdi karşıma geçip artık Seth için çalışmadığını söylüyorsun diye yaptığın her şeyi unutup sana güvenmemi mi bekliyorsun?” 

“Yaptıklarımdan sonra bana güvenmenin kolay olmadığının farkındayım ama birlik olmazsak her şey için çok geç olacak.” 
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“Seninle birlik olmak diye bir şey yok, Dimitri. Şu an tek yapman gereken bana Seth'in yerini söylemek. Bu defa seni ne amaçla yanıma gönderdiğini bilmiyorum ama...” derken sözümü kesti. 

“Sana Seth'in yanından ayrıldığımı söylüyorum, farkında mısın?” diyerek gözlerimin içine baktığında kaşlarımı kaldırdım. 

“Ve buna inanmamı mı bekliyorsun? Neden şimdi? Neden Seth, Apep'i ilk çağırdığında değil de şimdi?” 

“Onu ikna edebileceğimi düşündüm çünkü. Hatasından kendisi döner sandım ama bu hastalıklı düşünceye kendini çok kaptırmış. Vazgeçiremedim.” 

“Sen bağı bozunca Seth ne yaptı peki? Sadık yaverini kolayca salıverdiğine inanmamı bekleme benden.” 

“Henüz fark ettiğini düşünmüyorum.” 

“Niye? Varlığınla yokluğun hiçbir şey ifade etmiyor mu onun için?” 

“Benimki etmiyor olabilir ama onu fark edeceğine eminim,” dedi ve sonra bir şeyler mırıldandı. Ne büyüsü yaptığını anlamaya çalışırken birden salonun ortasında beliren lahde irileşen gözlerimle baktım. Hiçbir şey demeden lahde doğru ilerledim ve içinde ne olduğunu deli gibi merak ederken kapağını açtım. 
Kapak kalktığında içinde gördüğüm bembeyaz vücut ilk düşmanıma aitti. 

Ay Düğümü lanetini bozmak için Neftis'i öldürememiştim. Onu öldürmem, milyarlarca insanın hayatına mal olacağı için büyüyle sonsuz bir uykuya dalmasını sağlamışımm. Bedenine kılıç sayesinde yaptığım büyü bozulabilirdi. 
Bu yüzden Neftis her zaman bir tehdit olarak kalacaktı ama yapılacak en iyi hamle buydu. 

Seth'in gerçek yüzünü gördüğüm gün beni öldürmek üzereydi. Aytun sayesinde onun elinden son anda kurtulduğumda Seth, Neftis'in bedeniyle ortadan kaybolmuştu. Her günüm, acaba Neftisi yeniden canlandırır mı, diye düşünmekle geçerken geceleri rahatça uyuyamamıştım. 

“Sen...” dedim konuşamayarak. “Neftis'i mi...” derken Dimitri bana yaklaşu ve cümlenin devamını getirdi. 

“Ever, Neftis'i kaçırdım.” 

Hayretle, “Niye yaptın bunu?” dedim. 

“Seth işler istediği gibi gitmezse onu sana karşı koz olarak kullanmayı düşünüyordu. Ben de fırsatım varken en azından bu kozu elinden almak istedim. 
Kılıcı da almayı isterdim ama...” 

“Seth senin yaptığını anladığında ne olacak?” 

“Beni bulamaması için güçlü büyüler yaptım. Şu an bulamayacak ama sonrasını bilmiyorum. Beni kabul etmeyebilirsin. Benden nefret ediyor olabilirsin. 
Harta lideri çağırıp beni öldürtmek de isteyebilirsin ama sana yardım etmeme izin ver. Apep'i durdurmanın yolunu biliyorum,” dedi fazlasıyla ikna edici bir 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umyla. İlgimi çektiğini itiraz edemedim. Apep'i öldürmek için elimde hiçbir şey yoktu ve herhangi bir çareye muhtaçtık. 

Sorgularcasına, “Madem biliyorsun, sen niye yapmıyorsun? Bana neden ihtiyacın var?” dedim. 

“Sana değil ama kara büyüne ve silahına ihtiyacım var.” 

“Anlamadım.” 


“Apep bir tanrı ama kara büyüyle çok güçlenmiş bir tanrı. Ra'yı yok edecek kadar güçlü. Apep'i güçsüzleştiren şey güneş, evet ama onu öldürecek şey o değil. Seninle Nefes Madeni'ne gittiğimizde Sirius'ta dövülen silahı seçmiştin. 
O silah, Apep'i durdurmak için işimize yarayacak tek şey.” 

“Daha açık konuş. Güneşin nefesindense neden bir yıldızın nefesinde dövülen güce ihtiyacımız var?” dedim mantıksızlığını çözmeye çalışırken. 

“Sirius'un güçlü bir yıldız olmasının asıl sebebi güneşin sönmüş kısmından kopması. Apep'in varlığı oradan güç kazanıyor. Bu yüzden Sirius'un önemi var. 
Ay Düğümü lanetiyle yıldızın ortadan kaybolmasından sonra Apep uzun bir süre güçsüz kalmıştı.” 

“Ne yani, Apep'i öldürecek silah bu mu?” 

“Bu, Kalp Buzu Kılıcı ve Duat taşı. Osiris'in tacındaki o taş, Ra tarafından bizzat Apep'i hapsetmek için yapılmıştı.” 

“Tüm bunlar Apep'i nasıl öldürebilir ki?” 

“Bu üçü Nefes Madeni'nde yeni bir silah formunu alırsa Apep'i o silahla durdurabiliriz.” 

Sessiz kaldım ve Anubis'in taşı aradığını söylemedim. Ona hâlâ güvenmiyordum ama o taşın gerçekten işimize yarayacak olması güzel bir haberdi. 

Sakince, “Sana yardım etmeme izin ver, Ayliz,” dedi. 

“Bunun yeni bir oyun olmadığını nereden bilebilirim?” 

“Karşına Neftis'le birlikte çıktım ve hâlâ oyun olduğunu mu düşünüyorsun? Bunu Seth'ten alabilmek ne kadar zordu, haberin var mı senin?” 

Omuz silktim. “Yok.” 

“Bana tam anlamıyla güvenmen için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Yaptıklarımdan sonra senin için ne kadar zor olduğunu biliyorum. Bu yüzden eğer istersen Çember Rahiplerine gidip yemin edebilirim.” 

“Geçen defa yemin ettirmem, senin ihanet etmeni engelledi mi?” 

“Bu defa gerçek bedenimden kalan kemikler üzerine yemin edeceğim. Ruhumu sana tam anlamıyla bağlayacak olan beden o. Böylece sana ihanet etmemin bedeli gerçekten ölmem olur. Bana ihtiyacın var, kraliçe. Seth'i asırlardır tanıyorum. Onu durdurmana yardım edecek tek kişi benim.” 

Sözlerindeki haklılık payı göz ardı edilemeyecek kadar kuvvetliydi. Çünkü tam da dediği gibi Seth'i çok iyi tanıyordu. Yıllardır onun tüm kötü işlerine 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koştururken yapabileceklerini ve hamlelerini çok iyi biliyor olmalıydı. Ona bir daha güvenebilir miydim, bilmiyordum. Tek bildiğim bunun çok zor olduğuydu. Beni salak yerine koymuş olmasını aşamıyordum. 

“Yemin etsen bile seni kimseye kabullendiremem,” dedim aklımdan yalnızca Aytun geçerken. Dimitri'ye öfkesi öyle sağlamdı ki sebebi her ne olursa olsun, onu yanımızdan görmekten hoşnut olmayacaktı. 

Dimitri, “Kimseden kastın lider sanırım,” diyerek cümlemdeki gizli özneyi anladığında kıvrak zekâsını bir kez daha kanıtladı. İyi bir yardımcıydı, asla reddedip nankörlük edemezdim. Eğer işe yaramazın teki olsaydı onca zaman Seth gibi hataya tahammülü olmayan bir tanrının yanında barınamazdı. 

“Aytun seni bulduğu ilk yerde öldürmek isteyecek,” derken asıl amacım gözünü korkutmaktı ama Dimitri çok daha farklı bir yol izledi. 

“Sana yemin ettiğimde aramızdaki bağ tamamlanacak ve bir zamanlar Hector'ın beni öldürmesini nasıl engellediysen yine aynısını yapman gerekecek.” 

Anlaşılan o ki Dimitri sakinliğimi, yumuşak karnım zannederek beni bir şeylere mecbur bırakabileceğini sanıyordu. “Niye senin için bu kadar zahmete gireyim ki?” i 

“Sana Nefts'in bedenini sadece kendini güvende tut diye getirmedim. Ondaki kara büyüyü kendine nasıl alacağını da gösterebilirim.” 

“Bu da ne demek? Neden bunu isteyeyim ki?” 

“Ra seni yeniden yaratırken kara büyüyü Neftis'i yenmen için vermişti. O sayede Neftis'le eşit konuma geldin ve en sonunda azılı düşmanından kurtuldun.” 

“Tabii, bu gerçek düşmanlarımın kimler olduğunu görmeden önceydi.” 

“Şimdi yok etmen gereken kişi Apep ve o, Neftis kadar kolay lokma olmayacak. Burada Seth'i öldürmekten bahsetmiyorum. Düşmanın, tanrıların tanrısını bile yok ermiş birisi. En başından beri kara büyüden kurtulmak istediğini biliyorum ama ona ihtiyacın var. Hatta daha fazlasına.” 

Ne demek istediğini şimdi anlamıştım. “Neftis'in kara büyüsünü de almamı söylüyorsun. Hatta evrendeki tüm kara büyüyü.” 

“Başka şansın yok. Apep'le başka türlü baş edemezsin.” 

“Silahla öldürebileceğimi söylemiştin,” dedim cümlelerindeki tutarsızlığı öne sürerek. 

“Ayliz, o silahı Apep'e değdirene kadar seni en az yüz defa öldürür. Apep asıl formuna ulaşmaya çok yaklaştı ve Seth şimdiden asıl düşmanının sen olduğunu onun aklına soktu bile. Apep'in ilk hamlesi seni öldürmek olacak. Güçlenmek zorundasın ve bahsettiğim tek şey kara büyü değil. Dört büyük tanrı. Evrenin en kudretlileri. Güçleri dört elemente dayanan dört ruh. Onların büyülerine ihtiyacın var.” 
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"Dört karanlık seni çağırıyor. Dört karanlık seni bekliyor. Ateşe yaklaş. Suyu dinle. Havaya kapıl. Toprağa karış.” 

Birden kara büyünün daha önceden söylediği cümleleri yeniden duydugumda kaşlarımı çattım. Thoth, bana onun kelimelerinin yeni bir kehanet olabileceğini söylemişti. Acaba gerçekten de söyledikleri bana bir yol gösterici olabilir miydi? 

Dimitri düşüncelerimi bilmemesine rağmen, “İsis ve Osiris'in gücünü taşıyorsun. Ateş ve toprak. İhtiyacın olan iki güç daha var. Güçlenebildiğin kadar güçlenmek zorundasın,” dedi. Kara büyünün söylediği şeyin hemen hemen aynısını söylemişti. O da benim gibi kara büyü kullanıyordu. Acaba bu konu hakkında bilgisi var mıydı? Bir an sormayı düşündüm ama sonra Dimitri'nin ne kadar güvenilmez olduğunu hatırlattım kendime. i 

“Neftis'in büyüsünü almam için ne yapmam gerekli?” 

“Basit bir büyü yapacağız sadece.” 

“Basit dediğin büyü, kendi evinde vücuduma soktuğun skarabe kadar basit mi peki?” 

Yüzünü buruştururken, “Anlamadım. Ne böceği?” dedi. 

Peşinden koştuğum pelerinli adamın o olup olmadığını anlamak için, “Tapınağımda ve sokakta gördüğüm sen değil miydin?” diye sordum. 

“Hayır,” dedi başını iki yana sallarken. Ses tonu aşırı garipser gibi çıkmıştı. 
“Niye senin karşına çıkayım ki?” diyerek çok absürt bir soru sorduğumu farz ettiğini gösterdi. 

“Ben sana benzeyen birini gördüm. Takip ettim ve evine kadar geldim. O gün bu evde bir skarabe vücuduma girmiş ve ben daha bugün fark ettim.” 

Düşünceyle, “Skarabeler güç artırıcı böceklerdir ama olumsuz yönde. Hatta Ra sırf bu yüzden yasaklamıştı,” dedi. 

“Apep'in böcekleri yaydığı gün gördüğüm sen değil miydin yani?” 

“Hayır, değildim. Seth yapmış olmalı. Seni böcek sayesinde kontrolsüz davranışlara itmeyi amaçlamıştır.” 

“Haberin yoktu yani?” dedim imalı imalı kaşlarımı kaldırırken. 

“Gerçekten yoktu. Sana yemin edebilirim.” 

“Yalancıya göz yum. Hançerini tatsın.” 

Yalancı... 

Kimdi yalancı olan? Dimitri mi? Seth mi? Belki de her ikisiydi. 

Yalancıya göz yum, derken Dimitri'yi kastediyor olmalıydı. Ona göz yummamı, kabullenmemi söylüyordu. Dimitri'ye bir daha güvenmeyecektim belki ama onu kullanabilirdim. Apep için söylediklerinde ciddiyse bu kez ikimizin de ortak çıkarları mevcut demekti. Eğer bu kez sadakatini gerçekten bana gösterirse Seth ve Apep konusunda herkesten çok yardımı dokunabilirdi. 
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“Bu defa kendi bedeninle bana yemin ettiğine nasıl emin olacağım?” 

Daha önce rahipleri atlatmanın bir yolunu bulmuştu. Şimdi yemin etse bile o yemine nasıl yeniden inanabilirdim? 

Dimitri her şeyi en ince detayına kadar düşünmüş gibi net bir şekilde, “Seni mezarıma götüreceğim,” dedi. Dikkatle yüzünü inceledim. Herhangi bir yalan izi aradım ama yoktu. Gerçi daha önce de bu yüze haftalarca bakmıştım ama hiçbir güvensizlik hissetmemiştim. 

Tehditkâr bir tınıyla, “Eğer bana oyun oynuyorsan...” diye başladım. 

Beni inandırmak için gözlerimin tam içine bakıyordu, ruhunu okumamı istermiş gibi. “Oyun yok. Yalan yok.” 

“Bana yeniden yanlış yaparsan bu kez seni kimse elimden alamaz.” 

“Yapmayacağım. En başından beri sana ihanet etmek istemedim, Ayliz ama zorunluluklarım vardı. Senden çaresizce af dilemekten başka yapabileceğim hiçbir şey yok. Bana yeniden güvenmeni bekleyemem senden. Amacım bu degil zaten. Sadece Apep'i durdurmana yardım etmek istiyorum.” 

“Sethe yeminini bozdun. Ya bana olan yeminini de bozup yeniden ihanet edersen?” dedim iki arada bir derede kalırken. Söylediği gibi onu Seth'in yanından çekmenin bana avantajları vardı ama öte yandan da yeni bir kumpasa düşmekten endişe ediyordum. 

Alayla, kendine acır gibi güldü. “İnan bana, o acıyı bir kere daha çekme niyetim yok.” 

Bir kez daha yeminini nasıl bozduğunu öğrenmek istedim fakat sonra vazgeçtim. “Öyleyse gidelim. Mezarına gitmekle mi başlıyoruz?” 


“Evet.” 
De 


Çember Mağarası'nın içine girdiğimizde önümde yürüyen Dimitri'ye baktum. Az önce kazdığı mezardaki toprak kalıntıları pelerinini süslüyordu. Elinde tuttuğu bez torbada, bir zamanlar eski bedenini ayakta tutan kemikleri vardı. 
Teoride o bir ölüydü. Ruhu hayattaydı ama ne kadar yaşıyordu, orası meçhuldü. İstila ettiği bu bedendeki ruh neredeydi, ne hâldeydi, hiç bilmiyordum. 
Merakıma yenik düşerek daha önce hiç bahsi geçmeyen bu konuyu açmayı düşündüm. 

“Dimitri?” 

“Efendim, kraliçe?” 

“Şu an kullandığın bedenin kime ait olduğunu biliyor musun?” 

Başını çevirip bana dönerken yürümeyi bırakmıştı. “Nereden çıktı bu?” 

“Merak ettim.” 


“İsmini falan bilmiyorum.” 
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“Bedenini zorla mı aldın peki?” derken ilk gördüğüm Sanglum'u hatırladım. Jonathan'ın şifahanesine kaldırılan kız, bedenini zorla ele geçirmeye çalıştıklarını söylemişti. Hatta öyle ki bizden medet ummuştu. Acaba o korkunç görüntülerden birine Dimitri de sebep olmuş muydu? 


“Hayır, zorla değildi. Bedenin asıl sahibi Seth'le bir anlaşma yapmış. Seth anlaşmanın kendine düşen kısmını yerine getirdikten sonra onun bedenini alıp benim ruhumla birleştirdi.” 


Usul usul başımı sallarken, “İyi,” demekle yetindim ve yürümeye devam ettim. Seth'in o ruhla ne yaptığıyla ilgilenmemeliydim. 

“Bir sorun mu var?” 

“Yok, sadece merak ettim dediğim gibi.” 


Mağaranın içinde ilerleyerek rahiplerin bulunduğu salona kadar girdik. İçeri girdiğimiz ilk andan beri varlığımızı hissettiğini düşündüğüm rahipler teker teker bize dönerken, “Kraliçe Ayliz, sizi buraya ne getirdi yine?” dedi biri. Hangisinin konuştuğunu anlayamadığım için hepsine hitaben sesimi yükselttim. 
Tam ortalarındaki platoya çıktığımda Dimitri de aynı hareketi yapmıştı. 

“Yardımcım, daha önceki yemininde kendine ait olmayan bir bedeni kullanmış. Bu yüzden ettiği yemin, olması gerektiği gibi sonuç vermemiş.” 

Rahipler hep bir ağızdan, “Bizi kandırdın, Dimitri!” dediler. Öfkeliydiler ve kandırıldıkları için sonuna kadar haklılardı. 

Dimitri bir adım öne atıldı ve mahcup bir sesle, “Amacım sizi kandırmak değildi, sayın rahip. Ben sadece asıl bedenimin yeminine sadık kaldım. Şimdi o yemin bozuldu ve ben size kemiklerimi getirdim. Kraliçemize gerçek bir yemin etmek istiyorum,” dedi. 

“Bizi kandırarak büyük suç işledin. Bunun affı yok.” 

Hepsinin aynı anda Dimitri'ye yükleneceğini fark edince bu kez ben öne çıktım. “Yardımcım, efendisi Seth'in emirleri altındaydı, sayın rahip. Amacı sizi kandırmak değildi, yemininin yükümlülüklerini yerine getirmekti. Ortada bir suçlu olduğu doğru ama bu suçlu, ona emir veren Seth.” 

Evet, şu an Dimitri'yi savunuyordum. Aytun bu hâlimi görse kesinlikle bir köşeye geçip ağlardı. Son yaşananlardan sonra Dimitri'yi savunacağım benim de aklıma gelmezdi ama gerçekten şartlar, insanı şaşırtıcı noktalara sürükleyebiliyordu. 

Rahipler pek istekli olmasa da asıl ihanete uğrayan kişi ben olduğum ve sesimi çıkarmadığım için geri adım atmaya karar vererek, “Söylediğin gibi olsun, kraliçe,” dediler. 

“Teşekkür ederim ama sizden istediğim bir şey var. Bu kemiklerin gerçekten Dimitri'ye ait olup olmadığını tespit etmenin bir yolu var mı?” dediğimde Dimitri şoke olmuş bir surat ifadesiyle bana döndü. Büyüyen göz bebekleri, yeşil gözlerini daha da ön plana çıkarmıştı. 
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Sesini kısarak, “Şaka mı yapıyorsun?” diye çıkıştığında tek kaşımı kaldır. 
dım. 

“Ne o, yoksa sana koşulsuz şartsız güveneceğimi mi düşünüyordun?” 

Mezara birlikte gitmiş olabilirdik, kemiklerini gözümün önünde çıkarmış olabilirdi ama numara yapma konusunda ellerine su dökemeyeceğim ikilinin, bu defa da farklı bir yol izlemesi ihtimalini sıfıra indirmek istiyordum. Edeceği bağlayıcı yeminin beni her anlamda güvende tutması gerekliydi. Aksi takdirde onun hâlâ Seth için çalışması ihtimalinde yanımda tutmanın bırakacağı tahribatı kimse toparlayamazdı. 


Söylediklerim üzerine diyecek hiçbir şeyi olmadığından mecburen susmayı tercih etti. Sessiz kalarak bir köşeye sinerken rahiplerden biri koltuğundan kalktı ve yanımıza geldi. Dimitri torbanın içindeki kemikleri ters çevirip yere dökrüğünde rahip yere eğildi ve büyüyle kontrol etti. 


“Kemikler yardımcınıza ait, kraliçe. Onun ruhunun izini taşıyor. Yardımcınız bu defa yeminini bozduğunda bedelini yaşamıyla ödeyecek. Söz senin.” 


Dimitri başını salladıktan sonra aylar önce ettiği yemini bu defa gerçek bir şekilde dillendirdi. “Son nefesime, son kalp atışıma ve kanımın son damlasına kadar size sadık kalacağıma, asla ihanet etmeyeceğime ruhum, büyüm ve yaşamım üzerine yemin ederim, kraliçem. Bir daha size yalan söylemeyeceğim.” 

Gözümün içine baka baka ettiği sadakat yemini aramızdaki bağı şimdi geçerli kılmıştı. Bir an bile gözlerini kaçırmadan ettiği yeminin sahici olmasını ümit ettim. “Umarım, Dimitri. Çünkü bu kez yemine kalmadan kalbine hançeri saplamaktan çekinmem,” dediğimde her ikimiz de söylediklerimin lafta kalmayacağını biliyorduk. Dimitri bir kez daha bana ihanet etmeyi aklının ucundan geçirirse onu kimseye bırakmadan kendi ellerimle öldürürdüm. Ne yemin ne de bir başkası benden erken davranabilirdi. 

“Yapmayacağım, yemin ederim.” 

“Güzel,” dedikten sonra rahipleri geride bırakarak mağaradan çıktık. Geçit açmak üzereyken Dimitri, “Neftis'in bedenini almadan önce yapmam gereken bir şey var,” dedi. Ellerim havada kalakaldığımda, “Nedir?” diye sordum. O sırada geçit açıldığında, “Gel benimle,” dedi ve geçide girdi. 

Onun peşinden girdiğim geçitten çıktığımda gördüğüm tanıdık yer kaşlarımın çatılmasına sebebiyet verdi. Altın Mumyalar Vadisi, Mısırlı zenginlerin mumyalandıktan sonra bu dünya üzerindeki son durağıydı. Genel olarak soylu kesimin yer aldığı bu devasa mezarlık, ilk kez benim sayemde halktan kişilerin girmesiyle değişmişti. Başta Neftis'in yaptığını sandığım tapınağımdaki katliamın ardından, Anubis'ten öldürülenleri buraya gömmesini istemiştim. Her birini yardımcılarıyla bizzat mumyaladıktan sonra isteğimi dikkate alarak onları buraya getirmişti. Önünde durduğumuz altın plakaya kazılı ismi gördüğümde kalbimde ince bir sızı oluştu. 
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Sesimin titremesine engel olamayarak, “Neden buradayız?” diye sordum. 
Belisa'nın adının yazılı olduğu mezar taşından gözlerimi ayıramıyordum. 
« . . . » 
Kendimi affettiremem ama en azından özür dileyebilirim. 


Dişlerimi sıktım ve hiçbir şey demedim. Konuşursam altından kalkamayacağı şeyler söylerdim ve aramızı düzeltmeye çalışırken gerilmemiz iyi olmazdı. 


Dimitri sessizliğimden faydalanarak mezarın başında eğildi. Elini toprağa koyarak Belisa'yla bir bağ kurmaya çalışırken, “Senden çaldığım hayat için, erkenden aldığım yaşamın için özür dilerim, Belisa. Tek isteğin Ayliz'i korumaktı. En son yaptığın şey de o oldu. Senden beni affetmeni isteyemem ama bundan sonra onun yanında olacağıma söz veriyorum. İnan bana, kraliçeye bir daha ihanet etmeyeceğim,” dedi. 

Yeniden ayaklandığında, “Buna gerek yoktu,” dedim sertçe. Bir anlığına gözümün önünde onun Belisa'yı öldürdüğü an canlandı. Nefes alamadığımı hissederken düşünmemek için kendimi zorladım. 

“Gerek olduğu için değil, içimden geldiği için yapmak istedim.” 

Dikkatimi dağıtmak için kendimi şu an olduğum ortamdan farklı şeyler düşünmeye çalıştım. Seth, Dimitri'nin yemini bozduğunu ya da Neftis'in lahdini çaldığını fark etmeden işe koyulmalıydık. Sadakatinden şüphe duymadığı yardımcısının bu kez kendine ettiği ihanet ona ağır gelecekti. Tabii, aynı zamanda Dimitri'nin gidişinden çok Neftis gibi bir kozu elinden kaçırdığı için de öfkelenecekti. Dimitri kendini gizlemek için büyü yapmış olabilirdi ama uzun süre işe yaramazdı. Büyüyü kırıp Dimitri'yi ele geçirmesi zor değildi. Bu yüzden bir an önce Neftis'in bedenini güvenli bir yere götürmeliydik. 

“Her neyse. Neftis'in bedenini alalım.” 

“Onu ne yapacaksın?” 

“Neftis uyuyuş zamanında kendini piramitte saklıyordu. Lahdiyle birlikte onu oraya götüreceğim. En güvende olacağı yer orası. Seth piramide kolayca giremez.” 

Yeniden geçit açarak Dimitri'nin evine gittik. Büyüyle gizlediğimiz lahdi piramide görürdüğümüzde kimsenin haberi olmamıştı. Dimitri'yi insanlara nasıl kabullendireceğimi bilmiyordum. Günlerdir her yerde onu aratırken şimdi herkesin onu yanı başımda bulması şaşırtıcı olacaktı. Neftis'in uyuyuş süresinde kalacağı odaya lahdi yerleştirdiğimde Dimitri, “Şimdi ne olacak?” diye sordu. 

“Şimdi...” derken derin bir nefes aldım. “Her şey asıl şimdi başlıyor.” 


“Aklında ne var? İlk ne yapacağız?” diye sorduğunda tam ağzımı açıp cevap verecektim ki duyduğum adım sesleriyle donakaldım. Dimitri'ye fısıldayarak, “Bir yerlere saklan,” dedim. Kimin geldiğini anlamadığımız için hızla söylediğimi yapıp saklandı ve o an odanın kapısı açıldı. İçeriye dağılmış gömleğiyle ve yüzündeki kan izleriyle giren Aytun'la göz göze geldim. 
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Karanlığın Sesi 
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| l ızlanan kalp atışlarım, gerginliğin sebep olduğu sıkışmayı da beraberinde sürüklediğinde nefes almayı unutarak tıkandım. Güç bela, 


kendimi zorlayarak yarım yamalak aldığım nefes daha ciğerlerime ulaşamadan Aytun'un kaşları çatıldı. Elindeki kılıcı sıkıca kavrarken kıstığı gözleriyle baştan aşağı beni süzdü. Beni burada bulmayı beklemediği apaçıktı. 
Tıpkı benim de onu beklemediğim gibi... 

Birkaç saat önce Cridhal ülkesine destek için gönderdiğim Aytun şu an tam karşımdaydı, Dimitri'yle aynı odadaydı. Ona Dimitri'yle görüştüğümü ve onu yeniden kabul ettiğimi söylesem karşılaşacağım öfkeden deli gibi korkuyordum. Tanrıça olabilirdim. Kraliçe bile olabilirdim ama evet, Aytun'dan korkuyordum. Dimitri'yi bulduğum ilk yerde öldürmemi beklerken değil ona yeniden güvendiğimi, onunla konuştuğumu bile duysa vereceği tepkiyi düşünmek istemiyordum. Savaşı durdurmak için en azından bir gününü orada geçireceğini düşünerek rahat rahat takılmıştım. Dimitri'yle uzun süre oyalanırken Aytun'la karşılaşacağımı bilseydim buraya asla getirmezdim. 

“Ayliz?” dedi sorgularcasına. Bakışlarıyla tüm odayı tararken içimden Dimitri'nin düzgün bir şekilde saklanmış olmasını diledim. Aytun'un odağının henüz kaymadığını fark ettiğimde ona belli etmeden Neftis'in lahdini büyüyle görünmez yaptım. Eğer görürse buraya nasıl geldiğini açıklayamazdım. 

Odada aradığını bulamamış gibi yeniden bana dönerek, “Ne yapıyorsun burada?” diye sordu. 

Sahte bir tebessümle çevrelenen dudaklarım, söyleyeceğim yalanı çoktan seçmişti. Ona her konuda dürüst olmayı öğrenememiştim çünkü içinde bulunduğumuz çoğu durum, bizi gerçekleri anlatmaktan alıkoyuyordu. Doğruyu, yanlışı ayırt edemediğimiz birçok zor sınavdan geçmiştik ve birbirimizden sakladıklarımız er geç gün yüzüne çıkmıştı. Bunu da öğreneceğini biliyordum ama Dimitri'den şu an bahsedemezdim. Daha ben kabullenmeyi başaramamışken ona alıştırmadan söylersem Apep'e gerek kalmadan kıyameti koparırdı. 
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Dimirri'ye çok öfkeliydi ve onu biraz tanıyorsam Dimitri'yi öğrendiğinde kendini kaybederek ona zarar vermesi kaçınılmazdı. Bu yüzden onu bu fikre alıştırmadan gerçeği söyleyemezdim. Hiç istemesem de en azından bugünlük yalana başvurmaya karar vererek, “Düşünüyordum,” dedim. 

Cümlemin saçmalığı karşısında gözlerini belertirken, “Burada mı?” diye sordu. Sağ eliyle bulunduğum odayı işaret ettiğinde söylediğimin ne kadar manuksız olduğunun farkına vardım ama başka nasıl bir mazeret üretebilirdim, bilmiyordum. 

“Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım vardı.” 


Aytun bana doğru yaklaştığında dağılmış üstü başına takılı kaldı gözlerim. 
Anlaşılan zorlu birkaç saat geçirmişti. “Ne oldu, sarışın? Suratın bir garip...” 
dedi yüzümün her santimini incelerken. 

Başımı sallarken, “Anlatacağım. Seninle paylaşmam gereken bir şey var,” dedi. Ona Dimitri'den şu an bahsetmeyecek olabilirdim ama kaderin isteğini anlaracaktım. 

“Ne?” dedi merakla. 


Ödemem gereken bedeli onunla paylaşmak için can auyordum ama bir an önce buradan çıkmamız hepimiz için iyi olacaktı. Dimitri odada bir yerde saklanırken her an tetikte beklemek istemiyordum. Yaşadığım stres, korku filmlerini aratmayacak cinstendi. “Odama çıkalım mı? Orada konuşuruz.” 

“Olur.” 

Tam hareketlenmiştim ki merakla, “Ama önce sormak istediğim bir şey var? 
Neden erken geldin?” diye sordum. 

Egoist bir biçimde, “Dokalipta'nın muhteşem askerleri senin destek verdiğini duyunca geri çekilme kararı aldılar. Birkaç ufak zayiatla Cridhal'i kurtardık,” dedi. Kazandığı zaferden kendine çıkardığı pay epey fazlaydı. 

“Her şey yoluna girdi mi?” 

Başını sakince salladı. “Girdi gibi duruyor. Akılları varsa kendi aralarındaki anlaşmazlıklara son verip bir an önce tahta birini çıkarırlar.” 

“Bu yaşananlardan sonra yapacaklarına eminim.” Ona gülümseyip sarılmak için yanına ilerledim. Kollarımı beline sarıp kokusunu içime çekerken, “Kısa sürede döndüğüne sevindim. Sana ihtiyacım vardı,” diye mırıldandım. Yorgundum ve bu evrende dinlenebileceğim ter yer onun yanıydı. Bazen her şey o kadar ağır geliyordu ki artık devam edemeyeceğimi düşünerek umutsuzluğa kapılıyordum. 

Aytun sarılışıma karşılık verdikten sonra, “Beni meraklandırıyorsun, Ayliz. 
Aynı zamanda geriyorsun da. Sen bana ihtiyacın olduğunu söylemezsin,” dedi. 


> . . is . . . » 
“Benim sana hep ihtiyacım var, biliyorsun. Her an seni yanımda istiyorum. 
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“Biliyorum. Merak etme, artık seni hiç yalnız bırakmayacağım. Ama bana neler olduğunu anlatmalısın,” diyerek yumuşak ses tonuyla başladığı cümlenin sonunu ciddiyetle getirdi. 

Ondan ayrıldıktan sonra, “Yukarı çıkalım, anlatacağım,” dedim. 

Dimitri'yi orada bırakarak odama çıktık. Seth'ten kaçarken kendini tehlikeye atmadan garanti bir saklanma yeri bulduğuna emindim. Bu yüzden onun ne yapacağını dert edinmedim. 

Aytun'la odama girdiğimizde o üzerindeki kan lekelerini işaret ederek, “Bir duş alsam olur mu?” dedi. 

“Tabii,” diyerek onu onayladıktan sonra birkaç dakika sessiz kalarak onun geri dönmesini bekledim. Banyomda hızlı bir duş aldıktan sonra kurulanmış ve giyinmiş hâlde yeniden yanıma geldi. Oturduğum koltuğun tam karşısına geçtiğinde, “Evet, seni dinliyorum, sarışın. Bu hâlinin sebebi ne? Seni o iğrenç deliğe götürecek kadar düşündüren şey ne?” diye sordu. 

Ne kadar gergin olduğumu gördüğü için benimle aynı gerginliği taşıyordu. 
Kim bilir, belki de içinden yine ne oldu, diye geçiriyordu. Ortamı daha fazla kasmamak için hiç beklemeden söze girdim: 

“Biz tannıçaların bazı zamanlar geleceği görme yetenekleri açığa çıkar. Yaşanmayan ama yaşanma ihtimali yüksek olan geleceği görürler. Maat, zamanında Tan'ın öldüğünü gördü ve bunu önlemek için lan'ı yanına aldı.” 

“Evet?” dedi sorarcasına. Henüz konunun ne olduğunu anlamadığı için tepki vermiyordu ama az sonra neler olacağını merak ediyordum. 

“Benim gördüklerimse onlarınkinden daha farklı. Kara büyünün etkisi, diger büyülerden daha kuvvetli olduğu için direkt yaşanacak bir şeyi gördüm.” 

İşte, şimdi kaşları çatılmaya başlamıştı. Ellerini birbirine sürttüğünde çıkan sese, “Ne gördün?” sorusu karıştığında derin bir nefes aldım. Söylemek kolay değildi ama yine de tek nefeste, “Savaşta Simge'nin öldüğünü,” diyebildim. 

Stresten salladığı bacağının hareketi aniden kesilirken yüz ifadesi de aynı şekilde dondu kaldı. Çatallaşmış bir sesle, “Ne, Simge mi?” diye fısıldadı. 

“Evet. Neftis'le olan savaşta Neftis, Simge'yi öldürüyordu,” dediğimde birkaç defa gözlerini kırpıştırdı. Düşünüyordu ve o bunu yaparken araya girmedim. Söylediklerimi kendi kafasında toparlayabilmesi için ona biraz zaman tanıdım. Dakikalar gibi gelen saniyelerin sonunda kafasının karıştığını mimiklerinden anlayabiliyordum. 

Sakin bir sesle, “Ama ölmedi,” dediğinde olayları tam olarak kavrayamadıgını anladım. 

Başımı onaylarcasına sallarken asıl bundan sonrasının sıkıntı çıkaracağını bilerek söze girdim: “Çünkü ben kaderi değiştirdim. Simge'nin ölmesine göz yumamazdım, Aytun. Yazgı Havuzu'nda bir zamanlar İsis'in de kendini 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ölümden kurtarmak için kaderi değiştirdiğini öğrendim. Hemsur'la ve dolaylı olarak kaderle bir anlaşma yaparak kendi kaderini değiştirmiş.” 

Sakin kalmaya çalışarak yaptığım açıklamayla Aytun, benim aksime ani bir tepki vererek ayağa fırladı. Sesi yeri göğü inletecek kadar yüksek çıkarken, “Ayliz, sen ne dediğini duyuyor musun? Simge ölecek ne demek?” dedi. Yanakları öfkeden kızarırken belirginleşen damarları her nefes alışında hareket ediyordu. 
Ellerinin titrediğini fark ettiğimde dudağımın içini ısırdım. Ayağa kalkıp yanına giderken, “Artık ölmeyecek. Yani en azından Neftis yüzünden,” dedim. 


Titreyen ellerini tutmak için uzandığımda kendini geri çekti. Aytun güçsüzlükten nefret ederdi. Kendini zayıf gösterecek hiçbir harekete tahammülü yoktu. Duygularını dışa vurma olayını ne kadar aşarsa aşsın, kendini kötü hissettiğini göstermekten uzak duruyordu ve çaresizlik, görülmesinden en çok korktuğu duygusuydu. Üzerine gitmemek için bir daha elini tutmaya yeltenmedim ve o da titrediğini gizlemek için ellerini saçının ince tellerinin arasından geçirdi. Simge, onun için çok önemliydi ve sadece onun öleceğini düşünmesi bile Aytun'u saniyeler içinde mahvetmeye yetmişti. 

Yerinde duramıyordu. Sürekli bir o yana bir bu yana hareket ediyordu. “Anlaşma dedin. Ne anlaşması yapmış İsis?” 

“Azap dünyasına gittikten sonra oğlunu doğurmuş. Horus'u. Ve bir daha onu hiç görmemiş.” 

“Neden?” 


“Kaderi değiştirmenin bir bedeli var çünkü. Ölüm ve doğum, kaderin deişmesinde en zorlayıcı iki şey ve bunların karşılığında kadere sunulan şey de bir o kadar ağır oluyor. İsis kaderini değiştirdi ve sonucunda oğlunu hiç göremedi.” 

Birden durdu ve göz bebekleri korkuyla irileşti. “Ayliz, sen kaderi değiştirdiysen...” derken devamını getiremeyerek sustu. Anlamıştı. 

“Bir bedeli var,” dedim ağzımın içindeki kötü tadı görmezden gelerek. Midem kasılıyordu, bulanıyordu. İçimdeki her şeyi dışarı çıkarma isteğiyle savaşırken, “Simge'nin düğünündeyken birden kader beni yanına aldı. Bedenim hâlâ düğün alanındaydı ama bir anlığına ruhum onun yanına gitti ve bana ne istediğini söyledi. Kaderi değiştirmemin karşılığında benden yer altı dünyasına gitmemi ve cehennemi yönetmemi istiyor,” dedi. 

Henüz Simge'yle ilgili öğrendiklerini kaldıramamışken asıl bombayı patlatmamdan mütevellit, “Ne? Tanrılar aşkına, Ayliz sen ne diyorsun?” diye bağırdı yeniden. 

Yüksek sesi yüzümü buruşturmama sebep olduğunda, “Başka bir şey istemesini, bunu yapamayacağımı söyledim ama beni dinlemedi. Anlaşmanın sonucu olarak bu bedeli ödemek zorunda olduğumu söylüyor,” dedim. Beklentiyle gözlerine bakarken onun bir çözüm bulabilmesi için dua ettim. Çünkü ben düşünüp dursam da bir sonuca varamıyordum. 
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“Bana bunu niye şimdi söylüyorsun? En başta söyleseydin belki bedeli seçebilirdik.” 

“Hatırlamıyordum ki,” dedim çaresizce. Sesim de en az zihnimdeki düşünceler kadar karmaşıktı. “O gün kaderi değiştirdiğimde bana her şeyi unutturmuş. Bildiklerimin davranışlarımı etkilememesi ve kaderin değişmemesi için hatırlamamı istememiş.” 

“Sana bir bedeli olduğunu söyledi, değil mi?” 


Sorusu beni duraksattı. Ne yani, şimdi de Simge'yi kurtardığım için azarlanacak mıydım? İyimser olmaya özen gösteren iç sesim, “Sadece senin için endişeleniyor,” dedi. Dikkatle Aytun'a baktığımda amacının kızmaktan çok olayı anlamak olduğunu anladım. 


“Söyledi ama böyle bir şey beklemiyordum. Hoş, söylese bile o an ne yapardım, bilmiyorum,” dedim kararsız kalarak. O an bana ne derse desin, Simge'yi 


kurtarırdım. 
“Benim aklım almıyor. Benim artık hiçbir şeyi aklım almıyor.” 


“Simge'yi dert etme. Ölüm, dün kaderinden tamamen silinmiş. Kendine yeni bir hayat kurdu.” 


Damarları gerildi, “Peki ya sen?” dedi acı çekercesine. “Senin hayatın ne olacak? Simge'yi kurtardın ama sonucunda Darius'a mı gideceksin?” 


Benim hayaum... Kendi hayatım, karşılaştığım onca ölüm tehlikesinden sonra benim için hâlâ önemini koruyor muydu, emin değildim. Geleceğimi göremediğim gibi bir adım sonramı bile göremeyecek hâle düşmüştüm. Eskiden planlar yapar, hayaller kurardım. Şimdiyse onları dahi yapmıyordum. 
Hayal kurmayı unutturmuştu yaşadığım her şey bana. Binbir hevesle dizdiğim hayaller en alttan sarsılarak yıkılırken bir daha gerçekleşmeyecek düşlere kapılmamaya yemin etmiş gibiydim. Zaten olmayacak bir şeyi düşünmek yalnızca vakit kaybı gibi geliyordu artık. Bir zamanlar yalnızca hayallerde karşılaşabileceğim bu dünya, bana hayal kurmayı unutturmuştu. 


Onun karşısında tepkisiz kalmayı amaçlamıştım ama daha fazla rol yapamayacaktım. Pasif mimiklerimi koruyamayarak paramparça ettiğimde, “Bilmiyorum,” dedim. Sesim çıkmamıştı bile. 

İnatla gözlerimin derinliklerine bakarken umutsuzluğum ona da bulaşmışu. Yüzümüzdeki acı çeken ifade, birbirine benzeyen iki yansımadan ibaretti sanki. “Her şeyi, herkesi sen kurtaramazsın, Ayliz. Bunların sorumluluğunu alması gereken sen değilsin.” 


Alaycı tebessümümün ardından ellerimi yana açtım ve yorgunca omuz silktim. Haklıydı, her şeyin sorumluluğunu alacak kişi ben değildim ama ortada sahip çıkacak başka kimse olmadığından mecbur kalıyordum. 

“Ne yapsaydım, Aytun? Benim yüzümden çıkan bir savaşta Simge'nin ölmesine göz mü yumsaydım? Sorumluluklarımın farkındayım. Neleri yapmam gerektiğini biliyorum. Buraya gelmeseydim, Neftis'in karşısına dikilip tahtını 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almaya çalışmasaydım hiç kimse bunları yaşamayacaktı. Ne Apep kıyameti getirecekti ne de Seth tahta geçme hayallerine bu kadar yaklaşmış olacaktı. Her şeyin sorumlusu benim.” 

Herkesin bildiği fakat dile getirmediği gerçeklerle yüzleşme zamanı gelmişti. Aytun duyduklarını reddedercesine başını salladı. Güven veren bir sesle, “Saçmalama. Neftis'in döneminde insanların çok mutlu olduğunu mu sanıyorsun? Sen onlara değişim umudu verdin,” dedi. 

Evet, onlara umut vermiştim ama o umudun hemen ardından yeni bir kötüyle karşı karşıya kalmalarına sebep olmuştum. 

“Ama aynı zamanda ölüm korkusuyla yaşıyorlar.” 

“Sana güveniyorlar. Apep'i öldüreceğini ve her şeyi düzene sokacağını biliyorlar.” 

Kuruyan dudaklarımı ıslatırken, “Bazen keşke hiç gelmeseydim diyorum,” dedim. “O zaman kendi düzeninizde devam ederdiniz.” 

Aytun kabullenmeyerek kaşlarını çattı. Koruduğu mesafesini aşarak yanıma yaklaştı ve başını eğdi. “Gelmeseydin ben ne olurdum, sarışın?” 

Titreyen dudaklarımı sıkıca birbirine bastırdım. “Belki daha mutlu olurdun.” 

“Sensiz mi?” dedi alayla. Bunun mümkün olmadığını söylüyordu. “Ben gi ne olduğunu sen hayatıma girince öğrendim. Sen gelmeseydin ben 

adam olmazdım. Beni ne kadar değiştirdiğini görmüyor musun?” 

“Tek gördüğüm, herkesin hayatını mahvettiğim. Belki de kader, beni bu yüzden uzaklaştırmak istiyor. Etrafımdakilere kötülükten başka bir şey vermediğim için.” 

“İyice saçmalamaya başladın. Kaderin isteğinden kaçmanın bir yolu olmak zorunda.” 

“Olmayabilir,” dediğimde neden dercesine baktı. “Dün hemen o anda yer altı dünyasına gitmemi istedi ama ben Apep'i bahane ederek zaman kazandım.” 

“Kaderle yeni bir anlaşma yapsak?” diye yeni bir fikir attı ortaya. Ona bunun da mümkün olmadığını söylemek üzereyken odanın kapısı tıklatıldı. Konuşmamıza ara vererek, “Gel,” dediğimde Keliga başını içeri uzattı. 

“Tanrıçam, Tanrı Thoth ve Tanrı Anhur geldi.” 

“Gelsinler,” dedim ve Aytun'dan bir adım uzaklaştım. Keliga gözden kaybolduğunda içeri giren iki tanrının suratı sirke satıyordu. Odanın ortasına doğru ilerleyen Thoth, “Sesiniz dışarı kadar geliyor, kraliçe. Neler oluyor?” dedi ikimizi de süzerken. Bilgiç tavrıyla olan biteni çözmek ister gibi dikkatli bakıyordu. 

Gözleri üzerimde fazla oyalandığında rahatsız olarak, “Bir şey yok. Siz neden geldiniz? Bir şey mi oldu?” dedim. Bu asık suratlarının sebebinin önemli olmamasını umdum. 
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Thoth, Anhur'a yandan anlamlı bir bakış attı. “Hayır. Sadece kara büyünle ilgili konuşmak istiyordum,” derken bakışmalarının manasını çözememiştim. 
“Sizin neyiniz var? Kaderle ne anlaşması yapmayı planlıyorsunuz?” diyerek her şeyi duyduğunu belirttiğinde Aytun'la göz göze geldik. Sessizce, bakışlarımla sence anlatmalı mıyım sorusuna kırpıştırdığı kirpikleriyle cevap vermişti. 

Aytun'dan aldığım onayla aynı şeyleri bir kez daha tekrarlamak zor olsa da, “Savaştan önce rüyamda Aytun'un kardeşi Simge'nin öldüğünü gördüm. Bu sadece bir rüya değil, gelecekten bir kesitti. Ne yapacağımı bilemedim ve sonra kaderi değiştirmeye karar verdim,” dedim. 

Her ikisi de tam da beklediğim tepkiyi verirken suratlarına yerleşen şaşkınlık hiç yabancı değildi. Thoth hayretle, “Kaderi mi değiştirdin?” dediğinde Anhur reddederek, “Bu mümkün değil,” dedi. Sert hatlı suratı kendinden 


eminken seve seve onun egosunu yıktım. 


“Açıkçası pek zor olmadı,” dedim iğneleyerek. “Daha önce İsis de aynısını yapmış ve bu sayede Simge'yi kurtarabileceğimi düşündüm. Kaderini değiştirdim ve bana bir bedeli olacağını söyledi.” 

Thoth dudağını büzetken, “Sanırım o bedeli öğrendin, kraliçe. Birini ölümden kurtarmak büyük sonuçlar getirir,” dedi. Anhur ona dönerken duyduklarının gerçekten doğru olduğuna inanamıyor gibiydi. Demek ki kader değiştirme, onun bile bilmediği kadar gizli bir şeydi. 

Aferin Ayliz, yine gidip en absürt şeyi bulmuşsun. 

“Kader, yer altı dünyasının ve Darius'un bir yöneticiye ihtiyacı olduğunu söyledi.” 

“O talihli kişi sen miymişsin?” 

“Evet. Hemen gitmemi istedi ama Apep'i bahane ederek biraz zaman kazandım. O zamana kadar bir yolunu bulmak zorundayım.” 

Thoth düşünceli bir ifadeyle çenesini sıvazladı. Bu esnada sessiz kalsa da bu çok kısa sürdü. “Bunun bir yolu olduğundan şüpheliyim, kraliçe. Kaderi değiştirmek, Ra'nın özellikle yasakladığı şeylerden biriydi. Hemsut'u bu konuda uzun uzadıya tembihlediğini çok iyi hatırlıyorum.” 

Anhur benim adıma üzüldüğünü, acıyan bakışlarıyla belli ederken yerime hayıflanarak, “Keşke yapmasaydın,” dedi. 

“Yapmasaydım da Simge ölse miydi?” 

“Böyle yaparak kendini zora soktun,” dediğinde çıkışmamak için kendimi zor tuttum. Onun için bir insanın hayatı bu kadar değersizdi işte. Gerçi onu yargılamak bana düşmezdi. O bir tanrı olarak yaratılmıştı. Kendini insanlardan üstün görmesi çok normaldi. Benim birileri için kendimi feda etmem insanlığıma yaraşır bir hamleydi. Sakinliğimi koruyarak, “Simge'nin ölmesine göz yumamazdım,” dedim. 
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Anhur da benim onlardan farklı olduğumu anlamış gibi gergin suratını gevşetti. İnsani yanımı kaybetmemiştim ve kaybetmek de istemiyordum. Bu yüzden saygıyla, “Neyse, olan olmuş zaten. Zaman kazanman iyi. Bir yolunu buluruz,” dedi. 

Gözlerimi ondan alarak yeniden Thoth'a döndüm. “Bir yolu var mı sence?” 
diye sorduğumda ne kadar çaresiz olduğumu dışarı yansıtmak istemiyordum ıma bu durumda dışarıya her şey yolunda mesajı verecek kadar da iyi hissetmiyordum. İtiraf etmek gerekirse deli gibi korkuyordum çünkü şu an önümdeki tüm yollar kapalıymış gibi hissediyordum. Apep kazanırsa ölecektim. Apep kaybederse yer altı dünyasına hapsolacaktım. Önümde sadece iki seçenek vardı ve her iki senaryoda da zarar görüyordum. Üçüncü bir yol bulmam şarttı. Aksi hâlde olaylar benim için iyi sonuçlanmayacaktı. 

“Bilmiyorum. Kaderle anlaşma yapmayı deneyebiliriz,” diye önerdiğinde ümitsizce iç geçirdim. Herkesin aklına ilk olarak yeni bir anlaşma geliyordu ama kader, bunun mümkün olmadığını söylemişti. 

“Şansımı denedim ama pek etkisi olacağını zannetmiyorum. Kesin bir şekilde bu bedelden kaçamayacağımı söyledi.” 

Dudakları ince bir çizgi hâlini alırken, “Kaderle nasıl konuşacağını biliyor musun?” diye sordu. 

“Sanırım Yazgı Havuzu'ndan iletişim kuruyor benimle. Aklında bir şey mi var?” 

“Kaderle konuşmadan kesin bir şey diyemem. Bedeli değiştirmeye niyeti var mı, yok mu; önce onu öğrenmeliyiz.” 

“Apep ortadan kalkana kadar zamanım var,” dediğimde yeni aklına gelmiş gibi, “Sahi bedeli ileri atmayı nasıl başardın?” dedi. 

“Apep başarılı olursa yönetilecek bir yer altı dünyası kalmayacağını söyledim. Tabii, Apep'i yenebilecek kişinin ben olduğumu da...” dedikten sonra sustum ve Thoth söylemediğim bir şey olduğunu anladı. 

“Ve?” 
ledim 

Gözlerimi Thoth'tan ayırmıyordum ama hem Aytun'un hem de Anhur'un şaşkın bakışlarını üzerimde hissediyordum. Onlara, özellikle Aytun'a bakacak cesareti kendimde bulamadığımdan bakışlarını görmezden geldim. Öfkeyle kasılan çenesini göz ucuyla gördüğümde yutkundum. Pekâlâ, bu ara Aytun'un sınırlarını çok zorluyordum ve patlaması çok yakındı. Onun kara büyüye olan bakış açısı en başından beri aynıydı. Kullandığımı ilk öğrendiği andan itibaren karşı çıkarken tek tesellisi benim de kurtulmak istememdi. İçinin bu yüzden rahat olduğunu biliyordum ama şimdi ona geceleri uykusunu kaçıracak bir sebep vermiştim. 


ep'i yenemeyeceğimi söylediğinde ona kara büyümü kullanacağımı söy- 
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“Nasıl yani?” diyerek diğerlerinden önce davrandığında ona bakmadan yanıt verdim. 

“Kara büyü olmadan Apep'i durduramam. Ra, Neftis'i yenmem için bile kara büyüye ihtiyacım olduğunu düşünüyordu. Şimdi ondan katbekar daha güçlü birini öldürmek istiyorsam yine kara büyüye ihtiyacım olacak.” 

Dimitri'yle konuşmamızdan sonra düşünmüştüm. Kara büyüyü, Neftis'i, Ra'yı... Ra sırf Neftis'i yenmem için bana kara büyüyü vermişti. Apep, onun birkaç büyük bedeniydi ve kazanmam gereken bir zafer varsa onu kullanmak zorundaydım. 

“Yani kara büyüyü senden almamızı istemiyorsun, doğru mu anlıyorum?” 
derken odaya ilk girdiklerinde olduğu gibi yeniden Anhur'la bakıştılar. 

“Hayır, istemiyorum.” 

Aytun, “Ama...” diye söze başladığında ona baktım. 

“Aması yok, Aytun. Annen sayesinde aldığım güçler beni sizden daha güçlü yapu, evet ama Apep'le bir savaşa girmek için yeterli değil. Apep'in gücünün sınırı yokken sırf kara büyüyü kullanmak istemiyorum diye koskoca evreni tehlikeye atacak değilim.” 

“Elbette tehlikeye atmamalısın ama kara büyünün bazı sorunlar yarattığı da ortada.” 

Anhur'un imalı cümlesinin nereye vardığını anlamayarak, “Sorun derken? 
Ne sorun oldu?” diye sordum. 

“Geçen gün güçlerini bağladığın tanrılardan bahsediyorum. Sonuçta onlar tanrılar ve bu muameleyi hak etmediler.” 

“Yetişmeseydik Maat'a neler yapacaklarının farkında mısın, Anhur? Ulu Tanrıçanın tapınağını basıp onu yaraladılar. Aynısını Ra'ya yapsalar sonları ne olurdu sence?” 

Soruma hiç düşünmeden, tam da beklediğim cevabı verdi: “Ölüm.” 

İmayla kaldırdığım tek kaşım, “Öyleyse ölmedikleri için şükretmeliler,” dedim. Ne yani, şimdi de onları cezalandırdığım için mi suçlu olmuştum? Thoth sessiz kaldığında ona baktım. Anhur gibi tepki vermiyordu ama gözlerinden onun da aynı düşüncede olduğunu anladım. Anladığımı fark ettiğinde gözlerini kaçırması da bunun ispatıydı zaten. 

“Yine de bir tanrının güçlerini almak küçük düşürücü. Zindana kapatmanı anlayabiliyorum. Yapılması gereken zaten buydu. Bir daha aynı taşkınlığı yapmamaları için kilit altında olmaları gerekiyordu ama güçlerini almak fazla oldu. Hem senin için de iyi olmadı bu.” 

“Benim için mi? Beni etkileyen ne varmış durumlarında?” 

“Tanrıların gücünü aldığını öğrenen halk konuşmaya başladı. Suçları her ne olursa olsun, verdiğin cezanın ağır olduğunu düşünüyorlar. Taptıkları tanrılar artık basit birer büyücüden farksız. Güçleri olmayan tanrılara tapmanın 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doğru olmadığını söylüyorlar. Dualarının artık karşılıksız kalacaklarını düşünüyorlar ve bu inançlarını da etkiledi.” 


Thoth suskunluğunu daha fazla devam ettirmeyerek Anhur'a destek çıktı. 
“Bir tanrının güçlerinin alınmasıyla sadece onların değerini değil; bizimkini de düşürdün. İlahlaştırdıkları kişilerin kendilerinden farksız olmadıklarını düşünmeye başladılar ve bize dua etmeyi bırakanlar oldu.” 


Sinirlenmeye başladığımı hissederken ikisinin de odaya girdiklerinden beri neyin bakışmasını yaşadıklarını şimdi anlamıştım. Olayın yaşandığı gün Ayrun'la Seth'in piramidinden döndüğümüzde saldırı haberini almıştık. Diğerleriyle aynı anda Maat'ın tapınağına gittiğimizde karşılaştığımız manzara onları pek etkilememiş olabilirdi ama ben onlar kadar duygusuz olamıyordum ne yazık ki. Tapınağın kapısını yıkmak için var gücüyle saldıran tanrıları korkuyla seyreden halkı onların gözü görmemiş olabilirdi ama ben her şeyi görmüştüm. 
İçeride, taptıkları tanrılar tarafından saldırıya uğrayan insanların çığlıklarına onlar kulak ukamışlardı ama ben yapmamıştım. Hiçbir zaman Ra'ya saygısızlık yapmayı akıllarından geçirmeyen tanrılar, onun yerine seçtiği vârisini umursamıyordu bile. Onları durdurmak için konuşmaya çalışmalarıyla elbette sonuç alamamışlardı ve o noktadan sonra ben olaya el atmıştım. 


“Yeryüzünde onların büyülerine karşı dayanıklı olan bir tane bile zindan bulunmuyor. Zamanında Osiris ve Ra, bazı asi tanrıları Duar'a göndermiş olabilirler ama içimizden kimse bunu nasıl yaptıklarını bilmiyor, değil mi?” diye sorduğumda ikisi de hiçbir şey demedi. “Bilinmeyen bir şeyi yapamayacağımıza göre onları burada tutmak zorundaydım. Hâlâ güçlerine sahip olsalardı zindandan kurtulmaları saniyeler sürmezdi ve oradan kurtulduklarında hepimize daha büyük kin besleyeceklerdi.” 


Haklılığımı fark ettikleri zaman geri adım atmaları gereken yerde Anhur egosuna yenilerek diretti. Sanırım hiçbir zaman haksız çıkmayı kaldıramıyordu. 


“Evet ama bu itibarımızı zedeledi. Hathor'ın ölümünden dolayı çok öfkelilerdi ve ölümünün suçlusu olarak Maar'ı gördükleri için onu hedef aldılar. 
Belki düşüncelerini değiştirebilirdik.” 

Ilımlı yaklaşmaya, orta yolu bulmaya çalışıyordum ama karşımdakiler, benimle aynı fikirde değillerdi. “Asırlardır onlarla yan yana olan sizlersiniz. Kardeşlerinizin ne kadar sabit fikirli olduğunu anlayamadınız mı? En basitinden Mehen, onu ilk gördüğüm günden beri her şeye kulp buluyor. Her yaptığımız, her hareketimiz gözüne batıyor. Apep'in gelmesi onun davranışlarını değiştirir sanmıştım ama o daha baskıcı olmaya başladı. Zor kararlar almamız gereken bir dönemdeyiz ve düşmanlarımızla uğraştığımız yetmezmiş gibi bir de yanı başımızdakilerle uğraşırsak hiçbir şey yapamadan zamanımızı doldururuz. Ben kara büyüyü kullanmaya hiç meraklı değilim, inanın. Her dakika zihnimde onun seslerini duymak pek tercih edeceğim bir durum değil ama Apep'i durdurmak için kullanmak zorunda olduğumu biliyorum. Bana fedakârlıktan söz 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ediyordunuz. Ben gereken fedakârlığı yaptım. Ama ben kendimden bu kadar ödün verip çabalarken bir başkası yaptıklarımı yıkmaya niyetlenirse ona iyi yaklaşmamı beklemeyin.” 

Thoth bu tartışmayı mantık çerçevesinde devam ettiremeyeceğini anlamış olacak ki alttan alarak, “Amacımız bu değil, kraliçe. Bizi yanlış anlamanı istemeyiz. Sadece halkın tavrını ve bizim düşüncemizi söylemek istedik. Zaten son karar Ulu Tanrıçanın ve zannedersem ondan da olumsuz bir dönüş almadın,” dedi. 

“Hayır. Maat'la bu konu hakkında konuşmadık ama kararımdan rahatsız olsaydı bildirirdi diye tahmin ediyorum.” 

“Neyse, bu konuyu kapatalım,” dediğinde Anhur'a da aynısını yapması için bir göz hareketi yaptı. Anhur da geri adım atarak başını salladı. Onların uzatmadığı bir konuyu ben de devam ettirmeyecektim. Aytun tüm bu süreçte sessiz kaldığında aklından neler geçtiğini tahmin etmek zor değildi. Sanırım benimle aynı fikirde olmadığını sessizliğiyle gösteriyordu. Yalnız kaldığımız ilk anda bu konu hakkında taruşacağımızı bildiğimden üzerine gitmedim. Başkalarının yanında onunla gerilmek son isteğim bile olamazdı. 

“Az önce kara büyünün seninle konuştuğunu söyledin ya, tam olarak neler dediğini hatırlıyor musun?” 

“Hayır tabii ki. İlk günden beri neler söylediğini hatırlamam mümkün degil” 

Thoth umduğunu bulamayarak başını yere eğdi. Yine de umudunu kaybetmeden, “İlk günden değil ama mesela Apep geldiğinden beri- neler söylediğini hatırlarsın belki,” diyerek şansını denedi. 

Başımı olumsuz anlamda salladığımda Aytun, “Kara büyünün ne söylediği neden önemli ki?” diye sordu. 

“Daha önce kara büyünün kehanet habercisi olduğunu İsis'te gözlemlemiştim, lider. Kraliçeye de bir şeyler anlatmaya çalışıyor olabilir. Keşke hatırlayabilseydin.” 

Aytun doğrudan bana bakarken, “Hafıza tazelemek için bir büyü biliyorum,” dedi. Çenemi kaldırırken onun büyü yazmadaki ustalığını hatırlayarak, “Olur,” dedim. 

Thoth, “Senin büyülerin insanlar üzerinde etkilidir, lider. Tanrıçaya etki ermez,” dediğinde Aytun gülümsedi. 

“Hayır, eder. Bir keresinde Neftis'in unuttuğu bazı şeyler için bu büyüyü kullanmıştık ve işe yaramıştı.” 

“Mecalnisti büyüsünü mü kullandın?” dedi hayretle kaşlarını kaldırırken. 


“Evet.” 
“O büyünün Neftis'te etki göstermesi imkânsız.” 
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“Büyüyü bildiğiniz gibi yapmadım,” dediğinde bu defa araya girdim ve daha anlaşılır bir biçimde açıkladım: 

“Aytun, büyüleri kendince değiştiriyor ve aslında daha farklı büyüler elde ediyor. Belki de bu yüzden işe yaramıştır.” 

Anhur beğeniyle başını sallarken, “Büyü değiştirmek oldukça risklidir, lider,” dedi. “İlk büyücülerden beri pek çok kişi bunu denedi ama başarılı olanların sayısı bir elin parmağını geçmedi.” 

Aytun savaş tanrısının övgüsünü egoyla karşılayarak, “Doğrudur, tanrım ama henüz işe yaramayan hiçbir büyüm olmadı,” dedi. Gülümsememi gizlemek için dudağımı ısırdım ama içten içe çok gülmüştüm. İyi olduğu bir konuda asla alçak gönüllülük göstermezdi. 

“Büyük meziyet. Savaş alanındaki hünerlerine şahit olmuştum ama aynı zamanda iyi bir büyücü olduğundan haberim yoktu.” 

Thoth, “Lider, Osiris'in savaş niteliklerinin yanında İsis'in büyü gücünü de taşıyor olmalı,” diyerek tespitte bulunduğunda Anhur bu bilgiyi unutmuş gibi şaşırdı. “Sen de o soydansın, değil mi?” diyerek şimdi hatırladığında gözlerindeki hoşnut ifade yerli yerinde duruyordu. Aytun kendini herkese kanıtlıyordu. Her ne kadar ego yapması beni güldürse de kendini tanıması, potansiyelini bilmesi güzeldi. Hem savaş meydanında hem de büyüleriyle kendini kanıtlarken ona hayran kalmamak elde değildi. 

“Evet ama anne tarafımdan.” 

“Lider, o büyüyü şimdi yapabilir misin?” 

Aytun başını sallarken, “Yaparım,” dedi. Thoth, “Kraliçe, eğer iznin varsa sana unuttuğun kelimeleri hatırlatalım. Böylelikle işimize yarar şeyler bulabiliriz belki,” diyerek zaman kaybetmek istemediğini belirttiğinde omuz Ai Eğer işimize yarayacaksa erken davranmak fayda sağlardı. 

“Tabii.” 

“Önden buyur, lider.” 

Thoth ve Aytun birlikte odadan çıkarkeğ” 
ran baktım. Aytun'un böyle güçlü olması e 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diye yorum yaptı. 


Anhur gözlerini üzerimde gezdirirken , e yorur röha dönerek. Yü- 


Neyden bahsettiğini anlamadığımda, “AnlaN zünde hafif bir gülümseme vardı. AN 
“Liderle aranızdaki bağı diyorum,” dedi başıyla'onun çıktığı kapıyı işaret ederek. “Ona çok âşık olmalısın. Aksi hâlde bunca zorluğa katlanmazdın.” 
Usulca, “Öyle. En basitinden Aytun olmasaydı bu dünyaya yeniden gelmezdim. Yaptığım çoğu şeyi aşk adına yaptım,” dedim. 


A 


Geçmişi gözden geçirdiğimde bu konudaki fikrimin ne kadar değiştiğine şaşırdım. Eskiden olsa aşk duygusunu gereksiz bulur, kendimi birine o kadar derin hisler besleyemeyecek kadar duygusuz olarak tanımlardım. 
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Çevremdekilerin aşkı için yaptığı basit şeyleri bile saçma bulur, onları yargılardım. Şimdiyse dönüştüğüm bu yeni Ayliz ise aşkı merkezine almış, bu uğurda nice şeye göğüs germişti. Fedakârlık mı? Âlâsını yapmıştım. Çaba mı? Aylarca onun ruhunu geri getirebilmek için uğraşmıştım. Büyük konuşmuştum. Kal bimde filizlenecek duyguları hafife almıştım. Bir zamanlar varlığını küçümsediğim ve asla inanmam dediğim aşkın şimdi bana sunacağı basit bir kırıntı için tüm dünyamı feda etmeye razıydım. Aytun'un hayatı mı, senin hayatın mı, diye sorulsa cevabım belliydi. Bu, kendi hayatımı hor gördüğümden değil, onun hayatını kendiminkinden çok önemsememden kaynaklanıyordu. 

Anhur merakla, “Pişman mısın peki?” diye sordu. 

“Değilim,” dedim gülümsemem büyürken. “Tanrılara şükürler olsun ki Aytun beni pişman edecek bir adam değil. Bu yüzden yaptıklarımın arkasındayım.” 

“Çok şey yaptın gerçekten de. Asırlık düzeni değiştirdin ve şimdi de dünyayı kurtaracaksın,” dedi övgüyle. Sanki az önce gerilen biz değilmişiz gibi yep- yeni bir konu açmıştı. 

“Başarılı olabilirsem tabii. Düzeni yıktım ama onu idare etmeye fırsatım olmadı henüz.” 

“Bu beladan kurtulursak fırsatın olacağına eminim. O zaman herkese nasıl bir kraliçe olduğunu göstereceksin.” 

“Umarım bir gün kötü anılmam.” 

“Bunu kararların ve yaptıkların belirleyecek ama ne olursa olsun, insanlar seni hep Apep'i yenen kişi olmanla anacak. İtibar önemli. İnsanlardan katbekar üstünüz. Onların aklının alamayacağı, hayal edemeyeceği şeyleri bir parmak şıklarmayla halledebiliyoruz. Varoluşlarının sebebi bize itaat etmek, dualarıyla yüceltmek ama onların gözünden nasıl görüldüğümüz çok mühim. Onlar bizi var ettikçe biz varız. Mesela senin diğer tanrıların gücünü bağlamanı bu yüzden tasvip etmiyorum. Güçlerini aldığın zaman onların itibarını zedeledin ve bu yüzden inançlı insanlardan oldular. Dua edilmedikçe, insanlar tarafından isimleri anılmadıkça güçsüzleşöcekler. Güçsüzleştikçe de var oluşlarının bir anlamı kalmayacak.” 

Anhur'un sözleri bu defa kendimi kötü hissettirdiğinde onun da haklı olduğu noktalar olduğunu şimdi anlamıştım. “Ben olaya bu yönden bakmamışum,” dedim durgunlaşarak. “Söylediklerinde haklı olabilirsin ama şu durumda onları başka nasıl durdurabilirim, bilmiyorum. Her şey yoluna girerse yeniden güçlerini alıp eski günlerine dönerler.” 

İkna etme çabamı, “Dönemezler,” diye görmezden geldiğinde, “Neden?” 
diye sordum. 

“İnsanların inancını sorgulatular çünkü. Kaybedilen saygınlıklarını kazansalar bile hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Öyle bakma, kendimden bildiğim için söylüyorum.” 
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Ona nasıl baktığımı bilmiyordum ama “Kendinden neyi biliyorsun?” dedim. 

Anhur ayakta durmaktan sıkılmış olacak ki koltuğa geçti. Yayılarak oturduğunda tepesinde dikilmemek için karşısına geçtim. Bir kolunu geriye atarken, “Benim dünyadan çıkıp yeniden Gökyüzü Evi'ne dönmem, diğerleri gibi Neftis tarafından sindirilip kaçmamla gerçekleşmedi,” dedi. 

Kaşlarım çatıldığında ruhsuzca güldü. 


“Ben savaş tanrısıyım, Ayliz. Onurum, şerefim, kılıcım için yaşarım. 
Neftis'in tehditlerine, yıldırma çabasına boyun eğmedim. Herkes gitti ve ben burada kalıp direndim. Ta ki gururum zedelenene kadar.” 

“Neftis mi yaptı bunu? Nasıl?” 


“Savaş tanrısının düşeceği en kötü konum nedir sence?” diye sorduğunda birkaç saniye düşündüm. Anhur kazanma hırsına sahipti. Kaybetmek onun fıtratında yoktu ve bir savaşı kaybetmek, başına gelecek en kötü senaryoydu muhtemelen. 

“Yenilmek mi?” 


Neşeden bihaber gülümserken onayladı. “Hem de binlerce insanın önün- 


de.” 


Merakla oturuşumu dikleştirdim. Anhur yenilecek biri değildi. Onu savaş anında görmüştüm. Bugüne kadar gördüğüm en usta savaşçıydı ve birinin, özellikle Neftis'in onu yeneceğine inanmak oldukça güçtü. Neftis'in kılıç kullanmada iyi olmadığını duyduğumu çok net hatırlıyordum. Savaş tanrısını nasıl yenebilirdi ki? 

“Nasıl oldu bu? Kara büyüyle mi?” dedim aklıma gelen ilk seçenekle. 
Neftis'in övünülecek tek yanı kara büyüyü ustaca kullanmasıydı. Övüneceği başka bir yanı yoktu. 

“Hayır. Neftis beni büyüyle gönderemeyeceğini çok iyi biliyordu. Beni de upkı diğerleri gibi sindirmek istiyorsa daha büyük oynamalıydı. Beni en zayıf yerimden vurmalıydı. Hiçbir zaman yaptıklarını savunmadım ama onun kadar zeki bir kadın hiç görmedim ben. Genelde Seth kıvrak zekâsıyla övünürdü ama Neftis'inki bir başkaydı.” , 

Anhur'a ciddi misin der gibi baktım ve Neftis’i övecek bir şey bulmasına şaşırdım. “Aklı sadece kötülüğe çalışıyordu.” 

“Karşısındakini çok iyi tanırdı. İyi bir gözlemciydi ve hep bu yüzden kazandı. Sana kadar...” 

“Beni tanımıyordu.” 

“Seni ne kadar tanıdı, ne kadar gördü, bilemem ama sanırım Osiris'i geri getirme hayalleri yüzünden dikkati dağınıktı. Senin kim olduğunu anlamadığı gibi düşmanı olduğunda da seni tanımadı. Zayıf noktanı, zaafını, gücünü, düşüncelerini bilmediği için sana ulaşamadı. Senin kim olduğunu bilmediği için 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zarar verecek kadar yaklaşamadı. Oysa benziyordunuz.” Yüz hatlarım anında sertleştiğinde Anhur ellerini havaya kaldırdı. “Bana öyle bakma, tanrıça. Sana ve Neftis'e baktığımda aynı kadını görüyorum. Atan İsis olabilir ama ona daha çok benziyorsun.” 


Kaşlarım çatılırken bunları duymaktan hiç hoşlanmamıştım. “Neftis kadar iğrenç olduğumu mu ima ediyorsun?” 

“İğrenç demezdim. Sadece sebepleriniz ve hamleleriniz benziyor. Sen de zekisin. Bu kadar zeki olmasan hayatta kalamazdın.” 

“Zeki değil, şanslı diyelim.” 

“Senin dünyanda işler nasıl yürüyor, bilemem ama burada hayatta kalmak, hele ki tanrıların sofrasından sağ çıkmak için şans yeterli olmaz. Neftis şanslı olduğu için asırlarca ayakta durmadı. Zekâsını kullandığı için Mısır'ı yönetti.” 

Neftis'in övünülecek bir yanı yok, diyordum ama düşününce yerle yeksan ettiği o tanrılardan kurtulmanın ne kadar zor olduğunu tahmin bile edemiyordum. Onun hiçbir zaman tek bir düşmanı olmamıştı. İsis ve Osiris'le çıktığı bu yolda, kendi eliyle kendine bir sürü yeni düşman edinmişti ve hepsinden de kurtulmuştu. Ra bile asırlarca ona dokunmamıştı. Benim üzerimden Neftis'e karşı durduğunu göstermişti. Belki de o bile Neftis'ten korkuyordu. Sonuçta kendi yarattığı biri değildi. Kendi yarattığı tanrılar ona karşı çıkamazdı, çekinirlerdi ama Neftis ondan hiç tedirgin olmamıştı. Gerçi ölümüne Neftis'in sebep olduğu düşünülürse korkmakta haksız sayılmazdı. 

“Ben Neftis'e benzemek istemiyorum,” dedim bunun düşüncesinden bile iğrenerek. Başdüşmanıma benzetilmek, bana kendimi kötü hissettiriyordu. 
Neftis iyi biri değildi, hiçbir zaman güçlerini iyilik için kullanan bir tanrıça olmamıştı. Asırlarca herkesi sindirmiş, parmağında oynatmıştı. Etrafına korkudan ve kötülükten başka bir şey salmamış, acımasız kararlarıyla tüm insanlığın kaderiyle oynamıştı. Hiçbir zaman elindekilerle yetinmeyi bilmemiş, hep daha fazlasına göz dikmişti. Sonunda doyumsuzluğunun arşına ulaştığında da Apep'i evrenin başına musallat etmişti zaten. 


Anhur anlayışlı bir edayla gülümsedi. “Neftis'e benzemek kulağa kötü geliyor, farkındayım ama onun despotluğundan ve karalar bağlamış kalbinden söz etmiyorum. Benzerliklerinizden bahsederken kastettiklerim o değil. Neftis kötü biriydi ve hepimiz ondan kurtulmak için can atıyorduk ama bazı hamlelerine hayran olmamak da elde değil. Eğer onun bu hoşlanılası davranışlarını örnek alırsan iyi bir kraliçe olarak anılırsın işte. Neftis hırslanarak kendini daha kötü biri yapmak için uğraşmasaydı her şey çok farklı olurdu.” 

Bahsettiği benzerliği anladığımda içim bir nebze olsun rahatlamıştı. Benzerlik konusu bir kez daha alevlenmesin diye havada kalan başka bir konuya değindim. “Seni yenmeyi nasıl başardı?” 

Bu defa rahatsız olma sırası Anhur'a geçmişti ama olan biteni gerçekten merak ediyordum. Anhur'u yenmeyi nasıl başarmıştı? “İkimiz için bir düello 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düzenledi. O düelloda beni herkesin önünde mağlup etti. Savaş tanrısını yenen birinin çıkması ne kadar küçük düşürücüydü. Neftis kılıcımı alıp beni yere serdiğinde insanların gözündeki o ifade hiç aklımdan çıkmadı. Hâlâ dün gibi haarlıyorum ve ölene kadar da unutmayacağım,” derken gözleri uzağa daldı. 
Gölgeli bakışlarından o anı yeniden yaşadığını anlarken hissettiği utancı ben bile hissedebiliyordum. “Herkes gücümü sorguladı, kraliçe. Savaş tanrısının yenilgisi dilden dile yayıldı. Tüm dünyadan aylarca süren yolculuklarla tapınagıma insanlar geldi. Hepsi savaş tanrısının ne hâlde olduğunu merak ediyordu. 
Ben Neftis'ten kaçmadım, insanlardan kaçtım.” 

Şanı için yaşayan ve kudretiyle övünen bir tanrı için yaşadığı şeyin ne kadar küçük düşürücü olduğunu tahmin bile edemezdim. Anhur gerçekten onurlu bir tanrıydı. Diğerleri sırf Neftis'ten çekindikleri için dünyayı terk ettiklerinde o sonuna kadar direnmişti. Tabii, Neftis ondan da kurtulmanın bir yolunu bulmuştu, orası ayrıydı. 

“Çok üzgünüm, Anhur,” dedim tüm samimiyetimle. 

“Kaçmam çözüm olmadı tabii. Gökyüzü Evi'ne döndüğümde güçsüz düşmeye başladım. Çünkü kimse bana dua etmiyordu. Onların inançsızlığı beni hasta etti. Aylarca adım atmaya mecalim olmadı.” Konuşuyordu ama sanki o günleri hatırlatan her cümlesi, kalbine kıymıklarını batırıyordu. Geçmişinin en utanç verici anısı onda kapanmayacak yaralar açmıştı. Kendisiyle her övünüşün- de o günün siyah gölgelerini üzerinde gezdiriyordu. 

“Neftis'in seni yenmesi gücünü sorgulatmamalıydı. O gün neler yaptığım kendi gözlerimle gördüm ve savaş alanında gayet iyiydin.” 

Anhur bir an için sözlerime inanmadı ama sonrasında ne kadar ciddi oldugumu görünce yüz hatları gevşedi. 

“Övgülerin için minnettarım. Birkaç yüzyıl bu olay dillerde dolandı ama sonra unutuldu ve insanlar savaş tanrısını yeniden kabullendi.” 

Diğer dört tanrıya aynı olayın benzerini yaşattığım için üstüme çöken huzursuzlukla dişlerimi sıktım. Ben Neftis değildim. Onun Anhur'a yaptığı eziyeti diğerlerine yaşatmayacaktım. i 

“Sana söz veriyorum, bu olay bittiğinde diğerlerine gücünü yeniden vereceğim ve insanların onlara yeniden inanması için elimden geleni yapacağım.” 

Anhur başını tamam dercesine sallarken odanın kapısı açıldı ve Aytun ile Thoth girdiler. Ayaklanırken, “Tamam mı?” diye sordum. 


“Evet. Büyüyü bulduk ve karışımı hazırladık.” 

Thoth'un elindeki grimsi sıvıya bakarken, “Karışım mı? Ne yapacağım bunu, içecek miyim?” diye sordum. Küçük şişenin içindeki sıvı gözüme öyle kötü görünmüştü ki içme düşüncesi bile midemi bulandırmaya yetmişti. 

“Hayır, tanrıça. İçinde neler olduğunu bilsen bunu asla teklif etmezdin.” 

“Neler var?” 
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“Bence bilmek istemezsin. O yüzden boş ver. Karışımı başına süreceğiz, 


böylelikle hafızandaki pus kalkacak.” 


Thoth onay istercesine gözlerime baktığında başımı salladım. Yanıma gelip şişenin kapağını açtı. Saçlarımı geriye atıp alnımı açığa çıkardığımda şişedeki karışımı tenime sürdü. Tüm karışımı alnıma yedirdiğinde geri çekildi ve Aytun yanıma yaklaştı. Başparmaklarını şakaklarıma koyarak büyüye başladığında birden zihnimde onlarca kelime gezinmeye başladı. Başta karışık harflerden oluşan kelimeler büyünün sonunda anlam kazandığında Aytun, “Hatırlıyor musun?” diye sordu. 


“Evet.” 

Thoth çalışma masasından aldığı papirüs ve kalemle yanıma geldi. “Hemen söyle, not edeceğim.” 

“Uyan, kraliçe. 

Kalk ayağa. Dört karanlık seni çağırıyor. 

Dört karanlık seni bekliyor. 

Ateşe yaklaş. Suyu dinle. Havaya kapıl. Toprağa karış. 

Sen, sen misin, kraliçe? 

Aynadaki yansımana bak, sahtekâr. Gözlerin gerçeği haykırıyor. 

Kaosu yeniden başlar. 

Onu diriltmek için kurbanını ver. 

Korkak. Korkak. 

Saklan kuytuya. 

Işıktan kaç. 

Peşindeler. 

Yürümüyorlar, koşuyorlar. 

Hızlı kaç. 

Yılanı ara. Yılanı bul. Başını kopar. Kalbini sök. Kalbini ye. Kanını iç. 

Gücünü koru. Büyünü sakın. Kaybedeceksin. 

İkize dikkat et. Tuzağından kurtul. İpleri çöz. Kendini kurtar. 

Yalancıya göz yum. Hançerini tatsın.” 


Thoth yazmayı bitirdiğinde kâğıda baktı ve kaşlarını çattı. “Hiçbiri manuklı gelmiyor.” 


Anhur onun elindeki kâğıdı herkesin görebilmesi için masaya koydu ve hepimiz başına geçtik. “Böyle bakınca mantıklı gelmiyor ama bir şeyler anlatmaya çalıştığı çok açık. Teker teker ele alalım.” 

“Uyan, kraliçe.” 

Anhur kısa bir süre düşündükten sonra, “İsis ve Seth seni kandırdı, değil mi? Her ikisinin de farklı amaçları vardı,” dedi. 
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“Evet.” 

“Uyanmaktan kastı bu olabilir,” dediğinde söylediği şey herkesçe mantıklı bulunduğunda bir alt satıra geçtik. 

“Kalk ayağa. Dört karanlık seni çağırıyor.” 

Bu defa Thoth fikir yürüterek, “İsis, Seth, Osiris ve Seth'i kastediyor olmalı. 
Dört karanlık gün. Nut, bir anlaşma yaparak kendine dört gün ekledi ve o günlerde güneş doğmadı,” dedi. 

Sessiz kalarak dudağımın içini ısırdığımda dört karanlıktan kastının gerçekten de dört tanrı olduğunu anlamıştım. Dimitri de aynısını söylemişti. 

“Dört karanlık seni bekliyor.” 

“Ateşe yaklaş. Suyu dinle. Havaya kapıl. Toprağa karış.” 

Aytun, Thoth ve Anhur bir anlam çıkarmak için kelimelere bakarken onları düşünceleriyle daha fazla yormamak için, “Benden onların gücünü almamı istiyor,” dedim. 

Üçünün kafası aynı anda hareketlenip kalktı. “Kimin?” 

“İsis ve Osiris'in gücünü zaten taşıyorum. Ateş ve toprak tamam ama su ve hava yok.” 

Anhur yeniden cümleyi okurken, “Neden onların gücünü almanı istesin ki?” dedi. Aytun gibi onun da kafası karışmıştı. Bir tek Thoth sessizdi ve içimden bir ses, onun anladığını söylüyordu. 

“Büyünün en temeli elementlere dayanıyor ve tüm elementleri kendimde toplarsam gücüm tamamlanacak,” dedim Dimitri'nin sözlerini tekrar ederek. 

Anhur, “Gücüm tamamlanacak derken?” dediğinde Thoth'la göz göze geldik. Bakışlarımızla birbirimizi anladığımızı belirtirken bu defa bana kalmadan Anhur'a o cevap verdi. 

“Nut, evrendeki ilk tanrıça olduğu için çok güçlüydü ve bu gücün katlanarak yeni bir tanrıda toplanması fikri herkese korkutucu geldi. Tabii, Nura da. Bu yüzden tek bir çocuk yerine aynı anda dört çocuğa böldü gücünü. 
Khonsu'yla yaptığı anlaşmada da bu yüzden dört çocuk istedi.” 

Anhur bir an için Thoth'un bunu nereden bildiğini sorgular gibi baktı ama sonra onun ne olduğunu hatırlayarak gözlerini devirdi. “Bahsettiğimiz nasıl bir güç?” 

“Tüm tanrıçalar Nur'un izini taşıyor. Tıpkı bizim Ra'dan iz taşımamız gibi. 
Tüm tanrıçaların gücünün tek bir kişide toplandığını hayal et.” Anhur'un kaşları çatıldı. “Korkutucu, değil mi? İşte, bu yüzden o güç dörde bölündü. Birbirinden ayrı ama gerekirse birleşecek kadar yakın.” 

“Bu yüzden mi dördü, göbeği yapışıkmış gibi her yere birlikte gitti.” 
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“Ra onları kendisi yaratmadığı için üzerlerinde söz hakkı yoktu ve bir şekilde kontrol altında tutmalıydı. Hepsini aynı anda izleyebilmek için ayrılmalarına izin vermedi ama bu güçten de bahsetmedi.” 


Anhur duyduklarıyla derin bir nefes aldı. “Sana güç katacaksa almanı istemesi gayet mantıklı,” dedi bana bakarken. 


Thoth onun bu yaklaşımını reddederek, “Kara büyü kehanetini istekle karıştırmayalım. Cümleleri sanki yapmanı istediğini söylüyor gibi olabilir ama bunlar gerçekleşecek olan durumlar. Biz şimdi neyin gerçekleşeceğini öğrenmeye uğraşıyoruz,” dedi. Ardından papirüsteki bir diğer cümleye geçti. 

“Sen, sen misin, kraliçe?” 

“Aynadaki yansımana bak, sahtekâr. Gözlerin gerçeği haykırıyor.” 

“Gözlerim artık büyü yaparken parlamıyor. Onu söylüyor olabilir.” 


Thoth durumu kurtarmak adına, “Bizim gözlerimiz de parlamıyor,” dedi ama hepimiz neden olduğunu biliyorduk. En azından birbirimize oynamamak için kabullenmeliydik. Kara büyü beni güçlendiriyordu ama başka şeylere de sebep oluyordu. Ve nedense bunların iyi olmayacağına emindim. 


“Ama nedense benim gözlerimin parlaklığının kaybolması ilk defa birini öldürdükten sonra oldu. Kara büyü yüzünden olduğuna eminim.” 


Herkes dediklerimi duymazlıktan gelerek yeniden satırlara odaklandı. 

“Kaosu yeniden başlar.” 

“Onu diriltmek için kurbanını ver.” 

“Kaosu yeniden başlat mı?” 

Anhur neredeyse gülerek, “Apep'ten kurtulduk, şimdi de sen kargaşa yarauyorsun galiba, kraliçe,” dedi. 

“Mümkün değil.” 

“Korkak. Korkak. Saklan kuytuya. Işıktan kaç. Peşindeler. Yürümüyorlar, koşuyorlar. Hızlı kaç.” 

“Bundan da bir anlam çıkaramadım.” 

“Yılanı ara. Yılanı bul. Başını kopar. Kalbini sök. Kalbini ye. Kanını iç.” 

“Umarım kalbini ye derken mecazen söylüyordur.” 

“Gücünü koru. Büyünü sakın. Kaybedeceksin.” 

“Apep mi gücünü alacak acaba?” i 

“Bilmiyorum ama bunlar henüz gerçekleşmemiş olan kısımları olmalı.” 

“İkize dikkat et. Tuzağından kurtul. İpleri çöz. Kendini kurtar.” 

“Benim bildiğim tek ikiz, lider ve kardeşi.” 

“Simge de ben de Ayliz'e ihanet edecek değiliz. Bunun bizimle ilgisi olması imkânsız.” 

“Yalancıya göz yum. Hançerini tatsın.” 
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“Bildiğimiz tek yalancı Seth.” 


“Aslında İsis de var ama o artık burada olmadığına göre onu kastettiğini sanmıyorum. 

“Muhtemelen Seth'tir. Senin bir fikrin var mı, kraliçe?” diyen Thoth'a karşılık, “Dimitri de olabilir. Bana asıl yalan söyleyen Seth değil oydu,” dedim. 
Aytun'un delici bakışlarını üzerimde hissettiğimde başımı çevirerek gri gözlerine baktım. Gözlerini ne kadar kısarsa kıssın, kızgın olduğunu anlayabilirdim. 
Dimiui'nin adını anmamdan bile bu kadar rahatsızken şimdi geri geldiğini ona nasıl söyleyecektim? 


Thoth, “Dimitri'den bir haber yok, değil mi?” diye sorduğunda ona cevap vermeme fırsat kalmadan oda öyle şiddetli bir depremle sarsıldı ki yanımdaki kitaplığa tutunmasam yere düşecektim. Saniyeler süren depremin ardından bir patlama sesi geldiğinde dördümüzün korku dolu bakışları birbiriyle kesişti. 
Odanın dışındaki koridorda bağırış ve koşma sesleri yükselmeye başladığında Thoth bir geçit açtı. “Geçitten geçin,” diye bağırdığında odanın kapısı açıldı ve içeri nefes nefese kalmış Keliga girdi. 

“Kraliçem...” dedi konuşmakta zorlanarak. Hızla nefes alırken, “Seth...” 
diye devam etti. “Seth piramide saldırdı.” 
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sağlayamıyordum? Ayakta kalabilmek için kitaplıktan destek almaya devam ederken, “Ne diyorsun sen?” diyebildim hayret içerisinde. 
Hızla aldığı nefesleri, korkunun çaldığı bir savaş tınısından farksızdı. 
Yardımcım korku dolu gözlerle bana bakarken, “Biz hiçbir şey anlamadık. 
Birden deprem oldu ve sonra...” derken yeni ve diğerine nazaran daha şiddetli bir patlama sesi geldi. Depremin etkisine karışan patlamanın sarsıntısı daha da güçlendiğinde dışarıdan yükselen çanlar bu defa tehlikenin gerçek sesiydi. Askerlerin dışarıdaki bağırışlarını duyabiliyordum. Koridorda da aynı kargaşanın sesi kol geziyor, birileri korkuyla koşturuyordu. 


Y er yerinden oynamaya devam mı ediyordu yoksa ben mi dengemi 


Thoth sesleri bastırmak istercesine bana kendini duyurabilmek için bağırdı. 
“Deprem Apep'in yüzünden gerçekleşiyor. Yılan formu dünyaya gelmiş olmalı. 
Yer altında dolaşıyor ve onun hareketi depremi tetikliyor.” 

“Dönüştü mü yani?” dedim korkuyla. Hani Apep'in formuna kavuşması için zamanımız vardı? Dönüşümünü beklenenden hızlı gerçekleştirdiğini biliyordum ama bu kadar kısa sürede tamamlayabilir miydi ki? 

Thoth başını sallayarak reddetti. “Hayır. Yılan formunda değil. Yılan yeryüzüne çıktıktan sonra onunla birleşebilir.” 

Sanırım şükrermem gerekiyordu. “Seth buralarda bir yerde,” dedim kitaplıktan ayrılıp dengemi sağlamaya çalışırken. Ayakta durmak hayli zordu. Apep'in yarattığı depremin etkisi çok şiddetliydi. “Onu bulmalıyız,” dedim Aytun'a bakarken. Demek istediğim şeyi anlar anlamaz kılıcını kabzasından çıkardı. Aynı harekeri Anhur'un da yaptığını gördüğümde Keliga'ya, “Neresi saldırı alıyor?” 
diye sordum. 

“Arka tarafta ikinci kat,” dediğinde Aytun başını hızla bana çevirdi. İrileşen gözlerindeki ifadeye neyin sebep olduğunu o konuşunca anladım. 

“Zindanlar.” 
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Dişlerimi öfkeyle sıktım ve Seth'in bu defa ne planladığını çözmeye çalışum. “Lanet olsun!” diye bağırdıktan sonra elimden geldiğince hızlı yürümeye başladım. Anhur ve Thoth'un da hareketlendiğini gördüğümde, “Siz Apep'in hareketlerini yavaşlatın,” dedim ve cevaplarını beklemeden Aytun'la birlikte odadan çıktık. 

Koridorda bir sürü asker ve hizmetkâr koşturuyordu. Herkes can havliyle ne yapacağını, nereye gideceğini bilmeden koşarken onlara çarpa çarpa ilerlemeye çalışıyordum. 

Aytun'a, “Nereden gideceğiz?” diye sorduğumda önüme geçti ve ayrılmamamız için elimi tuttu. “Bu taraftan.” 

İşaret ettiği tarafa doğru ilerlerken, “Benim odamı biliyor. Benim nerede olacağımı biliyor. Madem saldıracaktı, neden bana değil de zindana saldırıyor?” 
diye sordum. “Çok mantıksız,” diye devam ederken fark ettiğim şeyle duraksadım ve Aytun da mecburen durdu. Şokla donakalan yüzüme bakarken, “Ne oldu?” diye sordu. 


“Zindanda tanrılar var,” diye hatırlattım. Güçlerini alarak zindana kapatuğım tanrılar iki gündür orada kalıyordu. Seth oraya boşuna saldırmamıştı. 
Güçlerinin olmadığını biliyordu. Bu yüzden onları öldürecekti. Tıpkı Hathor'a yaptığı gibi onları da yok edecekti. 

Aytun da benimle aynı şeyi fark etmiş olacak ki elimi daha sıkı tuttu ve olabildiğince hızlı bir şekilde koşmaya devam ettik. Deprem devam ediyordu ve birkaç meşalenin yerinde duramayarak düştüğünü gördüm. Aynı zamanda önünden geçtiğimiz odalardan da bir şeylerin yıkıldığı ve camların kırıldığı duyuluyordu. Anhur ve Thoth'un depremi en kısa zamanda durdurmasını umarak önümüzdeki insanları aceleyle geçerek ilerlemeye devam ettik. 


Ne kadar zaman geçtiğini bilmiyordum ama biz zindanların olduğu kata ulaşana kadar bir daha patlama sesi gelmemişti. Muhtemelen duvarı kırmak için saldırmıştı. Bu sayede kendine kapr oluşturarak zindana girebilecek ve onları öldürecekti. Pişmanlıkla yanıp kavrulurken onların gücünü aldığım için kendime küfürler ettim. Senin ne haddine bir başka tanrının gücünü almak? Sen kimsin Ayliz? Gözlerim dolmuştu ama şimdi ağlamanın sırası değildi. Yine de kendimi tutamıyordum. Hathor'ı kurtaramamıştım. Sırf ona akıl verdiğim için bile ölümünde suçum olduğunu düşünmüştüm. Şimdi bu tanrılar ölürse, tamamen benim suçum olacaktı. Bununla nasıl başa çıkacaktım? 

Aytun'la zindan kısmına ulaştığımızda gördüğüm manzara karşısında şoka uğradım. Seth, tam da tahmin ettiğim gibi patlamaları duvarı kırmak için yapmıştı. Dışarıdan saldırı aldığı için piramidin sarımtırak taşları her yere dağılmışu. Biraz daha ilerlediğimizde yerde yatan cansız askerleri görünce adımlarımı hızlandırdım ve elimi Aytun'un elinden çektim. Yan yana yürürken zindanın derinliklerine ulaştık ve o an duvarın bir köşesindeki tanıdık silüeti gördüm. 
Menes yaralanmış hâlde göğsünü tutarak yerde duruyordu. Yarasının ne kadar derin olduğunu bilmiyordum. Aytun'a seslenerek onun dikkatini çektim 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ve Menes'i işaret ettim. Arkadaşını fark eder etmez onun yanına ilerlediğinde gözlerim karşı tarafa kaydı ve orada açık olan geçidi gördüm. Seth bana gülümseyerek geçitten içeri girdiğinde oraya doğru koşmaya başladım. Geçit kapanmak için küçülmeye başladığında Aytun da Menes'i bırakarak “Ayliz, dur!” dedi ama duramazdım. Seth'i yakalamak için bu belki de son şansımdı. Peşimden koşarken gittikçe küçülen geçitten kendimi son saniyede içeri attım. Dengemi sağlayamayarak kumların üzerine düştüğümde arkama döndüm ve geçidin kapandığını fark ettim. Aytun yetişememişti ve orada kalmıştı. İç sesim, onun gelmemesinin çok daha iyi olduğunu söylediğinde hak vermemek elde değildi. 

“Seth, kimin geldiğine bak,” diyen Mehen'in sesini duyunca toparlanarak ayağa kalktım. 

Olası tehlikeleri görmek adına etrafa hızlıca göz attım. Karşımda Seth'in bir dolu askerini görmeyi bekliyordum ama Seth, Mehen, Neith, Ba-Pef ve Khonsu'dan başka kimse yoktu. Bu durumdan dolayı şüphelendim ama karşımdakinin Seth olduğunu kendime hatırlattım. Bir planı olmasa böyle davranmazdı. Tek amacı onları öldürmek olamazdı ya... Belki de amacı tanrıları kullanarak beni buraya getirmekti. Fazlasıyla temkinli olmaya özen gösterdim ve her ihtimale karşı elbisemin içine sakladığım hançeri kendime hatırlattım. 

Mehen'in dikkatini çekmesiyle Seth bana yüzünü döndüğünde nefretle onu inceledim. Mavi gözleri ışıl ışıldı. Kendine görüşmediğimiz süreçte çok iyi bakmıştı. Yüzü gülüyor, neşesini herkese yayıyordu. Eski hâlinden çok daha iyiydi. 
Tabii, sol eli hariç... Dimitri, elini kendisinin kestiğini söylemişti. Başta inanmamıştum ama doğruydu. Hathor'ı öldürmek için evlilik bağını bozması gerekiyordu ve bağın dövmesi avucunda olduğundan o gün elini kesmişti. Yutkunarak elinin yerine taktığı iskelet eline iğrenerek bakım. Kim bilir, hangi mezardan çaldığı eli büyüyle kendi eli gibi kullanıyordu... Yüzümü tiksintiyle buruşturdugumda bu hâlim onu daha da keyiflendirmiş gibiydi. 

Beni gördüğüne sevinçle tepki vermesine şaşırsam da belli etmedim. “Demek sonunda karşılaştık, tanrıça,” derken sanki eski, yakın bir dostunu karşılıyor gibiydi. Coşkulu hâli sadece beni görmesinden kaynaklanıyor olamazdı. 
Kesinlikle farklı planları vardı. Seth'in yapacaklarına akıl sır erdiremediğim için diğer tanrıları da korumalıydım. Savunmasız gelmiştim. Nitekim bugünkü planlarımda Seth'le karşı karşıya gelmek yoktu. 

Neşeli tebessümünü görmezden gelerek dört tanrının yanına ilerledim ve önlerinde durdum. Seth'e karşı koyabilecekleri güçleri yoktu. Yani vardı ama kullanamazlardı. Bu yüzden onlara siper olmaktan çekinmedim ve kendimi öne attım. 

Seth bize yaklaşmaya başladığında, “Sakın bir adım daha atma. Onlara za- 


rar veremeyeceksin. Bir daha bizden birine asla zaman zarar veremeyeceksin,” 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Nefret dolu söylemlerimi üzerine almak yerine kaşlarını çattı. Tehdidimin, üzerinde etkisi olacağını sanmıştım ama onun tek yaptığı durmak ve gülmek oldu. Pekâlâ, durarak söylediğimi yapmıştı ama niye gülüyordu? 

Asabiyetle, “Ne var?” diye sordum. 

Başını sağ omzuna doğru düşürdü. Gözleri kısılırken, “Onları öldüreceğimi mi düşünüyorsun?” diye sordu. Sesinde kol gezinen garip tını, beni kendimden şüpheye düşürürken sanki yanlış bir şey söylemişim gibi hissettirmişti. 

“Onları öldürmek için kaçırmadın mı?” 

Gülümsemesi derinleşirken, “Onları öldürecek olsam zindandan çıkarmadan da yapabilirdim, tanrıça,” dedi. Sesi dostaneydi. Hatta onu tanımasam eskiden olduğu gibi bana bir şeyleri açıklamaya çalışıyor, diye düşünürdüm ama karşımdaki, aslında geriye son kalan düşmanımdı. Onları öldürmek için buraya gerirmediyse neden kaçırmıştı? Yüzümü arkaya doğru çevirdim ve dört tanrıyı inceledim. Gergin oldukları belliydi fakat yüzlerinde korkunun esamesi okunmuyordu. Seth onları kaçırmış olsaydı şu an hayatları için endişe etmeleri gerekmez miydi? Sonuçta ben yetişmeseydim güçleri de olmadığı için onları koruyacak kimseleri kalmayacaktı. Zihnimin aydınlık yüzüne gölge düşüren bir karalı meydana geldiğinde acaba dedim. Acaba... Dile getirmeye dahi çekindiğim o kuşku dolu ihtimal can bularak aklımı bulandırdığında tekrar Seth'e döndüm. 

“Ne demek istiyorsun sen?” 

“Onlara bir teklif yapmaya gelmiştim.” 

Yutkunduktan sonra korktuğumun başıma gelmemesi için dua ettim. Alacağım cevabın kaygısıyla alnım kırışırken, “Ne teklifi?” diye sordum. 

“Büyülerini geri almalarına yardım etmem karşılığında benim tarafıma geçmelerini istedim,” dediğinde yutkundum ve birkaç saniyeliğine gözlerimi kapattım. Geri açtığımdaysa onların önünden çekildim ve hepsinden uzak bir noktada durdum. 

Hayal kırıklığıyla iç çekerek duyduklarından utanç bile duymayan dört tannya baktım. Doğru bir şey yapıyorlarmış gibi başları dik, gözleri açıktı. Ne kızanıp bozarıyor ne de gözlerini kaçırıyorlardı. Taraf değiştirdiklerini bakışlarıyla alenen yüzüme haykırıyorlardı. 

Hayretle, “Ve siz de bunu kabul mu ettiniz?” dedim. Bu bir soru değildi. 
Yalnızca duyduklarımı kabullenmek istemeyen zihnimin kendini avutmak için kazanmaya çalıştığı saniyelerdi. İhaneti ve yalanı daha fazla kaldıramıyordum. 
Errafımdaki herkes bir gün bana karşı cephe alırken bir kişinin daha sahte muamelesini görmeye katlanamıyordum. 

Mehen suçunu örtbas etmek için sesini yükseltti. “Kabul etmeyip ne yapacakuk? Hayatımızın sonuna kadar bizi zindana tıkmana izin mi verecektik?” 
derken kendi hatalarını bağırışlarının arasına gizlemişti. Bilmiyor muydu? Yapuğının yanlış olduğunun farkında değil miydi? Elbette biliyordu ama kendi 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çıkarları uğruna onlarca bahanenin ardına saklanacaktı. Yüksek ses, her zaman yanlışları perdelemek için kullanılan bir paravandı. 

“Hayır. Sadece Apep tehlikesinden kurtulana kadar...” derken Neith sözümü yarıda kesti. Gözlerinden nefret fışkırırken elinde olsa beni oracıkta öldüreceğine emindim. 

“Sen bizim güçlerimizi aldın, kraliçe. Sana saygı duyuyorduk ama bu yaptığından sonra o saygıyı hak etmediğine inandık.” 

“Ve siz de bu yüzden Seth'le birlik olmayı düşündünüz, öyle mi?” dedim inanamazcasına. Sebepleri olabilirdi. Kendilerini haklı göstermek için ürettiği bahaneleri vardı. Kiminde haklıydı fakat ne kadar haklı olduklarının bu dakikadan sonra bir önemi yoktu. Hiçbir mazeret, bu ihaneti görmezden gelmemi sağlayamazdı. 

Ba-Pef, “Kaybeden tarafta olmak istemiyoruz,” dediğinde bu, sabrımı taşıran son damla olmuştu. Bu ana kadar sessizliğini koruyan Seth bile onun söylediği şeyle gülerken, “Verilecek en makul karar,” diyerek tebriklerini sundu. 

Suraum nefretle şekillenirken gözlerimdeki iğrenmeyi ben bile hissediyordum. “Size az bile yapmışım,” dedim onlara acırcasına. “Evinizden oldunuz. 
Yaratıcınız öldü ve siz tüm bu yaşananlara rağmen onun yanında mı olacaksınız? 
Ben de sizi öldürmeye çalıştığını düşünerek korkmuştum.” 

Apep tehlikesi ortaya çıktığında onlardan benim için değil, kendileri için savaşmalarını istemiştim. Daha doğrusu benim istememe bile gerek kalmadan onların kendi hayatları için savaşması gerekmişti. Apep, Neftis konusunda olduğu gibi yalnızca benim sorun değildi. Tüm evreni tehdit ederek yok etme evresine getiren düşman, onların hayatını da tehlikeye atıyordu. Ra öldürülmüştü, Gökyüzü Evi yok edilmişti ve tüm insanlar ölmek üzereydi. Tabii, buna kendileri de dâhildi. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi onun amaçlarına nasıl yardakçı olurlardı? 

Seth lakayıt bir tavırla, “Korku hissetmen güzel, tanrıça. Az sonra yaşayacakların için alıştırma yapmışsın işte,” dediğinde öfkem iyice yükselmeye başladı. 

Odağımı diğerlerinden çekip tamamen Seth'e yönelttim. “Tanrıça değil, kraliçe diyeceksin,” dedim damarına basmak için. “Yeryüzünde yaşayan bir tanrı olduğun için önümde eğilmelisin hatta. Kraliçene saygısızlık etmek istemezsin, öyle değil mi?” 

Kibirli gülümsemesi titreyerek soldu. Öfkelenmeye başlaması benim işime gelirdi ama Seth, bu ufak oyunlara düşmeyecek kadar işinin ehliydi. Beni baştan aşağı süzdü. “Bakıyorum da tahta çıkınca öz güvenin artmış,” dedi gördüklerinden memnun olmuş gibi. Beni tiye alarak, “Neyse, bir haftadır yeterince eğlendiğini düşünüyorum. Nasıl geçti kraliçelik günlerin?” diye sordu. 

Amacı beni küçümsemek, aşağılamaktı. Öfkelenmemi istiyordu ama ben ona bu zevki tattırmayacaktım. Duygularımı kontrol altında tutmaya çalışarak onun bu manipülatör tavrından sakındım. “Sayende pek tadını çıkaramadım ama seni öldürdükten sonra fırsat bulacağıma eminim.” 
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Alayla gülerken başını salladı. “Beni öldürmek mi? Sen kendini ne sanıyorsun, Ayliz? Ra'nın yardımıyla Neftis'i yenmek seni heyecanlandırmış olmalı ama beni onunla bir tutmanı tavsiye etmem. Sonuçta artık sana destek çıkacak bir Ra yok. Yanına topladığın tanrı sürüsünün de kendine hayrı yok. Sana mı iyilikleri dokunacak?” 

Neith ve Mehen bu sözler üzerine kendi aralarında imayla bakıştı ancak umursamadım. Biraz da acı gerçekleri konuşmak adına, “Seni Neftis'le bir tutmak, ona haksızlık olur. O bile senden çok daha iyiydi,” dedim. Bir gün Neftis'i öveceğim aklımın ucundan geçmezdi ama Seth gibi bir hain söz konusuyken tüm kartlarını açık oynayan Neftis'i arar olmuştum. 

Seth, söylediklerime alınganlık göstermek yerine sanki mutlu olmuş gibi kahkaha attı. “Buna üzülmem gerekiyor sanırım ama gururumu okşadın, Ayliz. 
Evrenin en kötüsü olmak, beni sadece mutlu eder.” 

Kim en kötü olmak ister yarışında birinciliği elden bırakmamasına karşılık gözlerimi devirmekle yetindim. Kinayenin sivri iğnelerini etine saplayarak, “Övüneceğin tek şeyin kötülüğün olması ne büyük gurur,” dedim. 

“Asıl övünülecek hiçbir şeyinin olmaması daha acı. Ben evrenin tek sahibi olacağım. Sense tahtta birkaç gün eğlenmiş olacaksın. Bence bana dua etmelisin. Az önce söylediğin gibi eğilmesi gereken bir kişi varsa o da sensin.” 

“Sana dua etmek mi, neden? Evreni yok etmek istediğin için mi?” 

“Hem nefes almanı bana borçlu olduğun için hem de insan aklının almayacağı şeyler yaşadığın için. Benim sayemde hiçbir insana nasip olmayan günler yaşadın.” 

Dudağımın içini kanatacak kadar sert bir şekilde ısırdım. “Utanmadan yapuklarınla övünüyorsun bir de. Beni kandırdın, Rayı kandırdın.» 

“Çok zorlandığımı söyleyemem. Yalan değil, işimin zor olacağını düşünüyordum ama Ra o kadar kendinde değildi ki hiçbir şeyi göremedi. Tabii, sen de.” 

“Çünkü sana inanmıştım,” dedim pişmanlıkla. 

“Sen bana değil, Dimitri'ye inandın. Yardımcıma fazla güvenmiş olmalısın.” 

Başımı öne eğip güldüm. “Peki, yardımcın şimdi nerede?” 

“Ne o? Dimitri'yi mi özledin? Bilseydim onu da yanımda getirirdim,” dedi kaşlarını kaldırırken. Sanırsam Dimitri'nin yokluğunu henüz fark etmemişti. 
Eğer o çok güvendiği yardımcısının ihanetini öğrenmiş olsaydı ondan bahsederken bu kadar sakin kalmayacağını düşünüyordum. Bana olan öfkesini saklayabiliyordu ama aynı soğukkanlılığı bu sadakatsizliğe gösteremezdi. Benimle her zaman kedinin fareyle oynadığı gibi oynamıştı. Şimdi onu köşeye sıkıştırıp keyif alma sırası bendeydi. 

“Neden getirmedin?” dedim her şeyden bihabermiş gibi. 

Dimitri hakkındaki sorularımın onu merak ettiğim için olduğunu düşünüyordu. Muhtemelen ihaneti atlatamadığımı düşünerek vaziyetimden zevk alıyordu. “Yardımcım, ona verdiğim vazifeyi yerine getirmeye gitti.” 
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“Vazifesi neydi tam olarak?” 

Sorularımdan bunalmış gibi kaşlarını çattı. “Bir sonraki adımımızı öğrenmeye mi çalışıyorsun, Ayliz?” Sesi alaycıydı ama bir yandan da tavrımı sorgulamaktan kaçınmamıştı. Merakımı göz ardı edememiş, altında bir sebep olduğundan şüphelenmeye başlamıştı. 

Onu daha fazla kuşku altında bırakmamak için, “Hayır. Sadece Dimitri'nin vazifesi, Neftis'in bedenini senden almak mıydı diye merak ettim,” dedim. 

Seth bu defa alaycı tavrını bir kenara bıraktı ve sözlerime dikkat kesildi. “Ne diyorsun sen? Ne Neftis'i?” 

“Sana çok sadık olduğunu düşündüğün yardımcın, aslında pek de sadık değilmiş diyorum. Benim yardımcılardan yana yüzüm gülmemiş olabilir ama sen de pek farklı sayılmazsın. Edfu öldü, onu bizzat ben öldürdüm. Dimitri de- sen, aslında seninle çok da mutlu olmadığını fark ederek yeniden bana döndü. 
Apep'i yenmemde yardım edecekmiş.” 

Kaşlarını çatarak sözlerimi tartı. Dimitri saatlerdir ortada yoktu. Bu yüzden söylediklerimin doğruluğunu anlamakta gecikmedi. Şüphelendiğini belli etmemek için, “Yalan söylüyorsun. Sana inanmıyorum. Dimitri bana sadıkur. Asla böyle bir şey yapmaz. Emirlerimden dışarı çıkma şansı yok. Onun bana ettiği sadakat yemini, sana ettiği yemin gibi sahte değil,” dedi. 

Senelerdir güvenilirliğinden kuşku bile duymadığı Dimitri hakkında duyduklarına inanması zordu ama eninde sonunda anlayacaktı. Bana bu zevki tattırdığı için içten içe Dimitri'ye teşekkür ettim. 

Keyiften dörtköşe olduğumu belli etmemek için rahat görünmeye çalışarak, sanki çok basit bir şeyden söz ediyormuş gibi konuştum: “Anlaşılan o ki yeminini bozmanın bir yolunu bulmuş. Ben de piramide saldırdığını düşünmüştüm. 
Neftis'i ve Dimitri'yi geri almak istediğin için...” 

Seth gözlerini kısarak, “Sen ciddisin,” diyerek sözümü yarıda kesti. Sonunda anlamıştı. Az evvelki mutluluğu yüzünden silinmiş, alaycılığından tek bir iz bile kalmamıştı. 

“Bunu anlaman ne hoş. Dimitri, Çember Rahiplerinin önünde bana bir kez daha yemin etti. Tabii, bu kez sadakatini kanıtlamak için gerçek bedeninin kemiklerini kullandı.” 

Dimitri'yle alakalı dediklerimi anlamıştı ama yine de inkâr mekanizmasını hızla geliştirdi. “Bu mümkün değil.” | 

“Niye?” 

“Yeminini bozamaz,” dedi kati bir sesle. Bu konuda haksız sayılmazdı çünkü ben de yeminini nasıl bozduğunu merak ediyordum. Pek üzerinde durmamışum ama bir ara bunu daha detaylı sormayı ihmal etmeyecektim. 

“Bozmuş ve sadakatini kanıtlamak için de Neftis'i bana getirdi. Böylelikle Neftis'i kullanma planların suya düştü." 
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Sertçe solurken mavi gözlerinden her an ateş çıkacak gibiydi. Öfkesiyle çölü yıkmak ister gibi yumruklarını sıktı. İnanmak istemiyordu ama doğru olduğunu da biliyordu. İhanete uğrama sırası şimdi Sethteydi. Dimitri'nin hainliği zamanında beni de üzmüştü ama benden daha fazla etkilenecek biri varsa o da Seth'ti. Yıllardır güvendiği, her kötü işini yaptırdığı yardımcısının ihaneti onu daha çok sarmıştı. Ama o Seth'ti ve duygularını belli etmezdi. Öfkeli olduğunu biliyordum ama o umursamaz davrandı. 

“Her şey Neftis değil. Dimitri de önemli değil. O senin yanına geçti diye savaşı kaybedecek hâlim yok. Yanma kimi alırsan al, beni durduramayacaksın.” 

Eğlenerek güldüm. “Bu dediğin sadece hayallerinde gerçekleşecek.” 

“Bugüne kadar tüm hayallerimi gerçekleştirdiğime göre övünmem çok doğal değil mi?” 

“Üzgünüm, Seth ama bu kez hayallerine kavuşamayacaksın.” 

“Neden?” 

“Çünkü önce seni öldüreceğim, sonra da Apep'i.” 

Ellerini iki yana açıp, “Komikleşme, tanrıça. Hepimiz beni de Apep'i de durduramayacağını biliyoruz. Aruk çok geç,” dedi. Beni umutsuzluğa düşürmeye çalışıyordu ama ona bu fırsatı vermeyecektim. Ne olursa olsun, son ana kadar ümide yaşayacaktım. 

Hem onu hem de kendimi inandırmak için, “Hiçbir şey için geç değil,” dedim. 

“Apep yılan formuna kavuştuğunda kimse onu durduramayacak. Ne sen ne de bir başkası...” Seth'in güveni kendine değil, Apep'eydi. Her zaman olduğu gibi başkalarının gücüne yapışıp, onun sırtından geçinen bir parazit gibi davranacaknı. Yıllarca Ra'ya karşı çıkarken Neftis'in arkasına sığınmıştı. Sonra Neftis'i düşman bellediğinde benim arkama saklanmıştı. Şimdiyse benden kurtulmak için Apep'i kullanıyordu. O bir korkaktı. Hiçbir zaman düşmanının karşısına dürüstçe çıkacak cesareti toplayamamıştı. Hep birilerini paravan olarak kullanmış, gücüne güvenmediği için etrafındakilere sığınmıştı. 

“İkinizi de cehenneme yollayacağım, Seth. Yemin ederim, ikinizi de o delikte görmekten çok büyük bir haz alacağım ve biliyorsun ki ben bir yemin ettiysem onu gerçekleştiririm.” 

Bu yemini en son Neftis'i öldürmek için etmiştim ve o son nefesini alırken gördüğü son kişi ben olmuştum. Ondan kurtulmuştum. Seth'ten de kurtulabilirdim. 

“O nasıl olacakmış? Son hatırladığıma göre Kalp Buzu Kılıcı bendeydi ve bir tanrıyı öldürmenin de başka yolu yoktu.” Belindeki kemere takılı olan kılıcı çıkardı ve gövde gösterisi yaparcasına havaya kaldırdı. Pekâlâ, artık silahını ortaya çıkardığına göre sıra bendeydi. Avucumun içine yavaş yavaş, tıpkı onun gibi sinsice güç biriktirmeye başladım. 

“Biraz sonra senden kılıcı aldığımda nasıl olacağını göreceksin.” 
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“Senin adına üzgünüm, tanrıça ama ne beni öldürebilirsin ne de bu saatten sonra Apep'i durdurabilirsin.” 

“Senin gibi bir korkağı öldürmek çok zor olmasa gerek. Sonuçta, her zaman gölgelerde saklanan sendin.” 

“O gölgelerde korunmak için saklandım. Bu zamana kadar ayakta durabildiğime göre başarılı olabilmişim.” 

“Senin tek başarılı olduğun şey bu zaten,” dedim suçlarcasına. 

“Niye öyle diyorsun?” dedi alınmış gibi. “Ayliz ve Neftis planımda da başarılı olduğumu düşünüyordum. Sonuçta şu ana kadar istediğim her şey yolunda gitti. 

Beni sinirlendirerek zayıf düşürmeye çalıştığının farkındaydım ama ona bu fırsau vermeye niyetim yoktu. “Peki ya Dimitri? O da bu planlarında var mıydı?” diye sordum dikkatini kendimden uzaklaştırmaya çalışarak. 

“Dimitri benim yanımdayken faydalıydı, Ayliz. Onun senin tarafına geçmesi hiçbir anlam ifade etmiyor çünkü bundan sonra hiçbir şeyi değiştiremez.” 

“O değiştiremez belki ama ben değiştiririm,” dedim ve avuçlarımda biriktirdiğim tüm gücü bileklerimdeki oklarla hareket ettirdim. Oklar doğruca hedefimdeki Seth'e doğru hareketlendiğinde bu hamlemi beklemediği için üç ok da göğsüne saplandı. Bunun Seth'i öldürmeyeceğini biliyordum. Zaten gayem onu öldürmek değil, yalnızca güçsüz düşürmekti. Böylelikle kılıcı alabilir ve onu sonunda öldürebilirdim. 

Seth acıyla yüzünü buruşturup inlediğinde diğer tanrılar ortama az sonra hâkim olacak kaosu hissetmiş olacak ki bizden uzağa gittiler. Taraf değiştirerek Seth'in yanına geçmiş olsalar bile henüz güçlerini kazanamadıkları için ne ona faydalı olurlardı ne bana zarar verebilirlerdi. Kafamı onlara yormadım çünkü şu an tek yapacakları kaçmaktı. Oklarım Seth'i yere bile düşürmediğinde gözlerimi kıstım ve onu süzdüm. Görmeyeli daha da güçlenmişti ve hiç şüphesiz, bu gücünü Apep'e borçluydu. 

Göğsüne saplanan okları teker teker çıkarmaya niyetlendiğinde onu daha fazla güçlendirmeden kara büyüye başvurdum. Kumlar Seth'in emrinde olabilirdi ama kara büyü sayesinde bunu tam tersine çevirebilirdim. Ayağının dibinde- ki kum taneleri hızla yükselip Seth'in vücuduna yapıştı. Ne yapmaya çalıştığımı anlamak ister gibi yüzüme bakarken aniden ısınan kumlar, kumaşın altındaki tenini dahi yakmaya başladı. 

“Beni yenemezsin, tanrıça.” 

“İzle ve gör, Seth. İzle ve gör.” 

Kumlar Sethin teninde onarılması kolay olmayan yaralar açarken acıyla yere düştü. Tam istediğim gibi dizlerinin üzerindeydi ve o sırada elindeki kılıcı yanına düşmüştü. Can havliyle üzerindeki kumları silkelerken hızla yaklaştım. 
Gözü ne beni görüyordu ne de kılıcı. Yere eğilerek kılıcı aldım ve tam arkamı dönüp gidecekken Seth'in güçlü büyüsüyle yüzüstü yere kapaklandım. Elimden 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fırlayan kılıca ulaşmak için kalkacaktım ki birden kılıcın hemen yanında bir geçit açıldı ve siyah eldivenli bir el kılıcı da alarak geçidi kapattı. Saniyeler içinde olup bitenleri şaşkınlıkla seyrederken benimle aynı şaşkınlığı Seth de yaşıyordu. 
Biri gelmişti ve kılıcı alıp gitmişti. Hem de gözümün önünde... 

Eldiven... Eldiven, Dimitri'nin kullandıklarına benziyordu ama o olsaydı niye kılıcı alıp gitsin ki? Kılıcı bana vermeliydi ve ben de Seth'i öldürmeliydim. 
Tabii, Seth'in tarafına geçmediyse. Aklım karışırken Sethe döndüğümde göz göze geldik. Sanki saatler süren bir bakışmanın ardından Seth'e doğru atıldım ama o bir geçitle gözden kayboldu. 


“Lanet olsun!” diye öfkeyle bağırdım. Hem Seth'i kaçırmıştım hem de kılıcı. 
İkisinin de nerede olduğunu bilmiyordum. 

“Kraliçe Ayliz,” dedi Neith saklandığı yerden çıkarken. Bana yaklaşıp önümde diz çöktüğünde diğerleri de birbiriyle bakıştıktan sonra aynı hareketi tekrarladılar. “Bağışlayın bizi.” 

“Affınıza sığınıyoruz, kraliçe,” dediklerinde hiç derdim yokmuşçasına gülümsedim. Seth onları almadan gittiği için ne bir yere kaçabilirlerdi ne de ondan yardım isteyebilirlerdi. Tam da bu yüzden yapabilecekleri tek şey yeniden bana sığınmaktı. 

Onlar için en başta endişelenmiştim. Seth zarar vermek istiyor diye korkmuş, hiç düşünmeden peşlerinden gelmiştim. Onları korumak için canımı önlerine koymayı düşünmüştüm. Tabii, bu Seeh'le iş birliği yapmak için kaçtıklarını öğrenmeden hemen önceydi. Onlara verdiğim ceza fazla gelmiş olabilirdi. Bir tanrının bunun sonucunda neler yaşayacağını bilmiyordum çünkü. Anhur'la konuştuğumda pişman olmuş, yaptığımın yanlışlığıyla yüzleşmiştim. Güçlerini bağladığım için bana öfkeli olduklarını tahmin etmek güç değildi. Kızgınlıklarını kolay kolay unutamayacaklarının farkındaydım. Bu yüzden, onlarla düzgün iletişim kurmak adına Apep'in gitmesini beklemeyi düşünmüştüm. Sonrasında telafi edecektim ama onlar ilk fırsatta Seth'in yanına geçmeyi tercih etmişlerdi. 

“Demek af diliyorsunuz,” dedim şaşkınca. “Ne için? Seth'in tarafına geçtiginiz için mi?” 

“Biz...” derken öfkeyle sözünü kestim. “Ne o, biz öyle bir şey yapmadık mı diyeceksiniz? Az önce kendi ağzınızla söylüyordunuz.” 

Ba-Pef sanki suçlu benmişim gibi, “Başka çaremiz yoktu. Seth geldi ve bizi aldı. Güçlerimiz yok. Ona karşı çıkamazdık,” dedi. 

“Ben geldim ama. Sizin peşinizden geldiğimde de Seth'le birlik içinde olmaya devam ettiniz. Ayrıca hepimiz biliyoruz ki Seth, sizi de yanında götürmek isteseydi arkanıza bakmadan onunla giderdiniz.” Sessiz kaldıklarında haklılığımın onları susturduğunu fark ettim. Olay, yalnızca güçleri olmadığı için Seth'in tarafına geçmeleri değildi. Onlar çoktan Seth'le iş birliği yapmayı kafaya koymuş olmalılardı. 

“Bağışlayın bizi. Hata ettik.” 
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Kati bir tonla, “Hata bir defa olur ve bunun affı yok,” dedim. * Fırsatınız olsaydı Seth evreni yok ederken ona yardım edecektiniz. Size tapan, dua eden onca insanın hayatının hiç mi değeri yoktu?” 

Hayal kırıklığına uğramıştım. Sırf kendi hayatlarını kurtarmak uğruna milyonlarca insanın ölümünü kabul etmişlerdi. Hathor öldüğünde onun intikamını almak için Maar'a saldırmışlar, kardeşlerinin üzüntüsünü yaşadıklarını söylemişlerdi. Ondan birkaç gün sonra ise diğer tanrıların hayatının bir önemi yokmuş gibi ölümlerine sebep olan tanrıya yardım etmeye kalkmışlardı. Eğer Seth giderken onları da götürseydi şu an yardım etmeye başlamış olacaklardı. 

“İlk fırsatta bizden dualarını esirgeyen insanları mı koruyacaktık? Kim için uğraşalım kraliçe?” 

“Bencil olduğunuzu biliyordum ama bu kadarını ben bile tahmin etmiyordum. Bunun cezasını çekeceksiniz.” 

Mehen, “Bize daha ne ceza verebilirsin ki? Güçlerimizi aldın zaten. Dahası yok,” dedi. 

“Evet, yok ama anladım ki sizi Seth'in ulaşabileceği bir yerde tutmak bile fazlasıyla tehlikeliymiş.” 

Neith kendisini haklı çıkaracak her yolu denemekten geri kalmıyordu. 
“Seth'ten gelmesini isteyen biz değildik.” 

“Ama geldiğinde peşinden koşa koşa giden sizdiniz. Her şey gibi bunun da bir bedeli olacak.” 

“Aynen öyle. Her şeyin bir bedeli var. Tek bedel ödeyen sen olamazsın, kraliçe.” 

“Ne bedeli?” 

“Az sonra göreceksiniz,” dedim ve bir geçit açtım. “Sizden ricam, sorun çıkarmadan geçitten geçin.” 

“Nereye gideceğiz?” 

“Beni zor kullanmaya mecbur etmeyin. Lütfen kendi rızanızla yürüyün.” 

Tanrılar birbirleriyle bakıştılar ama en sonunda sözümü dinlemenin onlar için daha iyi olacağını fark etmiş gibi sessizce geçide girdiler. Geçidin öteki tarafı kızgın çölün bu defa bambaşka bir yüzüyle süslenmişti. Normalden daha az yakıcı olan kumların üzerindeki barakaları gördüklerinde nerede olduğumuzu anlamışlardı. 

Mehen bana dönerek, “Burada ne işimiz var?” dedi kuşkuyla. Onları neden Ruhsuz Kemiklerin yanına getirdiğimi merak ediyorlardı. 

“Bizi buraya niçin getirdin?” 

Neith'in sorusunu duymazlıktan geldim ve daha önce birkaç kez geldiğim o barakaya doğru ilerledim. Küçük barakanın önüne ulaştığımda ahşap kapısını uklarmak için elimi havaya kaldırmıştım ki ev sahibi benden erken davranarak kapıyı açtı. Gri cüppesinin altındaki yüzünü göremesem de onun kim olduğunu 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biliyordum. Saygımı sunmak için başımı öne eğdim ve onunla son görüşmemizden bu yana aramızın iyi olduğunu umdum. 


“Tendre?” 


“Tanrıça,” derken hatasını fark etmiş gibi düzeltti. “Kraliçe Ayliz. Neden buradasın? Yoksa yine Güneş Kolyesi'ne mi ihtiyacın var?” 

Kaşlarım şaşkınlıkla havalanırken, “Biliyorsun...” dedim sakince. 

“Elbette biliyorum. Gizlice kolyeyi almaya çalıştın ama almadın. Aslında oraya kadar gitmişken kolyeyi neden almadığını merak ediyorum.” 

Yüce Ra, Kader Sarmalı'ndan döndükten sonra benimle arasına mesafe koymuştu. Olanlardan beni sorumlu tutuyordu ve bana karşı epey öfkeliydi. Aramızdaki sadakati ölçmek için bana bir görev vermişti, Ruhsuz Kemiklerde bulunan Güneş Kolyesi'ni istediğinde yine Tendre'ye gelmiştim ama o kolyeyi bana vermek istememişti. Elim boş bir şekilde dönecekken Dimitri kolyeyi almak için başka bir yol olduğunu söylemişti. Kolyeyi gizlice alacakken Ra gelmişti ve olayın iç yüzünü anlamıştık. 

“Kolyeyi kendim için istemiyordum, Tendre. Yüce Ra'nın emriydi ve onun isteğini geri çevirmem mümkün değildi. Bu yüzden senden kolyeyi istedim ve sen vermeyince de bana emredileni yerine getirmek için gizlice almaya çalıştım. 
Seni dinlemediğim için üzgünüm ama beni anlayacağını umuyorum.” 

Tendre etrafımdaki çoğu kişinin aksine fazlasıyla makul bir kişiliğe sahipti. 
Hatta öyle ki geldiğimden beri bana yardımcı olması sayesinde güvenimi de kazanmıştı. Buraya gelme sebebim de tam olarak buydu zaten. 

“Bazı tanrıların aksine Ra'ya olan sadakatin seni herkesin nezdinde değerli kılıyor. Peki, şimdi neden buradasın? Daha doğrusu, neden buradasınız?” 

“Değerli dört tanrımız önce Ulu Tanrıçaya karşı çıktı, sonra da Tanrı Seth'le ittifak kurmaya çalıştıklarını öğrendim. Onların güçlerini bağladım ama...” 

“Güçlerini mi bağladın?” dedi doğru duyup duymadığından emin olmak ister gibi. Kulağa hoş gelmediğinin farkındaydım. Bir tanrının güçlerini geçersiz kılmak, kimsenin haddi olmayabilirdi ama arkamdaki tanrılar sınırlarını epey zorlamıştı. 

“Evet ama yine de Seth'in onlara ulaşamaması gerekiyor.” 

Tendre ona geliş amacımı anlamak için, “Benden isteğin nedir?” diye sordu. 

“Dört tanrı için zindanlarını açmanı istiyorum.” 

Daha Tendre tepki veremeden duyduklarını sindiremeyen tanrılar birbiri ardına tepkilerini sıraladı. 

“Ne?” 

“Bizi buraya hapsedemezsin, kraliçe.” 

Onlara dönmeden sert bir sesle, “Size ne yapacağımı sormuyorum,” dedim. Geldiğimden beri hepsinin her lafını yutmuştum ama bugünden itibaren buna da müsaade etmeyecektim çünkü anlamıştım ki karşımdakine ne kadar 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iyi yaklaşırsam o kadar kötülükle karşılaşıyordum. Yeniden Tendre'ye döndüm ve bu isteğimin altında yatan nedeni açıkça anlattım: “Onları bugün Seth'ten uzak tutmuş olabilirim ama yarın aynısını başarabilir miyim, bilmiyorum. Seth bugün sırf onları almak için piramide saldırdı.” 

“Onu durdurmak zorundasın, kraliçe. Apep'in gelmesi çok yakın.” 

“Biliyorum ama başımda bunca dert varken ona yeterince odaklanamıyorum. 
“Başka bir zaman ve başka bir kişi olsa isteğini asla yerine getirmezdim fakat sana saygı duyuyorum. Yapmaya çalıştıklarının farkındayım ve bu sefer de başarılı olacağına inanıyorum. Tek yapman gereken onları durdurmak. Bu süreçte ben ve kardeşlerim senin yanında olacağız, gereken desteği vereceğiz.” 

“Yeryüzünün işlerine asla karışmazsınız sanıyordum,” dedim şaşkınlığımı gizleyemeden. Ruhsuz Kemiklerin Ra'dan başka kimseye bağlılığı yoktu ve bir tanrıya bile boyun eğmezlerdi. Kendilerini dünyanın ve Gökyüzü Evi'nin tüm olaylarından soyutlamışlardı. Şimdi bana destek vereceklerini söylemesi gerçekten şaşırtıcıydı. 

“Yeryüzünün ve tüm insanlığın kaderi tehlikedeyse gereken her şeyi yaparız.” 

Ona minnetle tebessüm ettiğimde Mehen öfkeyle araya girdi. Neredeyse haykırarak, “Bize bunu yapamazsın, kraliçe,” diye söylendiğinde onlara döndüm. Hepsinin gözlerinde aynı öfke vardı ama kimin umurundaydı? 

“Niye? Bırakayım da güçlerinizi Seth'le birlik olmak için mi harcayasınız?” 

“Bizi...” diyerek yeni bir cümleye başladığında elimi havaya kaldırarak onları susturdum. “Yeter artık! Ben bu kararı verdim ve uymaktan başka çareniz yok.” 

Tendre'ye döndüm ve “Onlar için gerekeni yapacağını umuyorum)” dedim. 

“Gözün arkada kalmasın, kraliçe. Tanrılarımız burada hak ettikleri saygıyı görecekler ve bir daha yanlış yollara sapmamaları için uğraşacağım.” 

Onlara arkamı döndüm ve bir gün bu kararımdan pişmanlık duymamayı ümit ettim. Geçit açıp piramide döndüğümde Aytun'u odamda bulamamıştım. 
Onun yerine düşünceli bir şekilde koltukta oturan yardımcımı gördüm. Geldigimi fark eder etmez ayağa kalktığında yüzü sirke satıyordu. 

Başıma ağırlık yapan tacı yatağın üstüne fırlattım ve “Ne durumdayız, Keliga?” diye sordum. 


” 


“Saldırıdan sonra oluşan hasar giderildi. Başmimar hızla duvarı onardı.” 

“Zindandakiler?” 

“Zindanda tanrılarımız haricinde sadece hizmetkâr Rena vardı. Tanrı Seth'in kırdığı duvardan büyük bir taş ona gelmiş ve ne yazık ki şifacılar kurtulma şansının olmadığını söylüyor.” 


“Nasıl?” dedim şaşkınca. Neftis'in eski sadık yardımcısını işime yarayacağı ümidiyle zindanda tutuyordum ama ona hiç işim düşmediği gibi bir de ölmesine şahit olmak üzereydim. 
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“Durumu ağır, kraliçem. Şifacılar bu geceyi çıkaramayacağını düşünüyor.” 

Rena için üzülürken aklıma gelen adamla aniden endişelendim. “Menes ne durumda? Başka yaralı var mı?” 

“Menes gayet iyi. Lider onunla bizzat ilgilendi. Durumu iyi fakat zindanda nöbet tutan birkaç askerimizi kaybettik.” 

“Rena nerede? Beni ona götür.” 

“Emredersiniz, kraliçem.” 

Keliga'yla birlikte şifahaneye ulaştığımızda içeri girdik. Aydınlık odada yatakta yatan Rena'ya bakarken başında serumunu değiştiren adama, “Durumu nasıl, Jonathan?” diye sordum. 

“Bilinci açık fakat yarası çok ağır. Acı hissetmemesi için tüm vücudunu uyuşturduk ama yarını göreceğini zannetmiyorum.” 

Sıkınalı bir nefes aldıktan sonra yatağa doğru eğildim. Güç bela gözlerini açık tutmaya çalışan kızın teni, ölümü kucaklayacağını kanıtlar gibi bembeyaz kesilmişti. Dudakları morarmış, nefes almaya bile hâli yok gibi duruyordu. 
“Rena, nasılsın?” 

“Sence nasılım? Öleceğimi biliyorum.” 

“Bunu bilemezsin,” dedim teskin etmeye çalışarak. “Tedavine en iyi şekilde devam edilecek.” 

“Benden nefret ettiğini biliyorum, kraliçe,” dedi zar zor konuşurken. Bazı harfleri ağzının içinde yutsa da gayet anlaşılırdı. “Rol yapmana gerek yok. Ölüp ölmemem umurunda değil. Hatta sevineceğine eminim.” 

Dürüstçe, “Senden nefret etmiyorum, Rena. Benim sorunum Neftis'leydi, seninle değildi. Bu durumda olmanı istemezdim,” dedim. Rena benim nefret edeceğim biri değildi. O, Neftis'in yardımcısıydı ve ona destek vermek zorundaydı. Tıpkı Belisa'nın yaptığı gibi. Tanrılar suçlanabilirdi ama Rena, onun yanında oldu diye suçlanacak en son insandı. Neftis'e karşı gelme lüksü olmayan bir insanı suçlayamazdım. 

“Ben de istemezdim ama zaten çok yakında öleceğim, değil mi? Apep her şeyi yok ettiğinde herkes gibi ben de ölecektim.” 

“Apep'i durdurmanın bir yolunu bulacağım.” 

Rena bir süre yüzümü inceledi. Sonraysa başını öteki tarafa çevirerek göz kontağımızı kesti. “Kom Ombo tapınağına git, kraliçe. Oranın altında başka bir tapınak var. Apep'le ilgili ne öğrenmek istiyorsan orada.” 

“Ne?” dedim şaşkınca. Rena'dan ses gelmediğinde koluna dokundum ama yine tepki vermedi. “Rena? Bu ne demek?” dedim yüzünü bana çevirmeye çalışırken. Teni gitgide daha da soluklaşırken elimi burnuna koydum ve nefes almadığını fark ettim. Konuşmaya başladığımızda bizden uzaklaşan adama doğru bağırdım. “Jonathan, nefes almıyor.” 
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Hızla yanımıza gelip elini kızın boynuna götürdü ve üzgünce, “Ölmüş,” dedi. 
Geri çekildim ve Rena'nın cansız bedenine bakmaya devam ettim. Başına geleni hak etmiş miydi yoksa suçsuz muydu, bilmiyordum ama eğer yalan söylemediyse bana işime yarar bir bilgi vermişti. Jonathan, Rena'nın cansız bedeniyle ilgilenirken ben de aklımda olan bir başka şeyle ilgilenmek için alt kata indim. 

Kalp Buzu Kılıcı'nı alan kişi kimdi, bilmiyordum ama bir tahminim vardı ve bir an önce o kişiyle konuşmalıydım. Kimseye fark ettirmeden içeri girdiğimde, “Dimitri?” diye seslendim. 

Hızlı adımlarla lahdin arkasından çıktı ve meraklı gözlerle, “Neler oldu?” 
diye sordu. O da patlama seslerini duymuş olmalıydı. 

“Onu sana sormalı. Kılıcı ne yaptın?” 

“Anlamadım. Ne kılıcı?” dedi kaşlarını çatarken. 

“Oyun oynama bana. Kalp Buzu Kılıcı'nı aldığını gördüm.” 

“Ne diyorsunuz, kraliçe? Ben piramitten dışarı çıkmadım,” dedi ama ona inanmıyordum. Tıpkı onunkiler gibi eldivenler giyen biri kılıcı almıştı. 

“Eldivenlerin nerede?” 

“Burada,” dedi elini cebine atıp siyah bir çift eldiven çıkarırken. Bugün gördüğüm eldivenler değildi ama bir başkasının olmadığı ne malumdu? “Ne demeye çalışıyorsun, asla anlamıyorum.” 

“Seth bugün piramide saldırdı ve zindandaki tanrıları kaçırdığını düşündüm. Açtığı geçit kapanmadan onun peşinden gittim ve kılıcı almaya çalıştım. 
Biraz arbededen sonra kılıcı aldım ama kılıç düştü ve yanında yeni bir geçit açıldı. Eldivenli bir el kılıcı alıp gitti.” 

“Kimdi?” dedi yüzü dehşetle sarsılırken. 

“Yüzünü ya da vücudunu göremedim. Sadece eli vardı.” 

“Ve sen de benim olduğumu düşündün, öyle mi?” 

Kafa karışıklığıyla, “Eldivenleri görünce bir tek sen geldin aklıma,” dedim. 

“Evrendeki tüm eldivenleri toplattığımı falan mı düşünüyorsun?” dediğinde sessiz kalmam onu sinirle güldürdü. “Şaka yapıyorsun, değil mi? Sana birkaç saat önce yemin ettim. Bozacağımı mı zannediyorsun? Ayrıca kılıcı alan ben olsaydım kaçmak yerine sana verirdim ve sen de Seth'i öldürürdün.” 

“Kim aldı o hâlde?” 

“İşte, asıl soru bu. Kılıcın Seth'te olması iyi değildi ama en azından kimde olduğunu biliyorduk. Şimdiyse bir başkasında ve kim olduğunu bilmiyoruz.” 

“Kılıcı bir an önce bulmak zorundayız,” derken tam arkamdan Aytun'un öfkeli sesini duydum. 

“Senin ne işin var burada?” 
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onun gri gözlerinin öfkeyle parladığına şahit oldum. Korkudan yalnızca, “Aytun?” diyebildiğimde birkaç adımda yanıma geldi ve beni arkasına alarak Dimitri'ye bağırmaya başladı. 
“Uzak dur Ayliz'den! Nasıl girdin sen buraya?” 
Aytun'un bedeni gözümün önünü kapattığı için, “Aytun, dur,” dedim. Hareket etmeye çalıştım ama o tek koluyla bile beni sıkıca tutmuştu. Başını çe- 


virip gözlerime bakarken azarlayarak, “Neden beni çağırmıyorsun? Kaçsaydın hemen. Seth de buralarda bir yerde olmalı,” dedi. 


Dimitri'nin Seth'in yanından ayrıldığından haberi olmadığı için Seth'in de buralarda olduğunu düşünmesi çok normaldi. Ona bu şekilde anlatmayı hiç istememiştim ama bu saatten sonra inkâr edemezdim. Bu yüzden tek nefeste, “Aytun dur, onu ben aldım içeri,” dedim. 


E nsemden aşağı soğuk terler süzülürken yavaşça arkama döndüm ve 


Sustu. Sustum. Kendine birkaç saniye verdikten sonra nihayet, “Anlamadım, tekrar eder misin?” dedi. İnanmıyordu. Daha doğrusu inanmak istemiyordu. 

“Dimitri'yi piramide ben getirdim. Seth ise burada yok.” 

“Ben getirdim de ne demek?” dedi bir kez daha anlamayı reddederek. Aslında anlamıştı ama konduramıyordu. 

“Dimitri, Seth'in yanından ayrılmış. Onun Apep'i getirmesinden memnun değilmiş. Bu yüzden Neftis'in bedenini çalarak Seth'i bırakmış.” 

“Ve sen de buna inandın, öyle mi?” dedi benden uzaklaşırken. Dimitri bu süre zarfında ses çıkarmamıştı. Sanırım Aytun'un oklarını birden üzerine çekmekten kaçınıyordu. O da öfkeli olduğunda yapacaklarının bir sınırı olmadığını anlamış olmalıydı. 

Dimitri'yi es geçerek, “Neftis burada,” dedim lahdi işaret ederken. Bedenini gizlemek için yaptığım büyüyü etkisiz hâle getirdiğimde Aytun da oraya dönmüştü. 
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Gözlerinde anladığının sinyalleri belirirken, “Sen bugün bu yüzden buradaydın,” dedi yaptığı çıkarımla. 

“Bak, ona güvenmediğini biliyorum ama Dimitri, Çember Rahiplerinin önünde yemin etti.” 

“Geçen sefer de aynı yemini etmişti,” dedi mazide yaşananları yüzüme vururken. 

“O bir Sanglum ve bedeni ona ait değil. Bu yüzden ihanetinin sonucunda bir şey yaşamadı. Onunla gerçek bedenine ait kemikleri aldık ve bu kez onlarla yemin etti. Rahipler kemiklerin onun olduğunu teyit etti. Bu kez ettiği yemin gerçek ve bir kez daha beni kandırmayı göze alamaz.” 

Dimitri ilk kez konuşarak, “Böyle bir şey asla olmayacak. Ben son nefesime kadar sana sadık olacağım, Ayliz,” dedi. Tabii, böylece Aytun'un oklarını da üzerine çekmişti. 

“Onun adını ağzına almayacaksın. Sana güvenmiyorum ve bu yüzden seni öldüreceğim.” 

Aytun, Dimitri'nin üzerine atlamak için bir hamle yaptığında korkuyla onu tutmaya çalıştım. 

“Aytun, lütfen dur! Yapamazsın.” 

“Yapamaz mıyım?” dedi yakıcı bakışlarını bana çevirirken. Kolunu tutmaya için geriye kaçmaya çalıştı. “Beni bırak ve nasıl yaptığımı kendi gözlerinle gör.” 

“Onu öldürmene izin veremem. Yemini tekrarladığımız için ona zarar gelmesini engellemek zorundayım.” 

“Ne yani? Onu öldürmeye çalışsam bunu yapmamam için beni mi durduracaksın?” 

“Evet.” 

“Ya durduramazsan? Yine de onu öldürmek istersem ne olacak?” dedi zorlayarak. Her zaman olduğu gibi yine sınırlarını zorluyordu. 

Başımı öne eğdim ve üzgünce, “Yeminim yüzünden seni durdurmak zorundayım,” dedim. Benden beklediği cevap kesinlikle bu değildi. Öyle ki hayal kırıklığına uğramış gibi bakarken birden bana arkasını döndü ve odadan çıktı. 
Zaman kaybetmeden peşinden ilerledim ve kolundan tutarak onu durdurdum. 

“Aytun, dur. Nereye?” 

“Bana yine yalan söyledin. Arkamı dönüp gittiğim ilk anda onu yeniden yanına aldın.” 

“Sen haklıydın. Vücudumda bir şey vardı. Sen gittikten sonra Jonathan kontrol etti ve ensemden skarabe çıkardı. O böceğin Dimitri'nin evindeyken vücuduma girdiğine emindim. Belki bir şey bulurum diye onun evine gittigimde Dimitri oradaydı. Seth'e olan yeminini bozmuş ve Apep için yardım edeceğini söyledi.” 

“Sende ona inandın, değil mi?” 
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“İnanmaktan başka çarem yok. Başka çaremiz yok. Kalp Buzu Kılıcı artık Seth'te değil. Kılıcı almayı başarmıştım ama sonra biri geldi ve kılıcı alıp gitti.” 

Kaşlarını çatarken aniden ikimizin odağı da Dimitri'den kaymışa benziyordu. 

“Kim? Kim aldı?” 

“Bilmiyorum. Kılıcın yanında bir geçit açıldı ve sadece elini gördüm. Kılıç şu anda kimde olduğunu bilmiyorum” derken bu durumdan dolayı yaşadığım sıkıntıyı gizleme gereği duymadım. Kılıç çok önemliydi ve yanlış ellere geçmesi hepimiz için ölümcüldü. 

“Tanrılar nerede? Peşinden koştum ama yetişemedim.” 

“Seth onları öldürmek için gelmemiş. Onlara ittifak teklif etmiş ve onlar da kabul etmişler. Ben yanlarına gittiğimde Seth onları öldürecek sandım. Bu yüzden korumaya çalıştım ama gerçekleri anlamam uzun sürmedi. Seth kılıç ortadan kaybolunca gitti. Onu takip edemedim.” 

“Tanrılar nerede peki?” diyerek bir kez daha sorusunu tekrarladı. 

“Bir kere Seth'in yanına geçmeye karar verdilerse onları tutamazdım. Bu yüzden Ruhsuz Kemiklerin zindanına kapatılmalarını söyledim. Seth, onlarda- ki gücün peşinde. O zindana saldırması, onları buradan kaçırması kadar kolay olmaz. Bak, Dimitri hakkındaki düşüncelerini anlıyorum ama Seth'i en iyi ta~- nıyan O. 

“Birkaç hafta önce de onu aynen böyle savunuyordun ve Seth seni öldür-- mek isterken Dimitri de başında dikiliyordu, ona destek veriyordu.” 

“Biliyorum ama ona ihtiyacımız var.” 

“Niye? Seth'in yerini mi biliyor?” dedi duraksamadan. 

“Hayır. Seth sürekli yer değiştiriyormuş. Belli bir yeri yok.” 

“O zaman?” Tek kaşını kaldırmış, delici gözlerle tam gözlerimin içine bakıyordu. “Dimitri'yi yanımızda tutmanın mantığını söyle bana. Seth'i yakalamamıza yaramayacaksa neden güvenilmez birini yanımızda tutup risk alalım?” 

“Apep'i nasıl öldüreceğimizi biliyor. Onu yok edecek silahın ne olduğunu biliyor.” 

“İyi. Söylediyse gönder onu,” dedi. Dimitri konusunda geri adım atmayacağına emindim ama onu ikna etmenin bir yolunu bulmam gerekiyordu. 

“Aytun... 

“Ne Aytun? Akıllanmadın mı sen, Ayliz? Adam gözlerinin içine baka baka seni ayakta uyuttu. Her hareketini Seth'e yetiştirdi. Seni öleceğin güne hazırladı. Yardımcını öldürdü. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi onu nasıl kabullenirsin? 
Nasıl güvenebilirsin?” 


“Bu defa ettiği yemin gerçek. Aynı şeyi yaşamayacağımızı biliyorum. Artık kılıç yok ve onu bulmak zorundayız. Seth'in nereye gideceğini, neler yapacağını ben bilmiyorum ama Dimitri biliyor. Bu yüzden ona ihtiyacımız var.” 
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Reddederek başını salladı. “Ona güvenmiyorum ve senin yanında dolaşmasını istemiyorum. Fırsatını bulduğu ilk anda sana yeniden ihanet etmeyeceği- nin garantisi yok.” 

Aytun'a cevap vermek üzereyken adım seslerini duydum ve duvarın arkasından Simge çıktı. Şaşkınlıkla, “Ne oluyor burada? Sesiniz üst kata kadar geliyor,” dediğinde o kadar sesli mi konuşuyoruz, diye düşünmeden edemedim. 

“Ayliz'e sor. Bakalım nasıl açıklayacak,” diyerek topu bana attığında ona gözlerimi devirdim. 

“Neyi açıklayacak?” diye soran Simge'nin merakını gidermek için doğruca, “Dimitri burada,” dedim. 

Simge'nin gözleri irileşirken heyecan içinde, “Yakaladınız mı?” dedi. Ona olayın iç yüzünü anlatmaya yeltenmiştim ki Aytun ters ters konuşmaya başladı. 

“Hayır, kardeşim. Dimitri sandığın gibi ayaklarımızın altında değil, Ayliz sayesinde omuzlarımızda taşınarak girdi içeri.” Sesindeki dikenleri bana birer birer baurmaktan çekinmezken Simge olan bitenden hiçbir şey anlamamıştı. 
Bir bana bir Aytun'a bakarken, “O ne demek? Düzgünce açıklar mısınız şunu?” 
dedi. 

Düzgünce açıklamak dediği için Aytun'a bırakmadan, “Dimitri, Seth'in yanından ayrılmış. İlk günden beri Apep'i getirmesinin yanlış olduğunu anlaup onu ikna etmeye çalışıyormuş ama bir türlü sözünü dinletememiş. Seth, Apep konusunda ısrarcı olunca Dimitri, aralarındaki sadakat bağını bozmuş. 
Neftis'in bedenini de alıp bana geldi,” dedim. 

Gözlerini irice açarken bakışları uyuyuş odasının kapısıyla çarpıştı. “Neftis sende mi şu an?” 

“Evet. Uyuyuş odasına koydum. Onun burada olduğunu kimse tahmin etmez. Büyüyle odanın bulunması ihtimaline karşılık gizledim zaten.” 

Simge rahatlamış gibi nefesini bıraktı. “İyi bari. Böylece Seth onu sana karşı kullanamaz. Bir ara yeniden canlandıracak diye ödüm kopmuştu.” 

“Artık böyle bir risk kalmadı,” dedim herkesin içini rahatlatmak isteyerek. 
Tabii, en başta da kendi içimi... “Dimitri, işler yolunda gitmezse Neftis'i uyandırıp onu kendi tarafına çekebileceğinden korkmuş ve gelirken onu da getirmiş.” 

Aytun, Dimitri'yi övdüğüm cümlemin üzerine, “Ona ne kadar teşekkür etsek az. Hayatımızı kurtardı kahraman,” dedi iğneleyici bir tavırla. 

“Aytun, lütfen böyle yapma,” diye ikaz ettim ama hiç de sözümü dinleyeceğe benzemiyordu. Onun tüm öfkesinin Dimitri'ye olduğunu düşünerek hata etmiştim çünkü bu yaptığımla ben de onun öfkesini üzerime çekmiştim. 

“Karşıma geçip saçma sapan bahanelerle onu kahraman ilan ediyorsun. 
Unuttuysan diye hatırlatmak istiyorum, zaten bu durumda olmamızın sebebi o. Eğer sana gerçekten sadık olsaydı Seth'in planlarından en başta bahsederdi 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ve biz de önlem alırdık. Ama sevgili yardımcın susmayı seçerek efendisinin 


yanında durdu.” 


Haklıydı. Ağzımı açıp Dimitri'nin yaptıklarını savunacak tek bir cümlem dahi yoktu ama onu geçmişiyle yargılamaktan vazgeçmiştim. Affedebilmiş miydim, bilmiyordum ama unutmayı seçmiş, ona yeniden güvenmeyi tercih etmiştim. 

“Biliyorum. Zaten bunu onaylamıyorum ama Dimitri hatasını tekrarlamayı aklından bile geçirmez.” 

“Bundan nasıl emin olabiliyorsun? Bir kere sana ihanet etti. Tekrarlamayacağı ne malum?” 

“Yemin etti diyorum, nesini anlamıyorsun, Aytun?” diye çıkıştım artık sinirlenmeye başlarken. 

“Sana olan yemini öncesinde kandırmasını engellemedi. Aynı şekilde Seth'e olan yemini de. Ona da ihanet edip senin tarafına geçti.” 


“Yeminini bozmuş,” dedim bir kez daha aynı cümlenin altını çizerken. 


Gözlerini kısarak başını salladı. “Bu mümkün değil. Sadakat yeminleri yalnızca hayatın karşılığında bozulur.” 


Omuz silktim. “O bir Sanglum. Belki de bu sayede bozmuştur,” dedim. 
Yeminden nasıl kurtulduğunu bilmiyordum. Dimitri anlatmaya pek hevesli olmadığı için ben de üzerinde durmamıştım. 

Söylediklerimin, üzerinde hiçbir etkisi yokmuş gibi umursamazca, “Ne olduğunun önemi yok,” dedi. “Hem eğer yeminini bozabildiyse birkaç gün sonra aynısını sana yapmayacağının da garantisi yok.” 

Beni kararımdan vazgeçirmek için her yolu denediğinin farkındaydım ama geri dönmek için artık çok geçti. Bu yüzden ılımlı davranarak Aytun'u ikna etmem gerekliydi. “Seth'i onun sayesinde bulabiliriz. Dimitri kara büyü kullanıyor. İşimize yarar elbet.” 

Sertçe dişlerini sıkmasından öfkelendiğini anlarken az sonra söyleyecekleri memnuniyetsizliğinden kaynaklanıyordu. “Sen zaten kara büyünü kullanmaya karar verdin. Bir daha onun kara büyüsüne gerek olacağını sanmıyorum.” 

Bir dakika... Kara büyüyü kullanacağımı duyunca öfkeden köpüren Aytun, sırf Dimitri'yi uzak tutmak için kullanmamda sakınca olmadığını mı ima edecekti? Sanırım onun Dimitri nefretini biraz hafife almıştım. 

Simge sanırım bunu ilk defa duyduğu için fazla tepki gösterdi ve “Nasıl, kara büyüyü kullanacak mısın?” diye sorduğunda tüm sesi koridorda yankılandı. 

Bir zamanlar Aytun dışındaki herkes kara büyüyü kullanmamı savunurken ben asla istemediğimi söylüyordum. Sonunda onların istediği gibi kullanmayı kabullenmiştim ama şimdi de nedense onlar bu fikre sıcak bakmıyordu. Düşüncelerini ne değiştirmişti? 
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“Evet. Kara büyünün bir kehaneti var ve bana açıkça kullanmamı söylüyor, Tabii, dört tanrının gücünü almamı da.” 

Simge kafa karışıklığını gidermek için, “Dört tanrıdan kastın İsis, Osiris, Serh ve Neftis, değil mi?” dedi. 

“Evet. Soy gereği İsis'le Osiris'inkini taşıyorum ama Apep'e karşı durmak istiyorsam diğer ikisine de ihtiyacım var.” 

“Onların gücünü nasıl alacaksın?” 

“Dimitri, yapabileceğim bir büyü olduğunu söyledi.” 

“Tabii ya, Dimitri...” Aytun başını alayla salladı. 

Simge, Aytun'un davranışlarını umursamadı. “Ayliz, bu çok tehlikeli değil mi? Bu kadar güç fazla gelmeyecek mi sana?” 

“Apep'i yenmeye benim güçlerim yeterli gelmeyecek, Simge. Ne yazık ki mecburum,” dedim can sıkıcı bir kabullenmeyle. Başta ne kadar da karşı çıkmıştım her şeye. Şimdiyse insanlığın ve herkesin hayatını kurtarmak için her şeyi kabul eder olmuştum. En sonunda bu kadar güçle ne yapacağımı ben de kestiremiyordum ama zaten beni kaderden kurtaracak bir yol bulamazsak gideceğim yer cehennem olacaktı. 

Simge de bu işin sonunun nereye varacağını bilmiyormuş gibi korka korka, “Sonra bu güçleri geri verebilecek misin peki?” diye sordu. 

Çok ümitli olduğum söylenemezdi ama kendimi dışarıdan öyle göstermek için, “Bilmiyorum ama onun da bir yolunu buluruz,” dedim. Herkes yeterince korkuyordu zaten. Bir de benim umutsuzluğumu onlara yansıtmama gerek yoktu. 

Bu olayı içine dert edinen sevgilim, “Dimitri'yi ne burada istiyorum ne de senin yakınlarında,” derken her an odaya girip onu öldürecekmiş gibi hazır bekliyordu. 

İkna etmeyi umarak, “Aytun, sadece bir süreliğine,” dedim. 

Simge bu konuşmanın bir yere varmadan sürüp gideceğini fark etmiş olmalıydı ki bıkkın bir şekilde iç geçirdi. “Neyse, siz Dimitri hakkındaki tarçışmanıza devam edin. Ben annemi görmeye gidiyorum.” 

Onun gidişiyle Aytun'a döndüm ve Dimitri'nin bizi dinleyememesi için bir büyü yaptım. Yine de işimi sağlama almak için ona yaklaştım ve sesimi kısık tutarak, “Aytun, kara büyü kehanetinde bir yalancıdan bahsediyordu, hatırlıyorsundur. O Dimitri olmalı,” dedim. 

“Bu da nereden çıktı?” 

“Yalancıya göz yum, hançerini tatsın, diyordu. Bu Seth olamaz ama Dimitri ayağıma kadar geldi. Eğer ona gerçekten inanıyormuş gibi yaparsam...” derken bir başka erkek sesi konuşmamı yarıda kesti. 

“Yardımcının kaderde bir rol oynadığı belli, tanrıça.” 

Arkamı döndüm ve “Thoth, senin burada ne işin var?” diye sordum. 
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“Diğerlerinin durumunu merak ettim. Neredeler? İyiler, değil mi?” 

“Buradan kaçmak için Seth'le iş birliği yapmışlar, Thoth. Son dakikada Seth kılıcı kaybettiği için onları da bırakıp kaçtı ama yine de fırsatları olsaydı onunla gideceklerine eminim. Bu yüzden herkesin iyiliği için onları Ruhsuz Kemiklere bıraktım. Bundan sonra oradaki zindanda kalacaklar.” 

“Ayliz...” 

“Ne yapmamı bekliyordun, Thoth? Engel olmasaydım şimdi düşmanımızın yanında olacaklardı. Onlara karşı hata yaptığımı söylediniz ama gördüğün gibi asıl hatayı onlar yaptı.” 

Onun bana karşı çıkacağını düşünmüştüm ama Thoth tam tersine, “Nasıl bu kadar akılsız davranırlar? Her şeyi anlarım. Maara isyan etmelerini bile anlayabilirim ama Seth'e yardım etmek... Akıllarını kaçırmış olmalılar,” dedi. 

“Onları bir kenara bırakalım. Konuşmamız gereken daha önemli bir konu 


var.” 

“Ne konusu?” 

“Gelin.” 

Dimitri'yi odada gören tanrı, “Eski yardımcın burada ne yapıyor, kraliçe?” 
dedi merakla. 

“Dimitri, Seth'in yanından ayrıldı ve bana yeniden sadakat yemini etti,” dedim açıklamaya çalışarak ama Aytun yine zıt duruşunu bozmadan nefretle, “O sadakat nedir, bilmez,” diyerek araya girdi. 

Dimitri de ondan hoşlanmıyordu ama Aytun'a laf söyleyip beni karşısına alamayacağını bildiği için, “Sadakatimi tanrıçamıza gösterdikçe anlayacaksınız, lider,” dedi. 

Aytun başını biraz sola yatırdı ve “Ayliz'le o kadar zaman geçireceğini düşünmen zararına olur,” dedi. 

Bıraksam sabaha kadar zıtlaşmaya ve birbirlerini kışkırtacak şeyler söylemeye devam edeceklerini bildiğimden, “Yeter!” diyerek sesimi yükselttim. 
Dimitri'nin geldiğini öğrendiklerine göre yeni edindiğim bilgiyi onlarla paylaşabilirdim. “Bugünkü saldırıda Neftis'in yardımcısı Rena ağır yaralandı. Ölmeden önce bana Kom Ombo tapınağına gitmemi söyledi. Apep'le ilgili tüm bilgilerin orada olduğunu söyledi.” 

“Kom Ombo mu?” dedi Aytun şaşkınca. “Orası Tanrı Sobek'e adanmıştır. 
Apep'le ilgisi yok.” 

“Varmış demek ki.” Bilmiyorum dercesine omuz silktim. “Yoksa niye oraya gitmemi söylesin ki?” 

“Tuzak olabilir mi?” diyen Aytun yandan yandan Dimitri'ye baktığında yardımcımın sıkılgan bir tavırla gözlerini devirdiğini gördüm. 

“Rena aracılığıyla kim tuzak kurabilir ki? Onun Seth'le bağlantısı yoktu. 
Neftis'in yardımcısıydı ve o da artık olmadığına göre...” derken bir yandan da 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söylediklerimi onaylaması için Dimitri'ye bakıyordum. Seth'in kimlerle bağ. 
lantısı olduğunu ondan iyi kimse bilemezdi. 

“Haklısınız. Rena ve Seth'in konuştuğunu bile görmedim ben. İletişimde olduklarını sanmam ama o tapınakta başka bir tapınak olması da pek mümkün değil.” 

Aytun çenesini sıvazlayıp sırtını duvara yaslarken başını dikleştirdi. Fazla düşünceliydi ve kafasında hangi tilkinin dört döndüğünü merak ediyordum. 
“Aslında mümkün,” diye söze başladığında kaşlarımı kaldırdım. “Yani Nubt şehri, diğer yerlere göre daha az uğrak noktası. Ayrıca tapınak da gözlerden fazlasıyla uzak. Diğer yerlere nazaran daha az ibadet edilmesine rağmen Ra, oranın güvenliğine her zaman ekstra dikkat etmişti. Bu durum dikkatimi çekerdi ama üzerinde durmazdım. Belki de bu yüzdendi.” 

O tapınakta bir şeyler olduğu, Aytun'un söyledikleriyle tescillenmişti. Garipliğin olduğu yerde işime yarar bir şeyin olmaması kaçınılmazdı. 

“O tapınağa gitmemiz gerekli,” diyerek Thoth'a baktım ama sonrasında onu yanımda götürmekten anında vazgeçtim. Tapınağı araştırmaya kendim gidebilirdim. Şu an Thoth'un yapması gereken beni cehennemden kurtarma operasyonu vardı çünkü. 

“Tebdil hâlde gitseniz daha iyi olur. Dikkat çekmeyin.” 

Başımla onu onayladıktan sonra Dimitri'ye döndüm. “Keliga'ya senin için bir oda hazırlamasını söyleyeceğim. Biraz dinlenelim. Sonra akşam gideriz.” 

Yeni hizmetkârım olduğunu tahmin etmiş olacak ki Keliga'nın kim olduğunu sormadan başını öne eğdi. “Emredersiniz, kraliçem.” 

Aytun'a bakarak, “Gidelim mi?” diye sorduğunda onun kaşlarını imayla kaldırdığını ve beni izlediğini fark ettim. 

“Dimitri'yle yalnız gitmeyi mi düşünüyorsunuz, kraliçem?” 

Dudaklarıma küçük bir gülümseme kondururken tıpkı onun gibi imayla, “Liderim olmadan bir adım bile atmam, Aytun,” dedim. 

“Dilersen ben de gelebilirim, kraliçe.” 

“Hayır, Thoth. Senden istediğim başka bir şeydi ve senin sadece odaklanmanı istiyorum.” 

“Saatlerdir düşünüyorum ama henüz bizi bu işten sıyıracak bir çare bulamadım.” 

Thoth'un olumsuz cümleleri Dimitri'nin dikkatini çekmiş olmalıydı. Nitekim, “Neyden bahsediyorsunuz, kraliçem? Yardım edebileceğim bir şey var mı?” diye sormakta gecikmediğinde artık herkesin öğrendiği bu gerçeği ondan da gizleme gereği duymadım. 

“Geleceği görebildiğimi biliyorsun. Bir görüntüde Simge'nin Neftis tarafından öldürüldüğünü gördüm ve bunu değiştirmek için kaderle oynadım. 
Simge'nin kaderini değiştirdim ama bunun bir bedeli vardı.” 
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“Bedeli neymiş peki?” 

“Yer altı dünyasına gitmemi ve orayı yönetmemi istiyor.” 

“Şaka bu, değil mi?” dedi yeşil gözlerini irice açarken. 

“Hayır. Apep'le olan savaş devam ettiği için biraz zaman istedim. Bu süreçte kendimi kurtaracak bir şey bulmalıyım. Yoksa yer altı dünyasına gitmek zorunda kalacağım.” Önceden olsa dile getirmeye bile korkacağım cümleleri hiç tereddüt yaşamadan söyleyebilmem, bunu kabullendiğimi mi gösterirdi? 

Araya giren Aytun yemin edercesine, “Buna asla izin vermem,” dedi. “Bir yolu vardır elbet.” 

Pek ümitli değildim ama yine de kimsenin hevesini kırmamak için, “Umarım,” diye söylendim. 

Thoth içimi rahatlatmak için, “Bugün araştırma yapacağım, kraliçe. Bir şey bulacağız, merak etme,” dediğinde ona kibarca gülümsedim. “Teşekkürler.” 

Konuşulacak her şeyi tamamladığımıza göre sıradaki hedefimizi gerçekleştirmeliydik. Bu yüzden diğerleriyle birlikte uyuyuş odasından çıkıp odama doğru ilerlerken yolda karşılaştığım Keliga'yı görmek beni epey mutlu etmişti. 

“Keliga, Dimitri benim yardımcım. Onun için uygun bir oda ayarla ve rahat etmesini sağlayın.” 

Keliga tamam anlamında başını sallarken arkamdan Aytun'un homurdandığını duydum. “Bir de adamın rahatlığını düşünüyoruz.” Ona dönmeden sesini kısması için genzimi temizliyormuş gibi bir ses çıkardım ve Aytun'a ters bakışlar armaktan geri kalmayan Dimitri'ye döndüm. 

“Dimitri, biraz dinlen. Ben sana haber vereceğim,” diyerek gitmesini söylediğimde, “Emredersiniz, kraliçem,” dedi ve Keliga'yla birlikte gözden kayboldular. 

Aytun benden önce odama girdiğinde ben de peşinden ilerledim ve asık suratıyla oturmasını seyrettim. Koltuğa rahatça yayılıp ayaklarını önündeki masaya uzattığında, “Hep böyle mi olacaksın?” diye sordum. 

Bana cevap vermeden önce masadaki büyü kitabını aldı ve kapağını açıp sayfalara göz atarken, “Nasıl?” diye sordu. 

“Umursamaz ve soğuk,” dedim parmağımla kendisini işaret ederken. 

Lakayıt bir tavırla, başını kitaptan kaldırmadan, “Soğuk değilim,” dedi ama ikimiz de yalan söylediğini biliyorduk. 

Onun beni göz ardı etmesine asla dayanamıyordum. Bu yüzden sesimi yükselterek, “Karşında salak yok. Soğuk davrandığını anlayabiliyorum. Dimitri için kızgınsın ama...” derken kitabı sertçe kapattı ve koyulaşan gözleriyle bana döndü. 

“O adama güvenmiyorum)” derken sanki onu net anlamam için her harfin üstüne teker teker bastırıyordu. “Sana daha önce ihanet etti zaten. Bir kez daha aynısını yaşamanı istemiyorum. Tabii, senin yanında olmasını da.” 
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Sözlerinin her bir kelimesinde haklı olduğunu biliyordum. Bu yüzden içini rahatlatmak için, “Dimitri'yle yalnız kalmayacağım. Tedbirimi aldım, merak etme,” dedim. 

Yerinden kalktı ve dibime kadar girdi. Öfkeliydi ama kendini sakin kalmak için zorluyordu. “Bunlar içimi rahatlatmıyor, Ayliz. Yarın bir gün yeminini bozup seni Seth'in önüne atmayacağı ne malum?” 

“Keşke böyle bir şey yapsa.” En azından Seth'i bulurduk. 

“Anlamıyorsun, Ayliz. Bu yaptıkların çok fazla. Kara büyüyü kullanmaya devam etmen bile yanlışken sen bir de Neftis'in gücünü almayı düşünüyorsun. 
Simge, bunları kaldırâmazsın, derken haklıydı. Tüm bu güç çok fazla.” 

“Kaldırabilirim, Aytun. Endişe etme.” 

“Nasıl endişelenmem? Kara büyü seni kötü etkilerken...” Birden sustu ve cümlesinin devamını getirmedi. Bir anlığına ağzından çıkanlardan pişman olduğunu fark ettim ama artık çok geçti. 

“O ne demek? Beni kötü etkilediği falan yok.” 

Başını yana eğip dudaklarını ince bir çizgi hâline getirdiğinde, “Ayliz, sen ne olursa olsun Edfu'yu öldürmezdin. Sana bunu yaptıran şey kara büyüydü,” dedi. Elimi tutmak için uzandığında bir adım geriye kaçtım. 

“Saçmalıyorsun.” 

“Kara büyüyü kullanma,” dedi yumuşak bir sesle. “Sana iyi gelmiyor.” 

“Seni kandırıyor. Güçlenmeni istemiyor.” 

“Niye? Yoksa korkuyor musun?” dedim zihnimdeki sesin etkisi altına girerken. Sürekli kara büyüden uzak durmamı söylemesinin sebebi bu muydu? 
Benim güçlü olmamı mı kaldıramıyordu? 

Gülerken, “Korkmak mı? Senden mi?” dedi sanki onunla dalga geçiyormuşum gibi. 

“Niye, ben korkulmayacak birisi miyim?” dedim kaşlarımı kaldırırken. Yüzüm ciddiydi ve o da bunu anladığında gülüşünü durdurdu. 

“Öylesin ama ben niye senden korkayım ki?” 

“Her neyse. Dimitri burada kalacak. Bu son kararım.” 

“Karışma diyorsun yani.” 

“Hiçbir şey demiyorum, Aytun,” dedim ona arkamı dönerken. “Bir duş alacağım. Sonra hazırlanıp gideriz.” 

“Keliga'dan uygun kıyafetler isteyeceğim.” 


De 


Kom Ombo, ülkenin en uzak noktasındaki bir şehrin ücra köşesine yerleştirilmiş bir tapınaktı. Gökyüzü Evi'nin tüm tanrılarının yeryüzünde bir tapınağı vardı ve burada olmasalar dahi onlara tapan bir sürü insan binaları doldururdu. 
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Oysaki bu tapınak terk edilmiş bir harabeden hâlliceydi. Etrafta kimse yoktu fakat tapınağın girişinde bekleyen askerleri görmek kaşlarımı çatmama sebep oldu. Madem kimse ziyaret etmiyordu, tapınak neden korunuyordu? Hem de 


herkesin tapınağında yalnızca iki asker beklerken burada neden ondan fazla vardı? 


“Bu askerler hep burada mı?” diye sordum Aytun'a dönerken. Belirgin kemiklere sahip yüzünde, memnuniyetsizliğin derin izleri geziniyordu. Bu hâlinin, yanımızda olan Dimitri'den kaynaklı olduğunu bildiğimden ses çıkarmadım. Gözleri şahin gibi etrafı tararken bir eli, belindeki kılıcının kabzasındaydı ve her an bir tehlike çıkacakmış gibi tetikte bekliyordu. Başta askerler için böyle dikkatli davrandığını düşündüm ama sonra Dimitri'den şüphelendiği için yaptığını anladım. Dimitri'nin hâlâ Seth'le iş birliği içinde olduğundan ve buraya gelmemizde onun katkısı olduğundan şüpheleniyordu. Her an tuzağa düşebilirmişiz gibi silahını ve beni bir an olsun gözünün önünden ayırmıyordu. 

Dimitri'yi kabullenmemişti. Kabulleneceğe de benzemiyordu. Sırf kara büyünün kehanetinde işaret edilen kişinin o olma ihtimalinden dolayı susmuştu ama bu da her zaman sessiz kalacağı anlamına gelmiyordu. Dimitri'ye dair şüpheleri vardı ve kolay kolay silinecek gibi değildi. 

“Evet,” dedi askerleri işaret ederek. “Senelerce tapınağı koruduklarını düşündüm ama meğerse olay çok daha farklıymış.” 

Dimitri kendi fikrini dile getirerek, “Belki de Rena yalan söylüyordu,” dedi. “Sonuçta o Neftis'in yardımcısıydı ve bizi tuzağa çekmek istemiş olabilir.” 

En başından beri her ikisi de buraya gelmemizden hoşnut değildi. Rena'nın son nefesinde beni bu tapınağa yönlendirmesinden işkillenmişlerdi. Neden daha önce bu tapınakla ilgili hiçbir bilgi edinmediğimizi sorgularlarken bir yanım onlara hak vermeden edememişti. Fakat yine de içimden bir ses buraya gelmemi söylemişti ve sonuç olarak onu dinlemiştim. 

Aytun, Dimitri'nin kendini aklayıp Rena'yı sorgulamasına sinirlenmiş olmalıydı ki ayağına kadar gelen fırsatı kaçırmadan kullandı. “Eğer düşmanlarımızın yardımcılarından şüphe etmeye başlıyorsak seni hemen burada öldürmem gerekli. Sonuçta sen de düşmanımızın yardımcısısın.” 

“Yardımcısıydım. Bundan sonra olmam gerektiği gibi kraliçemin yardımcısıyım, lider.” 

“Lütfen tartışmayın,” diye onları uyardım. Şimdiden ikisinin de işimi zorlaştıracağına emin olmuştum. Hem Aytun hem de Dimitri rahat durmayıp birbirine saldırmak için fırsat kolluyordu. İkisinin de yapısında alttan almak yoktu. Bu yüzden bugünü sorunsuzca atlatmayı umdum. 

“Etrafta bir tane bile insan yok,” diye söylendi Aytun. “Kim olduğumuzu söylemeden içeri girmemiz şüpheli olabilir. Eğer gizli tapınağı bulacaksak 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çevremizde dolaşan askerler olmaması lazım. Orada bizi neyin beklediğini bilmiyoruz.” 

“Ne öneriyorsun? Kraliçe olduğumu söylemeli miyim?” 

“Böylesi daha iyi olur. Onları tapınaktan uzaklaştırmalıyız.” 

Aytun'un mantıklı gelen direktifini onaylarcasına başımı salladım ve tapınağın girişine doğru yürümeye başladım. Geldiğimizi fark eden tüm askerlerin gözleri üzerimize düştüğünde Aytun sesini yükselterek, “Kraliçenizin önünde eğilin, askerler!” dedi. “Kader tanrıçası ve Mısır'ın kraliçesi Ayliz'e saygınızı sunun.” 

Askerler duyduklarının doğruluğundan emin olamadıkları için kendi aralarında bakıştılar. Daha önce beni görmedikleri her hâllerinden belliydi ama başımdaki tacı fark ettiklerinde söylediklerimizde ciddi olduğumuzu anladılar. 
Hepsi aynı anda sözleşmiş gibi eğildiklerinde içlerinden en rütbeli olduğunu düşündüğüm, diğerlerinden daha gösterişli kıyafete sahip olan adam, “Kom Ombo tapınağına hoş geldiniz, kraliçem,” dedi. 

Adama küçük bir baş selamı verdim. “Tapınağı gezmek istiyorum ve bu süreçte rahatsız edilmek istemiyorum.” 

Askerler bir kez daha birbiriyle bakıştıklarında kendi içlerindeki güvenlik önlemlerinden ötürü bunu yapmak istemediklerini anladım ama onları dinleyecek değildim. Tapınağın kapısına doğru başımı uzattım ve içerisini görmeye çalıştım. İnin cinin top oynadığı tapınakta herhangi bir yaşam belirtisi görünmüyordu. 

“İçeride halktan birileri var mı?” 

“Hayır, kraliçem. Tapınak boş.” 

“Güzel,” deyip içeri girmek için hareketlenmiştim ki asker yine konuştu: 

“Size refakat etmemizi ister misiniz? Tapınağın hangi kısmını görmek istiyorsanız sizi götürebilirim.” 

“Gerek yok. Liderim ve yardımcımla gezeceğim. Bu süreçte kimsenin içeri girmesini istemiyorum.” 

Asker karşı çıkarak, “Ama...” diye cümlesine başladığında kaşlarımı çatum. 
“Ne ama? Sen kraliçene karşı mı geliyorsun?” 

“Hayır tabii ki, kraliçem. Ne haddime? Sadece yardımıma ihtiyacınız olur belki diye söyledim.” 

“Yardımına ihtiyacım yok, asker,” dedim ve adamın yüzüne bakmadan içeri girdim. Kom Ombo tapınağının Teb'deki ve ülkenin çeşitli yerlerindeki diğer tapınaklardan tek farkı sadeliğiydi. Gösterişi seven tanrıların itinayla hazırlartığı tapınaklar öylesine şatafatlıydı ki çoğu zaman yapıdan gözlerinizi alamazdınız. Duvarlardaki kabartmalar, sütunlardaki işçilikler insanın gözlerini kamaştırırdı. Oysa bu tapınak öyle sade süslenmişti ki normalde olsa kimsenin 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umurunda olmamış diye düşünürdüm. Basit duvarlarıyla ve gösterişsiz sütunlarıyla bu denli korunması kesinlikle işkillenmeye yeterdi. 


Aytun da tıpkı benim gibi etrafı incelerken, “Peki, tapınağı nasıl bulacagız?” diye sordu. “Buralarda aşağı inen bir merdiven yok.” 


Söyledikleriyle ona hak vermemek elde değildi çünkü tüm tapınağı taramama rağmen ben de etrafta bizi aşağı indirecek herhangi bir merdiven bulamamıştım. Burası tek katlı ve oldukça küçük bir tapınaktı. Yerdeki taşlara göz arım ve acaba içlerinden biri farklı mı, diye düşünmeden edemedim. Belki de yerdeki taşlardan biri, bizi aşağıdaki tapınağa indirmeye yarardı. Ancak ne kadar dikkatli bakarsam bakayım taşlarda herhangi bir şey dikkatimi çekmedi. 

“İllaki bir yerde girişi olmalı,” dediğimde bu defa Dimitri, “Burada farklı olan hiçbir şey yok,” dedi. Üçümüzün ayrı ayrı incelediği kısımda hiçbir şey olmadığı için yürümeye başladım. Biraz ileride tapınağın dışına doğru küçük bir oyuntu vardı. Yanında ve yakınında hiç meşale olmadığı için karanlıkta kalıyordu ama yine de oyuntudaki duvarda asılı olan Ouroboros'u görebilmiştim. 
Ourobos, yani kendi kendini yiyen yılan sonsuz dönüşümü temsil ederdi. Kendini yiyerek yeniden yaratması, bir noktada onu ilahlaştırmıştı ama Mısır'da, tapmaklarda sıkça gördüğüm için üzerinde durmadan duvardan uzaklaştım. 
Arkamı dönüp tam burada bir şey yok demek üzereydim ki aniden durdum ve Ouroboros'a döndüm. Evet, bu tıpkı kendini yiyen yılana benziyordu ama olması gerektiği gibi kuyruğunu ağzının içine almamıştı. Başta karanlıktan ve duvara iyice yanaşmadığım için fark edememiştim ama bu Ouroboros değildi. 
Kuyruğu ve ağzının arasında boşluk vardı. 

“Şuna bakın,” dedim hâlâ etrafta bir şeyler bulma umuduyla gezen iki adama seslenerek. Beni duyar duymaz yanıma geldiklerinde onlara duvardaki kabartmayı işaret ettim. “Bu Ouroboros sizce de biraz garip değil mi?” diye sorduğumda Dimitri daha iyi görmek adına duvara yanaştı. Parmaklarını kabartmanın üzerinde gezdirirken, “Bu Ouroboros değil,” dedi. “Hatalı yapılmış diyeceğim ama burası ne kadar ücra olsa da bir tanrının tapınağı ve böylesi bir yanlışa izin verilmezdi.” 

Aytun da ilk defa Dimitri'nin sözlerine katılıyormuş gibi ona destek çıktı. 
“Duruşu Apep'e benziyor.” 

Onaylayarak başımı salladım ve alttaki tapınağa açılan geçidin bu olduğuna emin oldum. Tam ellerimi kaldırarak kabartmayı büyüyle sökecektim ki Aytun hızla ellerimi tutup beni geri çekti. Hayretle, “Ne yapıyorsun?” derken gözleri şaşkınca açılmıştı. Neden böyle davrandığını anlamadığım için aynı şaşkınlıkla, “Ne oldu?” diye sordum. 


“Kimse sana bir tanrının tapınağında büyü yapmamanı söylemedi mi?” 
Gözlerim Dimitri'yle kesiştiğinde onun gözlerini devirdiğini ve bıkkınca 


soluklandığını gördüm. 
“Neden?” 
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“Bir tanrının tapınağında büyü yapmak hoş karşılanmaz,” dediğinde ona ciddi misin der gibi baktım. 

“Şaka mı yapıyorsun?” 

“Ne şakası, Ayliz? Bir tanrının gücünü temsil eden yerde kendi gücünü sergilemek, ona karşı hem saygısızlık olarak anılır hem de ona meydan okuduğunu gösterir.” 

“Bu çok saçma,” diye söylendiğimde Dimitri başını kaldırarak bana destek çıktı. “Kesinlikle katılıyorum.” 


Aytun sakince ona dönerken, “O yüzden mi böylesine önemli bir bilgiyi tanrıçana söylemedin?” dediğinde Dimitri omuz silkti. 

“Bu saçma kurala uymak zorunda değiliz.” 

“Kime, neyi anlatıyorum ki? Elbette Ayliz'in iyiliğini istemediğin için bunu ona anlatmadın.” 

“Aytun... 

“Ne Aytun? Beni susturmaya çalışacağına biraz şu adamı sorgula. Baksana, böylesine önemli bir bilgiyi sana söyleme zahmetine bile girmemiş. Tabii ki söylemez. Sonuçta senin hata yapman, efendisinin işine gelecek. Neden söylesin ki?” diye çıkışu. 


» 


“Geçmişte yaptıklarım yüzünden beni yargılamaktan vazgeç, lider.” 
Dimitri'nin sakin kalma çabası da bir yere kadar geçerliydi anlaşılan. 

“Yaptıklarını görmezden gelmemizi mi istiyorsun? Peki, katlettiğin onca masum insan? Ayliz şanslıydı, sizin elinizden kurtuldu ama ya o insanlar ne oldu? Gözünü bile kırpmadan onlarca insanı öldürdün sen. Ben yetişmeseydim o gün bile efendinle birlikte Ayliz'i öldürecektiniz,” dedi öfkeyle. Ardından Dimitri'yi baştan aşağı nefretle süzdü. “Seni daha ilk gördüğümde gözüm tutmamıştı. Sinsi ve içten pazarlıklı olduğunu en başta anlamıştım ama Ayliz'e anlatamadım. Sana o zaman da güvenmedim. Şimdi de güvenmiyorum.” 

“Ben ona yemin ettim. Yaptıklarımdan dolayı pişmanım ama bundan sonra Ayliz'in zararına olacak hiçbir şeye müsaade etmeyeceğim.” 

“Bu sözlerini inandırabileceğin kişiler üzerinde test etmeni tavsiye ederim.” 

Onların tartışmasından sıkıldığım için, “Bu tartışmanızı başka zamana saklasanız iyi edersiniz. Madem büyü kullanamıyorum, şu duvarı kırmama yardım edin o hâlde,” dedim. 

“Büyü kullanabiliriz.” 

“Hayır, kullanmayacağız. Kurallara uyacağız,” dediğimde Dimitri öfkeyle Aytun'a baktı ama Aytun oralı olmadı. Bana sinirli olduğu için gülümsemiyordu ancak gözlerinde gizleyemediği bir memnuniyet vardı. 

Dimitri söylene söylene, “En son bu kadar kurallara uyan Osiris'i tanımıştum. Onun da başına gelenleri herkes biliyor,” dediğinde Aytun, “Kendi başına gelecekleri görmek istemiyorsan bir an önce şu duvarı kır,” dedi. 
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“Ben mi kıracağım?” dedi şaşkınca kaşlarını kaldırırken. 
“Ben mi kırayım?” 


“Büyü kullanmamızı istemeyen kimse o yapmalı diye düşünüyorum.” 


“Lidere karşı gelmeyi aklının ucundan bile geçirmesen iyi edersin. Rütbelerimiz farklı ve ben senden üstünüm. O yüzden söylediklerimi ikilerme.” 


Dimitri öfkeyle çenesini sıktığında dudakları da düz çizgi hâlini almışt. Her dakika onların arasını iyi tutamayacağımdan uğraşmayı boş verdim ve Dimitri'nin duvara doğru ilerlemesini izledim. Esasen Aytun söylediklerinde haklıydı. Lider olarak kraliçeden sonra sözü geçen kişiydi ve böylece Dimitri'nin, onun söylediklerini emir olarak kabul edip yerine getirmesi gerekliydi. 

Cebindeki hançeri çıkardıktan sonra duvardaki kabartmayı oymaya başladı. 
Ne kadar zaman geçti, bilmiyordum ama en sonunda kabartmayı biraz olsun oymayı başardığında duvar arkaya doğru yıkılmıştı. Başımı eğerek içeride ne olduğunu görmeye çalıştığımdaysa tek görebildiğim karanlık oldu. Önden gitmek için hareketlenmiştim ki Dimitri içeri doğru bir adım attı ve “Sizden önce ben gireyim,” dedi. Başımla onayladığımda içeri girdi. Gözlerim tapınağın kapısına kaydığında askerlerin onca sese rağmen içeri girmemesine şaşırmıştım. 
Bizi burada, kutsal bir ibadethanenin duvarını yıkmış şekilde yakalasalar ne derlerdi acaba? 

Aytun da duvarın yanına doğru ilerledi ve “Haydi, gidelim,” dedi. Kılıcını belinden çıkarmış, eline almıştı. İçeride ne göreceğimizi bilmediği için temkinli davranırken ben de kendi kılıcımı elimi aldım. Kılıç kullanma konusunda pek maharetli olduğum söylenemezdi ancak içeride bizi neyin beklediğini bilmediğim için kılıcı tutmanın daha faydalı olacağına inanmıştım. 

İçeri girdiğimizde gözümün karanlığa alışması için biraz zaman verdim ama öyle zifiri bir karanlıktı ki göz gözü görmüyordu. Aytun'un elini tutarak ilerlemeye başladığımda, “Meşale yok mu?” diye sordum. Duvardan sesler geldiğinde hemen sonra Dimitri'yi duydum. 


“Var ama yakamıyorum.” 

“Büyü kullanmayacağız demiştik.” 

“Kullanamıyorum zaten,” dedi Dimitri kızgınca bağırırken. 

“Ne demek kullanamıyorum?” dedim sorgulayıcı bir şekilde. 

“Bilmiyorum. Büyüm yok.” 

“Herkes olduğu yerde kalsın. Bende çakmak var. Meşaleleri onunla yakacağım.” 

Aytun yanımdan uzaklaştığında Dimitri küfrermeye devam ediyordu. Sanırım büyü yapmayı deniyor ama başarılı olamıyordu. Nasıl büyü yapamaz ki diye düşünürken bulunduğumuz yerdeki meşaleler bir bir yanmaya başladı ve sonunda etrafımızı görebildik. 
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Burası geniş bir koridordu. Normalde alışık olduğumuz sarımtırak taşlara rağmen duvarlar koyu granittendi ve üzerinde hiçbir simge yoktu. Meşalelerin turuncumsu ışığıyla aydınlanan yerde yürümeye başladım ve yan yana duran Aytun'la Dimitri'ye doğru ilerledim. Yanlarına ulaştığımda Dimitri hâlâ büyü yapmayı deniyordu ama hiçbir değişiklik yoktu. 

“Neden büyü yapamıyorum?” diye sorduğunda bilmiyorum dercesine bakum. 

“Acaba Seth seni cezalandırıyor olabilir mi?” diyerek düşüncemi dile getirdiğimde, “Mümkün değil,” diye cevap verdi. “Büyümü alması mümkün değil.” 

“Öyleyse neden büyü yapamıyorsun?” 

“Şuraya bakın,” diyerek ileriyi işaret etti Aytun. Gösterdiği tarafa döndügümde koridorun bitiminde daha büyük bir odaya açılan kapıyı gördüm ve hemen sonrasında kapının üzerinde hiyeroglifle yazılmış olan yazıyı... 


"İNSANLARI KÜŞÜMS <DİĞİND<, 
BÜYÜN OLMADIĞINDA 
ONLARDAN FARKIN OLMADIĞINI ANLA." 


“Nasıl yani, bizim de mi büyümüz yok?” dedim ve hemen ardından merakıma yenik düşerek avucumda bir alev topu oluşturmayı denedim ama hiçbir şey olmadı. Aytun benim de büyü yapamadığımı anladığında düşünceli bir tavra bürünerek, “Bu tapınağın sınırlarında büyü yapamayız,” diye çıkarımda bulundu. 

Dimitri etrafını tereddütle süzerken, “Bu işte bir iş var,” dedi. “Büyümüzün alınması hiç mantıklı değil.” 

“Devam edeceğiz.” 

“Ayliz, bence geri dönelim.” 

“Siz gitmeye meraklıysanız hemen çıkabilirsiniz ama ben burada ne olduğunu öğreneceğim. Rena doğru söylüyormuş, burada gerçekten de bir tapınak var. 

“Bizden büyümüzü alan bir tapmak. İçeride ne olduğunu bilmiyoruz.” 

“Ever, bilmiyoruz ama zaten buraya onu öğrenmeye geldik.” İkisinin de devam etmek için istekli olmadığını fark ettiğimde sözlerime devam ettim: “Apep'in gelmesine çok az zaman kaldı ve kimse onun hakkında doğru düzgün bir şey bilmiyor. Elimize nasıl bir fırsat geçtiğinin farkında değil misiniz siz?” 

“Belki de yanımıza diğer tanrıları da almalıydık.” 

“Kara büyümle herkesten çok daha güçlüyüm, Aytun.” 

“Belki kara büyü kullanmana gerek kalmazdı.” 
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“Böylesi bir kara büyüyü kullanmamak saçmalık olur. Tanrıçamız kanatlarını bile o sayede aldı.” 


“Anlamadım.” 


“Kara büyünün enerjisini keşfetmeye çalışırken kanatları ortaya çıktı. Kim bilir, bu ona daha ne kadar güç verecek... Seth bu yüzden kara büyüyü almana karşı çıkmıştı. Seni ne kadar güçlendireceğini bilmediği için.” 

“Karşı mı çıktı, ne zaman?” 


“Sen çölü yaktığın zaman uyanamamıştın. O zaman Ra, kara büyüyü verdiğini itiraf etmişti. Seth sonrasında senin kaldıramayacağını söyleyerek geri almasını istedi. Sözde seni düşünüyordu ama o sırada güçlenmenden korkuyordu.” 

“Yani senin gibi...” dedi Aytun ona dönerken. “Sen de Ayliz'in iyiliğini istiyor olsaydın onu kara büyü kullanmaya teşvik etmek yerine engellemeye çalışırdın.” 

“Neden engelleyecekmişim?” dedi anlamamış gibi. “Kara büyü onu güçlendiriyor.” NON 

“Güç kazanmak, her zaman güçlenmek demek değildir” 

“Yeter bu kadar. Ben içeri giriyorum. Gelen gelsin. Gelmeyen de dışarıda beklesin.” a mi 

Onların arasından sıyrılarak önlerine geçtim ve tahta kapıyı itekleyerek açum. İçeriye bir adım attığımda burasının geldiğimiz koridorun aksine gayet aydınlık olduğunu fark ettim. Beşgen şeklindeki odanın duvarlarındaki meşaleler yanıyordu. Aytun ve Dimitri peşimden geldiğinde onların da benimle aynı şaşkınlığı yaşadıklarını hissettim. 

Dimitri hepimizin aklındaki soruyu dile getirerek, “Bu nasıl mümkün olabilir?” diye sordu ama bir cevap alamadı. 


Oda dediğim yer aslında tapınağın yalnızca bir kısmıydı. Etrafı ve yukarısı duvarlarla çevrili olmasına rağmen sütunları hâlâ varlığını koruyordu. Mimarisi yeni yapılan tapınaklar gibi süsten ve şatafattan uzak, son derece sadeydi. 
Sanki yüzyıllar öncesinde yapılmış gibi basitti. Odadaki eşyalar yok denecek kadar azdı. Birkaç küçük uşabti heykelinden ziyade dikkat çeken tek şey tapınağın tam ortasındaki iki taraflı merdivendi. Pek yüksek olmayan merdivenin tepesinde parlak bir ışığın yansıdığı çanak vardı. 

“O ne?” 

“Bilmiyorum. Gitmeden öğrenemeyiz.” 

“Bu nasıl bir tapmak? Hiçbir şey yok. Başka bir kapı ya da koridor gören var mı?” 

“Hayır, görmüyorum. Belki de yine gizli bir geçit vardır.” 

Merdiveni çıktık ve çanağın içine doğru eğildim. Çanaktaki parlak ışığın ne olduğunu ilk bakışta anladım ama bir anlam veremedim. Kanlı Güneş 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sırasında yakından görme şansı yakaladığım güneş tıpkı buradaki gibi parlıyordu. Apep'in yer alunda kalmış tapınağında güneşin ne işi olduğunu sorgularken Dimitri, “Şuna bakın,” diyerek dikkatimizi merdivenin diğer tarafına çekti. Az önce hiçbir şey olmadığını düşündüğümüz tapınaktan eser yoktu. 
Tapınak sanki merdivenle ikiye bölünmüştü. Bir tarafında hiçbir şey yoktu ancak öteki tarafta duvardan açılan bir kapı vardı. 

“Bu da ne böyle?” dedim merdivenden birkaç basamak aşağı inerken. 

Duvara doğru ilerledim ve yeni ortaya çıkan kapıyı açtığımda bizi yeni bir koridor karşılamıştı. Aytun ve Dimitri hızlı adımlarla yanıma gelirken birden tahta kapı ortadan ikiye ayrıldı ve duvarı tutan tüm büyük taşlar olduğu yere yığıldı. Çıkan dumandan kaçmak için geriye doğru kaçtım ama tozlar tüm koridoru kaplamıştı. Koridor karanlık değildi, yine de toz bulutu yüzünden hiçbir şey göremiyordum. Toz kaçmasın diye elimle kapattığım ağzımı bağırmak için açım. 

“Aytun?” 

Ses yoktu. 

“Dimitri?” 

Yine ses yoktu. 

Kaşlarımı çatum ve bir kez daha aynı isimleri tekrarladım ama sonuç değişmedi. Her ikisinden de yanıt alamadığımda bu defa ellerimi kaldırdım ve büyü yapmayı denedim fakat etkili olmadı. Taşlar yerinden bile kıpırdamadığında iç geçirip bu kez kara büyüye başvurmayı denedim. Ancak onu da kullanamadığımda birden arkamdan aşina olmadığım bir erkek sesi geldi. 


“Demek beni yok etmeye çalışan tanrıça sendin.” 


1 
-ti 


286 


Ninova 


Yılanın Doğuşu 


18 


İV 25 D amma am 
>0094-9 


Gün ve gece yetersizdir, ay ve güneş de keza. Doğum ve ölüm anlamsızdır, yaşamsa gereksiz bir sınırdır. Kalplerini sinsice sızdığı oyuktan zehirlerken yavaş yavaş iyiliği yok etmeye kalkışır ve sonunda da başarılı olur. 

Geçmiş zamanda, açgözlülük iki kardeşten birinin düşüncelerini esir aldığında diğeri, o andan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını bilmiyordu. 
İhanetin, acının ve kaosun bu kadar somut bir şekilde var olacağından ve onlarla bu kadar acımasızca karşılaşacağından kesinlikle habersizdi. Bir gün yapılanlar tekrarlanacak, tarih tekerrür ederek kendi ayağına dolanacaktı. Tahtına düşen gölge, bugün zehirlediği gökyüzünün laneti olarak varlığını gösterecekti. 


H ırs ve açgözlülük, esir aldığı ruhları korkunç bir bağımlılıkla sınar. 


Gün doğdu, gece oldu. Gözünü, kalbini ve tüm düşüncelerini hırs bürüyen, açgözlülüğün bütün varlığını esir aldığı bedenin sahibi olan Ra, elindekilerle yetinmekten oldukça uzaktı. Zihnini saran zehirli sarmaşıklar bir bir düğümlenerek en büyük kötülüğü doğurdu: İhaneti. 

* Güliz ve gece. 

İyilik ve kötülük. 

Beyaz ve siyah. 

Barış ve savaş. 

«Ra ve Apep... 

Günlerin senelere, senelerin asırlara ve asırların da hiçlik bir zaman dilimi- ne dayanmasına kadar geçen bu sürede herkes tarafından unutulan acı bir gerçek yaşanıyordu. Bu iki ismin yan yana geldiği her cümlede var olan düşmanlık ve savaş, zamanın daha adının dahi bilinmediği vakitlerde aslında birbirine bağlı iki kardeşin adıydı. 

Dünyada huzur içinde yaşamını devam ettiren ilk tanrılar günlerini mutlulukla geçiriyorlardı. Birlikte avlanıyor, birlikte uyuyor ve birlikte uyanıyorlardı. 
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Ta ki Ra, kardeşi Apep'in varlığıyla yetinmekten sıkıldığı zaman... Evrendeki yalnızlıklarını gidermek için yollar aramaya başladığı esnada kendilerine tapacak ve hizmet edecek kişilere ihtiyaçları olduğuna karar verdi. Onca zamanın yalnızlığını dindirmek için varoluşlarından beri ellerinde olan Ölüler Kitabı'nı kullanmaya karar verdi. Yeni yaratacağı ırka kendi çapında insan dediğinde bu düşüncesini Apep'le de paylaştı. Yeni bir tür yaratmak Ra'yı fazlasıyla heyecanlandırıyordu fakat Apep onunla aynı fikirde değildi. İkisi birbirine yeterdi ve başkalarına gerek yoktu. 


Bu yüzden yeni bir tür yaratma konusunda isteksiz olduğundan bu fikre karşı çıku. Ra ile günler süren tartışmaları huzurlu günleri de sona erdirmişti. 
Ra, yalnız yaşadıkları evrende yeni arayışlar içindeydi; Apep ise ikisinin yeterli olduğunu savunuyordu. Günler süren tartışmalar ikisinin birbirine karşı duyduğu kızgınlığı körüklerken Ra'nın Apep'i ikna edeceği tüm yollar ukanmıştı. 
Ra tek başına güçsüzdü. Böylesine büyük bir büyü, aynı oranda güç gerektiriyordu ve sadece kendi gücü yetmezdi. İnsanlığı yaratacaksa Apep'e de ihtiyacı vardı. 


Apep, Ra'nın kendisi olmadan bu büyüyü gerçekleştiremeyeceğinin rahatlıgıyla dolaşırken var olan hayal kırıklığını da atlatmaya çalışıyordu. Oysa Ra'nın hırsı ve açgözlülüğü, istediğini elde edemedikçe kabarmış; zihninde yeşeren kindarlık tohumlarını sulamaya çoktan başlamıştı. Reddedilmeyi ve istediğini yapamamayı kendine yediremediğinde bir şafak vakti kardeşine ihanet ederken buldu kendini. 

Onlar güneşin gücünü içinde taşıyan iki tanrıydı ve birlik olduklarında güçlülerdi. Apep'in gücünü almanın tek bir yolu vardı ve Ra hiç düşünmeden bu yola başvurdu. 


Şafak vakti, uyuyan Apep'i boğazından hançerleyerek öldürdüğünde kardeşinin son nefesiyle birlikte içindeki tüm büyüyü de kendi bedenine aldı. 
Apep'in cansız bedenini dünyanın karanlık taraflarına büyüyle gönderdiğinde insanlığı ve ardından da tanrıları yarattı. Kendisini öylesine kudretli hissediyordu ki bu gücü, yalnızca ona tapan insan ve tanrılardan dolayı değil; Apep'ten aldığı büyüden de kaynaklanıyordu. Kardeşini öldürmüştü ama henüz ne yapuğının farkında değildi. Öylesine güç sarhoşu olmuştu ki sanki Apep hiç var olmamış gibi hissediyordu. Kimse onun adını bilmiyor, varlığından haberleri bile yokmuş gibi davranıyorlardı. Ta ki atmayan kalbiyle güneşin ışınlarının biraz bile uğramadığı bir yerde uyuyan Apep gözlerini açana kadar... 

Apep güçlü bir güneş tanrısıydı. Büyüsünü ve nefesini kaybederek sürgün edildiği yerde, dünyanın derinliklerinde uyuyan kara büyünün dikkatini çekmiş; asırlık uykusundan onun için uyanmıştı. O güne kadar ne varlığı ne de adı bilinen kara büyüyü neyin uyandırdığıysa yalnızca Apep tarafından biliniyordu. Kardeşinin onu uykusunda katledip güçlerini çalmasıyla gerçekleşen ihanet kara büyüyü oluşturmuştu. Bu evrende yaratılan kara büyü, ihanetin eseriydi. 
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Apep'in damarlarına sızarak ona yeni bir beden verdiğinde ilk defa bir alacakaranlıkta yılan formuna ulaştı. Tüm evreni yok edecek kadar güçlü, Ra'nın adını dünya üzerinden silecek kadar nefret doluydu. Ölümden dönerek yeni hayatına gözlerini açtığında hem kara büyüyü yaratan tanrı olarak hem de kardeşinden intikam isteyen bir adam olarak yeniden doğmuştu. Kendi hırsı ve çıkarları için canını alan Ra'dan ve bunu yapmasına neden olan insanlardan öyle çok nefret ediyordu ki onlara saldırmakta gecikmedi. Eski büyüsü yoktu. 
Ra, ondan tüm gücünü çalmıştı ama kara büyü sayesinde eskisinden katbekat güçlü bir tanrı olarak geri dönmüştü. Var gücüyle dünyaya saldırdığında Ra bu beklenmedik saldırıyı önlemiş, diğer tanrıların yardımıyla Apep'i dünyadan uzaklaştırmış. Evrene savurduğu yılan artık onun kardeşi değil, bundan sonraki her gece savaşacağı kaos yılanı olarak bilinmeye başlamıştı. 


İki ezeli düşman bir zamanlar geçirdikleri huzur dolu kardeşlik günlerini unutmuş, birbirlerini öldürmeye ant içmişlerdi. İşte, tüm hikâye böyle başlamıştı. Hırs açgözlülüğü, açgözlülük ihaneti ve ihanet de kara büyüyü meydana 


getirdi. 
De 


Nice olaylar yaşamış, nice hainliklerle karşılaşmıştım buraya geldiğimden beri. Doğruyu ve yanlışı ayırt edemeyeceğim sayısız profesyonel yalancıyla tanışmışım. Herkes kendi amaçları uğruna bir şeyler yapmaya çalışmıştı. Bunların en başında da Neftis geliyordu. Kendisi ölmüş olsa da gerisinde tüm yaşamı tehlikeye sürükleyen bir başkasını bırakmıştı. 


“Sen de kimsin?” dedim alacağım cevabı bile bile. Burası onun tapınağıydı ve ben ondan başka kimseyi öldürmeye çalışmıyordum. Uzun boylu, geniş omuzlu esmer adam oldukça güler yüzlü bir mizaca sahipti. İşte, beni şüpheye düşüren de tam olarak bu oldu. Apep hayallerimde yılan olmasının dışında öfkeli biri olarak canlanıyordu. Gözlerinde bana karşı bir nefret aradım ama yoktu. Dişleri görünmüyordu ama biraz daha zorlasa gülümsemesinin genişleyeceğine emindim. 

“Beni tanımaman çok normal, Kraliçe Ayliz. Henüz resmi olarak tanıştırıl- 


madık. Ben evrenin hâkimi Apep.” 


“Evrenin hâkimi mi?” dedim gülmekle sinirlenmek arasında ikileme düşerken. Kendini böyle tasvir etmesine hem sinirlenmiştim hem de komiğime gitmişti. 

“Ne o, yanlış bir şey mi söyledim?” diye sorduğunda çenemi dikleştirdim. 
Damarına basmak için, “Benim için bu evrenin tek bir hâkimi var. O da Ra,” dediğimde gülümsemesi soldu. Mimiklerinde nefretin kol gezmeye başladığını gördüğümde böylesinin daha iyi olduğuna karar verdim. Sahte ctebessümlere ayıracak zamanımız yoktu. 


Gözlerinin derinliklerinde yanan nefret ateşi radarıma takıldığında “Rayı öldürdüğümü unutmuş gibisin Kraliçe Ayliz,” dedi. Hatırlatmaktan 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gocunmadığı gerçek kalbimin odacıklarındaki yas mumlarını titreştirdiğinde gülümsememi bozmamak için uğraştım. 

“Hayır, unutmadım. Gökyüzü Evi'ni nasıl yok ettiğin hâlâ aklımda ama Ra'yı da unutmadım. O tanrıların tanrısıydı ve öldürmüş olman, onu zihnimizden silmeye yetmeyecek.” 

Apep söylediklerimle öfkelendiğini gizlemek için konuyu değiştirmeyi tercih etti. Beni baştan aşağı süzerken, “Hizmetkârım Seth'ten hikâyeni öğrendim,” dedi. 

“Hizmetkârın mı?” dedim garipseyerek. “Senin, onun hizmetkârı olduğunu sanıyordum.” Tuhaf bir ilişkileri vardı. Bir an Seth ona efendilik yaptığını söylüyor, diğer an Apep onun hizmetkârı olduğunu anlatıyordu. Aralarındaki ast-üst kavramını henüz net bir şekilde açıklayan yoktu. 

Apep'in öfkesi anbean artarken ve üzerime nişan aldığı sert oklar her an batracakmış gibi sivrilirken, “Şuursuz bir tanrıça olduğundan ve dilinin kemiği olmadığından bahsetmişti. Tabii, dünyamıza yabancı olduğundan da. O yüzden bu saygısızlığını görmezden geleceğim,” dedi. 

Bana saldırmadan önce kendini kontrol etmeye çalışıyordu ama bunu neden yaptığım anlayamadım. İlk hamleyi yapan olmak istemiyordum ve onun bu sohbet isteğine karşı çıkmadan ayak uydurdum. Dikkatini dağıtarak buradan çıkmanın ya da büyü yapmanın bir yolunu keşfetmem gerekiyordu. 

Alayla, “Bu iyiliğinizi asla unutmayacağım,” dedim. Sahte minnetimle onu tiye aldığımı anladığını dikkatli gözleri beni çözümlemek ister gibi bakıyordu. 

Beni süzerken, “Demek basit bir insanken tanrıçalığa kadar yükseldin, ha?” 
dedi. “Tanrıçalığın bu kadar kolay ulaşılabilir olması fazlasıyla sinir bozucu.” 

Tavrı ve küçümseyici cümleleri, “Tıpkı senin de bir tanrı olman gibi, değil mi?” diyerek karşı atakta bulunmamı sağladı. 

Gözleri kısılırken yavaşça, sanki çok tehlikeli bir soru sormuşum gibi tehditkâr bir şekilde, “Anlayamadım?” dedi. 

“Sen de bir tanrısın ama günün sonunda tüm evreni yok etmek istiyorsun. 
Oradan bakılınca insan olduğu için küçümsediğin tanrıça olarak milyonlarca insanı hayatta tutmaya çalışıyorum.” 

“Hayatlarını kurtarmak için uğraştığın insanlık mükemmel bir örnekmiş gibi davranmayı bırak, Ayliz. Onlar ölmeyi hak eden canlılar.” 

Cani yaklaşımı, insanlar adına beni rahatsız ettiğinde yerimde huzursuzca kıpırdandım. Hayatları hakkında bu kadar acımasız bir kararı tek başına almasına hayret ederken, “Nasıl böyle konuşabilirsin?” diye sordum. 

“Ne var, yalan mı?” dedi benim huzursuzluğumun aksine rahatça. “İnsanlar çıkarcı, açgözlü. Hırslarına yenik düşmekten başka yaptıkları hiçbir şey yok. 
Yalan söylerler, çalarlar, öldürürler ve ölürler. İşe yaramaz bir tür. Ne büyü güçleri var ne de o güçleri kaldıracak beyinleri. Evrene hiçbir katkıları yok.” 
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“Bu yüzden mi onları öldürmek istiyorsun, bu saçma sebepten dolayı mı?” 

“Senin saçmalık olarak nitelendirdiğin şey, kabul edilmesi gereken gerçekler. Seth bana hâlâ insan gibi düşündüğünü, bu durumdam kurtulamadığını söylediğinde inanmamıştım ama görüyorum ki haklıymış. İnsanların zayıflığı sende de var,” dediğinde neredeyse öfkeden gözüm dönecekti. Hem insanlar hakkındaki düşünceleri hem de bana karşı takındığı tavır sakinliğimi korumamı engelliyordu. Bir şekilde Apep'i oyalarken aynı zamanda buradan çıkmanın yolunu da bulmam gerekiyordu. 


“Ben zayıf değilim. Senin aksine zalim de değilim. İnsan hayatının benim gözümde bir değeri var.” 

“Onların doğasında ölmek var. Doğarlar, yaşarlar ve ölürler. Hepsi bir gün ölmeyecek mi zaten? Ha bugün ha yarın.” 

“Evet, ölecekler ama onlardan sonra yaşam döngüsü sürecek ve yeni insanlar gelecek.” 

“Ama bu döngü değişmek zorunda. Zayıf bir ırktansa onlardan çok daha güçlü bir tür yaratılabilir.” 

Kafam karışırken, “Bu da ne demek? İnsanlığı yok edip yerine başka bir tür mü oluşturacaksın?” dedim. 

“Evet. Neden şaşırdın ki? Yakıp yıktığım evrende tek başıma olmak istedigimi mi düşünüyordun?” Alaycı bir gülüş dudaklarında peyda olurken, “Kim yalnız olmak ister ki? Yalnızlık sadece aptalların arzusudur,” dedi. “Çok fazla planım var ama bunları gerçekleştirmek istiyorsam sanırım seni ortadan kaldırmam gerekli.” | 

“Evet. Çünkü seni öldüreceğim ve bunların hiçbirini yapamayacaksın.” 

“Beni neyle öldürmeyi düşünüyorsun, kraliçe?” dedikten sonra pelerininin altından çıkardığı kılıcı havaya kaldırdı. “Bu kılıçla mı yoksa?” 

Gözlerim meşalenin ateşiyle parlayan Kalp Buzu Kılıcı'na takıldığında elindeki eldiveni fark ettim. “Sen... Kılıcı alan sendin demek.” 

Serh'le aramda geçen arbedede geçitten uzanan eldivenli elin Dimitri'ye ait olduğunu sanmıştım ve onu suçlamıştım ama anlaşılan o ki kılıcı ele geçiren Apep'ti. O an kılıcı alıp, Seth'le birlik olarak beni öldürebilecekken o gitmeyi tercih etmişti. Neden? 

“Evet ve biraz sonra seni bununla öldüreceğim.” 

Korku bedenime sinsice sızdığında ölümle aramdaki mesafenin yalnızca bir kılıç kadar uzakta olduğunun bilincindeydim. Seth'ten korkum yoktu çünkü onun bana zarar veremeyeceğini biliyordum ama söz konusu Apep olunca işler değişiyordu. Kendime itiraf etmekten kaçındığım hâlde bedenimin titreyerek ele verdiği korkum, ondan çekindiğimin ispatıydı. Seth korkak ucubenin tekiydi. Hiçbir zaman kendi gücüne güvenerek ortaya atılmamıştı. Ama Apep 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ondan çok farklı ve tehlikeliydi. Ra'nın bile sonunu getirmişken beni burada öldürmemesi için hiçbir sebep yoktu. 

Başımı dik tutarak hissettiğim endişeyi ondan gizledim. Meydan okurcasına, “Mümkün değil,” dediğimde bu cesaret gösterim karşısında etkilenmişe benziyordu. 

“Neden? Güçlerin olmadığını biliyorum. Bu tapınakta hiçbir büyü işlemez. 

“Bu demek oluyor ki senin de gücün yok.” 

Doğru tespitimle başını usul usul salladı. “Evet ama benim kılıcım var. 
Seninse elinde yalnızca insanları öldürebileceğin ufak bir kılıç.” 

Neşelenmesiyle ondan uzaklaşan öfke bana geçtiğinde dişlerimi sıktım ve ellerimi kaldırarak bir kez daha büyü yapmaya çalıştım. Nafile çabam onu güldürürken, “Boşuna uğraşma, kraliçe. Burada büyü yapamazsın,” dedi. 

Ellerimi indirirken tüm tapınağı inletecek şekilde bağırdım. “Lanet olsun!” 
Neden büyü yapamıyordum? 

“Neden yapamayacağını biliyor musun peki?” diyerek içimdeki soruya ayna tuttuğunda sessiz kaldım. Suskunluğumu /ayır cevabı olarak kabul ettiğinde anlatmaya devam ett: “Çünkü Ra, burayı lanetledi. Ben insanları küçük gördüğüm için bana ibret olsun diye tapınağımdan büyüyü aldı. Tıpkı bir zamanlar benden aldığı gibi.” 

“Eminim ki haklı bir sebebi vardır,” dediğimde Apep'in gözlerinde bu defa az öncekinden çok daha farklı olan bir öfke belirdi. 

“Masum birinin uykusunda boğazını kesmenin ne gibi bir haklılığı var sence?” 

Apep'in suratına sen ne diyorsun der gibi baktığımda acı acı gülümsedi. 

“Beni düşmanın bellemişsin ama daha kim olduğumdan haberin yok, değil mi? Ra sana bu kuralı öğretmemiş ama biriyle savaşacaksan eline kılıcını almadan önce onu tanımalısın. Düşmanının kim olduğunu gör ki zaaflarını öğrenebilesin. Mesela ben, duvarın arkasındaki seni seven iki adamdan tut, geldiğin dünyadaki ailene kadar her şeyini biliyorum.” 

Uykusunda boğazını kesmekle ilgili anlatmaya çalıştığı şeyi Ra mı yapmıştu? Mümkün değildi. 

“Ra, sana bunu yapmış olamaz,” diyerek inkâra kalkıştığımda kaşlarını kaldırdı. 

“Niye, o iyilik meleği olarak görüldüğü için mi? Onu o kadar yanlış tanımışsınız ki...” 

“Yoksa iyi olan sen miydin?” 

“İyi miydim, bilmem ama kurban olan bendim, evet. Ra ve ben ilk tanrılardık. O benim kardeşimdi. Yıllarca bu dünyada ikimiz birlikte hüküm sürdük 


ama bu ona yeterli gelmedi. Bize hizmet edecek, tapacak insanları ve tanrıları 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oluşturmak istedi. Bense karşı çıktım, istemedim ama o beni dinlemedi. Kendi gücü tek başına yetersizdi. Öyle bir büyü için ikimizin gücüne de ihtiyacı vardı. Bir gün beni uykumda öldürdü ve tüm gücümü çaldı,” dediğinde hangi söylediğine şaşıracağımı şaşırmıştım. Apep ve Ra'nın kardeş olmasına mı yoksa Ra'nın onu öldürmesine mi? 

Anlattıklarına inanmıyordum fakat yüzümde artık nasıl bir ifade varsa Apep, “Yoksa Radan bunu beklemiyor muydun?” diye sordu. 


“Ra böyle bir şey yapmaz,” dedim tam olarak neyi savunduğumu bilmeden. 
Bugüne kadar öyle ihanetler görmüştüm ki artık şaşırmamam gerektiğini öğrenmem gerekiyordu. 

“Bak,” dedi çenesini kaldırıp boğazını açığa çıkarırken. Boğazında izi geçmemiş bir kesik vardı. Bunu Ra mı yapmıştı? 

“Öldüysen hayata nasıl döndün?” 


“Ra beni öldürdükten sonra dünyanın en karanlık yerlerine gönderdi. O zamanlar güneş hareket etmezdi. Dünyanın bir kısmı her zaman gündüz, diğer tarafı her zaman gece olurdu. Beni kimse bulamasın diye oraya gönderdi. Nefes almıyordum, kalbim atmıyordu. Sonra birden uyandım, o gün beni dirilten kara büyü oldu. Ra'nın ihaneti kara büyüyü var etmişti. Yılana dönüştüm ve ondan intikam almak için saldırdım. Ama Ra o güne kadar yarattığı tanrılar sayesinde beni başarısız kılmayı başardı. Hepsi birden saldırdı ve beni evrenin derinliklerine yolladı. Benden gücümü, kardeşimi, hayatımı alan bu dünyadan intikam almak için yemin ettim. Ra dünyaya ulaşamamam için Gökyüzü Evi'ni kurdu ve sonrasında asırlar süren mücadelemiz başladı.” 

“Ben... Ben inanamıyorum,” dedim neye inanacağımı bilemeden. Ral'yı tanıyordum ve onun kardeşini öldürmüş olabileceğini asla kabullenemiyordum. 
Ama ya tanımıyorsam? Apep düştüğüm ikilemi fark etmiş gibi devam etti: 

“Ra, beni herkese kötü tanıttı. Kimse asıl hikâyemizi bilmedi. Ra'nın anlatuğına inandılar. Hâlâ inanmıyorsun, değil mi? Peki, sence Ra Neftis'i ve Seth'i kardeşlerine ihanet ederken neden durdurmadı? Kendisi de aynısını yaptığı için. 

Yalan söyleyip söylemediğini anlamak için onun mimiklerini dikkatle incelediğim uzun bir sürenin sonunda samimi olduğunu fark ettim. Onu tanımıyordum, bu yüzden söylediklerinin doğru olup olmadığından emin olamazdım ama sanki anlartıkları gerçeği yansıtıyor gibiydi. 

“Peki, kara büyü ona nasıl geçti?” dedim hikâyenin derinliklerine inmeye çalışarak. 

“İlk karşılaşmamızda birbirimize saldırırken büyülerimiz çarpıştı ve o an onun gücünün bir parçası bana, benim gücümün bir parçası da ona geçti. Ra, kara büyüyü kullanmak istemedi çünkü nasıl oluştuğunu ve kullanana ne getireceğini biliyordu. Bu yüzden Ölüler Kitabı'na kilitledi.” 
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Kafam iyice karıştığında, “Kullanana ne getireceğini biliyordu derken? Bu ne demek?” dedim anlamaya çalışırken. 

“Kara büyü nasıl yaratıldıysa kullanana da aynı duyguyu veriyordu. Ra, kullananların ona ihaner etmesinden korktuğu için sakladı ama gel gör ki en sonunda yine ihanete uğradı. İsis, kara büyüyü çıkardıktan sonra Ra'ya ihanet ederek saklı adını öğrendi. Neftis ve Seth kardeşlerine ihanet etti. Nigralar aynı şekilde sürekli ihanet içindeler ve Sanglumlar... Edfu ve Dimitri'nin de sana ihanet ettiğini biliyorum. Sıra sende. Bakalım sen kime ihanet edeceksin? Gerçi bunu öğrenemeyebiliriz çünkü o günü göremeden öleceksin.” 

Yeni öğrendiğim bu bilgileri sindirmeye mecalim dahi yoktu. Apep için üzülmeyi istedim ama dönüştüğü kişiden dolayı kalbim o kadar katılaşmıştı ki bunu bile yapamadım. Hâlâ Ra'nın kardeşini acımasızca öldürmesinin şaşkınlığını yaşıyordum. Gerçi kim için yapmaz dediysem yapmıştı, neye şaşırıyordum ki? Her zaman Ra'nın iyi bir tanrı olduğuna inanmıştım ama şimdi hakkında duyduklarım, gözümdeki imajını öyle sarsmış, öyle zedelemişti ki nasıl toparlanırdı, bilmiyordum. En başta Hathor ve bebeği için yaptıklarını, şimdi de Apep'i öldürdüğünü öğrenmek... Ra, tanıdığımı sandığım o tanrı değildi. Hiç kimse değildi. Bir anlığına Apep için üzülmeyi diledim. Kardeşin tarafından öldürülmek... Bunun nasıl bir acı olduğunu hayal bile edemezdim. Eylül de Melih de asla böyle bir şey yapmazdı bana. Ama şayet yapsalardı ne tepki verirdim? İşte, orası muammaydı. 

“Ne yaşamış olursan ol, istediğin kadar masum ol, hiçbiri dünyayı yok etmek istemeni haklı çıkarmaz.” 

“Onlar en başından yaratılmamalıydı, tanrıça. Benden çalınanla nefes aldıkları her gün azap içinde kıvrandım. Bu artık son bulacak. Şimdi onları koruyacak ne Gökyüzü Evi var ne de kıymetli tanrıları Ra.” 

“Evet, o yok belki ama biz varız. Ra'nın yarattığı ve hâlen ona sadık tanrılar var. Dünyayı korumak için ne gerekiyorsa yapacağız,” dedim kararlı bir şekilde. 
Apep'in yaşadıkları kötüydü, kabul ediyordum. Kardeşinin ihaneti, taşıyamayacağı bir yükün altına girmesini sağlamıştı ama şu an yapmayı istediği şeyler düşünüldüğünde onu haklı çıkaramazdı. 

Apep'in gülüşü sözlerimle solarken çehresine garip bir ifade yerleşti. Sanki anlattıklarından sonra ona hak verip desteklememi istemiş gibi bir tavır içindeydi ama umduğunu bulamamış olacak ki yeniden tepkisizliğe büründü. “Benim karşımda gerçekten şansınız olduğunu mu düşünüyorsun?” 

“Ra asırlarca seni geri püskürtmeyi başardı. Yapmak çok zor olmasa gerek.” 

“O Ralydı. Sizse onun yarattığı küçük tanrılarsınız. Hele sen...” dedi alayla. 
“Basir bir insansın.” İnsan yanımla dalga geçmesi yetmezmiş gibi bir de kendini üstün görmesi beni iyice çileden çıkarıyordu. 

Başını yana eğerek, “Nasıl ölmek istersin? Seni vücudunun hangi bölgesinde yara açarak öldüreyim? Bir sonraki hayatında nerenin acı içinde yanmasını 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istersin? Bu hançerin kılıca dönmesi güzel olmuş. Ra oldu olası küçük silahları sevmezdi zaten. Beni, bunun hançer versiyonuyla öldürmüştü,” dedi. 

“Öyleyse seni bir kez de kılıcıyla öldürmeliyiz.” 

“Gerçekten beni öldürebileceğini mi düşünüyorsun, çocuğum? Seth aptal olduğundan bahsetmişti ama bu kadarını ben de beklemiyordum. İnsanlıktan tanrıçalığa yükselen bir kadının epey zeki olduğunu düşünmüştüm.” 

“Tahmin ettiğinden çok daha zekiyim,” dedim ve ardından aklımda dönüp dolaşan düşüncelerden birine sarıldım. Büyüm olmayabilirdi ama cehennem ateşine seslenmek için büyüye ihtiyacım yoktu. İsis sayesinde hükmedebildiğim ateş yalnızca büyüyle var olmuyordu. 

Yere eğilip dizlerimin üzerine oturdum. Apep ne yaptığımı anlamamış gibi suratıma bakarken çok geçmeden gülüşü genişledi. Yere oturmamla onun karşısında eğildiğimi, ölümü kabul ettiğimi düşünmüştü ama gerçekler bundan çok daha farklıydı. Ellerimi tapınağın soğuk taşlarının üzerine koyarak gözlerimi kapatuğımda Apep'in kılıçla birlikte bana yürüdüğünü hissettim. 

“Cehennem ateşi, sana sesleniyorum! Efendini duy. Bana kulak ver. Beni dinle. Yeryüzüne çık ve Apep'in etrafını sar.” 


Aytun Karavera 

Ayliz'le aramda bir duvar oluşturan büyük taşlara çaresizce bakarken içimden dışarı taşmayı bekleyen öfke beni kemiriyordu. Ne büyüm vardı ne de elimde o taşları ortadan kaldırabileceğim herhangi bir şey. 

Tıpkı benim gibi odada dört dönen ve varlığından bile nefret ettiğim adam, “Lanet olsun, ne yapacağız?” diye sordu. Şu an her ne kadar yalnız kaldığımız için onu öldürüp ortadan kaldırmak istesem de ortada ondan kurtulmaktan daha önemli bir sorunum vardı. Bugün Ayliz'i gözümün önünden ayırmayacağıma dair kendime yemin etmiştim ama yine başarılı olamamıştım. 

Başarısızlıkla sonuçlanacağını bile bile şansımı kullanmaktan vazgeçmeden, “Taşları teker teker kaldırmayı denesek?” diye bir öneri sundum. Umutsuzlukla seyrettiğim taşların her biri sanki benim sırtıma binmişti. Bedenimdeki ağırlığın başka bir açıklaması olamazdı. 

“Saçmalama, lider. Bu taşlar bizim ağırlığımızın kaç katı, haberin var mı?” 
diyen Dimitri'nin suratını dağıtma isteğimi es geçerek sözlerindeki haklılığa tutundum. 

“Ne yapacağız peki? Öylece bekleyecek miyiz?” dedim hiddetle. Burada elim kolum bağlı durmaktan nefret etmiştim. Öyle bir kapana sıkışmıştım ki nasıl kurrulacağımı, Ayliz'i nasıl kurtaracağımı bilmiyordum. 

Gözleriyle duvarın ötesini görmek istermiş gibi pürdikkat taşlara kilitlenen Dimitri, “Başka çaremiz yok. Ayliz oradan çıkmanın bir yolunu bulur elbet,” dedi. 
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“Büyü yapamıyor. Nasıl çıkacak?” 

“Kanatları var. Onları kullanmak için büyüye ihtiyacı yok.” 

“Bu lanet yerin hiçbir çıkışı yok mu?” diyerek odada dört döndüğümde Dimitri'den ses çıkmadığını fark ettim. Ayliz'in yokluğunda ben delirmenin eşiğinde gezerken o gayet rahat davranışlar sergilemişti. Şüpheyle duraksadım ve ona doğru bir adım attım. “Sen niye bu kadar sakinsin? Bu senin ve efendi- nin tuzağı, değil mi?” dedim parçaları birleştirmeye çalışırken. Bizi bu tapınağa sürükleyen Rena'ydı ve Seth piramide saldırdığında belki de onunla son bir iş birliği yapmıştı. Bizi buraya getirerek tuzağa düşürmüş olmalılardı. 

Dimitri bıkkın bir edayla, “Sence benim tuzağım olsa ben niye burada seninle bekleyeyim?” diye sorduğunda kendimce son derece mantıklı olan o savunmayı yaptım. 

“Beni durdurmak için.” 

Dimitri sanki komik bir şey söylemişim gibi dudaklarını yukarı kıvırdı. 
“Yıllardır lidersin ve mantığını geliştirememen ne acı... Sethin karşısında senin ne gibi bir vasfın olacak, büyücü? Onu durdurabilir misin, engelleyebilir misin? Ben cevap vereyim, hayır. O yüzden seni oyalamak gibi basit bir göreve ihtiyaç yok. Ayrıca rahiplerin önünde yemin ettim. Ayliz'e sadığım.” 

“Ever, bana daha önce de aynısı söylenmişti,” dedim alayla. “Rahiplere yemin ettiğini ve bu yemini bozamayacağını söylediler ama seni en son gördügümde Ayliz i öldürmek isteyen Seth'in yanında dikiliyordun.” 

O günü hatrlayarak her dakikasını yeniden hafızamda canlandırdığımda ellerimin kaşındığını hissettim. Şu an, tam da burada Dimitri'nin yüzünü dağıtmak için yanıp tutuşuyordum. 

“Ne olursa olsun, o gün Ayliz'i öldürmesine izin vermezdim.” 

“Tabii, kesin öyledir. Ben yetişmeseydim Ayliz'i kılıçla çoktan yok etmiştiniz. Sen yüzyıllardır Seth için çalışıyorsun. Şimdi beni onun yanından ayrıldığına asla inandıramazsın.” 

“Seni inandırma zorunluluğum yok. Tanrıça bana inandı ve güvendi. Güvenmese beni anında öldürebilirdi.” 

“Onu kandırmış olabilirsin ama o aklından her ne geçiyorsa başaramayacaksın. Ayliz'i korumak için her zaman buradaydım ve burada olacağım.” 

“Madem bu kadar güçlüydün, o zaman Seth'in planlarından korusaydın ya onu. Ben yapamazdım. Yeminlerin bağlayıcılığını biliyorsun. Sen de yıllarca Neftis'e bağlıydın ve Osiris bedenine girmeseydi o yemin bağı asla bozulmayacaktı. Benim de Seth'le aramda bozulmayacak bir bağ vardı.” 

“Ben hiçbir zaman Neftis'e gerçekten yemin etmedim. Kullandığım kan başkalarına aitti.” 

Dimitri şaşkınlıkla kaşlarını kaldırdı. Bunu beklemediği aşikârdı. “Benim Çember Rahiplerine yaptığım şeyin aynısını yaptın yani.” 
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“Evet.” 

“Ve suçlanan benim?” dedi sorarcasına. 

Kendini benimle bir tutmasına gülmemek için zorlukla durduğumda aşağılayıcı bir bakış atmaktan çekinmedim. Aramızdaki farkı algılaması için tane tane konuşarak, “Ben Neftis'e ihanet ettim. Sense benim sevgilime. Onunla hiçbir bağım yoktu. Ben bugüne kadar sadece tek bir tanrıçaya yemin ettim. 
Onunla da aramdaki bağı bundan sonra kimse bozamaz,” dedim. Ardından hiç beklemeden Ayliz'le aramdaki kuvvetli bağın sembolü olan dövmeyi kaldırarak gösterdim. 


“Ever. Ayliz'le birbirimize kaderimizi sunduk. Bunun ne anlama geldiğini Biliyor olmalısın. Aynı dövmeyi Seth'te de görmüşsündür,” dedim nispet yaparcasına. Dimitri'nin suratının asılacağı açık bir kapı bulmuştum ve o kapıyı ardına kadar açmaya kararlıydım. 

Dimitri gerginlikle düz çizgi hâline getirdiği dudaklarını kıpırdatarak, “Evlilik bağı,” dedi. Öyle yavan bir şekilde söylemişti ki hissettiği memnuniyetsizliğin boyutunu tahmin etmemek elde değildi. 

“Şimdi ona neden zarar gelmesini engelleyeceğimi anlıyor musun? Ayliz benim yalnızca sevgilim değil, aynı zamanda eşim.” 

Aylizden eşim diye bahsetmek, onu bu kelimeyle sahiplenmek öyle bir histi ki keşke onu ilk gördüğüm an bu bağı kursaydık, diye hayıflanmamak elde değildi. Ben değil evlenmeyi, birine âşık olmayı bile aklının ucundan geçirmeyen birisiydim ama Ayliz yörüngemi öyle bir değiştirmişti ki ben bile kendimi tanıyamaz hâle gelmiştim. 

Dimitri düşünceyle dövmeme bakmaya devam ederken, “Ama duyurmadınız, diye itiraz etti. 

“Bu bağ ikimize özel ve başkalarıyla paylaşmamıza gerek olduğunu düşünmüyoruz.” 

Bakışlarını kaldırdı ve o an öfkeli gözleriyle karşı karşıya geldim. “Niye, kral olmakta gözün yok mu? Sırf onun için evlenmedin mi? Bence duyurmalısın.” 

“Kral olmak mı?” dedim tespitini yadırgayarak. “Ben Ayliz'e âşık olduğum için onunlayım. Bizim ilişkimiz çıkarlar üzerine kurulu değil. Beni kendinle karıştırma.” 

“Benim ondan bir çıkarım yok.” 

Saçma sapan kurduğu cümleler, nihayetinde beni sinirlendirmeye yettiğin- de öfkeyle çenemi kaldırdım. “Sen koca bir yalansın, Dimitri. Samimiyetin, sadakatin, kelimelerin... Hiçbiri gerçek değil.” 
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“Gerçek olan bir şey vardı,” dedi az sonra damarıma basacağının sinyallerini verirken. “Öğrenmek ister misin?” 

Bir yanım, alacağı cevabı tahmin ettiği için duymamaya ant içmişti ama merakına yenik düşen diğer yanım kendini tutamadı ve “Neymiş?” diye sordu. 

Beni sonunda kızdırdığını fark eden Dimitri sadist bir hazla gülümsedikten sonra, “Ayliz'e olan hislerim,” dedi tepkimi merakla beklerken. 

Duyduklarımla dişlerimi sıktım ve ona doğru bir adım attım. “Ne diyorsun sen?” 

Yerinden kıpırdamadan alayla gözlerini devirdi. “Bilmiyor muydun yoksa? 
Haydi ama lider. O kadar aptal olamazsın. Ayliz'e nasıl baktığımı görmüştün, Bu yüzden beni onun yanında istemedin. Kıskançlık yaptın,” diyerek çıkarımlarını birer birer ortalığa saçtığında parçaların yanına onu da gömmeyi hayal ediyordum. 

Öfkeden neredeyse hırlayarak, “Seni buraya gömerim, Dimitri!” dediğimde rahatça gerinen taraf artık oydu. 

“Bana elini bile süremezsin.” 

“Niye? Ayliz yok,” 

“Ama beni korumak için ettiği yemin var. Eğer beni öldürürsen o yemin bozulur ve Ayliz, bunun bedelini öder. Zaten kadere bir bedel ödeyecekken ekstra olarak bununla da uğraşmasını istemezsin, değil mi?” 

Söylediklerinin doğruluğu elimi kolumu bağlarken kendimi sakin kalma konusunda epey zorluyordum çünkü dediği gibi herhangi bir yanlış hamlemin bedelini Ayliz'in ödemesini istemiyordum. Bedenim sinirden zangır zangır titrerken irademi son demlerine kadar kullanıyordum. Karşıma geçip benim âşık olduğum kadına bir şeyler hissettiğini söylüyordu ve ben hiçbir şey yapamıyordum. Aniden Ayliz'e karşı da öfkeyle doldum ama sessizliğimi korudum. 
Dimitri'den nefret ettiğimi bilmeşine rağmen onu burnumuzun dibine sokmuştu. “Sana ölümden daha beter şeyler yaparım. Şansını çok zorlama.” 


“Seni geri getirmesini hiçbir zaman istemedim, biliyor musun?” 

“Tabii ki istemedin,” derken sesimi yükseltmiştim. En azından bu kadarını yapabilirdim. “Böylece efendinle planlarını rahat rahat gerçekleştirebilecektin çünkü.” 

Dimitri başını salladı. “Hayır, onunla alakası yok. Sen olmadığında Ayliz'le gayet yakındım. Bana karşı hisler besleyebilir, benim duygularıma karşılık verebilirdi.” 

Histerik bir şekilde gülerken aniden gülüşüm soldu. “Bu dediğin ben hayatta olsam da olmasam da hiçbir zaman gerçekleşmeyecek. Ayliz'in bana olan aşkı hiçbir zaman bitmez, ben olmasam bile o aşk devam eder.” 
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“O yüzden mi beni öptü?” dediği an sanki zaman birden yavaşlamıştı. Nefes almayı bıraktım. Kalbim atmayı bıraktı. Hiçbir şey yapmadan boş gözlerle onun suratını izlerken tebessümü genişledi. 

“Ne öpmesi?” 

“Ayliz'i öptüm ve o da bana izin verdi.” 

“Yalan söylüyorsun,” dedim kabullenemeyerek. Böyle bir şeyi nasıl kabullenebilirdim ki? 

Dimitri inkâr çabalarıma sadece boş bir sırıtmayla karşılık verdiğinde doğruyu söylediğine emin olmuştum. “Yalan söylemediğimi biliyorsun.” 


“Ayliz seni asla öpmez,” dedim, sevgilimi biraz olsun tanıdıysam bunu yapmazdı. Ayliz benim yokluğumda canla başla beni aramıştı. Ne kadar üzgün olduğunu, gidişimin onu ne kadar kötü etkilediğini geri döndüğüm ilk an kendi gözlerimle görmüştüm. Ortada olmadığım birkaç ayda kendini Dimitri'ye kaptıracak değildi. 

“Hayallerini yıktığım için üzgünüm, lider ama gerçek bu.” 

Sonucunda ne olacağını umursamadan Dimitri'ye doğru yöneldiğim esnada, Ayliz'le aramdaki engel olan büyük taşlar sanki deprem oluyormuş gibi titremeye başladı. Birkaç tane ufak taş yerinde duramayarak düştüğünde geriye doğru sendeledim ve bunun daha büyük bir yıkım getireceğinin farkına vararak duvardan uzaklaşmaya başladım. 


Dimitri de tıpkı benim gibi anlamsız bakışlar atarken, “Ne oluyor?” diye sordu ancak cevabını ben de bilmiyordum. 


“Geri çekil!” diyerek onu uyardıktan hemen sonra, bu defa daha büyük taş parçaları düşmeye başladığında gidebileceğimiz en uzak noktaya doğru koştuk ve tam o an taşlar patlayarak etrafa saçıldı. Aniden havaya kalkan devasa bir toz kütlesi neredeyse tüm görüş alanımızı kapladığında bir şeyler görmeye çalıştım. Birkaç saniye sonra toz bulutları dağılmaya başladığında duvarın önündeki tüm taşların yıkıldığını gördüm ve koşmaya başladım. Bu neden ve nasıl olmuştu, bilmiyordum ama Ayliz'le aramdaki tek engel ortadan kalkmıştı. 
Duvarın arkasına geçtiğimde gördüğüm manzara, uzun zaman sonra kalbimi korkuyla çarptıran tek şeydi. 


“Ayliz?” 
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ök ortadan ikiye ayrılacakmış gibi gürlüyor, peşi sıra onu takip eden 

(5 bir kar fırunası tüm şehri etkisi altına alıyordu. Aniden değişen buz 

gibi hava, yatağın saten nevresimlerinin içine işlerken tüm tüylerim 

diken diken oluyordu. Gözlerim kapalıydı ve açılmamak için direniyordu. Ne bir şey görmek istiyordum ne de bir şey duymak... 

Tepkisizce soluma dönük bir şekilde yatarken şifacı olduğunu tahmin ettiğim kişinin soğuk kreıni sırtıma yaydığını hissettim ama yerimden kıpırdamadım. Sakince alıp verdiğim nefesler, yaşadığımın tek belirtisiydi ve ara sıra onu da endişeyle kontol ettiklerini biliyordum. Beni uyuyor zannettikleri kaç saat ya da kaç gün geçmişti, bilmiyordum ama odaya girip çıkan herkesi aynı tepkisizlikle karşılamaya alışmıştım. 

Canım acıyordu. Canım öyle çok acıyordu ki hiçbir merhem fayda etmiyordu. Bazen ağrıdan ağlayacak duruma geliyor ve birkaç damla yaşı vücudumdan atıyordum ama acım hiç dinmiyordu. Hem bedenim acıyordu hem de ruhum sancıyordu. 

Zihnim pusluydu. Hafızam yarım yamalak hatıraları barındırırken aklımdan silinmeyen tek bir an vardı. Ucu paslı çivilerle hafızama kazınan anıyı düşünmek bile yeniden gözlerimin dolmasına sebep olduğunda şifacının sırumı örttüğünü ve yataktan kalktığını hissettim. Sonunda yeniden yalnız kalacağım için rahatladığımda kapının açılması, hevesimi yine kursağımda bırakmıştı. Adım sesleri odayı doldurduğunda Aytun'un ve Maat'ın sesini duymak soluklarımı yavaşlactı. Kimseyi yanımda istemiyordum. Tek istediğim yalnız kalmaktı. 

“Daha ne kadar uyuyacak?” diye soran Aytun'un sıcak parmaklarını yüzümün hemen yanında hissettim ama bana dokunmadan uzaklaştı. Bir anlığına bana dokunmasını istemiştim ama öte yandan da elini çektiği için memnun olmuştum. 

“Bilmiyorum, lider,” diye yanıt veren Maat'ın sesi düşünceliydi. 

“Uyandırmak için bir şey yapamaz mısın?” 

“Aytun, endişelerini anlıyorum ama Ayliz'e biraz zaman vermelisin. Yaşadığı şey hiç kolay değil ve ne kadar etkilendiğini tahmin bile edemeyiz. Yarası henüz 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iyileşmedi ve muhtemelen canı acıyordur. Vücudu bu acıyı kaldıramadığı için kendini kilidlemiş olabilir. Bedeni hazır olduğunda uyanacaktır.” 

Maat'tan duyduklarıyla, “Apep'i yok etmek istiyorum,” diye nefretle karşılık verdi. İşittiğim isim, kendimi kasmama sebep olduğunda sırtımdaki yara acıyarak kendini bir kez daha belli etti. O ismi bir daha asla duymak istemiyordum. Sahibi bana öyle bir ızdırap çektirmişti ki adını anmak dahi işkenceydi. 

“Merak etme, Ayliz kendine geldikten sonra ona da sıra gelecek. Kılıç sende, değil mi?” 

“Evet. O gün Ayliz'in yanında buldum. Apep hangi cehenneme kayboldu, bilmiyorum ama giderken kılıcı almayı unutmuş.” 

“Kılıca sahip çık, lider,” dedi otoriter bir sesle. “Kendi tapınağıma görürmüyorum, burası daha korunaklı ama o kılıca bir şey olursa senden bilirim.” 

Aytun, kılıcın öneminin farkındaydı. Bu yüzden içim rahatu. Kılıç bir kez daha yanlış ellere geçmeyecekti. 

“Merak etmeyin, Ulu Tanrıça. Korunaklı bir yerde.” 

“Yerini kimseye söyleme. Kimin hain çıkacağını tahmin edemediğimiz bir dönemdeyiz.” 

“Özellikle Dimitri'den gizledim. Aklınız kalmasın,” diyen Aytun'un bakışlarını yeniden yüzümde hissettim. “Merhemler acısını geçirmeye yetiyor mudur sizce?” 

Benim için endişeleniyordu. Öyle çok korkuyordu ki konuşurken sesinin titrediğini duyuyordum. 

“Umalım da yetsin. Tam olarak nasıl bir tedavi uygulamamız gerektiğini bilmiyorum. Sanki ne yaparsak yapalım yarası iyileşmiyormuş gibi duruyor.” 

“Peki, bundan sonra ne olacak?” 

“Ayliz o kanatları alan ilk tanrıça olduğu gibi ilk kaybeden oldu. Bu yüzden bilmiyorum. Sanırım bir şeyleri anlamak için onun uyanmasını beklemek zorundayız.” 

Maat'ın cümlesinden sonra ikisi de sessiz kaldı ve çok geçmeden odadan çıkıp beni yalnız bıraktılar. Onların gidişiyle zar zor tuttuğum gözyaşlarım izinsizce akmaya başladığında parmaklarım sırtıma doğru uzandı ve koparılan kanadlarımdan geriye kalan yara izine dokundu. Dudaklarımdan bir hıçkırık koparken Apep'le geçirdiğim o anlar tekrar zihnime doldu. 

Büyü yapmanın imkânsız olduğu tapınakta kendimi savunmak ve Apepi durdurmak için cehennem ateşini çağırmıştım. Sözümü dinleyerek yukarı çıkan cehennem ateşi sayesinde Apep'i geri püskürtmeye çalışmıştım ama son hamle olarak kılıcıyla kanatlarımı kestiğinde her şey bitmişti. Öyle çok canım acımıştı ki etrafımda ne varsa her şeyi etrafa saçmıştım. Bilincimi kaybedip bayılmamdan hemen önce Aytun ve Dimitri'nin bana doğru koştuğunu görmüştüm. Sonrası yoktu. Kendime geldiğimde odamdaydım ve etrafımdaki onlarca şifacı yaramla ilgileniyordu. 
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Acımın tarifi yoktu ama beni asıl yaralayan kalbimde ve ruhumda açılan büyük boşluktu. Kendimi gayesiz, boş hissediyordum. Üzüldüğüm, eksik kaldığım onca zaman olmuştu fakat böylesini daha önce hiç tatmamıştım. Kanatlarımla aramda ahım şahım bir bağ olmadığını düşünüyordum ama kaybedince anlamıştım ki aslında hiç de öyle değilmiş. Sanki canımdan bir parça eksilmiş gibiydi. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı bu zor durum beni haddinden fazla sarsmışuı. Kimseye neler olduğunu anlatacak hâlim yoktu, bu yüzden gelenin kim olduğu fark etmeksizin herkese uyuyor numarası yapmış, bu sayede insanların sorularından kendimce bir kaçış yolu bulmuştum. Her şey apaçık ortadaydı. Apep benden çok daha güçlüydü ve Kalp Buzu Kılıcı ile kanatlarımı kesmeyi başarmıştı. 

Cehennem ateşini çağırmam onu fazlasıyla ürkütmüştü. Büyünün yapılmadığı tapınakta büyü yapabiliyor olmam onu korkutmaya yetmişti ama ben ona adım atamadan kanatlarımı keserek beni savunmasız bırakmıştı. Derin bir nefes alarak hem acımdan hem de o anılardan kurtulmayı ümit etti. Bu sırada odanın kapısı bir kez daha açıldı ve Keliga'nın sesini duydum. Kısık bir tonla bağırıyordu, daha doğrusu sesini kısık tuttuğunu zannediyordu. 

“Buraya girmeniz kesinlikle yasak!” diye uyardığı kişinin kim olduğunu tahmin etmek benim için zor olmamışu çünkü Aytun'un birkaç defa Dimitri'nin odaya girmemesi konusunda Keliga'yı uyardığını duymuştum. Keliga başta yardımcımı dışarıda turamayacağını söyleyerek onun isteğini reddetmişti ama sonrasında Aytun, Dimitri'nin ne kadar hain ve güvenilmez olduğundan bahsederek onu ikna etmeyi başarmıştı. Yalnız kaldığımızda benim savunmasızlığımdan faydalanabileceğini söyleyerek Keliga'ya isteğini yaptırabilmişti. Dimitri'nin birkaç kez odaya girmek için ısrarcı olduğunu kapının önündeki konuşmalardan duymuştum ama ilk defa içeri kadar girebilmişti. 

“Beni delirtme, Keliga. Ben kraliçenin yardımcısıyım. Beni ondan uzak tutamazsın.” 

“Üzgünüm ama tutmak zorundayım, Dimitri. Liderin kesin emri var. Bu odaya girmenizi istemiyor.” 

Dimitri kızgın kızgın, “Başlatma şimdi liderine,” dedi. Öfkelendiğini sesinden anlayabiliyordum ama Keliga, Aytun'a karşı gelemezdi. Onunla yan yana gelmemi istemediği için herkesi Dimitri konusunda tembihlemişti. 

“Saygı çerçevesinde konuşmamızı devam ettirirsek sizin yararınıza olur. Eğer lider, hakkındaki bu ağır cümlelerinizi duyarsa size pek hoşgörülü yaklaşmayabilir.” 

“O adamın ne yaptığı veya ne dediği umurumda değil. Ayliz'i bu kadar çok düşünüyorsa o saçma şifacılarının fayda etmeyeceğini de bilmesi gerekir. Kraliçe acı çekiyor ve siz hiçbir şey yapmadan bekliyorsunuz.” 

Keliga onun sözlerinden hiç etkilenmemiş gibi bir kez daha, “Derhâl odadan çıkın,” diye diretti. “Yoksa...” derken birtakım sesler geldi ve ardından kapının sertçe kapanıp Dimitri'nin dışarı doğru bağırdığını duydum. Sanırım Keliga'yı dışarı artmıştı. 
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“Cümlenin devamındaki tehdidini gerçekleştirmek için ne yapman gerekiyor- a yap, Keliga ama ben şimdi Ayliz'le ilgileneceğim.” 

Keliga kapının diğer tarafından bir şeyler söyledi ama sesi o kadar az duyuluordu ki ne dediğini asla anlamamıştım. Dimitri yatağıma doğru yaklaştı ve az nceki sinirli hâli aniden yok olmuş gibi sakince, “Kraliçem,” dedi. Sesi ürkek bir :eylana yaklaşmaya çalışan avcının hoşgörüsü kadar nazikti. “Uyumadığını bilirorum. Tıpkı canının yandığını bildiğim gibi. Eğer izin verirsen acını dindirmek stiyorum.” 

Sessiz kalarak yanımdan gitmesini umdum çünkü hiçbir müdahale, sırtımdaki re kalbimdeki acıyı geçiremezmiş gibi hissediyordum. Yanıyordum. Sanki içime vir ateş düşmüştü de ruhumda evrenin en kuvvetli yangınını başlatmıştı. Yanıyor, randıkça kavruluyor, kavruldukça acıyor ve acıdıkça bir daha başa dönüyordum. 
Sonsuz bir döngüye giren ızdırap dolu hâlimin sonu yokmuş gibi geliyordu. Sanki du acı son nefesime kadar benimle olacaktı ve benim alışmam gerekiyordu. 

“Bak, acını geçirebilirim.” 

Dimitri ısrarla diretti ama ben ona tepki vermemekte kararlıydım. Hiçbir güç du acıyı dindiremezdi, biliyordum. 

“Şifacılar kara büyüyü kullanmadan asırlık tarifleri deniyorlar ama Apep, kanatlarını kara büyüyle kesti, bu acıyı geçirecek şey de yine kara büyü. Bazı şeylerin şifası zehrin kendisinde saklıdır. Kara büyü sana zarar verdi, evet ama seni iyileştirecek şey de yine o olacak.” 

Kaşlarım istemsizce çatıldığında bu hareketim Dimitri'nin gözünden kaçmamişti. 

“İzin veriyor musun?” diye sorduğunda yine sessiz kaldım ve o, bunu evet olarak algılayarak yatağın diğer tarafina geçti. Belki de haklıydı. Kara büyü beni iyileştirebilirdi. Çünkü şifacılar ne yaparsa yapsın, hangi merhemi kullanırsa kullansın faydası dokunmuyordu. Canımın acısı geçmiyordu ve ben biraz daha bu acıya maruz kalırsam her önüme çıkana bana yardım etmesi için yalvaracaktım. 
En başta o kadar kötü, o kadar dayanılmazdı ki neredeyse ölmek için dua edecek duruma gelmiştim. Bu yüzden Dimitri söylediği gibi acımı geçirir umuduyla sessiz kalarak ona izin verdim. 

Sırtumdaki çarşafı çektikten sonra kara büyülü cümlelerle bir şeyler mırıldanmaya başladı. İlk başta bir etkisini görmedim ama büyülü sözcükleri her tekrarlayışında sırtım karıncalanmaya başladı ve hissettiğim acı, yerini uyuşukluğa bıraktı. 
Sonunda acıdan kurtulmak, beni öyle rahatlatmıştı ki derin bir nefes aldım ve dudaklarım, günler sonra ilk kez konuşmak için aralandı. 

“Teşekkür ederim.” 

Minnet dolu cümlemin hedefi olan Dimitri mutlu bir sesle, “İki gündür herkese kara büyünün sana iyi geleceğini anlatmaya çalışıyorum ama sevgili liderimiz bana asla izin vermedi,” dedi. 
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Aytun'un düşüncelerini anlayabiliyordum. Kara büyüye şiddetle karşıydı ve bana iyi gelebileceği ihtimalinin varlığına bile inancı yoktu. Kaldı ki bu teklifi Dimitri'nin sunması bile kabul etmemesi için önemli bir sebepti. Ona güvenmiyordu, sırf bu yüzden acımı geçireceğini bilse bile şüpheyle yaklaşırdı. Aytun'un tarafından olaylara bakıldığında böyle düşünmekte haksız olduğunu söyleyemezdim çünkü Dimitri beni daha önce de kandırmıştı ama ben şu an ona güveniyordum. 
Bir kez daha beni kolay kolay kandıracağına ihtimal vermiyordum. Ayrıca tam da söylediği gibi kara büyü bana iyi gelmişti. 

Başta varlığını kabullenmemiştim hatta ısrarla reddetmiştim ama sonrasında bana kazandıracak şeyin kara büyü olduğunu anlamıştım. Her ne kadar kendime bile itiraf edemesem de başım her sıkıştığında yardımıma koşan o olmuştu. 
Neftis'ten kurtulmama yardımcı olmuş, Apep'in büyü yapılmayan tapınağında dahi imdadıma yetişmişti. Şimdiyse iki gündür kimsenin dindiremediği acımı dindirmişti. 

Ben düşüncelerimin yoğun dalgaları arasında kaybolmuşken Dimitri beni daha fazla zorlamamak adına odadan dışarı çıktı ve ardından kapıyı kapatu. Sonunda acım geçtiği için iki gündür gözüme girmeyen uykudan biraz olsun nasiplenmek için büyüyle kapıyı kilitledim. Keliga çoktan Dimitri'nin yanıma geldiğini Aytun'a haber vermiş olmalıydı. Dakikalar sonra buraya gelip Dimâtri'yle kavga edeceğini tahmin etmek hiç de zor değildi. Onların hesaplaşmalarını dinlemek yerine günlerdir kasılan bedenimi rahatlatmak daha çok işime gelirdi. Bu yüzden tüm düşüncelerimden ve dışarıda yaşanacak kavgadan uzakta kendimi uykunun saf kollarına bıraktım. 


Yine zaman kavramımı kaybettiğim bir anda kendimi uykuya bıraktığımda biraz olsun toparlanabilmiştim. Günlerin acısını çıkarırcasına uyuduğum derin uykumda ne bir ses duymuş ne de herhangi bir şekilde uykum bölünmüştü. Deliksiz bir şekilde birkaç saat uyumanın ardından günler sonra ilk kez gözlerimi açtım ve perdeler sonuna kadar kapalı olmasına rağmen havanın karardığını fark ettim. Sırtımdaki acı yoktu ama yine de ne durumda olduğunu deliler gibi merak ediyordum. Acaba Dimitri'nin yaptığı büyü geçici miydi, birkaç saat sonra etkisini kaybeder miydi? 

Yataktan kalktım ve çıplak olmama rağmen odaya kimsenin girmeyeceğini bildiğim için rahatça aynaya doğru ilerledim. Sırtımın ne hâlde olduğunu az buz tahmin edebiliyordum ama yine de kendi gözlerimle görmek istiyordum. Aynaya yaklaştığımda karşımda gördüğüm kadın fazlasıyla normal duruyordu. Tabii, eğer gözlerine bakmazsam... Suratımda herhangi bir yorgunluk emaresi yoktu fakat gözlerim hem duygularımı hem de yaşadıklarımı gösteren bir kitap gibiydi. Okumasını bilen biri, neler olduğunu çözebilirdi. Bir insanın gözünden kederi okunur muydu, benim okunuyordu. İçler acısı hâlimi sanki daha da kötüleştirmek istermiş gibi arkamı döndüm ve sırtıma bakmaya çalıştım. 
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Kötü olduğunu düşünüyordum ama bu kadar kötü olmasını beklemiyordum. 
Eskiden kanatlarımın çıktığı yerde iki derin yarık vardı. Dimitri kara büyüyle iyileşürene kadar bu yarıkların kapanmadığını, dikiş bile tutmadığını biliyordum. 
Şimdiyse kapanmasına rağmen öyle körü bir hâldeydi ki nefesimin sıkıştığını hisserim. Bu yaraya daha fazla maruz kalmamak için aynadan hızla uzaklaştım ve yatağın ucundaki sabahlığı üzerime geçirip balkona çıktım. 

İki gündür durmadan yağan yağmur ve kar fırtınası sonunda acım geçtiği için durulmuştu. Güneş açmış değildi, hava hâlen soğuktu ama en azından o eski donduruculuğu kırılmıştı. Piramidin dibinde günlük işlerini halletmek için koşuşturan insanları görünce Apep'le karşılaşmamızı hatırladım. Güçlü olmama rağmen beni bile bu aşağılayıcı duruma düşürmüşken karşısına çıkan insanları tek hamlesiyle ortadan kaldırıp hiç var olmamışçasına yok etmesi yalnızca birkaç saniyesini alırdı. Bu insanlara bir yemin etmiştim. Onları koruyacağıma, hayatları için kendi yaşamımı hiçe sayacağıma dair söz vermiştim ve bu sözü tutmak zorundaydım. 
Apep gerçekten tehlikeliydi, güçlüydü ama hangi delikten çıkıp geldiyse onu yeniden oraya gönderecektim. 

Aklıma Sophia'nın son karşılaştığımızda yaptığı teklif geldiğinde kabul etmememin hata olup olmadığını düşünmeye başladım. Bana doğru ve aslında tam da yerinde bir teklif sunmuştu ama ben kara büyüye duyduğum korku yüzünden teklifini geri çevirmiştim. Şimdiyse bunun pişmanlığını yaşıyordum. Belki de o gün Sophia'nın dediğini yapıp, Nigralardaki tüm kara büyüyü kendimde toplasaydım Apep kanatlarımı kesemezdi. Aramızdaki bu savaş, en güçlünün hayatta kalacağı ve diğerinin ölümün soğuk yanıyla tanışacağı bir yaşam mücadelesine dönüşmüştü. Kara büyüyle ilgili tüm ön yargılarım onunla tanıştıktan sonra ortadan kalkmıştı çünkü karşımda kara büyüyü yaratan kişinin bizzat kendisi duruyordu. 

Ve bu dünya bana öğretmişti ki düşmanını yenmek istiyorsan onu kendi silahıyla vurman gerekiyordu. 

Kara büyünün açtığı yaraları aynı zamanda iyileştirebildiğini de bugün anlamışum. Belki de asırlardır Ra tarafından kötü gösterilmesi bir aldarmacadan ibaretti. Kara büyü kendi ihaneti sonucunda var olduğu için kullanılmasını istemiyordu. Ne demişti Apep, kendine ihanet edilmesinden korktuğu için kimsenin eline geçmemesini istemişti. 

Kara büyü beni ve tüm dünyayı Apep belasından kurtarabilirdi. Eğer gerçekten Apep'i öldürmenin tek yolu buysa seve seve kara büyüyü alırdım. 

Balkondan odaya girip, üzerime hızlıca bir şeyler geçirirken Aytun'a haber verip vermeme konusunda tereddüde düşmüştüm ama sonrasında asla onaylamayacağı bu hamleyi ona kabul ettiremeyeceğimi hatırladım. Aytun, bedenimdeki en ufak kara büyüye bile tahammül edemezken Sophia'ya gitmeme asla izin vermezdi. Şimdi ona yapmayı planladığım şeyden bahsetsem büyük kavga çıkaracaktı ve beni göndermemek için elinden geleni yapacaktı ama onu dinlemeyip her türlü gidecektim. Bu yüzden şu an gereksiz tartışmalardan kaçınmak yapılacak en manuklı hareketti. 
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Üzerimi değiştirdikten sonra kapının kilidini açmadan kendime Ruhlar Şehri'ne giden bir geçit açtım. Sophia'nın sarayının önüne geldiğimde başta beni gören Nigralar saldırı amacıyla mızraklarını kaldırdılar ama daha sonra kim oldugumu anladıklarında önümde eğildiler. 

“Kraliçe Ayliz, bağışlayın.” 

Onlara sorun yok dercesine zoraki bir tebessüm gönderdim ve “Sophia ile görüşmek istiyorum,” dedim. 

İçlerinden biri, “Emredersiniz,” dedikten sonra sarayın kapısını açtı ve içeri girmem için eliyle işaret eri. Hareketlendiğimde benden önce içeri girdi ve bana Sophia'nın odasına kadar eşlik etti. Kapının önüne geldiğimizde, “İzninizle kraliçeme haber vereyim,” diyerek odaya girdi. Çok geçmeden yeniden yanıma döndügünde, “Buyurun,” dedi ve önümü açtı. 

Sophia'nın odasına girip tahtında oturan kadına doğru ilerledim. Beni gördüğü gibi ayağa kalku ve “Hoş geldin, kraliçe,” dedi. Olan bitenden haberdar olup olmadığını anlamak için gözlerine dikkatle baktım ama herhangi bir şey anlayamadım. Aytun ve Maat yaşadıklarımı gizlemek için epey dikkatli davranmışlardı ama Sophia gizli kalan şeyleri öğrenebilecek kadar kurnazdı. Hatta Neftis zamanında olduğu gibi şu an bile piramitte ona haberleri yetiştirecek kuşları olduğundan emindim. 

“Hoş buldum,” dedim gözlerimle etrafı tararken. Odada ikimizden başka kimse yoktu. Bu da rahatça konuşabileceğimiz anlamına geliyordu. 

Meraklı bir ifadeyle, “Seni bu saatte buraya getiren nedir, kraliçe?” diye sordu. 

“Bana bir teklifte bulunmuştun,” dedim hiç düşünmeden. Sophia neden bahsettiğimi anladığında gözleri parladı ve hızla başını salladı. Onu bu hususta bu kadar mutlu eden şey neydi, bilmiyordum ama şu durumda aslmda hiç de umurumda değildi. “Teklifini kabul ediyorum, Sophia. Nigralardaki tüm kara büyüyü almaya hazırım.” 

“Reddertiğin teklifi sana şimdi kabul ettiren şey nedir, kraliçe?” 

“Neden ve nasıl olduğu seni ilgilendirmiyor, Sophia. Teklifinin hâlâ arkasındaysan hemen halledelim şu işi.” 

“Emin misiniz peki?” 

“Evet, eminim. Nasıl yapacağız?” 

“Ruh Ağacı'na gideceğiz. Orası hem tüm türlerin çıkış noktası hem de evrendeki enerjinin geçiş noktası. Ölüler Kitabı'nda bununla ilgili bir büyü olduğunu biliyorum. Büyücülerin büyülerini birbirine aktarabilmeleri mümkün.” 

Ölüler Kitabı'nın her sayfasını en az yüz kez okuduğum için her satırı ezberimdeydi ve Sophia'nın bahsertiği büyüyü hatırlıyordum. Büyünün tek sıkıntısı bireysel olarak yapılmasıydı. Yani büyü değiş tokuşu yapılacak herkesle ayrı ayrı yapman gerekiyordu. Burada binlerce Nigra'nın yaşadığını varsayarsak büyüyü tamamlamamız oldukça uzun zaman alırdı. 

“Büyüyü değiştirip herkesten aynı anda almanın bir yolunu bulabilirim.” 


306 


Ninova 


“Kitap yanında değil, değil mi?” 
“Hayır ama büyüyü ezbere biliyorum.” 


Sophia #amam dercesine başını sallayıp camın önündeki masasından aldığı kalem ve kâğıdı bana uzattı. “Sen büyüyü tamamla, ben de Nigraları Ruh Ağacı'na göndereyim.” 

Onu onayladıktan sonra büyüye odaklandım, o sırada Sophia dışarı çıktı. Kendime düşünme fırsatı tanımadan büyüyü değiştirdiğimde yapacağım şeyin sonuçlarından endişe duyuyordum fakar bu endişeyi yapmadığımda da duyuyordum. 
Bu yüzden büyüyü bitirip öylece beklemeye başladım, çok geçmeden Sophia geri döndü. 

“Herkes hazır. Eğer sen de tamamsan ağaca gidelim.” 

“Ben de hazırım,” dedim ayaklanırken. “Büyüyü tamamladım.” 

“Önden buyurun, kraliçe.” 

Sophia'yla birlikte saraydan çıkıp Ruhlar Şehri'nin kasvetli ormanında yürürken aklına yeni gelmiş gibi, “Neden tek geldin?” diye sordu. “Aytun'un ya da diğer tanrıların seni yalnız bırakmasına şaşırdım.” 

“Muhtemelen biliyor olsalardı yalnız bırakmazlardı ama haberleri yok.” 

Sophia şaşkınca bana döndü ve inanamıyormuş gibi, “Ne, nasıl?” diye sordu. 

“Basbayağı kimseye söylemedim.” 

“Ben de Aytun nasıl ikna oldu diye merak ediyordum,” dediğinde gözlerimiz kesişti. “Sana karşı çıkacağını düşünmüştüm.” 

“Çıkmama ihtimali yok.” 

“Seni düşündüğü için yapıyor. Aytun'un umursamaz tavırları meşhurdur. Bu hayatta sadece Simge'yi umursadığını gördüm. Bir de seni...” derken sesindeki burukluk kaşlarımı çatmama sebep olmuştu. Şu an yan yana yürüyor olabilirdik ama bu seviyeye gelmemiz pek kolay olmamıştı. Onun eskiden Aytun'un hayatında olduğunu atlatmak, benim için kolay değildi. Tabii, beni Nigralardan birine çevirmeye çalışması da apayrı bir olaydı. Her şeyi aşmışuk ama eğer yanımda Aytun'la olan eski günlerini yâd edecekse sıkıntı çıkarırdım. 

Aruk yüzümde nasıl bir ifade oluştuysa Sophia cümlesini yarıda kesti ve önüne döndü. Bir daha ağzını açıp tek kelime etmezken ağaca yaklaştığımızı Nigraları görmeye başladığımda anladım. Tüm Nigralar, Ruh Ağacı nın etrafında daire şeklinde dizilmişlerdi. 

Ağaç fazlasıyla yaşlı görünüyordu ve normal ağaçlardan epey farklıydı. Üç kökü vardı, kökleri farklı noktalardan çıkmasına rağmen bir noktada birleşip sarmal şeklinde yukarıya tırmanıyordu. Ağacın çiçekleri yoktu, yalnızca dalları vardı. 
Daha önce Ruh Ağacı hakkında bir şeyler duyup duymadığımı sorguladım ama böyle bir bilgiyi hatırlamıyordum. Sophia ağaca attığım garip bakışları fark ettiğinde, “Ağacın hikâyesini bilmiyorsun, değil mi?” diye sordu. 
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Aslında sadece ağaçla alakalı değil, direkt Ruhlar Şehri'yle alakalı pek bir bilgim yoktu. Zamanında Aytun ve Simge'den edindiğim belli başlı bilgiler vardı. 
Onun haricinde kimse bana burasıyla ilgili bir şey anlatmamıştı. Eğer kraliçe olmaya devam edersem Mısır'ın topraklarının her bir karışım avucumun içi gibi bilmek zorundaydım ama tabii, bu sonraki işlerden biriydi. Çünkü Apep'ten kurtulsam bile kaderle yaptığım anlaşma geçerliliğini koruyordu. Benden cehennem kraliçesi olmamı istemişti ve ben kurnazlıkla kendime zaman kazandırmıştım ama o zaman dolmak üzereydi, bense bir çıkış yolu bulamamıştım. 

Sessiz kalışımı onaylama olarak kabul eden Sophia yürümeye devam ederken bir yandan, “Ağacın, dünya ilk oluştuğundan beri var olduğu söylenir. Üç dalı vardır. Biri iyiliği, biri kötülüğü, biriyse arafı temsil eder derler. İyilik dalı büyücüleri gösterirmiş. Kötülük dalı bizi ve araf ise insanları... Çünkü insanlar ne tam iyidir ne de tam kötü. Tabii, bu çok sonradan şehrin sakinleri tarafından uydurulan bir hikâye. Kimse dalların tam olarak neyi temsil ettiğini bilmiyor. Sadece tüm türlerin yaradılış enerjisini taşırmış.” 

Sonunda ağacın yanına geldiğimizde Sophia ortadaki taş sunağı işaret etti. “Sunağa uzansan iyi olur. Birden fazla enerji yüklemesi yaşayacağın için vücudunun nasıl tepki vereceğini bilmiyorum. Bu yüzden rahip seni bağlamamızı söyledi.” 
Gözlerim Sophia'nın arkasında duran yaşlı adama kaydığında rahip diye bahsettiği kişinin o olduğunu anladım. Onun normal bir büyücü olduğunu biliyordum. 
Nigra değildi. Bu yüzden bana büyüyü yapacak kişi de o olmalıydı. Adama büyünün yazılı olduğu kâğıdı uzatum ve ardından sunağa döndüm. Sunağın kenarındaki deri kayışlara bakarken Sophia, “Merak etme, seni kurban etmeyeceğiz,” dedi. 
“Sadece tepki verme ihtimaline karşı büyünün yarım kalmaması için aldığımız bir tedbir.” 

Dudaklarıma alaycı bir gülüş yerleşirken, “Beni zaten kurban edemezsiniz,” dedim ve sunağa ilerledim. Taşın üstüne çıkıp sırtüstü yattım. Sophia ve rahip iplerle hem ellerimi hem de ayak bileklerimi bağladıklarında, “Başlayalım mı?” sorusu geldi. Başımı sallayarak onayladığımda her ikisi de geri çekildi. 

Büyünün nasıl bir etkisi olacağını bilmediğim için gerginlikle sık nefesler alıp veriyordum. Rahip sunağın baş kısmına geçti ve benim ona verdiğim kâğıdı havaya kaldırdı. Ben doğruca büyüye başlayacağını zannetmiştim ama o öncesinde Nigralara döndü ve konuşmaya başladı: 

“Benim sevgili halkım! Asırlardır yaşadıklarınız, zalimlerin size biçtiği kaderle oluşmuştu ama bugünden itibaren siz o kaderi değiştirmeye ant içtiniz. Bugün dünyanız için fedakârlık yaparak bu evrende en az diğer insanlar kadar özgürce yaşamaya hakkınız olduğunu kanıtladınız. Apep hepimizin düşmanı ve siz güçlerinizden feragat ederek tarafınızı belli ettiniz. Bunca zamandır ayrışurılan, hor görülen oldunuz. Herkes sizden, olduğunuz kişi yüzünden korktu ama o kara günler geride kaldı. Kara büyünüz elinizden alındığında siz de diğerleri gibi normal büyücüler olacaksınız. Dünya size minnettar, sevgili kardeşlerim!” 
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Rahibin Nigraları bu gaza getirecek şekilde konuşmasına karşın yalnızca gözlerimi devirmekle yetindim ve adama artık başlaması için bir el hareketi yapum. 

Nigraların yaptığı şeyi fedakârlık olarak gösteriyordu ama işin aslının öyle olmadığını çok iyi biliyordum. Onlar, kendi çıkarlarına hizmet etmiyorsa adım bile atmazlardı. Sophia'yla benden isteyecekleri konusunda hiç konuşmamıştık ama bunu karşılıksız yapmadığını çok iyi biliyordum. Aklımda birkaç ihtimal vardı ve bu olasılıklardan en kuvvetli olanı Nigraların Ruhlar Şehri'nden çıkıp normal büyücüler gibi halkın arasında yaşamasıydı. Tahminimce benden bu konuda izin isteyeceklerdi. Eğer Apep konusunda söylediği gibi kara büyüyü almam işe yarayacaksa elbette şartlarını değerlendirecektim. 

Rahip sonunda konuşmasını bitirmeye karar verip büyüye başladığında her şey olağan seyrinde ilerliyordu. 'Ta ki büyüyü birkaç kez tekrar ettiğinde öncelikle bazı Nigralardan çığlık sesleri yükselene kadar. Ardından hepsi birden çok acı çekiyorlarmış gibi bir ağızdan yüksek sesle bağırmaya başladılar. Hatta aralarından bazıları acıya dayanamayarak yere, dizlerinin üstüne çöktü. Ne olduğunu anlayamıyordum. Gerçekten acı mı çekiyorlardı? Eğer acı çekiyorlarsa bana neden hiçbir şey olmuyordu? Vücudumda ne bir terslik vardı ne de kendimi kötü hissediyordum. Hatta aksine kendimi günler sonra ilk kez bu kadar zinde hissettiğimi bile söyleyebilirdim. 

Rahip büyüye devam ettikçe çığlıklar artmaya, Nigralar birer birer dizlerinin üzerine çökmeye başladılar. Rahip bu görüntü karşısında bir anlığına duraksadı ama diğerleri gibi yerde acı içinde kıvranan Sophia durumu fark eder etmez, “Devam et, sonuna kadar durma!” diye bağırdı. 

Kraliçesinden aldığı kesin emirle büyüye devam eden rahip bu defa daha yüksek bir sesle bağırmaya başladığında çığlıklar da şiddetini artırdı. Başta bende hiçbir şey yoktu ama birden parmak uçlarım karıncalanmaya başladı ve ardından büyünün damarlarımda akan kan gibi her zerreme yayıldığını hissettim. Karıncalanma hissi bir süre sonra uyuşukluğa dönüştüğünde elimi görmek için kolumu kaldırdım ama bileğimi tutan deri kayış yüzünden girişimim sonuçsuz kaldı. Bu defa görmek için başımı kaldırdım ve o an parmak uçlarımdan kollarıma yayılan siyahlık dikkatimi çekti. Kara büyüyü kullandığım anlardan bu görüntüye alışıkum ama bu kadar yoğununu ilk defa görüyordum. 


De 


Geçitten çıkuğımda kendimi Neftis'i sakladığım odanın önünde buldum ve kapıdaki askerlerle göz göze geldim. Bir anlığına neden burada olduklarını sorguladım çünkü beklemelerini ben istememiştim. Sonradan Aytun'un istemiş olabileceği aklıma geldi. Neftis'in bedenini korumak istemiş olmalıydı. Tedbirli davranması hoşuma gitmişti ama şu an bana ayak bağı olmaktan başka işe yaramazlardı. Askerler beni fark ettiklerinde önümde eğildiler ve gözleri arkamda duran, benimle birlikte gelen rahibe kaydı. Şaşkın bakışları bir Nigra rahibine bir bana kayarken onları umursamadan kapıyı açtım. İçeri girerken, “Gidin buradan,” 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diyerek resmen kovdum. Ne yapacakları konusunda başta kararsız kaldılar ama sonra karşılarında kraliçe olduğunu ve emirlerimi sorgulamamaları gerektiğini anlayarak söylediğimi yaptılar. 

Odanın ortasına geldiğimde Neftis'in bedenine yaptığım gizleme büyüsünü ortadan kaldırdım ve lahit gözler önüne serildi. Rahibe döndüğümde onun fal taşı gibi açtığı gözleriyle Neftis'e odaklandığını fark ettim. 

“Gerçekmiş. Neftis gerçekten de ölmüş,” dedi sanki inanamıyormuş gibi. Gülümsememi bastıramayarak dudağımın kenarlarının kıvrılmasına izin verdiğimde cümlesi fazlasıyla komik gelmişti. Öyle kötü bir dünyada yaşıyorduk ki zalimlerin, yaptıklarının cezasını çektiğini görmeye alışık değildik. Hele ki bu zalim asırlardır adını zorla oturduğu tahta kazımayı başarmış biriyse öldüğüne inanmak güçtü. 
Hâlâ halkın içinden bile Neftis'in gerçekten yok olduğuna inanmayanlar vardı. 
Rahibin tepkisini de bu nedenle yadırgayamıyordum. 

“İnanmamış mıydın?” diye sordum alayla. 

Omuz silkerken dudağını büktü ve yavan bir sesle, “Neftis gibi birinin öldüğüne inanmak kolay değil. O çok güçlü bir tanrıçaydı,” dedi. 

“O güçlü tanrıçanın tüm gücünü almaya hazır mısın?” dediğimde cebine sokuşturduğu kâğıdı çıkardı ve bugün aynı büyüyü ikinci kez yapmaya hazır olduğunu gösterdi. 

Odada lahdin konduğu sunak haricinde köşede bir tane daha vardı. Yavaşça ona doğru ilerledim ve sırtüstü uzandım. Rahip kâğıttaki büyüyü okumaya başlarken tam Neftis'le benim arama geldi ve durdu. Nigralardan büyülerini alırken bende pek bir etkisi olmamıştı. Canı acıyan taraf onlar olmuştu. Yine aynı tesiri göreceğimi düşünüyordum ama rahip büyüye devam ettikçe bu defa tam tersi olmaya başladı. Sanki az önce onların çektiği acıyı çekme sırası bana gelmişti. Kapattığım gözlerimi açtım ve şüpheyle rahibe döndüm. 

Acaba bendeki büyüyü alıp Neftis'e mi veriyordu? Böylelikle onu geri mi getirecekti? 

Rahip, üzerine diktiğim bakışların altında yatan anlamı çözmüş gibi büyüye ara verdi ve “Nigralardan alınan büyünün gücüyle Neftis'ten alınan bir değil. Bu yüzden acı hissediyorsun,” diye açıkladı. Bu cümlesiyle aklımdaki şüphe tomurcukları olduğu yere kurudu ve ben dişlerimi sıka sıka büyünün tamamlanmasını bekledim. 

Ellerimde ve kollarımda yeniden aynı baskıyı hissettiğimde bu defa dönüp bakma gayretinde bulunmadım. Belirginleşerek siyahlaşan damarlarımın aynı göründüğüne emindim ancak bu kez ondan farklı olarak kulağımda beliren ince bir kadın sesi çınlaması vardı. Öyle tiz ve rahatsız ediciydi ki alnımın kırışmasını önleyemedim. Gözlerimin önü kararırken rahip sesli bir şekilde, “Büyü tamamlandı,” dedi. 
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Yutkundum ve hissettiğim güçle sunakta doğruldum, kısa bir süre sonra ayağa kalktım. Az önce hissettiğim acıdan eser yoktu. Kendimi o kadar iyi ve sağlıklı hissediyordum ki başımı dikleştirdim ve gülümsedim. 

“Artuk yalnızca Seth'in kara büyüsü kaldı.” 


Rahip büyü kâğıdını bana doğru uzattı ve “Büyü için bana ihtiyacınız olursa nerede olduğumu biliyorsunuz, kraliçem” dedi. 

Kâğıdı elbisemin cebine koyarken, “Bundan sonra sana ihtiyacım yok. Onun kullandığı kara büyüyü gözlerine baka baka kendim alacağım,” dedim. Rahip bir şey demeden başıyla onayladı. Gitmek istediğini fark ettiğimde tam arkasına bir geçit açtım ve “Teşekkür ederim,” dedim. 

“Size hizmet etmek benim için şereftir.” 


Rahip geçitten geçip gözden kaybolduğunda arkama döndüm ve Nefts'in soluk yüzüne baktım. Senden her şeyini alacağım, demiştim ona. Aşkını, tahtını, tacını, neyin varsa benim olacak, demiştim. Sözümü tutmuştum. Şimdiyse tüm bunların yanında Neftis'i Neftis yapan kara büyüsünü de almıştım. Lahdini yeniden gizleyeceğim esnada odanın kapısı açıldı ve içeri tam da tahmin ettiğim kişi girdi. 

Keliga ve az önce odanın önünden kovduğum askerlerle birlikte dururken gözleri doğruca beni buldu ve “Sen neredeydin?” diye bağırdı. Bağırışı o kadar kuvvetliydi ki duvarda asılı olan tablolar yere düşüp parçalanabilirdi. Onu öfkelendirdiğimin farkındaydım ama her ne olursa olsun, beni böyle azarlayamazdı. Hele ki Keliga'nın ve diğer hizmetkârların yanında. 

Keliga ve diğerlerine başımla gitmelerini işaret ettim, onlar odadan çıktığında sert bir yüz ifadesiyle Aytun'a döndüm. Kızgınca ama onun gibi bağırmadan, “Ne yaptığını zannediyorsun sen?” diye sordum. 

“Asıl sen ne yaptığını zannediyorsun? Saatlerdir neredesin?” 

Sakin kalmaya gayret gösteriyordum ama o böyle öfke krizlerine girdiğinde pek şansım kalmıyordu. “Bir daha sakın bana başkalarının, hele ki hizmetkârlarımın yanında bağırma. Sevgilim olabilirsin ama ben onların kraliçesiyim ve beni küçük düşürecek hareketlerde bulunamazsın. Bu yüzden davranışlarına dikkat edersen sevinirim.” 

Cümlelerimin onu kızdıracağını biliyordum ama birden gözlerinden öyle bir alev çıktı ki damarına bastığımı anladım. “Ben davranışlarıma dikkat edeceğim, öyle mi? Peki ya senin davranışların? Onlar ne olacak?” 

Kimseye söylemeden ortadan kaybolmamı kastettiğini bildiğim için, “Yapacaklarım için birinden izin istememe gerek yok,” diyerek üste çıktım. 

Buraya ilk geldiğimde korunmaya muhtaç, savunmasız biriydim ama bugüne dek çok şey değişmişti. Önceleri büyü gücünden bile haberi olmayan basit bir insanken, şimdi evrenin güçlü tanrıçası olmuştum. Bugün Nigralardan aldığım kara büyü sayesinde önüme gelen herkesi yıkabilecek güce ulaşmıştım. Tek bir şey kalmıştı yapmam gereken, Neftis'in büyüsünü de almak... 


“Ever, izin istemediğini Dimitri'yle öpüştüğünde anlamıştım.” 
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Düşüncelere daldığımda yere çevirdiğim gözlerim, duyduklarımla aniden Ayrun'a döndüğünde anlık olarak nefesim kesildi. Aytun bunu bilemezdi. Bilmiyordu. Değil mi? 

“Sen...” dedim sadece ne diyeceğimi bilemeyerek. 

“Ne ben? Nereden mi biliyorum, nasıl mı öğrendim? Yokluğumda öptüğün adam bizzat söyledi.” 

Dimitri, ah Dimitri! Seni elime geçirmeyeyim yoksa yemin falan dinlemeyip öldüreceğim. 

“Ben kimseyi öpmedim, Aytun. Dimitri beni öptü ama sonra alması gereken cevabı aldı.” 

“Bana cevaptan çok aldığı karşılığı anlattı ama.” 

“Ne karşılığı? Ben ona karşılık falan vermedim,” dedim hayretler içinde. Anlatuğı yetmezmiş gibi bir de üstüne kırk katarak anlatmıştı. 

“Sana karşı hisleri olduğunu biliyordun ve göz göre göre onu yine yanına aldın. 
Bana bu detayı söylemeyi düşünmedin mi hiç?” 

“Aytun, bu söylenecek bir şey değildi. Sana nasıl söyleyebilirdimi?” 

“Söyleyecektin, Ayliz ve ben de onu o anda gebertecektim. Aranızda olan biteni o şerefsizden öğrenmemeliydim.” 

“Benden duymalıydın, biliyorum ama sana böyle bir şeyi söyleyemezdim.” 

Aytun'un öfkesinin kırılmadığını fark ettim ama en azından artık bağırarak konuşmadığı için onu yumuşatmanın bir yolunu bulmalıydım. Ona doğru bir adım atum ve “Benim gerçekten suçum yok. Ben sana asla ihanet etmem. Beni tanımıyor musun, sana böyle bir şey yapacağımı nasıl düşünürsün?” dedim. 

Aytun ona attığım adımı reddedercesine geriye doğru bir adım attı. “Ben artık seni tanıyamıyorum, Ayliz.” 

“A-anlamadım?” 

“Benim tanıdığım kadının asla yapmayacağı davranışlarda bulunuyorsun. Eskiden olsa kara büyüyü kullanmayı bırak, senden alınması için uğraşırdın. Şimdiyse o kara büyüyü kullanacağım diyorsun.” 

“Ne yapmamı istiyorsun, Aytun? Hiçbir şey yapmadan Apep'e teslim mi olayım?” 

“Ne alakası var?” 

“Ne alakası mı var, şaka mı yapıyorsun? Kara büyü olmadan Apep'i asla yenemem. Apep kanatlarımı kesti benim. O gün tapınakta hiçbirimiz büyü yapamıyorduk. Kanatlarımı kestikten sonra yapacağı şey beni öldürmekti ve ben kara büyü sayesinde ondan kurtuldum. Kehanet ortada. Apep'i yenmek için onu kullanmak zorundayım.” 

Aytun tam bir şey diyecekti ki lan aniden odaya girdi ve “Nigralar... Ruhlar Şehri'nden dışarı çıkıyorlar. Civar şehirlere doğru ilerliyorlar,” dedi nefes nefese. 
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Dönüş 
20 


Birkaç Saat Önce unaktan kalktığımda Sophia'nın ve diğer Nigraların yüzünü etki alına alan acmın silindiğini fark ettim. Herkes büyünün sona ermesiyle normale dönerek ayağa kalkarken Sophia, kimseye bir şey olmadığından emin olmak için onlara baktı ve gördüklerinden memnun olmuşçasına gülümsedi. Gülümsemesi gittikçe genişlerken bana doğru ilerlemeye başladı. 

“Umarım fedakârlığımızın ve büyülerimizin sana faydası dokunur, kraliçe.” 

Onun gülüşünü taklit ederken yaptıkları şeyi fedakârlık olarak adlandırmasına tahammül edemediğimi fark ettim. Onların dışlanmasına sebep olan kara büyüden kurtulmak için can atıyorlardı ve sonunda kurtulma şansını elde etmişlerdi ama isteklerini kabul ettirmek için bana lütfetmişler gibi davranıyorlardı. 

Sophia yüzünü gizleyen tülü çıkardığında yüzünü ilk kez eskisi gibi gördüm. Teninin solukluğu gitmiş, belirgin damarları yok olmuştu. Tıpkı normal insanlar gibi görünüyordu ve sırf bu görüntü için bile kara büyüden vazgeçtiğine emindim. 

Dostane bir tavırla, “Kara büyüden kurtulmak size yaradı,” derken söylediklerimde samimiydim. Neftis sırf kendini aklamak için onların görüntülerini bozmuştu ve yüzlerini korkutucu bir şeye dönüştürmüştü. 


Parmaklarıyla yüzüne dokunduğunda bir an önce ayna karşısında kendini görmek için can attığına emindim. Rahibe döndüm ve “Neftis'in kara büyüsünü de istiyorum. Büyüyü bir kez daha yapar mısın?” diye sordum. 


Rahip başını eğerek, “Elbette, kraliçem,” dedi. 
Geçit açmak için ellerimi kaldırmıştım ki Sophia panikle, “Gitmeden önce konuşmamız gereken bir şey yok mu, kraliçe?” diye sordu. Anlaşılan o 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ki isteğini hemen söyleyecekti. Kaldırdığım ellerimi geri indirdim ve normal tutmaya çalıştığım ses tonumla, “Ne konuşacağız?” diye sordum. 


“Apep'le olan savaşında sana en büyük desteği biz verdik ve...” 

Cümlesini bitirmesine müsaade etmeden, “Ne istiyorsunuz?” dedim daha fazla lafı geveleyip uzatmaması için. Kaybedecek zamanım yoktu. Aytun yokluğumu çoktan fark etmiş olmalıydı ve o ortalığı ayağa kaldırmadan önce Neftis'in büyüsünü de almam gerekiyordu. 

“Kendimize ait bir ülke. Mısır topraklarından bağımsız, sadece bizler için bir ülke. Kraliçeleri yine ben olacağım ama Ruhlar Şehri'nde yaşamayacağız. 
Hangi bölgeyi vereceğin senin inisiyatifinde ancak tarım açısından verimli olursa sevinirim. Böylece halkım, diğer büyücüler gibi geçimini sağlayabilir.” 

Ağzım şaşkınlıkla açılırken birkaç saniye tepki vermeden yüzüne baktım. 
Histerik bir kahkaha atmakla bağırmak arasında kaldığımda, “Benimle dalga mı geçiyorsun, Sophia?” diye sordum. Kesinlikle şaka yapıyor olmalıydı! 

“Hayır, sadece yaptığımızın karşılığını istiyoruz senden. Sana Neftis'le olan savaşında destek çıktık. Şimdiyse Apep için aynısını yaptık. Kendi büyümüzü verdik. Bunun ne kadar önemli ve değerli olduğunu biliyorsun. Karşılığında alacağımız şeye değmesi lazım.” 

Nankörlük etmemek adına, “Yaptıklarınızı göz ardı edip unutmadım,” dedim. “Desteğiniz için teşekkür ederim ama bu istediğinin imkânı yok.” 

Kaşlarını tehditkârca kaldırırken iğneleyici bir sesle, “Ne yani? Ret mi edeceksin?” dedi. 

Hiç üzgün olmamama rağmen, “Üzülerek etmek zorundayım,” dedim ama ikimiz de gerçeği biliyorduk. Sophia da sonunda sakinliğini ve dostane tavrını bir kenara bırakarak sesini yükseltti. 

“Bizi asırlarca bu şehre tıktınız. Dışladınız. Dışarı çıkmamızı yasakladınız. 
Büyü yapmamıza izin vermediniz. Şimdi de büyümüzü alıp bizi bir kenara mı atacaksın? Seninle bir anlaşma yapmıştık, kraliçe. Sözünden cayamazsın.” 

Haksızlık yaptığımı düşündüğü için gözlerinden resmen alev çıkıyordu. 
Amacım ima ettiği gibi onları bir kenara atmak değildi ama bu şuursuz isteklerini kabul etmem de mümkün değildi. 

“Seninle anlaşma yaptık ama anlaşmaya ekleyeceğimiz maddelere hiçbir zaman karar vermedik, Sophia. Yaptıklarınızın karşılığında size Mısır'da özgürce, tıpkı diğer büyücüler gibi dolaşma hakkı veriyorum. Onlar gibi şehirde yaşayabilir, çalışabilirsiniz. Artık Ruhlar Şehri'ne hapis değilsiniz. Siz benim halkımsınız ve normal bir yaşam sürmeniz için elimden gelen her şeyi yapacağım. Adapte olmanız ve uyum problemi yaşamamanız için size yardımcı olacak görevliler belirlenecek. Tüm ihtiyaçlarınız karşılanacak.” 
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“Peki, ben?” dedi işaret parmağını göğsüne vurarak. “Ben onların kraliçesiyim. Benden de insanlar gibi yaşamamı mı istiyorsun? Ben olmasaydım Nigraların hiçbiri senin tarafında olmazdı.” 


“Biraz sabırlı olabilirsen anlaşmadaki yerini öğreneceksin, Sophia. Seni tabii ki halkınla bir tutmuyorum ama bir ülkede iki kraliçe olamaz. Bu yüzden sana yanımda önemli bir mevki vermeyi planlıyorum ve tabii ki Piramit Bölgesi'nde geçireceğin uzun bir yaşam vadediyorum. Benim size teklifim bu ve bundan fazlası olmaz. Kararınızı verin. Ruhlar Şehri'nin kapıları size artık açık. Dilediğiniz gibi yaşayabilirsiniz ya da burada kalmaya devam edersiniz. 
Ama sadece size özel bir krallık hayali kurmanızı tavsiye etmem. Hayalleriniz sadece hayal olarak kalır çünkü,” dedim ve sonra geçit açtım. Rahibe dönerek, “Geliyor musun?” diye sorsam da cevabını beklemeden içeri girdim. 


De 


Aytun duyduklarını sindirmek ister gibi birkaç saniyeliğine gözlerini kapatu ama tekrar açtığında öfkeyle bakıyordu. Vücudunu kuzenine döndürüp fırtına öncesi sessizliği andıran sakinliğiyle, “Ne demek Ruhlar Şehri'nden çıktılar? 
Sen ne dediğini duyuyor musun, lan?” dedi. 


“Evet, ne dediğimin gayet farkındayım.” Ian gergince bir ona bir bana bakarken başını salladı. Aytun'un tepkisinden çok benden çekiniyor gibiydi ama bilmediği şey, bundan zaten haberimin olduğuydu. Sophia'ya kalsa belki inat eder, kendi krallığını kurma konusunda ısrarcı davranırdı ama halkının Ruhlar Şehri'nde kalmak yerine şehre dağılacağına emindim. 


“Bu mümkün değil. Kuralları çiğneyemezler. İskeletlerin de geçişlerine izin vermemesi lazım. Kraliçe emri var,” dedi ve sonradan aklına gelmiş gibi ekledi: “Acaba yasağı Neftis koyduğu için yeni kraliçenin bu emri kaldırdığını mı düşündüler?” 

lan, Aytun'un teorisini reddederek, “Hayır. Ruhlar Şehri'nden çıkmalarını yeni kraliçemiz söylemiş,” dedi ve bunu söylerken gözlerini benden ayırmadı. 
Çehresini esir alan onaylamama ifadesini pas geçtim çünkü neyi neden yaptığımı bilmediği için yargılaması normaldi. 

Aytun bana döndü ve merakla, biraz da inanmak istemez gibi, “Bu doğru mu?” diye sordu. 


“Evet, doğru,” dedim başımı sallayıp onaylarken. “Nigralar bundan sonra upkı diğer büyücüler gibi Mısır'ın istedikleri bölgesinde yaşayabilecekler.” 


“Sophia, Neftis'e karşı destek vermesinin karşılığında bunu mu istedi? Böyle bir isteği nasıl kabul edersin? Nigralar tehlikeli ve insanlara zarar verebilirler.” 
Elleriyle yüzünü sıvazladıktan sonra bugün Aytun'un nezdindeki öfke kotamı çoktan aştığımın farkındaydım ama az sonra duyacaklarının yanında bu hiçbir 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“Aruk tehlikeli değiller.” 

lan, “Bu da ne demek?” derken her ikisinin de yüzünde anlamadıklarını gösteren bir ifade vardı. Birazdan söyleyeceklerimden sonra Aytun'un sakin kalmayacağının bilincindeydim ama yaptığımı gizlemeyecektim. Kelimelerimin etkisini bile bile derin bir nefes aldım ve doğruca söyledim. 

“Kara büyüleri yok. Bu yüzden diğer insanlara zarar veremezler.” 

Aytun kaşlarını çattı. “Kara büyüleri yok da...” derken birden çatık kaşları gevşedi, gözleri irileşti. Sanki dışarıdan anlaşılabilecekmiş gibi beni süzerken kabul edemeyerek, “Hayır. Hayır, bunu yapmış olamazsın. Ayliz sakın aklımdan geçirdiğim şeyi yapmış olma,” dedi. Ses tonu şaşkınlığını gösteriyordu ama altında yatan yakarışı tek anlayan bendim. 

lan kafa karışıklığını gidermek ve olayları çözmek için araya girerek, “Neden bahsediyorsunuz siz?” diye sordu ama ne Aytun ne de ben onunla ilgilendik. Gözlerimiz yalnızca birbirimize kenetliydi ve başka hiçbir şey umurumuz- da değildi. O sırada odaya Maat ve Dimitri peş peşe girdiler. Herkesin burada olduğumuzdan nasıl haberi olmuştu? 

Maat girer girmez ortamdaki gerginliği fark etti ve üçümüzü de süzerken, “Ne oluyor burada?” diye sordu. Kimse ona yanıt vermediğinde lan'a döndü ve bu defa yardımcısına bakışlarıyla sordu ancak lan ağzını açıp tek kelime bile etmedi. 

Ortamdaki gergin havayı tek umursamayan Dimitri'ydi. Beni baştan aşağı kontrol ettiğinde, “Kraliçem, ayaklanmışsınız,” dedi. Sesi neşeliydi ve iyileşmemden kendine pay çıkardığına emindim. Gerçi doğruyu söylemek gerekirse haksız da sayılmazdı. Acılarım onun sayesinde geçmişti ve birazdan Aytun'a nispet yaparcasına kendini öveceğini biliyordum. Beni iyileştirdiği için ona minnet duyuyordum ama sonra beni öptüğünü Aytun'a yetiştirdiği aklıma gelince o minnetim yerini öfkeye bıraktı. Anlatması yetmezmiş gibi bir de üstüne katarak aktarmıştı. Aytun'dan gizleme sebebim, öğrendiğinde kendini kontrol edemeyip ona zarar vermesini engellemekti ama kendisi bu riski göze alıyorsa yapacak bir şey yoktu. Nerede ve ne zaman söylediğini bilmiyordum ama tek parça hâlinde gezebilmesi, Aytun'un elinden kurtulduğunun kanıtıydı. Peki, benim elimden nasıl kurtulacaktı? Dimitri'ye kilitlenen dikkatim, Aytun'un sesini yükselrmesiyle yeniden ona kaydığında dudağımı dişledim. 

“Ayliz, bana cevap ver. Sophia'nın teklifini kabul etmedin, değil mi?” 

Az önce aramıza koyduğu mesafeyi bu kez kendisi kapattığında âdeta gözleriyle lütfen diyordu. Bu tavrı kararımı sorgulatsa da artık çok geçti. O yolu çoktan arşınlamıştım ve geri dönüşü mümkün değildi. 

Yalın, duygusuz bir tonla, “Ettim,” dedim. Bakışları saniyeler geçtikçe daha da çok hüsranla doluyordu. Bunu kabullenmek istemediği ortadaydı. 
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“Hayır, buna izin vermiyorum, yapamazsın. Kraliçe olabilirsin ama ben senin sevgilinim ve sevgilin olarak izin vermiyorum.” 

Söyledikleri karşısında acıyla gülümsedim. Sadece teklifi kabul ettiğimi düşünüyordu. Çoktan yapmış olabileceğimi aklına getirmiyordu ya da getiriyorsa bile yüzleşmemek için kaçıyordu. 

“Birkaç saat önce Nigralardaki tüm kara büyüyü aldım. Hatta Neftis'in kara büyüsünü de. Nigralar bundan sonra basit birer büyücüler ve diğerleri gibi hayatlarına devam etmelerinde sakınca yok. Kara büyüyle insanlara zarar verebilirlerdi ama şu durumda eşit haklara sahip olmaları gerekli.” 


Aytun hayal kırıklığıyla iç çekerken Maat ve lan şaşkınca bana bakıyorlardı. 
Böyle bir şey yapmamı beklemedikleri apaçık ortaydı. Dimitri hariç... Dimitri sanki benden bu hamleyi bekliyormuş gibi gururlu bir yüz ifadesiyle beni izliyor, hâlinden de epey memnun gözüküyordu. 


Aytun ellerini sinirle saçlarının arasından geçirdi ve kökünden koparmak ister gibi çekiştirdi. “Sen aklını mı kaçırdın, Ayliz? Kara büyünün sana zarar verdiğini söyledikçe daha fazlasını kullanıyorsun.” Dışarıya yansıtmamaya çalıştığı öfkesi, içinde öyle bir hâle gelmişti ki az sonra patlayıp volkan misali üzerime yağacak gibiydi. 

“Kraliçe, neden böyle bir şey yaptın?” 

Maat ve diğerlerinin neler düşündüğünü az çok tahmin ediyordum. Endişelerinin ve kaygılarının farkındaydım ama olaylara iyimser yaklaşıp küçümseyecek zamanı çoktan geçmiştik. Karşımızda herkesten daha güçlü bir düşman vardı ve biz bugüne kadar oturduğumuz yerden onu yok edebileceğimize inanmıştık. Oysa ben geç de olsa Apep'in potansiyelini öğrenmiştim ve bu kararı da ondan sonra almıştım. 

“Apep'in ne kadar güçlü olduğunu bilmiyorsunuz. O gün kara büyüm olmasaydı kaybedeceğim yalnızca kanatlarım değil, hayatım olacaktı. Ve tabii, sizin hayatınız da. Eğer onu öldürmek istiyorsak şu an elimizden gelenden daha fazlasını yapmamız lazım. Kara büyü olmadan onu yenemeyiz.” 


Aytun kendini kandırarak “Bir yolunu bulurduk!” diyerek asla gizlemediği öfkesiyle çıkıştığında bu defa bende kendimi tutamadım ve bağırmaya başladım. 


“Bulamazdık! Bugüne kadar bulabildik mi? Kara büyü olmadan onun karşısında durmamın imkânı yok. Anlamıyor musun? O gün sadece tanrıçalik güçlerim olsaydı da Apep'e zarar veremezdim. Ra bize onunla alakalı doğruları söylememiş,” dediğimde kimseden ses çıkmadı. Bundan güç alarak daha fazlasını anlatmaya meyilliydim ve o gün öğrendiklerimi birer birer anlattım. 
Asırlardır yanlış bilinen hikâyenin doğrusunu anlattığımda hepsinin yüzünde aynı dumura uğramış ifade vardı. Apep'in ilk başta nasıl masum olduğundan çok Ra'nın yaptığının şokunu atlatamadıklarının farkındaydım çünkü ben de 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inanmak istememiştim. Ama Apep'in yalan söylemediğine emindim. Onun amacı hepimizi öldürmekken kendini aklamaya çalışması mantıklı değildi. Bu yüzden söylediklerine inanıyordum. 

Maat anlattıklarımdan en çok etkilenen kişi olarak, “Babam bunu nasıl yapar?” diye sordu büyük bir hayal kırıklığı içinde. Ra'nın kardeşini öldürdüğü düşüncesi, Apep'in bir zamanlar iyi olduğunu düşünmekten çok daha ağırdı. 

“Herkes gibi o da bir zamanlar kendi hırsının kurbanı olmuş işte,” dedim ve sonra bilhassa Aytun'a odaklanarak, “Kara büyüyü Apep oluşturduğu için bizim büyümüz ona işlemez. Kullanmak zorundayım yoksa Apep her şeyi yok edecek,” dedim. Onu ikna etmeye, mantıklı düşünmesi için teşvik etmeye çalışıyordum ama ısrarla anlamıyordu. Anlamak istemiyordu. Kendi doğrusunun dışında gerçekleşen hiçbir olaya tahammülü yoktu. Yüzündeki suçlayıcı ifadenin silinmediğini gördüğümde artık ben de sabrımın sonuna gelmiştim. 

“Benden kanatlarımı aldı,” dedim canımı yakan cümleyi bastıra bastıra söylerken. Sırtımdaki yara iyileşmişti ama ruhumdaki izi seneler geçse de silinmeyecek kadar derine işlemişti. Doğrudan Aytun'un gözlerinin içine bakarken bal rengi gözlerimin yaşarmasını engelleyemedim. “Benden kanatlarımı aldı ve ben bunu Apep'in yanına bırakmayacağım. Onu öldürmek için ne gerekiyorsa yapacağım.” 

Bir tepki vermesini bekledim. Acımı ve yaşadığım hüsranı görmesini istedim ama hiçbir tepki vermedi. Tek kelime dahi etmedi. Bomboş bir ifadeyle yüzüme baku. Aytun'un donuk çehresini asla okuyamazken Maat söze atıldı: “Ayliz haklı. Apep çok güçlü ve bizim onu yenmemiz gerekiyorsa kara büyüyü kullanmak zorundayız. Her şey bittikten sonra Aylizdeki tüm kara büyüyü alırız ve hepsi onda olacağı için yok edebiliriz. Böylece dünyaya bir daha kara büyü giremez.” 

Maar'ın destekleyici tavrına sevindiğimde bu defa Dimitri, “Kraliçemiz zaten ne yapması gerektiğini biliyor. Ulu Tanrıçanın da dediği gibi kara büyüden arındırabiliriz,” dedi. Dimitri'nin arkamı kolladığını belli eden tepkisi karşısında Aytun öfke dolu bakışlarıyla hiç çekinmeden, doğrudan ona bakarak gözlerini devirdi. Onun tek kelime dahi edememesi ama Dimitri'nin yanımda durması onu deliye çeviriyordu. Bunu buz gibi bakan gözlerinden bile hissedebiliyordum. 

lan, “Peki ya Nigralar ne olacak? Kara büyüleri olmayabilir ama kötülük, onların ruhuna çoktan işledi. İnsanların arasına karışmaları çok tehlikeli,” dedi kuşkuyla. Ona hak vermemek elde değildi çünkü tam da dediği gibi Nigralar beni de düşündürüyordu. Bu yüzden onlara belli etmeden takip ettirecektim. 
Bir süre boyunca hâllerini gözlemleyip sonrasında rahat bırakmayı düşünüyordum. 
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“Onları başıboş bırakacak değilim. Her hareketleri muhafızlar tarafından takip edilecek.” 


“Buna gerek var mıydı, kraliçem?” 

“Sophia'nın benden istediği şeyi duysaydın bu yaptığıma yatıp kalkıp şükrederdin.” 

“Ne istedi ki?” 

“Halkıyla beraber yaşayacağı bir krallık istedi.” 

Söylediklerim karşısında Tan'ın gözleri irice açıldı. Ne diyeceğini bilemeyerek sessiz kaldığında gülmekle ağlamak arasında gidip geliyor gibiydi. Dimitri ortamda oluşan sessizliği fırsat bildiğinde bir adım öne çıktı ve “Bana Serh'i büyüyle bulamadığını söylemiştin. Düşündüm ve bunun neden olduğunu buldum sanırım. Biz saklanırken Seth bazen bir geçit açardı ve yine çöle giderdik. 
Ama buradaki çöle benzemezdi. Şimdi anladım. Seth, Azap Dünyası'nda saklanıyor. Yani senin eski dünyanda,” dedi. 

Kaşlarım çatılırken, “Emin misin, Dimitri?” diye sordum. Seth gibi bir kötünün, büyücülerden bihaber olan insanların dünyasında olması düşüncesi kalbimi sıkıştırdığında korkuyla derin bir nefes aldım. 

“Evet.” 

“Bu korkunç bir şey,” diyerek saçlarımı geriye doğru attığımda nefes alamadığımı hissettim. Seth'in insanlara zarar verebileceği düşüncesi beni aşırı bunaltmıştı. l 

“Büyü haritasında bu yüzden çıkmamış olmalı.” 

Dimitri'yi onaylar gibi başımı salladığımda teorisinde haklı olduğunu düşünmeye başlamıştım. Yer bulma büyüsünün çalışmaması gibi bir durum söz konusu bile olamazdı. Maat düşünceli hâlimi yakaladığında, “Aklında ne var, kraliçe?” diye sordu. Ona cevap vermeden önce Aytun'a döndüm ve “Kılıcı nereye sakladın, Aytun?” dedim. 

Bana hâlâ öfkeliydi ancak Dimitri'nin teorisi onu bile şaşırtuğı için tepkisiz kalmayı tercih etmişti. Sessizliğini sürdürürken yanımdan geçti ve odanın diğer köşesine doğru yürüdü. Benim Neftis'in lahdine yaptığım gizleme büyüsünü o da kılıca yapmış olmalıydı ki aynı cümleleri kullandığında kılıç yerde belirdi. 
Eğilip aldığı kılıcı bana uzatırken, “Buyur,” dedi. Kılıcı aldığımda merakla, “Ne yapacaksın?” diye sordu. 

Benden kanatlarımı alan kılıcı nefretle seyrederken, “Seth'i bulup öldüreceğiz, dedim. 

“Nasıl yani?” 

“Hazırlığını yap, lider. Dünyama gidiyoruz.” 


DM 
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Akşam olduğunda son bir saattir boş boş oturduğumu zor fark etmiştim. 
Düşüncelere öyle dalmıştım ki geçen zamanın yeni farkına varmıştım. Sona yaklaştığımı hissediyordum. Her şey çok yakında bitecekti ama ben sonu yazan mürekkebin içinde boğulan mı olacaktım yoksa kurtulan mı, bilmiyordum. 
Kılıç bendeydi. Hem Apep'i hem de Seth'i bu sayede yok edebilirdim. Tek yapmam gereken, dünyama gidip Seth'i bulmaktı. Haftalarca onu aramıştım. 
Bana ihanet eden tanrıyı bulmak için dünyanın dört bir yanma, her taşın altına bakmıştım ama ondan bir iz bulamamıştım. Oysa Seth yine kıvrak zekâsını konuşturarak eski dünyama saklanmış, böylece yer bulma büyülerini de etkisiz kılmıştı. 


Aytun'a gitmemiz için hazırlık yapmasını söyledikten sonra doğruca odama gelmiştim ve o andan beri içimdeki garip heyecanla oturuyordum. İçimi hareketlendiren şey Seth'i bulmanın verdiği mutluluk muydu yoksa yeniden eski dünyama gidecek olmak mıydı, bilmiyordum. Aytun, Neftis'in rahibinden kurtarmak için beni kendi dünyama gönderdiğinde bu kez kendi isteğimle buraya dönmeyi kabul etmiştim ve o gün bir daha dönmeyeceğimi düşünmüştüm. O dünyada beni mutlu eden anılarım yoktu ve bir nevi onlardan da kaçmıştım ama şimdi yeniden oraya gitme düşüncesi bile içimi kıpır kıpır ediyordu. Acaba Eylül ve Melih'i görme şansım olur muydu? 

Aklıma kardeşlerim geldiğinde dudaklarımda peyda olan tebessümü engelleyemedim. Yaşadıklarım yüzünden onları düşünmeye vaktim olmamıştı ama çok özlemiştim. Kardeşlerimle aramdaki kopuk bağı buraya dönmeden önce tamamlamıştık ve şimdi bir fırsat bulup onları görmek için can atıyordum. 

Ve annem... Yıllarca beni nefretiyle büyüten kadından sevgi kırıntısı beklerken alamadığım her karşılık aynı nefreti bende de yaratmıştı. Hâlbuki beni sevmemesinin tek sebebi, Seth'in ona yaptığı kara büyüydü. Sırf bu yüzden Serh'e beslediğim ve gün geçtikçe daha da büyüttüğüm öfke de kin de hiçbir zaman son bulmayacaktı. Seth'i öldürdüğümde hayatımı derinden etkileyen, sarsan o büyü de kaybolacaktı ve belki de annemin üzerindeki etkisi de ortadan kalkacaktı. Eğer büyüyle benden nefret etmişse, büyü gidince o nefreti de gidecekti. Hâlâ annesinden sevgi dilenen çocuk kalbim, bunun ihtimaliyle daha hızlı atmaya başladığında huzur içinde gözlerimi kapattım. Annem beni sevebilirdi ve düşüncesi bile mutlu olmama yeterdi. 

Odamın kapısı açıldığında arkam dönük olduğu için kimin geldiğini görmedim ama sonra girmek için izin istediğinde Dimitri olduğunu anladım. 

“Gel,” dedim ve ayağa kalktım. Dimitri kapıyı kapatırken gözlerimi kıstım ve yalnız kaldığımız bu fırsatı değerlendirmeye karar verdim. Kollarımı göğsümde kavuşturup, “Ben de seni bekliyordum,” dediğimde şaşkınca, “Bir şey mi isteyecektiniz?” diye sordu. 

Başımı sallarken sakin fakat son derece tehlikeli bir sesle, “Aytun'a beni öptüğünü anlatırken ne amaçlıyordun?” diye sordum kaşlarımı havaya kaldırarak. 
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Dudağının kenarı kıvrılmak üzereyken son saniyede kendisini durdurdu ve cepkisiz kalmaya çalıştı ama bu konuşmayı yapmayı beklediğini anlamıştım. 

“Beni sana ihanet etmekle suçlarken...” diye konuşmaya başladığında sertçe sözünü kestim ve “Haksız mı? Bana ihanet etmedin mi?” dedim. Ben bir şeyleri Dimitri'nin yüzüne vurmamaya çalıştıkça kendisi kaşınıyordu ve ben hatalarını söylemek zorunda kalıyordum. 


Suratı düşerken kendini savunmak için, “Kraliçem, bunları sizinle konuş- 


tuk. Beni affettiniz,” dedi. 


“Seni affetmiş olmam gerçekleri değiştirmiyor, Dimitri.” İfadem de en az sesim kadar sertti ama Dimitri sadece bu ağır laflarla kurtulduğuna şükretmeliydi. Aytun benim hassas noktamdı ve birinin onunla aramı bozmaya çalışması söz konusu bile olamazdı. Dimitri ise Aytun'un damarına basmak için beni öptüğünü söylemişti. 

“Ben sadece şu anda size bir ihanet içinde olmadığımı ve hislerim olduğunu söyledim.” 

“Bunu söylerken sana karşılık verdiğimi de eklemişsin.” Gözlerimi kıstım ve ona doğru ilerledim. Ben yürüdükçe Dimitri aramızdaki mesafeyi korumak için geriye doğru adım atıyordu ve sonunda duvara sırtı yaslandığında durdum. “Ben sana karşılık verdim mi?” dedim onu sıkıştırmak için. 

Başını öne eğdi ve başını sağa sola salladı. “Vermediniz.” 

“Bir daha Aytun'la aramı bozmak için bir şey yapmaya kalkarsan yemin falan dinlemeden öldürürüm seni, anladın mı?” diyerek tehdit ettiğimde başını kaldırdı ve soğuk bir sesle, “Onu bu kadar çok mu seviyorsun?” diye sordu. 


“Aytun'a duyduğum aşkı hiçbir zaman anlamadın. Onu, uğruna ölecek kadar çok seviyorum. Bir gün bunun ne demek olduğunu anlarsın diyeceğim ama senin uğruna ölecek kadar sevmeni sağlayacak bir kalbin yok,” dedim ve sonra geri çekildim. Arkamı dönerken, “Aytun hazırlıkları tamamlıyor. Yer bulma büyüsünü yapmak için Minestor'un kanına ihtiyacım var. Bana biraz kanından getir,” dedim. Bu konuşmayı daha fazla uzatmak istemiyordum. 


Dimitri bozguna uğramış gibi bembeyaz kesildi ama isteğim karşısında, “Emredersiniz, kraliçem,” diyerek odadan çıktı. O gittikten birkaç dakika sonra ben de odadan çıktım ve Aytun'un çalışma odasına ilerledim. Kapısını açıp içeri girdiğimde onu, masaya dirseklerini dayamış bir şekilde boşluğa bakarken gördüm. Kapının sesini duydu ama istifini hiç bozmadan öylece durmaya devam etti. 


Masanın önündeki koltuğa geçip otururken, buradaki varlığımı belli etmek istercesine, “Ne yapıyorsun?” diye sordum. 

Daldığı noktadan gözlerini nihayet ayırabildiğinde yavaşça bana döndü. 
Gri gözlerindeki öfke silinmişti ama kırgınlığı bir süre daha yerini koruyacak gibi duruyordu. “Nasıl bir strateji uygulamam gerektiğini düşünüyorum,” dedi derin düşünceler içinde. 
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“Keliga'ya seni çağırmasını söyledim ama gelmedin,” dedim içerlemiş bir şekilde. “Hani hep gelirdin?” 

Gözlerindeki kırgınlık sesine karşı ayna görevini üstlenerek benim gücenmişliğimi de sırtlandı. “Gelecektim ama düşünüyordum. Bu yüzden gelmedim.” 

Aytun'u daha fazla zorlamamak için konuyu değiştirmeye karar verdim. 
“Neyi bu kadar çok düşünüyorsun?” 

Gergince iç geçirip sırtını sandalyeye yasladı. “Ne yapmamız gerektiğini, yanımıza kimleri ve hangi silahları alacağımızı. Tabii, bir de Seth'in ordusu olup olmadığını kestirmeye çalışıyorum. Hiç bilmediğim bir yere gidiyoruz ve bu durum bize avantaj sağlamıyor. Nasıl bir plan yapmam gerektiğini kestiremiyorum çünkü.” 

Yine öfkeliydi ama bu seferki öfkesi bana değildi, bir türlü plan yapamadığı için kendineydi. Aytun her zaman on adım sonrasının bile planını yaparken şimdi yaşadığı bilinmezlik onu çıldırtıyordu. 

“Bu kadar düşünmene gerek yok, Aytun. Farklı dünyada olması hiçbir şey değiştirmiyor. Öncelikle Seth'i bulmak için büyü yapacağız.” 

“Yine Minestor'dan mı kan alacaksın?” 

“Evet. Dimitri'yi alması için gönderdim bile. Seth'in yerini bulduktan sonra yanına gideceğim ve onu öldüreceğim.” 

“Gideceğim derken?” Tek kaşı havaya kalktığında sorgularcasına bana bakıyordu. Lafı asla gevelemeden doğruca gerçeği söyledim. 

“Aytun, senin veya Dimitri'nin Seth'in karşısına çıkmanızı istemiyorum. 
Bana bir şey yapamaz ama size zarar verebilir. Bu yüzden ben Seth'in yanına giderken siz gelmemelisiniz.” Sitem dolu bir nefes alıp verdi. Şimdiden bana kızacağını ve bunu engellemek için elinden geleni ardına koymayacağını hissedebiliyordum. 


“Saçmalama. Seni onun yanına asla tek başına göndermeyeceğim.” Hemen karşı çıkmasına elbette şaşırmadım. Aytun'dan başka bir şey de beklemezdim zaten ama bu kez olmazdı. Oraya ulaştığım zaman düşüneceğim tek şey hedefim olmalıydı. 


“Bak, onunla karşılaştığımda seni düşünmek istemiyorum. Sana zarar gelme ihtimali olursa dikkatim dağılacak. O yüzden bu konuda tartışmak dahi istemiyorum. Hatta şu an konuşmak istediğim konu da bambaşka.” 

İlgisini çekmiş olmalıydım ki “Ne konuşmak istiyorsun?” diye sordu. Oysa konuşmak istediğim şeyi gayet iyi biliyordu. Lafı dolandırmadan, doğruca ana konuya odaklanarak, “Ben Dimitri'yi öpmedim,” dedim. 

“Ayliz...” Fısıltıylaadımı mırıldanarak hemen sözümü kesti ama aldırmadım. 
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“Sus ve beni dinle,” diye direttiğimde gözlerini kıstı. Yine konuşmama izin vermedi. 


“Hayır, asıl sen sus ve dinle. Ben yokken Dimitri'ye karşı bir şeyler mi hissettin?” 

Ne? Gerçekten bana bu saçma sapan soruyu sormuş muydu? Yaşadığımız onca felaketten sonra, birbirimize kavuşmak için geçtiğimiz onca dikenli yoldan sonra bana gerçekten bunu sormuş muydu? 


“Hayır tabii ki. Böyle bir şey mümkün mü? Ben ona karşılık bile vermedim. Sana yalan söylemiş. Aklım, kalbim, her zerrem seninle dolup taşarken bir başkasına karşı hislerim olabileceğini nasıl düşünürsün?” 

“Ben ne düşüneceğimi şaşırdım, Ayliz,” dediğinde gözlerimin acıyla yanmasını önleyemedim. Ne demek istiyordu? 

Boğazımda oluşan kocaman yumru yutkunmamı bile engellerken, “Benim sana olan aşkımdan şüphen mi var?” diye fısıldadım. Eğer aklına böyle bir şeyin ihtimalini dahi getiriyorsa onu asla affetmezdim. 

Bir müddet sessizliğini korudu. Ne yani? Gerçekten sevgimden şüphe mi duyuyordu? İşte, bunu kaldıramazdım. 

Sonunda dudaklarını araladı. “Yoktu,” dedi ama geçmiş zaman eki kullanmışu. Artık var mıydı yani? “Ama ben de yoktum,” diye devam ettiğinde yaşadıklarımızı onun da unutmadığını ve hiçbir zaman da unutmayacağını fark ettim. 

“Aytun,” diyerek adını mırıldanıp sözünü kesmek istedim ama beni daha sarsıcı cümleleriyle engelledi. 

“Dimitri'nin nasıl bir şeytan olduğunu biliyorum. Yokluğumu fırsat bilip sana yakınlaşmış ve belki sen de o boşlukta ona kapılmışsındır. Bilmiyorum işte. Tamam mı? Bilmiyorum.” 

Konuşurken bilhassa gözlerime bakmaktan kaçınmıştı. Bu daha çok öfkelenmeme sebep oldu. Oturduğum yerden hışımla ayağa kalkarak karşısına geçtim. 

“Bana bunları nasıl söylersin? Aklını mı kaçırdın sen? Sana ne kadar âşık olduğumu adın kadar iyi biliyorsun. Böyle bir şey mümkün değil!” 

Bağırışım onun odasının duvarlarında âdeta yankılar oluştururken yine gözlerini kaçırdı. Buna katlanamıyordum. 

“Ben... Bilmiyorum,” dedi fısıltıyla. Aytun'un gözlerindeki şüpheyi görmeye devam ettikçe akıl sağlığımı yitirecek gibi hissediyordum. 

“Sana söylemem gerekiyordu ama öfkenle nasıl başa çıkabileceğimi bilemedim. Söylersem Dimitri'nin üstüne atlayacağına emindim. Bu yüzden sustum. 
Kendini kaybetmemen için sustum.” 
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Bu kez başını kaldırıp doğrudan gözlerimin içine bakabildi. Dudaklarına acı bir tebessüm peyda olurken, “Sana karşı hisleri var,” dedi. Gözlerimi devirdim. Saçlarımı tutup öfkeyle çekiştirdim. Gerçekten çıldıracaktım. 

“Umurumda değil. Senin de umurunda olmasın,” dedim keskin bir ses tonuyla. Bu konunun derhâl kapanmasını istiyordum. Benim hislerimin de kalbimin de sahibi oydu. Dimitri'yi daha fazla sorun etmemeliydi. 

“Aynı durumda sen olsaydın aynı lafları edebilecek miydin?” Sorduğu soru karşısında alayla gülümsedim. Ona unuttuğu küçük bir ayrıntıyı hatırlatmaktan hiç kaçınmadım. 

“Ben eski sevgilin olmasına rağmen Sophia'yla yan yana savaştım. Çıkarlarımız için bir süre sessiz kalmak zorundayız.” 

“Bir süre derken?” 

“Her şey sona erdiğinde Dimitri gidecek. Onu affettim ama ihanetini unutmadım. O da zamanı geldiğinde herkes gibi cezasını çekecek.” 

Sonunda yüzündeki o şüphe dolu ifade yavaş yavaş da olsa silinmeye ve gözlerinin içi parlamaya başladı. Dudakları usulca kıvrılırken, “Yalan yok, söylediklerin hoşuma gitti ama sen kimsenin arkasından iş çevirmezdin,” diye mırıldandı şüpheyle. Omuz silktim. 

“Bu dünyadakilerin hak ettiği bu. Oyunu artık kuralına göre oynuyorum. 

“Ne oldu?” 

“Yok bir şey.” 

Dimitri konusunu artık tamamıyla kapatmak, sonlandırmak istiyordum. 
Bu mevzu gereksiz bir şekilde uzamıştı zaten. Aytun'un da bunun için daha fazla endişelenmesini istemiyordum. 

Sanki iç sesimi duymuş gibi konudan tamamıyla uzaklaşarak, “Ne zaman gideceğiz?” diye sordu. 

“Sadece üçümüz gideceksek Dimitri geldikten sonra tamamız.” 

“Ne kadar az kişi olursak o kadar az dikkat çekeriz. Geçitten geçtiğimizde piramitte turistler olacak. Onlara görünmemek pek mümkün değil, bu yüzden uygun kıyafetler giymemiz lazım. Sonrasında kendimize uygun bir yer bulup Minestor'un kanıyla büyüyü yapıp Seth'i bulacağız.” 

Ayrun, “Evine gidecek misin?” diye şüpheyle sorduğunda bir süre cevap veremedim. Aslında gitmeyi her şeyden çok istiyordum ama bununla yüzleşip yüzleşemeyeceğimi de bilmiyordum. 

“Buna ayıracak zamanımızın olmadığını biliyorum ama gitmek istiyorum.” 

“Kardeşlerini özledin, değil mi?” Hızla başımı salladım. Onları her şeyden çok özlemiştim. 
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“Çok özledim ama sadece o değil. Eğer Seth'i öldürmeyi başarırsam annemin üzerindeki büyünün kalkması gerekiyor. Hayatımda bir kere ondan sevgi görmek istiyorum. Beni sevseydi nasıl olurdu, merak ediyorum. Bu yüzden Seth öldükten sonra evime gitmek istiyorum. Hem belki sen de onlarla tanı- 


şırsın. 

“Çok sevinirim. Kardeşlerini çok merak ediyorum.” 

“Melih kıskançlığından dolayı senden pek hazzetmeyebilir. Muhtemelen soğuk davranır ama Eylül çok sıcakkanlı yaklaşır.” 

“Niye kıskanıyormuş beni?” 

“Melih öyledir. Eylül'ü de beni de kimseyle paylaşamaz. Babam öldükten sonra kendini onun yerine koydu ve aşırı korumacı davranmaya başladı.” 

“Kıskançlık yapacağı bir durum yok. Ben senin eşinim.” 

“Evet, eşimsin. Aslında tam olarak sayılmazsın,” dediğimde kaşları çatıldı. 

“O niyeymiş?” 

“Hathor bu yeminin bir aşaması daha olduğunu, aramızdaki evlilik bağının tamamlanmadığını söylemişti.” 

“Öyleyse her şey sona erdiğinde tamamlayacağız.” 

Umarım yarım kalan biz olmazdık. 

Tabii ki ona bunu söyleyemezdim. 

Sedef abla içeriye girerek, “Kraliçem?” dedi merakla. “Dimitri'den dünyaya gideceğini duydum.” 

“Evet.” 

“Neden, bir şey mi oldu?” 

“Seth'in o dünyada gizlendiğini düşünüyoruz. Burada yaptığım yer tespit etme büyüsünün işe yaramama sebebi o olabilir. Oraya gidip bakacağız.” 

“Benim de gelmemi ister misin? Belki yardımım dokunur.” 

“Hayır, Sedef abla. Sen burada kal. Büyün güçlü değil ve Seth'le karşılaştızımda kimseye zarar gelme ihtimaliyle meşgul olmak i il m .Sethi bulduğumda yalnız gideceğim. Aytun ve Dimitri de gelmeğecek. 

“Böyle bir şey olmayacak,” diyerek konuya anında dahil oldu: Aytun ama »nu duymazlıktan geldim. Yy y 

‘Biraz kraliçenin sözünü dinlemeye ng dersin, Aytun?” 

“Bu ara kraliçem olduğunu çok sık hatırlatıyorsun, Ayliz.” 

“Öyleyse sen de biraz sözümü dinlemeyi denemelisin.” 


“Birinin sözlerini ,umursamayıp kendi bildiğini yapması ne kadar kötüynüş, değil mi? Beni anlamışsındır herhâlde. Her zaman yapmamanı söyleliğim şeyleri yapan sendin.” Güçlükle nefes alıp verdim ve bir kez daha hiç 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çekinmeden gözlerimi devirdim. Bazen birbirimize bu kadar benzemenin iyi mi yoksa kötü mü olduğunu kestiremiyordum. 
“Her neyse.” 


“Minestor'un kanı, kraliçem.” 
“Güzel. Üzerinize normal bir şeyler giyin ve bir saat sonra buluşalım. Öl. 


dürmemiz gereken bir tanrı var.” 


Doğduğum, ilk nefeslerimi aldığım dünyam... Bir zamanlar evim olan bu yer, sanki onca senemi geçirmemişim gibi yabancıydı bana. Büyü tamamlandığında kendimizi eski hazine odasında bulmuştuk. Avucumda oluşturduğum alev topuyla yolumuzu aydınlattığımda sessizce piramidin koridoruna çıktık. 
Bu dünyaya geldiğimizden beri ses çıkarmayan Aytun koridora şok içinde bakarken, “Burası gerçekten piramit mi?” diye sordu. 

Fazlasıyla gergindim ama bu cümlesine gülmemek için kendimi zor tuttum, Kendi evrenindeki piramidin içi öyle şaşaalı, öyle güzeldi ki buradaki eskiliği ve cansızlığı yadırgaması çok normaldi. Yerlerdeki kumlar, duvardaki tozlar, yapay aydınlatmalar ve duvardaki silik hiyeroglifler... Hepsi Aytun'un şaşırması için yeterliydi. 

“Sen asıl şaşkınlığı, Teb diye bildiğin ancak burada Kahire olan şehri gördüğünde yaşayacaksın.” 

Yüzünü buruştururken, “Neden ki?” diye sordu. Yüz ifadesi öyle komikti ki uzun zamandır bu kadar eğlenmediğimi fark ettim. Dimitri daha önce buraya geldiği için şaşırmamıştı ama onun da Aytun'un tavrına güldüğünü görebiliyordum. 

“Birazdan görürsün,” dedim ve önden yürümeye devam ettim. Turistlerin arasına karışıp sonunda piramitten dışarı çıkmayı başardığımızda Aytun tam da tahmin ettiğim gibi şok üstüne şok yaşıyordu. 

“Siz, bizim şehrimize ne yaptınız?” 

“Biz bir şey yapmadık,” diye kendimi savundum ama Aytun yine de bana körü kötü bakmaya devam etti. 

“İnanamıyorum,” dedi kabullMemezcesine. Gerçi hak vermemek elde deġidi çğnkü Teb'in güzelliğinin yanında Kahire, derme çatma bir harabe gibi görül oydu. 

` Dalga geçercesine, “Ben Seth'in yanına gittiğimde Dimitri'yle ikiniz şehri gezersiniz,” dedim ve cebimden Minestor'un kanının olduğu tüpü çıkardım. 
Şimdi tek ihtiyacım dünya haritasıydı. Gözlerimle etrafı taradım ve piramiilerlerken ücretini nasıl ödeyeceğimi bilemedim ama sonra gözlerim bileğim- 


deki safir bilekliğe kaydı. 


Kadına kendi dilinde, “Dünya haritası var mı?” diye sorduğumda gülümseyerek başını salladı ve tezgâhın altından çıkardığı haritayı uzattı. 

“On Mısırlirası,” dediğinde mahcup bir şekilde, “Nakdim yok ama sana bu safir bilekliği verebilirim. Taşları gerçek ve son derece kıymetli,” dedim. 


Kadın başta kaşlarını çattı ama sonra bilekliği alıp inceledikten sonra memnuniyede gülümseyerek başını salladı. Alışverişimizi onayladığını anladığımda yeniden Aytun'la Dimitri'nin yanına döndüm. Büyüyü nerede yapacağımı bilmiyordum çünkü burası fazlasıyla kalabalıktı. Herkesin içinde ulu orta yapamayacağım için kendimize gözden uzak bir yer bulmalıydık. Az önce haritayı aldığım tezgâhın arkası kapalıydı ve orada bizi kimse görmezdi. Gözüme kestrdiğim noktaya ilerlerken onlar da arkamdan geldi. Tezgâhın arkasına geçtiğimde bizi çölün derinliklerine götürecek bir geçit açtım. 

Çölde, kimsenin olmadığı bir yere çıktığımızda oyalanmadan yere diz çöküp haritayı açım. Minestor'un kanını haritanın üzerine döktükten sonra büyüye başladım. Kan hareketlenmişti. Dimitri haklıydı, Seth gerçekten de burada saklanıyordu. 

“Buldun mu?” diyen Aytun'u başımı sallayarak onayladım ve kanın durduğu yere bizi götürmesi için yeni bir geçit açtım. Tam geçide gitmek için adım atmıştım ki birden arkamdan gelen seslerle duraksadım. Dimitri bizden biraz uzağa savrulurken arkası dönük bir adamın Aytun'a doğru ilerlediğini gördüm ve ellerimi kaldırarak adama doğru uzattım. 


“Olduğun yerde kal!” diye bağırdığımda adam durdu ve ağır çekimdeymişiz gibi yavaşça yüzünü bana çevirdi. Fakat... Bu nasıl olabilirdi? Yaşadığım afallamadan, gördüğüm tanıdık çehreden dolayı gözlerim kocaman açıldı. 
Güçlükle yutkunup sonunda dudaklarımı araladım. O tek kelimeyi fısıltıyla mırıldandım: 


“Baba?” 
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eçmiş, kumdan bir kale gibi ayaklarımın altına yıkıldığında etrafa saçı- 

lan tozu dumanı değil, hayaumda dudaklarımdan firar eden en sahici 

tebessümlerin çınlamasıydı. Babam... Beni koşulsuz seven hatta ilk seven kişiydi. Annemin eksiletiği yanlarımı tamamlamak için çok uğraşmıştı, bazen beni bu kadar sevmesinin mümkün olmadığını düşünürdüm ama oluyordu işte. 
Babam beni çok sevmişti. Öyle çok sevmişti ki o sevginin annemin yokluğunu iyileştireceğini sanmışu. Açılan yaralarımı kapatamamıştı ama en azından denemişti. 
Bu bile benim için yeterliydi. Biri beni iyileştirmeyi denemişti. 

O, hayaumı güzelleştiren tek kişiydi. Kötülerin hüküm sürdüğü dünyada beni koruyan, her zaman kollarının arasında sarıp sarmalayan kişiydi. Onu kaybettiğimde sanki kendimi de kaybetmiştim. Zifiri karanlıkla çerçevelenen yoluma dizdiği mumlar teker teker söndüğünde yönümü kaybetmiş; ne yapacağımı, nereye gideceğimi bilememiştim. Rüzgârda bir o yana bir bu yana savrulan yapraklar gibi başıboş dolanırken bazı geceler özleminden gözüme uyku girmezdi ve ben saatlerce ağlardım. 

Koyu renk saçları darmadağın görünüyordu. Benimkilere benzeyen açık kahverengi gözleri şaşkınlığıma ayna tutmuştu, çehresinde dehşetin soğuk nefesinin buğusu vardı. Dudaklarım aralandı, dilim dolandı. Senelerdir boğazımı düğümleyen o kelimeyi telaffuz ederken sesim özlemin ayak izlerini taşıyordu. 

“Baba?” diye fısıldadım güçsüzlüğe yenik düşen sesimle. 

Babam onu son hatırladığım hâlinden çok farklı değildi. Uzun boyu, geniş omuzları hâlâ aynıydı. Sadece yüzüne eklenen çizgiler, aradan geçip giden senelerin acı hatıralarını taşıyordu. 

“Ayliz, kızım. Bu sen misin?” diye sordu o da benimle aynı şaşkınlığı yaşıyormuş gibi. Kahverengi gözleri hızlı ama dikkatli bir şekilde yüzümü tararken onun da bu tanıdık simayı kucakladığını fark ettim. 

Aklımı mı kaybediyordum yoksa zihnim bana oyun mu oynuyordu? Paslı bir bıçağın bilenmesi gereken yüzü, başıma çiziklerini atarken birkaç ay önce Kader 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Sarmalı'na hapsolduğumda gördüğüm halüsinasyonları hatırladım. Sarmal, aklımla alay eden oyunlarına annemi dâhil ettiğinde bana acı vermek için kullandığı piyonu hâline gelmişti. Annemin kılığına girerek bana uzun uzun işkence çektirdiğinde hissettiğim acının tarifi yoktu. Neler oluyordu, ben yine oraya mı düşmüştüm? Bu sefer de aynı zulmü babamla mı çektirecekti? 

Gerçekliğinden emin olmak için, “Sen... Nasıl mümkün olabilir?” diye sordum. 

Babam şaşkındı ve cümleler ağzının içinde yuvarlanarak kaybolurken, “Ben sizin diğer dünyadan geldiğinizi gördüm. Sizi düşman zannettim. Tehlikeli oldugunuzu düşündüm ve bu yüzden takip ettim. Sen olduğunu bilmiyordum, kızım. 
Özür dilerim,” dedi. Pişmanlıkla dost olduklarını anladığı iki adama bakarken Aytun ve Dimitri'nin şok içinde bizi izlediklerini biliyordum ama umursamadım. 
Tüm ilgim, odağım tamamen babamın üzerindeydi. 

Aytun bir adım öne atıldı ve “Baban mı?” diye sordu. 

“Ever, babam ama...” derken devamında ne diyeceğimi bilemeyerek sustum. 
Anlamıyordum. “Sen ölmüştün. Ölüsün sen,” dedim harfler kalbime kıymıklarını baurırken. Hiçbir zaman öldüğünü kabullenmek istememiştim. Yapayalnız doğduğum bu dünyada yalnızlığımı paylaşan kişiydi o. Bu yüzden kaybını benimsemek istememiş, başlarda reddetmiştim. Zamanla, zar zor kabullendiğim gerçeği hâlen sindirebilmiş değildim. 

Babam da tıpkı benim gibi ne yapacağını bilemez hâlde tam karşımda dikiliyordu. Elini nereye koyacağını bilemiyor, nasıl davranacağını kestiremiyordu. 
Sadece benim gibi şaşkınca kendini ifade etmeye, içinde bulunduğumuz mevcut durumu anlamaya çalışıyordu. 

“Ayliz, beni dinle. Her şey için çok özür dilerim. Seni, anneni, kardeşlerini kandırmak benim için çok zordu ama ben ölmedim.” 

Ben ölmedim. 

Ben ölmedim. 

Ben ölmedim. 

Tam üç defa zihnimde yankılanan cümle beni dehşete düşürdüğünde gözlerimi kapattım. Ben az önce ne duymuştum? Babam bana ne demişti? Ölmedim mi demişti? Sizi kandırdım, demişti, değil mi? Bizi kandırmıştı. Ölmemişti. Gözlerim açılmak için direniyordu ama ben korkuyordum. Sanki açarsam her şey hayal çıkacaktı ve babam ortadan kaybolacaktı. Derin bir nefes aldım hayal ürünü olmasından endişe ederek ama bir yanım da babamın yüzünü yeniden görmek için yanıp tutuşuyordu. Sonunda arzuma yenilerek gözlerimi açtığımda orada olduğunu görmek içime su serpmişti. 

“Ne diyorsun sen? Nasıl ölmedin? Araba kazası yaptın. Uçurumdan aşağı yuvarlandın. Seni biz gömdük. Ölüydün.” 

“Her şey bir oyundu. Sizi korumak için oynamak zorunda olduğum bir oyundu. Gülfem'i hatırlıyorsun, değil mi? Komşumuz. O bana her şeyi anlattı. Kehaneti ve senin kim olduğunu öğrendim. Seni tek bilen Gülfem değildi. O dünyadaki 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kraliçenin adamları buraya gelip seni arıyorlardı ve benim seni onlardan korumam gerekiyordu. Bu yüzden hedef şaşırıtım. Onların yanındaymış gibi davranıp kehanetin başkasını gösterdiğine inandırdım. Onlara başkasını verdim ama bunu yaparken yüzümü gördüler. Kimliğim açığa çıktıktan sonra sizin yanınıza dönemezdim çünkü o kızın, aradıkları kişi olmadığını anlamaları uzun sürmezdi. Bu yüzden o sahte trafik kazasını planladım ve ortalıktan kayboldum.” 

Gözlerimi kırpıştırarak duyduklarımı sindirmeye çalışıyordum ama yapamıyordum. Onu ölümüne ağladığım geceler, kaçan uykularım birer birer karşıma dizildiğinde hepsi hesap sorar gibi bakıyorlardı. O ölmüştü ama giderken yanında beni de götürmüştü sanki. Yokluğuna dayanamayıp kaç gece yanına gitmek için dua etmiştim, haberi yoktu. Hayal kırıklığı çığ gibi yuvarlanıp üzerime yığıldığın- da altında kalan hüsranın dalları kırılmıştı, 

Kırgındım ama yine de yüksek çıkan sesimle, “Baba, sen ne anlatıyorsun? Onca 

zamandır hayattaydın ve bizden gizlendin, öyle mi?” diye sorarken yüzümde nasıl bir ifade vardı, bilmiyordum. Aytun'un bana doğru bir adım attığını fark edince ona döndüm. Acının sicim gibi aktığı gözlerim, onun acıyarak bakan gözleriyle kesiştiğine duyduklarımın sanrı olmadığını, babamın gerçekten burada olup söylediklerini onun da duyduğunu anladım. Hâlime üzülüyor, bana acıyordu. Yıllarca ölü zannettiğim babamın bizi kandırdığı senaryo o kadar kötüydü ki bana acıyarak bakmasını yadırgayamadım. Beni anlıyordu. Hatta beni en iyi o anlıyordu çünkü aynı durumu kendi annesiyle yaşamıştı. Çocukluğunda onları terk edip gittiğini düşündüğü annesi, aslında hayatının en büyük fedakârlığını yaptığında o da kabullenememişti. Ah, sevgilim. Neden hep aynı yerlerden kırılıyoruz ki? 

“Sizden değil, babacığım,” dedi her zamanki şefkatli ses tonuyla. Bana eski güzel anılarımı anımsatan bu ses, ilgimi yeniden ona vermemi sağladığında bundan yüz bularak devam etti. “Düşmanlarımızdan gizlenmek zorunda kaldım. Beni bulurlardı, Ayliz. Bu yüzden yanınıza gelemedim. Kendimi ölü gibi göstererek ailemi, seni korudum.” 

“Ben... Ben anlamıyorum. Bizi kandırdın. Bizi resmen kandırdın!” 

Sonlara doğru hiddetle yükselen sesim içimde kopan fırtınaların, zelzelelerin dışa vurumuydu. Babam bizi bırakmıştı. Sebebi her ne olursa olsun, kendine ölü süsü vererek bizden uzağa gitmişti. Bizi sadece yokluğuyla sınamamış, aynı zamanda bir yalanın içine hapsetmişti. Kıpkırmızı olan gözlerim hayal kırıklığının yanı başına kızgınlığı da misafir ettiğinde babam öfkemden çekinerek açıklamasına devam etti: 

“Mecburdum yoksa zarar görecektiniz. Kraliçenin adamları asırlarca bu dünyada, kehanetteki kızı aradı durdu. Göz göre göre seni onların eline nasıl verebilirdim?” Kendini haklı çıkaracak bahaneleri vardı fakat onsuz geçirdiğim seneler, hiçbir mazeretin karşılığı olamazdı. 

“On sene oldu. On senedir seni ölü biliyoruz biz, baba. Bize gerçeği anlatabilirdin. Doğruları söyleyip kandırmayabilirdin,” dedim acı çekerken. Babam ölmemişti. Sırf bu yüzden bile ona koşup sarılabilirdim ama ihanete uğramışlık hissi canımı yakıyordu. 
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Artık hiçbir ihaneti, hiçbir yalanı kaldıramıyordum. Niçin bu kadar tahammülsüzdüm, bilmiyordum ama herkesin arkamdan iş çevirmesinden ve sonra da haklı sebeplerle işin içinden sıyrılma çabasından bıkmıştım. 

Babam da öfkelendiğinde, “Sana büyücü olduğunu mu söyleyecektim, Ayliz? 
Ne bekliyordun? Benim inanmam bile o kadar uzun zaman aldı ki Gülfem ikna edene kadar neredeyse bir sene geçmişti,” dedi. 

Daha makul olmaya çalışırken, “Bunca zaman neredeydin?” diye sor-dum merakla. Burada ne yapıyordu? Saklanacak başka yer bulamamış mıydı? 

“Mısır'da, burada saklanıyordum. Tüm gün piramidi izliyorum ve kraliçe yeni birilerini gönderdikçe sana ulaşamasınlar diye onları öldürüyorum. Sizi de onlardan biri zannettim, bu yüzden saldırdım zaten.” Mahcup olarak başını öne eğdiğinde anlattıklarının ucunu birbirine bağlamaya, olayları birleştirmeye çalışıyordum. 

“Benim kaybolduğumdan haberin yok muydu?” 

“Vardı. Seni gece gizlice buraya girerken gördüğümde anlamıştım vaktinin geldiğini. Sonra geri döndün ve yeniden gittin ama ben hiçbir şey yapamadan sadece uzaktan seni izlemekle yetindim. Kehanetin kaderine müdahale etmem mümkün değildi.” 

“Gülfem abla yaşadığını biliyor muydu?” 

“Hayır, haberi yoktu. Yaşadığımı bilen kimse yok. Kime güvenebileceğimi bilmediğim için kimseye bir şey diyemedim.” 

“Ben hâlâ inanamıyorum,” dedim kabullenemeyerek. Kolay kolay kabullenebileceğimi de düşünmüyordum. 

“Anlaşılması güç bir durum, biliyorum. Bana içten içe kızdığının da farkındayım ama sebeplerimin makul olduğunu anlayacağına eminim. Seni ve ailemi öldüğüme inandırmak zorundaydım. Aksi hâlde sizi koruyamazdım.” 

“Her şey benim yüzümden. Benim için bu oyunu oynadın. Ben lanetliyim.” 

“Ne laneti, kızım? Sen seçilmişsin, Ayliz. Bu bir ceza değil, ödül. Sen Mısır tahtının sahibi olacaksın,” derken gözleri, saçımı süsleyen taca kaydı. “Hatta olmuşsun. Başarmışsın.” 

“Başardım. Neftis'i öldürdüm ama şimdi ondan daha kötü bir düşmanı yenmem gerekiyor,” dedim açık yüreklilikle. 

Başını kaldırıp göğü seyrederken sordu. “Gökyüzünün hâli o düşmanla mı alakalı?” 

“Evet.” 

“Bilim insanları sonunda küresel ısınmanın evreni değiştirdiğini söylüyordu ama onlara hiç inanmamıştım. O dünyayla alakalı olduğuna emindim çünkü uzun zamandır oradan buraya gelen yok.” 

Dimitri'ye, “Siz nasıl geliyordunuz Seth'le?” diye sordum. 

“Eskiden Osiris'in mızrağını kullanıyorduk ama artık bizde olmadığı için geçit kullanırdı. Piramide hiç girmedik.” 
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“İki dünya arasında yeni bir bağlantı bulmuş olmalı. Apep ona farklı güçler bahşermiştir.” 

Babam, “Apep kim?” diye sorduğunda, “İnan bana, tanımak isteyeceğin en son kişi bile değil,” dedim. 

Koruyucu bir tavra bürünerek, “Başın dertte mi, Ayliz?” dedi. Aniden ciddileşmiş, bir baba savunmacılığını giyinmişti. 

“Sadece benim değil, hepimizin başı dertte, baba. Her iki dünya da tehlike altında ve durdurmayı başaramazsak hepimiz yok olacağız.” 

Kararlı bir hâlde elindeki silahı sıkıca tutarken, “Size yardım etmeme izin ver. 
Her ne gerekiyorsa yaparım,” dedi. Gülümsedim ama ona elindekinin ne Seth ne de Apep'in üzerinde işe yaramayacağını söylemedim. 

“Sen bana yardım edemezsin, baba. Artık saklanmayı bırak. Tehlike geçti. Ben o dünyaya gittim ve kehanetteki görevimi tamamladım.” En azından Neftis'in kehanetinde yer alan kısmımı... 

“Ama...” derken sözünü kestim ve mantıklı olanı dile getirdim. 

“Baba, on senedir hepimiz senin öldüğünü sanıyoruz. Tamam, sebeplerin vardı belki ama bu kadarı yeter. Eylül ve Melih'i daha fazla sensiz bırakamazsın. Onların karşısına çık ve belki de tüm dünya son günlerini yaşarken onlarla zaman geçir.” 

“Ya sen?” diye sorarak beni aileye dâhil ettiğinde acı bir tebessüm sundum. Ben o ailedeki yerimden feragat etmiştim. Aytun için o dünyaya yeniden döndüğümde ailemden de vazgeçmiştim. 

“Ben geri gitmek zorundayım. Buraya bir işi halletmek için geldim sadece.” 

“Ne işin var?” 

“Bir tanrıyı öldürmem gerekiyor.” 

“Ah, anladım. Tabii, tanrı. Nedenini bilmiyorum ama kutsal bir tanrıyı öldürmenin cezası yok mu?” 

“Merak etme, o tanrıyı öldürdüğüm için bana madalya takacaklar. Ben her şey için teşekkür ederim. Benim ve ailemizin hayatını kurtarmak için kendi hayatından vazgeçmişsin. Onca sene kendini ölü gibi gösterip burada yaşamışsın. Ayrıca Mısır'm yaşam koşullarının çok iyi olmadığını biliyorum,” dedim sona doğru dalga geçerek. Eğer tamamen duygusal bir konuşma yaparsam gözyaşlarımı tutma çabalarım boşa gidecekti. Seth'i öldürmeye giderken dikkatimi dağıtacak her şeyden arınmaya çalışmıştım. Hatta bu yüzden ne Aytun'u ne de Dimitri'yi yanımda istemiştim ama asıl sürprizi hiç beklemediğim şekilde almıştım. 

“Sen benim canımdan bir parçasın, kızım. Seni hayatta tutmak için teşekkür mü bekleyeceğim?” 

Babam kollarını açarak bana doğru yürümeye başladığında yıllar sonra ona sarılacak olma düşüncesiyle kalbim sarsıldı. Onu özlemiştim. Babamı öyle özlemiştim ki içimde o baba sevgisiyle yetişen çocuk yeniden kahkahalarını duyurmaya başladı. 

“O senin baban değil.” 
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Dudaklarıma yayılan gülümseme aniden zihnimde beliren sesle sönük kaldığında gözlerimi kıstım. 

“Baban sana öyle davranmaz. Baban yıllar önce öldü, biliyorsun. Cesedini sen teşhis ettin.” 

Birden aklıma gelen anılarla nefes alışverişlerim hızlanmaya başladı. Doğruydu. Babamın kaza haberini aldığımızda doğruca hastaneye koşturmuştuk. Oracıkta vefat ettiğinde annem teşhis için morga girmek istemediğini söylemişti. O zamanlar ne Melih'in ne de Eylül'ün yaşı teşhis için uygundu, bu yüzden babamı görmeye ben gitmiştim. Morgda morarmaya yüz tutan buz gibi bedeniyle vedalaşırken beni tek seven insanı kaybetmenin acısı beni öyle yaralamıştı ki günlerce hiç susmadan ağlamıştım. Onun ölü bedenini görmüştük. Onu gömmüştük. 

Ama belki de bir büyü sayesinde kendini kurtarmıştı. Zaten öyle demişti ya. 
Peşindekilerden kurtulmak için bu oyunu oynadığını söylemişti. Bunun inandırıcı olması gerekmez miydi? Kendine sahte cenaze töreni düzenlemişti demek ki... 

“O baban değil, Sethin ta kendisi. Senden kılıcı almaya çalışıyor. Sana yaklaşmasına izin verme.” 

Kara büyümün sesi zihnimi istila ederek düşüncelerimi parçalarken babamın bana doğru yavaşça ilerleyen bedenine bakmaya devam ettim. Sanki her şey ağır çekimde ilerliyor gibiydi. 

“Yalan söylüyorsun,” diye inkâr ettim kara büyünün söylediklerini. İnanmıyordum. Benim aklımla oynuyordu. 

“Kılık değiştirme büyüsü yapmış. Asırlar önce Neftis, nasıl bisin kılığına girip Osirisin koynuna girdiyse şimdi de aynısını Seth sana yapıyor. Tek amacı kılıcı senden almak ve sonra hepinizi öldürmek.” 

Gözlerim haritaya kaydığında kanın durduğu yer buradan çok uzaktaydı. “Kan büyüsü yaptım. Seth'i başka bir yerde gösteriyor.” 

“Büyüyü doğru yapmadın. Minestor sizinle gelmedi. O farklı bir dünyada. Kanı burada işlevsiz. Sana söyleyeceğim büyüyü tekrar edersen gerçekleri göreceksin. Seth'in büyüsünü bozabilirsin.” Sessiz kaldığımda devam ederek büyüyü söyledi: “Kahjel he puriso wecveré.” 

Yutkunarak büyüyü tekrar ettiğimde babamın silüeti, yerini Seth'in o aşağılık suratına bıraktı. Yüz ifademi sabit tutmaya çalıştım ancak pek başarılı olamamış olmalıyım ki Seth'in adımları duraksadı. Benim gibi onun kim olduğunu anlayan Dimitri ise fark etmediğimi düşünerek, “Ayliz, Seth!” diye bağırdı. 

Seth şaşkınca ona döndü ve sonra ellerini kaldırıp kendine baktı. Büyüsünün bozulduğunu anladığında gülümsemesi dondu ve çenesini öfkeyle dikleştirdi. Çok yaklaşmıştı. Bana gelmesine sadece adımlar kalmıştı. Neredeyse başarılı olacaktı. 

“Senin için fazla zekice,” dedim küçümseyerek. Dışarıdan nasıl görünüyordu, bilmiyordum ancak gözlerimden nefret akuğına emindim. Ya içimdeki hisler... 
Onu gerçekten babam zannetmiştim. Babam gibi konuşmuş, bir zamanlar onun bana davrandığı gibi davranmıştı. Gerçek olmasını, babamın hayatta olmasını o 


kadar çok isterdim ki... 
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Göğsünü kabartarak tavus kuşunun zarafetini alacağını zannediyordu ama o anca bir tavuk kadar kabarabilirdi. “Zekâ denilince akıllara gelmeyi seviyorum. 
Nasıl, küçük gösterimi beğendin mi?” 

Beğendim. Hatta öyle çok beğendim ki az sonra cesedinle aynı gösteriyi sergi- 

“Yaptıkların yetmezmiş gibi bir de oyunlarına babamı mı alet ediyorsun?” dedim ona duyduğum kini gizleme zahmetine girmeden. 

Gözlerini devirdikten sonra kendince haklı bir gururla böbürlenerek, “Senin ne kadar dramatik olduğunu biliyorum. Ölmüş babanı görmek hoşuna gider diye düşünmüştüm. Güzel oynadım, değil mi? İnanmıştın,” dedi. 

Kabullenerek başımı salladım. Yüzüme gölgesini düşüren öfkeyi sesime yansıtmadan, son derece sakin bir şekilde, “Evet, inanmıştım. Seni tebrik ediyorum. Ne kadar iyi bir yalancı olduğunu yine ispatladın,” dedim. Seth'in istediği şey öfkeme yenik düşüp adım atmamdı ama ona beklediğini vermeyecektim. Düşmanımı aruk iyi tanıyordum ve onunla nasıl oynamam gerektiğini öğrenmiştim. 

“Sen de “ne kadar kötü bir tanrıça olunur”un canlı örneğisin,” dedi gözlerini tiksintiyle kısarken. “Tannçaların yüz karasısın hatta. Aramızda en beceriksiz olanımızı Neftis zannederdim. Hiçbir şeyi başaramaz, her şeyi eline yüzüne bulaştırırdı ama sen onu bile geçtin. Hayretler içindeyim. Gerçi bir insandan ne bekliyorum ki? Tabii ki başarısız olacaksın.” 

Sakinliğimi yadırgamışu ama ne yapmaya çalıştığımı anladığı için damarıma basarak istediğini alacağını zannediyordu. Öfkemin farkındaydı ve bunu dışa vurmam için elinden ne gelirse yapacaktı. Savaşta hislerini belli eden, duygularını dışa vuran kaybederdi. Bunu Neftis'ten öğrenmiştim. O kalbini yüzüne yansıtan ve duygularını gizleyemeyen biriydi. Bu yüzden de öfkesine yenik düşerek kaybetmişti. Ben onun gibi olmayacaktım. 

Seth'in karşısında dik durmak istiyorsam kendimi kontrol etmeliydim. Onun manipülasyonlarına, oyunlarına kanmayacaktım. “Ben mi başarısızım?” dedi onun bana attığı topu ona geri atmadan hemen önce. “Senin asırlardır elde etmeye çalıştığın, uğruna nice yalanlara başvurduğun taht bir senede aldım.” 

“Benim yardımımla. Seni eğitmeseydim başarabilir miydin sence?” 

Kahkahamı basuramadığımda, “Madem kendine bu kadar pay çıkarıyorsun, sen neden yapamadın? Çok iyiysen kendi başına da tahta geçebilirdin. Asırlarca beni beklemene gerek yoktu ama tabii, benim ve başkalarının arkasına sığınmadan bir hiç olduğunu kabul edemediğin için şu an bunları söylüyorsun,” dedim. 

Seth'in gururla parlayan yüzü düşerken asıl manipüle edilenin kendisi olduğunu anladı ve “Sona geldin, Ayliz. Kabul et,” dedi. 

“Sen sona geldin, Seth. Burada biz bizeyiz. Apep yok. Yanında kimse yok. Nerede o çok güvendiğin askerlerin, yardımcıların?” derken gözlerim Dimitri'ye kaydı. Yapma dercesine başını salladığında umursamadım ve sesimi yükselttim. “Ah, biri buradaymış! Nasılsın, Dimitri? Beni öldürmeye mi geldin?” 
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Seth başını çevirip ürkütücü bakışlarını eski yardımcısının üzerine diktiğinde hâlinden gereğinden fazla zevk aldığımı fark ettim. Hep ihanete uğrayan, kandırı- lan ben olamazdım, değil mi? 

“Yardımcına neden kötü kötü bakıyorsun, Seth? Kötü bir şey mi yaptı? Yoksa sana ihanet mi etti?” dedim sahte bir şaşkınlıkla. 

Alenen dalga geçiyordum ve ne yaptığımı anlayan Aytun bana onaylamaz gözlerle yapmamamı işaret ediyordu. Onu umursamadım ama Seth'in kafasını karıştırdıktan sonra ikisini de buradan göndermek zorundaydım. Seth babamın kılığına girerek dikkatimi dağıtmıştı. Odağımı şaşırtmış, aklıma babamı sokarak düzgün düşünemememe neden olmuştu. Şimdi aynısını ona yapmalı, Seth'i yaralayarak daha kolay bir av hâline getirmeliydim. Burada avcı bendim ve oyunu buna göre oynayacaktım. Benim oyunumda benden bir adım önde başlamıştı ama şartları eşitleyecektim. 

Dimitri'ye sonsuzluğa uzanan nefretle, “O bir hiç!” diye bağırdı ve sonra yeniden bana döndü. “Basit bir Sanglum mu bana zarar verecek? Ondan medet umacak kadar düştün mü, tanrıça?” 

Kılıcı havaya kaldırıp keskin ucunu izliyormuş gibi yaparken dudaklarımı büzdüm. “Farklı bir dünyada olduğumuz için bana kraliçem diye hitap etmemeni mazur görüyorum ama bunu sık yapmam, haberin olsun. Saygısızlığa tahammülüm yok.” 

“Bana kralım diye seslenip önümde eğileceğin gün, sana bu sözlerini hatırlatırdım ama o günü bile göremeyeceksin.” 

“O günü sadece ben değil, kimse göremeyecek, Seth. Az önce Dimitri'yi küçümsemiştin ya, haklısın aslında. Dimitri bir hiç. O, bu savaşın piyonlarından biri ama hamlelerini o kadar iyi yapıyor ki onun sayesinde edindiğim gücü aklın hayalin almaz.” Boş boş baktığında, “Anlamadın, değil mi?” dedim. Kışkırtıcı gözlerle ona bakarken gülümsedim. “Biraz daha açıklayıcı olayım. Asırlardır sana hizmet eden yardımcın, bana Neftis'in bedenini getirdiğinde ondaki kara büyüyü aldım. 
Seninle şartlarımız zaten eşit değildi ama farkı epey açtık.” 

Sonunda gülümsemesi solduğunda buz gibi bir sesle, “Ne diyorsun sen?” diye sordu. Keyfi şimdi kaçmıştı. Biraz daha kaçırmaktan kime zarar gelirdi ki? 

Kılıcı yere indirirken kedi kadar kurnaz bir sesle, “Gerçi sadece Neftis'in değil, tüm Nigralardaki kara büyüyü de aldım,” diye devam ettim. Bunu beklemiyordu hatta bunu hiç kimse beklemiyordu. Kara büyüyü toplamak kimsenin aklına gelmemişti, zira gelmiş olsaydı Seth şimdiye kadar Neftis'in bedeni kendindeyken defalarca denerdi. Ölüler Kitabı'ndaki büyü olmadan başarabilir miydi, orası muammaydı ama deneyeceğinden hiç şüphem yoktu. 

Seth ilk kez hiçbir şey yapmadan sessizce bekledi. Sözlerimi sindirmek için saniyeleri dakikalara çevirdiğinde ona zafer gülümsemesinden başka bir şey vermedim. İçten içe kendine kızdığını, daha önce kendinin neden düşünmediğini sorguladığına emindim ama aynı zamanda korkmaya başladığını da seziyordum. 
Benden korkuyordu, çünkü kara büyünün ne kadar güçlü olduğunu biliyordu. 
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Neftis'in bir kısmıyla bile yaptıklarına asırlarca şahitlik ettikten sonra hepsinin bana geçtiğinde neler olabileceğini hayal edemiyordu. Kimse edemezdi. 

“Bu mümkün değil. Nigralar sana asla büyüsünü vermez.” 

Dişlerini öfkeyle sıktı ve ciddiyetimi anlamak için beni dikkadice süzdü. Yalan söylüyorsam yüzümden anlayabileceğini düşünüyordu. Hatta yalan söylemiş olmam için dua ediyordu belki de, Seth bir tuzağa düşmüştü ve o tuzaktan sağ salim kurtulmak için çırpınıyordu. Kabullenmiyor, gerçekleri yok sayıyordu. Benim gücümün ve sınırlarımın farkındaydı ama bunları görmezden gelmeye çalışıyordu. 
Cehalet mutluluk getirirdi, o da şu anda doğrulara kulak tıkayarak kaçıyordu. 

İstediğin kadar kaç, diye geçirdim içimden. Az sonra o gerçeklerin içinde bogulacaksın zaten. 

“Verdiler. Hem de kendi istekleriyle verdiler. İsis ve Osiris'in gücünü zaten taşıyordum. Artık elimde Neftis'inki de var ve birazdan senin büyünü de alacağım. 
Sonra da o çok güvendiğin Apep'i yok edeceğim.” 

Seth nihayet söylediklerimde ciddi olduğumu anladığında dehşete düşmüş gibi yurkundu. Titreyen mavi gözleri ona az sonra ölümü bahşedecek kişiden ayrılmıyordu. 

“Bu kadar kara büyüyle başa çıkamazsın,” dedi yavan bir sesle. Sanırım taktik değiştirmeye karar vermişti. Kendi korkusunu örtbas etmek için beni korkutmaya çalışacaka, “Kimse seni uyarmadı mı? Kontrol manyağı sevgili lider, buna nasıl verebildin? Hiçbir tanrı bu kadar kara büyüyü taşıyamaz.” 

“Ben taşıyabilirim. Ne o, korktun mu yoksa?” 

Başını yere eğdi ve derin nefesler almaya başladı. Öğrendikleriyle sarsılmışu, bunu beklemiyordu. Bugüne kadar kurnazlıkla, türlü türlü oyunlarla hayatta kalmayı başarmıştı ama şimdi bunların yeterli olmadığını anlamaya başlamıştı. 
Seth yeterince güçlü değildi ve gücü olmadığında sonun yaklaştığını fark etmişti. 

1 uzun sürmüştü ama o bir hiçti... Kara büyüsüne güvenmiş, onunla hava 
atmaya alışmıştı ama benim karşımda şansı olmadığını görmüştü. 

Birden başım kaldırdı ve eski yardımcısına baktı, İlk kez onun yüzünde peyda olan hayal kırıklığına bu kadar yakından şahit olduğumda şaşkınlığımı ustalıkla gizledim. “Bana nasıl ihanet edersin? Ben senin efendinim! Seni o çukurdan ben kurtardım. Sana ikinci bir hayat verdim. Karşılığı bu muydu?” 

Bu kadar güçlenmemi yediremediği gibi suçu Dimitri'nin üstüne atacaktı. O zehirli aklında neler döndüğünü az çok tahmin edebiliyordum. Dimitri'nin yanından gitmesini umursamamıştı çünkü ona verdiği tek zararın Neftis'in bedenini kaybetmek olduğunu düşünmüştü. Küçümsediği ihanetin büyüklüğü kafasına dank ettiğinde ihanetin soğuk rüzgârıyla tanışmıştı. Dimitri saf değiştirerek sadece sadakatsizlik etmekle kalmamış, aynı zamanda onun sonunu getirecek olaylar silsilesini de başlatmıştı. 

Dimitri eski efendisinin ağır cümleleriyle omuzlarını düşürdü. Utanç duyuyor- 


du. Seth'e ettiği ihanetin mahcubiyetini göğüslerken yüzü kızarmıştı. Acaba beni kandırdıktan sonra da yaptıklarından utanmış mıydı? 
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“Aldığım son nefese kadar size minnettar olacağım ama Apep'i getirme konusunda ısrarcı olmamalıydınız.” 

“Bana böyle mi teşekkür ediyorsun?” 

“Üzgünüm, Tanrı Seth. Ben bundan sonra sadece Kraliçe Ayliz'in emrindeyim. 

Seth nefretle ona doğru yürüdü. “Sen bir hiçsin ve ölmeye mahkümsun, Dimitri.” 

Dimitri yorgunca başını salladı. Yaverlik ettiği tanrının ağır cümleleri onu yaralıyordu. “Haklısınız. Ben bir hiçim. Onca zaman siz ne derseniz onu yaptım. 
Kendi düşüncelerimin, doğrularımın ve bildiklerimin hiçbir önemi yoktu. Yalmza siz ve sizin istekleriniz vardı. Sorgulamadım. Tartışmadım. Ne derseniz emir saydım ve elimden gelenin en iyisini yaptım ama buraya kadar. Artık benim için doğru olmayan bir şeyi yapmayacağım. Siz de hata yapıyorsunuz. Apep'in gelmesi herkes için felaket olacak. Hatta sizin için bile. Bu yüzden tavsiyem, teslim olmanız. Kraliçeden merhamet isteyin.” 

Seth öyle bir kükredi ki sesi tüm çölde yankılandı. Üzerimizde normal seyrinde ilerleyen kuşlar ürkerek kaçıştı. “Kraliçeden merhamet mi isteyeyim? Sen ne dediğini duyuyor musun? Ayaklarına kapanayım bir de istersen.” 

Araya girerek “Ayaklarım senin o sıfatsız yüzünü görmeye istekli değil, Seth,” dedim ve Dimitri hemen sonra bir kez daha “Af dileyin, tanrım. Yoksa yaşama şansınız olmayacak,” dedi. 

Az sonra olacakların haberini verirken bir yandan da benim merhametime güveniyordu. Dimitri artık Seth'in karşısında duruyordu ama yine de eski efendisinin iyiliğini düşünüyordu. Aralarındaki bağı anlamak imkânsızdı çünkü birlikte çok uzun zaman geçirmişlerdi. Hayatını kurtardığı için Seth'e minnet duymasını anlıyordum ancak benden onu bağışlamamı istemesine şaşırmıştım. Daha önce Seth'i affetmekle ilgili hiçbir konuşma yapmamıştık, kaldı ki konuştuğumuz tek şey onu nasıl öldüreceğimdi. Dimitri o konuşmaların hiçbirinde böyle bir istekte bulunmamışau ama şimdi, belki de son anda ona merhamet edeceğimi düşünüyordu. 

Gözlerimiz çarpıştığında bana eski tanrısı için yalvardığını gördüm. Cam yeşili gözleriyle içten içe, af dilerse Seth'i hayatta tutmamı istiyordu. Eskiden olsa bu isteği kabul ederdim belki. Seth canını bağışlamam için yalvarırsa ona merhamet ederdim ama... İşte, o ama çok önemliydi. Birini affetmek, benim için çok eski- de kalmıştı. Ben, eski ben değildim ve Seth'i yaptıklarından sonra affedemezdim. 
Dimitri'nin bana zorluk çıkarmayacağını biliyordum. Kararıma saygı duyup geri çekilecekti ama burada kalması doğru değildi. Ne onun ne de Aytun'un... Seth'in zamanı dolmuştu ve onun daha fazla nefes almasına izin vermeyecektim. 

En başta anlaştığımız gibi onları Seth'in karşısına çıkarmayacaktım çünkü bana asıl zararı sevdiklerimle verebileceğini çok iyi biliyordu. Beni durdurmak için Aytun'un üzerine gidebilirdi ya da öfkesine yenik düşüp Dimitri'ye saldırabilirdi. 
Onları korumak benim görevimdi. Bu yüzden ikisinin tam ortasına gelecek şekilde geçir açım ve büyüyle içine çektim. Gözden kaybolduklarında Seth kafasını döndürdü ve “Ne o, benimle baş başa kalmaya mı çalışıyorsun, tanrıça?” diye sordu. 
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“Hayır. Bana zarar veremezsin ama aynısını onlar için söyleyemem. Onları korumam gerekiyor.” 

“Onlar demek... Dimitti'yi sana ihanet etmesine rağmen yeniden kabullenmen ne hoş,” dedi iğneleyici bir edayla. 

“Dimitri benden merhamet dilendi ve onu affettim. Eğer aynısını yapacaksan seni öldürmemeyi düşünebilirim.” Böyle bir şeyi asla düşünmezdim. 

“Senden bağışlanmayı isteyeceğime şerefimle ölürüm.” 

Tıslar gibi bir ses çıkardım. “Senin şerefin yok, Seth. Herkes senden nefret ediyor. Acınacak hâldesin. Eskiden sana tapan üç beş insan vardı ama artık onlar bile senin adını ağzına almıyor. Tapınağın bomboş. Hizmetkârların bile terk etti.” 

Kelimelerin onu etkilemesini, üzmesini bekledim ama onun taşlaşmış kalbi herhangi bir duygu hissedemeyecek kadar soğuktu. Tepki vermeden, yüzünde mimik kıpırdamadan ruhsuzca, “Benim kimseye ihtiyacım yok,” dedi. 

Herkesin birine ihtiyacı vardır. Seni anlayacak, hata yapsan dahi arkanda duracak kişilere ihtiyaç duyarsın. Bazı insanlar sığınağımız olur, fırtınalar koparken saklanacağımız bir liman olurlar. Düşsen elinden tutup kaldırır. Her zaman şanssız olduğumu iddia ederdim fakat benim arkamda durup her zaman destek veren insanlar en büyük şansımdı. Seni koruyup kollayacak insanlar en büyük mükâfatur ve Seth bu histen yoksundu. 

“Yapayalnızsın. Hiç hak etmiyorsun ama sana bazen üzülüyorum. Ra bile senin yalnız olmanı istedi. Bu yüzden senin bir çocuk sahibi olmana izin vermedi. 
Bu dünyaya senden bir parça gelmesine bile müsaade edilmedi. Yazık,” dedim üzerine giderken. Sinirlenmesi, gardını düşürmesi için çabalıyordum. Öfkelenecekti ve yanlış bir harekette bulunacaktı. 

“Sen kimsin ki benimle böyle konuşuyorsun? Apep'in sana neler yapuğından haberim var. Senden kanatlarını almış. Senden en önemli ve değerli parçanı koparmış. Sonraki adımı ne olacak, biliyor musun? Nefesini almak... Ölü ve eski bir kraliçe olacaksın.” 

“Kim kimi öldürecek, bilmiyorum ama sana yemin olsun ki o günü göremeyeceksin.” 

Yapayalnızdık. 

Kimsemiz yoktu. 

Ne onu savunacak biri ne de beni koruyacak biri vardı. 

Hiçliğin ortasında, çölün derinliklerinde, ölümün kalbinde duruyorduk. İkimizi de öldürecek Kalp Buzu Kılıcı elimdeydi ve bu kılıcın kimin kanıyla yıkanacağını kader belirleyecekti. 

“Bu işi güzellikle halledelim, Ayliz. Kazanamayacaksın, biliyorsun. Apep'i yenmen mümkün değil. Onu Ra bile yenemedi. Seni anlıyorum. Pes etmek istemiyorsun, onu öldürebileceğini düşünüyorsun ama boşa çabalıyorsun. Kılıcı bana ver. 
Sana söz veriyorum, canını çok acıtmadan bu işi halledeceğim.” 

“Sonucunda ölecek olan ben olsam bile pes etmeyeceğim. Buraya kadar geldim. Şimdi asla vazgeçmem.” 
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“Her şey için çok geç. Apep çoktan geldi. Yakında yılan formuna kavuşacak. 
O kaos yılanı. Bir gün evreni yok edecek olan kehanetin başkarakteri. Sen kader tanrıçasısın. Kaderin değişmeyeceğini, kehanetin er ya da geç gerçekleşeceğini biliyorsun.” 

“Kader değiştirilebilir. Kehanetler ertelenebilir.” 

“Değiştirilemez.” 

Tea birini ölümden kurtardım. İsis kaderinde olmayan çocuğu dünyaya getirdi. 

“Saçmalık! Kader bozulamaz, oynanamaz. Bunun bedeli olacakur,” dedi düşünceyle. Benden tepki alamadığında kaşları havalandı. “Oldu, değil mi? Ne istedi senden?” 

Benden çok saçma bir şey istedi ve seninle oturup bunu dertleşmek için can atiyorum ama önce ölmen gerekiyor, diyemediğim için, “Bu seni ilgilendirmiyor. O benim sorunum,” demekle yetindim. 

“Birazdan seni o sorundan kurtaracağım için bana teşekkür etmelisin.” 

“Her zaman boş konuştun ve ben aruk senin çeneni kapatacağım.” 

Seth güldü ama gülüşü keyiften yoksundu. Elini kaldırarak parmaklarını havada döndürdü ve ufak bir girdap çizdi. Ne yaptığını anlamaya çalışırken ayağımın alandaki kumlar sarmal şeklinde bedenime dolandı, dolandı ama tek hamlemle kumları dağıttım. Dudaklarıma yerleşen şeytani gülümseme Seth'inkinin aksine keyif doluydu. Ondan güçlüydüm. Ondan çok güçlüydüm. Damarlarımdan akan şey sanki kan değil de güçtü. 

Gülüşü donakalırken birden yer hareket etmeye başladı ve kumlar beni içine çekmeye başladı. Sanki yerin altında bir çukur vardı da beni oraya düşürüyordu. 
Ayağımı çekmeye çalışıyordum ancak mümkün olmuyordu. Ben kurtulmaya çaışukça kumlar bataklık gibi beni daha çok çekiyordu. Hareket edip çırpındıkça daha çok dibe çöktüğümü hissertim. Bu yüzden taktik değiştirerek hareketsiz kaldım ve büyümle kurtulmaya çalıştım. Tam da tahmin ettiğim gibi kumlar normale döndüğünde Semh'e, “Beni asla yenemezsin,” dedim. 

Öyle tatmin olmuştum ki kara büyünün getirdiği o öz güven sayesinde kendimi yenilmez hissediyordum. Dizime kadar gelen kumlardan çıkmaya çalışırken Serh birden, ani bir öfke harbiyle üzerime doğru atıldı ve elindeki kılıcı bacağıma sapladı. Hissettiğim acının yoğunluğu o kadar fazlaydı ki gözümden akan yaşı engelleyemedim. Damlalar birer birer gözümden dökülürken kılıcın sapını daha sıkı tuttum ama kolumu kaldırıp alacak mecalim yoktu. 

Seth, sanki içimde kopan fırtınadan haberdarmış gibi güldü ve “Can acıtıyormuş, değil mi?” diye sordu. Kılıç tamamen siyahtı ve öyle güzeldi ki bir ölüm meleğini andırıyordu. “Apep verdi. Saf kara büyüden yapıldığını ve bir tanrıyı geçici olarak felç ettiğini söyledi. Deneme şansım olmamıştı ama bak, sende test etmiş olduk.” 

Konuşmaya bile hâlim olmadığını gören Seth eğlenerek kahkaha attı ve elimdeki kılıca uzandı. Ben sıkı sıkıya tuttuğumu düşünüyordum ama Seth öyle kolayca 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çekip aldı ki aslında tutmadığımı anladım. Kılıcı alıp karşımda durduğunda hava. 
ya kaldırdı ve “Özledin mi beni?” dedi. Kılıçla konuşuyor olması kesinlikle kafayı yediğine işaretti. 

Bir şey yap, Ayliz. Bir şey yap yoksa öleceksin. 

Kendimi motive etmek için uğraşıyordum ama bacağıma saplanan acı öyle yoğundu ki kılımı kıpırdatacak hâlim yoktu. Lanet olsun sana, Apep! Her şeyin altından çıkmayı nasıl başarıyorsun? 

“Ayliz?” 

Kirpiklerimi birkaç kez ardı ardına kırpıştırdım ve tanıdık sesin sahibine seslendim: “İsis?” 

“Benim. Kara büyüyü kullan ve kendine gelene kadar kılıcı geriye at.” 

“Nasıl? Hareket bile edemiyorum.” 

“Gözlerini kullan. Sadece iste ve kılıcı ondan al. Birkaç dakika sonra kendine geleceksin. O zaman gidip kılıcı al ve oyalanmadan işini bitir.” 

Boşluğa dalan bakışlarım duraksadığında tereddütle, “Bana neden yardım ediyorsun?” diye sordum. İsis'le en son karşılaştığımız anı hatırlıyordum da pek mutlu vedalaşmamıştık. Onunla yaptığım anlaşmanın kendi payıma düşen kısmını yerine getirmediğim ve onu yeniden azap çektiği yere gönderdiğim için epey sinirliydi. 
Şimdi Apep'in karşımda belirmesi, İsis'in eskiden olduğu gibi zihnime sızarak bana tavsiyede bulunmasından daha olası bir ihtimaldi. 

İsis, sanki aramızda hiçbir şey yaşanmamış gibi, “Neden etmeyeyim?” dedi. 
Acaba geçici olarak aldığı bedenden ayrılırken hafıza kaybı mı yaşamıştı? 

“Ben seni geri gönderdim,” dedim o günü hatırlatırcasına. “Acı çektiğin o yere dönmene sebep oldum. Bana kızgın değil misin?” 

“Kızgınım ama bir kraliçe gibi davrandın ve halkını korudun. Bu yüzden seni suçlayamam. Ayrıca sana kızgın olmam, yardım etmeyeceğim anlamına gelmiyor. 
Sen benim soyumdansın ve her zaman senin yanında olacağım. Ben buradayım. 
Yalnız değilsin.” 

Gözlerim dolarken minnettarlıkla, “Teşekkür ederim,” dedim. 

“Büyünü kullan, kraliçe.” 

İsis'in dediği gibi Seth'in elindeki kılıcı ondan olabildiğince uzağa savurduğumda bana hayretle baktı. Başta öfkelendi ama sonra hareket edemediğimi fark ettiğinde sinir bozucu bir alaycılıkla güldü. 

“İstediğin kadar çabala, Ayliz. Yolun sonuna geldin. Bak!” dedi geriye doğru çıkarken. Elini kaldırıp bomboş çölü işaret etti. “Yalnızsın. Sana yardım edecek kimse yok.” 

Başımı sallayarak onayladım. Bana yardım edebilecek iki kişiyi buradan göndermiştim ama hiç pişman değildim. İşler umduğum gibi gitmezse onların zarar görmesini engellemiştim. 

“Sen de yalnızsın,” dedim içinde bulunduğumuz içler acısı durumu pekiştirerek. 
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“Ben hep yalnızdım. Bu yüzden işimi kendim halletmeyi öğrendim ama sen, küçüğüm. Senin hep yardımına koşan kişiler olduğu için yalnızlığın ne demek olduğunu bilmiyorsun.” 

“Bu yalnızlığı sen seçtin,” dedim ne yaptığımı bilmeden. Ağzımdan çıkan saçma sapan cümle tamamen zaman kazanmak içindi. 

“Ne diyorsun?” 

“Hathor'la evliymişsin. Onunla bir gelecek kurabilirdin. Diğer tanrılarla aranı iyi tutabilirdin. Yalnız olmak zorunda değildin.” 

Özür dilerim, Hathor, diye geçirdim içimden. Katilinle bir geleceğin olabileceğini ima ettim ama her şey vücudumun kendini toparlaması içindi. 

“Şaka mı yapıyorsun? Hathor beni terk etti. Çocuğu öldükten sonra bana sırt çevirdi, Ra'nın yanında oldu. O herkesin iyilik meleği diye andığı Tanrıların Tannsı Ra, beni bu yalnızlığa mahküm etti. Benim tercih hakkım yoktu. Ra kimseye seçenek sunmaz. Onun kendi planı vardir ve o planı için seni kullanır. Sana da aynısını yapu. Seçme hakkı tanıdı mı kara büyüyü sana verirken?” 

“Hayır,” dedim kabullenerek. Reddetmek istesem de bu söylediklerinde haklıydı. 

“O yüzden beni yargılayamazsın. Herkesin hırsı var. Sen de tahtı ele geçirdin. 
Sizin yaptıklarınızı ben yapınca niye sorun oluyor?” 

“Ben hırs yapmadım. Sadece hayatta kalmaya çalıştım.” 

“Kendini kandırma, Ayliz. Sadece hayatta kalmaya çalışmadın sen. Neftis'i her anlamda yenmek istedin. Kendine Neftis'ten kurtulduğunu ispatlamanm bir yoluydu bu.” 

Sessiz kaldığımda Seth haklı çıkmış gibi gülümsedi ama benim tek yapmaya çalıştığım vücudumu yeniden kullanana kadar zaman kazanmaktı. O bunu anlamayarak bana iyice yanaştığında nihayet duyularım geri geldi ve ben yüzlerimiz iyice yakınlaşana kadar bekledim. Birden fırtınaların tanrısı gücünü göstermek için ardı ardına şimşekler çaktırdı. Gündüz saatlerindeydik fakat gökyüzündeki ay yüzünden hava kasvetliydi. Ayın önünü kaplayan kara bulutlar göğü kirlectiğinde Serh'in yüzü zaferle şekillendi. Kazandığını, beni öldüreceğini zannediyordu. 

Rüzgâr hiddetini artırırken tacımdan fırlayan saçlarım savruluyor, etrafımda uçuşuyordu. Çakan şimşeklerin ardından yağmur damlaları yeryüzünü süslediğin- de ne soğuyan hava umurumdaydı ne de ayaklarımın altında ıslanan kumla kaplı zemin. Tam anlamıyla kendime geldiğimi hissettiğimde ellerimi Seth'in göğsüne koydum ve onu büyüyle ileriye savurdum. Kılıçtan ve benden olabildiğince uzağa uçarak yuvarlandığında gözleri şaşkınlıkla açıldı. Vakit kaybetmeden kılıca doğru koşmaya başladım. Bacağım acıdığı için hızlı hareket edemiyordum ama yine de o kendini toparlayıp koşana kadar kılıcı elime almayı başarmıştım. Kalp Buzu Kılıcı yeniden olması gerektiği kişinin eline geçtiğinde Seth bu tedbirsizliği için küfretti. 
Bana doğru gelmek için bir adım attı ama ikincisini atamadan ayağı havada asılı kaldı. Gözleriyle bir bende bir de elimdeki kılıçta dolaşırken ayağını yavaşça yere indirdi. Yanıma gelemiyordu. Yaklaşmaya cesareti yoktu. 
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Yağmur şiddetini artırdı, şimşekler daha gürültülü inletti gökyüzünü. Seth tüm gücünü bana kanıtlamak istercesine sergiliyordu ama ben gücümü ortaya bile çıkarmamıştım henüz. 

“Ne o? Korktun mu? Gelip kılıcı alsana,” dedim onu kışkırtarak. 

Yardım istercesine etrafına bakındı ama kimsesi yoktu. Bu kez gerçekten yalnızdı ve onu koruyabilecek tek kişi farklı bir evrendeydi. Kaçmasına ramak kaldığını biliyordum çünkü onun gibi bir korkağın başka çaresi yoktu ama bu kez elimden kurtulmasına izin vermeyecektim. Ellerimi aniden havaya kaldırdığımda yerden yükselen alevler etrafımızı sardı ve ona kaçacak alan bırakmadı. 

Ona doğru yaklaşıp elindeki hançeri alevlerin arasına doğru fırlattım. Parmaklarının arasından kayıp alevlerin içinde gözden kaybolan hançerine bakarken bedeni, korkudan titriyordu. 

“İşte, şimdi sona geldin,” dedim ona doğru usul adımlar atarken. Başını dik tutmaya, korkmuyormuş gibi davranmaya çalışıyordu ama ikimiz de göz bebeklerinin ardına sakladığı duyguları biliyorduk. 

“Ayliz,” dedi fısıltıyla. Konuşamıyordu bile. 

“Senin için hızlı bir ölüm düşünüyordum ama sonra bunca zamandır ne kadar uğraştığını haturladım. Başarılı olamadın. Sana üzüleceğim hiç aklıma gelmezdi ama hak ettiklerini alamadın ve bu yüzden çok üzgünüm. En azından ölümü hak etmelisin diye düşündüm. Basir bir ölümü sana yakıştıramadım.” 

Seth hiçbir şey demediğinde gülümsedim ve kara büyüyü kullanarak ona odaklandım. Gözlerine bakarken onu suyla tanıştırdım. Susamış olmalıydı. Dudaklarıma yerleşen şeytani gülümseme eşliğinde saniyeler içinde ağzından dışarı taşan suları izledim. Ağzına dolan suyun miktarı o kadar fazlaydı ki gırtlağını yırtıp dışarı taşmak istiyor gibiydi. Seth ağzından akan sularla kendi boğazına sarıldı ve artık nasıl bir basınç hissediyorsa kendi bedenine bastırdı. 

Kara büyüsünü onu öldürdükten sonra alacaktım ama ölmeden önce her şeyini kaybettiğini görmesini istiyordum. 

Seth, dizlerinin üzerine çöktüğünde nefessizlikten morarmıştı. Cebime sıkıştırdığım kâğıdı çıkardım ve bugün tam iki kere yapılan büyüyü rahipten gördüğüm şekilde yapmaya başladım. Kelimeleri defalarca kez tekrar ederken Seth ne yaptığımı anlamıştı ancak ağzını açıp hiçbir şey diyemedi çünkü su buna izin vermiyordu. 
Değil konuşmak, nefes alıp veremiyordu bile. Bir tanrı için ölümcül değildi ama ölümün sınırlarındaki ince bir ip üzerinde yürüyordu. 

Neftis sayesinde, kardeşlerine ettiği ihanetin sonucunda kazandığı kara büyüyü benim tek bir büyümle kaybettiğinde kendi gücü haricinde hiçbir şeyi kalmamıştı. 
Siyah damarlarımı gördüğünde bakışlarındaki çaresizlik bana kendimi iyi hissettiriyordu. Büyüyü kestim ve Seth'in dudaklarından akan su birden kesildi. Seth öksürerek öne eğildiğinde gülümsedim. 

Kollarımda gezinen kara büyüye bakarken, “Demek güç böyle bir şey,” dedim. 
“İyi hissettiriyor. Peki ya sen? Sen nasıl hissediyorsun? O çok güvendiğin kara büyün artık yok.” 
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Onunla bir kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor, acınası hâliyle dalga geçiyordum. Ona yaklaştım ve artık bana zarar veremeyeceğinin bilincinde olarak yüzlerimizi aynı hizaya getirmek için eğildim. Öksürükleri kesilmişti ama yüzündeki yenilmişlikle çoktan kaybetmişti. 

“Dilini mi yuttun, Seth? Az önce beni öldüreceğini söylüyordun. İşte, buradayım. Tam karşındayım. Haydi, ne duruyorsun?” 

“Adil değil,” diye fısıldadı sesi çıktığı kadar. Ses telleri hasar görmüş olmalıydı çünkü sesi bir hayvanın hırıltısını andırıyordu. “Bu yaptığın hiç adil değil.” Gözleri dolmuştu ve utanmasa karşımda bir çocuk gibi zırlayacaktı. Derin bir nefes alıp etraftaki ateşi solurken onun bu hâlinden aldığım hazzı bugüne kadar hiç almadığımı fark ettim. Çok güçlüydüm. Öyle güçlüydüm ki artık karşımda kimse duramazdı. İstediğim her şeyi yapabilirdim. İstediğim herkesi öldürebilirdim. 

“Siz bana adil oldunuz mu ki? Sizin adaletinize kalsaydı dünyaya geldiğim ilk gün boğazımı keserdiniz.” 

“Hak etmediğini söyleyemezsin.” 

“Herkes hak ettiğini yaşar, Seth. Senin hak ettiğin de buymuş. Bak! Yerdesin. 
Diptesin. Tam da sana yakışan yerde. En başından beri olman gereken yerdesin!” 
dedim acımasızca. Normalde böyle şeyler söylemezdim çünkü her zaman insanların hassas yanlarma değmemeye, onları üzecek şeylerden uzak durmaya çalışırdım ama şu an içimden öyle davranmak gelmiyordu. “Sana neler yapacağım, biliyor musun?” dedim gülerek. “Hayal edebilir misin? Bence edemezsin.” 

Gözlerinin tam içine bakarken orada gördüğüm korku beni daha da kamçılyor, ona çektireceğim eziyetlerden alacağım zevki ikiye katlıyordu. Onu, onun silahıyla vuracaktım. Az önce estirdiği sert rüzgârları etrafında topladım ve aniden tüm havayı ciğerlerine çekmesini sağladım. Bu hamlemle öne doğru eğik olan başı geriye düştü, ciğerleri yaşadığı baskıdan ötürü göğsünden dışarı taşmak istercesine öne çıktı. Boynundaki ve yüzündeki damarlar belirginleşirken gözleri kaydı ve neredeyse tamamen bembeyaz oldu. Büyüyü durduğumda birden kan kustu ve bu hareketiyle ayağa kalktım. Elbiseme sıçrayan kanına tiksintiyle bakarken Seth hiç beklemediğim bir şey söyledi. 

“Lütfen, dur!” 

Kaşlarım şaşkınlıkla havalandı. “Anlamadım.” 

“Bağışla beni,” dedi öksürmeye devam ederken. Anlamıştı. Sona geldiğini ilk kez anlamıştı. “Lütfen beni bağışlayın, kraliçem.” 

“Demek £raliçem,” dedim hayretle. Çok değil, daha on dakika önce bana asla kraliçe demeyeceğini ve asla merhamet dilenmeyeceğini söylemişti. Şimdiyse ayaklarımın önünde oturuyor ve hayatını bağışlamam için bana yalvarıyordu. 

“Bana acıyın.” 

“Sana acımak mı?” dedim alayla. “Sen bana acıdın mı? Annemi zehirlerken, bana bok gibi bir çocukluk yaşatırken acıdın mı? Milyonlarca insanı öldürecek olan Apep'i çağırırken acıdın mı? Tapınağımdaki herkesi öldürürken merhamet gösterdin mi? Hayır. Öyleyse benden de bunu isteyemezsin.” 
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“Sana yardım ederim,” dedi son çare olarak. “Apep'i durdurman için sana yardım ederim.” 

“Senin yardımına ihtiyacım olduğunu mu düşünüyorsun? Hiçbir halta yaramayan büyünü ne yapayım?” Kabzasını sıkıca tuttuğum kılıcı havaya kaldırdım ve Seth'in acıyla bakan gözlerine bakarken, “Her şey bitti,” dedim. “En azından senin için.” 

Hain, yalancı ve kötüydü. Var olduğu ilk günden beri önce Osiris'le İsis'e, sonra Neftis'e, Ra'ya ve son olarak bana ihanet etmişti. Hathor'la da aynı şeyleri yaşamışlar mıydı acaba? Karısını öldürmeden önce benim ona baktığım gibi bakmış mıydı? Bunu hak ediyor mu, diye sorguladığımda aldığım cevap hiç şüphesiz olmuştu. 

“Öldür onu. Durma.” 


Elimle çenesini kavradım ve başını kaldırdım. Göz göze geldiğimizde tıpkı Neftis gibi ölürken son gördüğü şey olmak istiyordum. Kara büyüyü dinledim ve tüm gücümle kılıcı kalbinin tam ortasına saplayarak göğüs kafesini yırttım. 
Gözleri titredi, dudakları açıldı. Başını öne eğip vücuduna saplanan kılıca bakarken saniyeler sonra gözleri kapandı ve geriye düştü. Seth'in yerde boylu boyunca uzanan cansız bedenine bakarken eğildim ve kılıcı vücudundan çekip çıkardım. 
Adımlarım geriye doğru hareketlendi, Seth'ten uzaklaştım. Etrafımızı saran alevleri söndürürken derin nefesler aldım. 

Birinin yaşamına son vermek... Onun hayatım elinde tutan kişi olmak... Göğsünden kumların üzerine sızan kanı, etrafında ufak bir gölet oluşturduğunda ayakta duramayarak yere, dizlerimin üstüne düştüm. Seth'in başlattığı sağanak yağmur durmak yerine, efendisinin ölümüyle daha da şiddetlendiğinde sırılsıklam olan yüzüme yapışan saçlarımı elimle geriye ittim ve kılıcı yere bıraktım. 

Kapalı gözlerine bakarken orada görmek istediğim şeyi bulamadım. Pişman olmuş muydu acaba? Yaptıklarından pişmanlık duyuyor muydu? Bir taht uğruna neler yapmışu... İnsanları katletmiş, tanrıların ölümüne sebep olmuştu. İnsanlığın başına gelen en büyük felaketi yeniden çağırmış, Apep'i başımıza bela etmişti. Ne için? Kendi dünyasında bile olmayan bir ölüm için. Pişmanlıktan yanmasını, bana ve herkese yaşattıkları için pişman olmasını istemiştim. 

Yağmur damlaları yüzüme düşmeye devam ederken içim öyle rahatlamıştı ki uzun zamandır ilk kez bu kadar içten bir nefes alıyordum. Seth ölmüştü. Başdüşmanlarımdan biri daha kaybetmişti. Ben kazanmıştım. Karşımdaki adam nice kötülükler yapmış, kaç insanın yaşamına mal olmuştu ama en sonunda benim elimde can vermişti. Dudaklarıma yerleşen zafer tebessümü Seth'in kanıyla taçlanmıştı. 

“Başardın. Sen durdurulamazsın, kraliçe. Kara büyü seri güçlendirdi. Karşına kim çıkarsa, yoluna kim taş atarsa yok edeceksin. Apep'i de öldürüp büyüsünü alacaksın. Gücü hissediyor musun?” 


Başımı salladım. 


“O güç, seni sen yapan şey Senin kaderinde bu var. Kara büyünün taşıyıcısı sen olacaksın. Evrenin en güçlüsü ve yenilmeyecek olanısın.” 
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Ben güçlüydüm. Düşmanlarını birer birer yok edecek olandım. Kimse karşımda duramazdı. 

“Sen kadersin. Kaderini yaşa. Kehanetini yaz.” 

Kehanet... 

Kara büyünün bana anlatmaya çalıştığı kehanet. Kehanetten bir cümle daha silinmişti. 

İkize dikkat et. Tuzağından kurtul. İpleri çöz. Kendini kurtar. 

Başta Aytun ve Simge'yi kastettiğini düşünmüştüm çünkü bildiğim tek ikiz onlardı ama Seth'in babamın kılığına girmesi de ikizlik anlamına geliyordu. Beni tuzağa düşürmüştü ama kurtulmuştum. 

Yalancıya göz yum. Hançerini tatsın. 

Benim bildiğim en büyük yalancı Seth'ti ve o kılıcımla ölmüştü. Ben öldürmüştüm. Bu, birini ilk öldürüşüm değildi ve hiç şüphesiz son olmayacaktı. Ellerimin arasından kayıp giden her can yalnızca kendini değil, beni de tüketiyordu. 
Öldürdüğüm her ruh beni ölüme daha çok yaklaştırıyordu. Ben masum, karıncayı bile öldüremeyecek bir insanken şimdi ellerinde birden fazla kişinin kanını taşıyan bir kraliçeye dönüşmüştüm. Ellerimi dua eder gibi havaya kaldırdım ve Seth'in tenime bulaşan altın sarısı kanına baktım. 

Kazanmak uğruna katlettiği insanların kanını taşıyordu onun insafsız bedeni. 
Onlarca, yüzlerce hatta belki binlerce insanı öldürmüştü, hem de gözünü kırpmadan. İşine yarayacak kişileri yanında tutmuş, işine yaramayanlardan anında kurtulmuştu. Şimdi o insanların kanı benim elimdeydi. Herkesin intikamını almıştım Serh'i öldürerek. 

Az önce bacağımda açtığı ve kara büyü yüzünden iyileşmeyen hançer yarası acımaya başladığında bakışlarım o noktaya kaydı. Açık yaradan akan kan tıpkı Serh'inki gibi bir gölet oluşturmuştu. Bir elimi indirdim ve yaranın üzerine bastırarak kara büyüyle iyileştirdim. Artık canım acımıyordu. Canım hiç acımıyordu. 
Dudaklarımdaki tebessümün aksine kalbimden yükselen ağlama isteğimi daha çok basuramadım ve hıçkırıklarımı serbest bırakarak ağlamaya başladım. 

Oysa ilk defa gözyaşlarım bile masumiyetinin bittiğini kanıtlarcasına şeffaf değil, katran karası kadar siyahtı. 
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oyunun içindeydim. Oyunun yazanı ya da kuranı yoktu. İlk başta sadece iki oyuncusu vardı ve onların kafasına göre yaptığı hamleler, asırlar sonra bizi de bu oyunun içine sürüklemişti. 


Ra ve Apep... 

Hangisinin iyi, hangisinin kötü olduğunu bilmiyordum. Tek bildiğim, ikisinin de saf iyi veya saf kötü olmadığıydı. Bu evrende hayatta kalmayı başarmış hiç kimse saf iyi olamazdı zira. Nefes almaya devam etmek için belli başlı fedakârlıklar yapman, masumiyetinden arınman gerekiyordu. Kendinden ödün vermeden ayakta kalamazdın. Tıpkı benim gibi... 

Pişman mıyım, diye sordum kendime. Eski evimin kapısına bakarken aklımdan geçen tek som buydu. Yaptıklarımdan ötürü pişman mıydım? Kendimi yokladım ama aslında hiç de pişman olmadığımı o an anladım. Herkes yaptıklarının bedelini ödemişti. Hatta bu bedeli ödemeleri için gereken zemini hazırlayan kişi olduğum için memnun bile sayılırdım. 

Hele Seth... Başına gelenleri en çok o hak etmişti. Herkesin hayatına müdahale etmiş, herkesin arkasından iş çevirmişti. Benden annemi alarak bir çocuğun yaşayabileceği en kötü çocukluğu yaşamamı sağlamıştı. Annemin gözlerine her baktığımda kendi silüetimden ziyade onun nefretini görürdüm. Yaşıtları çocuklarını büyütürken annem, bana beslediği o kini büyütmüştü. Taze tutmaya çalıştığı sevgisizliğinin yerini hiddet almıştı. Şimdiyse Seth ölmüştü ve annem hamileyken yaptığı o büyü ortadan kalkmış olmalıydı. 

Eskiden yaşadığım evin kahverengi kapısının önünde, elim zilin hemen üzerinde beklerken neyle karşılaşacağımı, büyünün etkisi ortadan kalktığında annemin nasıl davranacağını bilmiyordum. Hissettiğim heyecandan dolayı kalbim ağzımda atıyordu. Beni nasıl karşılayacaktı acaba? Artık sevdiğine göre ilk önce sarılır mıydı yoksa öper miydi? 

Zile bastım ve kalp atşlarımı dizginlemek istercesine derin bir nefes aldım. 
Kapı açılana kadar sanki zaman durmuştu. Önce adım seslerini duydum, sonra kapı açıldı. Gözlerim annemin gözleriyle buluştuğunda verdiği ilk tepki kaşlarını 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çatmak olmuştu ama ifademi bozmadım. Yüzümdeki beklentili gülümseme solmadan bu hareketini şaşkınlığına verdim. Beni görmeyi beklemiyordu, bu yüzden öyle yapmıştı. 

“Anne,” dedim uzun zaman sonra bu kelimeyi dolu dolu kullanırken. Yaşım ilerleyip, aramızdaki bağ iyice koptuğunda anne kelimesi benim için manasını kaybetmişti. Yalnızca zorunluluktan ona karşı kullandığım bu laf, bir süre sonra “Bennu Hanım”a dönmüştü. 

“Ne işin var burada?” dedi asık suratıyla. Beni baştan aşağı süzerken hâlimden dolayı memnuniyetsizlik hâkimdi yüzüne. “Geri mi döndün yoksa?” 

Korkuyla sorduğu soruyu es geçtim ve olumlu düşüncelerimin kolay kolay yok olmasına izin vermedim. “Hayır, sadece sizi görmeye geldim.” 

Küçümseyerek dudaklarını büzdü. “İzin aldın mı gelirken ya da sordun mu seni görmek istiyor muyuz diye? Her zamanki gibi kendi kafana göre iş yapmışsın.” 

“Aylardır yoktum. Belki beni özlemişsindir.” Kaşlarımı kaldırmış, annemin bir an önce normale dönmesini umuyordum. 

“Seni özlemek mi?” dedi gözlerini devirip gülerken. “Aylardır hayatımın en huzurlu dönemini yaşıyorum.” 

Kapıyı suratıma kapatmak için hareketlendiğinde elimi koyarak onu durdurdum. Hayrete, “Niye böyle diyorsun, hiçbir şey değişmedi mi?” diye sordum. 
Nasıl değişmezdi? Beni nasıl sevmezdi? 

“Anlamadım. Ne değişecekti?” 

Sorgularcasına, “Büyü kalktı,” dedim. Anlamıyordum. Nasıl aynı şekilde davranmaya devam edebilirdi? 

Büyü kelimesini duyan annemin gözleri fal taşı gibi açılırken, “Ne diyorsun sen, ne büyüsü?” diye sordu. Onun inanışında büyü oldukça korkutucu bir şeydi ve çocukluğumdan beri birinin ona büyü yaptırması fikrinden ödü kopardı. Elini beline koyup bana diklenir gibi kapının önünde dikilirken bilinçsizce konuştum: 

“Büyünün kalkması lazımdı,” dedim gözlerim boşluğa takılırken. Kendi kendime, anneme göre anlamsız cümleler kuruyordum. “Seth öldü. Senin beni sevmen lazımdı.” 

“Sen iyice kafayı yemişsin. Bana büyü mü yaptırdın yoksa?” 

Kuşku duyarak yine beni suçladığında, “Ben sana niye büyü yaptırayım? Sen benim annemsin!” diye çıkıştım. Benim derdim başkaydı, onun derdi ise bambaşka. 


Yüzünü ekşi bir şey yemişçesine buruştururken, “Annen batsın,” dedi tiksintiyle. 

Göğsüme binlerce kilo ağırlığında paslı bir zincir çöktüğünde elime bulaşan kirden arınmaya çalıştım. Gözlerim dolu dolu, ellerimi eteklerime silerek temizlemeye uğraşıyor, annemin neden beni hâlâ sevmediğini anlamaya çalışıyordum. 
Beni sevmeliydi. Normal şartlarda beni sevmek zorundaydı çünkü ben onun kızıydım. Beni kendisi doğurmuştu. Beni kabullenmeliydi. 
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“Bunlar kendi düşüncelerin değil,” dedim ellerimden kurtulacağını bile bile elini curruğumda. Beni itip geriye doğru bir adım attığında artık onun uzaklığına dayanamıyordum. “Her şey Seth yüzünden. Bana hamileyken seni büyüledi. O yüzden beni sevmiyorsun.” 

Gerçekleri ona söylememeliydim. Gerçekleri öğrenmek ona iyi gelmezdi. Aksine benden ürküp kaçmasına sebebiyet verirdi ama yapamıyordum işte. Kendimi tutamıyor, onun beni sevmediği düşüncesine kaddanamıyordum. Herkesin bir sınırı vardı ve ben o sınırı aşalı çok olmuştu. Taşmamıştım çünkü taşmaya bile hakkım yok gibi hissediyordum. Sanki taşarsam önüme kattığım her şeyi herkesi yok edecektim. 

“Tövbeler olsun! Sen iyice kafayı yemişsin. Hangi delikten geliyorsan oraya geri dön. Uzak dur benden. Bir de git psikolojik tedavi ol. Deli!” 

Annem bir kez daha kapıyı yüzüme kapatmaya yeltendiğinde bu kez karşı dairenin kapısı açıldı ve Aytun dışarı çıktı. Dimitri'yle onu Seth'ten uzak tutmak için bildiğim en korunaklı yere, Sedef ablanın evine göndermiştim. Beni burada beklemelerini istemiştim ama Aytun sesimi duyar duymaz dışarı çıkmıştı. Beni ilk kez farklı bir dilde konuşurken gördüğü için şaşkındı ama kendini toparlaması uzun sürmedi ve kolumdan tutup çekiştirdi. 

“Ayliz, ne yapıyorsun? Gel buraya.” 

“Aytun, işe yaramadı. Seth'i öldürdüm ama annem hâlâ aynı.” 

Mısır dilinde konuştuğumu düşünüyordum ama annemin şok içinde, “Ne yapun sen, birini mi öldürdün? Allah'ım, bir bu gelmemişti başımıza. Katil mi oldun, geri zekâlı?” demesiyle fark etmeden ana dilimde konuştuğumu fark ettim. 

O sırada koridordan Melih'in sesi duyuldu. “Anne, niye bağırıyorsun?” Kapının önüne gelip başım kaldırdığında beni gördü ve gözleri şaşkınlıkla açılırken, “Abla?” dedi. Hayrete bana bakarken gerçekten burada olduğuma inanamıyor gibiydi. 

Melih bana doğru bir adım attığında annem ona âdeta yapıştı ve “Abla deme şuna,” diyerek sesini yükseltti. “Katil olmuş. Artık her kimlere bulaştıysa bir katilliği eksikti. Hangi cehennemdeysen oraya geri git. Ne benim ne de çocuklarımın başını belaya sokamazsın bundan sonra,” dedi ve bana bir kez bile bakmadan bu defa kapıyı suratıma kapattı. Acı içinde yüzüme kaçıncı kez kapandığını bilmedigim kapıyı izlerken Aytun konuştuklarımızdan hiçbir şey anlamamıştı ama neler olduğunu tahmin edebiliyordu. Acımın ve hislerimin bilmediği bir dilde karşılığı olmayabilirdi ama o hissediyordu işte. 

“Ayliz, gel haydi.” 

Beni eve sokmaya çalıştığında, “Aytun, bırak!” dedim bir kez daha bizim evimizin kapısına ilerledim ama kolları sımsıkı bedenime dolandı ve “Bırakamam,” dedi. 

Beni zorla Sedef ablanın evine soktuğunda hâlâ çabalıyor, elinden kurtulmaya uğraşıyordum. “Bırak. Anlatmam lazım. Anlaması lazım. Beni seviyor. Ben onun 


kızıyım ama büyünün etkisinde. Anlamak zorunda,” dedim acıyla tenime dağlanan her bir harf ızdırap çektirirken. 
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“Ayliz, büyü kalkmamış, güzelim. Ne anlatırsan anlat, anlamayacak.” 

Kabullenmişti. Annemin beni sevmediğini ve hiçbir zaman sevmeyeceğini kabullenmişti ama ben yapamıyordum. Ben kabullenemiyordum. 

“Evet, kalkmamış. Kalkması gerekmez miydi? Öyle demedin mi sen bana? 
Sethi öldürürsek büyü kalmaz, dedin.” 

“Ever, dedim ama...” 

“Ne ama?” dedim bağırırken. Onu kendimden itip uzaklaştırırken öfke krizi mi geçiriyordum yoksa artık taşmaya mı başlamıştım, bilmiyordum. Koltuğa oturup zonklayan başıma ellerimi bastırdım. “Yalan mıydı? Beni kandırdın mı?” 

Aytun onu iteklediğim için şaşkındı fakat yine de nazik bir sesle, “Güzelim, ben seni kandırmadım,” dedi. Beni yatıştırmaya, sakinleştirmeye çalışıyordu ama bu raddeye geldikten sonra mümkün gibi durmuyordu. 

Bunca zaman nerede olduğunu bilmediğim Dimitri, bir odadan çıkıp geldiğinde oldukça ifadesizdi. Bizi duymuş olmalıydı. “Kraliçem, büyünün kalkması gerekiyordu ama yapılalı çok uzun zaman oldu. Büyü kalkmıştır ama anlaşılan o ki erkisi kalkmıyor.” 

“Sen...” dedim nefret içinde. Oturduğum yerden kalkıp Dimitri'yi arkasındaki duvara ittim ve ellerimle boğazına yapıştım. “Sen bana yalan söyledin. Yine.” 

Dimitri nefes alamıyordu. Güç bela, “K-kraliçem...” dediğinde nefretle, “Her şey senin yüzünden. Annemi sen zehirledin,” dedim. 

Aytun araya girip beni çekiştirmeye çalışıyordu ama ben artık fiziksel olarak da ondan güçlüydüm. En sonunda bunu kabullenip geri çekildiğinde beni cümkleriyle etkileyeceğini düşündü. Belki başka bir zamanda olsak düşündüğü gibi etkilenirdim de ama şu an tek hissettiğim bana ayak bağı olduğuydu. 

“Ayliz, yapma.” 

“Onu sakın dinleme. Her şey Dimitri'nin hatası.” 

Kara büyünün sesi haklılık payını sırtlanan kurnaz bir askılıktı sanki. Söyledikleri doğruydu. Her şeyi başlatan oydu. 

“Niye durayım? Anneme o büyü yapu. Bana ihanet etti. Her şey onun suçu.” 

“Lanet olsun, bunu diyeceğimi düşünmezdim ama Dimitri'nin tek yaptığı, Serh'in emrini yerine getirmekti. Mecburdu. Karşı çıkamazdı. Anneni büyületen o. 

“Lideri umursama. Sadece seni durdurmaya çalışıyor. Gerçekleri biliyorsun. O gün annene büyü yapıldığı anı gördün.” 

“Ama büyüyü yapan Dimitri.” 

“Efendisine karşı çıkamazdı. Bırak, onu öldüreceksin,” diyerek Dimitri'nin bembeyaz kesilen suratını işaret etti. 

“Belki büyünün kalkması için Dimitri'nin de ölmesi gerekiyordur,” dedim farklı bir çıkarımda bulunurken. Dimitri bu teorime karşılık elindeki imkânlar yettiğince başını salladı. 

“Hayır. Büyü Seth'indi. Beni öldürmen hiçbir şeyi değiştirmeyecek.” 
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Tam boğazındaki baskıyı biraz daha artırmıştım ki “Abla?” diyen tanıdık sesi duyunca ellerimi hızla onun üzerinden çektim ve kardeşime baktım. 

Birden kara büyünün sesi kesilmiş, zihnimde beni yalnız bırakmıştı. Kendimi nasıl bu kadar kaybettiğimi anlamıyordum ama bir anlığına hem hayal kırıklığıma hem de öfkeme yenik düşmüştüm. Annemin üzerindeki büyünün kalkacağına kendimi o kadar inandırmıştım ki umutlarım sonuçsuz kaldığında allak bullak olmuştum. Artık suçlayacağım bir Seth olmadığına göre hırsımı çıkaracağım tek kişi Dimitri'ydi. 

Şaşkınca, “Melih,” diye seslendiğimde Dimitri duvarın dibine çöktü ve öksürüklere boğuldu. Onu önemsemeden kardeşime doğru gideceğim esnada kaşlarını çatarak bir bana bir de yardımcıma baktı. 

“Ne yapıyorsun sen?” dedi şaşkına dönmüş hâlde. 

Gülümsemeye çalıştım ve “Yok bir şey,” dedim onu yatıştırmak için. Elinden tutup koltuğa doğru çekiştirdim. “Bir şey yok. Gel buraya.” 

Melih olanları çözememişti henüz. Gözleri olayları anlamak için üçümüzün arasında gidip geliyordu ama detayları öğrenmeden evvel duyguları baskın gelmiş olmalıydı ki “Seni özledim,” dedi. 

Bu cümlesiyle o an aklımı meşgul eden her şeyden sıyrıldım ve kollarımı kardeşime doladım. Boğuk bir sesle, “Ben de özledim,” dediğimde beni göğsüne sokmak istercesine sıkıca bastırıyordu. Sanki bir daha kaçıp gitmemi istemediğini hareketleriyle göstermeye çalışıyordu. 

Gözlerim dolu dolu, onun kokusunu içime çekerken, “Çok özledim hem de. 
Annem nerede?” diye sordum. 

Melih sarılmamıza son vererek geri çekildi ama temasımızı kesmemek için elimi bırakmadı. “Evde. Sakinleştirip senin yanına geldim.” Duraksadı ve sonra merak içinde, “Burada ne yapıyorsun? Bir daha gelmeyeceğini söylemiştin,” dedi. 

“Öyle olacaktı ama mecbur kaldım.” 

“Neden geldin, kötü bir şey var, değil mi? Gökyüzü hiç normal değil.” 

“Onunla ilgiliydi ama hallettim.” 

“Güneş düzelecek mi?” 

“Çok yakında düzelecek.” 

“Neler oldu, neler yaptın? Her şeyi anlat. Seni düşünmekten uyku girmiyor gözüme. İyi misin?” 

“Ben iyiyim. Her şey yolunda.” 

Gözlerini benden ayırmadan başıyla işaret edip, “Bunlar kim?” diye sordu. 

“Kabalık etme,” dedim gözlerimi devirirken ama Melih'in umurunda olmadı. 
“Aytun, Gülfem ablanın oğlu. Dimitri de benim yardımcım.” 

“Aytun demek. O mu?” dedi gözlerini doğru kişinin üzerine dikerek. 

“O,” diyerek onayladığımda Aytun kaşlarını çatarak olanları anlamaya çalışıyordu. Konuştuklarımızdan hiçbir şey anlamıyordu ama kendi ismini duyduğu için meraklanmıştı. Çatık kaşlarının altındaki gri gözlerinde soru işaretleri vardı ve ona açıklama yapmamı bekliyordu. 
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Kısa bir anlığına Dimitri'ye baktığımda hâlâ duvar dibinde oturduğunu ve boynunu ovuşturduğunu gördüm. Hiçbir ses çıkarmıyor, öylece boşluğu izliyordu. 
Onun bu perişan hâlini gördüğümde az önce yaptıklarımdan ötürü pişman oldum ama sonra Melih'in sorusuyla dikkatimi yeniden ona verdim. 

“Ne zaman gideceksin?” 

“Birazdan.” 

Melih beklentiyle, “Kalamaz mısın?” diye sordu. 

“Hayır,” dedim başımı sallarken. Gitmem gerekiyordu. Bu aile kavuşmasına zamanım yoktu. 

“Bir daha gelecek misin?” 

Eğer Apep beni öldürmezse ve evren yok olmazsa belki. 

“Bilmiyorum. Eylül nerede?” dedim kız kardeşimi de merak ederken. 

“Şehir dışında. Arkadaşlarıyla tatile çıkmıştı. Geldiğini öğrenince gittiğine çok pişman olacak. O da seni çok özledi. Sürekli seni düşünüyoruz. Özellikle kötü kraliçeyle neler yaptığını merak ediyoruz.” 

Buruk bir tebessüm dudaklarıma yerleşti. “Onu yendim. Kazandım.” 

“Senin adına sevindim. En azından bu gece kalsan.” 

“Mümkün değil. Gitmek zorundayım,” dedim ve ayağa kalktım. Aytun'la Dimiti bu hareketimin ne anlama geldiğini anladıklarında ayaklandılar. Artık girme zamanıydı. 

Melih'e son kez sarıldım ve kardeşimi bir daha göremeyeceğimin farkına vardığımda bu kez gerçekten veda ettiğimi anladım. Melih'ten ayrılıp kapıya doğru harekedenmiştim ki “Aytun?” diyerek onun dikkatini çekti. 

Aytun şaşkınca, “Evet?” dediğinde bir bana bir de ona bakıyordu. 

Melih, Aytun'un anlamadığını bildiği için bana bakarak, “Ablam sana emanet. 
Onu koru,” dedi. İstekli gözlerle bunları Aytun'a söylememi fısıldarken istediğini yapım ve Aytun'un dilinde söyledim. 


“Merak etme. Ona zarar gelmesine izin vermem.” 


Je 


Asıl ait olduğum dünyaya yeniden döndüğümde şafak sökmek üzereydi. Dimitri yüzüme bile bakmadan dinlenmek istediğini söylediğinde sessizce onaylamışum. Koridorda Aytun'la dip dibe yürürken önümüzden hızlı adımlarla giden 


Yavan bir sesle, “Ona saldırman hoş olmadı,” dedi. Cümlesindeki suçlayıcı tavrı es geçerek başka bir noktaya takıldım. 

Kaşlarımı kaldırırken şaşkınca, “Dimitri'yi korumaya mı başladın?” dediğimde uslar gibi güldü. 

“Hayır. Ölse üzülmem bile ama senin yapmamanı tercih ederim.” 

“Kendimi tutamadım,” dedim yaptığımın doğru olmadığını kabullenerek. 
Kalbimdeki sonbahar yapraklarının üstüne doğru üfleyip dağılmalarını umarken, “Seth öldüğünde büyü de kalkacak zannetmiştim,” dedim. 
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“Biliyorum, sarışın. Hepimiz öyle sandık. Çok üzgünüm.” 

“Ben de üzgünüm,” dedim biraz daha bu konuyu düşünürsem ağlayacağımı bilerek. 

Üçüncü kez buraya gelmiştim ve bundan sonra bir daha ayrılmayacaktım. 
Oradaki yaşanumı arkamda bırakmalı, üzerini çizmeliydim. Geçmişi sürekli aklima getirirsem geleceğimi hiç ederdim. Annemle aramda olan mesele bugün kapanmıştı. Beni sevebilirdi. Aramızda normal bir anne-kız ilişkisi olabilirdi ama olmamıştı, bundan sonra da olmayacaktı. Kabullenmesi kolay değildi çünkü sevgi, insanlığın en büyük açlığıydı. Tereddütsüzce dilenebileceğimiz tek şeydi ve bu yüzden sizi sevmeyen birinden sevgi beklemekten vazgeçemezdiniz. 

İnsanı yaşadıkları değil, yaşayamadıkları yorardı. Yaşanmamışlık o kadar akıl çeliciydi ki acaba sorusu zihninize sızarak bir kurt gibi içten içe kemirirdi. Hep annem beni sevse nasıl olurdu, diye düşünür ve o günlerin hayalini kurardım. İlk kez hayallerime böylesine yaklaşmıştım ama hayallerim gerçeğe dönemeden elimden kayıp uçmuştu. 

Kolunu belime sararken sakin bir tınıyla, “Duş almak ister misin?” diye sordu. 
İstekli gözlerimle onaylar gibi baktığımda, “Gel benimle,” dedi. “Görmeni istediim bir yer var.” 

Sessiz kalıp beni bahsettiği yere sürüklemesine izin verdiğimde bir an önce suyun altına girmek, temizlenmek istiyordum. Vücudum öyle pisti ki beni böyle görenler adımı “pasaklı kraliçe”ye çıkarabilirdi. Beyaz, keten elbisemin her yerine kahverengi çöl kumları bulaşmıştı. Bacak kısmı, Seth hançeri soktuğunda kesilmişti ve her yerine kan bulaşmıştı. Saçım dağılmış, tacım koşuşturmaktan yer değiştirmişti. Gerçekten bitik bir hâldeydim ve bir an önce toparlanıp birkaç saat sonraki görüşmeye katılmam gerekiyordu. 

Kanatlarım kesildiğinde tanrıların toplanıp kendi kendilerine toplantı yapuklarını biliyordum. Apep'le ilgili strateji düşünüyor, onu yenmenin yolunu arıyorlardı. Bugün aralarına katılmalı ve Apep'i öldürecek olan silahtan bahsetmeliydim. 
Dimitri'den öğrendiğim silahı bugüne dek Aytun da dâhil kimseyle paylaşmamıştum. Çünkü bilgiyi erkenden ortaya dökmek istememiştim ama artık karşımızda savaşacağımız tek kişi kaldığına göre silahı oluşturmaya başlayabilirdik. 

Belki de silaha bile ihtiyacımız kalmayacaktı. Sonuçta onu çağıran kişi Seth idi ve Apep'e efendilik ediyordu. Seth'i öldüren kişi ben olduğuma göre Apep, benim sözüme itaat etmek zorundaydı. Belki de onu öldürmeme gerek kalmadan bu evrenden uzak tutmanın bir yolunu bulabilirdim. 

Aytun, sanki aklımdan geçirdiğim tatsız düşünceleri tahmin ediyormuş gibi adımlarını hızlandırdı. Bir kapının önüne geldiğimizde durdu ve kulpu çevirip benden önce içeri girdi. Oda karanlıktı ama Aytun duvara asılı meşaleleri yaktığın- da aydınlanmıştı. Aslında buraya sadece oda demek manasızdı. İçinde bulunduğumuz yer, daha çok sıcak suyla kaplı küçük bir havuzun olduğu bir alandı. 

Kapıyı arkamdan kapatıp içeri girdiğimde, “Burası ne güzelmiş,” dedim hayran hayran. Taş zemin, içi sıcak su dolu olan havuzla birleşmişti. 
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Aytun, “Sıcak su seni rahatlatır diye düşündüm)” dediğinde ona bakarken gözlerim ışıldadı. 


“İyi düşünmüşsün.” 

i Kıyafetlerimi çıkarmadan önce duraksadım ve yeniden ona döndüğümde, 

Sen de gireceksin, değil mi?” diye sordum. Kendine düşünmek için birkaç saniye verdikten sonra başını salladı ve o da giysilerini çıkarmaya başladı. Üzerimdekilerden kurrulduğumda Aytun'dan önce havuzun içine girdim ve etrafıma bakınmaya başladım. Havuzun bir kısmında rafi andıran bir taş vardı ve üzerinde bir sürü sabun, şampuan mevcuttu. Yanındaki ayna buhar yüzünden buğulanmamıştı. Bunun büyüyle olduğunu düşündüm. 

Aytun da havuza girdiğinde yanıma doğru ilerledi. Su, göğsümün birkaç parmak üstüne kadar geliyordu. Saçımı geriye atıp ıslanmasını sağladıktan sonra bir şampuan şişesine uzanmıştım ki Aytun benden önce davrandı ve şişeyi alıp şampuanı saçlarıma döktü. “Ben yıkayacağım,” dediğinde hiç itiraz etmedim ve kendimi ona bırakum. Şu an birinin, daha doğrusu Aytun'un benimle ilgilenmesine çok ihüyacım vardı. 

O saçlarımı nazikçe yıkayıp masaj yaparken benim gözlerim odayı tarıyordu. 
“Burayı daha önce hiç görmemiştim.” 

“Nefüs'indi. Burayı çok severdi ve acelesi olmadığında genelde burada yıkanmayı tercih ederdi.” 

Suya iğrenir gibi baktıktan sonra “Beni onun havuzuna getirdiğin için teşekkür ederim,” dedim. Sevdiğim bu yer, Neftis'le ortak paydada buluştuğumuz için birden tadımı kaçırmıştı. 

Aytun aklımdan geçenleri okuyabiliyormuş gibi, “Merak etme, burayı ve tüm piramidi iki defa temizlettim. Neftis'ten hiçbir iz kalmadı,” diye bilgilendirdi. 

İçim rahatladığında odayı yeniden sevmeye başlamıştım. Sıcağı severdim ve burası tam olarak benim zevkime göreydi. “Buradan daha önce bahsetmemiştin. 
Böyle bir yerin varlığından haberdar olsaydım tüm duşlarımı burada alırdım.” 

“Aklımdan çıkmış, özür dilerim.” 

“Sorun değil. Zaten buranın keyfini çıkaracak zamanım olmazdı.” 

“Apep'ten kurtulduğumuzda sana Mısır'ın tüm güzelliklerini göstereceğim, merak erme,” dedi gülümseyerek. “Gerçi tüm o yerler senin güzelliğinin yanında sönük kalır da neyse.” 

Gülümsemek, onun iltifatı karşısında şımarmak istedim ama aklıma gelen düşünceyle yüzüm düştü. “Apep'ten kurctulduğumuzda ben burada olamayabilirim.” 

Aytun anlamamış gibi, “O ne demek?” diye sorduğunda “Kaderin beni cehennem kraliçesi yapma isteğini unutma,” diye hatırlattım. 

Onun da yüzü düştü ama sonra inançla, “Thoth araştırıyor. İllaki bir şey bulmuştur,” diye pozitif düşünmeye çalıştı. Aytun her şeye olumlu yaklaşmaya gayret ediyordu ama bazen gerçekler ne kadar acı olsa da olumsuzluk tarafında kapana kısılmış hâlde beklerdi. 

“Bulsaydı çoktan söylerdi.” 
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“Günlerdir baygın yatıyorsun, Ayliz,” diyerek içinde bulunduğumuz durumu açıkça belirtti. “Herkesi çok korkuttun. Eminim ki Thoth, ondan çok seni nasıl uyandıracağımızı araştırmıştır.” 

“Birazdan toplantıda beni cehennemden kurtarıp kurtarmadığını öğreniriz.” 

Aytun gerildiğimi fark ettiğinde elindeki köpükleri boynuma yaydı ve omuzlarıma yumuşak hareketlerle masaj yapmaya başladı. “Düşünme şimdi bunu. Halledeceğiz. Sen rahatlamaya bak.” 

“Rahatım zaten,” dedim sıcaktan mayışmış gibi. “Seth'ten kurtulduk. Mutlu- 

“Annenle aranda olanlar için üzgünüm. Büyünün kalkacağını zannetmiştim.” 

“Kalbi bana karşı o kadar taşlaşmış ki büyü kalksa da etkisi geçmedi. Kalbinde benim için bir parça sevgiye bile yer yok.” 

“Böyle söyleme.” 

Acı acı gülümsedim. “Sorun yok. Kabullendim. Annem, beni hiçbir zaman sevmeyecek.” 

“Belki de etkisinin geçmesi için biraz zamana ihtiyaç vardır.” 

“Ben umut etmekten çok yoruldum, Aytun. Annem bir gün beni sever mi diye o kadar çok bekledim ki artık bir saniye bile beklemeye tahammülüm yok. Dedim ya, kabullendim. Aruk umurumda değil. Beni sevmiyor. Ne dün sevdi ne bugün seviyor ne de yarın sevecek... Bu hiç değişmeyecek.” 

“Üzgünüm,” dedi alnıma nahif bir öpücük kondururken. “Hem annen için hem de baban için. Seth'in yaptığı çok adiceydi.” 

“Aslında ona teşekkür bile edebilirim, biliyor musun?” 

“O nedenmiş?” dedi kaşlarını çatarak. 

“Babamı o kadar çok özlemişim ki yeniden karşımda görmek iyi geldi. O Seth'ü, biliyorum ama yine de birkaç dakikalığına babamdı. Hep acaba yaşlansa nasıl görünürdü diye düşünürdüm. Tam hayallerimdeki gibiydi.” 

Dudağını bükerken, “Yakışıklı adammış,” diye bir yorumda bulundu. 

“Vay canına!” dedim gerçekten şaşırmış gibi. “Bunu söylemeyi egon nasıl kaldırdı? Hani bu dünyada senden yakışıklısı yoktu?” 

Başıyla beni onaylarken, “Teknik olarak baban bu dünyadan sayılmaz,” dediğinde bu klişeyi yaşamak beni güldürmüştü. Az sonra biz seninle farklı dünyaların insanıyız muhabbetini bile yapabilirdim. 

“Doğru” 

“Annen de sana benziyor,” dedikten sonra cümlesindeki mantıksızlığı fark edip düzeltti. “Yani sen ona benziyorsun.” 

Tüm bunlara ne ara dikkat etmişti, bilmiyordum çünkü tüm o anlar bende sisli bir balonun içinde gibiydi. Ne konuşmuştum, bana ne denmişti, hatırlayamıyordum. 

“Evet. Herkes yüzümüzü çok benzetirdi ama bu annemin hiç hoşuna gitmezdi,” dedim boş bir gülümsemenin kurdelesini açarken. “Nefret ettiği kızının ona benzemesi onu çıldırtıyordu. Onun da saçları sarı aslında ama kızıla boyatıyor.” 
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Verdiğim gereksiz bilgiyle daha meraklı bir şekilde, “Niye?” diye sordu. 

“Saçlarımızın aynı renk olmasını istemiyordu çünkü. Benim ülkemde sarışınlık nadirdir. Kadınlar genelde esmer olur, bu yüzden azınlık olan şey her zaman tercih edilmesine rağmen annem umursamadı. Senelerdir saçını boyatır bu yüzden.” 

“Kendi salaklığı.” Bir an boş bulunup annem hakkında yaptığı yorumdan anında pişman olmuştu. “Yani şey... Kusura bakma. Fazla oldu,” dedi mahcubiyet içerisinde. 

Omuz silkerek pek de umurumda olmadığını gösterdim. Kimseye karşı, özellikle onunla ilişkimi bilen adama karşı annemi savunmaya niyetim yoktu. “Sorun değil. İstediğini diyebilirsin.” 

“Demem. Her ne olursa olsun o senin annen,” dedi katı bir sesle. Merak ediyordu. Annemle aramdaki ilişkinin her detayına hâkim olmak istiyordu ancak ben acılarımı ona açamazdım. Hiç kimseye açamazdım. Annemle yaşadığım anlar benimle mezara kadar gelecekti. 

Merakını didikleyip soru sormaması için konuyu başka bir noktaya taşımak adına, “Melih hakkında ne düşünüyorsun?” diye sordum. “Gerçi pek konuşamadınız ama merak ettim.” 

“Seni çok seviyor, değer veriyor. Sen sorunlardan bahsettiğinde kendini kötü hissettiğini fark ettim. Seni korumak istiyor ama elinden bir şey gelmeyeceği için durmak zorunda kaldığına üzülüyor.” 

“Bana karşı hep aşırı korumacıydı. Bu hiç değişmedi.” Dudaklarıma yayılan sahici gülümsemenin sebebi kardeşimdi. 

“Aruk tamamen benim sözümü dinleyeceksin, sarışın. Kardeşin öyle istiyor.” 

“Anlamadım? Melih tam olarak ne ara böyle bir talepte bulundu?” 

“Seni bana emanet etti. Seni korumamı istiyorsan sözümden asla çıkmayacak- 


sın. Bugün olduğu gibi bana haber vermeden bir yere gitmeyecek, benden gizli hareket etmeyeceksin.” 


“Başka emriniz var mı, lider?” 

“Yarın sabah yazılı bir şekilde elinize ulaşmasını sağlarım, kraliçem. Liste epey uzun ama illa öğrenmek istediğiniz emirler varsa seve seve yardımcı olurum size.” 

“Öğrenmek için can atıyorum nedense.” 

“Mesela hayatınızı kurtarmam için şu an beni öpmeniz gerekiyor.” 

“Nereden öpmemi istersin?” 

“Dudaklarımın ortasından.” 

Ayaklarımın ucunda yükseldim ve Aytun'a istediği o öpücüğü verdikten sonra başımı boyun girintisine yasladım. Dudaklarımda büyük bir tebessüm vardı. 


Onunla mutluydum, onunla olmayı seviyordum. Kollarımı ıslak bedenine doladıgımda Aytun da belime sarıldı. 


Her şey yoluna girecekti, inanıyordum. 


O sırada karşımdaki aynadan gördüğüm şey, dudaklarında büyük bir tebes- 


sümle mutlu görünen ama gözleri simsiyah olan bir kadındı. Gözlerimi gördüğüm 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an kaşlarım çatıldı, bedenim gerildi ancak Aytun bunu fark edemeyecek kadar dalgındı. 

“Sen, sen misin, kraliçe?” 

Hayır. Ben artık eski ben değildim ve bundan sonra da olmam mümkün değildi. 

“Aynadaki yansımana bak, sahtekâr. Gözlerin gerçeği haykırıyor.” 

Benim gerçeğim buydu. Daha doğmadan, annesinin karnına düştüğü ilk zaman kara büyüyle tanışmış bir bebektim. Şimdiyse o kara büyüyü kanında taşıyan genç bir kadın. Kaçsam da kurtulmak istesem de benim kaderimde bu vardı. Kara büyü benim parçamdı ve artık beni ben yapandı. 


De 


Bir kez değişmeye başladığında devamında nelerin geleceğini, değişime ayak uydurduğunda fark ederdin. Sonucunda ne olacağını bilirdin. Neye dönüşeceğini, kime benzeyeceğini görürdün ama durdurmak için hareket edemezdin. 

“Erkencisin, kraliçe,” diyerek odaya giren Thoth elindeki kâğıtları masanın üzerine bırakıp karşıma oturdu. Peşinden içeri giren tanrılar kaçamak bakışlarla bana bakıp yerlerine otururken arada birbirleriyle göz göze gelmeleri de dikkatimden kaçmamıştı. 

Kanatlarım kesildiğinden beri onlarla ilk kez görüşüyordum ve bu hâllerinin sebebinin yaşadıklarım olduğuna emindim. Apep'in üzerimde nasıl bir yıkım etkisi bıraktığını merak ediyorlardı ama sormaya da cesaretleri yoktu. 

Düşüncelerimden arındım ve kendimden emin bir sesle, “Sizi bekliyordum,” dedim. Kimsenin karşısında zayıf yönlerimi açık etmeyecek, yaralarımı sarmadan göstermeyecektim. Apep bende tedavisi imkânsız bir kesik bırakmıştı. Kanatlarımdan geriye kalan boşluğu dolduracak hiçbir şey yoktu, bununla yaşamayı öğrenmek zorundaydım. Ancak bu süreçte içimde kopan fırtınaları da kimsenin görmesine izin vermeyecektim. 

Anhur keyifle sırıtırken ellerini ovuşturdu. “Yüzün güldüğüne göre başarmışsın. 

Thoth onun varsayımıyla gülmeye başladığında beklentiyle, “Lütfen bize Seth'in öldüğünü söyle. O hainin öldüğünü bilmeye ihtiyacım var,” dedi. 

Meraklı gözler bu tahminlerle ışıldarken onları rahatlatmak için, “Evet. Seth öldü. Artık Apep'in efendisi benim. Bana itaat etmek zorunda,” dedi. 

Thoth hariç herkes sevinçle duydukları haberi kucaklarken bakışlarım düşünceyle önündeki kâğıtları izleyen tanrıdan ayrılmıyordu. 

“Ne oldu? Sen sevinmedin mi, Thoth?” dedim garipseyerek. 

“Sevindim tabii ama Apep'in efendisi olman konusunda bazı şüphelerim var. 
Birkaç gündür Apep'le ilgili araştırmalarımı genişlettim. Gökyüzü Evi'ndeki kürüphanem artık yok ama buradaki kütüphaneleri gezdim. Apep'le alakalı bulabildiğim her kitabı alıp inceledim ve korkarım ki insan formuna büründükten sonra 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Apep'in bir efendiye ihtiyacı kalmıyor. İnsan formuna geçtiği an efendilik bağını kırıyor ve kendini tamamen yılana dönüşeceği sıfatına hazırlıyor.” 

“Şaka yapıyor olmalısın,” dedim kaşlarımı çatarken. Bir anlığına Aytun'la göz göze geldiğimizde onun da yüzünün asıldığını ama kendini tepkisiz kalmaya zorladığını fark ettim. 

“İnan bana, şaka yapmayı çok isterdim, kraliçe ama yapmıyorum. Apep'e sözümüzü dinletemeyeceğiz. Onunla savaşmak zorundayız.” 

Maar, “Onunla nasıl savaşacağız? Bu Seth'i öldürmeye benzemez,” diyerek herkesin aklmdaki düşünceleri dışa vurmuştu ama diğerlerinin aksine benim artık Apep'ten korkum yoktu. Kara büyüm sayesinde onun sonunu getirmem kaçınılmaz olacaktı. 

“Ulu Tanrıça size gerçekleri anlattı mı?” 

“Evet, her şeyi öğrendik.” 

Anhur, kafası karışmış gibi görünüyordu. “Benim aklım Ra'nın bunu nasıl yapabildiğini almıyor. Çok mantıksız.” 

“Kabullenmek istemediğinizi anlıyorum ama ne yazık ki gerçekler bunlar.” 

“Babamın birini öldüreceğini, hele ki kardeşini... Hiç düşünmezdim.” 

“Bence aruk bunları bir kenara bırakıp Apep'i nasıl öldüreceğimize odaklanmalıyız,” dedim asıl noktaya varmaya çalışırken. 

“Bence de.” 

“Aklında bir şey var mı, kraliçe? Nasıl öldüreceğimizi bulabildin mi?” 

“Buldum. Dünya üzerinde var olmayan, yeni bir silaha ihtiyacımız var.” 

“Yeni bir silah mı? Bir de yeni bir silah mı arayacağız?” diye tepkisini bıkkınlıkla ortaya koyan Anhur herkesin iç sesi olmuştu. 

“Aramayacağız. Yapacağız. Dimitri, Seth'ten öğrenmiş. Sirius'un nefesinde dövülmüş bir silah, Kalp Buzu Kılıcı ve Osiris'in tacındaki Duat taşı.” 

Anubis geldiğinden beri ilk kez söz alarak, “Duat taşını bu yüzden mi istiyordun?” diye sordu. 

“Evet. Bulabildin mi?” 

Başıyla onayladıktan sonra ayağa kalktı ve elini cebine soktu. İçinden çıkardığı kehribar renkli taşı masanın üzerine koydu. “Buldum. Neftis, tapınaktaki gizli bölgeye saklamış. Yerini tahmin etmek çok zor olmadı.” 

Maat gözlerini taştan ayırmadan, “Sirius'un nefesinde dövülmüş silahı nereden bulacağız peki?” diye sordu. 

Bilekliğimi ve kemerimi çıkarıp masanın üzerine koyarken, “Benim tanrıçalık silahım bir zamanlar İsis'in olduğu gibi Sirius'un nefesiyle yapılmış,” dedim. Şimdi kılıç, taş ve benim ok ile yayım bir arada duruyordu. Bu üçü bize Apep'i öldürtecekti 


Konuşmaktan yorulduğumu hissettiğimde ilerideki su bardağına uzanmıştım ki birden büyümü kontrol edemedim ve bardak hızla hareket ederek, duvara çarpıp tuzla buz oldu. Odadaki tüm sesler kesildiğinde herkesin şaşkın bakışları üzerimde toplandı. 
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Thoth kuşku içinde, “Seth'in kara büyüsünü de aldın mı?” diye sorduğunda onu başımla onayladım. 

“Kehanetteki gibi İsis'in, Osiris'in, Neftis'in ve Seth'in kara büyüsü bende.” 

“Kontrol etmekte sıkıntı mı yaşıyorsun?” 

“Hayır,” dedim netçe. 

“Eğer öyleyse güçlerini zayıflatacak bir bağlama büyüsü yapabiliriz.” 

“Ne münasebet!” dedim hiddetle yükselirken. “Niye kendimi zayıflatayım ki?” 

“Kontrolsüzce büyü yapmaman için.” 

Onu inandırmak için sakince gülümsedim ve “Sorun yok, Thoth. Her şey yolunda,” dedim. 

“Yani Apep'i öldürmek için tek yapmamız gereken bu üçünü birleştirmek mi?” 

“Aynen öyle. Nefes Madeni'ne gideceğim ve silahı yaptıracağım.” 

Ulu Tanrıça yüzümü dikkatle incelerken, “Bence senin biraz dinlenmen lazım, Ayliz. Yorgun görünüyorsun,” diyerek kendince bir çıkarımda bulundu. Haklılık payı vardı çünkü bugün dolu dolu geçmişti ama kendimi hiç yorgun hissetmiyordum. Hatta uzun zaman sonra ilk kez bu kadar dinç göründüğümü bile söyleyebilirdim. 

“Ben gayet iyiyim, Maat. Bir sıkınu yok.” 

Kendimden emin bir şekilde konuşmuştum ama Maat pek inanmışa benzemiyordu. Şüphe dolu gözlerini üzerimden çekmeden, “Bence senin yerine Anubis de gidip halledebilir,” dediğinde Anubis emir olarak algıladığı cümleyi başını sallayarak sessiz bir onayla kabul etti. 

Dişlerimi sıktım ve aniden hızlanan nefesimi dizginleyemeden Anubis'in yüzüne bakım. O Nefüs'in oğluydu. Başdüşmanımın kara büyüyle gizlendiği bir gecede dünyaya getirdiği lanetlenmiş çocuktu. Neftis'in yaptıklarını önaylamamış olabilir, bugüne kadar benim tarafımı tutmuş olabilirdi fakat göz ardı edemeyeceğim bir gerçek vardı: Bir çocuğun annesine duyduğu sonsuz sevgi. Anubis istediği kadar reddedebilirdi ama ne yapmış olursa olsun, Neftis onun annesiydi ve içten içe onun için üzülüyor olabilirdi. 

“Aynen böyle. Kimseye güvenme.” 

Belki de benim yanımda gibi gözüküp annesinin intikamını almaya çalışacak, onun yarım bıraktığı işi tamamlamak isteyecekti. Neftis'in son gayesi Apep'i getirmekti ve şimdi aynısını Anubis yapabilirdi. Bu durumda da kaos yılanını öldürecek tek silahı göz göre göre ona teslim edemezdim. 

En az düşüncelerim kadar tatsız bir sesle, “Ne gerek var? Kendim giderim,” dedim. Sesimi normal düzeyde tutmaya çalışmıştım ama sanırım fark etmeden aklımdan geçenlerin etkisiyle biraz fazla sert çıkmıştı. Diğer tanrıların garip bakışlarını üzerimde toplarken rahatsız oldum ama geri adım atmadım. Kimseye güvenmiyordum. Hele ki damarlarında Neftis'in kanı akan bir tanrıya. 

Bir yanım düşüncelerimin ne kadar saçma olduğunu haykırıyor, kendime çekidüzen vermemi söylüyordu. Diğer yanımsa haklı olduğumu... 
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“Bence de niye bununla uğraşıyorsun ki? Anubis madene gidip yeni silahı dövdürsün. Sen de Apep'le olan karşılaşmana hazırla kendini.” 


Her ne kadar aklımdan geçenleri dışarı yansıtmamaya çalışsam da pek başarılı olamamış olmalıydım ki Anubis, “Bir sorun mu var, Ayliz?” diye sormakta gecikmedi. 

“Hayır, yok.” 

“Benden kuşkulanmıyorsun, değil mi?” 

“Öyle bir şey düşündüğüm yok,” dedim inkâr ederek ama Anubis inanmışa benzemiyordu. 

Aytun da diğerleri gibi garipsercesine bakarken dikkatle incelenmekten rahatsız olarak anında gözlerimi kaçırdım. 

“Emin misin? Neden benim gitmemi istemiyorsun öyleyse?” 

Sana güvenmiyorum, diyemeyeceğim için geri adım atmaya karar verdim. “Seni düşündüğüm için. Apep her adımımızı takip ediyor olabilir. Yalnız gitmeni bu yüzden istemiyorum. Birlikte gidelim.” 

Anubis cümlelerimin bahane olduğunu tahmin etse de “Sen nasıl istersen, kraiçe,” diyerek kabullenmiş gibi davrandı. Ortam gerildiğinde Maat yumuşatmak için, “Apep'i nerede bulup saldıracağız?” diye sordu. Başta bana sorduğunu zannet- tüm ama sonrasında sorunun muhatabının Thoth olduğunu anladım. 

Bilgelik tanrısı koltuğunda geriye yaslandı ve “Bizim bir şey yapmamıza gerek bile kalmayacak,” dedi.. 

“O ne demek, Thoth?” 

“Apep gücüne kavuştu zaten. Eski efendisini öldürdüğümüzü de çok yakında anlayacağı için saldırması kaçınılmaz.” 

Maat huzursuzca yerinde kıpırdadı. “Bize mi saldıracak?” 

“Bize değil belki ama bizi de etkileyecek bir hamle yapacağı kesin.” 

Anhur, Ihoth'un gizli kapaklı cümlelerinden sıkılmış gibi, “Biraz daha açık konuşmayı deneyebilir misin? Hiçbirimiz senin bu şifreli mesajlarını anlamıyoruz çünkü,” dedi. 

“Açık olunacak bir şey yok. Apep kaosu başlatmaya çalışıyor. Bunu da yan gelip yatarak yapamayacağına göre bir hamle yapacak.” 

“Ben gün geçtikçe Apep'ten korkmaya başlıyorum,” diyen Maat'ı rahatlatmak adına, “Korkacak bir şey yok. Onu yenmek için gereken her şey elimizde,” dedim. 

Anhur, “Başta da böyle diyordun, kraliçe ama sonunda olanlar belli...” derken diğerlerinin onaylamaz bakışları altında cümlesini tamamlamadan yarıda kesti. 
“Yani işler istediğimiz gibi gitmezse demek istemiştim.” 

“İşler istediğimiz gibi gidecek. Kara büyüyü boşuna almadım ben.” 

“Bence bugünlük bu kadar konuşma yeter,” diyen Maat ayağa kalktığında diğerleri de ayaklandı. Anhur ona, “Evet. Kraliçe ve Anubis silahı alana kadar yapacak bir şeyimiz yok. Gidip dinlenmeli, kendimizi büyük karşılaşmaya hazırlamalıyız,” derken Thoth'la göz göze geldik ve başımla oturduğum yerden kalkmamasını 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işaret ettim. Herkes gittikten sonra onunla konuşmak istediklerim vardı. O da sanki benimle konuşmayı istiyormuş gibi yerinden kıpırdamadan bekledi. 

Thoth, Aytun ve Anubis hariç herkes dinlenmek için odalarına gittiğinde, “Bir şey bulabildin mi, Thoth?” diye sordum. 

“Araştırmaya devam ediyorum. Elbet bulacağım,” dedi dudaklarına nazik bir gülümseme yerleştirirken. Dudaklarında titreyerek her an düşmek için fırsat kollayan tebessümü sahici değildi. Yalnızca içimi rahatlatmaya çalışıyor, kendimi kötü hissetmememi sağlamak istiyordu. 

Onun sahte gülücüğünün bir benzeri olan acılı tebessümü dudağımda ağırlarken, “Bir kurtuluş yok, değil mi?” diye sordum. 

Thoth gergince oturduğu yerde dikleşti. Sakince, “Yok demedim,” diyerek açıkladı fakat tavırlarının altında yatan paniği seziyordum. 

“Ama var da demiyorsun,” dedim kaşlarımı kaldırırken. 

Konuşmanın başından beri bir şey anlamayan Anubis, “Neden bahsediyorsunuz siz?” diye sorduğunda, “Aytun'un kardeşinin hayatını kurtarmak için kaderle bir anlaşma yaptım. Bunun karşılığında benden cehenneme gidip kraliçelik yapmamı istedi,” diye açıkladım. 

Gözlerinde birbiri üzerine eşleşen yapboz parçalarım görür gibi olduğumda, “Darius'la ilgili soruları bu yüzden mi soruyordun bana?” dedi. 

“Evet.” 

Anubis'in dudakları hâlime üzüldüğünü gösterircesine düz bir çizgi hâlini aldığında bu defa o Thoth'a, “Gerçekten bir şey bulamadın mı?” diye sordu. 

“Hayır. Daha doğrusu geniş kapsamlı bir araştırma yapamadım. Hem dünyadaki kaynaklar az hem de işimize yarayacak tüm bilgiler Gökyüzü Evi'ndeki arşivle birlikte yok oldu.” i 

“Şu Apep'ten bir kurtulalım, sıra ona da gelir. Yargıçlarla alakalı sana sormam gereken bir şey vardı, Thoth. İki dakika konuşalım mı?” 

Anubis, Thoth'u da alarak dışarı çıktığında Aytun oturduğu yerden kalktı ve suratsızca yanıma geldi. 

“Ne yapıyorsun, Ayliz?” derken dışarıdaki iki tanrı bizi duymasın diye sesini kısık tutmaya çalışıyordu. 

“Ne yapmışım, anlamadım?” dedim geriye yaslanırken. Derdinin ne olduğunu biliyordum ama anlamazlığa vurmak daha çok işime geliyordu. 

Aytun onunla oyun oynadığımı anlamış gibi kaşlarını çattı. Alnındaki çizgiler belirginleşirken sakin kalmak için derin bir nefes aldı. “Silahları yapması için Anubis'e neden izin vermiyorsun?” 

“Saçmalama,” derken başımı iki yana salladım. Göze batmadan kendimi nasıl açıklayacağımı bilmiyordum ama yine de deneyecektim. Bir anlığına kara büyüm her şeyden şüphe duymam sağladı, diyemezdim. “İzinlik bir durum yok. Sadece...” 

Aytun cümlemin tamamlanmasını beklemeden, “Ona güvenmedin,” diyerek araya girdi. Öfkeyle kıstığı gözlerinde suçlama doluydu. Düşüncelerimi ondan 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gizlemeye çalışmam nafileydi. Her ne dersem diyeyim, Aytun beni tanıdığı için onu inandıramayacaktım. 


“Evet çünkü...” 

“Sana ihanet etmesinden mi korkuyorsun?” derken sesinde öyle suçlayıcı bir ton vardı ki düşüncelerimden utanmıştım. 

“Apep'i öldürecek bir silahı öylece veremem, Aytun. Aruk kime güveneceğimi bilmiyorum.” 

Öfkeyle hırıltılı nefesler almaya başladığında gözlerimi ondan çektim. “Zamanında sana ihanet eden Dimitri'ye yeniden güvenebiliyorsun ama en başından beri senin tarafında olan Anubis'e güvenmekten çekiniyorsun.” 

Gözlerimi devirip yeniden ona döndüm. “Her konuyu Dimitri'ye getirme,” dedim bikkınca. Konumuz her ne olursa olsun, konuşmanın sonu bir şekilde Dimitri'ye bağlanıyordu. 

“Burada olay Dimitri değil, sensin!” diye bağırdığında kalakalmam için nefesinden havaya yayılan zehri solumak bile yetmişti. Duraksadığımda susup geri çe- 
'kilmek yerine daha çok üzerime geldi. “Kara büyü seni şüpheci birine dönüştürdü. 
Herkesten, her şeyden kuşku duyuyorsun.” 

“Aytun...” dedim daha fazla devam etmemesi için. Şimdiye kadar söyledikleri bile ucunda en etkili zehirlere bulaşmış bir oku karnıma saplamıştı. Devamında neler geleceğini bilmiyordum ama okun sonraki hamlesinin kalbime saplanacağına emindim. Nitekim Aytun ikazımı anlamayıp kelimelerine devam ettiğinde tam da tahmin ettiğim şey oldu. 

“Bu yüzden kara büyüyü almanı istemedim. Bir gün Neftis'e benzeme diye. O da herkesten şüphe ederdi, kimseye güvenemezdi.” 

Duyduklarım, öfkemle aramdaki duvarı tuzla buz edip ikimizi buluştururken ayağa fırladım ve bu defa ben de, “Beni onunla mı kıyaslıyorsun?” diye bağırdım. 

Aytun ani çıkışımla geri adım atması gerektiğini anladığında, “Kıyaslama değil,” dedi bir nebze daha sakin sesle. Gri gözlerinin içinde kırılan cam kırıkları etrafa saçılırken, “Ona benzemenden korkuyorum,” diye devam etti. 

“Merak etme,” dedim ruhsuz ruhsuz gülümseyerek. Zihnime ayna tutmuş, düşüncelerimi eline alıp okumuştu sanki. “Şu an olduğum kişiden daha çok benzeyemem ona.” 

“Bu ne demek?” diye sordu sanki bilmez gibi. Gerçekten bilmiyor muydu yoksa görmezden mi geliyordu, anlamıyordum. 

“Neftis'i yargıladığım ne varsa hepsini yaptım. Aşkım için, senin için o ne yapuysa yaptım. Şimdi senin için bunları yaptım diye beni suçlayamazsın.” 

“Seni suçlamıyorum. Benim için yaptığın her şeye minnettarım ama ben buna değmezdim. Bu kadar ileri gitmene değmezdim.” 

“Hâlâ anlamıyorsun, değil mi? Senin için yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim, Karavera. Çünkü her şeye değersin.” 

Sözcükler etrafa saçıldığı an havada asılı kaldı ve tam o an kapı açılarak Anubis içeri girdi. 
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“Gidelim mi, kraliçe?” 

“Gidelim.” 

“Lider, sen de geliyor musun?” 

Aytun bana uzun uzun baktı ve sonra yarım ağız cevapladı: “Evet, geleceğim.” 


De 


Kara Orman'ın derinliklerindeki saklı madene ulaştığımızda vakit kaybetmeden eve girdim. Anubis ve Aytun dışarıda kalarak etrafı gözetleyeceklerini söylediklerinde onlarsız devam etmiştim. Silahlarla çevrili odaya girdiğimde içeride gördüğüm genç kadın, daha önce kendi silahımı bana veren kadının ta kendisiydi. 

“Merhaba.” 

Seslenişimle bana döndüğünde gözlerine şaşkınlık yerleşti. “Hoş geldiniz, Kraliçe Ayliz. Sizi buraya sürükleyen nedir?” 

“Senden bir silah istiyorum.” 

“Neden, seçtiğiniz silaha zarar mı geldi yoksa?” 

“Hayır. Senden güneşin nefesinde dövülen ve Apep'i öldürecek bir silah istiyorum. 

Kadının yüzündeki mimikler donarken, “Bağışlayın, kraliçem ama bu dediğiniz mümkün olmayabilir. Elimde onu öldürecek bir silah yok çünkü,” dedi. 

“Elinde var demedim, madenci. Yeniden yapacaksın dedim.” 

“Sizi anlamıyorum, kraliçem.” 

Elimdekileri kadının önündeki masaya koydum ve “Kalp Buzu Kılıcı, Duat taşı ve benim okum ile yayım. Bunlardan hemen yeni bir silah yapmalısın,” dedim. 

“Bu...” 

“Bunlar, Apep'i öldürecek olan silahı oluşturacak.” 

Kadın bir süre sessizce önündekileri izledi. Sonunda kendini toparlayabildiğin- de, “Ne zamana lazım?” diye sordu. 

“Hemen olsa iyi olur.” 

“Emredersiniz, kraliçem. Hemen hazırlıyorum.” 

Kadın önündekileri alıp içeriye geçtiğinde birden içeri Anubis girdi. Telaşlı görüntüsü beni de aynı şekilde etkilediğinde, “Ne oluyor?” diye sordum. 

“Apep yılan formuna kavuşmuş ve Nil'in suyunu tüketmeye başlamış.” 
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Yılanın Ölümü 
23 


İİ 25 a aa a 
PISIA 


gökte ağırlanmamıştı. Ne yıldızlar ne güneş ne de ay... Koca bir sis 

kütlesi tehditkârca dünyanın üstüne çöreklendiğinde yolumuzu aydınlatan tüm kaynakları sömürmüştü. Zifiri karanlık kalpleri köreltir, duyguları mahveder ve insanı uçurumun yamacına sürüklerdi. Bir zamanlar manzarasını seyre daldığın yükseklik, seni bir anda yaşamdan koparan ölüm makinesine dönüştüğünde evim dediğin yer düşmanlarının uğrak noktası olurdu. 

Umut yoktu. Kötü ruhlar tarafından esir alınarak bileklerine paslı prangalar dolanmış, tebessümün acı sirenlerini umut besleyen insanların zihninde çaldırıyordu. Zihnime dolan yıkımın kalıntıları asırlar süren bir tahribatın eseriydi sanki. 

Evrenin en tehlikeli varlığı nihayet can bulmuştu. Bir zamanlar kardeşinin ihanetiyle masumiyetini kaybeden tanrı artık ölümü getirecek olan kişiye dönüşmüştü. Kokusunu alıyordum. Apep'in kötü planlarını vücudumun derinliklerinde hissediyor, kara büyüsünün tıpkı kendi formu gibi zihnimde yılan misali kıvranışını seziyordum. Apep gücüne kavuşmuştu ve sonunda dünyada istediği gibi hüküm sürebilecekti. En azından o öyle sanıyordu. 

Başımı usul usul sallarken, “Sonunda geldi demek,” dedim. 

Anubis basamakları birer birer inip tam önümde durduğunda sorgularcasına, “Niye şaşırmamış gibisin?” dedi. Kehribar renkli gözleri, sakinliğimin asıl nedenini merak ediyordu. 

Telaşlıydım ama bunun aksine dışarıdan gayet sakin görünüyordum. Bu tavrımın Anubis'i şaşkınlığa sürüklediğini bile bile, “Şaşırmadım çünkü,” dedim omuz silkerken. 

“Nasıl?” 

“Thoth, Apep'in saldıracağını zaten söylemişti. Nil bizim yaşam kaynağımız ve kaosu başlatmak istiyorsa ilk saldırıyı oraya yapması kaçınılmazdı.” 


K aranlık, havaya öyle bir yayılmıştı ki sanki aydınlık daha önce hiç 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Etrafa göz atarken, “Ne yapacağız?” diye sordu. 

“Silah daha hazır değil.” 

“Ne zamana olacak peki?” 

“Bilmiyorum.” Onun yanından ayrıldım ve az önce elimdeki silahları verdiğim kadının yanına doğru ilerledim. “Madenci, silahı ne zaman vereceksin?” 

Kadın önündekilere dikkatle bakarken, “Kraliçem, yeni bir kılıç yaratmak kolay değil,” diye yanıtladı. 

“Apep saldırıya geçti. O kılıç bana hemen lazım,” dediğimde gözleri korkuyla açıldı ve “Tanrılar aşkına!” diye bağırdı. “Yüce Ra bizi korusun.” 

Korumasını ben de en az senin kadar isterdim ama o Apep'i bize düşman edip gitti. Madencinin yüzüne karşı söyleyemediklerimi içimden tekrar ettigimde derin bir nefes aldım ve durumun ciddiyetini anlaması için gözlerinin içine bakam. Dışarıdan sakin görünüyor olabilirdim ama Apep'in yukarıda terör estirdiği her saniye dehşete düşüyordum. Varlığından ziyade yapabilecekleri korkutuyordu ve beni bu korkudan kurtarabilecek tek şey, elime alacağım kılıçtı. 

“Kılıcı hemen yapman lazım.” 

Kadın dudaklarını dişleyerek tedirgince, “Tüm madencilerle aynı anda çalışsak bile bana en az iki saat lazım,” dediğinde dudaklarım hayretle aralandı. 

“İki saat mi? İki saatte Apep dünyayı mahveder.” 

Anubis, “Daha erken olmaz mı?” diyerek madenciyle pazarlığa tutuştuğun- da kadının gözlerinin içine baktım. Durumun önemini kavrayıp kavramadığından emin değildim ama umarım bu geç algılayışı hepimizin hayatına mal olmazdı. 

Başını elinden bir şey gelmezmiş gibi mahcubiyetle öne eğdi. “Üzgünüm ama mümkün değil, kraliçem.” 

“Bir şey yapmalıyız, Ayliz.” 

“Sen burada kal ve kılıcı bekle. Ben gidip durumun ne kadar kötü olduğuna bakacağım. Zaman kazanmamız lazım,” dedim ve basamakları hızlı hızlı çıkarak dışarı ulaştım. Kapı sesini duyan Aytun başını çevirip beni gördüğünde seri adımlarla yanıma geldi. 

“Ne yapacağız?” diye sorarken yanağımın içini dişleyerek gökyüzüne bakum. Hava bile Apep'in geldiğini kanıtlamak istercesine koyu griye bürünmüştü. Ardı ardına çakan şimşeklerin yanında güneş ilk kez sönük kalıyordu. 

Yutkundum ve acilen bir plan yapmam gerektiğini düşünerek, “Madenci silahın yapılmasının iki saat süreceğini söyledi,” diye mırıldandım. “O zamana kadar Apep'i yavaşlatmak zorundayım.” 

Aytun da tıpkı benim gibi bir şey yapılması gerektiğini biliyor ama tam olarak ne yapılması gerektiğini bilmiyordu. “Tamam, gidelim.” 
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“Sen gelmiyorsun,” dedim benden önce hareketlendiği için. “Burada kal ve Anubis'le silahın başında bekle.” 

Aytun, talimatlarım karşısında başını arkaya doğru yasladı ve gözlerini devirmekte gecikmedi. “Ayliz, şu an güvensizliğin sırası değil.” 

“Olay yalnızca güvensizlik değil. Apep'in karşısında yapabileceğin hiçbir şey yok. Ben gidip ne durumda olduğuna bakacağım. Sonrasında ne yapacağımızı düşünürüz.” 


Sesim öyle keskindi ki Aytun bu vaziyette bana karşı çıkmaması gerektiğini anlamış gibi geri adım attı ve diretmekten vazgeçti. Hiç içine sinmese de “Pekâlâ. Dikkatli ol,” diyerek ikaz etti. 

“Olacağım, merak etme. Madencinin başında dur ve olabildiğince hızlı bitirmesi için baskı yap.” 

“Aklın burada kalmasın. Kılıç tamamlanır tamamlanmaz sana getireceğim ve Apep'i öldüreceğim.” 

Aytun'a arkamı dönüp Nil'in kıyısında herhangi bir noktaya çıktığımda Apep'in beklediğimden çok farklı olduğunu gördüm. O bir kaos yılanıydı, evet. Büyük olacağı konusunda hiç şüphem yoktu ama bu kadar korkutucu ve devasa olacağını hesap etmemiştim. Tıpkı bir yılan şeklinde havada süzülüyordu fakat onu yılandan ayıran en büyük farkı, kafa kısmı ile gövdesiydi. O sanki erten kemikten değil, daha çok fırtınalı ve kapalı bulutlarla kaplı gökyüzünden yapılmış gibiydi. Gövdesi şiddetli şimşeklerin çaktığı bulutsu yapıdaydı ve kafası yuvarlaktı. Ağız kısmını saran kocaman, sivri dişlere sahipti. Başını öne eğmiş, Nil'deki tüm suyu içmeye yemin etmiş gibiydi. 

Gözlerim, bu dehşet verici görüntü karşısında irice açılmaktan başka işe yaramadığında yeni bir geçit açtım ve bu defa piramide gittim. Gördüklerim benim için yeterliydi. Kendi odama uğramadan doğruca tanrılarla toplantı yaptığımız odaya geçtim. Diğer tanrılar tam da tahmin ettiğim gibi çoktan toplanmış ve durum değerlendirmesi yapmaya başlamışlardı. 

Geldiğimi ilk fark eden Maat olduğunda odada volta atmayı bıraktı ve heyecanla, “Silahı yaptırdın mı?” diye sordu. Herkesin tek umudu o silahtı ancak silah yapılana kadar geç kalmaktan korkuyordum. En başından herkese açıkça silahtan bahsetseydim belki Anubis, Duat taşını daha erken bulacaktı ve silahı beklemeyecektik. 

“Madenci iki saate bitirebileceğimi söyledi,” dediğimde her birinin yüzüne bendeki memnuniyetsizliğin öteki eşi yerleşti. 

“İki saat çok. Ne yapacağız?” 

“Apep'i yavaşlatmamız lazım,” dedim düşünceli düşünceli. Ne yapabileceğimizi düşünüyor ama aklıma bir şey gelmiyordu. Öncelikle yapmam gerekenlerden kurtulmak için Maat'ın yanında duran lan'a döndüm ve “Tan, halkı hemen güvenli bir yere tahliye etmeni istiyorum,” dedim. Normalde lider olarak bunları Aytun'un yapması gerekliydi ancak o, verdiğim diğer görevin 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başındaydı. Yardımcım olan Dimitri'nin nerede olduğuysa meçhuldü ve açıkçası şu an onu düşünecek durumda değildim. 

lan başını eğerek, “Emredersiniz, kraliçem,” dedi ve ardından gözleriyle Maat'tan onay aldıktan sonra odadan çıktı. 

Seshat gergin gergin, “Apep'i nasıl yavaşlatacağız?” diye sorduğunda, “Dikkatini dağıtmalıyız,* dedim. Aklımda bir şeyler beliriyordu ancak yapıp yapmama konusunda tereddütlerim vardı. Elimde hiçbir şey olmadan Apep'in karşısına çıkmak belki de delilikti ama başka çarem yoktu. 

“Elin boş değil. Kara büyün var, unutma.” 

Maat hareket etmeyi bıraktı ve şüpheyle bana yanaştı. Aklımdan geçenleri okumak istercesine dikkatle yüzüme bakarken, “Ayliz, eğer düşündüğüm şeyi planlıyorsan bu çok tehlikeli,” dedi. 

“Tehlikeli olduğunun farkındayım ama başka yol yok. Apep'e saldırıp onu oyalamak zorundayım.” 

Gözlerini tavana odaklayıp sıkıntılı bir hâlde iç geçirdi. “Onun karşısına bir kez daha silahsız çıkamazsın,” diyerek bana bir önceki vahim karşılaşmamızı hatırlatu. 

O günü hatırlamak bile sırtımdaki yara izinin sızlamasına yol açtığında dişlerimi sıkıca birbirine bastırdım. Beni bir kez tongaya düşürmüştü ama ikincisinin olmasına asla izin vermeyecektim. 

“Ne kadar zor ve tehlikeli olduğunu biliyorum ama yapmazsam da insanlar zarar görecek. Nehrin kenarında bir sürü yerleşim bölgesi var. Bu kadar kısa sürede hepsini tahliye etmeyi başaramayız. En azından Apep'i yavaşlatmayı denemeliyiz. Kılıcı alana kadar zaman kazanmamız gerekiyor.” 

Tüm tanrılar birbiriyle derin ve can sıkıcı bir göz teması kurduktan sonra aynı anda sözleşmiş gibi ayaklandılar. Fikrimin hoşlarına gitmediği mimiklerinden belli oluyordu ama onlar da benim gibi yapılması gerektiğini biliyorlardı. 

Aker, “Öyleyse gidelim,” dedi ve bir geçit açtı. Geçitten ilk geçen oldugumda hemen arkamdan gelen Seshat iri, yuvarlak gözleriyle Nil'in üzerinde salınan Apep'e odaklanmıştı. 

“Lanet olsun! Bu kadar büyük olmak zorunda mıydı?” 

Anhur da onunla aynı şeyleri düşünüyor olmalıydı ki “Hayalimdeki Apep daha farklıydı,” diye söylendi. Her biri yılanı uzun uzun incelerken akıllarından geçenlerin aşağı yukarı aynı şeyler olduğunu anladım. Yıllardır Apep hakkında anlatılan mitler ve efsaneler tam olarak gerçeği yansıtmamıştı. Her zaman kafamda canlanan Apep devasa bir yılandı ama gerçekten hayvanlara benzediğini düşünürdüm. 

Thoth'un, “Aslında tam olarak kaosa benziyor. En azından ona baktığımda hissettiğim şey bu,” demesiyle başımı sallayarak onu onayladım. Apep bu 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evrene karmaşayı, yıkımı ve kaosu getirmeyi amaçlıyordu. Görünüşü hakkında yanılmıştım ancak dediği gibi ona baktığımda hissettiğim şey kaostu. 

Diğerlerinin de tıpkı benim gibi düşüncelerinin esiri olduğunu fark ertigimde dikkatimizi toparlamak adına, “Bence Apep'in neye benzediğinden çok onu nasıl durduracağımıza odaklanmamız lazım,” dedim. Biraz daha Apep'i incelersek göreceğimiz son şey o olacaktı. 


Thoth birkaç adım öne çıktı ve “Duman gibi yayılıyor.” dedi pürdikkat onu süzerken. “Etrafına duvar örmeyi denesek?” 

“İyi fikir,” dedim kendime bir geçit açarken. “Herkes çevresini sarsın ve engelleyici bir duvar yapsın.” Etrafına dolanıp durdurmayı denemeliydik. 

Apep'ten çok uzak olmayan ama çok dibine de girmeyeceğim bir yer seçtiğimde bir yanıma Anhur, diğer yanıma ise Seshat gelmişti. Birer birer onun etrafını saracak şekilde konumlandığımızda ellerimi kaldırdım ve Apep'in yayılmasını engelleyecek bir büyü duvarı oluşturmaya başladım. Henüz kara büyümü kullanmıyordum çünkü üzerinde kullandığım an Apep'in farkına varacağına emindim. Şu an bilinci var mıydı, bilmiyordum ama hareketlerine baktığımda nedense yalnızca içgüdüleriyle hareket ettiğini düşünmüştüm. Şu an amacımız saldırmak değil, onu yavaşlatmak olmalıydı. 


Diğerleri de kendi duvarlarını oluşturduğunda büyü şeffaf bir bulanıklık gibi havada süzülerek birleşmeye başladı. Yerden göğe uzanan şeffaf kalkan tam tahmin ettiğim gibi onu durdurduğunda derin bir iç çektim. Bu bize zaman kazandırırdı. 


Büyüden duvar örmek zor değildi ama aradan geçen birkaç dakika tanrıları zorlamaya, büyüyü sabit tutmalarını engellemeye başlamıştı. Seshat zorlandığını belli eden bir ses tonuyla, “Onu tutamıyorum,” diyerek zihinlerimize konuştuğunda başımı sola çevirdim ve onun kızarmış yüzüyle karşılaştım. Duvarı ayakta tutan kolları titriyor, kendini sıktığı için belirginleşen damarları tıpkı nabız gibi atıyordu. 

“Seshar, biraz daha dayan,” dedi Maat yumuşak bir sesle. Onun da yorgunluğu sesinden belli oluyordu. Görüş açıma giren tanrılara baktığımda hepsinin yorulmaya başladığını ve büyüyü tutmak için epey zorlandıklarını gördüm. 
Kara büyümü henüz kullanmamıştım ama vücuduma verdiği dinçlik sayesinde onlar kadar etkilenmiyordum. Hatta hiç zorlanmıyorum desem yeriydi. 

“Dayanamıyorum, o çok güçlü.” 

Onu yatıştırmak ve cesaretlendirmek için, “Biliyorum ama sen de güçlüsün, dedim. 

“Üzgünüm, değilim,” derken sesi neredeyse ağlamaklı çıkmıştı. Daha fazla dayanamayacağını ve büyüyü sonlandıracağını bildiğim için, “Seshat, şimdi kendi duvarımı seninkiyle birleştireceğim. Geri çekil ve dinlen, tamam mı?” 


dedim. 
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Bana döndüğünde gözlerinde onaylamaz bir ifade vardı. “Ayliz, sen buna dayanamazsın.” 

“Merak etmeyin. Beni zorlamaz.” 

“Teşekkür ederim,” diyen Seshat geri çekildiğinde kendi duvarımı genişlettim ve Thoth'unkiyle birleştirdim. Bir yandan Apep'e bakıyor, bir yandan ise tanrılara göz atıyordum. Zorlanmaya başladıkları yüzlerinden belliydi ve tam o anda Apep aniden duvara vurdu. Tamam, sanırım yapmaya çalıştığımız şeyi anlamıştı. 

“Apep duvarı kırmaya başladı,” dediğinde çarptığı yerde oluşan çatlağı gördüm. “Onu daha fazla tutamayız. Ne yapacağız?” 

“Hepiniz geri çekilin,” dedim kara büyüyle duvarı güçlendirmeye karar verer 

“Ne?” 

“Ayliz, tek başına dayanamazsın.” 

Gözlerimi devirdim ve kara büyüyü hafife almalarına sinirlenerek, “Yaparım. Büyünüzü geri çekin dedim,” diye söylendim. Apep'i bu duvarla daha fazla tutamazdık ama kara büyü sayesinde ona karşı koyabilirdim. Tanrılar dediğimi yapıp geri çekilmeden hemen önce gözlerimi kapattım ve bu defa tüm duvarı kara büyüyle sağlamlaştırdım. 

Apep bir kez daha duvara vurdu fakat bu defa kara büyü onu aynı yöne denk gelen mıknatıs gibi ittiğinde daha da hırçınlaştı. Evet, artık daha çok kırmak istiyordu. Hareket etmeye, sürekli kocaman ağzıyla duvara vurmaya başladığında derin bir nefes aldım ve tüm kara büyümü duvara yönelttim. Az önce oluşturduğumuz şeffaf duvar giderek siyahlaşmaya başladığında Apep daha da hırçınlaşıyordu ve ben onu tutmak için kara büyüyü daha çok kullanıyordum. 
Onunla sonsuz bir döngüye girdiğimizde tıpkı Seshat gibi kollarım titremeye başladı. Apep gerçekten güçlüydü ve onu bir duvara hapsetmek kolay değildi. 
Nefes alıp verişim hızlanmaya başladığında önde tuttuğum kollarımda belirginleşen damarlarım, duvardaki yansımamdan gördüğüm gözlerim gibi siyahtı. 

“Ayliz...” dedi Maat bana yaklaşırken. “Burnun kanıyor.” 

O söyleyene kadar burnumdan ağzıma dolan metalik tadı fark etmemiştim. 
İsrifimi bozmadan büyüyü sürdürdüğümde Maat sesini yükseltti. 

“Dur aruk. Onu bu şekilde tutamazsın.” 

“Bir şey yok. İyiyim ben. Kara büyü, onu durdurabilecek tek şey.” Sorun yok dercesine gülümsüyordum ama gerçekten de sorun yoktu. Burnum kanayabilirdi, kolay bir büyü yapmıyordum ama bana herhangi bir zararı yoktu. Niye bu kadar telaşlanmışlardı, anlamıyordum. 

“Ayliz, bırak artık. Gidip kılıcı alalım,” dedi Thoth da ona destek çıkarak. 


Ben iyiydim. Bir şeyim yoktu. Zorlanmam normaldi, neden anlamıyorlar- 


dı? 
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“Kraliçe, bizi duyuyor musun?” demeleri artık bardağı taşıran son damla olduğunda onlara döndüm ve bağırdım. 


“Kesin sesinizi!” 


Sesim, birden fazla kişinin yankılanması olarak rüzgârın sesine karıştığında dikkatim dağıldığı için büyüm sekteye uğradı ve siyah duvar hızla yok oldu. 
Thoth ve Maat ani çıkışımla bir adım geriye kaçtıklarında bir ağızdan hayretle, “Ayliz?” dediler. 

Duvar parçalandığı için özgürlüğüne kavuşan Apep kurtulmanın sevinciyle yeniden hareket etmeye başladığında Thoth birden yanıma geldi ve beni birkaç adım ilerimize açtığı geçide sürükledi. 

Piramitteki görüşme odasına çıktığımızda Thoth'un koluma mengene gibi sarılan ellerinden kurtuldum ve öfkeyle hemen arkamızdan çıkan tanrılara doğru bağırmaya başladım: “Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Aklınızı mı kaçırdınız?” 

Thoth yaptığından ötürü hiç pişman değilmiş gibi, “Sakinleş,” dedi. 

“Sakinleşmek mi? Biz oraya Apep'i durdurmaya gittik. Nasıl beni zorla buraya getirirsiniz?” 

Teker teker tanrıların ve tanrıçaların yüzüne bakarken hepsinde aynı ifadeye rastlamak beni dumura uğratmıştı. Ben öfkeliydim, tamam ama onlar neden dehşete düşmüş gibi inceliyorlardı beni? 

“Apep'i durdurmak isterken ölmeye niyetlisin galiba.” 

“Ne saçmalıyorsun, Thoth?” dedim sesimin yükseklik ayarını tutturamazken. Ona bağırmak istemiyordum ama yaptığı şeyin akla mantığa sığan hiçbir tarafı yoktu. Amacımız Apep'i durdurmakken büyüyü yarıda bırakmama nasıl neden olurdu? 


“Saçmalamak mı? Burnun kanadı, Ayliz. Hangi tanrıçanın bir yerinin durduk yere kanadığını gördün sen?” 


“Zor bir kara büyü yapıyordum. Vücudumun böyle tepki vermesi çok normal.” 


“Normal falan değil. Kara büyü kullanıyorsun diye kendini yenilmez mi zannediyorsun?” 


“Ben gayet iyiydim. Her şey yolunda gidiyordu. Duvar, Apep'i yavaşlatıyordu.” 


“Duvar, Apep'ten çok sana zarar veriyordu!” Thoth da benimle münakaşa etmekten hiç hoşlanmıyormuş gibi suratını buruşturdu. 


Dudaklarım şaşkınlıkla aralanırken, “Ne diyorsun sen, burun kanamasıyla mı zarar gördüm?” dedim hayret içinde. Onca şey yaşamıştık ve şimdi burnumun kanaması mı sorun olmuştu? 


“Ayliz, zorlanıyordun. Tüm vücudun titriyordu. Thoth seni çekmeseydi yere kapaklanacaktın.” 
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Kaşlarım, duyduklarımın etkisiyle çatıldığında kırışan alnıma aniden bir ağrı saplandı. “Hayır,” dedim garipseyerek. “Ben gayet iyiydim.” 

“Sen iyi olduğunu düşünüyor olabilirsin ama gerçekten değildin.” 

Maat araya girme ihtiyacı hissetmiş gibi, “Kara büyünün sana güçlü hissettirdiğini biliyorum ama o sadece senin gördüğün şekli. Dışarıdan bizim gördügümüz ise güçsüz düştüğündü,” dedi. 

Doğru söyleyip söylemediğini anlamak için her ikisini de dikkatle süzdüm ama yalan olduğuna dair hiçbir iz bulamadım. 

“Yalan söylüyor. Senin güçlenmeni istemiyor.” 

“Neden bunu istesin ki?” diye sordum iç sesime şaşkınca. İnanmıyordum. 
Daha doğrusu inanmak istemiyordum ama yalan söylemeleri için mantıklı bir sebep bulamıyordum. Büyüyü yaparken söyledikleri gibi zorlanmamıştım. 
Kendimi iyi hissetmiştim. Evet, burnum kanamıştı ama bu da tüm gücümü kullandığım için bedenimin basit bir tepkisiydi sadece. 

“Çünkü kendileri basit bir büyüyü bile yapamadılar. Senin gücünün farkındalar. Seninle aynı seviyeye asla erişemeyeceklerini biliyorlar, bu yüzden de seni de güçsüz göstermeye çalışıyorlar.” 

Gözlerimi kısıp benimle alay ettiğini düşündüğüm tanrıların karşısında çenemi dikleştirdim. İç sesim söylediklerinde haklıydı. En başından beri onlardan güçlü olmamın ağırlığını taşıyamayıp altında kalmışlardı. Şimdiyse bana kendimi güçsüz hissettirmeyi amaçlıyorlardı. “Yalan söylüyorsunuz. Size inanmıyorum.” 

Maat gözlerini belertirken, “Ayliz, sana yalan söylemek için bir sebebimiz yok,” dedi. Adalet tanrıçası yalan söyleyebilir miydi, bilmiyordum ama şu an aynı havayı soluduğum diğerlerinin, istedikleri zarhan ne kadar farklı karakterlere bürünebildiklerini biliyordum. 

Thoth yanına gitti ve onu sakinleştirmek ister gibi elini tanrıçanın sırtına koyup sıvazladı. Yumuşak bir sesle, “Maat, tamam,” diyerek uyardı ama Maat bu uyarıyı dikkate almayacak kadar öfkeyle dolup taşmıştı. Gerçi hissettiği öfke miydi yoksa hayal kırıklığı mıydı, tam emin değildim. 

“Ne tamam, Thoth? Biz sanki onun kötülüğünü istiyormuşuz gibi davranıyor.” 

“Tamam, sakin ol. En azından birimiz bunu yapmalı,” derken imayla hareket ettirdiği gözleri sonunda beni buldu. “Ayliz, kara büyünün zorluğunu biliyorum. Ne kadar zor olduğunun farkındayım ama biz seninle aynı taraftayız. 
Senin dostunuz ve ne yaptıysak senin iyiliğin için yaptık.” 

“Benim iyi olmamı, Apep'in dünyanın sonunu getirmesiyle mi sağlayacaksınız? Çünkü beni buraya getirdiniz ve Apep'i tek durduran duvar da yok oldu.” 

Onların tek derdi bendim ama benim derdim de Apep'u. 
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“Duvarı sadece zaman kazanmak için yapmıştık. Onu gerçekten durduracaksak bunu anca kılıçla yapabiliriz.” 

“Bence siz burada oturup mantıksız davranışlarınızı bir düşünün, ben de gidip kılıca bakayım,” diyerek geçit açtığımda Maat öfkesini bir kenara bırakarak, “Ben de seninle geleyim,” dedi. 

“Nasıl isterseniz, Ulu Tanrıça.” 

Dışarıdan normal bir ev gibi görünen madenin önüne çıktığımızda gözlerim Aytun'u aradı ama bulamadım. Belki de içeriye girmiştir deyip çok üzerinde durmadığımda Maat bir kez daha aynı konuyu başa sararak, “Fazla tepki veriyorsun, Ayliz,” dedi. 

Neden sürekli hareketlerimden dolayı yargılanıyordum? 

“Çünkü kimse senin iyiliğini istemiyor.” 

“Bence fazla tepki veren sizsiniz. Büyüyü yapan bendim ve zorlanıp zorlanmadığımı anlayacak olan da benim. Bir sorun yoktu.” 

“Her neyse. O duvar Apep'i uzun süre tutamazdı zaten. Bir an önce kılıçla karşısına çıkmalıyız.” 

Maar'a cevap vermedim ve evin dış kapısını açarak içeri girdim. Merdivenden aşağı, madenin olduğu kısma inerken içerisinin neden bu kadar sessiz olduğunu merak ettim. Adımlarımı hızlandırıp son basamağa ulaştığımda gözlerimle etrafı taradım ve o an duvarın köşesindeki cansız kadın bedeniyle donakaldım. Çok değil, bir saat kadar önce kılıcı yapması için ona emanet ettiğim madenci ve yanındaki diğer madenciler yerde boylu boyunca uzanıyordu. Kıyafetlerinden taş zemine sızan kanın kokusu her yeri esir aldığında onların biraz ilerisindeki sandalyede Aytun'u gördüm ve ona doğru panik içinde koştum. 

“Aytun? Ne oldu sana?” 


Yanına ulaştığımda eliyle karnından süzülen kanı durdurmak için yarasına bastırıyordu. Alnı boncuk boncuk terlemişti ve gözleri her an kapanacakmış gibi kısılmış. Sesinin çıkmayacağını düşünmüş olmalıydı ki yutkundu ve “A-anubis...” dedi ama cümlenin devamını getiremedi. 

“Ne?” dedim ne ara tuttuğumu bilmediğim nefesi hızlıca bırakırken. 

“Anubis yaptı.” 

Dişlerimi nefretle sıktığımda beynime giden acı sinyalleri yeni bir düşman edindiğimi fısıldıyordu. “Ona güvenmemekte haklıydım işte,” diyerek hemen arkamda duran Maat'a baktığımda onun da şaşkınlığı her hâlinden belli oluyordu. 

Aytun kuruyan dudaklarını diliyle ıslatırken, “Hayır. Öyle değil. Apep, Anubis'in zihnini ele geçirmişti. Kılıçtan haberi var, onu almaya çalıştı. Anubis çok direndi ve onu kovdu. Sonra da kılıçla birlikte Amenta'ya gitti,” dedi. 

Apep, Anubis'in zihnini nasıl ele geçirmiş olabilirdi ki? Biz büyüyle onu zapt etmeye çalışırken ne ara buraya gelmişti? 
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“Nasıl yani?” dedim rayına oturmayan taşların yerini bulmak için. 

Aytun başını geriye atarken, “Amenta'ya git. Anubis orada. Kılıcı al,” dedi. 
Durumu hiç iyi değildi. Yarasının ne hâlde olduğunu görmek için elini çekiştirdim ama o daha sıkı bastırarak engel oldu. Kılıcı almam gerekiyordu ama Aytun'u bu hâlde bırakamazdım. Ona zarar gelmesi ihtimaliyle sarsılırken dolan gözlerimi gizlemek için başımı yere eğdim. 

“Lanet olsun, seni bırakamam,” deyip ayağa kalktığımda merdivenden aşağı inen Dimitri'yi gördüm. Hızlı adımlarla yanımıza ulaştığında Aytun'un kolunun altına girdi ve onu tutarak ayağa kaldırdı. 

“Siz kılıcı alın, kraliçem. Ben lideri piramide götüreceğim. Yarası ağır olmalı, hemen müdahale edilmeli.” 


“Ama...” diyerek engel olmaya yeltenmiştim ki Maat koluma dokunarak dikkatimi çekti. 
“Dimitri Aytun'la ilgilensin. Bizim Amenta'ya gitmemiz lazım.” 


“Onu yalnız bırakamam.” 


Dimitri, “Merak etmeyin, kraliçem. Ben yanındayım,” dediğinde ona boş bir şekilde baktım. Mevzubahis Aytun olduğunda kimseye güvenemezdim. 
Hele ki ondan hoşlanmamakla nefret etmek arasında gidip gelen yardımcıma emanet etmek... Mümkün değildi. 


Maat aklımdan geçenleri anlamış gibi, “Ayliz, Amenta'ya tek başıma gidemem. Orada neyle karşılaşacağımı bilmiyorum. Eğer Apep oradaysa ve kılıcı aldıysa beni öldürmesi sadece birkaç saniye sürer. Benimle gelmek zorundasın,” dedi. 

Sıkışmışlık hissiyle dudağımın içini dişledim ve başımı eğerek gönülsüzce onayladım. Aycun'un yanında olmak istiyordum ama söylediği gibi Maat'ın yalnız başına gitmesine izin vermek bir nevi ölüm fermanını imzalamakla eş değerdi. 

Maar kabul ettiğimi anladığında arka tarafa geçti ve Amenta'ya gitmemiz için bir geçit açtı. Ölüler Mahkemesi'ndeki yargıçlardan biri olduğu için Ölüler Şehri'ne koşulsuz şartsız girebiliyordu. O geçidi açarken ben de Dimitri'ye döndüm ve “Aytun'un yanından bir saniye bile ayrılmayacaksın,” diye tembihledim. “Simge'ye haber ver. Yanına gelsin. İyileşip yarası kapandığında beni bul ve onun iyi olduğunu söyle. Ne gerekiyorsa yap.” 

Dimitri, Emredersiniz, kraliçem,” dediğinde ben de onları piramide gönderecek yeni bir geçit açtım ve içine girip gözden kaybolduklarında Maat'ın yanına gittim. 

“Aklında bir şey var mı?” 

“Oraya gittiğimizde neyle karşılaşacağımızı bilmiyorum. Bu yüzden yok.” 

“Apep kılıcı ele geçirdiyse..” Cümlesinin sonunun ne kadar kötü olduğunu anlamış gibi devamını getiremedi. Ancak ben ümitsizliğe kapılmayacaktım. 
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Apep'in kılıcı ele geçirmesi, planlarım arasında yoktu ama eğer ulaştıysa da bu durumdan yakınıp pes etmeyecektim. Kılıcı almaya çalışacak, onu öldürmeyi yine deneyecektim. 


“Kılıcı ondan alacağız,” dedim ve Maat'ın söz söylemesine fırsat bırakmadan geçitten girdim. 

Aklımın bir yanı yaralı olan Aytun'daydı ama kendimi toparlamak ve odaklanmak için onu düşünmemek zorundaydım. Aksi hâlde Apep'in kılıcı da ele geçirdiği senaryoda eğer almayı başaramazsak hepimiz yok olma tehlikesiyle yüz yüze gelecektik. 

Amenta'nın soğuk ve kasvetli duvarlarının arasında ölüler ve yargıçlar mahkemeyi bırakarak bir tarafa odaklanmışlardı. Kalabalıktan ötürü neyin dikkatlerini çektiğini göremiyordum ama içimden bir ses, Anubis'in orada olduğunu söylüyordu. Kalabalığı yararak aralarından geçtim ve sonunda aradığım tanrıya ulaştığımda ağzım öyle bir açık kaldı ki elimle kapatmak zorunluluğu hissettim. 

Anubis mahkemenin tam ortasına oturmuş, kılıcı da dizlerinin altına almıştı. Buraya kadar sorun yoktu. Asıl sorun parmak uçlarından çıkardığı sivri urnaklarıyla kollarında sürekli yaralar açarak kanatmasıydı. Kestiği teni hızla iyileşiyordu ama Anubis, birinin iyileşmesine izin vermeden yenisini açıyordu. 
Ben hiçbir şey yapamadan bu görüntü karşısında donakalırken Maat kendini hızla toparladı ve Anubis'in yanına koştu. Onun ellerini tutup kendine çekerken, “Anubis ne yapıyorsun sen, aklını mı kaçırdın?” diye bağırdı. 

Anubis, Maar'a bakıyordu ama onu görüyor muydu, emin değildim. Boş bakan kehribar renkli gözlerinin feri gitmişti. Tanrıçanın elinden kolunu kurtarmak için debelenirken, “Bırak beni,” dedi. “Apep'in zihnime girmesine izin veremem. Bir kez daha olmaz.” 

Maat anlamamıştı ama ben anlamıştım. Apep'in yeniden zihnine girmemesi için bilincini acı hissiyle açık tutmaya çalışıyordu. Acıyı algılayan beyni tüm ilgisini oraya vereceği için Apep boşluk bulup bir defa daha aklına sızamayacaktı. Fazla zekice gelen hamlesi bir yandan onu tebrik etmeme, diğer yandan ise hâline acımama neden oldu. 


“Apep yok. Buraya gelemez, biliyorsun. Güvendesin.” 

Anubis sanki tanrıçanın sözlerinin hiçbir kıymeti yokmuş gibi, “Kılıç güvende değil,” diye mırıldandı kendi kendine. “Apep onu istiyor. Onu öldürmeye çalıştığımızdan haberi var. Kılıcı almak için gelecek.” 


Sonunda kolunu Maat'tan kurtarmayı başardığında yeniden çizikler atmaya başladı. Maat, faydası olmayacağını anlamış gibi bir kez daha durdurmaya yeltenmedi. 


“Kılıç bizde, Anubis. Apep onu alamaz.” 


“Anlamıyorsun, Maat. Zihnimi kontrol edebiliyor. Madendeki insanları öldürdüm. Lideri yaraladım. Az kalsın kılıcı da götürecektim. Kılıcı saklamalıyız.” 
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Maat dişlerini sıktı ama yine de sakin bir yaklaşımla, bir çocuğu ikna etmeye çalışır gibi ses tonunu yumuşattı. “Tamam, bana ver kılıcı.” 


“Hayır, olmaz, veremem. Seni de kontrol edebilir. Kraliçe gelsin. Kılıcı ona vermek zorundayım.” 


Etrafına bakınmıştı, beni görmüştü ama bilinci yerinde değildi. Bundan dolayı burada olduğumu algılayamamıştı. Daha fazla kendine zarar vermemesi için öne çıktım ve ölülerin şaşkın bakışlarının altında, “Anubis, ben buradayım,” dedim. 

Sesimi duyduğunda sonunda beni fark etmişti, heyecanla ayağa kalktı. Boş bakan gözleri geldiğimizden beri ilk defa parladığında, “Ayliz,” dedi nefes alıyormuş gibi. “Sonunda! Al kılıcı.” 


Kılıcı bana doğru uzattığında onu bekletmeden, “Aldım,” dedim ve ağır kılıcı ellerimin arasında tuttum. Kılıç omzuna bir yük gibi binmişti ve kurtul- 


duğu için seviniyordu. İçini rahatlatmak isteyerek, “Artık sakin ol. Apep kılıcı benden alamaz,” dedim. 


“Ben sakinim. Kılıcı koruyun. Onu saklayın.” Derin nefesler alıyor, eliyle başını tutuyordu. Başı mı ağrıyordu acaba? Ayakta duramayarak yeniden dizlerinin üzerine çöktüğünde Maat, “Anubis, neler oluyor?” diye sordu. 


“Çok kötü şeyler olacak,” dedi boşluğu izlerken. Bacaklarını kendine doğru çekti ve kollarını dizine sardı, aldığı cenin pozisyonu onun bir şeylerden korktuğunun kanıtıydı. Titrek bir sesle, “Apep her şeyi yok edecek. Evrenin enerjisini sömürecek. Yeryüzünde bir tane ağaç dalı bile bırakmayacak,” dedi. 


“Ne?” dedim Maat ile gözlerimiz kesişirken. Neden böyle cümleler kurduğuna anlam veremiyordum. Anubis her şeyden önce güçlü duruşuyla tanınan bir tanrıydı ve şimdi karşımdaki savunmasız hâli onun hakkındaki düşüncelerimde yanılıp yanılmadığımı düşündürüyordu. 


Oturduğu yerde bir öne bir arkaya yavaşça sallanırken başını dizlerinin arasına gömdü. Konuşurken sesi boğuk çıkmıştı. “Zihnime girdiğinde onun düşüncelerini gördüm. Neler planladığını, aklından neler geçtiğini biliyorum.” 


“Ne planlıyor?” Ben de onun gibi yere, tam yanına çöktüğümde başını kaldırdı. Bana bakıyordu ama gördüğü ben değildim. Apep zihnine girdiğinde her ne gördüyse şu an o görüntüleri bir kez daha görüyor gibiydi. Yüzündeki kırışıklıklara yer edinen dehşetin ayak izleriydi. Korkunun kanlı dişleri tenini yararak açtığı kesiklerden içeri sızmıştı. 


“Sadece dünya değil; Amenta, Sirius, Darius ve diğer her şey. Gökte yıldız kalmayana dek durmayacak. Son yıldız sönünceye kadar yok etmeye devam edecek. Her şey sona erecek. Tüm yaşam, sanki hiç var olmamış gibi bitecek ve sonra kendi ordusunu kuracak. Yeni evrenler, sömüreceği yeni kaynaklar arayacak. Sonsuza dek böyle sürüp gidecek. Yok olacağız. Adımızı hatırlayacak 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Yurkundum ve söylediklerini sindirmek için zamana ihtiyacım olduğunu anladım ama şu an elimde var olmayan tek şey de zamandı. Anlattıklarını gözümde canlandırmak bile beni endişenin uçurumuna sürüklediğinde, “Anubis, tamam. Kılıç bizde ve bu dediklerin olmayacak çünkü Apep'i durduracağız.” 
dedim. Söylediklerimle kimi telkin ediyordum? Onu mu yoksa kendimi mi? 

“Durduramayız. O durdurulmaz biri.” 


Maat ile ne yapacağız dercesine bakıştığımızda bana yaklaştı ve kimsenin duymaması için kısık sesle, “Anubis iyi değil,” dedi. “Zihni esir almak en tehlikeli büyülerden biridir. Doğru yapılmazsa, daha doğrusu zihinler doğru ayrılmazsa aklında izini bırakır.” 

“Yani?” 

“Korkarım ki Anubis, Apep'i zihninden kovmak isterken zihninin bir parçasını kaybetti.” 


“Bu ne demek?” 


“Bu hâli kalıcı olabilir,” dediğinde korkuyla ona baktım. Kalıcı olmaktan kastı şimdiki gibi garip tavırları mıydı? Anubis'le kalıp onun eski hâline dönmesi için her şeyi yapmak isterdim ama uğraşmam gereken bir Apep vardı. 
Elimdeki kılıcı daha sıkı kavrayıp Maat'a, “Sen Anubis'i piramide götür. Ben de gidip Apep'i bulacağım,” dedim. 

“Apep'i bulacağım derken?” 

“Nil'de tutmaya çalıştığımız kişi Apep değildi. Bizi kandırdı,” dedim acı gerçekle yüzleşirken. “Sırf dikkatimizi dağıtıp kılıcı almak için sahte bir saldırı düzenledi.” 

“Apep'i nasıl bulacaksın?” 

“Bilmiyorum. Sen Anubis'i al ve git. Sonra yanıma gelirsiniz.” 

“Ayliz, Apep'i nasıl bulmayı planlıyorsun?” 

Göz ucuyla kılıcı gösterdim ve “Ben bulmayacağım. O bana gelecek,” dedim. Maat ne demek istediğimi anladığında Anubis'in koluna girerek onu yerden kaldırdı ve “Anubis'i götürüp yanına geleceğim. Diğerleriyle birlikte,” dedi. Belli belirsiz başımı salladığımda oyalanmadan geçitten çıktı ve ben ölülerle baş başa kaldım. Neler olduğunu kavramaya çalışan insanlardan uzaklaşıp kendime yeni bir geçit açtım ve Nil'in yakınlarında, lan'ın tahliye ettiği bölgelerden birine gittim. 

Anubis'in aklını kaçırmış hâlini ve Aytun'un yaralandığı gerçeğini göz ardı etmeye çalışırken tamamen Apep'e odaklanmam gerektiğini biliyordum. Aytun iyi olacaktı. Dimitri başındaydı ve Jonathan ile Simge onu iyileştirirdi. 
Her ne kadar Dimitri'ye güvenmesem de bana bu konuda kazık atmayacağına emindim. Aytun'un benim hassas noktam olduğunu, ona zarar geldiğinde alacağı her nefesi boğazına dizeceğimi iyi biliyordu. Bu yüzden Aytun konusunda 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içim rahattı. Anubis hakkında şüphelerim vardı ama bu durumun geçici olduğunu varsayıyordum. O da en kısa zamanda toparlanıp eski hâline dönerdi. 

Sıkıntıyla derin bir nefes aldım ve Apep'i düşünmeye başladım. Etrafımızda insanlar yoktu. Burası Apep'i öldürmek için mantıklı yerlerden biriydi ama , onu nasıl bulacağımı ya da onun beni bulması için ne yapacağımı bilmiyordum. Başımı geriye attım ve gökyüzüne baktım. Her baktığında uçsuz bucaksız maviliğiyle insanın yüreğini rahatlatan gökyüzünden eser yoktu. Kasvetiyle kalbimi bunaltan havayı incelerken aklıma gelen şeyle yutkundum ve Apep'in beni bulması için elimde bir ateş küresi oluşturdum. Avuçlarımda bir top büyüklüğüne ulaşan ateşi büyüyle havaya doğru attım ve onun hacmini artırarak gökyüzüne karışmasını izledim. Başta simsiyah bulutların arasında yok olmuş gibi göründü ama birkaç saniye geçer geçmez ateş küresi bulutları dağıttı, kıpkırmızı bir şekilde yanmaya başladı. Bugüne kadar bir tek gökyüzünü ateşe vermediğim kalmıştı. Sonunda onu da yapmıştım. 

O gelene kadar belki de bu manzaranın tadını çıkarmalıydım. Bu düşünceyle dudaklarımda ufak bir tebessüm yer edindi ve ben kılıcı bırakmadan kollarımı göğsümde kavuşturarak göğü seyretmeye daldım. Siyah bulutların arasında yanan bir ateş... Her zaman Apep veya Neftis gök olayı yaratacak değildi ya. Bir defa da ben yapabilirdim. Acaba ismi ne olmalıydı? Gökyüzü Ateşi. Gökyüzü cehennemi. Gece cehennemi. Her neyse... 

Aldığım her nefesin son olabileceğini kendime hatırlatarak soluklandığım- da bir yandan da eğer Apep'i öldüremezsem yaşanacak olan senaryoyu kestirmeye çalışıyordum. Önceleri bu konuda hayal gücüm pek gelişmemişti ama Anubis sağ olsun, söyledikleriyle ufkumu genişletmişti. Bahsettiği yıkık döküklük ve kargaşa aklımı allak bullak etmişti. Apep'ten korkmuyordum fakat korkmam gerekiyordu. 

Yerimi belli etmek için gökyüzüne bıraktığım ateşi fark eden kaos yılanı havada süzülerek bana arkadan sinsice yaklaştı ve kuyruğunu bedenime dolayarak beni havalandırdı. Dudağımdan kaçan yüksek sesli çığlığı duyar duymaz dudaklarından kocaman bir kahkaha döküldüğünde daha önceki karşılaşmamızdaki sesinden bir hayli farklı olduğunu anladım. Sesi insana benziyordu ama aynı zamanda bir yılanın uslamasını da kapsıyordu. Aynı anda konuşan iki farklı kişi varmış gibi yankılanarak yayılıyordu etrafa. 

“Beni neden çağırdın? Şimdiye dek kendine saklanacak bir yer bulman gerekmez miydi? Son karşılaşmamızdan sonra beni görmek için can attığını düşünmemiştim.” 

“Yalnızca korkaklar saklanır, Apep. Sen ve Seth gibilerin işidir gizlenmek,” dedim küçümseyerek. 

“Beni başkasıyla kıyaslama, hiçbir zaman gizlenmedim.” 

Kuyruğundan kurtulmak için hareket etmeye başladım ama onun beni bırakmaya niyeti yoktu. Bana hemen zarar vermeyeceğini düşünerek kaçmaya 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çalışıyormuş gibi yaptım ama aslında boşa uğraşıyordum. Sadece zaman kazanmaya, onu oyalamaya çalışıyordum. 


“O yüzden mi haftalardır köşe bucak kaçıp ortaya çıkmadın?” 

“Güçlenmeyi beklemek ayrı, korkup saklanmak ayrı.” 

“Efendin Seth gibi mi? O da benden nasıl kaçacağını şaşırıp azap dünyasına saklanmayı tercih etti. Tabii, sonunda onu öldürdüğümü öğrenmiş olmalısın.” 


“Efendin mi? Kimse benim efendim olamaz, Ayliz. Yalnızca hayatlarını bagışlamam için yalvarırlar.” 


“Seth sana da mı yalvardı?” diye sordum küstahça. “Ölmeden birkaç dakika önce de bana yalvarıyordu.” 

“Seth'i öldürdüğün için üzüntü duymamı mı bekliyorsun? Eğer öyle bir talebin varsa şimdiden söyle ama boşa ümitlenme. Onun sefil hayatı umurumda değil. Seth, yalnızca beni buraya çağıran tanrıydı. Başka hiçbir önemi yoktu. 
Büyük plandaki küçük piyon.” 

Merak içinde, onun da bir kalbi olup olmadığını anlamak için, “Her zaman yaşamı bu kadar hafife alır mısın? Bu kadar önemsiz mi senin için?” diye sordum. 

“Yalnızca kendi yaşamım önemliydi ama onu kaybedeli uzun zaman oldu. 
Sıra sizin yaşamınızı almakta.” 

“Buna izin vermeyeceğimi biliyor olmalısın.” 

“Ne yazık ki senden izin istemiyorum, tanrıça.” 

“Seni hemen öldürebilirim, Apep.” 

“Tabii, elindeki kılıçla, değil mi? Hiç durma. Denemeni izlemekten zevk alırım.” Birden beni tutuşu sertleşti ve hiç hareket edemeyeceğim kadar sıkmaya başladı. “Asırlardır bekliyorum. Ra'nın benden çaldıklarını geri alacağım günü, nefretimin sonunda dineceği günü sabırla bekliyorum. Şimdi küçük bir kızın bunu mahvetmesine izin vereceğimi düşünmen büyük saçmalık.” 

“Senin de kaosu getireceğine izin vereceğimi düşünmen büyük saçmalık.” 


“Akıllı bir tanrıçasın. Keşke bu aklın benim işime yarar olsaydı. İşte, o zaman Seth yerine seni yanımda tutardım. O güzel aklını benim için kullanırdın, kaosu birlikte başlatırdık.” 


“Sana asla yardım etmem.” 

“Biliyorum. Benim de senin gölgende kalmaya niyetim yok zaten.” 

“Benden daha düşük konumda olduğunu kabul ediyorsun yani? Senden daha iyi olduğumu...” 

“Elindeki kılıçtan aldığın güç takdire şayan ama gereksiz cesaret gösterileri her zaman iyi sonuçlanmaz. Beni öfkelendirmeye çalışmanı tavsiye etmem, tanrıça. Hayatın için bu kadar büyük bir kumar oynamamalısın. Kaybetmenin sonuçları çok ağır olabilir.” 
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“Ben hiçbir zaman kaybetmem.” 

“Öyleyse bir ilki yaşayacaksın.” 

“Aynısı senin için de geçerli diyeceğim fakat dur...” dedim düşünüyormuş gibi mırıltılar çıkarırken. “Bu senin ilk ölümün olmayacak, değil mi?” 

“Ben bir kez öldüm. İki kez doğdum. İkinci defa ölmeyeceğim.” 

“İkinci ölümün benim elimden olacak, Apep. Hem de seni öldürdükten sonra kara büyünü alacağım. Seni herkesin aklından sileceğim. Kimse bir daha adını anmayacak.” 

“Kara büyümü almak mı?” dedi Apep güler gibi bir ses çıkartırken. 

“O gün cehennem ateşini dünyaya getirecek kadar büyün vardı diye kendini yenilmez mi zannediyorsun?” 

“O kadar büyün diyerek küçümsediğin şey, Neftis'in evrene yaydığı tüm kara büyü. Tabii, Seth'inki de. Ve evet, seninkini de aldıktan sonra yenilmez olacağım.” 

“Onların kara büyüsünü mü aldın? Bu mümkün değil.” 

“Seth de böyle söylemişti ama mümkün. Birazdan seni o büyüyle durdurup kılıçla yok ettiğimde göreceksin zaten.” 

“İstediğin kadar büyün olsun, küçüğüm. Beni öldürmen mümkün değil.” 

“Göreceğiz.” 

“Göreceğim tek şey senin ve diğerlerinin yalvarması olacak. Siz aciz tanrılar ayaklarıma kapanacaksınız.” 

“Hayallerini yıkacağım için üzgünüm ama hiçbirimiz böyle acınası bir duruma düşmeyeceğiz.” 

“Siz kimsiniz, Ayliz? Ben burada yalnızca seni görüyorum. Belli bir noktaya gelmişsin, kabul. Hatta bu azminle tebriği hak ediyorsun ama hâlâ etrafındaki tanrıların ne kadar bencil olduğunu anlayamamışsın. Hani neredeler, neden sana yardım etmeye gelmediler?” 

“Kendi yalnızlığının acısını benden çıkarmaya çalışma, Apep. Senin manipülasyonlarının kurbanı olmayacağım.” 

“Ben yalnızım, doğru ama sen de yalnızsın. Burada olduğunu biliyorlar, değil mi?” diye sordu sakince. Sessiz kaldığımda onu onayladığımı düşünüp kıkırdar gibi bir ses çıkardı. “Elbette biliyorlar ama yine de seni yalnız bıraktılar. 
Güç, tek kişilik bir oyundur ve herkes sahnedekini kıskanır.” 

“Haklı. Maar'ın ve diğerlerinin şimdiye kadar çoktan gelmiş olmaları lazımdı.” 

“Belki de nerede olduğumu bilmiyorlardır.” 

“Kendini kandırma, Ayliz. Apep'i çağırmak için gökyüzüne bıraktığın işaret hâlâ duruyor. Yerini biliyorlar ama gelmediler çünkü hepsi korkak. Her şeyi 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senin yapmanı bekliyorlar. Tüm sorunlarla tek başına baş etmen gerektiğini sanıyorlar. Sana hiçbir zaman faydaları dokunmadı.” 

“Seni öldürmek için kimseye ihtiyacım yok, Apep. Kendim de halledebilirim.” 

“Tabii, esaretimden kurtulabilirsen.” 

“Kurtulmayı denediğimi mi sanıyorsun? Sadece o iğrenç dişlerinle süslü ağzından neler döküleceğini merak etmiştim.” 

“İstediğin kadar dene, Ayliz. Yine de benden kurtulamayacaksın ve işin kötü tarafı, burada seni kurtaracak kimse yok. Hiç kimse yardımına gelmeyecek.” 

“Başkasının yardımına ihtiyacım yok.” 

“Ben her şeyi kendim halledebilirim diyorsun.” 

“Bugüne kadar hep öyle oldu.” 

“Ben öyle duymadım ama.” 

“Ne duydun?” 

“Bir tanrıça hatta kraliçe bile olsan arkanı koruyan bir liderin varmış. Bugün o yüzden ondan kurtulmaya çalıştım ama Anubis, tahminimden daha dirayetli qku. Bu arada o nasıl? Aklını kaybetmiştir diye düşünüyorum.” 

“Ne alaka?” 


“Ah, benim toy tanrıçam...” dedi uzun bir nefes verir gibi. “Bizimle ve benimle ilgili öğreneceğin çok fazla şey var. Anubis'in zihnini ele geçirmem onda kalıcı hasar bıraktı. Bu sayede hayatının kalanını yarım akıllı bir tanrı olarak sürdürecek. Geceleri kâbuslar, uyanıkken de sanrılar görebilir. Yapacaklarımı görmek Anubis'in bundan sonraki yaşamında korku olarak zihninde yer edinecek. Tabii, bunlar yaşarsa olacak şeylerdi. Bugün öleceği için böyle bir sorununuz olmayacak.” 

“Bugün ölecek tek kişi sensin, Apep.” 

Birden beni saran kuyruğu bedenimi öyle sert sardı ki göğsümden gelen bir çatırtı sesiyle dudaklarımdan acı dolu bir inilti kaçtı. Sanırım göğüs kafesimden birkaç kemik kırılmıştı. Gözlerim acı eşiğim düşük olmamasına rağmen dolduğunda kendimi güçsüz göstermemek için kaskatı kesildim. Apep'in karşısında aciz kalmayacaktım. O da kendimi güçlü göstermek için tepki vermediğimi anlamış gibi hamlelerini sertleştirdi. Sarmaşık gibi etrafıma doladığı kuyruğuna bir tur daha attırdığında yeni kırılan birkaç kemiğim kalbime battı ve bu defa acıyla sıkışan vücudum reflekslerini kontrol edemedi. Aniden elimden kayarak yere düşen kılıç dik şekilde nemli toprağa saplandığında gözlerim irice açıldı. 

“Beni nasıl öldürmeye çalışıyorsun, Ayliz? Bu kılıçla mı?” 

Dakikalar sonra ilk kez kılıcı almak için Apep'in kuyruğundan kurtulmaya çalıştım. Debelenip beni bırakması için fiziksel olarak yapabileceğim tüm 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yolları denedim fakat sonuç değişmedi. Beni bırakmamaya ant içmiş gibi tutar. 
ken ondan bu sayede kurtulmam kolay değildi. Kılıcı ele geçirirse yapacağı ilk şey beni öldürmek olurdu. Sonra da yıkımı getirmek... Göğüs kafesimin kırık kemikleri hızla iyileşirken gözlerimi yumdum ve kara büyüyle bana dokunan uzvunu yakmaya çalıştım. Apep hırıltılı bir ses çıkarttı, tutuşunu gevşetti ama beni bırakmadı. 

“Lanet olsun sana!” diye bağırdığımda hiçbir şey yokmuş gibi güldü. 

“Benimle başa çıkabileceğini düşünmen büyük aptallık,” dedikten sonra kuyruğunun sivri kısmı bu defa boğazıma tırmandı. İnce boynumu hedef alıp sarmalarken nefes borumu tıkayan tutuşu yüzünden nefes alamadım. 

“Haklısın. Kara büyüyle bana zarar verebilirsin, kraliçe ama yalnızca onu kullanmana izin verirsem. Kara büyü benimle var oldu. Onun tüm zaaflarını bilmediğimi düşünmen senin aptallığın.” 

“Ne... Dersen... De...” dedim nefessizliğin getirisi olan kekelemeyle. “Seni... 
Öldüreceğim.” 

“Aslında seni öldürmek istemiyorum. Anubis zihnine girdiğimde evrenin en harap hâline şahit oldu. Senin de bitik şekliyle görmeni isterdim. O vahşeti, dehşeti ve kaosu kendi gözlerinle görüp hissetmen hoşuma giderdi. Ra göremez ama beni öldürmek için sen de en az onun kadar hırslısın. Bu yüzden kazandığımı, neler yaptığımı görmen gururumu okşardı. Yine de sen, o kadar uzun yaşamasına izin veremeyeceğim kadar büyük bir tehlike arz ediyorsun.” 

Ona cevap vermek için aralanan dudaklarım, ses tellerimi titreştirecek bir nefes bulamayarak geri kapandı. Apep bunu fark etmesine rağmen tutuşunu gevşetmedi. 

“Daha konuşamıyorsun ama beni öldüreceğini söylüyorsun.” 

“Çünkü... Öldüreceğim,” dedim güç bela. Büyümü kullanmaya, bu korkunç durumdan sıyrılmaya çabalıyordum ama o kadar kötüydüm ki elimden bir şey gelmiyordu. Apep beni kapana sıkıştırmıştı ve bu hâlimden aşırı zevk alıyordu. Ona karşı koyamıyor, elinden kurrulamıyordum. Başımda ve vücudumda öyle bir ağırlık vardı ki bilincim kaybolmanın yamacında geziyordu. 
Ama direndim. 

“Aslında kendini şanslı saymalısın. Evrendeki herkesi aynı anda yok edecegim ama senin ölümün için bizzat zaman ayırdım. Duyduğuma göre bu konuma gelebilmek için çok ödün vermişsin. Şaşaalı bir hayatın olmadı ama en azından ölümün gösterişli olsun. Benden kaçamazsın, küçüğüm. Seni hapsettim ve kurtaracak kimse yok. Bak, yapayalnızsın.” 

Kapanmak üzere olan göz kapaklarımda sanki kirpiklerim tonlarca ağırlık taşıyordu ama buna rağmen direndim ve gözlerimi açık tuttum. Söylediği gibi etrafıma baktığımda hâlâ baş başa olduğumuzu gördüm. Diğer tanrılar neden gelmemişti? Yerimi biliyorlardı. Şimdiye dek çoktan yanımıza gelmeli ve beni kurtarmalılardı. Onlardan Apep'i öldürmelerini beklemiyordum ama 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hiç olmazsa kılıcı alabilirler ya da beni ondan uzak tutabilirlerdi. Neden gelmiyorlardı? 

“Korkaklar, korkmuşlardır. Çünkü Apep'in karşısına çıkmaya cesaretleri yok.” 

Doğru olabilir miydi? Sırf Apep'ten korktukları için gelmiyor olabilirler miydi? Eğer böyle düşünerek hareket ediyorlarsa kendileri de dâhil olmak üzere herkesi ölümün eşiğine getirirlerdi. Korkmalarını anlayabilirdim, ben de korkuyordum ama kaçıp saklanmak yerine hayatım için çabalıyordum. Kendi hayatım için başkasından medet ummuyor, birinin benim yerime savaşmasını beklemiyordum. Onlar neden bunu yapamıyorlardı? Ben mi çok aptaldım yoksa onlar mı çok akıllıydı? Senelerce Neftis'ten çekindikleri için geri çekilmişlerdi, şimdiyse Apep'i öldürmezlerse kendi hayatlarından olacaklarını bile bile ortadan kaybolmuşlardı. Bu akıllılık değildi. Bu cesaret değildi. Bu düpedüz aptallıktı, savaşmadan teslim olmaktı. 

Neftis'le aramda olan benim savaşımdı. O zaman bana destek vermemelerini anlayabilirdim ama Apep sadece benim düşmanım değildi. Herkesin hayaum tehdit ederken bir başıma kalmamalıydım. İhanet, sırtıma iyi bilenmiş bıçaklarını saplarken ilk kez yalnız bırakılmak bu kadar koyuyordu. Ben herkesin canı için kendimi tehlikeye atarken kimse kendini zora sokmuyordu. 

“Yazık,” dedi Apep hâlime üzülmüş gibi sahte bir tavırla. “Hepsi seni yalnız bıraktı. Öldürmek istediğim tek tanrıça sen değilsin. Diğerlerini de yok edeceğim ama onlar sana yardım etmeye bile gelmemişler. Sanırım sen de bir zamanlar benim uğradığım gibi ihanete uğradın, küçüğüm.” 

İhaneti göbek adım yapabilecek kadar benimsedim, merak etme. Doğduğum andan beri ihanete uğruyorum zaten, alıştım. 

“Bak, ne diyeceğim. Az önce sana yıkık dünyayı görmeni istediğimi söylemiştim ya. O kaosu benimle birlikte başlatmak ister misin?” 

Apep'in akıl çelici sesi en az kara büyü kadar baştan çıkarıcıydı. 

“Onlar kendi hayatını düşünmezken sen neden düşünüyorsun?” 

Bir yandan o, diğer yandan kara büyü kulağıma fısıldarken ne yapacağımı, ne düşüneceğimi şaşırmıştım. Zihnimi örten puslu hava, düşüncelerimi ayırt etmeme engel oluyordu. 

“Kaosu yeniden başlat,” dediğinde bunu bana daha önce de söylediğini anımsadım. Hatta Thoth, kara büyünün sözlerinin bir kehanet olduğunu söylemişti. O zaman neden kaosu yeniden başlatayım, diye düşünmüştüm. Sanırım bunu işaret ediyordu. Böyle bir şey yapamazdım, yapmamalıydım, biliyordum ama içimden yapmak geliyordu. Öfkeliydim. Diğer tanrılar beni burada yalnız bırakmışlardı ve ben acımasız Apep'in elinde can çekişiyordum. Kimsenin umurunda değildim, benim onları düşündüğüm kadar kimse beni düşünmüyordu. Ben neden onlar için hayatımdan vazgeçecektim ki? 
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Belki biraz aklımı toparlayabilseydim, biraz olsun mantıklı düşünseydim kafamdan geçenlerin ne kadar yanlış olduğunu fark ederdim ama çoktan etrafı- mı kuşatan bu fikrin etkisi altına girmiştim. Başkaları savaşmaktan korktu diye neden fedakârlık yapan olmak zorundaydım? 

Çok derinlerde Thoth'un kara büyü aklına sızar ve istemediğin şeyler yapmanı ister, deyişi yankılandı ama düşüncelerim ona kulak asamayacağım kadar baskındı. 

Apep, “Bak,” dedi ve sonra boğazımdaki baskısını biraz hafifleterek gözlerimi açmamı sağladı. Bulanık görüşüm netleştiğinde karşımdaki manzara daha önce hiç şahit olmadığım kadar dehşet vericiydi. Hayır, esasen güzeldi. 


Nehrin kenarındaki rengârenk çiçekler solmuş, kuş cıvıltıları yerini kargaların tiz sesine bırakmıştı. Yaşam kaynağı dediğimiz Nil kurumuş, nehrin alandaki kuru toprağı gün yüzüne çıkarmıştı. Gün demişken, artık günler yoktu; hava aydınlık değildi. Güneşin parlaklığı gitmiş, sadece cılız bir sarı ışıkla ayın geceyi aydınlattığından bile daha az ışık vermeye başlamıştı. Güneşin tüm enerjisi sönmüştü ve kendine bile faydası yoktu. Dünyanın zifiri karanlığa gömülmesini engelleyen tek şey, havada peşi sıra çakan şimşeklerdi. 

Başımı yerleşimin olduğu, insanların yaşadığı yere çevirdim ama gördügüm tek şey yıkık dökük bir şehirdi. Evler yıkılmış, tuğlaları etrafa saçılmıştı. 
Şiddetli depremlerin etkisiyle zeminde geniş oyuklar açılmış, yeryüzü resmen parçalanmıştı. İnsanların nerede olduğunu sorguladım kendi kendime ama bu izbe yerde birinin değil yaşam sürmesi, nefes alması dahi imkânsızdı. Sanki... 
Sanki asırlar evvel terk edilmiş bir gezegendeydim. Bir zamanlar burada koşturan insanlar olduğunu düşünmek, şu görüntü karşısında mümkün değildi. 

Her şey tükenmişti. 

Her şeyi tüketmiştik. 

Apep ve ben... 

Kaosu getirmiştik. 

Bu dünyayı yıkımla tanıştırmıştık. 

Dudaklarıma yayılan zafer gülümsemesinin bir diğer eşi, insan formundaki Apep'teydi. Birlikte şaheserimize bakarken tıpkı bir ressamın tablosuyla övünüşü gibi göğsümüzü kabarımıştık. Başka bir zaman diliminde olsak beni dehşete düşürecek bu görüntünün şu an tek etkisi iyi hissertirmesiydi. Her şeye rağmen başarmıştık. Artık üçümüz de özgürdük. Apep, ben ve kara büyü. Sonunda serbesttik ve burası bizim en muazzam eserimizdi. 

Apep başını bana çevirdi ve elimden tutup düzgün yürümem için yardımcı olurken, “Nasıl? Güzel, değil mi?” diye sordu. 
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“Seveceğini biliyordum. Karanlığı bir defa bile kalbinde taşımış kimse bu görüntüye kayıtsız kalamaz. Bu bitmiş dünya sana iyi geliyor, o bittikçe sen güçlenip tamamlanıyorsun.” 

Başımı evet dercesine salladım. 

“Burayı istiyor musun, Ayliz? Bu dünyada sonsuza dek yaşamak istiyor musun?” 

Sorusunu cevaplamak zor değildi ama bir kez daha ayaklarımın altına serdiği dünyaya baktım. Kapkaranlıktı. Issızdı ve baktıkça kalbim kararıyordu ama işin garip yanı burayı sevmiştim. Kalbim burası için hızlı atmaya başlamıştı. Bu dünya benim asıl evimdi. Soyumun başlangıcı, kaderimin yazıldığı, kalbimin yeniden atmasını sağlayan yerdi. Peki, benim evim böyle miydi? Benim evim bu dünya mıydı yoksa bu dünyada yaşayan biri miydi? Aytun... Evet, Aytun. 
Benim evim oydu. Şimdi neredeydi? Gözlerim hızla etrafı taradı ama hiçbir yaşam belirtisi olmayan yerde Aytun'u bulamadım. Neredesin, Aytun? 

“Neye bakıyorsun, küçüğüm? Dikkatini bana ver.” 

Evet, dikkatini Apep'e ver. 

Benim dikkatim kimdeydi? 

“Aytun nerede?” dediğimde Apep'in gülümsemesi titredi ama yok olmadı. 

“O aruk yok. Her şeyi, herkesi tükettik, Ayliz. Aruk yalnızca ikimiz varız.” 

Ama ben Aytun'u istiyordum. 

“Burada yaşamak istiyor musun?” 

Hayır, sadece Aytun'u istiyordum. 

Derin nefesler almaya başladığımda bu kez Apep'ten farklı bir ses, adımı seslenmeye başladı. Sesin nereden geldiğini anlamak için başımı yukarı doğru çevirdim, ses çok yukarıdan geliyordu sanki. Birden ayağımın alındaki zemin kaydı ve kendimi havada asılıymışım gibi hissetmeye başladım. Ağırlaşan gözlerimi kırpıştırdığımda az önceki görüntüler silikleşerek yok oldu ve her şey normale döndü. 

Çiçekler, kuşlar, evler ve Thoth... Onun burada ne işi vardı? 

Allak bullak olan zihnim, hedefini şaşırmış bir yaprak gibi bir o yana bir bu yana savrulmaya başladı. Havadaydım. Apep'in kuyruğu beni sarıp sarmalamıştı ve tam önümde birkaç geçit açılmıştı. Tanrılar ile tanrıçalar birer birer geçirten çıkarak bana yöneldiklerinde başımı kaldırıp güneşe baktım. İhtişamından ödün vermeyen parlak gezegen, eskisi gibi etrafı ışırmaya devam ediyordu. 

“Sen...” Başımı Apep'e çevirdim. “Sen bana ne yaptın?” 

“Kalbinin istediğini gösterdim. İstediğin kadar derine sakla, kendine bile itiraf etmekten kaçın ama sen de istiyorsun. Kara büyüyü serbest bırakmayı, onun etrafta özgürce salındığı bir dünyayı istiyorsun. Her şeyi sona erdiren ve başlatan o kişi olmayı arzuluyorsun. Mutluydun. O gördüklerin sana zevk verdi. Bunu yapan kişi olmak hoşuna gitti.” 


383 


Ninova 


“Hayır,” dedim deli gibi hırsla başımı sallarken. Bu dediğini asla kabullene. 
mezdim. Beni kandırmıştı. Anubis'e yaptığı gibi benim de mi zihnime girmişti? 

“Kabullen. Kim olduğunu, neler yapabileceğini, potansiyelini ve kalbinin özüne gömdüğün isteklerini kabul et. Sen busun, Ayliz. Biz buyuz. Sen ve ben sadece taşıyıcıyız. Kara büyüyü nihai sona eriştirmek için seçilmiş kişileriz.” 

“Ne zırvalıyorsun sen?” 

“Bir başkası sendeki kara büyüyü asla taşıyamaz, anında ölürdü ama sen hayatta kaldın. Kaos bu. Bu büyüyü taşımak ve zamanı geldiğinde de ona istediği sonu vermek.” 

Ona cevap veremeden Thoth bana daha da yaklaştı ve “Ayliz, iyi misin?” 
diye sordu. Başımı eğip ona baktım ve hayal kırıklığımın sesime yansımasını engelleyemeden, “Neredeydiniz?” diye sordum. “Neden gelmediniz?” 

“Anubis iyi değildi. Onunla ilgilenmek zorunda kaldık. Neler oluyor?” 

“Kılıç,” Bir tek başımı hareket ettirebildiğim için çenemle gösterdim. “Kılıcı bana vermelisin.” 

Thoth başını sallayarak beni onayladı ve hızla kılıca doğru koşmaya başladı. 
Bir yandan da benim duyacağım kadar gür sesle bağırıyordu: “Anubis, Apep'in sadece boğazının kesilmesiyle öleceğini söyledi. Daha önce bir defa öldürülen kişi sadece aynı yerden, aynı yara izinden darbe alırsa kesin şekilde ölürmüş.” 

“Yara izini nasıl bulacağım?” dedim hayretle. “O bir sürüngen ve hiçbir yerde yara izi görünmüyor.” 

“Öyleyse insan formuna dönmesi lazım.” 

Thoth, kılıcın yanına gitti, saplandığı yerden çıkarıp eline aldı. Vakit kaybermeden havaya fırlat ve büyüyle bana doğru itti. Onu böyle tehlikeli hareketler yapmaması için uyarmalıydım. Kılıç herhangi birinin kafasına düşse hayatına mal olabilirdi çünkü sadece Apep'i değil, bizi de öldürebilecek bir silahtı. 

Havada süzülen kılıcı yakaladığımda Apep'in diğer tarafında, sağından yeni bir kuyruk çıktı ve bu kez bana değil, kılıca dolandı. Kolaylıkla kılıcı elimden çekip fırlattığında hayret içinde ona döndüm. Bunu nasıl yapabilirdi? Apep'e odaklandığım için kılıcın nereye savrulduğunu görmedim ama diğerlerinden gelen çığlık sesleriyle başımı onlara çevirdim. Ne olduğunu anlamak için gözlerimi kıstığımda Thoth'u yerde boylu boyunca, tam alnının ortasına saplanmış kılıçla uzanırken gördüm. Maat ve Seshat'ın çığlık sesleri yeri göğü inletirken ben de onlara katıldım ve bilgelik tanrısının açık gözlerle boşluğu izlediğini fark ettim. 


Tir tir titreyen bedenimle bu ani ölüm karşısında ne yapacağımı bilemiyordum. Tanrıların arasında kendini ilk toparlayan Anhur oldu. Thoth'un alnındaki kılıcı soğukkanlılıkla çekip çıkardı ve sonrasında yeniden bana gönderdi. 
Kendimi toplamam lazımdı. Hızlı hareket etmem lazımdı. Apep bir kez daha kılıcı benden almadan hamle yapmalıydım. Kılıç elime geçer geçmez yönünü 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değiştirdim ve sivri kısmını hiç düşünmeden kuyruğunun rastgele bir yerine geçirdim. Apep canhıraş bir çığlık attığında kuyruğunun tutuşu gevşedi ve aynı hareketi birkaç kez daha tekrarladım. 

Nihayet kuyruğunu çekip beni bıraktığında büyüyle kendimi güvenle yere indirdim ve Apep'e hiç bakmadan doğruca Thoth'un yanına koştum. Zorlukla nefes alıyor ve alırken bunların son nefesi olduğunu biliyordu. Elimi kanlar süzülen başına koydum ve ağlamamak için kendimi sıkarken, “Çok üzgünüm,” dedim. 

Çok değil, daha birkaç dakika önce onlara gelmedikleri için kızgındım ama sonucunun böyle olacağını bilseydim gelmemeleri için dua ederdim. Onların ölmesini asla istemezdim, sadece bana yardım etmelerini istemiştim ve Thoth, içlerinde bana en çok yardım edenlerden biriydi. Onunla ilk tanışuğım andan beri bana destek olmuş, her zaman yanımda durmuştu. O gerçekten iyi biriydi ve şimdi böyle can vermesi hiç adil değildi. 

“Ayliz,” dedi başını benden tarafa döndürürken. “Araştırdım.” 

Neyi araştırdığını başta anlamadım ama sonrasında ona kaderin isteğinden kurtulmak için bana bir çözüm bulmasını istediğimi hatırladım. Onu kastediyor olmalıydı ama bir önemi yoktu. Thoth ölürken bunun hiçbir anlamı kalmamışu. Kalbim acıyla kavruluyordu, onu kaybetmek istemiyordum. 
“Bunu düşünme artık,” dedim ama o zor da olsa konuşmasını devam ettirdi. 

“Khonsu'ya git. Anlaşma yap. Kaderden kaçamazsın ama kaderi alt edebilirsin.” o * 

Khonsu'yla ne anlaşması yapmam gerektiğini sormak istedim ama birden Thorh'un gözleri kapandı. Nefes almıyordu. Artık kalbi atmıyordu. Az önce havadayken düşüp birini öldürme ihtimalinden korktuğum kılıç onu öldürmüştü. Ağlamamaya çalışıyordum fakat kalbimde o kadar çok duygu, aklımda o kadar çok düşünce vardı ki artık hislerimi kontrol edemez hâle gelmiştim. 
Gözlerimden yaşlar süzülmeye başlarken hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladım. 
Thoth bunu hak etmemişti. Ra da hak etmemişti. Gökyüzü Evi'ndeki kimse hak etmemişti ve şimdi de dünya bunları hak etmiyordu. Apep'in gösterdiği kaos dünyası sadece bir hayal olabilirdi ama bir o kadar da gerçeği yansıtıyordu, biliyordum. Bu dünya öyle bir sonu hak etmiyordu. Nefretle dolup taşan kalbim öyle katılaşmıştı ki artık tek bir gayesi vardı: Apep'i öldürmek. 

Diğerlerini geride bırakıp ayağa kalktım. Apep, kılıçla öldürücü bir darbe almamıştı ama ciddi bir şekilde yaralanmıştı. Kendini geriye çekmiş, bizden uzaklaşmıştı. Bu hâliyle pes ermiş gibi görünse de yalnızca güç toplamaya çalıştığını biliyordum. Onun güçlenmesine izin vermeyecek, insan bedenine dönmesini sağlayacaktım. Yılan formu onun gücünün zirvesiydi ve ne kadar çok zayıflatırsam insan hâline dönmesi o kadar kolay olurdu. Kılıcı önüme koyduktan sonra yere, dizlerimin üzerine çöktüm ve elimin altındaki toprak 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zemin sarsılırken daha önce hiç olmadığım kadar güçlü bir şekilde cehennem ateşine seslendim. 

Madem yakamdan düşmeyeceksin, bari bir işe yara, cehennem! 

Yerin kilometrelerce altındaki ateşin sıcaklığını toprakta hissederken gözlerimi sıkıca yumdum. Kara büyünün damarlarımda coşkuyla gezindiğini, damarlarımı patlatmak istercesine yayıldığında anladım. Tüm güç elimin altındaydı. 
Nemli toprağa batan tırnaklarımın bazılarından kırılma sesi geldi ancak istifimi bozmadım. Cehennem ateşine yeniden yeryüzüne gelmesini söylerken Apep'in pürdikkat beni izlediğini hissediyordum. Ne yaptığımı anlamaya çalışıyordu. Bu kadar merak ediyorsa hemen merakını giderebilirdim. 

Birden yılanın olduğu zeminden yukarı fışkıran alevler Apep'in kaotik bedenine temas etti ve yılandan korkutucu sesler geldi. Alevlerden kaçmaya çalışıyordu, duyuyordum ama ona izin vermeyecektim. Gözlerim kapalıydı ve tamamen içgüdülerimle onun hamlelerini tahmin ederek nereye kaçmaya çalışırsa alevleri oraya yönlendiriyordum. Tüm dünyanın duyacağı kadar yüksek sesle acı dolu iniltiler çıkarırken bu hâlinden zevk alıyor, onun canının daha çok yanmasını istiyordum. 

Apep kaçacak deliğinin olmadığını sonunda anladığında çığlıkları susmuştu. 
Gözlerimi açtım ve tam da tahmin ettiğim gibi yılan değişmeye, yavaşça insan formuna dönmeye başladı. Az önceki devasa yılan gidip, yerine küçük bedeniyle Apep geldiğinde dudaklarım karanlık bir tebessümle şahlandı. Alevleri geri çekrim ve sadece onun etrafını saracak bir daire şeklinde kalmasını sağladım. Kılıcı alarak ayağa kalktığımda diğerlerinin de Thoth'un başından ayrıldığını ve hemen arkamda olduklarını hissettim. 

Yalnız değildim. Artık değildim. 

Bu düşünce, nefretle taşlaşan kalbimi bu kez sevgiyle yumuşattığında kendimden emin adımlarla Apep'e doğru yürümeye başladım. Neredeyse boyuna kadar uzanan alevlerin içinde küçücük kalmıştı ama onu yine de görüyordum. 
Canı yanıyor olmalıydı, zira kendini korumaya çalışan bir bebek gibi kollarını kendine dolamıştı. Tenindeki yanıklar geç de olsa iyileşiyordu ama sorun yoktu, yenisini açmaktan gocunmazdım. 

Ona yaklaştığımızda cebimdeki kâğıdı çıkarıp arkama doğru uzattım. Biri uzanıp aldı ama kim olduğuna bakmadım. 

Maat, “Bu ne?” diye sorduğunda, “Kara büyüsünü alacağım. Büyüyü benimle birlikte yapın,” dedim. 

Anhur tereddütle, “Buna gerek yok bence,” dedi. “Onu yakaladın zaten. Kılıçla öldür gitsin. Kara büyüsüne ihtiyacımız yok.” 

“İhtiyacımız yok ama onun bu acizliği tatmasını istiyorum. Tüm gücünün elinden alınmasının nasıl bir his olduğunu anlasın. Tüketmek istediği yaşamlar gibi kendisi de tükensin.” 
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Anhur hiçbir şey demeden sessiz kaldığında Seshat, “Hem tüm kara büyüyü alıp yok edeceğimiz için büyüsü bize lazım,” dedi. 

“Beni gerçekten yok edebilecek misin, Ayliz?” 

Kaşlarımı çattım. 

“Benden vazgeçebilecek misin?” 

Kara büyünün zihnimi sarmasına izin vermeden başımı salladım, onu düşüncelerimden uzak tutmaya çalıştım. Apep'i saran alevlerin arasından rahatlıkla geçtiğimde başını kaldırdı ve bana nefretle baktı. “Seni yok edeceğim. Sana öyle işkenceler çektireceğim ki...” 

“Neler yapacağını görmek isterdim ama şu an sadece senin ölümünle ilgileniyorum. Dikkatimi dağıtmazsan sevinirim.” 

Apep üstüme atılmaya kalktığında geriye doğru bir adım attım ve etrafındaki alevlerin bedenine yeniden temas etmesini sağladım. Acıyla inlediğinde gülümsememi bozmadan tanrılara hitaben, “Benimle tekrar edin,” dedim. 

Büyünün sözlerini söylemeye başladığımda diğerleri de beni dinleyerek tekrar ettiler. Defalarca, hiç usanmadan aynı cümleyi tekrar ettik. Apep acıyla kaskatı kesilmişti ama bende daha önceki seferlerde olduğu gibi hiçbir değişim olmamıştı. Siyah damarlarım belirgindi lakin o gücün bana transfer olduğunu hissedemiyordum. Bir sorun vardı. Yanlış giden şeyler vardı. Başımı diğerlerine çevirdim ve “Olmuyor,” dedim. “Büyünün bana geçtiğini hissetmiyorum.” 

“Temas,” dedi Maat düşünceli tavrıyla. “Temas etmelisin.” 

“Diğerlerinde öyle yapmama gerek yoktu.” 

“Apep'in gücü onlarınkiyle kıyaslanamaz. Çok güçlü büyü değişimlerinde temas etmen gerekir.” 

Kararsızlık içinde birkaç saniye duraksadım fakat sonra Maat'ın söylediğini yapmak için adım atmaya başladım. Apep'in tam karşısına dikildiğimde acıdan dolayı sakin duruyordu, dikkati bende değildi ama yine de emin olmak için temkinli davrandım. Büyüyü bir kez daha söylemeye başladığımda bu defa Apep ne olduğunu anlamadan elini tuttum. Ona dokunduğum gibi aramızdaki güç akışı sağlanırken Apep bu kez daha kuvvetli bir şekilde inledi. Bense vücuduma yayılan güçle çoktan kendimden geçmiştim. Az önce etki etmediğini biliyordum, şimdiyse diğerlerinde hissettiklerimin aynısını hissetmeye başlamıştım. Apep gittikçe güçsüz düşüyordu, bense güçleniyordum. 

“Ne demiştin, Apep? Dünyayı yok edeceğim, kaosu getireceğim mi? Bunu hangi gücünle yapmaya çalışıyorsun?” 

Alayla sarf ettiğim cümleler Apep'in zoruna gitmiş olacak ki elini kaldırıp üzerime bir büyü savurdu ama sadece başımı hareket ettirerek hamlesinden kurtuldum. 

“Gerçekten beni böyle yenebileceğini mi zannediyorsun?” 

Öfkeyle, “Lanet olsun sana!” diye bağırdığında ruhsuzca gülümsedim. Bunu Apep'ten önce kaç kişiden daha duymuştum acaba? 
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“Çok söyleyen oldu ama hiçbiri başarılı olamadı.” Elimdeki kılıcı havada bir tur döndürürken Anhur'un, “Bence oyalanmadan öldür onu,” dediğini işittim. 
Diğerlerinden de onu onaylayan mırıltlar çıktığında rahatımı bozmadım. Apep bugün için asırlarca beklemişti. Şimdi hiçbir anından keyif almadan ölemezdi. 

Dizlerinin üzerinde yere çöken tanrının etrafında daireler çizerek tur atarken, “Her zaman kaybeden tarafta olmak nasıl bir duygu, Apep?” diye sordum. 
“Bir de ikinci kez ölmek nasıl hissettirir, onu merak ediyorum. İlk ölümünü kardeşin verdi. İkincisini ise ben vereceğim. Belki bir gün cehennemde karşılaşırız.” 

“Aklın varsa hiçbir dünyada karşıma çıkmazsın, Ayliz. Çünkü seni ilk gördügüm yerde öldüreceğim.” 

“Ölüler öldüremez, Apep. Ölüler konuşamaz da. Bence biraz susmayı denemelisin.” 

“Ben susayım, tamam ama sen kafandakileri nasıl susturacaksın?” 

“Ne saçmalıyorsun sen?” dedim anlamayarak. 

“Evrendeki tüm kara büyüyü aldın, değil mi? Artık tek taşıyıcı sensin. Bunu gerçekten kaldırabileceğini düşünüyorsan aptallık edersin. Kara büyü seni ele geçirecek.” 

“Yanlışın var. O beni değil, ben onu ele geçirdim. Ben ne dersem onu yapmak zorunda.” 

Kara büyünün kendi aklı yoktu. Evet, benimle konuşuyor, bir şeyler yapmamı söylüyordu ama bi onun n vesveselerinden en aa 


“Kes zik boş laflar etmeyi bırak. Kaybettin. Ra seni gerçekten öldürememiş olabilir ama ben öldüreceğim.” 

Apep ruhsuzca gülümserken, “Sen de kazanmış sayılmazsın,” dedi ama ne demek istediğini bir türlü çözemiyordum. 

“Kazandım. Savaş bitti,” dedim her şeyin sona erdiğini ima ederken. 

“Benim savaşım bitti,” dedi başını iki yana sallarken. “Senin savaşınsa asıl şimdi başlıyor.” 

Ne diyor, ne anlatmak istiyordu, bilmiyordum ama onu daha fazla dinlemeyecektim. Bu yüzden Apep'le oynamayı bıraktım ve onun bir nefes daha almasına izin vermeden kılıcı, Thoth'un dediği gibi yara izinin olduğu boynundan geçirdim. Evrene getirmek istediği kaos, Apep'in bedeninden birkaç adım ötesine yuvarlanan ve hiçliğe dalan açık gözleriyle sona ermişti. 

(Kaos bitmişti. , 

{Apep ölmüştü. 

Sen hayattasın, kraliçe, 
Seziş kaosun yeni başlıyor. 
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Güneşin Batışı 
24 


B Damlama 
İkon 


oğa olayları bizler için en az bir bebeğin ilk nefesi kadar mühimdi. 

D Gökyüzünün her hareketi, her değişimi bizim de kaderlerimizi baştan yazacak boyutta değerliydi. İnsanlara iyi gelecek kuvvetli büyüler 

için onları kullanır, hayatlarını acımasızca etkileyecek lanetleri yine onlar sayesinde yapardık. Gücümüzü yıldızlardan alır, kaybettiğimizde ise o yıldızlardan biri olurduk. Her yıldız, esasında yitip gitmiş büyülü bir varlığın yansımasıydı. 

Çocukluğumdan beri göğü izlemeyi severdim. Yıldızlar, ay ve güneş beni her zaman sakinleştirip yatıştırırdı. İçinden çıkamadığım durumlarda gökyüzünü seyreder, hayallere dalardım. Eksikliklerimi kapatuğımı, acılarımı dindirdiğimi düşler; kendimi böyle avuturdum. Bazı zamanlar bu hareketimin altında yatan sebebi sorgulardım ve içten içe aldığım cevap hep aynı olurdu. Kaderimi gökyüzündeki yaratıcının değiştireceğine inanır, bir gün noksan yanlarımı tamamlamasını beklerdim. Aslında tam da düşlerimde olduğu gibi kaderim değişmişti. 
Hem de gökyüzünde yaşayan bir tanrı sayesinde. Sadece, değişen kaderim benim hayallerimden çok daha başkaydı. Ben daha makul bir yaşamın hayalini kurarken o bana fantastik bir evrenin kapılarını aralamıştı. 

Güneşin parlak ışığıyla süslenen gökyüzünün can alıcı manzarası, uzun zaman sonra başımı yukarı kaldırdığımda içimi kararmak yerine huzurlu hissettiriyordu. Birkaç hafta evvel Apep'in dünyanın yörüngesine girdiği andan itibaren ay gündüzleri, güneş ise geceleri çıkmaya başlamıştı. Aramızda konuşulup, üzerinde durulmasa da herkesin bu yüzden tedirgin olduğunu biliyordum. 

Gece güneşi, dünyanın üzerine çivi çakmaya niyetlenen bir lanetti. Diğer lanederden tek farkı onlardan daha kötü sonuçlara gebe olmasıydı. Apep'in kaosu getireceği ve bizim sonumuzla başlatacağı nihai egemenliğinin kaynağıydı. 
Haftalardır kaçan uykularımın, düşlerimi kâbusa çeviren gecelerin sahibiydi ama şimdi tanrıların korkulu rüyası, insanların sonunu getirecek bu gök olayı nihayet son bulmuştu. 
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Gece güneşi gitmişti. 

Haftalardır güneşin yakınlarında gezen kargalar ortadan yok olmuş, yerini kuşların cıvıltısına bırakmıştı. Sabah güneşi ait olduğu yere dönmüş, gökyüzünün laneti ortadan kalkmıştı. Kötü günler, bizi tarihin en acımasız lanetiyle sınayan tanrılar gibi geride kalmıştı. 

Bu dünyaya ayak bastığım ilk anda bir liste yapmıştım. Beyaz sayfalarla dolu defterde, en başta üstüne çizik atılması gereken hiçbir isim yoktu ama sonra, bu dünyada aldığım nefesler artmaya başladığında düşmanlarımın sayısı da çoğalmaya başlamıştı. Aldığım nefesleri daha boğazımdayken kesmeye çalışan kişiler arttığında bende isimlerini o deftere işlemeye başlamıştım. Şimdiyse üçüne aynı anda çizgi çekebilirdim. , 

Onlardan birisi ben daha doğmadan, tüm hayatımı etkileyecek sevgisiz bir yaşamı önüme sermişti. Annesinin karnındaki bir bebeği zehirleyecek kadar zalim, o bebek büyüdüğünde suçunu başkalarının üstüne atacak kadar gaddardı. 

Diğeri etrafındaki herkesin hayaunı çalması yetmezmiş gibi benden kalbimi almışu. Nefesimi, ruhumu, gecemin hâkimini... Benden beni almıştı. Ötesi yoktu. 

Apep ise... O bambaşka bir mevzuydu. Benimle kişisel bir sorunu yoktu ama amaçları, benimle birlikte milyarlarca insanın hayatını etkiliyordu. 

Şimdiyse tüm düşmanlarım birer birer yok olmuş, dünya tehlikelerden arınmışu. Dudaklarımda peyda olan zafer gülümsemesi ilk kez bu kadar sahiciydi. İlk kez yenik bir zaferden ziyade gerçekten kazanma duygusunu tatmıştım. 
Kaos yılanı geldiği deliğe yeniden dönmüştü ve bundan sonra insanlık için tehdit oluşturamayacaktı. Apep, yok etmek için çıktığı bu yolda kendi yok oluşunu hazırlayarak sona ulaşmıştı. Amaçları yarım kalmış, dilediği kaosu getiremeden hayatından olmuştu. 

Kazanmıştık ama bir kayıp da vermiştik. Kalbimi saran matem, bu defa ince bir sızıyla yüreğime işlemişti. Yılan gitmişti, giderken içimizden birini de yanında götürmüştü. Kaybertiğimiz her hayatın son olması için dua ediyordum ama bazen bir tanrıçanın bile dualarının duyulmadığı anlar oluyordu. Sanırım sevdiğim, değer verdiğim kişilerin ölümünü seyretmek de benim kaderimdi. 

Bilgelik Tanrısı Thoth... Onun beyni sonsuz bir kütüphane gibiydi. Bilmediği ya da cevabını veremeyeceği hiçbir soru yoktu ama şimdi Apep yüzünden ölmüştü. Bana her zaman yardımcı olmaya çalışan, bilgeliğiyle yanımda duran tanrıyı her zaman iyi hatırlayacaktım. 

Onu kurtarmak için bir şey yapmayı dilemiştim ama kendi ellerimle hazırlatuğım kılıç yalnızca Apep'i değil, bizi de öldürebilirdi. O ana geri dönüp Thoth'u kurtarmak için çok şey yapardım, eğer ölümün değiştirilmemesi gerektiğini 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önüme konan bedelden anlamamış olsaydım. Gerçi elimden gelse sadece onu değil, Hathor'ı ve geri kalan tüm Gökyüzü Evi halkını geri getirmeyi denerdim. 

Nehrin kenarından ayrılırken Thoth'un ölü bedenini tapınağına götürme görevini Anhur üstlenmişti. Onun Luxor'da yer alan tapınağındaki hizmetkârlarıyla birlikte Thoth'un cesedini mumyalayıp gömeceklerdi ve biz de birkaç saat sonra cenazesine kalacaktık. 

Apep'i herhangi bir yere gömmeyecektik. Onun kemiklerinden bir toz tanesi bile kalmayana kadar cehennem ateşinde yakmıştım ve sonra küllerini nehre dökmüştüm. Onunla işim bittiğinde ise dinlenmek ve Aytun'un ne hâlde oldugunu görmek için piramide gelmiştim. Gece güneşinin gittiğini kendi gözlerimle görmek için doğruca balkona çıkmıştım, şimdiyse odamda hararetle tartışan Aytun, Dimitri ve Simge'nin sesini duyuyordum. Geldiğimi henüz fark eden olmamış ve o kadar yorgundum ki hararetli bir taruşmanın ortasına atlayacak takatim yoktu. Bu yüzden bitik hâlde balkonun korkuluğundan destek alarak dışarıyı izliyor, bir yandan da içerideki tartışmaya da şahit oluyordum. 

Aytun tüm Mısır'ı ayağa kaldıracak kadar gür bir sesle, “O leş büyünü nasıl bana dokundurursun?” diye bağırdı. İç çekerken yükselen sesinin muhatabının kim olduğunu tahmin etmek çok zor değildi. Bu kadar bağırabildiğine göre gayet iyiydi, ölmemişü. 

“Ben de seni iyileştirmeye çok meraklı değilim ama yaran derindi,” diyen Dimitri düşüncelerimi onayladığında gözlerimi devirdim. Aytun'la ikisini yalnız bırakmak verdiğim en doğru kararlardan biri değildi ama o an Apep kılıcı ele geçirmesin diye Amenta'ya gitmekten başka çarem yoktu. 

Agresif bir unıyla, “Sana ne lan benim yaramdan? O pis ellerini benden uzak tutacaksın demedim mi sana?” diye yükseldi yeniden. Dimitri'nin karşılık vermesi onu daha da saldırganlaştırıyor gibiydi. 

Neden taruştuklarını anladığımda gözlerimi devirdim. Aytun'u bu kadar çıldırtan şeyin ne olduğunu sonunda öğrenmiştim. Sorun bu sefer Dimitri değildi. 
Ayrun'un nefret ettiği kara büyünün kendi üzerinde kullanılmış olmasıydı. 

Kinayeyle gülen Dimitri, “Hayatını kurtardım ama adama yine de yaranamıyorum,” diye hayıflandı. 

“Senin hayanmı kurtarmandansa ölmeyi tercih ederim!” 

“Teşekkür edeceğin yerde bağırıyorsun, lider. Hem kendini çok zorlamamanı tavsiye ederim. Yaralısın sonuçta.” 

“O yarayı şimdi kalbinde açacağım ben senin. Bekle!” 

Dimitri'nin dalga geçer gibi söyledikleri Aytun'un sabrını taşıran son damla olduğunda hızlı hızlı atılan adım seslerini duydum. Duruşumu bozmadan gökyüzünü izlerken tek yaptığım sessizce tartışmalarının bitmesini beklemekti. Simge onları durdururdu zaten. Aytun, onun sesini yükseltiğinde çıkan tiz sesine kardanamıyordu çünkü. 
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“Aytun, rahat dur artık!” 

“Sıra sana da gelecek, Simge! Şimdi kes sesini ya da dur, sıra sana geldi. Ben sana bu adam bana elini sürmeyecek demedim mi?” 

Simge'nin sabır dilenir gibi soluklandığını duydum. “Aytuncuğum, benim 

i zekâlı kardeşim, Dimitri seni getirdiğinde yaralıydıp. Çok kan kaybetmiş- un ve kılıç büyülü olduğu için gücü çok yoğundu. Ne yaptıysak yarana fayda 


— — 


etmedi.” 
“Siz de ben bilincimi kaybeder kaybetmez Dimitri'yi çağıralım dediniz, öyle, mi? 


“Jonathan'ın fikriydi ama bence gayet mantıklıydı. Kara büyüyle seni iyileştirmek en garanti yoldu. Kılıç ilk kez senin üzerinde denendiği için etkisinin nasıl olacağı konusunda hiç bilgimiz yoktu. Söz konusu olan senin hayatındı ve riske atamadık. Ayliz'e danışacaktım ama o Apep'le uğraşıyordu.” 

Asabiyede, “Vücuduma o herifin lanetli büyüsünü sokacağıma ölürdüm,” dediğinde Dimitri homurdanarak, “Tabii, sonra da Ayliz hepimizi piramidin te- 


pesinden sallandırırdı,” dedi. 
Özen üm ama Dimitri haklı. Ve şu an Dimitri'yle aynı fikirde olduğum için daha çok üzüldüm.” 


Simge'yle Dimitri'nin birbirine attığı ters bakışları görmeden sezebilmem, bu sahnenin yanımda defalarca kez tekrarlanmasından kaynaklanıyordu. 


“Sarışın da değilsin; Simge. Bu salaklığın nereden geliyor?” 


z “İm Iy 


tal sarışın esprisini Ayliz in yanında da yapmaya ne dersin, Dimitri? 


sinirlenir ve seni yok ederek hayatımızı güzelleştirir.” 
“Yok, almayayım, sağ ol.” 7 


Birdaha kardeşime aptal muamelesi yaparsan Seni öldürürüm.” 


“Çember Rahinleriyie görüşüp Ayliz'in beni koruması gereken durumlar listesine senin tehditlerini eteceğim.” 

“Apep'ten kurtulduğumuz gibi kıçına tekmeyi basacağımızı biliyorsun.” 

“O nedenmiş?” 

Nispet yaparcasına, “Ayliz'in artık sana ihtiyacı kalmayacak çünkü. Ona yeni ve sadakatinden şüphe duymayacağımız bir yardımcı bulacağım,” dedi ama aramızda böyle bir konuşma hiç geçmemişti. 

“Aramızdaki bağ sadece ben ölürsem bozulur.” 

“Öyleyse ölümün, yapacağım en zevkli şey olacak.” 

“Aytun, biraz dinlenmeye ne dersin? Ayakta durmaman gerekiyor. Tam anlamıyla iyileşmedin.” 

“Kara büyü birkaç saate eskisinden daha iyi yapacak onu, merak etme.” 

“Bir daha o pis ellerini bana sürmeyeceksin.” 


Iki 


“Nefes alman ilk tercihim değil, lider ama Ayliz'e bir söz verdim.” 
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Hırılulı nefeslerinin arasında, “Kraliçe diyeceksin. Ona adıyla seslenemezsin,” dedi. 

“Seni yaşatmak için elimden ne gelirse yapacağımı söyledim. Hatta kara büyü kullanacağımı da ima ettim ve kraliçe bunu onayladı.” 

“Onu da böyle kandırdın, değil mi?” dediğinde Dimitri ne demek istediğini anlamayarak duraksadı. “Kanatları kesildiğinde üzerinde kara büyü kullandın.” 

“Çünkü siz beyin fakirleri, onun neye ihtiyacı olduğunu bilmenize rağmen bir şey yapmama izin vermediniz!” diye hiddetle bağırdı. Acaba seslerini sadece ben mi duyuyordum yoksa tüm piramit kavgalarını dinliyor muydu? “Kara büyüyle açılmış. bir yarayı sadece kara: büyü iyileştirir. Onu: deliler gibi sevdiğini söylüyorsun ama:günlerce acı çekmesine göz yumdun. Üzgünüm, lider ama ben Ayliz'in ızdırap: içinde yatmasına katlanamadım. Beni her defasında insan bile olmarnamla vuruyorsun ama sevgilinin acısını dindirecek kadar bile merhamet gösteremedin sen.” 

“Ne diyorsun lan sen?” 


“Yalan mı? Sırf sen kara büyüden hazzetmiyorsun diye kızın acılar içinde kıvranmasına göz yumdun. Acısını durdurabilirim, yaralarını iyileştirebilirim, dedim ama izin vermedin. Gidip o şifacıların hiçbir boka yaramayan merhemlerinden medet umdun. Sırf Ayliz'in yanına girmeyeyim diye kapısına büyüyle kilit vurdun çünkü seni dinlemeyip onu iyileştireceğimi biliyordun.” 

“Doğru mu bu?” 

Simge şaşkınlıkla kardeşine döndüğünde bu duyduklarından şimdi haberi olduğunu anladım. Görünen o ki Dimitri beni iyileştirebileceğini Aytun'a söylemişti ama bunu başka kimse öğrenmemişti. Aytun'un kara büyüye karşı duyduğu antipatiyi iyi biliyordum, bu yüzden karşı çıkmasına şaşırmıyordum ama ne hâlde olduğumu görmemiş miydi? Ben acılar içinde gözlerimi bile açamazken canımın ne kadar yandığını anlamamış mıydı? 

Neftis, onun ruhunu yok ettiğinde ben acısını kendi kalbimde hissetmiş; gecelerce onun canının yandığını anlayarak uykumdan olmuştum. O hissetmemiş miydi? Hissetmese bile görmüştü. Gözünün önündeydim. Yaramın nasıl sızladığını tahmin etmiş olmalıydı ama sırf kara büyü fayda sağlayacak diye görmezden mi gelmişti? 

“Evet, doğru!” diye patladı kardeşine. Sinirle ikisine arkasını dönerken ellerini sertçe saçlarının arasından geçirdi ve öfkeyle solumaya başladı. Üzeri çıplaktı. 
Dimitri yarasını iyileştirmiş olmasına rağmen, Simge yarasının üzerini sargı beziyle kapatmıştı. Altındaki pantolonunda gördüğüm kan lekeleri iç çekmeme neden olduğunda iyileşmesine sevinmiştim ama bir yandan da kalbimin kırıklığını örtbas etmeye çalışıyordum. Dimitri'nin söylediklerinin doğruluğunu bilmek farklı, onun ağzından bizzat duymak farklıydı. 
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“Sen Dimitri'nin Ayliz'i iyileştirebileceğini biliyordun ama onun yerine beklemeyi, işe yaramayan kremleri kullanmamızı mı tercih ettin?” 

“Ne yapsaydım? Onu bu hâle getiren zaten o büyüyken biraz daha içine barmasını mı izleseydim?” 

“Aytun, tamam, kara büyüyü hiçbirimiz onaylamıyoruz ama orada söz konusu olan Ayliz'in acısıydı. Buna nasıl engel olursun, anlamıyorum.” 

“Anlamadığın işlere burnunu sokma o zaman, Simge. Ayliz benim sevgilim. 
Onun üzerinde söz hakkın olduğunu mu zannediyorsun?” 

“Benim amacım hak iddia etmek değil, hizmetkârı olduğum kraliçenin hayaunı kurtarmak ve inan bana, onun neyi olduğunu hiç önemsemiyorum. Umurumda olan tek şey Ayliz in iyiliği. Bu yüzden senin tüm engellemelerine rağmen onu iyileştirdim ve sonra ne oldu, biliyor musun? İki gün boyunca gözünü bile açmayan tanrıça bana teşekkür etti. Acısını dindirdiğim için teşekkür etti. Neyi, nasıl yaptığım önemli değil. Bir kez daha aynı duruma düşersek yine aynı şeyi yapacağımı bil, lider. Senin hayatını kurtarmak da umurumda değildi ama ne yazık ki o seni önemsiyor ve seni bana emanet ettiği için kurtarmak için ne gerekiyorsa yapmalıydım.” 

“Aytun... 

“Simge, sus!” diye bastırmaya çalıştı ama Simge ona boyun eğmeyecek kadar öfkelenmişti. Onu çok nadiren böyle sinirli görürdüm ve sinirlendiği zaman içinden gerçekten bambaşka biri çıkardı. 

“Hayır, susmayacağım. Bu ne demek oluyor? Ayliz acı çektiği için yanımda ağlayan sendin. Elimden bir şey gelse yaparım, diyordun ama zaten çaresini biliyormuşsun.” 

“Çaresi kara büyü değildi.” 

“Ayliz o sayede iyileşti ama. Demek ki çaresiymiş. Bizim tek yaptığımız acısını azaltmaktı ama hiçbiri kesin çözüm değildi, biliyordun.” 

“Ayliz yeterince kara büyüye bulaştı zaten. Biraz daha batmasını istemedim ama her şey birden kontrolümden çıktı. Dimitri büyü yaptı ve sonra başta Sophia'nın teklifini asla kabul etmem diyen kadın gitti, gözünü diğerlerinin kara büyüsüne dikti.” 

Duyduklarıma daha fazla dayanamayıp balkonun kapısına doğru ilerledim. 

Simge'nin, “Buna neden bu kadar karşı çıkıyorsun?” demesinin üzerine Aytun birden beni fark etti ve Simge de onun bakışlarını takip ederek beni gördü. Heyecanla gözlerimin içine bakarken, “Ayliz, dönmüşsün! Ne oldu? Apep nerede?” diye sordu. Sanırım coşkulu kavgalarının arasında balkondan dışarıya bakacak kadar zamanları olmamıştı. Gece güneşinin gittiğini görselerdi her şeyin sona erdiğini de anlarlardı. 

“Öldü. Apep'ten kurtulduk.” 
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Simge gözlerini irice açtıktan sonra aramızdaki mesafeyi birkaç adımda kapatı ve kollarını bana doladı. Sevinç içinde, “Tanrım, sana şükürler olsun. Biliyordum. Yapacağını, onu öldüreceğini çok iyi biliyordum,” dediğinde sarılışına karşılık verdim. 

Kardeşi geri çekilirken Aytun meraklı gözlerle beni süzdü. Gözleri pislenmiş elbiseme takılı kaldığında, “Neler oldu?” diye sordu. “Gelmek istedim ama iki saattir Simge'den kurtulmaya çalışıyorum.” 

Simge, Aytun'un inatçılığına gözlerini devirmekle yetindikten sonra, “Çünkü yaralısın. Apep'e ne yapabilirsin ki sen?” diye iğneledi. 

“Nasıl oldun?” diye sordum hiçbir şeyden haberim yokmuş gibi davranarak. 

“İyiyim.” 

“Sadece biraz dinlenmesi lazım.” 

Aytun bu teklifi reddederek, “Şu an dinlenecek zaman değil. Apep öldüyse kutlamalara başlamamız lazım,” dedi ve sonra tıpkı az önce kardeşinin yaptığı gibi bana sarıldı. Sıcak nefesi saçlarımı okşarken yumuşak bir sesle, “Başaracağını biliyordum, sarışın,” dedi. 

Sarılışına karşılık vermek istedim ama az önce söyledikleri aklımda dört dönerken bu pek mümkün değildi. Onun yerine günün en tatsız cümlesini kurarak, “Evet, ben de biliyordum. Sadece kutlamalardan önce tutmamız gereken bir yas var,” dedim. 

Aytun tam tahmin ettiğim gibi duyduklarının etkisiyle gerildi ve benden uzaklaşırken, “Ne yası?” diye sordu. 

“Thoth... Apep, onu öldürdü.” 

“Şaka yapıyor olmalısın.” 

“Hayır, ciddiyim. Anhur onu tapınağına götürdü. Mumyalanıp gömülecek.” 

Simge dudaklarını büzerken, “Üzüldüm,” dedi. “O gerçekten iyi bir tanrıydı.” 

“Evet, öyleydi. Simge, senden şenlik hazırlıklarıyla ilgilenmeni isteyebilir miyim?” dedim enerjisini buna yönlendirmesi için. Şu an ne şenlikle uğraşacak hâlim vardı ne de cenazeyle. Çok yorgundum ve biraz dinlenmek istiyordum. 
Hissettiğim yorgunluk sadece bedenen değildi. Aynı zamanda zihnen de bitik hâldeydim. Kutlamalarla uğraşacak havam yoktu ama herkesin beklentisi bu yönde olduğu için en azından o zamana kadar dinlenebilir, karşılarına daha enerjik bir şekilde çıkabilirdim. 

“Ah, sorman hata. Elbette ilgilenirim.” 

“Dünya Apep'ten kurtulduğuna göre artık her şey normale döndü demektir. 
Sen de dünyayı kurtarmayı bir kenara bırakıp kraliçe oluşunla daha çok ilgilenmelisin. Eğer kutlama yapılacaksa diğer ülkelerin kral ve kraliçelerini de davet 


etmeliyiz. Böylece onlarla ilişkini sağlamlaştırırsın.” 
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Teklifini, “Benim için uygun,” diyerek kabul ettim. Ölüm tehlikesiyle yaşadığımız günlerden sonra sıkıcı protokollerle ilgilendiğim için hayıflanmayacaktım, 

“Ben hepsine haber veririm,” dediğinde karşı çıkarak, “Bence dinlenmelisin, Aytun,” dedim. Sesim buz gibi çıkmıştı ve Aytun'un fark edip etmediğinden emin değildim. 

Az önce aralarında konuştuklarını duymamış gibi davranıyordum ancak söylediklerinden sonra ona karşı samimi davranacak kadar kayıtsız kalamıyordum. 
Benim acı çekmemi umursamayıp, kendi isteklerine göre hareket etmesi kalbimi kırmıştı. Başta işe yarayıp yaramayacağından emin olmadığı için Dimitri'ye izin vermiyordur diye düşünmüştüm ama işin aslı, onun beni kara büyüden uzak tutmaya çalışmasıydı. Hâl böyleyken de kırgınlığımı es geçip ona sevgi dolu davranamazdım. 

“Bu işleri halletmesi gereken benim ve gayet iyiyim.” 

“Yarana bakayım,” dedim ona doğru yaklaşırken. Sargı bezini kaldırırken Simge, “Ben gidip hazırlıklara başlıyorum. Akşama anca yetiştiririm,” dedi ve onaylamamıza fırsat bırakmadan odadan çıktı. 

Sargı bezini çektiğimde yarasını dikkatle incelemeye başladım. Kılıcın girdiği yer kapanmıştı ama izi duruyordu ve açıkçası geçeceğini düşünmüyordum. Başka bir kılıçla yaralansaydı izi bile kalmazdı ama bu kadarına şükretmeliydik. Tanrıları öldürecek güçteki bir kılıçla yaralanıp sağ kalması kara büyünün mucizesiydi. 

“Dimiwi'ye kara büyü kullanmasını sen mi söyledin?” 

“Anlamadım,” dedim kaşlarımı çatarken. 

“Yaramı iyileştirmek için kendi büyüsünü kullandı,” dedi şikâyet eder gibi. 

“Teknik olarak kullanmasını istemedim ama ne gerekiyorsa yapmasını söyledim. O da bu yolu izlemeyi tercih etmiş. Ne oldu, bir sorun mu var?” 

“Evet. Hayatımı kurtarmasından hazzetmedim.” 

“Ölmeye mi niyetin vardı, Karavera?” 

“Seni yalnız bırakma düşüncem yok ama hayatımı ona borçlu olmasam iyiydi.” 

“İçini rahatlatacaksa Dimitri'ye bir borcun yok. Sen de defalarca kez şansın olmasına rağmen onu öldürmeyerek hayatını kurtardın,” derken tek amacım bunu kafasına takmamasıydı. 

“Bu yönden bakmamıştım ama haklısın. Beni kurtarsın diye yalvarmadım sonuçta. Senin emrini uyguladı sadece.” 

Sargı bezini yeniden yarasının üstüne kapatıp doğruldum. “Kesinlikle. Yaran iyi görünüyor. İyileşmiş ama izi kalıcı olabilir.” 

“Önemli değil. Böylece senin dünyayı nasd kurtardığını hiç unutmam.” 

“Kurtulduk, değil mi?” diye sordum rahatlamış hissederek. Uzun zaman sonra ilk kez bu kadar kolay nefes alıyordum. 
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“Kurtulduk. Her şey bitti. Sana zarar veren, öldürmek isteyen herkes kendi kazdığı kuyuya düştü. Bundan sonra kazandığın bu hayatın tadını çıkaracaksın. 
Tanrıçalığını ve kraliçeliğini doya doya yaşama zamanı geldi.” 

Gülümsemek istedim ama yarıda kaldı. “Mümkün olmadığını biliyorsun.” 

“Neden?” 

“Kaderin ödememi istediği bedeli unutmuş gibisin, Aytun. Cehenneme gitmemi bekliyor. Bana Apep'i öldürene kadar vakit vermişti ve artık onu alıkoyan hiçbir şey yok. Şimdiye kadar oradan kurtulmam için bir yol bulmalıydık ama bulamadık ve bu da yetmezmiş gibi bana yardım edecek tek tanrı aruk yaşamıyor. Gerçi bana Khonsu'ya gitmemi ve onunla anlaşma yapmamı söyledi ama ne demek istediğini anlamadım.” 

“Khonsu'nun konuyla ilgisi nedir?” 

Omuz silkerken başımı yere eğdim. Thoth'un beni kurtarmak için bir çözüm yolu bulacağına o kadar inanmıştım ki öldüğüne bu yüzden de üzülüyordum. 
“Bilmiyorum.” 

“Bir çaresini bulacağız. Bugüne kadar tüm zor durumlardan nasıl sıyrıldıysak bundan da kaçmayı başaracağız. Senin asla cehenneme gitmene izin vermem. 
Senden ayrılamam.” Düşünür gibi alnını kırıştırdı. “Gerçi en kötü ihtimalle ölürüm ve günahlarım yüzünden sonum cehennem olur. Yine birlikte olabiliriz.” 

Absürt düşüncesine ne karşılık vereceğimi bilemediğimden, “Saçmalama,” demekle yetindim. 

“Neden, cehennemdeki yardımcın olmamı istemez miydin? Orada da liderlik yapabilirim.” 

“Şu an bunları konuşmayalım. Hem kaulmam gereken bir cenaze var hem de şenlik. Hayatımız ne garip... Sabah ölüleri gömüyoruz, akşamsa hiçbir şey olmamış gibi kutlama yapıyoruz.” 

“Hayatın gerçekleri, sarışın. Gidip diğer krallarla görüşeyim. Sen de duş alıp dinlen.” 

Başımı sallayarak onayladım ve Aytun odadan çıktığında üzerimdeki kirli elbiseden kurtularak doğruca banyoya girdim. Küveti hazırlaması için Keliga'yı çağırmayı düşündüm ama sonra bu fikirden vazgeçtim. Sıcak suyun bana iyi geleceğini düşünerek musluğu açtım ve suyun dolmasını beklemeden doğruca küvete girdim. Başımı mermere yaslayıp gözlerimi kapatuğımda zihnimden geçen onlarca düşünce aslında içten içe tam anlamıyla rahatlamadığımın göstergesiydi. 
Her şeyin bitmesi, bir şeylerin başlangıcında olduğumu hissettiriyordu. 

“Rahatla artık. Kazandın, kraliçe. Bunun zevkini çıkar.” 

Kara büyüm konuştuğunda onun sözleri sanki bir emirmiş gibi dudaklarıma geniş bir gülümseme yayıldı. Haklıydı, her şey bittiğine göre günlerimden zevk almaya başlayabilirdim. Her zaman buraya geldiğim günün yeni hayatım oldugunu zannetmiştim ama sanırım bundan sonraki düşmansız yaşamım, benim 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yeni hayaumdı. Artık koskoca bir ülkenin kraliçesi ve evrenin tanrıçası olarak günlerimi devam ettirecektim. 

Keyifli mırılularla uzun tuttuğum duştan zevk alırken artık çıkmam gerektiğini anladığımda ayağa kalktım ve havluya sarınıp çıktım. Yüzeyinde buhar tutan aynayı silerek kendime bakmak istediğimde gördüğüm yansımayla başta irkilecek gibi oldum ama sonra kendimi tuttum. Gözlerimin içi tamamen siyahtı ancak bu ürkütücü gelmek yerine iyi hissettiriyordu. Omuzlarım dikti. Yüzümdeki gülümseme beni güçlü gösteriyordu. Sıcak suda buruşan ellerime baktığımda bu ellerle kaç düşmanın sonunu getirdiğimi ya da getireceğimi hesap edemiyordum. 
Bu dünyaya adım atan o ürkek, çekingen ve bilgisiz kız gitmiş; yerine evrenin en güçlü tanrıçası gelmişti. Evet, aruk evrenin en güçlü tanrıçası bendim. 

Diğer tanrıçalar yalnızca yaradılışlarında onlara verilen güçlerle var olmuşlardı ama ben onlar gibi değildim. Kehanette müjdelenen bir kızken bile güçlüydüm çünkü Sedef abla sayesinde bünyemde olması gerekenden daha fazla büyüm vardı. O hâlim bile Nefüs'i korkutmaya yetiyorken tanrıçaya dönüşmüştüm ve o zaman da Ra, beni kara büyüyle güçlendirmişti. Sonrasında o da yetmemişti ve ben evrende geriye kalan kara büyüyü de almıştım. Apep'in de büyüsüyle şu an yeryüzünde benden daha güçlü olan kimse yoktu ve olmayacaktı da. 

Bugüne kadar hor görülmüştüm; diğer tanrılar tarafından onlar gibi olmadığım, özümde bir insan olduğum yüzüme vurulmuştu. Beni yaralamak ya da sinirlendirmek isteyen herkesin ilk başvurduğu yöntem hep bu oluyordu. Apep bile ilk tanıştığımız an, insanken tanrıça olan kişi diye bahsetmişti benden. Onlar beni her zaman sadece Neftis'i öldürme planındaki bir piyon gibi görmüştü. 
Harta onlardan ilk yardım istediğimde bazıları denemekten ne zarar gelir diye düşünmüştü. Onların deneme olarak gördükleri hamle, benim yaşamım üzerinde oynadıkları bir bahisti. Kimisi bu kumarı oynamayacak kadar çekingendi ama Neftis'e kara büyüyle saldırıp zarar verdikten sonra bana bakış açıları değişmişti. 
Gücümü gördüklerinde bana inanmaya başlamışlardı. 

Bu dünyada ne kadar güçlüysen o kadar saygı görüyordun ve ben bu güce o kadar alışmıştım ki kaybetmek içimden gelmiyordu. 


De 


Uzun zaman sonra güneş ilk kez akşam battığında gün döngüsü sağlandı ve adımlarım kutlama salonunun kapısını arşınladı. Kapıdaki muhafızlar geldiğimi görür görmez şenlik odasının kapısını açtığında hız kesmeden içeri girdim. 

Burası kraliçeliğimi ve doğum günümü kutladığım salondu ancak o günden çok daha gösterişli bir şekilde süslenmişti. Aslında iki organizasyonu da Simge üstlenmişti. Doğum günümde benim zevklerime kulak kabartırken burada tamamen kendi göz zevkini düşünmüş olmalıydı. Beyaz renk barışı simgelerdi ve Simge bundan yola çıkarak her yeri bembeyaz süslemişti. Tüller, mumlar, masa örtüleri, her şey bembeyazdı... Apep tehlikesini geçiren insanlar bu beyazlığa ayak 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uydurmak ister gibi soft renkleri tercih ettiğinde bu işin arkasında da Simge'nin olduğuna emin olmuştum. 

Siyah elbisemin uzun etekleri yere sürtünerek tozları havaya kaldırırken birkaç kişinin bana bakarak fisıldaştığını gördüm. Kulak kabarttığımda yas tutar gibi neden siyah giydiğimi sorguluyorlardı ama umursamadım. 

Ihoth'un cenaze töreninden sonra vakit kaybetmeden dönmüş ve hazırlanmaya başlamıştım. Bugünkü tören için terziler birçok seçenek göndermişlerdi ama hiçbiri içime sinmemişti. Kendimi siyah renge daha yakın hissederek şu an üzerimdeki elbiseyi giymiştim ama sanırım tercih ettiğim renk, diğerleri tarafından tasvip edilmemişti. 

Onların düşüncesi umurumda mıydı? Aslında hayır, değildi. Bu yüzden başımı yere eğmeden yürümeye devam ettim. İçim kıpır kıpırdı. Herkesin yüzünde safi mutluluktan oluşan tebessümler beni de güldürmeye yetiyordu. Topuk tıkırularım müziği bile bastırırken tanrıların, kral ve kraliçelerin oturduğu masaya doğru ilerledim. U şeklindeki masanın bir kenarında tanrılar, diğer tarafında ise diğer ülkelerin kralları oturuyordu. Başköşede bir sandalye vardı ve bana ait olduğu gözümden kaçmamıştı. Gözlerim sandalyenin arkasında ayakta dikilen Aytun'a kaydığında kaşlarım kalktı ve göz göze geldik. O neden oturmuyordu? 

Yanına ulaştığımda sandalyemi çekmek için hareketlendi ama ben sadece durdum ve “Sen neden oturmuyorsun?” diye sordum. 

“Oturacağım, seni bekliyordum.” 

Başımı yana eğdim ve yanımdaki sandalyelerin dolu olduğunu gördüm. Masada tek bir boş yer vardı ve o da lan'ın yanında, benden uzaktaydı. 

“Neden yanıma oturmuyorsun?” dediğimde sanki çok garip bir şey sormurşum gibi yüzünü kırıştırdı. 

“Çünkü bir kraliçenin yanına sadece kral oturabilir. Ben senin sadece liderinim.” 

“Sadece liderim değil, her şeyimsin. Aşkım, sevgilim, kalbim ve eşim. Sen unutmuş olabilirsin ama kaderini bana sunduğun gün aramızda evlilik bağı oluştu. 

“Evet ama o bağ tamamlanmadı. Sen söylemiştin. Yani resmi olarak kralın değilim.” 

“Resmiyete dökmeye ne dersin?” dediğimde kaşlarını çattı. “Ne demeye çalışıyorsun? Aklından ne geçiyor, bilmiyorum ama bir şey yapmadan şuraya otur,” dedi. 

“Oturacağım ama seninle birlikte.” 

Parmağımı şıklattığım an benim için ayrılan sandalyenin hemen yanında bir başka sandalye belirdi. 

“Ayliz, buna gerek yok. İnsanlar...” derken “Kimin ne düşündüğü umurumda değil. Senden uzakta oturmayacağım,” dedim ve onun tuttuğu sandalyeye 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oturdum. Aytun'un yerinden kıpırdamadığını fark ettiğimde etraftaki meraklı gözleri işaret ederek, “Oturmayacak mısın, herkes bize bakıyor,” diye devam ettim. 

Hayretle, “Sen kesinlikle delirdin. Bu yaptığına inanamıyorum,” dedi. 

Ben suçsuzum der gibi omuz silktim ve onun gergince yerine oturmasını seyrettim. Gözleriyle masadakilerin ve yakın çevredekilerin tepkisini incelerken gülmemek için başımı önüme çevirdim. Aytun utanıp sıkılacak tipte biri değildi ama bu tarz durumlar onu fazlasıyla geriyordu. 

Kral Edera yüzündeki kocaman gülümsemeyle elindeki şarap kadehini havaya kaldırdı ve “İzninizle bizi Apep'ten kurtaran kraliçeye şükranlarımı sunmak istiyorum,” dedi. 

Hector da ona katılırken aynı hareketi tekrarladı ve bir eli Simge'nin omzundayken, “Kesinlikle. Hayatımızı size borçluyuz. Siz olmasaydınız Apep her şeyi yok edecekti,” dedi. 

Övgüleriyle mest olurken çabalarımın sonunda karşılığını almak beni fazlasıyla mutlu etmişti, yine de alçak gönüllü davranarak, “Teşekküre gerek yok. 
Yapmam gerekeni yaptım,” dedim. 

Masada, kenarda oturan kızıl saçlı kadın nazik bir gülümsemeyle bana bakmaya başladığında ben de dikkatimi ona verdim. Siması tanıdık gelmiyordu, daha önce bir yerde karşılaşmadığımıza emindim. Bu kadın kimdi? 

“Ben de kendi adıma teşekkür etmek istiyorum, Kraliçe Ayliz. Ülkemin zor bir anında yardımımıza yetiştiniz.” 

“Siz?” diye sordum merakıma yenik düşerken. 

“Kraliçe Leloya. Kral Fenvil'in kızıyım. Lideriniz yardımımıza yetiştiğinde zor bir durumdaydım ama onun sayesinde her şey yoluna girdi.” 

İmayla kaşlarımı kaldırırken, “Aytun demek,” dedim. Fenvil'in yerine tahta geçenin kim olduğunu Aytun'a sorma fırsaum olmamıştı. İçkimden büyük bir yudum alırken kadının göz süzerek Aytun'u izlemeye devam ettiğini gördüm. 
Ben mi yanlış anlıyordum yoksa bu kadın Aytun'a iş mi atıyordu? Kıskançlık zihnimde yayılmaya başladığında dudaklarımı dişledim ve uçta yaşadığım bu duyguyla başa çıkmaya çalıştım. O benimdi ve ben, benim olanları paylaşmayı sevmezdim. 

“Kesinlikle sevgiline ilgi duyuyor. Ona haddini bildirmeye ne dersin?” 

Kara büyünün söyledikleri kalbimdeki kıskançlığı körükledi ama şu an ona yenik düşmenin sırası değildi. Ayrıca az önce yanıma oturtarak herkese benim olduğunu gösterdiğim adamla ilgilenmek büyük cesaret isterdi ve kraliçenin aklı varsa buna yeltenmeyeceğini düşünüyordum. Yine de benim olanın sınırlarını çizmek için, “Müstakbel kralımın savaş alanındaki maharetiyle kimse boy ölçüşcmez,” dedim. Leloya söylediklerimle vermek istediğim mesajı anladığında dudaklarındaki küçük tebessümle başını öne eğdi. 
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“İşte, böyle. Senin olan hiçbir şeyden vazgeçmemelisin. Ne kendinden ne aşkından ne de büyünden...” 

Hector, Anhur'a yandan bir bakış atarken ortalığı kızıştırmak ister gibi, “Savaş tanrısının olduğu masada çok iddialı bir konuşma oldu bu,” dedi. Bu cümlelerin üzerine herkesin gözleri Anhur'a kaydığında onun Aytun'u izlediğini gördüm. 

“Liderin hakkını yemeyelim. Savaşırken onu gördüm. Kraliçe doğru söylüyor. Aytun gerçekten de başarılı bir savaşçı.” 

Aytun, kendisinden övgüyle bahsedilmenin rahatsızlığıyla yerinde kıpırdandı. 

“Aslında ben şunu merak ediyorum. Az önce müstakbel kralım dediniz, kraliçe. Ne demek istediniz?” 

“Bir ay kadar önce Aytun'la evlilik bağı kurdum ama tamamlanmadı. Bağı tamamlar tamamlamaz Aytun kral olarak yanımda olacak.” 

Aytun'un şaşkın bakışları bana döndüğünde tek kaşımı kaldırdım. Bunu daha önce konuşmamış olabilirdik fakat bağ tamamlandığında liderlik yerine kral olarak anılması gerekiyordu. Kurallar böyleydi ve uymak zorundaydık. Aytun'a kral olmak isteyip istemediğini sormamıştım ama hoşuna gitse de gitmese de kabul etmek zorunda kalacaktı. Thoth ölürken Khonsu'ya gitmemi söylemişti ama söylediği anlaşmayı yapamazsam kaderden kaçamayacağımı adım kadar iyi biliyordum. Cehennem kraliçesi olmaktan sıyrılmanın bir yolunu bulamazsam ve bundan sonraki hayatımı Darius'ta geçirmem gerekirse tahta birinin geçmesi gerekiyordu. Gözüm kapalı emanet edebileceğim tek kişi ise Aytun'du. Benim yokluğumda Mısır'ı yönetmesi gereken kişi oydu ve bunun tek yolu eşim sıfatıyla kral olmasından geçiyordu. Kaçınılmaz durumu aramızda konuşmamıştık, daha doğrusu ona bir şey söyleyememiştim çünkü Aytun ne zaman konusu açılsa bir yolunu bulacağımızı söylüyordu. 

Bir şey söylemek için dudaklarını araladı ama ortamın uygun olmadığını son saniye fark etmiş olmalıydı ki susup arkasına yaslandı. Muhabbete karşı sessiz kalırken gözlerinden bunu sonra konuşacağımızı anladım. 

“Her kraliçenin bir krala ihtiyacı vardır, değil mi? Her şeyin normale dönmesine kadeh kaldırmak istiyorum ben de,” diyen Seshat kahkaha attığında Simge merakla araya girdi: 

“Bundan sonra dünyada, bizimle birlikte olacaksınız, değil mi?” 

Simge başındaki tacıyla birlikte, masanın diğer tarafında Hector'ın yanında otururken yüzündeki asalete hayran kalmıştım. O gerçekten de bu dünyaya bir gün kraliçe olmak için gelmişti. Ülkesinde mutlu olacağından ve Hector'la birlikte layığıyla yöneteceğinden hiç şüphem yoktu. 

“Gökyüzü Evi aruk olmadığına göre kendi tapınaklarımıza yerleşmekten başka çaremiz yok. Hem böylece bize tapan, dua eden insanlarla da daha yakın 


oluruz.” 


401 


Ninova 


“Seshat'a katılıyorum. Bizim asıl evimiz Gökyüzü Evi'ydi ama artık eskisi gibi dünyada olmamız daha doğru olur.” 

“Zamanında terk etmeye zorlandığımız bu yeri evimiz olarak benimseyebiliriz bencede.” 

“Tanrılarımızla aynı yerde olmak biz insanlar için büyük bir şeref,” dedi Leloya. 

“Peki, Tanrıça Neftis ile Tanrı Seth'in tapınakları ne olacak? Yaptıklarından sonra aynı kalmasına izin mi vereceksiniz?” 

“Aruk bize zararları dokunamayacağı için tapınakların kalmasında bir sorun yok bence. Ayrıca ne olursa olsun onlar tanrıydı ve hak etmeseler bile bu saygısızlığı onlara yapmamalıyız.” 

“İzninizle artık kötü şeyleri konuşmayı bırakalım, kraliçe. Bundan sonra yalnızca güzel şeyleri konuşalım. Sonuçta bu bir kutlama, değil mi?” 

Hector'ın ılımlı yaklaşımını makul bulduğumda gülümsedim ve diğerleri konuyu değiştirirken benim gözüm Maat ile son derece samimi görünen lan'a kaydı. Tamam, onları daha önce de yakın görmüştüm ama şu anki hâlleri benim için de beklenmedikt. Gülüşüyorlar, birbirlerinin gözlerinin içine derin derin bakıyorlardı. Dışarıdan bir göz olarak yorum yapmam gerekirse birbirlerine deli divane âşık olduklarım düşünüyordum. Bu karmaşık manzarayı çözmeye çalışırken Aytun kulağıma eğilip fısıldadı: 

“Sen gelmeden önce birlikte el ele girdiler,” diye açıkladığında gözlerim yuvalarından fırlayacakmış gibi açıldı. Kimseye belli etmemek için suratımı düzeltmeye çalışırken, “Nasıl yani?” diye sordum şok içinde. Maat ve lan m? 

“Basbayağı ilişkileri olduğunu duyurdular. Ra bu tarz ilişkilere karşıydı. Maat onun yokluğunu fırsat bilmiş olmalı.” 

“Aşk bu. Fırsat falan dinlemez, biliyorsun,” dedim imalı imalı. Onların da gözü en az bizim kadar karaydı. 

“Şaşırdım ama.” 

“Açıkçası ben de şaşırdım,” dedim hislerimi saklayamadan. Aralarında bir şey olduğunu sezmiştim ama bu kadar derin bir şey olduğunu düşünmemiştim. 
Gerçi birbirlerine olan bakışlarını gördüğümde onların adına sevinmiştim. Maat tedbirli biriydi. Eğer hislerinden ve landan emin olmasaydı bu şekilde ortaya çıkmazdı. 

“Neyse, en azından senin peşinden düştüğünü anlamış olduk.” 

Aytun geçmiş zamanların bahsini açtığında rahatsız olarak, “O senin kuze- nin,” dedim. 

“Ama bir zamanlar sana karşı bir şeyler hissediyordu.” 

Derin bir nefes alıp bu konuşmanın bir an önce bitmesini umdum. lan'la arasındaki buzlar yeni erimeye başlamışken can sıkıcı konuları tekrar tekrar konuşmanın faydadan çok zararı dokunurdu. “Boş versene.” 
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Aytun birden ayağa kalktı. “Ben hemen geliyorum.” 

“Nereye gidiyorsun?” 

“Şu aylak aylak dolanan muhafızları uyaracağım,” Geleni sonra dudağına bir sırıtış yerleşti. “Beni özle, sarışın.” 
“Merak etme, özleyeceğim.” 

Aytun gittikten sonra önümdeki yemeklere odaklandım. Her biri aşırı lezzedi görünüyordu ve tatlarına bakmak için sabırsızlanıyordum. Gözüme güzel gelen bir şeye uzanmıştım ki Maat yerinden kalktı ve Aytun'dan sonra boşalan sandalyeye geçip oturdu. 

Yüzünde ışıl ışıl bir gülümseme vardı. Aşk ona yaramıştı. “İyi misin, Ayliz?” 

“İyiyim, Ulu Tanrıçam. Siz?” dedim kibarca. 

“Ben de gayet iyiyim. Cenazede konuşma fırsatımız olmadı ama bugün için sana teşekkür etmek istiyorum. Yardımına geç geldik, özür dilerim ama Anubis pek iyi değildi.” 

Doğru ya, Anubis. O tamamen aklımdan çıkmıştı. 

“Durumu nasıl?” diye sordum merakla. 

“Şifahanede yatıyor.” Gözlerini kısarken gergince ekledi: “Elleri ve ayakları bağlı şekilde.” 

Gözlerim irice açılırken, “Ne, neden?” diye sordum. 

“Sürekli sanrılar görüyor. Apep onun zihnine girdiğinde kaos dünyasının görüntülerine şahit olmuş. Aklında sürekli o görüntüler dönüyor ve Apep'in öldügünü söylesem bile inanmıyor.” 

“Ne olacak peki?” 

“Thoth olsaydı bir çare bulabilirdi belki ama o artık yok ve Anubis'i bu durumdan kurtarmak için gerekli araştırmayı ben yapacağım. Bir şekilde onu iyileştireceğim.” 

“Yardımıma ihtiyacınız olursa söylemeniz yeterli.” 

“Biliyorum. Aslında ben seninle başka bir konuyu konuşmak istiyordum.” 

“Tabii. Sizi dinliyorum.” 

“Aruk tüm kara büyü sende olduğuna göre onu senden alıp yok etmenin bir yolunu bulmalıyız.” 

“Kara büyüyü benden almak mı?” 

“Evet. İstemiyordun.” 

n...” dedim kelimeler ağzımın içinde yuvarlanarak yok olurken. Hayatın bana nasıl bir gelecek sunacağını hiçbir zaman bilememiştim. Ne o piramitlere adım atarken ne de bugün bu tahtta otururken. Asla da bilemeyecektim. Bildiğim bir şey varsa, o da bu kararımın aruk net olduğuydu. “Ben vazgeçtim. Kara büyüyü kullanmaya devam edeceğim.” 
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Kaos Kraliçesi 
25. 


Sonja 


üç doğuştan kazanılmazdı. Güç hak edilirdi. 

E Ve ben o gücü hak ederek almışım. 

Hiçbir zaman güçsüz bir karaktere sahip olmamıştım fakat bu dünyaya geldiğimden beri güç kavramım çok değişmişti. Daha önceleri soyut bir manasının olduğunu düşünürken aslında elle tutulabilir olduğunu anlamıştım. 
İnsanı güçlü yapan karakterinden ziyade, damarlarında gezen büyü gücüydü. Birinin saygısını kazanmak da korkutmak da bundan geçiyordu. 

Saygınlık da upkı güç gibi hak ediliyordu ve içinde nefes aldığım bu dünyada saygı görmek büyüden geçiyordu. Ne kadar güçlüysen o kadar değerliydin. 
En basitinden Ra... Kardeşine neler yapmıştı ama yine de herkes tarafından seviliyordu. Ölümcül hatasının üstü kapatılmış, insanların aklında eskisi gibi var olmaya devam etmişti. 

Bir süredir gücümle göz önündeydim. Neftis, Seth ve Apep'e yaptıklarımdan sonra da bu ünün devam edeceğini biliyordum. Bir sorun olsa, en ufak bir tehlike olsa benden medet umuluyordu. Dün bile diğer tanrılar, benim Apep'le tek başıma savaşacağımı bildiklerinden dolayı geç gelmekte sorun görmemişlerdi. 
Başımız sıkışsa benim koşacağımı, halledeceğimi biliyorlardı. Bu güç hoşuma gidiyordu. Hayat kurtarmayı, olayların bana bağlı olmasını seviyordum. Güçlüydüm ve bu güçten vazgeçmek istemiyordum. 

Başta kara büyünün kötü olduğunu, kullanmanın bana zarar vereceğini düşünmüştüm ama sonra anlamıştım ki bu sadece benim ön yargılarımdan ötürü zihnimin önüme çektiği bir surdu. Neftis ve Nigralardan dolayı kara büyünün bize sadece kötülük getireceğine inanmıştım ama her şey aslında niyetle alakalıydı. Kara büyüyü ne amaçla kullanırsan öyle şekillenirdi. Ben kara büyüyü ilk günden beri düşmanlarımın zararlarını etkisiz kılmak için kullanmıştım. 
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Evren, içinde binlerce düşmanı barındıran gizemli bir kutuydu. Ne zaman, nerede, kiminle karşılaşacağınız hiç belli olmazdı. Apep gitmişti, evet ama bir başka düşmanın yeniden saldırmayacağının garantisini kimse veremezdi. O gün geldiğinde ne yapacaktık? Eğer kara büyüyü yok edersem bizi kurtaracak şey ne olacaktı? İlk başta kara büyüden korkuyordum ama şimdi asıl korkmam gerekenin düşmanlarım olduğunu anlamıştım. Daha doğrusu, düşmanlarımdan korkmamak için onu kullanmam gerektiğini anlamıştım. 

Kara büyü zararlı değildi. İyi amaçlarla kullanıldığı zaman sorun yararmazdı. 

Maat gözlerini kırpıştırırken, “Ne demek vazgeçtim?” diye sordu. 

Rahat bir tavırla, “Basbayağı vazgeçtim,” dedim ama benim tavrımın aksine Maat gerilmişti. “Ama neden? İstemiyordun.” 

“Artık istiyorum,” dedim basitçe. İstekler ve düşünceler değişebilirdi. Benim değişmişti çünkü yanlış düşündüğümü anlamıştım. 

Maat ılımlı yaklaşmaya çalışarak, “Ayliz bu kadar kara büyüyü taşıman mümkün değil,” dedi. “Neftis bile kendi büyüsüne dayanamayıp yılana aktarmıştı.” 

Dişlerimi sertçe birbirine bastırışım, sürekli aynı isimle mukayese edilmemden kaynaklanıyordu. “Ben Neftis kadar zayıf değilim. Kara büyüyle başa çıkabilirim.” 

Öfkelendiğimi sezdiğinde geri adım attı ama yine de “Öyle olsa bile kara büyüyü yok etmemiz gerekiyor,” demekten kaçınmadı. 

“Neden yok etmek istediğini biliyorum ama bence kara büyüyü karşımıza çıkacak yeni tehlikeler için de değerlendirebiliriz.” 

“Ayliz, yeni bir tehlike yok. Bitti. Rahatladık.” 

“Düşmanlar hiçbir zaman bitmez, Maat. Bizi kurtaracak bir teminat gibi düşünebiliriz.” 

Çenesini dikleştirirken, “Böyle anlaşmamıştık,” dedi. Sakin kalıp konuşmaya çalışıyordu ama onun da gittikçe öfkelendiğini gözlerinden okuyabiliyordum. 
İstediği kadar öfkelenebilirdi. Kara büyü bendeydi ve ben istemediğim müddetçe kimse ne yapacağıma karışamazdı. 

“Ortada bir anlaşma yoktu ki. En başından beri kara büyü bende. Hâliyle onunla ne yapacağıma karar vermek de bana düşer.” 

“Haklısın ama bu dediğin, kara büyünün sadece bir kısmı sendeyken olan durumdu. Şimdi ise evrendeki tüm kara büyüyü taşıyorsun. Bu çok riskli. Daha önce görülmüş şey değil. Böyle bir güç bize fayda getirmez.” 

“Senin güçlü olmanı çekemiyor. Ulu Tanrıça olduğu için kimsenin kendinden güçlü olmasını istemiyor.” 

Kara büyünün söylediklerinden sonra gözlerimi kısum ve onu dikkatlice süzdüm. Maat güçlü bir tanrıçaydı ama yeniydi. Ra ölmeden önce yerine Maat'ın geçmesini emretmişti fakat bu ne kadar doğruydu? Daha önce diğerleri bunu sorguladığında onlara kızmışım ama şimdi düşününce haklı olma ihtimalleri 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vardı. Maat toydu ve belki de diğerleri kadar güçlü değildi. Bu yüzden geldiği statüdeki yerini sağlamlaştırmak için en güçlü olmayı amaçlayacaktı. Ulu Tanrıça sıfatını aldıysa, diğerlerine hükmedecek kadar güçlü olması gerekiyordu. Bu yüzden belki de beni potansiyel bir rakip olarak görüyordu. 

Bundan birkaç gün öncesinde yaşasaydık, şu an aklımdan geçenlerin ne kadar saçma olduğunu söylerdim belki ama puslu düşüncelerim fazlasıyla doğru hissettiriyordu. 

“Neden fayda getirmeyeceğini düşünüyorsun? Sende olmadığı için mi?” 

“Bu ne demek?” 

“Neden güçlenmemi istemiyorsunuz? Benden mi korkuyorsunuz?” 

“Senden korkmak mı?” dedi sanki çok mantıksız bir şey söylemişim gibi. 
Bana şaşkınca bakarken söylediklerimde ciddi olup olmadığımı sorguladığına emindim. 

“Evet. Sabah Apep'i kara büyüyle durdurmaya çalışırken beni alıkoydunuz, zorla piramide getirdiniz.” 

Üstüne basa basa, “Zorlanıyordun çünkü,” dediğinde ben de aynı şekilde karşılık verdim. 

“Zorlanmıyordum, ben iyiydim.” 

Ellerini dalgalı saçlarının arasından geçirirken sakinleşmek ister gibi derin bir nefes aldı. Elini bacağıma koyarak bana yaklaştı. Dikkatimi çekmek için yumuşak bir sesle, “Ayliz, bak,” dedi. “Kara büyü gerçekten çok tehlikeli. Aslında sen de ondan kurtulmak istiyorsun ama o senin aklını çeliyor.” 

“Hayır,” dedim inkâr ederek. Sürekli kara büyünün ne kadar akıl çelici olduğundan ve körü olduğundan bahsediyorlardı ama kimse bana ne kadar iyi hissettrdiğini konuşmuyordu. Kendimi hiç olmadığım kadar güçlü hissediyordum ve şimdi bu güzel histen vazgeçmek hiç kolay değildi. Vazgeçmeyecektim. 

“Evet. Büyüye kendini kaptırdıkça daha fazlasını istiyorsun.” 

Pekâlâ, benim sabrım buraya kadardı. Kara büyü benim bedenimdeydi ve bana düşman kesilmediği sürece kimsenin üzerinde kullanmayacaktım. Neler düşündüğümü bilmeden atıp tutmak ne kadar kolaydı. Kendimi sakin kalmak için zorluyordum. Tıpkı Maar'ın beni zorladığı gibi... 

“Lütfen benim hakkımdaki yorumlarınızı kendinize saklayın, tanrıçam. İlgilenmeniz gereken başka işleriniz vardır. Onlara yoğunlaşmanızı tavsiye edeceğim. 

Maar'ın suratındaki ifade donakaldığında ona nezaket dolu fakat bir o kadar sahte olan tebessümle bakarak ayağa kalktım. Salonun arka tarafındaki orkest- ra şefinin kulağına büyüyle daha hareketli parçalar çalmasını fısıldadıktan sonra coşkulu gözlerle liderime doğru ilerledim. Günün anlamına yakışır şekilde dans edilecek kadar enerjik bir şarkı çalmaya başladığında ciddi bir ifadeyle muhafızlara direktif veren Aytun'un koluna girdim. Cümlesi yarıda kesildiğinde başını yana çevirdi ve ona temas eden kişiyi, beni gördü. Bir bana bir de koluna giren 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elime bakarken, “Kraliçem, bir arzunuz mu vardı?” diye sordu. Muhafızların yanında benimle resmi konuşmayı bırakmıyor, aramızdakiler sadece bir lider ve kraliçenin iletişimiymiş gibi davranıyordu ama az önce onu yanıma otururak herkese yeni bir dedikodu malzemesi vermiştim. 

Dudağımı dişleyerek başımı salladım. Yüzüm yaramazlık yapmak üzere olan hınzır bir çocuk ifadesine büründüğünde, “Evet, var,” dedim. 

Mutluydum. Mutluyduk. Herkes eğleniyordu ve artık ben de onlar gibi eğlenmek istiyordum. Bu diyardaki hiçbir eğlenceden keyif alamamıştım bugüne dek ama bugün, ilk kez tüm düşmanlarımdan kurtulmanın şerefine doyasıya eğlenmek istiyordum. Aytun bana her zaman an: yaşa, derdi. Şimdi onun sözünü dinlemenin zamanı gelmişti. En başından beri çabaladığım, uğruna kayıplar verdiğim fedakârlıklarımın meyvesini toplamanın zamanıydı. 

Aytun mimiklerimi yanlış yorumlayarak gerildi ve az önce kalkuğım masaya yandan bir bakış attı. “Ne oldu, kötü bir şey mi var?” 

Yüzüne yaklaştım ve “Hayır,” diye fısıldayarak konuştum. “Kötü şeyler geride kaldı. Şimdi eğlence zamanı!” 

Aytun daha ne olduğunu anlamadan onu kolundan çekiştirdim ve salonun ortasındaki boş alana doğru sürükledim. Ellerinden tutarak şarkının coşkulu ritmine kendimi kaptırdım ve Aytun'a, “Benimle dans et, lider!” diye, müzik sesimi bastırırken sadece onun duyacağı şekilde bağırdım. 

Etrafımız boştu, bizden başka kimse dans etmiyordu ama bizi gördükleri anda onlar da sanki bu anı bekliyorlarmış gibi ayaklandılar ve pistin ortasına geçerek bize eşlik ettiler. Benden böyle bir hareket görmeyi beklemedikleri şaşkınlıklarından belliydi ama ortama uyum sağlamakta gecikmediler. 

Uyum sağlama konusunda sıkıntı yaşayan tek kişi, dumura uğramış bir hâlde bana bakan ve hareket dahi etmeden dikilen Aytun'du. Sersem sersem beni izliyor, ne yapacağını bilemez gibi ayakta durmaktan başka bir harekette bulunmuyordu. Utanmış gibi etrafına kaçamak bakışlar atarken, “Ne yapıyorsun?” diye sordu. 

“Dans ediyorum,” dedim omuz silkerken. Aytun'un şaşkınlığında hiçbir degişim olmadığını gördüğümde derin bir nefes aldım ve tempomu yavaşlattım. 
“Sen bana hep andan zevk almamı söylemiyor musun? Ben de onu yapıyorum işte. Kaos yılanları, hain tanrılar, bizi öldürmek isteyen tanrıçalar artık yok. Bitti ve ben bu ülkenin kraliçesiyim. Seninleyim. Sevdiklerim yanımda. Her şey istediğim gibi ve ben artık elimde olanlardan zevk almak istiyorum. Sorumluluklar ve ölüm tehditleri olmadan eğlenmek istiyorum.” Başımı sol omzuma doğru eğip dudaklarımı büzdüm. “Yoksa bana eşlik etmeyecek misin?” 

Aytun dudaklarını ıslattı ve “Bunu mu istiyorsun?” diye sordu. Şaşkınlığı geçmiş, yerini anlayış almıştı. Hevesli hâlimi görüyordu, belki de beni eğlenme konusunda hiç bu kadar istekli görmemişti. Onu şaşırttığımın farkındaydım ama bundan hoşnut olacağını bildiğimden üzerinde durmadım. 
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“Evet,” dedim gözlerinin içine arzuyla bakarken. Onunla doyasıya eğlenmediğim anların pişmanlığını şimdi yaşıyordum ve arayı kapatmak istiyorsam daha istekli görünmem gerekiyordu. “Hiçbir şey düşünmeden bir gün geçirelim.” 

Bir gün. Bir ay. Bir sene ve bir asır... 

Dudaklarına yerleşen memnun sırıtışla istediğimi bana verme konusunda cömert davranacağını anladım. Kalbim heyecanla çarparken elini çıplak belime koydu ve “Geçirelim, sarışın. Sen istiyorsan geçirelim,” dedi. Beni kendine çekti ve sıcak nefesi saçlarımın arasına sızarken, “Sen ne istiyorsan onu yapalım,” dedi. 
Ardından elimden tutup beni kendi etrafımda bir tur döndürürken yüksek sesli kahkaham şarkının ritmine karıştı. 

Uzun zamandır bu kadar eğlenmemiştim. Hatta ben doğru düzgün hiç eğlenmemiştim. Aklımda hep kötü düşünceler olur, yaşanabilmesi muhtemel kötü ihtimallerle günü kendime zehrederdim. Hayattan keyif almak nedir bilmez, çoğu zaman mutsuzluğun esaretine girerdim. Ama şimdi kendimi mutlu hissediyordum. 

Muzlu olmaman için bir sebebin yok çünkü. Güçlü insanların korkacak bir şeyi olmaz, yalnızca korkusuz insanlar mutlu olur. 

Ben güçlüydüm ve korkmuyordum. Korkması gereken, bundan sonra karşımda durmaya cesareti olanlardı. 

Aytun'la orada, insanların arasında ne kadar dans ettiğimizi bilmiyordum ama tek bildiğim tüm bu gösterişten artık hoşlanmaya başladığımdı. İçimde mudu olmamı söyleyen bir ses vardı ve ben o sesi dinledikçe huzurla doluyordum. Dans etmekten hiç yorulmamış, saatlerce Aytun'la kendimizden geçene kadar eğlenmişik. Aslında bugün sadece benim için değil, Aytun için de bir ilkti çünkü ben de onu hiç bu kadar mutlu görmemiştim. Bana bakarken gözlerinin içi ışıldıyor, hiç tarzı olmasa da dişlerini ortaya serecek kadar kocaman bir gülümsemeyle dans ediyordu. Evet, Aytun dans ediyordu. Pek dans tecrübesi olduğunu söyleyemezdim. Hareketleri başta çok acemiydi ama o her şeyi çabucak kavrardı ve çok geçmeden bana ayak uydururken epey profesyonelleşmişti. Sanırım ilk ve tek dans ettiği yer, Ruhlar Şehri'ne girebilmek için iskeletle ettiği danstı. Bu düşünceyle gülmemek için dudaklarımı dişlerken şarkı aniden kesildi. 

Olduğum yerde hareketsiz kaldığımda etrafıma bakındım ve salonun neredeyse tamamen boşaldığını gördüm. Birçok davetli ayrılmıştı ve kalan tek tük kişiler de gitmek için hazırlanıyordu. Tanrıların masasına baktığımda orada henüz bir hareketlilik yoktu. Herkes yerli yerindeydi ve kendi aralarında gülüşerek konuşuyorlardı. İlgileri bizde değildi. Tabii, Maat hariç. Ara ara gözlerini bana değdiren tanrıçanın garip bakışlarının bir kez daha kıskacı altına girdiğimde Aytun'a, “Odaya çıkalım mı?” diye sordum. Masaya dönüp Maar'la yeniden kara büyü konusunda taruşamayacaktım. 

“Masaya geçmeyelim mi?” diyerek onlara doğru gitmeye yeltendi ama kolundan tutarak durdurdum. Masaya dönmek istemiyordum. Tıpkı şu an nedenini 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Ayrun'a açıklamak istemediğim gibi... Elimi sırtına doğru kaydırdım ve sıcaklıgımı hissetmesi için iyice ona sokulurken, “Baş başa kalmak istiyorum. Odamıza gidelim,” dedim. 

Aytun başını sallayarak onayladığında gülümsedim ve arkamızı dönerek odaya doğru yürümeye başladık. Birkaç dakika içinde hızlı hızlı yürüyerek odaya ulaştığımızda Aytun'dan ayrıldım ve içki dolabına yöneldim. Koyu kehribar renginden dolayı ağır olduğunu düşündüğüm bir içkiyi alıp bardaklara pay ederken Aytun'un, “Sende bugün bir şeyler var,” dediğini işittim. 

“Ne gibi?” dedim dikkatimi dağıtmadan. 

“Bilmiyorum, garipsin. Tüm bunlar pek senlik davranışlar değil.” 

“Benlik olanlar ne?” diye sordum gerilmeye başlarken. Ne demeye çalışıyordu? 

“Normal şartlarda tüm gece zorla getirilmişsin gibi sandalyende otururdun.” 
Aytun gerginliğimi fark etmemiş gibi devam ettiğinde bardakları elime aldım ve birini ona uzattım. Bardağı dudaklarıma yaklaşnrıp gerçekten de ağır olan içkiyi genzimden aşağı gönderirken, “Artık öyle davranmak için bir sebebim yok,” diye açıkladım. “Her şey yoluna girmek üzere.” 

“Ama daha girmedi. Kaderin senden istediği şey konusunda hiçbir yol katedemedik. Yarın Khonsu'ya gidip görüşmeliyiz. Tabii, onca olan şeyden sonra seninle anlaşmaya varıp varmayacağından emin değilim.” 

Bıkkınlıkla gözlerimi devirdim ve bir süre önce Khonsu'yla diğer tanrıların büyüsünü bağlayıp onları Ruhsuz Kemiklerin hapishanesine bıraktığım aklıma geldi. Hiç şüphesiz bana çok kızgındı ama bu ne kadar umurumdaydı? 

“Ben ayağına gidip anlaşma teklif ettikten sonra kabul etmeme ihtimali yok.” 

“Neden?” 

“Çünkü kraliçesiyim,” dedim gücümü ortaya sererek. Ona bir şey yaptırabi!- mem için kraliçe olmam gayet yeterliydi. 

Söylediklerim hoşuna gitmemiş gibi durdu ve birkaç saniye bana boş bakışlarla karşılık verdi. Ardından küçük bir çocuğu düşüncelerinin yanlışlığı konusunda uyarır gibi, “Ayliz, sen onların kraliçesi değilsin. Tanrılar ve tanrıçalar olarak hepiniz Ulu Tanrıçaya bağlısınız,” dedi. 

“Olabilir ama bu söylediğin hiyerarşi Gökyüzü Evi'nde geçerliydi. Şimdi ise hepsi burada kalmayı düşünüyor ve Mısır topraklarında oldukları süre zarfında kraliçeleri benim.” 

“Bunu onların yanında söylemesen iyi edersin.” 

“Niye?” 

“Hoşlanacaklarını zannetmiyorum.” 

Ters ters, “Neyden hoşlanıp hoşlanmadıklarını önemsemiyorum,” dedim. “Burada yaşamaya devam edeceklere diğerleri gibi benim söylediklerimi 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dinleyecekler. Khonsu'ya gelirsek, bana ne gibi bir fayda sağlayacağını bilmiyorum ama işime yararsa ona büyülerini ve özgürlüğünü yeniden verebilirim.” 

“Ya diğerleri? Onlar ne olacak?” 

Düşünür gibi mırıltılar çıkarttım. İçkimin son yudumunu da kafama dikerken bir zamanlar Thoth ve Anhur'a onları serbest bırakacağımı söylediğimi hatırladım. Sözümün arkasındaydım, bırakacaktım ama şimdi değil. “Seth'le birlik olup onun dünyayı yok etme planına yardım edeceklerini unutmadım. Biraz daha zindanda kalmaları herkes için iyi olacak. Hem böylece yaptıklarının ne kadar yanlış olduğunu anlarlar ve bir daha bana ihanet etmemeleri gerektiğini öğrenirler.” 

Aytun bir kez daha bana karşı çıkarak, “Bence onları bu şekilde cezalandırmamalısın,” dediğinde gözlerimi kıstım. Bu ara çok sık bana karşı çıkıyordu. 
Sanırım huy hâline getirmişti. Ne desem, ne söylesem hoşuna gitmiyor, beni fikrimden caydırmak için uğraşıyordu. Onunla zıtlaşmak, ters düşmek istemiyordum ama benim alttan almalarım da bir noktaya kadar devam edecek gibiydi. 
Ona öfkeleniyordum ama kalbim araya girerek orta yolu buluyordu ve ben sakinleşiyordum. Bir gün kalbim, aklıma yeniş düşerse Aytun öfkemle karşılaşırdı ve açıkçası o günün gelmemesini umuyordum. 

Şakayla karışık uyarmak adına tatlı tatlı gülümsedim. “Bence sen de lider olarak yatak odama iş getirmemelisin. Bu odaya girerken liderlik vazifeni kapıda bırakmanı istiyorum. Burada yalnızca sevgilim gibi davranman daha çok hoşuma gider.” 

Aytun konuyu değiştirmek için bunu yaptığımı anladığında yüzünü buruşturdu. “Anladım, kraliçem,” diyerek bana garip garip bakmaya başladığında güldüm. 

“Sevgiline kraliçem demen hoş değil.” 

Usulca başını salladı. “Peki, sarışın,” dedi ama bu kabullenmekten daha çok geçiştirmek için söylenmiş gibiydi. Onu tanıyordum. Gözlerinin arkasına saklamaya çalıştığı belirsiz hisleri görüyordum ama ne olduğunu anlamıyordum. Bir şeylerden rahatsızdı. Tam soracaktım ki yine zihnimden bir ses, “Anı yaşa,” diye ikaz ettiğinde ona uydum ve parmaklarım Aytun'un düğmelerine uzandı. 

Ayak uçlarımda yükselip dudaklarına kapanırken Aytun başta gerildi ama çok geçmeden kendini toparladı ve öpüşüme karşılık vermeye başladı. İkinci düğmeye geçtiğimde teker teker uğraşmaktan sıkıldım ve beklemeden gömleği çekiştirerek düğmelerin yere düşmesini sağladım. 

Aytun dudaklarımızı ayırıp yere bakarken, “Bana bir gömlek borçlusun,” dedi. 

“Borcumu başka şekilde ödememe ne dersin?” dedikten sonra onu hemen yanımızdaki balkona doğru itekledim ve orada öpmeye devam ettim. Aytun'u istiyordum. Burada. Yıldızların altında. O da ne istediğimi anlamış olmalıydı ki bana karşı koymadan balkondaki koltuğa oturdu ve beni de kucağına aldı. 
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Bacaklarımı iki yanında açarak otururken dudakları boynuma ve sonrasında da göğsüme doğru yöneldi. 

Sıcak bir esinti tenimize çarpıp, yıldızlar aşkımıza şahit olurken bir süre sonra nefes nefese onun göğsüne yaslandım. Yorulmuş ve mayışmıştım. Göz kapaklarım uykuyu kucaklamaya hazırlanırken sessizce gökyüzündeki yıldızları seyrediyordum. 

Aytun birden, “Yarın seni kara büyüden kurtaralım,” dedi. 

Kendimi uykunun kollarına teslim etmeden önce söylediğim son şey, “Kara büyüden kurtulmak istemiyorum,” demekti. 


De 


Güneşin doğrudan yüzüme çarpan ışığından rahatsız olarak yerimde kıpırdandım ve gözlerimi açtım. Odamda, yatağımdaydım. Dün gece balkonda uyuyakaldığımı haurlıyordum. Aytun uykumda beni yatağıma getirmiş olmalıydı. 
Peki, o neredeydi? 

“Aytun?” diye seslendim ama geri dönüt alamadım. Odadan çıt sesi çıkmadığında burada olmadığına emin oldum. İşleri olmalıydı, muhtemelen o yüzden erken çıkmışu. Gerinerek yataktan çıktım ve hızla üzerimi değiştirdim. Bugün Khonsu'ya gitmeli ve bir an önce Thoth'un söylediklerini yapmalıydım. Kaderden henüz bir geri dönüş alamamıştım fakat eli kulağındaydı. Her an beni çağı- 

Hazır olduğuma karar verdikten sonra odanın kapısını açıp dışarı çıktım ve Keliga'yla burun buruna geldim. Coşkuyla gülümseyip eğildi. “Kraliçem, gününüz aydın olsun.” 

“Senin de Keliga,” dedim enerjik hâline aynı şekilde karşılık verirken. 
“Aytun'un nerede olduğunu biliyor musun?” 

“Evet, kraliçem. Diğer tanrılarla birlikte toplantı odasındalar.” 

“Anlamadım,” dedim kaşlarımı çatarak. “Aytun tanrılarla görüşme mi yapıyor?” 

“Evet, kraliçem. Aslında sizi uyandıracaktım ama lider uykunuzu bölmeme- mi söyledi.” 

Keliga'ya arkamı döndüm ve sert adımlarla yürümeye başladım. Benim haberim bile olmadan Aytun nasıl onlarla toplantı ayarlardı? Ne yapmaya çalıştığını anlamıyordum, durduk yere böyle bir görüşmenin yapılmasına anlam verememiştim. 

Toplantı odasımn önüne geldiğimde içeri girmek üzere kapının kulpuna uzandım ama o an aklımdaki sesle duraksadım. 

Bu görüşme sana haber verilmediğine göre senin hakkında konuşuyor olmalılar. 
Dur ve dinle. Kimin dostun, kimin düşmanın olduğunu böylece öğrenirsin. 
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Dediği gibi yaptım ve içeri girmedim. Kapıya büyü yapıp içeride konuşulan her şeyi daha duyulabilir hâle getirdiğimde Anhur'un hayretle kurduğu cümlesi ilk duyduğum şey oldu. 

“Lider, sen ne söylediğinin farkında mısın?” 

“Evet, tanrım,” diyen Aytun'un sesi mahcup çıkıyordu. Mahcup ve gergin. 
Ne söylemişti ki bu kadar canı sıkılmıştı? Bir sorunu mu vardı acaba? 

Sorunu ola sana gelir. Sabahın köründe derdinden kurtulmak için tanrılarla buluşmaz. Hem de senden gizli. 

Evet, doğruydu. Bir sıkıntısı olsa bana gelmek yerine neden onlara gitsin ki? Sabırla bekledim sorunun ne olduğunu anlamak için ve birkaç saniye sonra duyduklarım o sorunun ne olduğunu, daha doğrusu kim olduğunu anlamamı sağladı. 

“Ayliz kara büyüden kurtulmak istemiyor mu gerçekten?” 

Sorun bendim. Sorun benim seçtiğim yoldu. Gerçi neden şaşıyordum ki? 
Aytun kara büyüden nefret ediyordu. Hâliyle şu an kara büyünün kaynağı olarak benden de nefret ediyordu. 

“Öyle söyledi.” 

“Sen yanlış anlamışsındır. Böyle bir şey mümkün değil.” 

“Yanlış anlamamış,” diyen Maat'ı duyduğumda onun da burada olduğunu anladım. “Ayliz dün bana da aynısını söyledi.” 

“Siz ciddisiniz.” 

“Şaka yapar gibi bir hâlimiz mi var, Seshar?” 

“İyi de bu hiç manuklı değil ki. Kara büyüyü neden kullanmak istesin?” 

“Güçlenmek için.” 

“Kendi istemiyor ki.” 

“Sen istiyorsun, yalan söylüyorlar.” 

Evet, ben istiyordum. Kara büyüye ihtiyacımız vardı. Eğer yenilmez olmak ve insanları olası tehlikelerden korumak istiyorsak mecburduk. En güçlümüz olarak 

andığımız, her şeyin yaraucısı ilan ettiğimiz Ra bile bir düşman karşısında yenik düştüyse kara büyü hepimizin hayat sigortası anlamına geliyordu. Fakat hepsi bu gerçeği göz ardı ediyor, aynı benim bir zamanlar ön yargılı yaklaştığım gibi davranıyorlardı. Biraz mantıklı düşünseler kara büyünün bize ne kadar fayda getireceğini göreceklerdi ama görmek istemiyorlardı. Sorun tam da buradaydı işte. 

“O ne demek?” 

“Şu an Ayliz'in içindeki gücün haddi hesabı yok. Kara büyüyü bırakmak istese bile o Ayliz'i bırakmak istemeyecek. Normal davranışlar sergilemiyor. Kuşkucu, şüpheci ve değişik duygu değişimleri var. Büyünün etkisine çoktan girdi.” 

“Ne yapacağız peki?” 

“Ayliz'i ikna etmek zorundayız. Kendi isteğiyle vermedikçe yapabileceğimiz bir şey yok.” 
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“Olmalı. Olmak zorunda.” 

“Ya ikna edemezsek?” 

“Seshat, neden sürekli en kötü senaryoyu düşünüyorsun?” 

“Sadece gerçekçi yaklaşmaya çalışıyorum. Eğer dediğiniz gibi onu etkilediyse ikna etmek kolay olmayacak.” 

Aytun emreder gibi, “Öyle ya da böyle vazgeçecek. Vazgeçmek zorunda,” dediğinde bu, öfkemi taşıran son damla oldu. 

Aytun artık benim adıma kararlar almaktan vazgeçmeliydi. Sürekli bana kendi düşüncelerini dayatmaya çalışıyor, benim kendi görüşüm olamazmış gibi davranıyordu. Ben kendi başıma karar verebilirdim. 

“Kimsenin senin üzerinde hâkimiyet kurmasına izin verme.” 

“Neden bu kadar sinirlendiğini tahmin ediyorum, lider ama sakin olmak zorundasın. Ayliz'in üstüne gidersek ters tepebilir.” 

“Daha ne kadar ters tepecek ki? Onu herkesten iyi tanıyorum ve bu hâli bir iki günlük bir durum değil. Kara büyüyü kullanmaya başladığından beri garip davranıyor. Duygularını iyi ya da kötü fark etmez, çok uç noktalarda yaşıyor. Ani tepkiler veriyor ve sürekli bir şeyler düşünüyor. Normal bir konuşma esnasında durup düşünüyor.” 

“Düşünmüyor, konuşuyor.” 

“Thoth'un İsis'le alakalı kayıt altına aldığı belgeleri okudum. İsis ona susturamadığı sesler duyduğunu söylemiş. Kara büyünün kendisiyle konuştuğunu anlatmış.” 

“Ayliz'i bundan nasıl kurtaracağız?” 

“Kara büyüyü yok ederek.” 

“En başından kullanmasına izin vermemeliydiniz.” 

“Hiç kimse, Ra bile işlerin bu raddeye geleceğini düşünmemişti, Aytun. Ayliz sadece Neftis'i öldürecek kadar kara büyüye sahip olacaktı ve sonra ondan alınacaktı. Planlanan buydu ama Seth'in yaptıkları her şeyi mahvetti.” 

“Ayliz nerede?” denmesi benim için son damla oldu ve bir hışımla kapıyı açarak içeri girdim. 

“Buradayım.” 

Odadaki herkes basılmış gibi gergince bakıştılar. Aralarında kendini ilk toparlayan Seshat oldu ve o da gülümsemeye çalışarak, “Ah, geldiğini fark etmedik,” dedi. 

Şimdi de hiçbir şey olmamış gibi mi davranacaklardı? Duymamış gibi yapıp salağa yarmayacaktım. Ortada büyük bir sorun vardı ve bunu çözmek zorundaydım. 

“Senin düşüncelerine önem vermiyorlar, kraliçe. Bu yüzden de hiçbir zaman sana saygı göstermeyecekler.” 
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“Bir şey değişecek miydi ki? Gayet rahat konuşuyordunuz aslında.” Yavaş adımlarla her zamanki yerime geçip otururken içten içe öfkeyle kavruluyordum ama dışarıdan bir kıvılcım bile gözükmüyordu. Sakince sandalyeye yerleştiğimde büyük gazabımla az sonra karşılaşacaklarını biliyordum çünkü durgunluğum, az sonra çıkacak fırtınanın sessiz habercisiydi. 

Seshar, “Yanlış anlama lütfen...” diyerek cümlesine başladığında başımı eğe. 
rek ona bakam. Her zaman bir şeyler söyleyip sonrasında o lafın arkasında durmayan insanlardan nefret etmiştim. Seshat da onlardan biriydi. Madem konuşuyordu, en azından sözünün arkasında durabilmeliydi. 

“Yanlış anladığım yok. Buyurun, ben gelmemişim gibi devam edebilirsiniz.” 

“Ayliz, biz...” 

“Siz ne?” diyerek sert bir hareketle boynumu Maat'tan tarafa çevirdim. “Bir odaya kapanıp gizlice arkamdan mı konuşuyordunuz?” Sesim, her an ortalığı dağıtmaya elverişliydi. 

“Öyle bir amacımız yok. Biz sadece sana nasıl yardımcı olabileceğimizi konuşuyorduk.” 

Maar'ın üstten konuşurcasına söyledikleri, şaşkınlıkla kaşlarımı kaldırmama neden olduğunda gözlerimi kırpıştırdım. 

“Bana yardımcı olmak mı? Siz kimsiniz ki bana yardımcı oluyorsunuz?” 

Hayretler içindeydim. Sanki ben onlardan yardım dilenmişim gibi gizli kapaklı arkamdan iş çevirip kendilerince önlem alıyorlardı. Hiçbirinin bana saygısı yoktu. Sevgilim dediğim, eşim olan adamın bile... Aytun'un kızgın bakışlarla bana baktığını biliyordum ama bir kez ondan tarafa dönersem, o kızgınlığı kendi gözlerimle görürsem sakinliğimin esamesi okunmayacaktı. Herkese sinirliydim ama bu saçma durumun içinde yer aldığı için en çok Aytun'aydı kızgınlığım. 

“Ayliz, sakin kalmaya çalışıyorum ama haddini aşmamanı rica edeceğim.” 

Maat'ın nezaketini korumaya çalıştığı hâli o kadar samimiyetsiz geliyordu ki “Burada sınırları zorlayan birileri varsa sizsiniz. Benim kararıma saygı duyup geri çekileceğiniz yerde arkamdan fısıldaşıyorsunuz,” dedim. 

“Biz sadece ne yapacağımızı konuşuyorduk.” Kendini savunmak adına söyledikleri beni sadece güldürüyordu ama sinirden. 

“Hiçbir şey yapmayacaksınız çünkü ben kara büyüyle yaşamaktan gayet memnunum. Sizden yardım isteyen olmadı.” 

Seshar, “Bunları söylemek istemediğini, tamamen büyünün tesiriyle söylediğini biliyoruz. Biraz ılımlı davranıp sana yardım etmemize izin ver lütfen,” diyerek oklarımı kendi üzerine çekti. 

Ne düşünüyorlardı, kara büyünün beni ele geçirdiğini falan mı? 

“Kara büyünün etkisi altında falan değilim. Bunlar kendi düşüncelerim.” 

“Biraz mantıklı düşün, kraliçe. Bu sen misin?” 

“Evet, benim.” 
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“Değilsin. Değişiyorsun ve bunun farkında değilsin.” 

“Ne değişiminden söz ediyorsunuz siz?” dedim bıkkınca. 

“Kendin gibi davranmıyorsun. Kara büyü gözünü kör etmiş gibi. Önce gidip tanrıların büyüsünü bağlıyorsun, sonra onları Ruhsuz Kemiklere esir olarak veriyorsun. Evrendeki tüm kara büyüyü, sadece Apep'i öldürüp daha sonra yok etmek için almıştın. Şimdi Apep'ten kurtulduk ama sen kara büyüden ayrılmayacağını söylüyorsun.” 

Bacak bacak üstüne atıp geriye yaslandım. “Yani?” 

“Yani bu hiç mantıklı değil. Bak, kara büyü gerçekten tehlikeli. Ruhunu içten içe kemirir, kalbindeki saflığı yok eder. Kötülüğünü ortaya çıkarır, sadece düşünce olan fenalıkları eyleme geçirmene neden olur. Seni gün geçtikçe yok eder. 
Bunları yaşamanı istemiyoruz.” 

“Yanlışınız var. Kara büyü bana değil; ben ona hükmediyorum. Endişelerinizi anlıyorum ama boşuna kaygılanıyorsunuz. Her şey yolunda.” 

“Değil,” diyen Aytun geldiğimden beri ilk kez konuştuğunda ona döndüm. 

“Anlamadım,” diye çıkıştım gözlerinin içine bakmaya çalışarak ama o bana bakmıyordu. Başını öne eğmiş, yerdeki zemini izliyordu. 

Yavan, ruhsuz bir sesle, “Hiçbir şey yolunda değil,” diye tekrarladı. 

“Yolunda olmayanın sen olduğunu düşünüyor. Seni değiştirmeye çalışacak.” 

Derin bir nefes aldım ve “Aytun,” dedim ikaz edercesine. İnce bir ip üzerinde yürüyordu ve o ipten düşüp yere çakılması an meselesiydi. 

Sesimdeki uyarıyı anlamış gibi aniden başını kaldırdı ve öfkeden kızarmış gözlerini üzerime dikti. “Saçma davranıyorsun. Kara büyü gözünü kör etmiş, neler olup bittiğinin farkında değilsin.” 

“Seni istemiyor. Senin güçlenmeni istemiyor. O da diğer herkes gibi kendini düşünüyor. Senin ondan güçlü olmanı hiçbir zaman hazmedemedi. Lider de diğer erkekler gibi. Kadınının güçlü olmasını hiçbir erkek istemez.” 

“Sus!” dedim iç sesime hitaben. Herkes bir şey söylüyordu. Herkes kendi fikirlerini özgürce dile getiriyordu ama ya benim düşüncelerim? Benim düşüncelerim neredeydi? Ben neden kendi düşüncelerim yok olmuş gibi hissediyordum? 
En son ne düşündüm, diye sordum kendi kendime. Aklımdan geçen son düşünce neydi? Cevabını aradığım sorudan hiçbir yanıt alamadığımda hızla ayağa kalkum. Binlerce ses vardı aklımda ama hiçbiri benim sesim değildi. Ya da hepsi benim sesimdi, bilmiyordum. 

“Yeter!” diye bağırdığımda duvardaki meşaleler titreşti, masanın üzerinde ne var ne yoksa hepsi kırılarak parçalara ayrıldı. Tanrılar cam parçaları yüzlerine gelmesin diye kaçışırken Aytun yerinden kıpırdamadan bana bakmaya devam ediyordu. Acıyordu. Bana acıyordu. 
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Kalbime aynı anda bin tane bıçak saplandığında birden nefesim kesildi, sanki dünya o an dönmeyi bıraktı. Ecrafımdaki her şey durduğunda odada yalnızca ikimiz kalmış gibiydik. Başka hiç kimse ya da hiçbir şey umurumda değildi. 

Hayal kırıklığıyla başını sağa sola salladı. Genellikle ifadesizliği mesken edinen yüzünde onun bile kontrol edemediği bir yıkım vardı. Acıma duygusu çehresini sarıp sarmalamışu. Hüsran içinde, “Büyünü bile kontrol edemiyorsun aruk,” dedi. 

Bana öyle bakıyordu ki sanki karşısında ben yoktum. Hareketlerini onaylamadığı, yapuklarını hiç tasvip etmediği biri var gibi davranıyordu. Karşısında bir zamanlar yaptıklarından utanç duyduğu Neftis var gibi bakıyordu. 

Bana bakuğında Neftis'i mi görüyordu? Sapıtan, ne yaptığını bilmeyen tanrıçaya mı benzetiyordu beni? Değişmiş miydim, şuurumu mu kaybetmiştim ben de? Yurkunmaya çalışım ama boğazımda düğümlenen hayal kırıklığı öyle büyüktü ki onunkiyle yarışursak başa baş biterdi. 

“Aytun, sınırını aşıyorsun,” dedim yutkunup doğru kelimeleri seçmeye çalışırken. Az önce sadece öfkeliydim ama şu an öyle karmaşık şeyler hissediyordum ki ne hissettiğimi belirli bir kalıba dahi sokamıyordum. 

Suçlayarak, “Sen de ne yaptığını şaşırdın iyice,” dedi. Bana tahammül edemiyor gibiydi. 

“Seninle nasıl böyle konuşabilir? Buna izin vermemelisin.” 

“Sen benimle böyle konuşamazsın.” 

“Kendine gel artık, bu sen değilsin.” 

“Bak, lider...” dediğim zaman sesini yükseltti. “Ben senin sadece liderin de- 

“Bundan sonra liderim de değilsin, Karavera. Kendine başka bir iş bulsan iyi olur.” 

Aysun'un hayal kırıklığıyla geriye doğru bir adım atuğını gördüğümde ayağa kalkrım. Yüzümde uzun süre etkisini kaybetmeyecek bir öfke vardı. Aytun'a böyle davranmayı istemezdim ama sınırımı çok zorlamıştı. Beni kabullenmek isemiyordu. Eski Ayliz'i istiyor, ilk tanıştığımız hâlimi özlüyordu. Oysa ben onun aksine şimdiki hâlimi yeğlerdim. Sürekli Aytun'un ve Simge'nin etekleri altında korunmak zorunda olmaktan hoşnut değildim. Güçsüzdüm ve tehlikelerin ortasında ayan beyan bir başımaydım. Korunmaya muhtaç, onların gücüne mecburdum ama şimdi her şey değişmişti. Kendi ayaklarımın üzerinde durabiliyor, kendi kendimi koruyabiliyordum. 

Odadaki herkese ters bir bakış attıktan sonra arkamı döndüm ve onlarla aynı havayı daha fazla solumamak için odadan çıktım. İçimde dizginleyemediğim, açığa çıkarmaktan çekinmediğim bir öfke vardı. Kızgındım. Her şeye ve herkese... 


Koridorda tozu dumana katarcasına yürürken bir yanım o odaya geri dönmek ve beni öfkelendiren herkesin canını yakmak istiyordu. Diğer yanım ise, 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ki bu yanım çok güçsüzdü, sakinleşmem gerektiğini söylüyordu. Yakıp yıkmak öteyen tarafımı susturmaya çalışırken kendime bir geçit açtım ve her şeyi geride bırakarak geçide girdim. 

Geçit, beni şaşırtıcı bir şekilde yeniden Kızıl Göl'ün önüne getirdiğinde kaşlarım çatıldı. Neden buraya gelmiştim ben? Gölün koyu renkli yüzeyini izlerken az önce sakin kalmam gereken yanım tamamen susmuş, aradan çekilmişti. Şimdi zihnimde sadece yakıp darmaduman etmemi söyleyen ses vardı. 

Adımlarım yavaşça göle doğru ilerlerken, “Kzosu yeniden başlat,” diyen sesi duydum. “Onu geri getir.” 

Birden etrafımdaki ağaçların yaprakları yok oldu, güçlü kökü zayıflayarak inceldi. Ayağımın altındaki çimenler sanki uzun zamandır sulanmamış gibi solduğunda gökyüzünün parıltısı yerini kasvete bıraktı. Tüm kuş sesleri kesilmiş, çevrem upkı dün Apep'in zihnimde gösterdiği kaosa benzemişti. Beni ürkütmesi, kaçıp gitmemi sağlaması gereken manzara içimi huzurla dolduruyordu. Etrafta bir kan kokusu vardı ve bu koku genzime sızdıkça dudaklarımda keyifli bir tebessüm beliriyordu. 

Kalbimi çarpıtan, zihnimi allak bullak eden bu görüntüyü hep istiyordum. 
Buradan hoşnuttum, memnundum. Gülümsedim ama kıvrılan dudaklar bana zt değil gibiydi. 

“Sevdin burayı, değil mi?” 

“Sevdim,” dedim ama artık kendi sesim dahi yabancıydı bana. 

“Öyleyse ne duruyorsun? Dirilt beni. Özgür bırak. Kaosu yay.” 

Kollarımı iki yana genişçe açtım ve göle doğru yürümeye başladım. Zihnimie bir büyünün daha önce hiç duymadığım harfleri belirirken her adımımda bir limesini söylüyordum. Büyüyü mırıldandıkça sesim daha gür çıkıyordu. Her ey pusluydu, tek arzum göle gitmek ve büyüyü tamamlamak. Etraftaki ağaçları sile yerinden sökecek kadar şiddetli bir rüzgâr esmeye başladığında büyüyü tanamlamakta sona yaklaştığımı hissediyordum. Sanki... Sanki özgür kalacaktım. 

eser susmuş, onlar bile beklentiyle sessizliği sahiplenmişlerdi. Sanırım sırf bu- un için bile devam edebilirdim. 

Kızıl Göl'ün yüzeyi kaynamakta olan su gibi fokurdamaya, baloncuklarla haaya karışmaya hazırlandı. Gölün üzerindeki siyah sis tabakası kendi etrafında 

önerek turlar atarken yavaş yavaş karşımda toplanmaya başladı. Başta şekilsizdi ma sonra bütünleşmeye ve kafasından itibaren bir beden hâline gelmeye başladı. 
ssten silüetin yalnızca başı belirdiğinde adımlarım duraksadı ve gözlerim irice aldı. Bu... Bu bendim. 
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ki bu yanım çok güçsüzdü, sakinleşmem gerektiğini söylüyordu. Yakıp yıkmak isteyen tarafımı susturmaya çalışırken kendime bir geçit açtım ve her şeyi geride bırakarak geçide girdim. 

Geçit, beni şaşırtıcı bir şekilde yeniden Kızıl Göl'ün önüne getirdiğinde kaşlarım çauldı. Neden buraya gelmiştim ben? Gölün koyu renkli yüzeyini izlerken az önce sakin kalmam gereken yanım tamamen susmuş, aradan çekilmişti. Şimdi zihnimde sadece yakıp darmaduman etmemi söyleyen ses vardı. 

Adımlarım yavaşça göle doğru ilerlerken, “Kzosu yeniden başlat,” diyen sesi duydum. “Onu geri getir.” 

Birden etrafımdaki ağaçların yaprakları yok oldu, güçlü kökü zayıflayarak inceldi. Ayağımın altındaki çimenler sanki uzun zamandır sulanmamış gibi solduğunda gökyüzünün parıltısı yerini kasvete bıraktı. Tüm kuş sesleri kesilmiş, çevrem upkı dün Apep'in zihnimde gösterdiği kaosa benzemişti. Beni ürkütmesi, kaçıp gitmemi sağlaması gereken manzara içimi huzurla dolduruyordu. Etrafta bir kan kokusu vardı ve bu koku genzime sızdıkça dudaklarımda keyifli bir tebessüm beliriyordu. 

Kalbimi çarpıtan, zihnimi allak bullak eden bu görüntüyü hep istiyordum. 
Buradan hoşnuttum, memnundum. Gülümsedim ama kıvrılan dudaklar bana ait değil gibiydi. 

“Sevdin burayı, değil mi?” 

“Sevdim,” dedim ama arak kendi sesim dahi yabancıydı bana. 

“Öyleyse ne duruyorsun? Dirilt beni. Özgür bırak. Kaosu yay.” 

Kollarımı iki yana genişçe açtım ve göle doğru yürümeye başladım. Zihnimde bir büyünün daha önce hiç duymadığım harfleri belirirken her adımımda bir kelimesini söylüyordum. Büyüyü mırıldandıkça sesim daha gür çıkıyordu. Her şey pusluydu, tek arzum göle gitmek ve büyüyü tamamlamaktı. Etraftaki ağaçları bile yerinden sökecek kadar şiddetli bir rüzgâr esmeye başladığında büyüyü tamamlamakta sona yaklaştığımı hissediyordum. Sanki... Sanki özgür kalacaktım. 
Sesler susmuş, onlar bile beklentiyle sessizliği sahiplenmişlerdi. Sanırım sırf bunun için bile devam edebilirdim. 

Kızıl Göl'ün yüzeyi kaynamakta olan su gibi fokurdamaya, baloncuklarla havaya karışmaya hazırlandı. Gölün üzerindeki siyah sis tabakası kendi etrafında dönerek turlar atarken yavaş yavaş karşımda toplanmaya başladı. Başta şekilsizdi ama sonra bütünleşmeye ve kafasından itibaren bir beden hâline gelmeye başladı. 
Sisten silüetin yalnızca başı belirdiğinde adımlarım duraksadı ve gözlerim irice 


açıldı. Bu... Bu bendim. 
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yerde sallandım. Karşımdaki sisten beden, göğüs kısmına kadar oluştugunda mimiksiz çehresi benim yüzüme tutulan bir aynanın yansıması gibiydi. Her şey birkaç saniye içinde gerçekleşse de sanki saatler geçmiş gibi hissettiriyordu. 

Karşımdaydım. Kendi kendimin karşısında duruyordum. Gittikçe tamamlanan bu beden, benim eşsiz bir kopyam gibiydi. Bana benziyordu ama bir yandan da Apep'in yılan formunu andırıyordu. Onun da vücudu upkı bu sis gibi karanlikn ve içinde çakan şimşekler vardı. 

Aruk her şey birbirine karışmışu. Zihnimi ele geçirmeye çalışan, beni cümlelerinin etkisi aluna almaya gayret eden bir başkası vardı. Her zaman onun kara büyünün sesi olduğunu düşünmüştüm ama aslında bu ses bana aitti. Benim sesimdi. Zihnimde konuşup duran kişi yine bendim. Ben aruk kara büyünün ta kendisiydim. Aklımın içinde uzun zamandır süregelen bir savaş vardı. Tek mücadelemin düşmanlarımla olduğunu zannediyordum ama aslında içten içe kendi sessiz savaşımı da veriyordum. 

Apep, savaşımın yeni başladığını söylerken yanılıyordu. Benim savaşım, doğduğum gün başlamıştı. Hatta belki de doğmadan birkaç ay önce... 

Karşımdaki beden var olmaya devam ettikçe dünden beri düşüncelerimin üzerini kapatan sis bulutu da ortadan kalkmaya devam ediyordu. Rahatladığımı hissederek derin nefesler alırken uzun zaman sonra ilk kez bu kadar şeffaf düşüncelere sahiptim. 

Beynimdeki seslerden arındığımda bir yanım bunun karşımdaki kopyamdan kaynaklandığını ve çok uzun sürmeyeceğini söylüyordu. Korkuyordum. Bu ses ve bana yaptırabilecekleri beni korkutuyordu. Karşısında tamamen savunmasızdım. 
O güçlendikçe ben güçsüz düşüyordum. O yükseldikçe ben alçalıyordum. Sesim 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çıkmıyordu. Onun sesi o kadar gürdü ki ben konuşsam dahi duyulmuyordum. 
Beni ele geçirmek için kurduğu muharebeyi kazanmış, saltanatını sürmeye başlamişti. 

Apep ve İsis'in söyledikleri aklımın kıyısında dönmeye başladığında aslında beni uyarmaya çalıştıklarını anladım. Her ikisi de kara büyüyü kullanmışlardı. 
Kalplerine kadar sızan büyünün kendilerini ele geçirmesine ümmi göstermişlerdi. Biliyorlardı. İkisi de onun ne kadar tehlikeli olduğunu biliyordu. Tanrım, nasıl bu kadar aptal olabilmiştim? Nasıl beni ele geçirmesine, tesiri altına almasına izin vermiştim? Bir yolu olmalıydı. Buradan kurtulmanın bir yolunu bulmalıydım. 

İfadesiz bir heykel misali karşımda dikiliyordu ama beden tamamlandığında dudakları şeytani bir tebessümle taçlandı. Beni baştan aşağı süzerken parmak uçlarından yere gölün suyundan damlalar dökülmeye başladı. Başını yana yatırırken upkı bedeni gibi simsiyah olan gözleri, içimdeki kötü tarafı uyandırmak ister gibi görünüyordu. 

“Merhaba, kraliçe,” dediğinde kelimeler bir başka zihinden fırlamış gibiydi ama zihni ona ait değildi, sesi onun değildi. Sanki kendi kendime konuşuyormuşum gibi hissettiğim için gözlerim kısıldı. 

Geriye doğru bir adım atmak istedim ama başaramadım. Sanki zihnimin kontrolünü verdiğim yetmezmiş gibi bir de fiziksel hareketlerimi yönetiyordu. Kaçıp gitmek, kurtulmak için buradan uzaklaşmak istedim ancak mümkün değildi. Başımı dik tutarak hissettiklerimi gizlemeye çalışıyordum ama alnımda biriken ter damlacıkları ne kadar korktuğumu ele veriyordu. 

Titrek bir sesle, “Uzak dur benden,” dedim ama umursamadı. Gülümseyerek bana bakmaya devam ederken birden yaklaşmaya başladı. 

“Uzak durmak mı?” diye sordu sanki çok mantıksız bir şey istemişim gibi. “Senden uzak durmam artık mümkün değil. Ben senim.” 

Fısıldayarak, “Çık aklımdan,” dedim. Zihnimde benden daha fazla yer kaplayan, sesini bastıramadığım şey oydu. Çaresizlik içinde kıvranıyordum. Hem şu an hem de o içimdeyken. Ben, ben değildim. Yapmak istemediğim şeyleri bilincim dışında yapmak istiyor, mantığıma asla sığmayacak onca şeyi kabulleniyordum. 
Hiç söylemek istemediğim şeyler, daha ben ne olduğunu anlayamadan dudaklarımdan dökülüyordu. Kendi isteklerim, zihnimde çığlık atarcasına üzerimde üstünlük kuran ses tarafından susturuluyordu. : 

“Üzgünüm ama yapamam. Birlikte başarmamız gereken şeyler var.” 

İrkildim. “Ne?” 

“Kaosu getireceğiz. Sen ve ben. Sonra da dünyaya hükmedeceğiz. Sonsuza kadar.” 

“Hayır...” dedim reddederek. “Bu dediğin asla gerçekleşmeyecek.” 

“Gerçekleşecek.” 

“Kaosu getirmene asla izin vermem.” 

“Artık çok geç. Beni serbest bırakacak büyüyü çoktan yaptın, “dediğinde dudaklarım hayretle aralandı. 
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Bir an her yer karardı. Gözümün önüne inen perdeyle kalbim acımasız bir elin ayasında paramparça oldu. Canım yandı, parmak uçlarımdan kayıp giden irademin son kalesi bu cümlelerle yok olduğunda avazım çıktığı kadar bağırmak istedim lakin boğazım düğümlendi, bir türlü sesim çıkmadı. Çıktıysa bile duyulmadı. 
Aruk ben yoktum. Ne ismim ne cismim ne de bana ait bir şey vardı. 

“Hayır, yapmadım.” 

“Az önce söylediklerin bir çağırma büyüsüydü.” 

“Ama ben... Ben yapmak istemedim ki.” 

“Bir önemi yok, öyle ya da böyle yaptın. Sen kaynaksın, Ayliz. Asırlardır var olan büyünün kaynağı artık sensin. Gücünün farkına var. Neler yapabileceğini hayal bile edemezsin. Artık cehenneme gitmek zorunda değilsin. Bir yol arıyordun, değil mi? O yolu buldun işte. Sonsuza dek bu dünyada yaşayabilirsin. Beni özgür kıldın. Kızıl Göl benim evim gibi görünse de daha çok hapishanemdi.” 

Ona kaşlarımı çatarak baktım. Kızıl Göl'ün hikâyesini eski yardımcımdan dinlemiştim ve o zaman kara büyünün adı hiç geçmemişti. Bana rüyaları düzenleyen bir tanrının, hizmetkârlarını eğitmek için rahiplerini burada kurban ettiğini söylemişü. 

“Bu doğru ama hiç kimsenin bilmediği bir tarafi da var. Ah, bana öyle bakma lütfen. Senin aklında yaşıyorum, elbette düşüncelerini duyabiliyorum. Beni kimin yarattığını biliyorsun, Ayliz. Ra, kardeşini öldürerek ihanet ettiğinde ben var oldum. 
Uyandığım yer burasıydı. Apepi hissettim ve onun için uyandım. Kara büyü sizlere ulaştı ama ruhum her zaman burada kalmaya devam etti. Apep beni getirmeye çalışıyordu. Kaos benim. Diriltilmesi gereken benim. Tüm bu gördüklerin ben serbest kaldığımda gerçekleşecek.” 

“Serbest kalmayacaksın,” derken hâlâ inkâr etmeye devam ediyordum. Benim kabullenmemem ne işe yarayacakt, bilmiyordum ama sanki kabul etmezsem gerçek olmazmış gibi geliyordu. 

“Kalacağım. Beni serbest bıraktın. Gün batımına kadar dünyaya gelmiş olacagm.” 

“Hayır, bu doğru değil.” 

“Kaosu durdurdun ve şimdi kaosu yeniden canlandıracaksın. Senin kaderin bu. 
Yıldızlarda yazılı kaderin kaosu başlatmak.” Gülümsedi. “Ve bunu ikimiz başaracağız.” 

Beden bana doğru ilerlemeye başladığında ayaklarım geri geri gitmek istiyordu ama yapamıyordum. Çaresizce kalakaldım, hareketsizce bekliyordum. Beden kasvetli saçlarını savura savura yürüdü ve birden içime girerek benimle bütünleşti. 
Zihnimdeki sesi yetmezmiş gibi bir de artık beden hâlinde beni mesken edinmişti. 
Kara büyünün evi aruk Kızıl Göl değildi, benim bedenimdi. 

Düşüncelerimin üstünü kaplayan sis bulutu bir kez daha tüm kontrolü ona verdiğinde arka taraftan gelen çıtırtıyla oraya döndüm. Gelenin kim olduğunu anlamak için gözlerimi kıstığımda onun Dimitri olduğunu fark ettim. 
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“Burada ne işin var?” 

“Sizin için geldim, kraliçem.” 

“Burada olduğumu nereden biliyorsun?” dedim sorgularcasına. Başkalarının da olup olmadığını anlamak için etrafıma bakındım ama Dimitri yalnız gelmişti. 
Yavaş adımlarla bana doğru yürürken onu tehdit olarak algılamam gerekip gerekmediğini çözememiştim. 

Yumuşak bir sesle, “Sizi toplantı odasından çıkarken gördüm. Sinirli görünüyordunuz,” dediğinde kaşlarımı kaldırdım. Neler olduğunu bilmiyor muydu? Arkamdan dönen olaylardan haberi yok muydu? Onlarla iş birliği içinde değil miydi? 
bir yerlere saldırmamam için peşimden mi geldin?” 

“Hayır, sadece sizin için endişelendim,” dediğinde kaşlarım havalandı. Gerçekten buna inanacağımı mı düşünüyordu? Aklımdan geçenleri okumuş gibi, “Ben onlar gibi değilim, Ayliz,” dedi. “Herkes bir sorun olduğunu düşünüyor olabilir ama ben düşünmüyorum.” 

Başımı sola yatırırken, “Neden?” diye sordum merak içinde. 

“Onlara göre kara büyü bir lanet. Vücuduna girdiği ilk günden beri seni zehirlediğini, içten içe tükettiğini düşünüyorlar.” 

“Sen de onlar gibi düşünmüyor musun?” 

“Hayır elbette. Bunu yok etmeye çalışanların aksine ben kara büyünün ne olduğunu gayet iyi biliyorum. Bahsettikleri gibi seni kötü birine dönüştürmüyor. 
Tek yaptığı seni güçlendirmek. Onlara göre seni zayıf düşürüyor ama aslında seni olduğundan daha yenilmez biri hâline getiriyor.” 

Sessiz kaldığımda Dimitri bundan güç alarak devam etti. 

“Seni tanıyordum, Ayliz. Kral Samuel'in sarayındaki karşılaşmamızdan çok önce seni takip ediyordum. Nasıl biri olduğunu izliyordum. Senin güçsüz oldugunu söyleyemem ancak şu anki gibi güçlü de değildin. Bugün eğer karşısında hiç kimsenin duramadığı bir kraliçeye dönüştüysen kara büyünün payım es geçemezsin. 

“Onlara göre...” 

“Kara büyünün ne hissettirdiğini bilmeyenlerin düşüncelerini umursamamalısın. Başta senin bir tanrıça olduğunu bile kabullenmediler ama şimdi hepsinin kraliçesi oldun. Bunu da kabul edecekler. Etmek zorundalar. Kara büyü senin bir parçan, ondan vazgeçmem elisin.” 

Yalan söyleyip söylemediğini anlamak için duraksadığımda Dimitri de aynısını yaptı. Beni kandırmaya mı çalışıyor, diye sorguladım başta ama sonra onun kara büyüye en başından beri aynı tepkiyi verdiğini hatırladım. İlk günden beri büyüyü kullanmamı söyleyerek bana destek çıkıyordu. Haklıydı, o diğerleri gibi değildi. 
Beni ve büyünün getirdiği gücü çok iyi anlıyordu. Aytun gibi karşıma çıkıp ahkâm kesmek yerine beni destekliyordu. 
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“Vazgeçmeyeceğim,” dedim yemin edercesine. “Kimse beni durduramayacak” 

Ecrafımızı kastederek, “Bu dünyayı mı istiyorsun?” diye sordu, gözleri gölün kenarını süsleyen solmuş kırmızı güllere kaymıştı. Viraneye dönen ormanı hayranlıkla seyrederken benim gördüklerimi onun da gördüğünü anladım. Kiminin içini boğacak olan bu görüntü bizim hoşumuza gidiyordu. O an anladım, Dimitri bana benziyordu. Benimle aynı fikirdeydi. Kaos güzeldi, kaos göz alıcıydı. 

Transa girmiş gibi başımı salladığımda dudaklarımdan tek bir kelime döküldü. 
Tehlikeyle parlayan yeşil gözleri içimi delip geçerken, “Öyleyse alacaksın” dedi. Sesi daverkârdı, beni günaha çağıran karanlık bir ruhun yankısı gibiydi. 

Her şey çok güzeldi ama “İzin vermezler,” dedim şimdiden herkesin karşı çıkacağını bilirken. 

“Onlardan izin almıyorsun,” dedi umursamazca. Dimitri böyleydi. Kendi düşüncelerinden başkasını önemsemezdi ve benim de öyle olmam gerekiyordu. Bir şey istiyorsam kimseyi dinlemeden onu elde etmeliydim. “Sen en güçlü olansın. 
Kimsenin fikrine ihtiyacın yok. Ne istiyorsan alacaksın.” 

“Senin de beni durdurmaya çalışman gerekmez mi?” 

“Onlar gibi olmadığımı söylemiştim. Seni en iyi ben anlarım, beni de en iyi sen anlarsın. Sana bir sadakar yeminim var ve bu yemini senin karşında durmak için değil, yanında durmak için ettim. Ne yapmak istiyorsan ben destek vereceğim. 
Senin yanında olacağım.” 

Dimitri benim isteklerime saygı duyuyordu. Beni böyle kabulleniyor, oldugum kişiden dolayı bana acımıyordu. Gözlerinde anlayış vardı ve diğerleri gibi yargılayıcı davranmıyordu. Aslında şaşırmamam lazımdı çünkü söylediklerinde çok haklıydı. Beni en iyi o anlardı. Zamanında ölmüştü ve Seth'in kara büyüsü sayesinde hayata dönmüştü. Benim kadar değildi belki ama o da kara büyü kullanıyordu ve tanıştuğımızdan beri bir kere bile bundan yakındığını duymamıştım. 
Büyüsünü kullanmaktan çekinmiyordu. Belki bu yüzden birçok defa dışlanmıştı ama hiçbir zaman geri adım atmamışu. 

Yanıma iyice sokulup elimi tunu ve gözlerime güven verircesine bakarken, “Ben her zaman yanındayım,” diye tekrarladı. Ona minnettar bir gülümseme sunarken sonunda biri beni anladığı için rahadlamışum. Gevşediğimi fark eden Dimitri'nin gülümsemesi benimkinin aksine soldu ve o an hangisine odaklanacagımı bilemediğim birçok şey aynı anda gelişti. 

Dimitri tanıdık bir büyünün cümlelerini kullanmaya başladı, etrafımda birden fazla geçit açıldı ve içinden canrılarla Aytun çıktı. Hepsi Dimitri'nin cümlelerini tekrarlarken arkamdan birinin sinsice yaklaştığını ve enseme ince bir iğne baurdığını hissettim. Vücudum taşıyamayacağım kadar ağırlaştığında külçe gibi yere yığıldım, o an söyledikleri büyünün ne olduğunu haurladım. 

Nigralara, Neftis'e, Seth'e ve Apep'e yapağım büyüydü bu. 
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Aytun Karavera 

Gözlerim, camın ardındaki iki yataktan sadece birine odaklıydı. Gücü absorbe eden bu oda, Neftis tarafından çok uzun zaman önce hazırlatılmışu. Gözetim alunda tutulması gereken büyücülerin gücünü emerken tanrılar üzerinde de aynı etkiye sahipti. Tam da bu yüzden hem Apep yüzünden aklı gidip gelen Anubis'in hem de kara büyü yüzünden zihni karmaşık olan Ayliz'in son durağı olmuştu. 

İkisinin de bilinci kapalıydı. Yatakta boylu boyunca uzanıyorlardı ve elleri ile ayaklarından bağlandıkları deri kayışlarla uyandıklarında bile hareket edemez hâldelerdi. Anubis pek umurumda değildi ama Ayliz'i böyle gördüğüm için içten içe kahroluyordum. 

Bugün yaşananlar bardağı taşıran ve onu gözetim altında tutmamızı gerektiren son damlaydı. Uzun bir süredir, daha doğrusu ben döndüğümden beri Ayliz farklıydı. Başta bu hâlinin sebebinin tanrıçalığı olduğunu zannetmiştim. Sıkça gördüğü kâbusların, sessizleştiğinde zihninde kopan fırunaların bu değişimden kaynaklandığını ve geçici olduğunu düşünmüştüm ama gün geçtikçe düzelmek yerine daha kötüye gitmişti. Önce gördüğü rüyaların sıklığı arımıştı, sonrasındaysa sessizleştiği zamanlar artmıştı. Ben sessiz kaldığım zannederken o aslında kendi kendine konuşuyormuş da haberim yokmuş. 

Tanrıça olurken Ra'nın bedenine verdiği kara büyüyü benden gizlemişü. Karanlık tarafa olan yaklaşımımı ve net duruşumu bildiği için bana söylemekten çekinmişü. Tesadüf eseri öğrendiğimde onu vazgeçirmek için uğraşmıştım ama beni oyalamış, sadece Neftisten kurtulana kadar kullanacağım söylemişti. Ona inanmışum. Ona inanmaktan başka çarem yoktu. Kara büyüyü kullanmaktan hoşnut değildi ve onun yanında olursam etkisi altına girmez diye düşünmüştüm. Fakar olaylar hiç de umduğumuz gibi gelişmemişti. 

Neftis'ten kurtulmuştuk ama Seth yüzünden Apep'le karşı karşıya geldiğimizde Ayliz kendini mecbur hissetmişti. Dünyanın Apep'ten kurtarılması gerekiyordu ve birden tüm sorumluluk Ayliz'in omzuna binmişti. Hali hazırda kara büyüyü kullanırken diğer tanrılar, kaosu durdurma görevini ona yüklemişlerdi. Ayliz de herkesin hayatını kurtarmak adına kendince çabalarken kara büyüden vazgeçmeyi dilediği her an aslında ona daha çok yakınlaşmıştı. 

Onu durdurabileceğimi zannetmiştim ama içindeki kara büyünün hep daha fazlasını isteyip aklını çeleceğini hesaba katmamıştım. Daha doğrusu etkisi altına almaya çalışacağını tahmin etmiştim ama Ayliz'in iradesini yıkamayacağına inanmak istemiştim. Bir nevi kendimi kandırmıştım. Hareketlerindeki tutarsızlıkları, geçirdiği dönüşümü görememiştim ve fark ettiğimdeyse her şey için çok geç kalmışum. 

Sophia'nın teklifini kabul etmeyeceğini söylemişti. Ermeyecekti, biliyordum ama sonra Apep'le karşı karşıya geldiklerinde kanatlarını kesmişti ve o andan sonra Ayliz'in kaos yılanına olan öfkesi katbekat arımışu. Canı yanmıştı. Canı çok 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acımıştı. Ne hissettiğini, ne kadar acı çektiğini anlayamazdım ama o kadar canı yanmıştı ki kendine bunu yapanı öldürmek için daha da hırslanmıştı. Dimitri sayesinde iyileştiğinde o devasa acıdan kurtulmanın etkisiyle kara büyüye sarılmıştı, Hem intikam alma duygusuyla hem de acısını geçirecek kadar güçlü olan büyüye sahip olma güdüsüyle kendini kara büyüyü bedeninde toplarken bulmuştu. Haberim olsaydı, bunu yapacağını bir an bile aklımdan geçirseydim hayatım pahasına izin vermezdim. Çünkü biliyordum, bir defa başladığında asla duramayacaktı. 
Duramamıştı da. Nigralardaki büyüyle yetinmeyip Neftis, Seth ve Apep'tekini de alarak tüm kara büyünün kaynağı hâline gelmişti. İşler tam da bu noktada kızışmaya başlamışu. 

Dengesiz ve çelişkili tavırları absürt bir şekilde ortaya çıkmaya başladığında her şey için geç kaldığımın farkına varmıştım. Anubis'ten şüphe duymuş, beni Kraliçe Leloyadan kıskanmıştı. Gücünü kontrol edememeye başlamış, en ufak eleştiride kıyameti koparmıştı. Arada sırada ortaya çıkan öfkesini saymıyordum bile. 
Bu hareketleri tanrıçalığına yormak kolaya kaçmak olurdu. Bu yüzden etraftaki herkesi kara büyü konusunda uyarmaya çalışmıştım ancak kimsenin umurunda olmamıştı. Ta ki Maat'ın tapınağındaki gösterisine kadar... Kara büyünün Ayliz üzerindeki etkisi o gün herkes tarafından görülmüştü ama kimse ağzını açıp bir şey diyememişti. Suçluyduk. Hepimiz Apep'ten kurtulmak için Ayliz'i feda etmiştik. - 

Başıma aniden saplanan ağrıyı geçirmek için avuç içimi sertçe şakaklarıma basurdım. Gözetim odasının kapısı açıldığında başımı çevirip kimin geldiğine bakum. Tanrı Anhur, “Bir gelişme var mı, lider?” diyerek içeri girdi. 

Her zaman saygı duyduğum tanrıya bakarken, “Uyuyor,” dedim yorgun bir sesle. Hem zihnen hem de bedenen yorgundum. “Verdiğimiz karışım işe yaradı.” 

“Umarım etkisi uzun sürer. Biz kara büyüyü ondan alana kadar uyumaya devam etse güzel olurdu.” 

Dimitri, Ayliz'in öfkeyle yanımızdan çıktığını gördüğünde onu gizlice takip etmişti ve Kızıl Göl'e gittiğini bana haber vermişti. Hızlıca bir plan yapmıştık ve Dimitri onu oyalayıp yanına yaklaşırken biz de etrafına saklanmıştık. Kara büyüyü transfer eden büyüyü biraz değiştirmiş, gücünü kanopik kavanozlarda saklamak üzere harekete geçmiştik. Güçlü bir büyüydü ve başarılı olup olamayacağımızı bilmediğimiz için Seshat onu bayıltacak bir karışım hazırlayıp iğneyle enjekte etmişti. 
Ayliz baygın düştüğünde kara büyüyü almak için büyüyü yapmıştık ama başarılı olamamıştık. Kara büyüyü Ayliz'den alamamıştık. 

“Elimizdeki tek şey o büyüydü,” dedim sıkıntıyla. 

Anhur, “Başka bir yolunu bulacağız,” dese de benim inancım tükenmenin sınırlarında geziyordu. 

Kalbimi derinden sarsan sıkıntımı sesime yansıtarak, “Ya bulamazsak, o zaman ne olacak?” diye sordum. Beklentiyle ona döndüğümde aslında yaptığım şey, ondan medet ummaktı. Onlar tanrıydı, kurtuluş yolunu bilmeleri gerekmez miydi? 
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“Umutsuzluğa kapılmanın sırası değil. Ayliz'i kurtarmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız.” 

Dişlerimi öfkeyle sıktım ve yeniden camdan onu izlemeye döndüm. Elimden hiçbir şey gelmiyordu. Ne onu durdurabilmiştim ne de kurtarabiliyordum. Hayaumda çaresiz hissettiğim birçok an olmuştu ve şu an da onlardan biriydi. Dünden beri sergilediği neşe gösterisinin sahte olduğunu biliyordum. Ayliz böyle biri değildi çünkü. 

Odanın kapısı açıldığında bu defa içeri Dimitri girdi ve merakla, “Uyandı mı?” 
diye sordu. 

Gözlerimi Ayliz'den ayırmadım, Dimitri'ye dönmedim. Birkaç saat önce birlikte plan kurmuş olabilirdik ama bu, ona öfkeli olduğum gerçeğini değiştirmiyordu. Asabiyetle, “Ne yapıyorsun sen burada?” diye sorduğumda çekinmeden, “Ayliz'i merak ettim,” dedi. Rahatlığı, kızgın bakışlarımı onun üzerine dikmemi sağladığında sertçe, “Ben sana gözüme gözükme demedim mi?” diye sordum. 

Gözleri kısılırken Anhur'a kaçamak bir bakış attı. “Şu an bunun sırası mı sence?” 

“Her şey senin yüzünden oldu.” 

“Suçlu olduğumu kabul ediyorum ama işlerin bu raddeye geleceğini tahmin edemezdim. Bile bile yapmadım.” 

“Edecektin. Etmek zorundaydın.” 

Herkese öfkeliydim ama en çok Dimitri'ye karşı hissediyordum bu duyguyu. 
En başından beri kara büyüyü kullanması için teşvik etmiş, ağır sonuçlarını hesaba katmadan daha çoğunu istemesine sebep olmuştu. Onu iyileştirmemesini söylemiştim. Kara büyüyü kullanmaması için defalarca kez ikaz etmiş, odasına girmesini yasaklamıştım ama beni dinlemeden gizlice yanına gitmişti. 

“Ben sana onu iyileştirme demiştim. Ona kara büyü yapmayacaksın demiştim.” 

Dimitri utanç içinde başını öne eğdiğinde yaptıklarından pişman olduğunu görüyordum ama bu, şu an hiç de işimize yaramıyordu. Pişmanlık yaşamak için aruk çok geçti. 

Kendini savunurcasına, “Bilmiyordum ki. Neden beni durdurmak istediğini anlamadım,” dedi. 

“Nedenine gerek yoktu. Sözümü dinleyecektin.” 

Üzerine özenle bastırdığım her harf ilmek ilmek ruhuma işleniyordu. İğnenin her giriş çıkışında canım yanıyor, yaraladığı yerden sızan her bir damla kan kalbimdeki ateşi daha çok harlıyordu. Dimitri'yi suçlamak, tüm yükü ona yıkmak kolayıma geliyordu fakat bu yaptığım yalnızca kendi pişmanlığımın üzerini örtmekti. Asıl suçlu bendim. Daha dikkatli davranmalı, onun içinde kopan fırtınaları önceden sezmeliydim. Belki daha erken anlasaydım Dimitri'yi durdurabilir, Ayliz'i bu raddeye sürükleyen hamlelerini engelleyebilirdim. 
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“Acı çekmesine göz yumamadım. O odasında ızdırap içinde can çekişirken ben bir halta yaramayan merhemlerle yarasını geçirmeye çalışmalarına dayanamadım.” 

“Ben dayanabildim mi sena? O benim her şeyim,” dedim harfler teker teker nilnlar her an onu öldürebileceğimin sinyallerini veriyordu. 

Dimitri harelerindeki soğuklukla, “Umurunda değil sandım,” dediğinde sanki başımdan aşağı kaynar sular döküldü. 

“Umurumda değil mi?” dedim hayret içinde. “Ayliz mi benim umurumda degib” 

Bu, hayatımda duyduğum en saçma cümleydi. 

“Ben sana geldim, iyileştirebileceğimi söyledim ama sen dinlemedin. Bana hiçbir şey yapmamamı söyledin sadece. Acısını geçireceğimi bile bile sırf benden 

Dudaklarım açıldı ve hemen sonrasında ne diyeceğimi bilemediğim için kapandı. Söyleyecek bir şey bulamamışum. Ben bencil bir adamdım ama Ayliz'e karşı hiç olmadığım kadar şeffaf yaklaşmışım. Onun yanındayken tüm kibrimden arınıyordum. Benmerkezci tavrımı bir kenara koyup, sadece onun çıkarlarına odaklanırken onu kendimden bile öne koyuyordum. Benim için önce Ayliz vardı, ben sonra geliyordum. Egom, düşmanlıklarım ve nefretim, ona hissettiklerimin irre iyi olmasının yanında Dimitri'ye duyduğum kin 

i ki? 

“Eğer gerçekten Ayliz'e yararı olacağını bilseydim, onu iyileştirmen için ayaklarına kapanıp senden yardım dilenirdim,” dediğimde Dimitri bunu duymayı beklemiyormuş gibi şoke oldu. Evet, ben ve birine yalvarmak... Asla aynı cümlede kullanılmayacak, kullanılsa bile kimsenin inanmayacağı bir ikiliydi. 

“Haralıyım, biliyorum. Ben ona kara büyünün her derdin çaresi olduğunu söylediğim için gidip diğerlerinin büyüsünü aldı ama senin günlükleri okuduğunu 

bilemezdim ya” 


a. Tanrıça İsis'in günlükleri. Annem tarafından ele geçirilen günlükleri, Ayliz'in tutarsız davranışlarını sezdiğim ilk gün okumaya başlamışım. İsis kara büyüyü kullandığı tüm süreci kaleme almıştı. Du nı, düşüncelerini ve kendindeki tüm değişiklikleri günlüğüne yazmış. Kullandıkça ne kadar tehlikeli bir hâl aldığından ve zihnindeki sesleri susturamadığından bahsetmişti. İsis'te kara büyünün yalnızca yarısı vardı ve çoktan delirmenin eşiğine gelmişti. Eğer Neftis büyüyü ee geçirip Ay Düğümü lanetini yapmasaydı belki de şu an Ayliz'in yaşadıklarını o da yaşayacakrı 

“Bilmene gerek yoktu zaten. Beni dinlemen yeterliydi.” 

“Sonsuza kadar bunu harırlatacaksın, değil mi?” 

“Merak etme, sonsuza kadar yaşamayacaksın çünkü seni öldüreceğim.” 

Anhur aramızdaki gerilime daha fazla katlanamamış olacak ki “Sakin olmalısınız,” diyerek sözümü kesti. “Şu an önceliğimiz Ayliz'i kara büyüden kurtarmak, 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sizin kavganız değil.” Sakin konuşuyordu ama aslında öfkelendiğini sezebiliyordum. Sanırım savaş tanrısını sinirlendirmek çok kolaydı. 

Dimitri anında konuyu değiştirdi. “Thoth bir şey bulamamış mıydı?” diye sordu. 

Anhur başını iki yana salladı. “Elimizdeki büyüden başka hiçbir şeyimiz yok. 
Büyünün işe yaradığını biliyoruz, Ayliz defalarca yaptı ama neden etkisi olmadığını anlamadım. Tanrıça güçlü olduğu için temas edilmesi gerekiyordu, Dimitri onu da yaptı ama etki etmedi. Belki de büyünün sının vardır. Bir kısmını alacak kadar güçlüdür. Ayliz kaynak hâline geldikten sonra alacak kadar değil.” 

“Bir gelişme var mı?” diyerek odaya giren Maat'a döndüm ve “Hayır, aynı. Bir şey bulabildiniz mi, tanrıçam?” diye sordu. Herkes saatlerdir bir şey bulmak için uğraşıyordu ancak henüz sonuç alabilen olmamışu. 

“Üzgünüm ama hiçbirimiz bununla alakalı ne yapacağımızı bilmiyoruz. Kara büyünün kullanma kılavuzu yok ve daha önce kullanan kişiler de ortada. İsis ve Nefüs'ten yardım isteyebiliriz belki ancak onlar da hiçbir zaman kara büyünün tamamına sahip olmadılar. Eğer Apep doğru söylüyorsa, kara büyünün kaynağı sadece kendisiydi. En azından Ra ile çarpışıp bir kısmını ona verene kadar.” 

“Apep'e ulaşacağımız hiçbir yol yok.” 

“Ve Neftis'i de diriltemeyiz.” 

“Aynen öyle. Kara büyüden kurtulalım derken eski düşmanımızı yeniden uyandıramayız.” 

Üçünün ağız birliği yapmış gibi konuşmasını sabırla bekledikten sonra, “Bize yardımı dokunur mu?” diye sordum. Evet, bu kadar umutsuz bir durumdaydım. 
Ayliz'i kurtarmama yarayacak bir bilgi verirse birkaç kat aşağı inip Neftis'i uyan- 

Maat tek kaşını imayla kaldırırken, “Sakın bu ihtimali aklından geçirme, lider. 
Neftis'i öldürmek için bu kadar zahmete girmişken onu uyandırmayacağız,” dedi. 

Ayliz'e yeniden döndüğümde onun gözlerini araladığını gördüm. Camdan içeri girmek istermiş gibi heyecanla yaklaşırken, *Ayliz?” diyerek dikkatini çektim. Sesimi duyduğunda bana döndü ve gözlerini doğrudan bana çevirdiğinde heyecanım yerini dehşete bıraku. Her baktığımda bir kez daha âşık olduğum bal rengi gözleri şu an kapkaraydı. Kara büyüyü kullandığını gördüğüm birkaç sefer yine böyle olmuştu ama her defasında geçmişti. 

Yataktan doğrulmak için bedenini yukan doğru hareketlendirdi ama bağlanan kayışlar yüzünden yapamadı. Ne olduğunu anladığında kaşları çauldı, gözleri öfkeyle kısıldı. 

“Siz bana bunu nasıl yaparsınız?” diye sorduğunda sinirden teni kızarmıştı. 
“Bu ne cüret?” 

“Her şey senin iyiliğin için, Ayliz. Merak etme, seni kara büyüden kurtarmak için bir yol bulacağız.” 
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Bir kez daha elini çekiştirdiğinde, hiç şüphesiz gözlerindeki ateşle hepimizi yakıp kül etmek istiyordu. “Sizden böyle bir şey isteyen oldu mu?” 

“Üzgünüm ama seninle konuşmuyorum, kara büyü. Ele geçirmeye çalıştığın Ayliz'le konuşuyorum.” 

“Hepiniz aptalsınız! Derhâl beni serbest bırakın yoksa...” 

“Yoksa ne, kraliçe? Hepimizi öldürür müsün?” 

Ayliz duraksadı. Söylemek istediği çok şey var gibiydi ve hangisini seçeceği konusunda kendi içinde savaşıyor gibiydi. 

“Sizi ölümden daha kötü sonlarla yüz yüze getiririm.” 

Maat onun bu tehdidini umursamayarak, “Karanlık tarafınla mücadele etmenin ne kadar zor olduğunun farkındayım ama onun etkisinden kurtulabilirsin, Ayliz,” dedi. 

“Hâlâ anlamıyorsunuz, değil mi? Kurtulmak istemiyorum.” 

“Öyleyse kurtulmak isteyene kadar buradan çıkamazsın, kraliçe.” 

Maat ilgisini Ayliz'den çekip bize döndüğünde, “Gidip araştırmaya devam edelim,” dedi. Dimitri ve Anhur onu başıyla onaylayıp odadan çıkmak için hareketlendiklerinde, “Birazdan geleceğim,” dedim. Maat, Ayliz'le konuşmak istediğimi anlamış gibi anlayışla omzuma dokundu ve diğerleriyle birlikte odadan çıktı. 

Onlar gittikten sonra öfkeyle bir kaçış yolu bulmak isteyerek gözleriyle odayı tarayan Ayliz'e odaklandım. Onu böyle görmek hoşuma gitmiyordu ama daha fazla yanlış şeyler yapmasını engellemek istiyorsak gözetim altına almak zorundaydık. Karşımdaki kadın her şeyiyle benimdi ama bir o kadar da değildi. Ayliz'di ama asla onun gibi hissettirmiyordu. Yüzündeki kibir, ellerinden her an çıkarabileceği orantısız güç, çehresini sarıp sarmalayan kötülük karşımdaki kadını bana yabancı 


“Boşuna uğraşma,” dedim bileklerini çekiştirdiğinde. Biraz daha zorlarsa canını aatacaka. “O odadan çıkman imkânsız.” 

Simsiyah gözlerinden hiçbir ifade okunmuyordu. Eskiden bana bakarken ışıl ışıl parlardı. Dişlerimi sıktım ve tepki vermemek için kendimi zorladım. 

“Diğerlerini anlayabiliyorum ama sen bana bunu nasıl yaparsın, Aytun?” derken simasının ihanetle örselenmesini beklemiyordum. Ona ihanet ettiğimi mi düşünüyordu? 

“Ayliz, ben sadece seni korumaya çalışıyorum.” 

“Ortada bir tehlike kalmadı. Neden koruyorsun?” 

“Senden. Eğer gerekirse seni, senden bile korurum.” 

Herkese, tüm düşmanlarımıza gücüm yeterdi belki ama benim bu dünyada yenileceğim tek biri vardı ve o da hiç şüphesiz, şu an bana nefretle bakan yüzün sahibiydi. Her zaman bundan korkmuştum işte. Bir gün Ayliz'i kendinden bile korumam gerekirse nasıl baş edecektim? Onun beni yenmesi için kılıçlara, silahlara ihtiyacı yoktu. Nefret dolu bir bakışı en keskin kılıçtan, sevgisini esirgeyen 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tek bir cümlesi silahtan daha yaralayıcı olurdu. Defalarca savaşmış, yüzlerce adam öldürmüştüm ama hiçbiri bu kadar çetin değildi. 

“Sen ne dediğini bilmiyorsun. Kara büyü benim tercihim. Saygı duyup geri çekilmeniz gereken yerde beni hapsediyorsunuz. Sen benim liderimsin. Buna en başta senin karşı çıkman gerekiyordu.” 

“Aruk liderin değilim. Unuttun mu, beni kovmuştun.” Omuz silkerek sabahki konuşmamızı hatırlattığımda o sözlerine alınmayacak kadar kendinde olmadığını biliyordum. 

“Aytun...” 

“Boşuna kendini yorma, sarışın. O kara büyüyü senden alacağım. Normale döneceksin.” 

Odanın kapısı bir kez daha açıldı ve bu sefer içeri Jonathan girdi. “Aytun? Burada olduğunu bilmiyordum.” 

“Beklemek istedim. Birazdan çıkacağım. Onlar ne?” dedim elinde tuttuğu tepsideki serumları işaret ederek. 

“Cıva. Kara büyünün etkisini azaltmak için kullanıyorduk, biliyorsun.” 

Biliyordum. Cıva, kültürümüzde insanlar tarafından kötü ruhları uzak tutmak için kullanılıyorken bizler, daha doğrusu deney yapan şifacılar Nigraların üzerinde kara büyüyü zayıflatmak için uyguluyordu. Tabii, daha sonraları Nigralardan ziyade Dimitri'nin türü olan Sanglumlar için de kullanılmaya başlamıştı. 

“İşe yarayacağını mı düşünüyorsun?” diye sorarken yapılmasını pek tasvip ettiğimi söyleyemezdim. Cıvanın ne kadar can acıtıcı olduğuna daha önce çok kez kendi gözlerimle şahit olmuştum. Ayliz'in de o acıyı çekmesini istemiyordum. 

Jonathan başını sallarken, “Yarayabilir,” dedi. “Bana ilk getirdiğin Sanglum kızı hatırlıyor musun?” 

Evet dercesine gözlerimi kırpıştırdım. Ayliz ve Simge'nin alışveriş yapmak için Teb'e gittikleri bir gün, karşılarına çıkan Sanglum'u deney yapması için Jonathan'a götürmüştüm. O zaman türün varlığından haberimiz yoktu ve o kız daha sonra Neftis'in rahibini öldürmeme yardımcı olmuştu. 

“O kız da kara büyü kullanan bir ruh tarafından ele geçirilmişti. Cıva verdiimiz zaman kızın kendi bilinci açığa çıkmıştı. Benzeri bir durumu şimdi Ayliz yaşıyor. Yardımı olabilir.” 

Jonathan işinin ehli bir şifacı doktordu. Tecrübesiyle neyi yapıp yapmaması gerektiğini iyi bilirdi. O da herkes gibi Ayliz'in iyiliğini düşünüyordu ve eğer yöntemi işe yararsa Ayliz'in üzerindeki etkisini azaltabilirdik. Elimizde bizi bu lanet olası durumdan çekip çıkaracak hiçbir şey yoktu ve bu sebeple önüme serilen tüm yolları denemeye razıydım. 

Benim sessizliğimden onayladığımı kabul ederek Ayliz'lle aramızdaki kapıyı açtı ve içeri girdik. Ayliz öfkeyle bizi izlerken ne yapuğımızı anlamaya çalışıyordu ama tahmin etmesi epey güçtü. 
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Dayanamayıp, “Ne yapıyorsunuz?” diye sordu ama ikimizden de çıt çıkmadı. Suskunluğumuzu bozmadan ben öylece dikilmeye devam ettim, Jonathan ise Ayliz'in koluna takılı seruma uzandı. Getirdiği bir şırınga dolusu cıvayı seruma enjekte ettiğinde birden Ayliz'in başı yastığa gömüldü ve gözlerindeki siyahlık yerini bal rengi gözlere bıraktı. Kibirli yüzü kırık bir ayna misali parçalara ayrıldı ve aniden korku dolu bir ifade belirdi. 

Titrek bir sesle, “Aytun,” diye seslendiğinde ona doğru yaklaşım. Gözlerim irice açılırken işe yarayıp yaramadığını anlamamıştım. 

“Sarışın?” 

“Yardım et...” dedi ama hemen sonra gözleri yeniden siyahlaştı, kolundaki damarlar belirginleşti. Tekrar kara büyünün etkisi altına girmiş gibi kinle dolmuştu. 

“İşe yaradı,” diye fısıldadı Jonathan. Evet, işe yaramışu. Gerçek Ayliz'i görmüştüm ama cıvanın etkisi çabuk geçmişti. 

“Bir tane daha yap.” 

“Etkisinin artmasını istiyorsak birkaç taneyi aynı anda yapmalıyım.” 

“Ne gerekiyorsa yap, Jonathan!” dedim sabırsızca. Birkaç saniyeliğine bile Ayliz'le konuşabileceksem her şeyi yapardım. 

Jonathan iğneyi yapuğında gözleri bir kez daha normale döndü. Ona yaklaşıp, “Ayliz, sen misin?” dediğimde başını salladı. Yüzündeki kibirli ifade parçalara ayrılmış, gerçek hisleri ortaya çıkmıştı. | 

“Aytun, kurtar beni,” dedi yalvarırcasına. “Kara büyü tüm zihnime yayıldı. 
Kendi düşüncelerime odaklanamıyorum. Konuşan ben değilim.” 

Onun bu çaresiz ve aciz hâli karşısında yalnızca dişlerimi sıktım. Onu böyle görmek beni kahrediyordu. Parmaklarım buz kesen yanağını okşadığında, “Merak etme, seni kurtarmanın bir yolunu bulacağım,” dedim. 

“Kara büyü,” dedi güçlükle çıkan sesiyle. “Kaos:o. Apep'in getirmeye çalışuğı şey buydu.” 

“Sen ne dediğinin farkında mısın, Ayliz?” 

“Bana bir büyü yaptırdı. O büyü sayesinde gün batımına kadar serbest kalmış olacak. Kehanet doğruydu. Kaosu başlatacak olan kişi benim.” 

“Hayır, sakin ol,” dedim duyduklarımı mantığıma yerleştirmeye çalışırken. 
“İzin vermeyeceğim.” 

“Bir şey yapmak zorundasın. Ona karşı koyamıyorum. Başta sadece düşünceydi ama bugün beden buldu. Beni tamamen ele geçirdi. Aytun, bana yardım et.” 

“Edeceğim, güzelim. Seni kurtaracağım, merak etme.” 

Gözleri yeniden simsiyah olduğunda elimi yanağından çektim ve bir adım geriye çıktım. Kara büyünün etkisi yeniden kendini gösterdiğinde dudakları zalimce kıvrıldı. 

“Elinden geleni ardına koyma, lider. Her şey için artık çok geç. Kaosu duyuyorsun, değil mi? Geliyor.” 
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Jonathan karşılaştığı manzara yüzünden dehşete düşmüş gibi, “Gidip daha fazla ava getirsem iyi olacak,” dediğinde, “Hayır,” diyerek karşı çıktım. Cıva, içeride sıkışan gerçek Ayliz'i dışarı çıkarıyor olsa da vücuduna zarar veriyordu. Tanrılarla konuşmalı, öğrendiklerimi onlara anlatmalıydım. Cıvayı yalnızca gerçekten ihtiyaamız olan anlarda kullanmalıydık. 

“Bir işim var. Sen burada bekle,” dedim ve koşar adım odadan çıkum. Ayliz'in söyledikleri aklımda dönüp duruyordu. Zamanımız kısıtlıydı ve artık olay sadece Ayliz'i kurtarmak değildi, kaosu durdurmaku. Apep'ten sonra her şeyin bittiğini düşünerek hata etmiştik. Piramitte önüme çıkan herkesi itekleye itekleye tanrıların bulunduğu odaya koşturduğumda zamanın kısıtlı oluşu beni daha da geriyordu. 

“Kaos, kara büyüymüş,” dedim kapıyı sertçe açıp içeri girdiğimde. Sesimi duyan herkes tüm ilgisini bana verdiğinde yutkunarak cümlenin devamını getirdim: “Ve Ayliz'e onu serbest bırakması için büyü yapurmış.” 

Maat duyduklarıyla tepkisini kontrol edemeyerek ayağa fırladı. “Ne diyorsun en?” 

“Siz gittikten sonra Jonathan ona cıva vermeyi teklif etti. Nigraların kara büyüden arınması için kullanıyoruz. İşe yarayacağını düşünerek cıva verdik ve kısa süreliğine de olsa kara büyünün etkisinden kurtuldu. Tahmin ettiğimiz gibi onu tamamen ele geçirmiş.” 

Kelimeler can yakar mıydı? Yakıyordu. Ayliz'in iradesinin elinden alındığını söylemek bile benim için çok zordu. 

“Bir saniye, ben anlamıyorum,” dedi Seshat. Çenesi gerilmiş, put gibi dikilmesine rağmen gözlerine merak yerleşmişti. “Kaos kara büyüymüş derken neyi kastediyorsun?” 

“Apep'in getireceğini düşündüğümüz kaos ortamı, kara büyü serbest kaldığında olacakmış. Ayliz beden bulduğunu söyledi. Sanırım kendini ima ediyordu. Gün batımına kadar serbest kalacakmış.” 

Anhur yerinde duramayarak ayağa kalku ve odanın içinde bir ileri bir geri yürümeye başladı. “Kehanette söylendiği gibi kaosu başlatacak olan Aylizdi demek. 
Bir şey yapmak zorundayız yoksa Apep'i öldürmemizin hiçbir anlamı olmayacak.” 

Dimitri, “Apep yalnızca bir piyondu,” diye mırıldandığında tüm dikkatimi ona verdim. “Kara büyünün serbest kalması için tüm kaynağın tek bir bedende birleşmesi gerekiyordu. Apep bunu biliyordu. Neden tapınağında Ayliz'i öldürmek istediğini düşünüyordum çünkü mantıklı değildi. Uzaktan kaosu getirebilecek gücü varken Ayliz'in karşısına çıktı. Amacı ondan kara büyüyü almaku.” 

Odadaki herkes onun mantıklı teorisi karşısında sus pus olduğunda devamını 

“Kara büyünün söyledikleri de kehanet değildi. Sadece öyle göstermeye çalıştı. 
Onu her yerde aradığımız için Apep rahatça kara büyüyü toplayamazdı. Bu görevi Ayliz'e verdi. En sonunda da ya Apep kaynak olacaktı ya da Ayliz. İkisinden birinin kaybetmesi, kara büyünün işine yarayacaktı.” 
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Başımı sallayarak, “Yaradı da,” dediğimde Aker birden, “Onu durdurmalıyız,” diye yükseldi. 

“Nasıl?” 

“Bu önerinin hoşunuza gitmeyeceğini biliyorum ama söylemek zorundayım.” 

Herkes merakla Aker'in söyleyeceklerini beklerken içimden bir ses nedense duyacaklarımdan hiç hoşlanmayacağımı söylüyordu. 

“Kaosu durdurmak istiyorsak kaynağı yok etmeliyiz.” 


Evet, bu son derece mantıklıydı. Kara büyüyü yok edersek kaosun yayılmasını engellerdik. Tabii, eğer kaynak Ayliz olmasaydı. 

“Sen ne diyorsun?” diyerek üstüne yürümeye kalktığımda son anda karşımdakinin bir tanrı olduğunu haurladım ve kendimi zar zor durdurdum. Taşkın davranışımın bana nasıl geri döneceği umurumda değildi ama şu an düşünmeden hareket etmem Ayliz in aleyhine olurdu ve ben bununla başa çıkamazdım. 

Ölmek mühim değildi ama ben Ayliz için yaşamayı seçmiştim. 

Eskiden düşünmeden adım atar, kendi çıkarlarım uğruna ölmeyi dahi göze alırdım ama aruk nefes almam için bir sebebim vardı. 

Maat, “Aker, kaynak Ayliz,” diyerek hatırlattığında, “Evet, bu yüzden Ayliz'i öldürürsek kaosu durdurabiliriz” dedi. 

Söylediklerini duyuyor muydu? Ne söylediğinin farkında mıydı? Karşımda Ayliz'in ölüm hükmünü vermeye mi çalışıyordu yoksa ben yanlış mı anlıyordum? 
Bu cümleleri gerçekten kurduğunu düşünmektense delirmiş olmayı tercih ederdim. 

Dudaklarım seğirdiğinde boğazımdaki yumru büyüdü, büyüdü ve neredeyse beni nefessiz bırakacak hâle geldi. Ölüm ve Ayliz, aynı cümlenin içinde kullanmaktan çekineceğim tarzda bir deprem etkisi yaratıyordu kalbimde. Ellerimi yumruk yapıp kendimi sakin kalmaya zorlarken, “Buna asla izin vermem,” dedim. 
Aker'den nefret ediyordum. Kara büyüden nefret ediyordum. 

Buraya gelmeden önce onun normal bir hayatı vardı. Geçmişini, eski dünyasında nasıl bir yaşamı olduğunu hep çok merak etmiştim fakat hatırlatıp üzmemek için ona hiç sormamıştım. Annemle konuştuğumuz bir anda, Ayliz in eski hayatını anlatmasını istediğimde öğrenmiştim her şeyi. Kendi evinde, kendi odasında ona ait bir dünyası vardı. Kitaplarıyla, müzikleriyle ve yalnızlığıyla baş başa kaldığı normal, sıradan bir yaşamı vardı. Ne peşinde düşmanları vardı ne her an ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalıyordu ne de kurtarması gereken bir evren vardı. Belki sıkıcıydı, belki bunaltıcıydı ama en azından o hayatında güvendeydi. 

Buraya geldiği ilk günden itibaren aklımı başımdan alan kokusu, ölümün de dikkatini çekmişti. Gittiği her yerde onu takip ederken sıradan hayatı gitgide tehlikelerle süslenmeye başlamıştı. Kurtlar sofrasında bir avken avcıya dönüşmüştü ve bu noktaya gelmesinin en büyük sorumlusu bendim. Beni kurtarmak için çıktığı bu yolda evvela insanlığından feragat etmişti, sonraysa iyi kalbinden. Sınırlarını, duvarlarını benim için yıkmıştı ve bunu yaparken dışarıya karşı ne kadar 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savunmasız kaldığını görememişti. Tüm savunma kulelerini yıkarken güvenilmez tanrıların arasına karışmıştı. 

Tanrılar ve tanrıçalar güvenilmezdi. Ayliz hariç... 

Hepsi kendi menfaatleri çıkarına destek olmuşlardı. Tanıştıkları andan beri önce Neftisten kurtulmak için ona yakın durmuşlardı, sonrasında ise Apep'ten kurtulmak için. Kendilerinin başaramayacağı durumlar karşısında ondan medet ummuşlardı ve rüzgâr tersine estiği ilk an ona sırtlarını çevirmişlerdi. Birden Ayliz'in onları hayatta tutma çabalarını hiç yaşanmamış saydıklarında ölümünü konuşmaya başlamışlardı. 

“Kabullenmenin zor olduğunu biliyorum, lider ama manuklı hareket etmek zorundayız. Haftalardır Apep'i durdurmak istememizin başlıca sebebi kaosu önlemek. Şimdi roller değişti ve ne yazık ki kraliçe, Apep'in amacını taşıyor. Kaosu başlatmaması için onu öldürmek zorundayız.” 

Ben karşı çıkamadan Maat ayağa fırladı ve öfkeli gözlerini ona dikti. “Hayır, asla böyle bir şey yapmayacağız. Aramızdan birini öldürmeyeceğiz.” 

Aker bu defa ona döndü ve “Keşke Hathor'u Seth'e kurban verirken de bu kadar özverili davransaydınız, Ulu Tanrıça. Hathor nasıl kaosu önlemek için öldüyse aynısını Ayliz de yapabilir,” dedi. 

“Sözlerine dikkat et, Aker. İkisi bambaşka şeyler. Ayliz'i öldürmeyeceğiz.” 

“Ayliz'i kurtarmak için koca evrenin yok edilmesine göz mü yumacağız yani?” 
Kendi sapkın fikrine destekçi arar gibi Tannça Seshat'a döndü. “Bu ne kadar manuklı, Seshat?” 

Seshat tedirgince yerinde kıpırdandı ve bir Aker'e bir Maat'a bakarken, “Kaosu durdurmak konusunda haklısın ama o en başından beri hepimizi kurtarmak için uğraşıyor,” dedi. 

“Ve şimdi de öldürmeye çalışıyor. Ayliz'le hepimiz bağ kurduk ama o aruk bizim tanıdığımız tanrıça değil. Kaosu durdurmak isteyen kişiyken onu getiren kişiye dönüştü.” 

“Onu öldürmenize asla izin vermem,” derken konuşmakta zorlandım. Yutkunmak istedim fakat başaramadım. Boğazımdaki yumru bir bariyer misali ukanma- mı sağlamıştı. Sözlerimin hedefi Aker gibi durabilirdi ama aslında hepsini hedef alıyordum. İçlerinden herhangi biri Ayliz'i öldürme fikrini kabul ederse karşısında beni bulurdu. 

Beni aşağılamak ister gibi, “Üzgünüm, lider ama sana söz hakkı tanıyan olmadı. Yaratıcılarınız olarak insanlığın kaderine karar vermesi gereken kişiler biziz,” dedi. 

Onun üstünlük taslamasına karışamazdım çünkü benden üstündü. Ama Ayliz'den değildi ve söylediği gibi o sadece insanların kaderine karışabilirdi. Kader tanrıçasının kaderini yönetmek ona düşmezdi. “Kimi veya neyi yarattığınız umurumda değil. Ayliz'e dokunamazsınız!” derken gözüm hepsinin üzerinde geziniyordu. “Hiçbiriniz!” 
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Aker söylediklerimi umursamamış gibi yeniden Maara odaklandığında tek ikna etmesi gerekenin o olduğunu düşünüyor olmalıydı. “Hepimiz yok olacağız ama şu an durdurmak için bir şansımız var. Her şey için geç olmadan bir karara varmak zorundayız.” 

“Başka bir yolu vardır, Aker. Biraz düşünürsek...” 

“Bu dediğiniz zaman kaybından başka bir şeye yaramaz. Sadece gün batımına kadar vaktimiz var ve sürenin ne kadar kısıdı olduğunun farkındasınız, değil mi?” 

Manipüle etmeye, diğerlerini anlık gaflete düşürmeye çalışıyordu. Şimdiden onlara söylediğim için pişman olmuştum ama içlerinden birinin çıkıp Ayliz'i öldürmeyi teklif edeceğini aklımın ucundan bile geçirmemiştim. 

Anhur da Maat gibi düşünüyor olacak ki “Ne olursa olsun Ayliz'i öldüremeyiz, dedi. En azından içlerinden bazıları mantıklı düşünüyordu. 

“Karşında Apep olsaydı ne yapacakun, Anhur? Ben cevap vereyim, şu kılıcı alacakrın ve gözünü bile kırpmadan onu öldürecektin. Ayliz'in Apep'ten bir farkı kalmadı.” 

“O bizden biri.” 

“Apep de bizden biriydi ama ne oldu, hepimiz onu öldürmeyi istedik. Bana kötü biriymişim gibi bakmayı kesin. Ayliz'in isteyerek yapmadığını biliyorum ama onun iradesinin dışında gerçekleşmesi, kaosu getirecek kişinin o olduğunu değişmior” 

Aytun?” 

Zihnimde Dimitri'nin sesini duyduğumda bakışlarım anında odanın köşesin- de hiçbir şey yapmadan tepkisizce dikilen adama kaydı. 

“Bir geçit açacağım. Geçit açılır açılmaz masanın üzerindeki kılıcı alacağım ve içeri gireceğim. Peşimden gel.” 

Dimimi başını kaldırdığında benim ne anlatmak istediğini çözmeye çalışan 

“Ayliz'in hayatı hakkında hüküm vermelerine izin veremeyiz. Onu buradan çı- 

Kilit altında kalması en doğrusu ama kılıcı alıp gidebiliriz. Böylece onu öldüremezler. Üç dediğimde beklemeden peşimden gel. Gelmemeleri için geçidi hemen 
| Ee 


Belli belirsiz, sadece onun anlayacağı şekilde başımı salladım. Her ne kadar Dimimi'ye güvenmesem de denize düşen yılana sarılırdı ve benim onunla iş birliği yapmaktan başka çarem yoktu. Tanrıların masasından ölümcül bir silahı çalıp kaçmanın ne kadar manaklı olduğunu ikinci kez düşünmeye fırsat bırakmadan Dimimi'nin hamlesini beklemeye başladım. Tam tahmin ettiğim gibi ikimizin olduğu tarafa bir geçir açtı ve tanrılar daha ne olduğunu anlayamadan kılıcı alarak geçide girdi. Tabii, ben de peşinden. 

Geçir bizi ormanlık bir alana çıkardığında ağaçların şeklinden Kara Orman'da olduğumuzu anlamışım. Nefes nefese Dimitri'ye ve elinde tuttuğu kılıca bakarken, “Ne yapacağız?” diye sordum. 
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Gergince omuz silkerek, “Bilmiyorum,” dediğinde kaşlarımı kaldırdım. 
“Bir planın yok mu?” 


“Hayır, tek planım Ayliz'i öldürebilecek olan kılıcı kaçırmaktı.” 

Elimle yüzümü sıvazladım ve derin bir nefes aldım. Düşünmeden hareket etmiştik ve ne yapacağımıza dair hiçbir fikrimiz yoktu. “Bizi yok edecekler,” diyerek acı gerçeği dile getirdiğimde yüzünde mimik oynamadı. 

“Bizi yakaladıkları an kılıcı alıp Ayliz'i öldürecekler. O saarten sonra yaşayıp yaşamaman umurunda olacak mı?” 

Haklılığı karşısında sessiz kalmaktan başka bir şey yapamadığımda Dimitri dikkatini benden çekti ve kılıcı toprağa saplayıp kendi hançerini çıkardı. Avucunun içine çarpı işaretini çizerek tanrıların büyüyle izimizi bulmaları ihtimaline karşılık bir yer gizleme büyüsü yaptığında ben de tedirgince etrafımıza bakınıyordum. Şimdilik yerimizi gizlemiş olabilirdik ama tanrılar çok geçmeden peşimize düşecekti. Kılıç hem onların hayatı için önemliydi hem de Ayliz'in kaosu getirmesini durdurmanın tek çaresiydi. 

Umutsuzluk içinde çırpınarak, “Düşünüyorum ama aklıma hiçbir şey gelmiyor,” diye hayıflandım. 

Kaosun yayılmasmı engellemeliydim ve bunu Ayliz'e zarar gelmeden yapmalıydım. 

“Kaosu durdurmanın tek yolu Aker'in söylediği şey, biliyorsun değil mi?” 

Yenilgiyi kabullenmek istemiyordum fakat acı gerçekler tokat gibi yüzüme çarptığında kendimi diri diri mezara konmuşum gibi hissediyordum. En ağır lanelerle ölümlerini seyrettiğim düşmanlarımın ahı mı tutmuştu, o yüzden mi böyle acınası bir durumun içine düşmüştüm? 

“Madem düşüncesine katılıyordun, neden kılıcı kaçırdın?” 

“Ayliz'i öldürmelerine izin veremem. Kaosu getirip tüm evreni yok edecek olsa bile onun ölmesine göz yumamam.” 

Cümlenin sonuna yardımcılık yeminini eklemesini diledim ama Dimitri sessiz kaldı. Neden yaptığını biliyordum ve bu bildiğim şey, ona lanetler okumama neden oluyordu. Bir kez daha arafta kalmıştım. Bir yanda Ayliz vardı, diğer yanda ise kaosun gelmesiyle yok olup gidecek milyarlarca insan. Kendi hayaum umurumda bile değildi. Eğer kefenin diğer tarafında sadece ben olsaydım hiç düşünmeden kııcı yok edip Ayliz'in kaosu başlatmasını seyrederdim ama onca insan ne olacaktı? 
Sıkışmışlık hissiyle parmaklarımı saçlarımın arasından geçirdim. 

Ya Ayliz ölecekti ve dünya kurtulacaktı ya da Ayliz yaşayacaktı ve evren yok olacaktı. Üçüncü bir seçenek olmak zorundaydı. Ayliz'in hayatından olmadığı, bizi kurtuluşa götürebilecek yeni bir yol olmak zorundaydı. 

“İsis?” dedim bugün yaptığımız konuşmayı hatırlayarak. 

“Ne?” 

“Kara büyüyü kullandı. Neftis'i geri getiremeyiz ama ona ulaşabiliriz.” 
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“Nasıl?” diye sorarken irice açılan gözlerinden aydınlanma yaşadığını anladım. 
“Amenta. Ayliz, İsis'le orada iletişim kuruyordu. Eğer oraya gidersek tanrıçayla konuşabiliriz.” 

Ölüler Şehri'ne gidiş biletimiz olan Anubis'in de şu an piramitte kafayı sıyırmış bir şekilde yattığını hatırladım. “Amenta'ya nasıl gideceğiz? Oraya gitme yetkimiz yok.” 

“Kendi adına konuş, lider,” dedi dudaklarına bir sırıtış yerleşirken. “Kara büyünün açamayacağı kapı yoktur.” 

Dişlerimi sıkıca birbirine bastırdığımda kemiklerim acıyla sızladı. “Bir kere daha kara büyüyü güzelleyecek bir şey söylersen seni cidden öldüreceğim. Zaten ne olduysa sen ve efendin yüzünden oldu.” 

Gülüşü anında silinirken söylediklerimin altının boş olmadığını, bunu gerçekten yapabileceğimi anlamıştı. “Hatalıyım, kabul ediyorum ama işlerin bu raddeye geleceğini bilemezdim. Hem Neftis hem de Seth o kadar zaman kara büyüyü kullandılar ve böyle şeyler yaşamadılar.” 

“Çünkü onlar Ayliz gibi bela mıknatısı değiller,” diye kendi kendime mırıldandım. 

“Bir şey mi dedin?” diye sordu ne söylediğimi duyamadığı için. 

Ayliz'le aramdaki özel bir diyaloğu ona anlatmak istemediğim için geçiştirdim. 
“Hayır.” 

“Bak lider, seninle iyi bir başlangıç yapmadık. Belki başka bir zaman, baika şartlar alında tanışmış olsaydık iyi bir ikili olurduk ama koşullar uygun değildi. 
Benden nefret ettiğini biliyorum, ben de senden ediyorum. Ayliz'i yanlış yönlendirdim çünkü bana ikinci şansı veren şey o büyüydü. Haksız infazımdan kurtaran, yeniden yaşama döndüren şey kara büyü oldu. Bugüne kadar bana güçten başka bir getirisi olmadığında Ayliz'i de güçlendireceğini zannettim. Ne söylesen haklısın. Bugün yaşadıklarımızda payım büyük. Hatta belki de tek suçlu benim çünkü büyüyü kullanmasını en çok söyleyen bendim.” Sessiz kaldığımda gerilmiş gibi, “Bir şey demeyecek misin?” diye sordu. 

“Günah çıkarman bittiyse şu büyünü yap da Amenta'ya gidelim. Açık hedef gibi ortalıkta dolanıyoruz. Tanrıların bizi yakalaması an meselesidir.” 

“İzimizi kaybettirdim.” 

“O büyüyü aşamayacaklarını mı sanıyorsun?” 

Başını salladı. “Evet, haklısın.” Vakit kaybetmemesi gerektiğini anlayarak bizi kara büyüyle Ölüler Şehri'ne bir geçit açmadan ışınladığında ona ters ters baktım zira yüzündeki tebessüm hiç hoşuma gitmemişti. Kara büyüyle yapabildiklerinden övünmesi, onun tam bir aptal olduğunun ispatıydı. 

Dimitri'yle uğraşmayı bir kenara bıraktım ve mahkeme salonundaki yargıçlarla ölülerin şaşkın bakışlarından kaçmak için kuytu bir yer seçip oraya ilerledim. 
Gözlerden yeterince uzaklaştığımıza emin olduktan sonra İsis'in beni duyacağını ümit ederek, “Tanrıça İsis?” diye seslendim. 
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Birden zihnimde tanrıçanın sesi belirdi. Aynı sesi Dimitri'nin de duyduğunu yüzündeki ifadeden anladım. “Buraya sizi hangi rüzgâr atu?” 

“Bağışlayın, tanrıçam. Sizi rahatsız etmek istemezdik ama yardımınıza ihtiyaamız var. 

“Durun tahmin edeyim. Ayliz ve kara büyü için mi yardım istiyorsunuz?” 

“Evet.” 

“Sesini susruramıyor, değil mi? Delirip aklını kaybedecek gibi hissediyor.” 

“Keşke sadece bununla sınırlı kalsaydı.” 

“Daha kötüsü mü oldu?” 

“Kara büyü kontrolü tamamen ele aldı ve şimdi kaosu yaymaya çalışıyor.” 

“Ne?” 

“Kara büyü kaosun kendisiymiş. Ayliz'i etkisi altına alıp onu serbest bırakması için bir büyü yaptırmış. Bugün gün batımına kadar kara büyü özgür kalacak ve Apep'in getireceği kaos gerçekleşecek.” 

“Benden ne istiyorsunuz? Ben bunu durduramam ki.” 

“Tanrılar, Ayliz'i öldürüp kaosu durdurmayı düşünüyorlar.” 

“Manuklı,” dediğinde derin bir nefes aldım. 

“Başka bir yolu olmak zorunda, tanrıça. Bana yardım et, Ayliz'i öldürmelerine göz yumamam.” 

#Bizim soyumuzun laneti aşk, Karavera. Ne Osiris'le ben o aşkı yaşayabildik ne de Âylizie sen. Aşkimıza kurbanlar v vermek bizi bizim kaderimiz.” 

“Yardım edecek misin?” 

“Kaosu durdurmak istiyorsanız Ayliz'i öldürmekten başka bir çareniz yok gibi duruyor. O öldüğünde kara büyü de yok olur.” 

“Ayliz'i asla öldürmem!” dedim sertçe. 

“Öyleyse büyüsünü alın.” 

“Denedik, işe yaramadı.” 

“Nasıl yaramadı? Kime almaya çalıştınız ki?” 

“Birine değil. Kanopik kavanozla denedik.” 

“Tabii ki yaramaz. Kara büyü yaşamın olmadığı bir yere tutunamaz. Onu bir başka bedene aktarmalısınız. Tabii, bir hayvan da olabilirdi ama hayvanlar bu denli fazlasına kaynak olabilecek güçte değiller. Bu yüzden bir bedene geçirmelisiniz ama onu taşıyacak kadar güçlü birini de bulabilir misiniz, bilmiyorum. Büyü transferi çok fazla güç gerektirir. Hele ki yeni kaynak olmak istiyorsanız bunu kaldırabilmeniz gerekir ve bunu da ancak kara büyüyü kullanabilen biri yapabilir.” 

Omuzlarımı indirirken bir yanım üçüncü yolu bulduğum için mutluydu. Diger yanım ise o üçüncü yolun imkânsızlığıyla savaşıyordu. Bu söylediğine uyan biri kalmamıştı ki. 
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“Ben olamaz mıyım?” diye sordum. Kara büyüyü kullanmamış olabilirdim ama güçlü bir büyücüydüm. Kaynak olmayı kaldırabilirdim. 

“Üzgünüm, lider. Başka biri olmalı,” diyerek beni doğrudan dediğinde azap içinde yerimde kıpırdadım. Kim olabilirdi? Söylediğini yapabilecek güçte kim vardı? Ben içten içe kendimi yiyip bitirirken birden yanımdaki in van hiç beklemediğim bir cümle duydum. <a! a 

“Ben varım. Ayliz yerine ben kaynak olabilirim” Mat i 


Dimitri 0“ 
"Ben zaten bir ölüydüm.' 


Asırlar öncesinde lanetlenerek öldürülmüş, ardından yeni bir lanetle yeniden hayata dönmüş karanlık bir ruhtum. Etim, kemiğim, beni insan yapan hiçbir özelliğim yoktu. İnsanlığımın son parçasını toprağın altında bırakıp yeryüzüne döndüğümde başkalarının bedenlerini çalarak, onların hayatlarının üzerine kendime hayat kurmaya çalışmıştım. Bana ait olmayan yaşamlarda kendimden izler bırakırken işime yaramadığında geride bıraktığım bedenlerin bir mezarı bile olmamışu. 

İkinci bir şans verilmişti bana ve o fırsau yakalamamı sağlayan kişi Seth'ti. Bu yüzden yüzyıllarca ona hizmet etmiş, ne derse sorgusuz sualsiz yerine getirmiştm. Onun ağzından çıkan her söz bir emirdi ve ben emirleri uygulayacak olan hizmetkârıydım. Bugüne kadar binlerce görev vermişti ve her defasında en iyi şekilde yapmaya çalışmışum. Ona olan bağlılığım yalnızca bir iş anlaşması üzerine kurulu değildi. Temeli ona duyduğum minnet duygusuna dayanıyordu. Hayatımı bana geri veren tanrıya o kadar müteşekkirdim ki ne istese yapmıştım. Yapmak istemediğim anlarda bile... 

Ayliz'e yakın olup onun hizmetkârı gibi davranmıştım ve Seth'e içeriden bilgi sızdırmıştım. Sadece tapınakta olup biteni değil, aynı zamanda Ayliz'i tanıyarak zayıf yanlarını ve büyüsündeki kör noktaları öğrenmiştim. Tüm öğrendiklerim bir gün Seth'le ikisi karşı karşıya geldiğinde tanrıya avantaj sağlayacaku. Ben, onun düşmanının yanına sokulmasını istediği casustum. Bir haindim. 

Başta her şey kolaydı. Ayliz'in her hareketini Seth'e bildiriyor, onu tanrının istediği şekilde yönlendiriyordum ama işler benim planladığımdan çok daha farklı gelişmişti. Yasak olduğunu bile bile Ayliz'e karşı bir şeyler hissetmeye başlamıştım. 
Ruhumun karanlık zindanlarına ışık tutan hisler, beni öyle ikilemde bırakmıştı ki âdeta dünyada arafı yaşamıştım. 

Bir yanda sadakat yeminim, diğer yanda ise hislerim vardı. 

Ve ben en ihanet eunemem gereken kişiye ihanet etmiştim. 

Yaptıklarımdan ötürü pişmandım. Tapınakta yaptığım katliamdan, Seth'in her sözünü uygulamaktan ve Ayliz'i kandırmaktan dolayı çok pişmandım. Bu yüzden hatalarımı telafi etmek için Ayliz'e yeniden dönmüştüm ve zor da olsa kendimi açıklayıp affettirmeyi başarmıştım. Fakat hatalarım bunlarla sınırlı kalmamışa. 
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Etrafımızı saran, hiçbirimizin göremediği çok büyük bir oyun vardı ve ben, Ayliz'in bu oyunun bir parçası olmasına istemeden sebep olmuştum. Eğer bugün kara büyü yüzünden kilit altında tutuluyorsa ve kaos herkesin yaşamını tehdit ediyorsa benim yüzümdendi. En başta onu Seth konusunda uyarsaydım veya kara büyüyü kullanması için bu kadar ısrar etmeseydim bugün bunlar yaşanıyor olmayacaktı. 
Hatamı telafi etmeliydim. Bunun için ise her şeyi yapardım. 

Aytun ağır çekimdeymişçesine yavaşça bana döndüğünde, “Saçmalama,” diyerek karşı çıktı. 

“Neden?” diye sordum kaşlarımı çatarken. 

Küçümseyerek, “Kaynak sen olamazsın,” dediğinde beni bu kadar hor görmesi aruk sinirlerimi bozuyordu. Karşısında binler yaşında güçlü bir büyücü vardı fakat o beni yeni yetme büyücüler gibi görüyordu. 

“Neden olamayayım? Tanrıçayı duydun, kara büyüyü kullanabilen biri yapabilir, dedi. Etrafımızda benden başka kara büyü kullanan kaldı mı?” 

“O kadar kara büyüyü taşıman mümkün değil,” diye karşı çıktığında alayla güldüm. 

“Dikkat et, lider yoksa beni umursadığını ve ölmemi istemediğini düşüneceim. 

Bilinmezliklerle dolu bir ifadeyle, “Bunu neden yapıyorsun?” diye sordu. Vücudunu tamamen bana çevirmiş ve tüm dikkatini bana vermişti. Anlamaya çalışıyordu ama anlaması mümkün değildi. 

Aslında belki de anlayacak tek kişi oydu. 

Eğer kaynak olabilseydi, o gücü taşıyabilecek kadar güçlü olsaydı hiç düşünmeden Ayliz'in yerine geçeceğine ve kendini öldürteceğine emindim. Aytun Karavera, Ayliz e gerçekten âşıktı. Gözlerim bir anlığına onun avucundaki dövmeye kaydı ve onun Ayliz'le kurduğu bağ, varlığını yeni keşfettiğim kalbimi sızlattı. Ona âşıktı ve bu aşkın karşılığını alabileceği en harika şekilde alıyordu. İçim kıskançlıkla dolduğunda yanaklarımın içini kanatmak istercesine sıktım. Onu kıskanıyordum. Ona verilen aşkı kıskanıyordum. 

Lider yok olduğunda Ayliz de onsuz kalan bu dünyaya sığamamışu. Yolunu, yönünü şaşırmış; ne yapacağını bilememişti. Tek bir bildiği vardı: Aytun'u geri getirmek. Sırf onun ruhuna yeniden kavuşması için sayamayacağım kadar çok şey yapmış, kendinden defalarca ödün vermişti. Büyücülüğünden vazgeçmiş, kendini Neftis'in bir numaralı hedefi hâline getirmişti. Her yeni doğan güne o gün ölebileceği ihtimaliyle başlamış, kendini korku dolu tanrıların arasına hiç düşünmeden atmıştı. Onu öldürmek için doğru anı kollayan tanrıçanın gözünün içine bakmış, bunu yaparken bir an bile korkmamıştı. Ayliz ölmekten değil, Aytun'a bir daha kavuşamamaktan korkmuştu. 

Bu yola sevdiği adamı kurtarmak için çıktığında yaptıklarının aptallık olduğunu düşünmüştüm. Kendi sonunu kendi elleriyle hazırlayan basit bir insan, diye geçirmiştim içimden ama onun amacı hiçbir zaman kraliçelik olmamış. 
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O tanrıça olduktan sonra Seth'in planları tıkır tıkır işlemeye başlamıştı. Asırlarca hayalini kurduğu kehanetin gerçekleşmesine çok az kalmıştı ve bu yüzden kontrolü elden bırakmamak için Ayliz'e yakın olmayı seçmişti. Onunla bizzat ilgilenmiş, kızı liderin kayıp ruhunu geri getirmekle motive etmişti. Hâline üzülüyordum aslında. Aşk uğruna ölecekti, haberi yoktu. O zamanlar sebebini anlamıyordum ama şimdi her şey değişmişti. Ayliz'in Aytun için büyüsünü kaybetmesinden ölümü bile göze almasına kadar her şeyi anlamıştım. 

“Ayliz'in ölmesine izin mi vereceksin?” diye sordum ifademi sabit tutmaya çalışırken. 

“Kastettiğim şeyin o olmadığını biliyorsun. Kendi hayatından gerçekten vazgeçecek misin?” 

Kendimi ilk defa bu kadar derin bir çıkmazda hissediyordum. Hayatımdan vazgeçmek kolay değildi. Hele ki bir kere ölümü tatmış biri olarak, ölüm yeniden tecrübe etmek istediğim bir şey değildi ama yapacaktım. Zaten bunu sadece onun için yapardım. 

Ayliz'in zarar görmesini istemiyordum. Sırf dünyanın sonu gelmesin diye onun ölmesine göz yumacak değildim. Aslında kaos umurumda değildi. Eğer Ayliz yaşayacaksa evreni yok etmesinin bir önemi yoktu ama kaosu getirdiğinde onun kaybedeceği çok şey vardı. Sevdiği, değer verdiği insanlar yok olacaktı ve Ayliz onlara çok bağlıydı. Bu kaybı kaldıramazdı. Oysa benim kaybedecek bir şeyim yoktu. 
Önem verdiğim tek kişi Ayliz'di ve o kaybetmesin diye ben ölmeye razıydım. 

“Ben zaten yaşıyor sayılmam ama evet, vazgeçeceğim.” 

“Niye?” diye sordu merakla. Neden bu kadar büyük bir fedakârlık yaptığımı anlamaya çalışıyordu. Aslında anlıyordu, biliyordu ama yine de açıkça sormuyordu. Ona tüm şeffaflığıyla anlatmak isterdim ama yapmadım. Bunun yerine bir başka bahaneyi öne sürdüm. 

“Kraliçenin bu noktaya gelmesinin sorumlularından biri benim. Kara büyüyü kullanması için ısrar etmeseydim...” 

“Sadece bu olduğuna inandıramazsın beni. Gerçek sebebini söyle, Dimitri.” 

“Annesiyle sevgi dolu bir çocukluk geçirebilirdi ama yaptığım büyü yüzünden olmadı. Ben ondan bir hayat aldım. Bu hayatı geri vereceğim.” Bu kendi hayatıma mal olsa bile yapacağım. 

Annesindeki büyünün ortadan kalkacağını düşünmüştüm ama kara büyü kalbini o kadar taşlaştırmıştı ki Bennu yeniden ona karşı sevgi hissedememişti. Ne kadar ümidendiğine, annesinden sevgi görmek için ne kadar heyecanlandığına kendi gözlerimle şahit olmuştum. Tıpkı göremediğinde yıkıldığına şahit olduğum gibi... 
O hâlinin sorumlusu bendim. Ayliz'den el birliğiyle çok şey çalmıştık ve birinin bunları yerine koyması gerekiyordu. Seth yaptıklarının bedelini hayatıyla ödemişti. Edfu ihanetinin cezasını Ayliz tarafından öldürülerek çekmişti. Ben ise affedilerek mükâfatlandırılmıştım ancak bunu hak etmiyordum. Onlar gibi ben de ihanetimin cezasını çekmeliydim. Bunu da ona yeni bir hayat vererek yapabilirdim. 
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Onun için defalarca kez ölmüştüm ve bir kere daha ölmemde sakınca yoktu. 

Seth'in sadakat bağından kurtulmak için her gün kendimi öldürmüştüm. 
Ölüp hayata döndükçe o bağ zedelenmiş ve en sonunda yok olmuştu. Çok kolay bir şeymiş gibi söyleyebilirdim ama aslında yaşaması hiç o kadar kolay olmamıştı. 

“Hâlâ kaynak olabilecek güçte olduğunu düşünmüyorum,” dediğinde yeniden İsis'in sesini duydum. “Dimitri kaynak olabilir.” 

“Nasıl olacak peki?” 

“Büyüyü Dimitri yapacak ve böylece güç ona geçecek. Sonrasında kaosu durdurmak için onun ölmesi gerekiyor. Böylece büyü sonsuza kadar kaybolabilir. Ama büyüyü Kızıl Göl'de yapmalısınız. Kaynağı orası.” 

İsis'in söylediklerini onaylamak için başımı salladım. Görüp görmediğinden pek emin değildim aslında ama üzerinde durmadım. Az zamanımız kalmıştı. Neredeyse iki saat sonra güneş batacaktı ve eğer kara büyü söylediklerinde haklıysa kaosu durdurmak için pek vaktimiz yoktu. 

Aytun'a, “Haydi, gidelim. Tanrılarla konuşup büyüyü yapmalarını söylemeliyiz,” dedim ve bize bir geçit açtım. 


“Gerçekten kendini feda edecek misin, Dimitri?” diyen Maat'ı onaylarcasına gözlerimi kırpıştırdım. İlk geldiğimizde kızgın olan tanrıların ifadeleri, duyduklarından sonra şaşkınlıkla çevrelenmişti. 

“Evet,” dedim fakat ben bunu fedakârlık olarak görmüyordum. Ben bir hırsızdım. Bugüne kadar çaldığım hayatların içinde Aylizin de hayatı vardı ve aslında tek yapuğım o hayat geri vermekti. Geçmişi değiştiremezdim. Öyle bir gücüm yoktu ancak Ayliz'in geleceğine müdahale edebilirdim. 

“Sana inanmıyorum,” dedi tüm gün sabrımın sınırlarını zorlayan Aker. Ayliz'i öldürmeyi düşünmesi yetmezmiş gibi şimdi de beni sorguluyordu. Eğer tanrı olmasaydı onu tam şuraya gömmesini iyi bilirdim. Gerçi ben inançlı bir adam degildim, yani yapabilirdim. Bir anlığına Tanrıça Maat'a teslim ettiğim kılıcı alıp Aker'in kafasını tüm piramitte gezintiye çıkarmayı düşündüm ama sonra vazgeçüm. 

“Neden?” 

Sorgulayıcı bir tavra büründüğünde sınırları çok zorlarsa en azından ölmeden önce ağzını burnunu dağıtabileceğimi düşündüm. “Aylizdeki kara büyüyü almayıp bizi oyalamaya çalışıyor olamaz mısın?” 

Sabır dilenircesine gözlerimi yukarı çevirdim ama bana sabır vermesi için dua edeceğim tüm tanrılarla aynı odada olduğumu hatırladım ve bugün hiçbiri yardımseverlik yapacak gününde değildi. Kara büyüyü almam gereken yerde onlara derdimi anlatmaya çalışmakla boşa zaman kaybediyordum. 

“Büyüyü sizin yapmanızı söylüyorum. Sizce oyalamak mı istiyorum? Ayrıca neden böyle bir şey isteyeyim ki?” 
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“Tanrıçaya onu koruyacağına yemin ettin,” dedi aramızdaki yemin bağını kastederek. “Onu öldürmememiz için aklına gelen her yolu denemeye çalışıyor olabilirsin.” 

“Ayliz'i korumak için bunu yapıyorum zaten,” dedim anlaması için. Tanrı Aker her zaman böyle sinir bozucu muydu yoksa karakteri mi değişmişti? 

Maat da onun bu hâline tahammül edemiyormuş gibi gözlerini devirdi ve ona göre daha ılımlı bir tavırla, “Dimitri, amacını anlıyorum ama kaynak olacak kadar güçlü olup olmadığın hakkında şüphelerim var,” dedi. Onun da Ayliz'in ölmesini istemediğini biliyordum ve en başından beri ona destek çıkuğı için sempati duyuyordum. Benim Ayliz'in arkasından kuyusunu kazdığım esnada Maat ona yardımcı olmaya çalışıyordu. 

“Tanrıça İsis olabileceğimi söyledi. Olay güçlü olmak değil, kara büyüye bagışıklığımın olması. Yeniden hayata döndüğümden beri kara büyü kullanıyorum. 
Ayrıca onu sonsuza kadar içimde tutma gibi bir düşüncem yok. Bana geçtiği an beni öldüreceksiniz. Böylece kara büyü bedenime tutunup beni etkisi altına almadan yok olacak.” 

“Kendini öldürtmek zorunda değilsin. Neden yapıyorsun bunu?” 

Sanırım herkes ölmemi istemeyecek kadar çok seviyordu beni. Aksi hâlde bu kadar sorgulamalarının mantığını anlamayacaktım. 

“Zorunda olduğum için değil, istediğim için yapıyorum. Siz kaosu durdurmak istiyorsunuz. Bense Ayliz'in ölmemesini. Yani hepimiz sonucunda istediğimiz şeye kavuşmuş oluyoruz,” dedim ellerimi iki yana açarken. Basite indirgemeye çalışıyordum ama Maat bir kez daha, “Evet ama öleceksin,” diye diretti. 

Umursamazca, “Benim için ilk olmayacak,” dedim. İşi alaya vurmaya çalışıyordum çünkü ölüm pek şaka kaldırmıyordu. 

“Hiçbirimiz bu fedakârlığını unutmayacağız, Dimitri. Yaptığın şey çok önemli. Çok zor bir karar.” 

Seshar'a sorun yok dercesine gülümsedim ve Aytun'a döndüm. Bakışlarımız birbirine değdiği an gözlerini kaçırdı ve ayağa kalktı. “Ben Ayliz'i odadan çıkarmak için avayla onu zayıflatacağım. Böylelikle bir süre kendinde olur.” 

Herkes bunu bir fedakârlık olarak görüyordu. Aytun bile... Geldiğimizden beri bana olan tavırları değişmişti. Daha birkaç saat öncesinde benden nefret eden adam girmiş, yerine yapacağım şey için minnet duyan bir adam gelmişti. 

“Bence Ayliz'i serbest bırakarak işi riske atmamalıyız,” diyen Aker'i duyduğumda bıkkınlıkla iç geçirdim. Bu adam hep konuşacak mıydı? “Sadece cıvayla kara büyünün etkisinden çıkacağına güvenemeyiz. Serbest kalır kalmaz kaçıp gitmeyeceğinin, kaosu bırakmak istemeyeceğinin garantisi yok.” 

“İsis, bunun Kızıl Göl'ün kenarında yapılması gerektiğini söyledi. Her türlü Ayliz'i serbest bırakmak zorundayız. Bu, sonucuna değecek bir risk.” 
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Aker, “Dimitri'yi kim öldürecek? Anhur, sen yapmaya ne dersin?” dediğinde kaşlarımı çatarak karşı çıktım. “Sizin değil, tanrıçamın yapmasını istiyorum. Beni Ayliz öldürsün.” 

Kapıdan çıkmak üzere olan Aytun bu söylediklerimi duyduğunda duraksadı ama birkaç saniye sonra bana bakmadan kapıyı açarak odadan çıkı. Neler düşündüğünü tahmin edebiliyordum. Benden nefret ediyordu. İlk gördüğü andan itibaren benden şüphelenmeye başlamış, yanlış bir şeyler olduğunu sezmişti. Beni Ayliz'in yanında istememişti. Ona zarar vereceğime inanmış ve daha sonra düşüncelerinde yanılmadığım anlamıştı. Bana olan nefreti, sadece Ayliz'e karşı hissettiklerimden kaynaklanmıyordu. Aytun Karavera gerçekten ona zarar vereceğimi düşündüğü için beni istemiyordu ama bugün, en sonunda amacımın Ayliz'e zarar vermek olmadığını anlamıştı. Nihayet... 


ge 


Kızıl Göl'ün kenarında diğer tanrılarla Ayliz'i beklerken etraftaki gülleri izliyordum. Renkleri kan kırmızısıydı ve az sonra benim kanımın da onların üzerine damlayacağını kestirebiliyordum. Gülleri severdim hatta en sevdiğim çiçeklerdi. 
Ayliz de mi gülleri seviyordu acaba? Çünkü ne zaman buraya gelse bu gülleri uzun uzun izliyordu. Gerçi hayır, o gardenyaları severdi. Özellikle beyaz olanları. 

Gölün kenarında tek başımaydım. Tanrılar büyüyü yapmak için benden biraz daha uzakra bekliyorlardı. Uzak olmaları iyiydi çünkü her şey sona ermeden, Ayliz'le yalnız kalıp konuşacağım bir an olmasını istiyordum. Aytun'un ona söylemeyeceğini biliyordum. Bunu bana bırakacaktı. Peki ya Ayliz ne tepki verecekti? 
Ölsem üzülür müydü? 

Birkaç metre ötemde bir geçit açıldı ve içinden sarmaş dolaş hâlde Aytun ile Ayliz girdi. Kraliçe cıvadan dolayı bayağı yorgun hissediyor olmalıydı, bu yüzden lider onu belinden tutarak destek oluyordu. Bu görüntü, kıskançlıkla kasılmama neden oldu fakat ifademi bozmadım. Ayliz benim gibi bir yalancıyı değil, onun için her şeyi yapan Aytun'u hak ediyordu. 

İç sesim sen de onun için ölmeyi göze aldın, dedi ama bir önemi yoktu. Ayliz'in hikâyesindeki doğru adam ben değildim. Asla olmayacaktım. 

Ayliz bana doğru yürürken yüzünde büyük bir karmaşa vardı. “Dimitri, neler oluyor? Ayrun, neden buradayız?” 

Gergince bir bana bir Aytun'a bakarken onu daha fazla germemek için yumuşak bir sesle, “Sakin olun, tanrıçam. Her şey yolunda,” dedim. Onu yeniden iyi gördüğüm için yüzümde minik bir tebessüm oluştuğunda Ayliz bu ifademi farklı yorumladı ve “Kara büyüyü durdurmanın yolunu mu buldunuz?” diye sordu. 


Evet. 
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“Nasıl? Ne yapacaksınız?” Sanırım Aytun hiçbir şey anlatmamıştı. Neden an. 
latmadığını anlamak için ona döndüğümde bakışmamız gözden kaçmamıştı. “Ne planlıyorsunuz siz?” 

“Ben anlatırım, lider,” dediğimde yalnız kalmak istediğimi anlamasını umdum. Dişlerini sertçe sıkıyordu. Bu durumdan memnun değildi ama memnuniyetsizliğinin sebebi benim ölmem değildi. Ölüp ölmememi umursamıyordu. Ayliz için ölmemi umursuyordu. 

“Teşekkür ederim, Dimitri. Bu yaptığını hiçbir zaman unutmayacağım, bu fedakârlığını sonsuza kadar hatırlayacağım.” 

“Ne fedakârlığı? Ne diyorsun, Aytun?” 

“Teşekküre gerek yok, lider. Yapmam gerekeni yapıyorum.” 

“Sonsuza kadar sana minnettar kalacağım,” dedi başını öne eğerken. Konu Ayliz olduğunda nasıl da egosundan arınıyordu. İlk tanıştığımız an bana üstünlük taslayan adamın şimdi önümde başını eğip teşekkür etmesi fazlasıyla şaşırtıcıydı. 

“Lüzumu yok. Ona iyi bak, yeter. Onu kurtar,” dediğimde kaderin isteğini kastettiğimi anladı ve bir şey demeden uzaklaşmaya başladı. Eldivenlerimi çıkarıp gül dallarının üzerine fırlattım. Ona dokunurken aramızda hiçbir engel kalmasını istemiyordum. Ayliz'in üzerindeki desteğini çektiğinde bu defa ben uzanıp ellerinden tuttum ve güçsüz düşen kadına destek verdim. 

Ayliz sinirlenmiş gibi, “Artık biri bana neler olduğunu anlatacak mı? Neden buradayız?” diye sordu. Bir cevap istiyordu. 

Başımı biraz yana eğdim ve onun ışıl ışıl bakan bal rengi gözlerine odaklandım. 
Gözlerini seviyordum. Yüzünü, dudaklarını, ellerimin arasındaki yumuşacık ellerini... Ayliz'in her şeyini seviyordum. 

“Neler olduğunu gözlerinin içine bakarak sana saatlerce anlatabilirdim ama buna zamanımız yok, Ayliz.” 

“Dimitri, yine ne diyorsun? Böyle bir durumdayken konumuz bu mu?” dedi alnını kırışırırken. Kaşlarını çattığında ortaya çıkan derin çizginin ona ne kadar yakıştığından haberi var mıydı acaba? Keşke, diye geçirdim içimden. Keşke zamanı tam şu anda durdurabileydim ve sonsuza kadar onu izleyebilseydim. 

Acaba bambaşka yerlerde, farklı koşullarda tanışsaydık her şey farklı olur muydu? Yaşanmamış ihtimaller insanı ne kadar büyük bir çıkmaza sürüklüyordu, değil mi? Gerçekte yaşananlar o kadar kalbini kırıyor, o kadar mutsuz ediyordu ki mutlu olabileceğimiz ihtimalleri düşünüp o güzel günlerin hayalini kuruyorduk. Mesela Ayliz'i buraya getirmek için dünyaya giden Edfu yerine ben olsaydım yine aynı noktada olur muyduk yoksa bambaşka bir an mı yaşardık şu an? Ben ona âşık olur muydum, o beni sever miydi? Tüm planlanmdan Ayliz için vazgeçip onun dünyasında kendimize bir yaşam kurar mıydık? 

Ne olurdu sanki beni sevseydin, beni Aytun'un yerine koysaydın? Seni onun kadar sevemez miydim? Severdim hatta belki ondan bile daha çok severdim. Sev- 


meyi bilmiyordum ama öğrenirdim. 
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Keşkeler, acabalar, yaşanmamış ihtimaller birer birer üstüme çullanırken ne kadar güçlü olursam olayım, bunların altında ezilmekten kurtulamadım. Bin düşmana karşı savaşırdım, bin tane adama yıkılmazdım ama bir kadının ufak bir tebessümüne yenilmiştim. Benim şanlı bir asker oluşum buraya kadardı. 

“Sana hislerimden bahsetmem için son şansım olabilir.” 

“Aytun'la aramı bozmaman için seninle ciddi bir konuşma yaptığımızı hatırlıyorum,” dediğinde acı acı gülümsedim. Ne olursa olsun Aytun adı eksilmeyecekti dudaklarından. 

“Merak etme. Bundan sonra asla aranıza girmeyeceğim,” dedim ona güven verircesine ve hemen ardına ekledim acı gerçeği. “Giremeyeceğim.” 

“Bu ne demek?” 

Biçimli kaşları mümkünmüş gibi daha çok çatıldı. Hissediyor muydu, onun için öleceğimi seziyor muydu bir iz bile bırakamadığım kalbi? İstersem binlerce yıl çabalayayım, yine de o kalbe giremezdim, biliyordum ama hayatına girmiştim. Unutmazdı beni, unutamazdı. Hele bu yaptığımdan sonra hiç çıkaramazdı aklından. Beni sevmesini sağlayamamıştım ama unutulmaz olmayı başarmıştım. 
Hâlime acımam gerekiyordu belki ama ben bununla yetinmeyi seçtim. Ayliz'in nezdinde gelebileceğim en yüksek konuma ulaşacaktım. Unutulmaz olacaktım. 

“Ben doğru adam değilim,” dedim kelimeler göğsümü delerken. “Ne senin için ne de bir başkası için. Her zaman uzak durulması gereken yanlış adam oldum. 
Kendi çıkarları uğruna herkese ihanet eden, amaçları için sınır tanımayan, duygusuz bir yalancıydım. Ben bir katilim. Masum ya da değil, yüzlerce insanın kanını taşıyorum ellerimde. Her sabah burnuma gelen kan kokularıyla uyanıyorum. Hiçbir zaman sana layık bir yardımcı olmadım. Daha doğrusu en başta senin yardımcın bile olmadım. Yaptığım her şey için özür dilerim, Ayliz. Seni kandırdığım ve ihanet ettiğim için ne kadar pişman olduğumu anlatamam.” 

Kesik bir nefes alırken, “Bana bunları neden anlatıyorsun?” diye sordu. Anlamıyordu henüz ama birazdan anlatacaktım. Sadece o ana kadar kimseye açmadığım düşüncelerimi öğrenmesini istiyordum. Bir daha onu görme şansı, onunla konuşma fırsatı yakalayamayacaktım. Bu, onunla son görüşmemizdi. 

“Yıllar önce dünyana geldiğimizde kara büyü yaptığım bebeğin sen olduğunu bilseydim elimi bile sürmezdim,” dedim dürüstçe. Bir gün bu hâle geleceğimizi bilsem, onu tüm bunlardan uzak tutmak için çabalardım. “Geçmişi geri alamam. 
Sana anneni geri veremem, biliyorum ama ölmene de göz yumamam.” 

“Ölmeme mi?” diye sordu şaşkınca. 

Omzunun üstünden onun ölmesini isteyen tanrıya kaydı gözlerim. “Aker kaosu durdurmak için seni öldürmemiz gerektiğini söyledi.” 

Çatık kaşları aniden gevşedi, başı üzüntüyle aşağı düştü. Yutkunurken kabullenemeyeceğini düşündüm ama o beni şaşırtu ve “Haksız sayılmaz,” dedi. “Yaşananlar benim suçum. Kara büyüye karşı daha dirayetli durabilseydim şu an bu sorunlarla uğraşmazdık.” 
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“Senin değil, benim suçum. İlk günden beri kara büyüyü kullanman için bask, yapan bendim. Daha çok güçleneceğini söylüyordum ama yanılmışım. Özür dilerim. Her şey için senden özür dilerim. Beni gerçekten affedebilecek misin?” 

“Dimitri, seni zaten affettim,” derken dürüsttü ancak sebebini öğrenmek istiyordum. 

“Kalbinden gelerek mi affettin yoksa Seth'e düşman kesildiğim için mi?” diye sordum açık açık. Beni neden tekrar kabul etmişti? 

“Belisa'nın mezarına gittiğimizde ne kadar pişman olduğunu gördüm. Herkes hata yapar. Sen de bir hata yaptın.” 

“Affettin mi yani?” 

aa ettim” 

“Teşekkür ederim. Her şey için, tüm yapukların için.” 

“Ben bir şey yapmadım,” dedi duygusuz bir sesle. 

“Yaptın. Benim evsiz ruhuma bir ev verdin. Seth'in yanında kaldığım süre boyunca ben bir kez bile kendimi oraya ait hissetmemiştim ama senin tapınağında, uzun zaman sonra ilk kez evimdeymişim gibi hissettim.” 

Dudakları küçük bir gülümsemeyle süslendiğinde ben de gülümsedim. “Ev, doğduğun ya da yaşadığın yer değil; kalbinin atuğı yerdir.” 

Yutkunmayı denedim ama olmadı. Gölgelemeye çalıştığım, üstüne perde örterek gizlemeye kalktığım ne kadar hissim varsa hepsini en açık hâliyle ortaya koymuştum. Hayatımda ilk defa karılarımı bu kadar açıkça sermiştim masaya. 

“Doğru. Benim bir kalbim yoktu.” Senin yanına gelene kadar... 

Ayliz söylediklerimi duymamış gibi başım yavaşça arkaya doğru çevirdi ve doğrudan bize bakmasalar da odaklarının bizde olduğuna emin olduğum tanrılara döndü. “Aker'in beni şu an öldürmeme sebebi nedir? Nasıl bir yol buldunuz?” 

“Senin yerine geçeceğim.” 

Boş bir ifadeyle bana bakarken nihayet söylemenin verdiği rahatlıkla derin bir nefes aldım. Ölümüme ne tepki vereceğini merak ediyordum. 

“Nasıl yani?” 

“Sendeki kara büyüyü bana aktaracağız ve kaynak olduğum zaman onu yok edeceksiniz. Böylece asla amacına ulaşamayacak.” 

“Ama yok etmemiz için...” derken sesi titredi. Devamını getiremeyeceğini anladığımda sözü devraldım: “Beni öldürmeniz gerekecek.” 

Dehşede, “Dimitri,” dediğinde nefes nefeseydi. Adımı öyle bir tonla söylemişti ki göğüs kafesime sert vuruşlar yapan kalbim az daha zorlasa kemiklerimi kırarak 

“Ne anlama geldiğini biliyorum,” dedim kabullenerek. “Sana zarar gelmeden kara büyüyü yok etmemizin tek yolu bu.” 

“Neden?” diye fısıldadı yalnızca. Başka hiçbir şey demedi, diyemedi. Şaşkınlıktan dili tutulmuştu. Anlamıyordu, anlayamıyordu. 
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Izdırap içinde, “Sana bir yaşam borçluyum,” dedim. Sadece kılıçlar ve silahlar değil, kelimeler de can yakabiliyormuş; öğrenmiş oldum. “Sana yaptıklarımın bedeli olarak kabul et.” 

“Hayır, sebebi bu değil. Başka bir şey var.” 

“Asıl sebebini mi duymak istiyorsun?” Seni seviyorum demek istedim ancak diyemezdim. Aytun'la arasını bozmamamı istemişti. Ayliz çok nadiren bir şeyler isterdi benden. Şimdi seni seviyorum, sana duyduğum aşk yüzünden yapıyorum, dersem aralarında sorun çıkarabilirdim. “Ben asırlardır yaşıyorum. Sense daha çok gençsin. Önünde uzun bir yol var. Hatta diğer tanrılar gibi dünyaya kazık çakabilirsin. Çok çabaladın. Buraya gelmek için insanlığından vazgeçtin. Bir halkın, ülken ve seni seven insanlar var. Ölmesi gereken sen değilsin. İki defa bu dünyaya geldim ve aslına bakarsan ikisinde de işleri batırdım. İlk ölümüm içler acısıydı ama ikincisinde zirvede bırakabilirim. En azından bir kere daha dünyaya gelmeme değecek bir amaçla ölürüm.” 

Ellerini ellerimden çektiğinde boşluğa düşerek sarsıldım. Ben ona değil, o bana destek veriyordu sanki. Hiddetle başım sallarken sesini yükselterek, “Dimitri, benim için ölemezsin,” dedi. 

Senin için neler yapacağımı tahmin bile edemezsin. 

“Ölebilirim. Tek bir isteğim var. Bunu sen yapar mısın? Beni öldürecek kişi sen ol.” 

Ayliz'in yüzündeki şok ifadesi bu isteğimle sarsılarak yıkıldığında tüm bedeni titremeye başlamıştı. Kendine hâkim olamadan, “Ben bunu yapamam!” diye bagırdı. Kabullenmeyecekti. Onun için ölmeme müsaade etmeyecekti. Yerinde bir başkası olsa şimdiye kadar beni çoktan öldürürdü ama o yapamazdı. Bu yüzden oydu ya işte. 

Gözlerindeki acı derinleşirken harelerine dolan damlalarının akmaması için dua ettim. Islak kirpiklerinin arasından bana bakarken, “Senin ölmene göz yumamam. Her şey benim yüzümden oldu. Benim duracağım noktayı bilmemem yüzünden oldu. Dirayetsizim, zayıf karakterliyim. Kara büyünün etkisine kolayca kapıldım,” dedi. Kendini suçluyordu. Her zaman olduğu gibi tüm suçu yine kendine yüklüyordu lakin onu bu raddeye getiren suçluları göz ardı ediyordu. 

“Sakın kendine haksızlık erme,” dedim onun açtığı mesafeyi kapatmak için bir adım atarken. “Sen benim bu hayatta gördüğüm en güçlü kadınsın. Kara büyüyü olabilecek en iyi şekilde idare ettin.” 

Alayla güldü. “Dünyayı kaosa sürükleyerek mi?” diye sorduğunda gözyaşları daha fazla tutunamadı ve yanaklarını ıslatarak aşağı süzüldü. Elimi uzaup silmek istedim ama sınırımı aşmamak için onun yerine edimi yumruk yaptım. 

“Yerinde bir başkası olsaydı buraya kadar bile gelemezdi,” dedim ona gücünü ispadamak için. Hep kara büyünün güç getirdiğine inanmıştım ama Ayliz'in ona ihtiyacı yoktu, o zaten güçlüydü. 
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“Evet, Neftis bile benim kadar delirmemişti.” Sesi fısılcıdan farksızdı. Ağlamaya devam ediyordu ve onun gözlerinden süzülen her bir damla benim içime akıyordu. 

“Sen Neftis değilsin. Korkularını biliyorum. En başından beri biliyordum. 
Benziyorsunuz, evet ama sen onun kötü kalbine sahip değilsin. O, kendi çıkarları için tüm evreni yok olmanın eşiğine getirebilecek kadar gözü kara biriydi. Sen asla bu kadar şuursuz hareket etmezsin.” 

“Ettim ama,” derken yeni doğmuş bir bebek kadar masumdu. 

“İsteyerek yapmadın ki. Sonsuza kadar seninle konuşmayı isterim ama cıvanın etkisi geçmeden büyüyü almam lazım.” 

Ondan hiç ayrılmak istemiyordum. İstediğim şartlarda hayatında olamasam bile yanında olmak bana yetiyordu ama acımasızlıkla sınandığım bir gerçeği yaşıyorduk ve her geçen dakika, herkes için tehlike arz ediyordu. Bencillik ederek onunla burada son saniyeme kadar kalmak istiyordum ama mümkün değildi. 

“Dimitri, buna izin veremem,” dedi dudakları titrerken. “Göz göre göre kendini öldürtemezsin.” 

Ona doğru bir adım daha attım ve ellerine uzandım. Tanrılar aşkına, ne kadar sıcaktı. Parmaklarımın arasındaki kılıcı eline tutuştururken, “Üzgünüm, kraliçem ama sizden izin istemiyorum. Ben dünyadaki görevimi tamamladım. Arkamda bıraktığım, beni arayacak kimse yok ama senin var. Görevin henüz bitmedi. Halkının, bu dünyanın senin iyi kalbine ihtiyacı var,” dedim. 

“Yardımcısının kendini feda etmesine izin veren bir kraliçe ne kadar iyi olabilir ki?” dedi bozguna uğramış hâlde. Üzgündü, kabullenemiyordu. Beni sevmiyordu belki ama yanında olduğum süre boyunca beni benimsemişti. Beni kabullenmişti ve varlığıma alışmıştı. Bu yüzden beni bırakmak istemeyecekti, biliyordum. Onu böyle dağılmış görmenin beni ne kadar üzdüğünü kelimelerle tasvir edemezdim. 
Söylediklerimle onu ağlatmıştım ama tüm yaptıklarım onu hayatta tutmak içindi. 

“Evrenin en iyi kraliçesi olur.” 

“Ben... Ben yapamam,” dedi elindeki kılıca bakarken. 

“Yapabilirsin,” dediğimde yüzünde hiçbir değişiklik olmadığını fark ettim. “Bu benim kararım. Hayatımda ilk kez bir şey doğru hissettiriyor. Büyü biter bitmez kılıcı al ve beni kalbimden öldür.” 

“Kalbinden mi?” dedi buğulu gözlerinin ardından bana bakarken. 

“İlk ölümüm kalbimdendi,” diye açıkladım. İsis gitmeden önce, tıpkı Apep gibi benim de önceki ölüm yaramdan ölmem gerektiğini söylemişti. 

Dişlerini sıktı ve yakınarak, “Bunu neden ben yapmak zorundayım?” diye sordu. Onun için ölecek olmam canını acıtıyordu ama bunu yapacak kişi olmak onu daha çok üzüyordu. Bencildim, bunu yapmasını istemeyebilirdim ama başkasına da izin veremezdim. Ölürken son gördüğüm yüz onunki olsun istiyordum. 

“Çünkü ölümüm senin elinden olsun istiyorum.” 
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Diğer tanrılar da zamanımızın gittikçe tükendiğini anlamış gibi birden büyüye başladıklarında ellerimizi yeniden birbirine kenetledim. Hazırdım. Ölmeye ilk kez bu kadar hazırdım. 

“Büyü başladı. Biter bitmez kılıçla beni öldür,” dedim bakışlarımı bir an olsun kusursuz yüzünden ayırmadan. İçim rahattı, değecekti. Onun yaşaması, benim ölmeme değecekti. 

Büyü devam ederken gök gürledi, şimşekler peş peşe çakmaya başladı. Ellerimizin değdiği noktadan bedenime yayılan sıcaklık büyünün işe yaradığını gösterirken hissettiğim akımla dişlerimi sıktım. Bu can acıtacaktı. Ayliz'in de yüzündeki acıyı gördüğümde aldığım nefesler boğazıma dizildi. 

Canı acıyordu ama gözlerimin içine ağlayarak bakarken, “Yaptığın fedakârlığı hiçbir zaman unutmayacağım,” dedi. Bir hıçkırıkla süslenen nadide sesi titrerken, 

“Seni hiçbir zaman unutmayacağım,” dedi. 

Gülümsedim. Bu benim için yeterliydi. Birçok kez ölmüştüm ama en güzel ölümüm onun ellerinden olacaktı. 

Vücudum, içeri sızan kara büyünün etkisiyle titremeye başladığında ellerimde- ki siyah damarların patlayacak kadar genişlediğini fark ettim. Güç, ilk kez bu kadar yoğundu. Kalbim hızla çarpıyor, aldığım nefesler yetmiyordu. Ayliz bununla nasıl başa çıkmışu? 

Ruhum sanki mümkünmüş gibi daha da karanlığa bürünürken içimdeki son şığa tutundum ve ona gülümsedim. 

Ayliz, tüm gücün bana geçtiğini anladığında ellerimizi birbirinden ayırdı ve kılıcı kabzasından sıkıca kavrayarak geriye doğru birkaç adım attı. Gözlerimin içine son kez ağlayarak bakarken dudaklarını ısırdı ve kılıcı kalbimin tam ortasına basurdı. Kulaklarımda uğuldamaya başlayan kara büyünün sesi o kadar şiddetli bir çığlık attı ki Ayliz'in kıpırdayan dudaklarından dökülen cümleleri duyamadım ama harekederinden ne söylediğini okuyabildim. 

“Yalancıya göz yum. Hançerini tatsın.” 

Onun ellerinin arasından kalbime saplanan kılıca doğru başımı eğdim ve ardından, “Bana, birini uğruna ölecek kadar sevmeni sağlayan bir kalbin yok, demişün. Benim bir kalbim varmış ve seni uğruna ölecek kadar sevmişim,” dedim. 

Bu kez bitmişti Fk yal, 

Kara büyü yok olmuştu. * | 07' f li 

Ben yok olmuşrum. N 
Ama iyi haber, benim bir kalbim vardı; 
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alim iblislerin kalbime sızarak acımasızca dağladığı ninnilerin sesi kesilmişti. Karanlığa davetkâr çağrılarını yapan melodisi dinmiş, ölümü 

çağrışuran notaları susmuştu. Boşluk... Zihnime uzun zaman sonra keskin bir boşluk hâkimdi. Tüm konuşmalar bittiğinde sükütu meyleden bu boşluk artık aklımda yalnız kaldığımın habercisiydi. O kadar uzun bir zamandır beynimde başka seslerle yaşıyordum ki kendi sesimi unutmuştum. Diğerlerininki o kadar yüksekti ki ben kendi sesimi duyamamıştım. Ne düşüncem ne fikrim ne de iradem kalmıştı. 

Defalarca kez hayatımı kurtaran gücün kalbimi taşlaştırıp siyaha buladığı anı hatırlamıyordum. Uzun ve karanlık bir koridordu ayaklarımın mesken edindiği kaldırım taşları. O koridoru arşınlamaktan çekinmemiş, sonunun aydınlığa değil zifiri karanlığa çıkuğını bile bile yürümüştüm. İstekli olup olmamam mühim değildi. O yola, o koridora giren bendim. İzbe koridorun nemli duvarları buram buram ölüm kokuyordu, bunu da mı fark edememiştim? 

Çok güçlü olmak her zaman güçlendiğin anlamına gelmez, demişti Apep. Bazen güç merdivenlerini tırmandığını zannedersin ama aslında tek yaptığın uçurumdan aşağı yuvarlanmaktır. 

Haklıydı. Güçlendiğimi, en iyisi olduğumu düşünürken esasen ne kadar acınası bir durumun içine düştüğümü anlayamamıştım. Bulutlara çıktığımı sanırken yere çakılana kadar ne hâlde olduğumu görememiştim. 

Zihnimde, kaosun getirmeye çalıştığı yıkımı benim düşüncelerimden ayıran kanlı bir sınır vardı. O sınır kalktığında kara büyü beni tamamen ele geçirmiş, aklımın en ücra köşelerine sızarak beni kendine ev yapmıştı. Korkunç emellerini benim üzerimden gerçekleştirmeye çalışmış, kendi kurtuluşunun benim esaretimden geçtiğini kanıtlamak istemişti. Beni kuklası yaparak evrenin sonunu getirmeye ant içtiğinde yolun sonuna geldiğimi düşünmüştüm. Bu sefer gerçekten her şeyin bittiğini sanmıştım. En azından benim için... 

Karanlığın keskin buyrukları öyle sertti ki ne kaçacak bir yolum ne de kendimi kurtaracak bir şansım vardı. Haftalardır Apep'in yapmasını engellediğim eyle- mi bizzat kendi dudaklarımdan dökülen büyüyle başlattığımda onu durduracak takatim olmamıştı. Güçlüydüm ancak o güç bana ait değildi. Ablukaya alınan 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kontrolüm bir başkasının emirlerinin altına çoktan girmişti ve içine çekildiğim nahoş durumdan kurtulma şansım olmamıştı. 

Sonumun geleceğini düşünürken az daha sonu getiren olacaktum. Bu hikâyede masum olduğumu zannederken aslında suçlunun ta kendisine dönüşmüştüm. Başaramamıştım. Her şeyi elime yüzüme bulaştırmışum. 

Aker'in dediği gibi kaosun durdurulması için benim ölmem gerekiyordu ve Dimitri bunu söylediğinde bu yüzden karşı çıkmamıştım. Kaosu getiren bendim; onu yok edecek olan, onunla yok olacak olan da ben olmalıydım ama hiç ummadığım bir şey olmuştu ve Dimitri kendini benim için feda etmişti. 

Adını andığımda dudaklarımda var olan titrek gülümseme, yardımcımla olan hauralarımı gözlerimin önüne serdi. Onunla başta yıldızım barışmamıştı. Gerçi ilk karşılaşmamızda Hector'ın babasını öldürerek hayatıma giren bir adamla ne kadar güzel bir başlangıç yapabilirdim ki? Dimitri'yi, sırf Seth'in yardımcısı olduğu için kabullenmemiştim ama sonra hain amaçları için olsa da kendini bana kabullendirmeyi başarmıştı. Dimitri bugüne kadar çok şey yapmışu. Bana yalan söylemişti, ihanet etmişti ve benim için ölmüştü. Ona inanmıştım ve o arkamdan iş çevirmişti. Ona inanmamıştım ve kendini benim için feda etmişti. 

Lanet olsun! 

Dimitri benim için ölmüştü. 

Kendimi öyle suçlu, öyle ızdırap içinde hissediyordum ki dünya üzerindeki bütün günahların azabını ben çekiyordum sanki. Her şey benim yüzümden olmuştu, Kendi zayıflığıma, dirayetsizliğime yenildiğimde batırdıklarımın üstünü örtmek Dimitri'ye düşmüştü. Sorumlusu olduğum kaosu engellemek için kendi hayatından vazgeçmişti. 

Dişlerimi kıracak kadar sertçe sıktığımda acı beni kendime getirmişti. Acı, benim için yapılanları hatırlatıyordu. Bu yaptığını asla unutmayacakum. Yüzyıl düşünsem bunu yapacağını tahmin edemezdim ama Dimitri benimle beraber herkesi şaşırtmıştı. Sadece ben değil, diğerleri de onun kendini feda etmesini beklemiyordu. 

Bana karşı hisleri olduğunu biliyordum -fakat bu denli yoğun olduğunu hiçbir zaman anlamamıştım. Bana ettiği ihanet dün gibi aklımdaydı ama birkaç saat önce yaptığı hamlesiyle onunla ilgili tüm kötü hatıraları hafizamdan silmişti. 
Onu hiç unutmayacağımı söylemiştim. Doğruydu, onu ve bu yaptığını hiçbir zaman unutmayacaktım. 

Dizlerim nemli toprakla buluştuğunda ellerimle yüzümü çizmek, saçlarımı çekiştirmek ve kendime işkence etmek istiyordum. Kendimi çıkmaz bir sokağın dibinde hissettiğim çok an olmuştu ama şimdi kendimi hem çıkmazda hem de vicdan azabı çekerken bulmuştum. Kendimi vicdan mahkemesinde yargılayarak suçladığım çok gün vardı. En başta da Belisanın ölümü geliyordu ama onda bile böylesi bir sızı hissetmemiştim. Çünkü Belisa benim yüzümden ölmüştü. 
Dimitri ise benim için ölmüştü. İkisinin sonucu aynı görünse de nedenleri, iki olayı birbirinden ayrı kılıyordu. 
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Ağlamaya yüz tutan buğulu gözlerim, Dimitri'nin mezarının başına ektiğim kırmızı gülleri mesken edindiğinde aralarındaki tek dal beyaz gardenya gün ışığı gibi parlıyordu. 

Dimitri'ye artık teşekkür edemezdim çünkü o da kara büyüyle birlikte yok olmuştu ama en azından mezarına iyi bakabilirdim. Cesedi yoktu, zaten istila ettiği beden ona ait değildi. Kara büyüyle kirlenen ruhu kılıç saplandıktan sonra kendini yok ederken bedeni de sanki hiç var olmamış gibi ortadan kalkmıştı. 
Kara büyü gitmişti ama giderken Dimitri'nin tüm izini de silmişti. 

Kara büyüyü ona aktardığım kısacık anda zihinlerimiz arasında bir bağ kurulmuştu ve yakın zamanda aklından geçen düşüncelerini okuyabilmiştim. Benimle ilgili düşündükleri, ölmeden birkaç saniye önce aklından geçenler beni kahretmişti. Birkaç gün önce gözlerinin içine bakarak bir kalbinin olmadığını söylediğim adamı, sırf yaşamaya devam edeyim diye tam kalbinden hançerlemiştim. 

Gülleri sevdiğini bilinçlerimiz birleştiğinde öğrenmiştim ve ilk işim onun asıl bedeninin gömülü olduğu mezara gelip kırmızı güller ekmek olmuştu. Gerçek Dimitri buradaydı. Bizi bir daha görmeyecek olsa bile Aytun'la aramı bozmamak için seni seviyorum dememiş, kendini tutmuştu. Titreyen dudaklarımı sıkıca birbirine bastırdım. Kendimi ağlamamak, mezarın yanı başında gözyaşı dökmemek için zor tutuyordum. Ona ne kadar öfkeli olursam olayım, böyle bir sonu hak etmemişti ve bu yüzden kendimi ona borçlu hissediyordum. Gülleri seviyordu. 
Gardenyaları seviyordum. Kırmızı gülleri ekerken bu yüzden gardenyayı eklemeyi de ihmal etmemiştim. Dimitri'nin duygularına hiçbir zaman karşılık veremezdim ama en azından bunu yapabilirdim. 

Hissettiğim minnet duygusunu tarif edeceğim hiçbir kelime yoktu ancak yine de “Teşekkür ederim,” dedim. “Bu yaptığın çok büyük bir fedakârlıktı, Dimitri. Sana kızgındım, öfkeliydim ama artık değilim. Seni gerçekten affertim ve eğer içini rahatlatacaksa Belisa'nın da seni affettiğine eminim. Yaşasaydı bu hareketinle onun kalbini kazanırdın. Sonsuza kadar sana minnettar kalacağım ve benim için kendi hayatından vazgeçtiğini hiçbir zaman unutmayacağım.” 

Dimitri'nin mezar taşında yazan ismini hiç unutmamak ister gibi tekrar tekrar okurken daha önce yaşadığım, tanıdık bir çekilme hissi beni ele geçirdi ve ben kendimi birden Yazgı Odası'ndaki havuzun önünde buldum. Oturuşum değişmemişti. Mezarlıkta nasıl oturuyorsam yine öyle oturuyordum. Gerginlikle titreyen ellerimi bacaklarımın arasına sıkıştırdım ve beni buraya çağıran kaderin söyleyeceklerini merakla beklemeye koyuldum. Aslında ne söyleyeceğini biliyordum. Apep gitmişti. Kaos bitmişti. Her şey normale döndüğüne göre benden sorumluluklarımı yerine getirmemi isteyecekti. Bana verdiği süre dolmuştu. 

“Her şey bitti, değil mi, kraliçe?” diye sorduğunda başımı havuzun dingin suyundan kaldırmadan yanıtadım. 


Kelimeler en süssüz hâliyle, sessizce dudaklarımdan döküldü: “Evet.” 
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“Kaosu durdurdun, başlattın ve sonra bir kez daha durdurdun. Bir anlaşmamız vardı ve artık sorumluluklarını yerine getirmen için önünde hiçbir engel kalmadı. 
Cehennem seni çağırıyor, cehennem artık kraliçesini istiyor.” 

Kaderin hissiz sesi ilk kez hevesli bir şekilde çıktığında, “Neden ben?” diye sordum merak içinde. “Diğer tanrılar ya da tanrıçalar da yapabilirdi. İlla yönetilmesi gerekiyorsa sana başkalarını bulabilirim.” 

Ona yeni bir pazarlık sunmaya çalışmıştım ama o neşesini söndürmüşüm gibi, “Gerçekten onların cehennemi yönetecek vasıfta olduklarını mı düşünüyorsun?” 
dediğinde temkinli bir ifadeyle, “Neden olmasın? Hem böylece ben de Mısır'ı yönetmeye devam edebilirim,” diye teklif ettim. 

“İnsanları zapt etmek ile işkence çeken karanlık ruhları dizginlemek aynı şey değil. Onlar insanlarla bile uğraşmak istemedikleri için Gökyüzü Evi'ne kaçtılar,” dedi küçümseyerek. “İki gün sonra Darius'u karıştırıp gitmeyeceklerinin garantisini kim verebilir?” 

“Sırf kaçıp gitmeyeceğimi bildiğin için mi beni seçtin yani?” diye sorarken kaşlarım imayla kalktı. Sanırım korkak gibi davranmayı öğrenmem gerekiyordu. 
Sorumluluk alamayacak karakterde olursam belki başım daha az belaya girerdi. 

“Neden bu kadar öfkelendiğini anlayamıyorum, kraliçe. Bana gelen, Simge Karavera'nın kaderini değiştirmemi isteyen sendin. Şimdi neden durduk yere seni seçmişim gibi davranıyorsun, anlamıyorum.” 

Omuzlarım farkında olduğum bu gerçekle çöktü. Simge'yi kurtardığım için pişman değildim ancak karşılığında sonsuza dek cehennemde yaşayacak olmam da adil değildi. Yapayalnız, bir başıma... Sevmezdim ki ben yalnızlığı. Sonsuza kadar tek başıma nasıl yaşardım orada? 

“Bedelinin bu kadar ağır olacağını bilmiyordum çünkü.” 

“Ölüm kaçınılmazdır, bekletilemez olandır ve sen onun elinden birini aldın. 
Karşılığında ne olmasını bekliyordun? Seni ufak bir bedelle sınayacağını mı?” 

Aslında hiç fena olmazdı. Sırf kaderi değiştirdim diye sonsuza kadar cehennemde yaşamam büyük haksızlıktı. Şansımı denemek için, “Yerime bir başkasını getiremez miyim?” diye sordum. Hâlâ kabullenemiyordum, pazarlık yapmaya çalışıyordum. 

“Bugün yaşananlardan sonra, yani yardımcının senin yerine ölmesinden sonra bana bu teklifle geleceğini tahmin etmiştim. Ölüm bile yeri geldiğinde kandırılabilir ama kaderi kandıramazsın, tanrıça. Kaderden kaçamazsın.” 

“Ya bir yolu varsa?” diye sorarken bir yandan da Thoth'un Khonsu'yla anlaşma yapmamı söylemesini aklıma getirmiştim. Ne anlaşmasından bahsettiğini bilmiyordum ve doğruyu söylemek gerekirse o günden sonra olaylar öyle karışmıştı ki bunu düşünmeye zamanım bile olmamıştı. Şimdiyse Khonsu'nun yanına gidip bir an önce beni kurtaracağı şey her ne ise yapmasını istemeliydim. 

“Bir yolu yok. Anlaşma şartlarını yerine getir. Apep yok oldu. Dünya artık tehlikede değil ve sen yarın gece cehenneme gitmiş olacaksın.” 
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Son kez şansımı tekrar denemek için, “Bedeli değiştiremez miyiz?” diye sordum. 

“Bunları daha önce de konuştuk, Ayliz ve sana cevabımı vermiştim. > 

“Darius'u neden yöneten birisi yok?” dedim cehennem hakkında bilgi almak adına. Daha önce Anubis'e sormuştum ama o da bilgisi olmadığını söy lemişti, 

Düşünceli bir tavırla, “Çok eskiden vardı,” dedi. 

“Şimdi nerede, neden görevinin başında değil?” 

“Kral Lohvu, cehennemdeki öfkeli ruhlar tarafından katledildi.” 

Dudaklarım hayretle aralandı. “Ne?” 

“Bir isyan çıktı ve Lohvu isyanı durdurabilecek kadar güçlü değildi. Bu da hayatına mal oldu. Onun yerine geçecek yeni bir ruh bulma konusunda anlaşamadılar, Cehennemde güçlü bir ruh yoktu ve ölüler yargılanmadığı için yeni ruhlar gelmiyordu. Hâliyle Darius kralsız kaldı.” Kader'in hüzünlü sesi birden kararlı bir hâle büründü ve “Daha fazla oyalanmasan iyi edersin, kraliçe. Gün batımına yirmi dört saatten az kaldı. Dünyadaki işlerini hallet. Yarın güneş battığı an seni cehenneme götürmek için geleceğim. Aklından sakın gelmemeyi geçirme çünkü ister güzellikle ister zorla oraya gideceksin. Cehennem ruhları seni ayaklarından prangalamak için sıraya gireceklerdir. ” dedi. 


Ruhsuz Kemiklerin zindanının önünde, kararmaya yüz tutmuş göğün altında dururken, “Merhaba, Tendre,” dedim eskiden beri tanıdığım adama doğru yürüyerek. 

Hava beni bunaltacak kadar sıcaktı. Nitekim sıcaklık çölde daha yoğun hissediliyordu ama bu hâlde olmamın sebebi belki de kaderle yaptığım konuşmadan kaynaklanıyordu. 

Gergindim. Endişeliydim ve korkuyordum. Korktuğumu pek sık dile getirmezdim ama şu an gerçekten korkuyordum. Cehenneme gitmek ve kraliçesi olmak istemiyordum. Burada, Aytun'la kalmak istiyordum. Hatta eğer beni kurtaracaksa, kraliçeliğimden vazgeçerek onunla gözlerden uzak bir hayat yaşamaya da razıydım. İsteğim hiçbir zaman kraliçe olmak değildi zaten. Ben sadece Aytun'u istemiştim ve şimdi onu kaybedeceğim yetmezmiş gibi yer altı dünyasında tutsak kalacaktım. Tutsak bir kraliçe... 

Tendre önce bana döndü, ardından yanımda duran Aytun'a. Mezarlıktan döndüğümde Ayıun'u beni odada beklerken bulmuştum. Dimitri öldükten sonra onunla vedalaşmak için mezarına gitmek istediğimi söylemiştim. İsteğimi anlayıp beni yalnız bıraktığında diğer tanrılarla birlikte piramide dönmüştü. 

Odaya geldiğimde onu da üzgün görmek beni şaşırımamıştı açıkçası. 
Dimitri'yi sevmiyor olabilirdi ama o da benim gibi bu fedakârlığını unutmayacaku. Benim için yaptıkları Dimitri'nin gözündeki konumunu değiştirmiş olmalıydı. Aksi hâlde Aytun'u üzgün görmek çok nadir rastlanacak bir durumdu. 
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Dimitri'nin ölümü üzerine hiç konuşmamıştık. İkimiz de bunu konuşacak kadar kendimizi güçlü hissetmemiştik sanırım. Biri için kendi hayatından feragat etmek çok büyük bir erdemdi ve Dimitri'nin yaptığı şeyi dile getirememişüik. 
Sessiz kalarak birbirimize sarıldığımızda ağlama isteğimi daha fazla tutamayarak kendimi bırakmıştım. Aytun'un kollarında artık taşıyamadığım yüklerin altında eilirken kulağıma her şeyin geçeceğini fisıldamıştı ama geçmeyecekti, biliyordum. Sınavlarımızın biri bitse diğeri başlıyordu. Dipsiz bir kuyunun derinliklerinde onunla el eleydim ve kurtulduğumuzu düşündüğümüz her an kuyunun aslında düşündüğümüzden daha derin olduğunu fark ediyorduk. Ne zaman bitti desek hayat bizi yanıltmak için yeni bir sınava tabi tutuyordu. 

Apep'ten kurtulmuştuk, sonra kara büyü çıkmıştı ve şimdiyse kader dikilmişti önümüze. Bana yarın gün batımına kadar mühlet verdiğinde aruk tek odaklanmam gereken şey bu olmuştu. Aytun'a kaderle olan konuşmamdan bahsetmiştim ve o da bir an önce Khonsu'ya gitmemiz gerektiğini söylemişti. Thoth ölmeden hemen önce, onunla anlaşma yapmamı söylemişti ama daha fazla detay anlatamadan son nefesini vermişti. Tam olarak ne yapmam gerektiğini bilmiyordum ama içimden bir ses Khonsu'yla konuştuğum vakit anlayacağımı söylüyordu. 

Tendre, “İkinizi yeniden yan yana görmek heyecan verici,” dedi zihnime konuşarak. “Her şey sona erdiği için sevindim.” 

Zihnimde sesini duyduğum an kara büyünün aklımdaki konuşmalarını anımsadım ve gergince kıpırdandım. Sanırım bu bir travma etkisi yaratmıştı. 

“Teşekkürler. Pek kolay olmadı açıkçası.” 

“Ever, fark ettim. Az daha kaosu durdurayım derken getiren kişi olacaktın, ” dediğinde şaşkınca kaşlarımı kaldırdım. 

“Sen nereden biliyorsun?” diye sorduğumda kahkahası zihnimde yankılandı. 
Birileri benim yerime de gülebiliyordu en azından. 

“Bizim her şeyi bildiğimizi unutuyor gibisin, kraliçe. Biz doğanın sesine kulak veririz ve bugünlerde doğanın en fazla konuştuğu kişi sensin.” 

Unuttuğum bu detay karşısında iç çektim. Sanırım tüm evren aptallığıma ilk ağızdan şahit olmuştu. “Doğru, haklısın.” 

“Tanrılar için geldiğini tahmin ediyorum, ” dediğinde başımı salladım. Aslında sadece bir tanesi için gelmiştim. Yani önceliğim oydu. 

“Onları çıkaracağım ama öncesinde yapmam gereken başka bir şey var.” 

“Ne istersen.” 

“Khonsu'yla görüşmek istiyorum.” 

Tendre eliyle zindanın kapısını gösterdi. “Elbette, önden buyurun.” 

Soğuk zindana girdiğimde bu devasa büyüklükteki binanın içinde kaybolmanın mümkün olduğunu düşündüm. Kaç kat vardı, bilmiyordum ama Tendre'yle birlikte beş kat merdiven çıktıktan sonra bir başka koridora girip yürümeye başladık. Koridorda yan yana dizilmiş onlarca kapı vardı ve bazılarının kapısı aralıktı. İçeride ne olduğunu göremeyeceğim kadar azdı bu aralık fakat hücreden acılı 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inleme sesleri duyuluyordu. Onların zindanı bir işkenceydi ve içeride birilerine ızdırap çektiriyorlardı. Tıpkı bir zamanlar Aytun'a yaptıkları gibi... 

Neftis'in rahibi beni kaçırıp kraliçeye sunmaya hazırlanırken, Aytun beni korumak için iki dünya arasındaki duvarın büyüsünü zayıflatmak istemişti. Zamanında Neftis laneti yaparken bir Ruhsuz Kemik'ten yardım almıştı ve Aytun sırf bu yüzden Elijah'ı öldürmüştü. Ruhsuz Kemikler önemli ruhlardı ve birbirlerine çok bağlıydılar. Bu yüzden Aytun'un içlerinden birini öldürmesini normal karşılamamış, onu aylarca bu zindandaki hücrelerden birinde tutup ona işkence çektirmişlerdi. Hatta eğer Maat olmasaydı onun infaz edilmesi için ne gerekiyorsa yapacaklardı. 

Aytun'a omzumun üzerinden baktığımda düşünceli bir şekilde sesleri dinlediğini anladım. Sanırım onun da aklına burada yaşadıkları gelmişti. Hatırladığı anılarla çenesi kasıldığında onu rahatlatmak için elini tuttum ve tebessüm ettim. 
Anında dikkatini bana verirken dudağı hafifçe yukarı kıvrılmıştı. Ben onun gerginliğini fark etmiştim ama o da benimkini görmüştü. Elimi kaldırıp sıcak dudaklarını tenime bastırdığında bu küçük öpücük bacaklarımı titretmeye yetmişti. 
Bakışlarım dudaklarına indiğinde onu burada öpmek için yanıp tutuştum ama Tendre'ye rezil olmak istemediğim için yutkunarak önüme döndüm. 

Biraz daha yürüyüp koridorun en sonuna geldiğimizde buradaki hücrenin kapısı diğerlerininki gibi değildi. Büyük bir odaydı ve içerideki kişinin dışarı çıkmasını engellemek için kapı değil de parmaklıklar konulmuştu. Dikey şekildeki metal parmaklıkların arasından yatakta uzanan ve tavanı izleyen tanrıyı gördüm. 
Onları buraya işkence çekmeleri için değil, dışarı çıkamamaları için getirmiştim ve Tendre söylediklerimi dikkare alıp onlara iyi davranmışa benziyordu. Yemek masasının üzeri bir ziyafet verilmişçesine hoş görünen yemeklerle donatılmıştı ve yerde boş içki şişeleri vardı. Esir olması dışında Khonsu'nun keyfi yerinde gibi duruyordu. 

Tendre yana çekilip duvar kenarında beklerken Aytun da hemen arkamda durmayı tercih etmişti. Khonsu'nun adım seslerimizi duyduğunu biliyordum ama hiç istifini bozmadan yatmaya devam etti. Bir adım öne çıktım ve parmaklıklara dokundum. Dikkatini çekmek adına, “Khonsu?” diye seslendiğimde başını çevirdi ve beni gördüğü an kaşları kalktı. 

“Muhteşem kraliçemiz sonunda teşrif etmişler,” derken yataktan kalkmadan yan döndü ve bir eliyle başını havada tutmak için destek aldı. “Ne o? Yoksa buradaki varlığımız da mı seni rahatsız ediyor? Esir tutmak yetmedi, öldürmeye mi karar verdin?” 

Pekâlâ, bana çok öfkeliydi. Peki, ben öfkesini nasıl aşıp anlaşma yapacaktım? 
Yüzüme dışarıdan sevimli göründüğüne inandığım bir gülümseme yerleştirdim ve güven verircesine, “Sizi öldürmeyeceğim,” dedim. 

“Neden ki? Bence denemelisin,” dedi irdeleyerek. “Büyümüzü alıp bizi zindana kapatmandan daha eğlenceli olacağına eminim.” 

İşim gerçekten zordu çünkü onlara yaptıklarımdan ötürü bana çok kızgındı. 
Haklı olabilirdi, belki fazla tepki vermiştim ama o anda ben de kendi öfkeme 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yenik düşmüştüm ve kara büyü, yapmam gereken en doğru şeyin bu olduğunu söylemişti. Khonsu suçluydu ama şu an haksızlığını kabul edecek vaziyette degildi. Bu yüzden elimden geldiğince alttan alacağıma dair kendime söz verdim. 
“Buraya gelme amacım farklı, Khonsu. Seninle bir anlaşma yapmak için buradayım.” 
“Ne anlaşması?” 


“Buradan kurtulmak istiyor musun?” diye sorduğum an alaycı ifadesi parçalanarak yok oldu ve aniden yataktan kalktı. Hızlı adımlarla tam karşıma dikildiğinde, “Benimle dalga mı geçiyorsun, kraliçe? Sonsuza kadar farelere yem olma gibi bir düşüncem yok. Eğer senin bizi uzun bir süre daha burada tutma niyetin varsa boşa zahmete girme, kılıcınla beni hemen öldür,” dedi. 

Başımı salladım ve “Anlaşabilirsek seni hemen çıkarabilirim,” dedim. 

Gözleri üçümüz arasında gidip gelirken sanki anlaşmanın içeriğini yüzümüzden okuyabilirmiş gibi bakıyordu. Hiçbir tahmini olmadığında, “Nasıl bir anlaşmadan bahsediyorsun?” diye sordu. Sonunda ilgisini çekip onu öfkesinden uzaklaştırabilmiştim. 

Burnumdan derin bir nefes aldım ve Tendre'ye kaçamak bir bakış attım. Kaderle yaptığım anlaşmadan haberi yoktu ve yanımızdan ayrılmaya niyeti olmadığı için o da öğrenecekti. Gerçi bir çıkar yol bulamazsam yarın akşam tüm dünya öğrenecekti ya, neyse. Bu yüzden Tendre'nin veya bir başkasının duymasını umursamadan, “Bundan bir ay önce birinin kaderini değiştirdim ve karşılığında benden cehenneme kraliçelik yapmam istendi. Yarın gün batımından sonra cehenneme gitmem ve bundan sonraki hayatımı orada geçirmem gerekiyor,” dedim. 

“Bak sen!” diye alaycı bir tepki verdi ve kuruyan dudaklarını ıslatarak, “Lütfen devam et, şu an ilgimi çektin,” dedi. 

“Thoth bana yardım edebileceğini söyledi. Beni cehennemden kurtarmanın bir yolu var, değil mi?” 

Beklentiyle gözlerinin içine bakarken, “Bilmem,” diyerek omuz silkti. “Olabilir, olmayabilir de.” 

Benimle oyun oynuyordu. Eline düştüğümü biliyor ve bundan zevk alıyordu. Eğlenen ses tonu onu keyiflendirirken beni öfkelendiriyordu. Dişlerimi öyle sert sıktım ki boynumdaki damarlar belirginleşti. Alev alev yanan gözlerle onu izlerken, “Khonsu, bana yardım etmediğin sürece buradan çıkamazsın,” dedim. 
Belki de tehdit ettim. 

Khonsu sakince, “Beni tehdit mi ediyorsun, kraliçe?” diye sordu. Az önceki kadar keyifli değildi ama sesi, aldığı hazzın emarelerini taşıyordu. Hoşuna gitmişti. Kaderin benden istediği şeyden gerçekten çok hoşlanmıştı ve bunun tamamen ödeşme duygusundan kaynaklandığını biliyordum. Ben onu nasıl esir ettiysem aynı şekilde cehenneme esir edilecektim. Thoth bana yardım edebileceğini söylemişti. Bu yüzden Khonsu'yla zıtlaşmak yerine huyuna gitmeliydim. 
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“Tehdit değil, anlaşma yapmaya çalışıyorum. Bana yardım edersen sana özgürlüğünü geri vereceğim.” 

Gözlerini kıstı ve “Kaderden kaçamazsın. Thoth neden bana gelmeni söyledi, bilmiyorum ancak onu adatmanın bir yolu yok,” dedi. Sözlerinde samimi görünüyordu fakat inanmıyordum. 

“Olmak zorunda. Olmasa Thoth beni neden sana göndersin ki?” 

Bilmem dercesine dudağını büktü. “Ölülerle konuşabiliyorsan bunu gidip ona sormaya ne dersin?” 

Başımı öne eğdim ve düşünmeye çalıştım. Bir şey kaçırıyor olmalıydım. 
Thoth uzun uzun araştırma yapmıştı ama bir şey bulamamıştı. Ölmeden önce bana açık açık Khonsu'yu işaret etmişti. Çaresi olmasaydı, kurtulmam mümkün olmasaydı beni neden ona göndermek isterdi ki? Mantıklı gelmiyordu. Bir şeyi atıyordum ama neyi? Khonsu'yla ne tür bir anlaşma yapabileceğimi sorgularken aniden gözlerim irileşti. 

“Ay ışığı,” dedim yaşadığım aydınlanmayla. Heyecanla küt küt atan kalbimi göz ardı ederken, “Zamanında Nut doğum yapabilsin diye Thoth senden ayın ışığını aldı. O ışıkla hiçbir aya ve yıla ait olmayan dört gün yarattı. Nut, bu sayede Geb'den olan çocuklarını Ra'ya rağmen doğurdu,” dedim. 

“Ve o lanetli dört günden, şeytana benzeyen dört tanrı meydana geldi. Ay ışığıyla yaratılan gün ve geceden kimseye hayır gelmez. Bunu en iyi sen test etmiş olmalısın. Sonuçta ikisiyle savaşan sendin.” 

“Bana hayır gelir,” dedim söylediklerini kulak ardı ederken. Olumsuz yanı umurumda değildi. Beni cehennemden kurtaracak yol buydu. Teşekkür ederim, Thoth, diye geçirdim içimden. 

“Sana ay ışığını asla vermem ama verdim diyelim, yapabilsen bile bunun ne anlama geldiğini biliyorsun, değil mi?” dediğinde bilmiyorum der gibi başımı olumsuz anlamda salladım. Khonsu sesli bir soluk aldı ve açıkladı: “Yıla fazladan dört gün eklemiş olacaksın ve sadece o günlerde cehennemi yönetmek zorunda kalmayacaksın. Kalan tüm yıl boyunca cehennemde kalmak zorundasın.” 

İrkilerek gözlerimi kırpıştırdığımda gerçekten de ne anlama geldiğini bilmediğimi görmüş oldum. Gerçi ne düşünmüştüm ki? Gün eklendiğinde yer altına gitmekten tamamen kurtulacağımı mı? Elbette bu kadar kolay olmayacaktı. 

Pazarlık yapar gibi, “Tüm günleri değiştiremez miyiz?” dediğimde Khonsu başını salladı. 

“Tabii, kraliçem. Hatta isterseniz cehennemi yeryüzüne çıkaralım, burada dilediğiniz gibi takılın.” 

Benimle alay ediyordu. Çaresizdim, yardıma ihtiyacım vardı ama o beni ciddiye almak yerine dalga geçmeyi tercih ediyordu. Ben ona böyle yapmazdım. Benimle aynı elim vaziyete düşse değil onunla alay etmek, kurtulması için elimden ne geliyorsa yapardım. Artık gözlerim, hislerimi ne kadar derinden yansıttıysa Khonsu'nun alaycı tebessümü titreyerek düştü. Ciddi olması gerektiğini anlamış gibi ifadesizlik maskesini giydi. 
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“Bak, senin için üzüldüm. Kızgınlığımı bir kenara koyarsam gerçekten üzüldüm ama dediğim gibi kaderden kaçmanın yolu yok. Kader tanrıçası olarak bunu en iyi senin bilmen gerekiyor. Yazgı ipliklerin çoktan düğümlenmiş ve onları sen bile değiştiremezsin. Seni kaderden mutlak suretle kaçıracak bir yol yok.” 

İşte, kabul etmeyeceğim tek şey buydu. Kurtuluşumun olmamasını kabullenemezdim. 

Yüzümdeki ifadenin manasını çözdüğünde, “Bana inanmıyorsan Ruhsuz Kemiklere sor. Onlar kutsal ruhlar ve sana yalan söylemeyeceklerdir” dedi ve böylece topu Tendre'ye atmış oldu. 

Başımı ona doğru çevirdim. “Bu doğru mu, Tendre?” 

“Doğru, kraliçe. Kader çizgisi yeniden yazıldıysa değiştirilemez. Kader kesindir ve eğer senden cehenneme gitmeni istediyse bunu yapmak zorundasın. 
Üzgünüm ama seni cehennem kraliçeliğinden alıkoyacak bir yol yok.” 

Aytun da bunu kabullenmek istemez gibi, “Olmak zorunda!” diye sesini yükseltti. Ona dönmedim. Ona dönmeye cesaretim yoktu. Ne kadar üzgün oldu- 
-ğunu biliyordum çünkü kalbimiz bir kez daha aynı acıyla sınanıyordu. Ayakta zar zor duruyordum. Bugüne kadar hep bir yol bulacağımı, bu bedeli ödemek zorunda kalmayacağımı düşünmüştüm. Öğrendiğim günden beri beni sakin tutan şey bu kurtuluş umuduydu ama şimdi o umudu benden söküp almışlardı. 

Tendre, onun bağırışını saygısızlığa yorabilirdi ama anlayışla yaklaşmayı seçti. 
“Ne düşündüğünü anlıyorum, lider. Siz ikiniz bugüne kadar epey şanslı ilerlediniz ancak bu defa karşınıza çıkan kaya fazla sert. Bir yolu olsa söylerdim ama bundan sonraki yaşamını yer altında geçirmek zorundaymışsın gibi duruyor.” 
Cümlesinin sonuna doğru bana hitap eden sesi umutsuzdu. 

“Bir yolu yok mu yani?” dediğimde üzgünce başını salladı. 

“Hayır, yok.” 

Aytun bir kez daha reddederek, “Bulacağız.” diye diretti. Ama Tendre'den “Neler düşündüğünü görüyorum, lider ama bulamazsınız. Kaçış yolu arayacağınıza birlikte geçireceğiniz zamanı iyi değerlendirmenizi tavsiye ederim,” karşılığını aldı. 

Bana dönerek, “Haydi, gidelim! Başka bir yol bulacağız,” dedi ama sanırım yapmam gereken gitmek değil, kabullenmekti. Kabullenmek zorundaydım. Sonsuza kadar Darius'ta kalmak, sadece ihtimalken bile yeterince korkunçtu ve şimdi gerçek olduğunu öğreniyordum. Thoth günlerce araştırmıştı ama bulabildiği tek çıkış yolu buydu. Ona güveniyordum, kaderi biliyordum. 

Haftalarca ümit içinde yaşarken aslında tek yaptığım kendimi kandırmaktı. 
İçten içe bedeli ödemem gerektiğini ve günü geldiğinde cehenneme gideceğimi tahmin ediyordum ama bugüne kadar o kadar çok beladan kurtulmuştum ki belki bundan da kurtulurum diye düşünmüştüm. Ama kurtulamamıştım. Söylendiği gibi bedel keskindi ve içine sızabileceğim bir oyuk yoktu. 

Âşık olduğum adam koluma girip beni çekiştirdiğinde yorgun bir sesle, “Aytun, dur,” dedim fakat bana aldırış etmedi. Ellerimizi birbirine kenetleyerek beni 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zindandan çıkarmak için kendine çevirdi ve o an bir süredir karşılaşmak istemediğim gözlerine bakarken buldum kendimi. Gri hareleri öfkeden olsa gerek kızarmış ve ışığı sönmüş gibi fersizdi. 

“Seni o lanet yere asla göndermem,” dedi fısıldayarak. Sakindi ama gözleri içinde kopan fırtınayı ele veriyordu. Parmakları nazikçe yanaklarımı okşadı ve yemin eder gibi, “Bir şey bulacağım, merak etme,” dedi. l 

Bulamazdık. Artık kaçışım yoktu. Khonsu'nun da söylediği gibi kaderi tam anlamıyla kandırmayı başaramazdım. Başımı öne eğdim ve bir damla yaş gözlerimden süzüldüğünde kabullendim. Darius'a gidecektim. Cehennemin kraliçesi olacaktım. Ancak Aytun benimle aynı fikirde olmadığını kanıtlamak için kolumdan çekiştirdiğinde bu defa kendimi geriye doğru atarak tutuşundan kurtuldum. 
Sesimi yükselttim ancak titremesine mâni olamadım. 

“Aytun, dur dedim!” 

Hayal kırıklığı yüzüne dağıldığında dişlerini sıkuğını çenesi kasıldığında anladım. “Kabullenecek misin?” 

“Kaderimi kabullenmek zorundayım. Haklılar, bundan kaçamam.” 

“Ben kabullenemem.” 

“Mecbursun,” dedim yorgunca. Mecburuz. 

“Ne olacak, bir daha seni hiç göremeyecek miyim?” 

“Ay ışığını alıp yeni günler ekleyebilirim.” 

“En fazla dört gün ekleyebilirsin. Kaldı ki Khonsu'nun ay ışığını verip vermeyeceği belli değil,” dediğinde burada olduğunu umursamadığı tanrı araya girdi. 

“Vermeyeceğim,” dediğinde kaşlarımı kaldırdım. Madem tek çıkış yolum buydu, öyleyse ben de ay ışığını alacaktım ve en azından birkaç gün de olsa yeryüzüne dönecektim. “Özgür kalmak istemiyor musun?” 

“Beni eninde sonunda özgür bırakacaksın, kraliçe. Hem sen burada yokken beni çıkarmaları için Ruhsuz Kemiklerle anlaşma yapabilirim. Sonuçta çıkıp çıkmadığımı göremeyeceksin.” 

“Eğer bana yardım etmezsen seni bu zindanda bırakmam, Khonsu,” dedim oltama düşmesi için kendimden emin görünmeye gayret ederek. “Gitmeden önce seni de öldürürüm ve öyle giderim. Belki de seni yanımda götürürüm.” 

“Yanına illa birini alacaksan liderini götürmeni tavsiye ederim. En azından kalan hayatınızı birlikte geçirirsiniz ama ölümlü liderin son iki yüz senesini cehennemde geçirmek için çok istekli mi, bilemedim.” 

“Sen istekli duruyorsun ama,” dedim. Aytun'dan ölümlü diye bahsetmesi bir yana, bana onun son yıllarını hatırlatması epey can sıkıcıydı. Aytun bir büyücüydü ve hâliyle ortalama olarak iki yüzyıllık bir ömrü vardı. 

“Bana yardım et.” 

“Yoksa?” 

Derin bir nefes aldım ve Khonsu'yu ikna etmek için her yolu denemeye giriştim. “Birkaç seçeneğimiz var: Seni öldürebilirim. Yanımda götürebilirim. 
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Sonsuza kadar burada kalmanı sağlayabilirim. Üçü de senin için pek iç açıcı sonlarmış gibi durmuyor. Seçim senin.” 

“Ya diğerleri?” diye sordu merakla. “Onları da çıkaracak mısın?” 

Çıkaracaktım ama şimdi Khonsu'ya bunu söylersem zaten özgür kalacağı için benimle anlaşma yapmaya yanaşmazdı. Yalandan kime zarar gelir ki diye düşünerek, “Hayır, onlar burada kalmaya devam edecekler. Anlaşma sadece seni kapsıyor. Çabuk karar versen iyi olur,” dedim. “Zamanın tükeniyor.” Benim zamanım tükeniyor. 

Khonsu birkaç saniye sessiz kaldığında ciddi olup olmadığımı anlamak için dikkade yüzümü inceliyordu. Bir açık aradığını bildiğim için ifadesiz durmaya özen gösterdim ve o çok geçmeden oyunuma gelerek, “Kabul ediyorum ama öncesinde bir oyun oynayacağız,” dedi. 

“Ne oyunu?” 

“Eğer kazanırsan sana ay ışığını vereceğim. Kazanamazsan ben yine de buradan çıkacağım.” 

“Oyun ne?” diye sordum merakla. Zamanında Thoth'la anlaşma yaparken de oyun oynadıklarını ve bu sayede ışığı aldığını biliyordum ama oyunun ne olduğuna dair hiçbir fikrim yoktu. 

Khonsu elini cebine attı ve iki tane kemik rengi zar çıkarıp bana göstermek için havaya kaldırdı. “Zar atacağız ve kimin zarı yüksek gelirse o kazanacak. Benden yüksek atarsan bir kere daha zar atacaksın ve zardaki sayı kadar günü ekleyebileceksin.” 

“Yani en fazla altı gün ekleyebilirim,” dedim düşünceli bir hâlde. 

“Ayın aydınlık tarafından yedi bölme vardır. Zamanında Thoth'la yapuğım anlaşma yüzünden altı tane kaldı. Birini sana vereceğim ve eğer şanslı günündey- sen altı gün kazanırsın.” 


Alt gün... 

Darius'tan kaçıp yeryüzüne koşacağım, Aytun'a kavuşacağım altı gün. Çok azdı, o da şanslıysam ve altı atarsam. Gerçekten çok azdı ve altı gün bana asla yetmezdi. Her zaman elimdekilerle yetinmiştim. İnsanların bana verdiklerinden fazlasını istememem gerektiğini, annemden sevgi dilendiğim ve karşılığını alamadığım zamanlarda öğrenmiştim ama şimdi durumlar farklıydı. Bu evrende var olmak için birçok şey yapmıştım ve her ne kadar bir noktada onları tehlikeye sürükleyen ben olsam da hayatlarını kurtarmak için her şeyi yapmıştım. Hiçbir zaman yaptıklarım için tebrik beklememiş, mükâfatlandırılmayı istememiştim ama şimdi yeryüzünde geçireceğim daha fazla zaman istiyordum. En azından bu kadarına hakkım yok muydu? 

“Bir değil, üç,” dedim birden. Tüm gözler bana döndüğünde Khonsu kaşlanni kaldırdı. 

“Anlayamadım?” 
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Pazarlık yapacaktım. Madem ay ışığı bana evrene ekleyebileceğim günleri verecekti, şansımı yükseltecektim. “Ay ışığından üç bölme istiyorum. Üç zar hakkım olacak ve onların toplamı kadar gün ekleyeceğim.” 

Khonsu onunla dalga geçtiğimi düşünerek, “Ayı üstüne zimmetlememi de ister misin?” diye sordu. Öfkelenmişe benziyordu ama şu an onun ne hissettiği umurumda değildi. İlk kez başkalarının hayatındansa kendimi düşünecektim ve bu uğurda ne gerekiyorsa yapacaktım. Madem cehenneme gitmekten başka çarem yoktu, öyleyse kaçıp gidebileceğim alanı kendime yaratacaktım. 

Çenemi dikleştirdim ve Khonsu'nun karşısında olabildiğince öz güvenli durmaya çalıştım. Onunla çetin bir pazarlığa tutuşacaksam elim kuvvetli olmalıydı. 
Aksi hâlde ikna etmem mümkün değildi. “Hayatını üç kere kurtardım. Her sefer için üç zar.” 

“Ben ölüm tehlikesiyle hiç yüz yüze gelmedim ki.” 

Parmaklarımı teker teker kaldırırken bir yandan da saymaya başladım. “Gökyüzü Evi'ndeki saldırıdan benim sayemde kurtuldun. Eğer o gün benim için savaşıyor olmasaydın sen de Ra gibi ölmüş olacakun. Kaosu durdurdum ve hâliyle sen de ölmemiş oldun. Üçüncüsü de anlaşmaya vardığımız için seni öldürmekten 

m” 

Dudakları şokla aralanırken gülmeye çalıştı ama başaramadı. “Şaka yapıyorsun, değil mi?” 

Başımı iki yana salladım. 

Bir kere daha, “Evet, şaka,” dedi ama ben şaka yapmıyordum. 

“Hayır, değil. Gayet ciddiyim.” 

Gözleri irice açılırken hemen kendini savunma moduna girdi. “Tüm bu saydıkların senin yüzünden başımıza geldi zaten. Kendi yarattığın yıkım yüzünden beni kurtarmanın lafını etmemelisin.” 

Lafını etmemeliydim, haklıydı ama ediyormuş gibi gösterecektim. “Kurtarmayabilirdim ama yaptım. Bana borçlusun ve bir tanrı asla borçlu kalmamalı,” dedim damarına basarak. Tanrıların borçlu kalma hususunda ne kadar özen gösterdiklerini biliyordum. Bu, onların yumuşak karınlarıydı. 

Khonsu gözlerini kapattı ve başını geriye doğru yasladı. “İlk tanrıça olduğun zaman Seth'in yanında kalıyordun, değil mi?” 

“Evet.” 

“Belli,” dedi yeniden bana dönerken. “Pazarlık yapmayı o öğretmiş olmalı.” 

Ona cevap vermedim. “Konumuza geri dönmeye ne dersin?” deyip dikkatini asıl mevzuya çektim. 

“Lanet olsun, tanrıça. Peki, kabul ediyorum ama bundan sonra aramızda ne borç kalacak ne de anlaşma. Tamam mı?” 

Gülümsedim. “Merak etme, yeryüzüne çıktığım zaman seni görmek istemiyorum. Bu yüzden bir daha karşılaşmayız.” 

“Umudum o yönde. Al bakalım zarı. İstediğin zaman atabilirsin.” 
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Zarlardan birini bana uzattığında elinden aldım ve “Neden sen başlamıyorsun?” diye sordum. 

Yere, dizlerinin üzerine çöktü ve “Tanrıçalar önden buyursun,” dedi. Aynı hareketi tekrarlayıp yere oturduğumda içimden umarım iyi günümdeyimdir, dedim ve zarı düz zemine attım. 

Zar durduğunda Khonsu, “Üç geldi,” dedi. Gözlerime bakarak, “Pek yüksek değil, şansın düşük,” diye devam etti ve ben o an iyi günümde olmadığımı anladım. Zaten hangi gün iyi günümdü ki? 

Khonsu da kendi zarını atmak için hazırlanırken süpkeyiz, “Zarı büyülemeyeceksin, değil mi?” diye sordum. Üç atmıştım ve onun benden yüksek atması çok daha muhtemeldi. 

“Bu, yalanı karıştırabileceğim bir anlaşma değil. Bu yüzden büyü işlemez. 
Tamamen adil bir oyun olacak,” dedi ve zarı attı. 

“İki,” dedim sevinçle elimi birbirine çarparak. Kazanmıştım. “Görünen o ki şanslı gününde değilmişsin.” 

“Kader bu defa senden yana, tanrıçam. Tek zar, üç hak.” 

“Çift zar,” dedim elindeki diğer zarı çenemle gösterirken. 

Tek kaşını imayla kaldırırken, “Şansını zorlama,” dedi. “Bir gün eklemek bile dünyanın dengesini değiştirmeye yeter. Senin on sekiz günlük olasılığın var. 
Dengeyi korumak zorundayız.” 

Çift zar konusunda daha çok ısrarcı olacaktım ama Khonsu izin vermeyeceğini net bir yüz ifadesiyle belli ettiğinde daha fazla üsteleyemedim. Kalbim, gelecek kaderimi belirleyeceğim için çok hızlı atmaya başladığında derin nefesler alıp kendimi yatışurdım. Ellerim titriyordu ama buna rağmen üç zarı da peş peşe attım. İlk attığım zar dört geldi ama diğer attığım iki zarda, iki tane altı gelmişti. 

On altı gün bundan sonra üç yüz altmış beş güne eklenecek ve beni cehennemden yeryüzüne çıkaracak günlerdi. 

Khonsu yerdeki zarları alıp yeniden cebine atarken ayağa kalku. “On ala gün. 
Bu ışıkla herhangi bir aya ve yıla ait olmayan tam on altı gün yaratabilirsin.” 

“Teşekkür ederim.” 

“Anlaşmanın payıma düşen kısmını ben yerine getirdim. Sıra sende,” dediğinde Tendre'ye doğru döndüm ve başımı salladım. Tendre çıkması için izin verdiğimi anladığında büyüyle zindanın demir parmaklarındaki kilidi açu. Parmaklıklar sonuna kadar açılırken Khonsu gülümseyerek dışarı çıktı ve ona, “İstediğini yapmakta ve diğer tanrıların yanına yeniden dönmekte özgürsün, Khonsu,” dedim. Hemen ardından ise Maat'a saldırdığı gün bağladığım büyüsünü ona geri 


verdim. 
Je 


Sırtıma kambur gibi çöken yorgunluğun ağırlığını nasıl taşıdığıma hayret ediyordum çoğu zaman. Bunca şeyi nasıl kaldırabiliyordum? Gerçekten bu kadar 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güçlü müydüm? Bir sınırım var mıydı acaba? Bir gün taşıyamadıklarımın altında can verecek miydim yoksa sonsuza kadar o yüklerle yaşamayı mı öğrenecektim? 

Cevabını yalnızca geleceğin bildiği sorular zihnimi meşgul ederken Aytun aniden yürümeyi bıraktı ve tam önümde durdu. Piramitteydik ve tanrıların beni beklediği odaya doğru ilerliyorduk. Zindandan ayrıldığımızda Aytun tanrıların benimle görüşmek istediklerini söylemişti ve bu yüzden doğruca onların yanına gitmek için dönmüştüm. 

Aytun başta sessizdi ama çok uzun sürmeyeceğini, fazla dayanamayacağını biliyordum. Nitekim tam da beklediğim gibi olmuştu ve daha fazla susmadan konuşacak hatta belki de kızacaktı. Ben gideceğimi kabullenmiştim ama o kabullenmemişti, bu fikre kolayca alışacağını da hiç sanmıyordum. 

Bana döndüğünde kaşları çatıktı ve dudakları dümdüz bir çizgi hâlini almıştı. 
Kızgındı. Kırgındı. Onun öfkesiyle başa çıkabilirdim ama kırgınlığına gücüm yetmezdi. 

Hayal kırıklığıyla, “Nasıl pes edersin?” diye sorduğunda öfkesini dışarı atmak için yanıp tutuştuğunu fark ettim ve sanırım şu an öfkesini çıkaracağı kişi bendim. Kendimi savunmak, öfkelenmesi gereken kişinin ben olmadığımı söylemek istedim ama ağzımı açıp tek kelime edemedim. Çünkü eğer bunu yaparsam Aytun düşüncelerini içine atacaku ve attıkça kendini zehirleyecekti. Bana olan sinirinin geçmesi gerekiyordu ve bunu sadece tüm hislerini dışarı yansıtarak ba- 

“Pes etmedim,” dedim alttan alacağımı gösteren sakin bir sesle. “Kabullendim.” Kabullenmek zorunda kaldım. 

Ellerini havaya kaldırdı ama ne yapacağını bilemezmiş gibi havada kaldı. Yüzünden karanlık bir gölge geçerken, “Koskoca bir sene cehennemde kalacaksın ve yeryüzüne yalnızca on altı gün çıkabileceksin,” dedi. İkimizin de bildiği fakat dile getiremediği gerçeği söylediğinde canım yanarak gözlerimi kapattım. Kelimeler sahiden de yeri geldiğinde can yakabiliyordu. “Bunun tam olarak hangi kısmını kabullendin?” 

“Kaçamayacağımı,” dedim kelimeler kanlı izlerini bedenime bırakırken. “Kaderden kurtuluş yok, Aytun.” 

“Ben...” diyerek başladığı cümlenin başı dudaklarından dökülür dökülmez ne kadar yaralayıcı olacağını anlamıştım. Aytun da anlamış gibi devamını getirmedi ve susmayı tercih etti ama bu pek uzun sürmedi. Nefeslenip kelimelerini daha özenli seçmesi gerektiğini anlamış gibi, “Ben gerçekten anlamıyorum,” diye yumuşattı. “Gideceğini kabullenmişsin ve hiçbir şey yokmuş gibi sakin davranıyorsun. Nerede o azimli kadın? Nasıl başka bir yol aramayı bırakırsın?” 

Aruk yorulmuştum. Çabalamaktan, uğraşmaktan, hayatım için savaşmaktan çok yorulmuştum. Hakkım olan yaşamı kazanmak için bu kadar çaba göstermem, hayatın bana kurduğu en adaletsiz tuzaktı. Sürekli bir şeylerin peşinde koşturuyor, olmadık ümitlerin peşine düşüyordum. Fakat aruk umut edilecek 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bir şey kalmamıştı. Son umut kırıntım da herkesin yüzüme çaresi olmadığını haykırmasıyla tükenmişti. Ben tükenmiştim. 

“Bir günüm var,” dedim acı hakikati yüzüne vururken. “Sadece bir gün ve o günü boş bir umut peşinde koşmaktansa seninle birlikte geçirmek istiyorum.” 

Onu bir sene boyunca göremeyecektim. Onsuz geçen her gün, her dakika zaten eziyetlerin en büyüğüydü ve artık her gün işkence çekecektim. En azından bu bir günü kendimize ayırabilirdik. 

“Beni geri getirmek için neler yaptın!” dedi etrafa zehir saçan sesiyle. Öyle yakıcıydı ki her an yaralanabilirmişim gibi hissettim. “Ruhumun yok olduğunu sandığında bile benden vazgeçmedin. O zaman da kurtuluş yoktu ama vazgeçmedin ve beni geri getirdin. Şimdiyse kabulleniyorsun.” 

Kabullenemediği iki şey vardı. Öfkesi yalnızca yer altı dünyasına gitmemden değildi. Aynı zamanda benim çabalamadan pes etmeme öfkeleniyordu. Neler düşündüğünü tahmin edebiliyordum. Herkes için her şeyi yapmıştım ve şimdi kendim için adım atmadığımı zannediyordu ancak işin aslı öyle değildi. Ben bir seçim yapmışım ve o seçimde Simge'yi kurtarmayı tercih etmiştim. 

“Başka çaremiz olmadığının farkındasın, değil mi? Herkes kaderden kaçamayacağımı biliyor.” 

“Herkesin ne dediği önemli değil,” dedi burnundan soluyarak. 

“Ama benim ne dediğim önemli olmalı ve ben de senin kabullenmen gerektiğini düşünüyorum.” 

Gözleri her an beni delip geçebilecekmiş gibi dikkatle bakıyordu. “Kabullenemem, Ayliz. Kabullenmeyeceğim. Bunca zaman birbirimize kavuşmak için bekledik. En zor günde dahi umut etmekten vazgeçmedik. Şimdi seni, beni, bizi mahvederek sonsuza kadar gitmeyi seçiyorsun.” 

“Seçim yaptığım yok. Keşke bir seçim hakkım olsaydı. Gitmekten memnun olduğumu mu düşünüyorsun? O lanet yerde asırlarca kalacak olan benim. Hem de yalnız başıma...” derken cümlelerin devamını getiremeyerek başımı öne eğdim. 

“O zaman pes etme. On altı günle yetinme.” 

Derin bir nefes aldım ve ona yaklaştım. Buz tutan ellerimi yanaklarına yerleştirdiğimde onun teninin de soğuk olduğunu fark ettim. Doğruca gözlerinin içine bakarken onu ikna edebilmeyi umdum. “Başka çaremiz yok. Oyalanmamalıyız. 
Birlikte geçireceğimiz kısıtlı vaktimiz var ve son gecemi seninle huzur içinde geçirmek istiyorum. Diğerlerine gideceğimi söyleyeceğim. Sonra zamanım tükenene kadar seninle olmak istiyorum.” 

Aytun istekli olmasa da biraz daha sakinleşmişti. Gözlerini kaçırırken, “Seni odada bekleyeceğim,” dedi ve ellerimden kurtularak geri çekildi. Bana arkasını dönüp gitmeden hemen önce, “Oyalanmadan geleceğim, merak etme,” dedim 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Kabullenmeyecekti. Gidişimi sineye çekmeyecek, sessizce beklemeyecekti ama yapabileceğimiz bir şey yoktu. Yarın akşam gidecektim ve gitmeden önce halletmem gereken şeyler vardı. 

Aytun tamamen gözden kaybolduğunda ben de toplantı odasına doğru yürümeye başladım. Topuklu ayakkabılarım beton zeminde tok sesler çıkarırken bir yandan da tanrılarla bu konuşmayı nasıl yapacağımı düşünüyordum. İçlerinden sadece Anhur gideceğimi biliyordu ve onun da diğerlerine söylediğini düşünmüyordum. Kapının önüne geldiğimde kendimi zorlu konuşmaya hazır hissetmesem de beklemeden içeri girdim. 

Masanın etrafına dizilmiş tanrılar sessizdi. Önceden sürekli olarak tartışma yaşarlardı ama şimdi hepsi sus pus olmuştu. Konuşup didişecek konuları kalmayınca sessizleşiyorlardı demek ki. Öyleyse onlara yeni bir tartışma konusu vermeliydim. 

İçeri girdiğimi fark ettikleri an hepsinin gözleri üzerimde toplandığında yüzlerindeki gerginlik dikkatimden kaçmadı. Kara büyüye kapıldıktan sonra onlarla hiç karşılaşmamıştım. Yaşanan nahoş olaylardan sonra yüz yüze gelmemiştik. 

Maat yüzünden hiç eksik etmediği nazik gülümsemesiyle ortamdaki gerginliği kırmak adına, “Nasılsın, kraliçe?” diye sordu. 

Kapıyı arkamdan kapatıp masaya ilerledim ve yerime geçip otururken Aker'in başını hiç önünden kaldırmadığını fark ettim. Dünkü parlak fikrinden sonra yüzüme bakmaktan çekiniyor olmalıydı. 

Dikkatimi ondan çektim ve “İyiyim. Her şey yolunda,” dedim. 

Maat yüzümden düşüncelerimi okumak istercesine pürdikkat bakıyordu ama o kadar ifadesizdim ki bir şey anlaması mümkün değildi. Nitekim o da böyle bir sonuca varamayacağını anlayarak, “Biz senden özür dilemek istiyoruz,” dedi. 

“Niçin?” 

“Kara büyünün seni ne kadar etkilediğini önceden fark etmeli, ona göre önlem almalıydık. Sen o noktaya gelmeden anlasaydık bu kadar ileri gitmezdi.” 

“Kendinizi suçlamayın,” dedim samimiyetle. Onlara bir kırgınlığım yahut kızgınlığım yoktu. Bu yolu ben seçmiştim. Kimse suçlu değildi. “Sizin yapabileceğiniz bir şey yoktu. Ayrıca lütfen bu konuyu kapatalım. Aklıma getirmek istemiyorum.” 

Maat, “Elbette. Sen nasıl istersen,” dedi fakat Anhur konuyu kapatmaya niyetli durmuyordu. “Ama yardımcın gerçekten iyi bir adammış,” dedi Dimitri'yi kastederek. “Sırf seni kurtarabilmek için kendi hayatından vazgeçti.” 

Dimitri'nin bahsi geçtiğinde boğazımda düğümlenen yumrudan kurtulmak istedim ama biliyordum, ne yaparsam yapayım orada kalmaya devam edecekti. 
Hayatımın sonuna kadar bir Belisa için bir de Dimitri'nin kaybı için bu kadar derinden üzülecektim. 

Zorlukla çıkan sesimle, “Evet, öyleydi,” dedim. 

Masadakilerin yüzünden derin bir gölge geçerken Dimitri'nin yaptıgı fedakârlığın onları da etkilediğini anladım. İhanetiyle sarsıp kırdığı kalpleri 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giderken tekrar kazanmıştı. Başta herkesin gözünde Seth'in adamı konumundayken şu an hem hayatımı kurtaran hem de kara büyüyü yok eden kişiydi. 

Aker'in başını kaldırdığını göz ucuyla gördüğümde ona döndüm. Temkinli bir şekilde yüzüme bakarken daha çok ona sinirli olup olmadığımı anlamaya çalışıyor gibiydi. “Konuyu kapatmak istemeni anlıyorum, kraliçe ama benim de söylemek istediğim bir şey var. Bugün olanların gelecekteki ilişkimizi etkilemesini istemiyorum.” 

Neler söyleyeceğini biliyordum ama bunlarla oylanıp kaybedecek zamanım yoktu. “Sana hak veriyorum, Aker. Sorun yok. Sen en mantıklı düşünceyi dile getirmişsin. Kızgın değilim, alınmadım da. Bu yüzden problem değil.” 

Aker daha fazla konuşacakken ilgimi ondan çektiğimde susması gerektiğini anlamış gibi sandalyesine gömüldü. Dünyayı kurtarmak için beni öldürmesi gerektiğinde bunu yapmaya çalıştığı için ona kızgın olamazdım. 

Seshat, “Birkaç saattir yoktun. Seni merak ettik,” dediğinde sonunda kendi anlatacaklarıma sıra geldiği için sevinmiştim. Her ne kadar onlarla bu odada uzun bir süre konuşabilecek olsam da Aytun'un beni beklediği aklımın bir tarafında dönüp duruyordu. İşlerimi halledip bir an önce ona gitmek istiyordum. 

“Khonsu'yu ve diğer tanrıları zindandan çıkarmaya gitmiştim.” 

“Affettin mi?” 

“Ortada affedilecek bir şey yok. Onları sonsuza dek zindanda tutamazdım. 
Zaten özgürlüğünü geri vermek, Khonsu'yla yapuğım anlaşmanın bir parçasıydı. 
O dışarıda ve Tendre de diğerlerini birkaç saate çıkaracak.” 

Anhur merakla, “Ne anlaşmasından söz ediyorsun, kraliçe?” diye sorduğunda, “Size anlatmam gereken şeyler var,” diye cevapladım ama o sırada kapının açılması cümlemi yarıda kesti. , 

Kapıya döndüğümde orada Anubis'i gördüm ve tüm bu süreçte onu aklımdan çıkardığımı fark ettim. Apep ve kara büyü yüzünden halüsinasyonlar görmüştü ve hatırladığım kadarıyla beni kilit altında tuttuklarında o da yanımdaydı. 
O anlar zihnime bir perde çekilmiş gibi pusluydu ve bölük pörçük görüntülerden ibaretti. 

“Kusura bakmayın, geç kaldım ama toparlanmam biraz uzun sürdü.” 

Maat, “Sorun değil, gel lütfen. Nasıl hissediyorsun kendini?” diye sordu sağlığını merak ederek. İyi görünüyordu aslında. Sadece yorgun duruyordu ama bu da çok normaldi. 

Yerine geçip otururken, “İyiyim, merak etmeyin. Kara büyü yok olunca ben de normal hâlime döndüm,” dedi ve bana baktı. “Konuşmanızı bölmedim, değil mi?” 

“Hayır. Ayliz şimdi anlatacaktı. Lütfen devam edin, kraliçe.” 

Derin bir nefes aldım ve anlatacaklarımın onları nasıl bir şaşkınlığa sürükleyeceğini bile bile söze girdim: “Bir süre önce, Neftis'le olan savaşımda Aytun'un kardeşi Simge'nin öldüğünü gördüm ve bir şey yaptım.” Merakla beni dinliyorlardı. “Simge ölmesin diye kaderin kendisiyle bir anlaşma yaptım ve onun kaderini 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değiştirdim. Böylelikle Simge ölümden kurtulmuş oldu ama bana bunun bir bedeli olacağı söylendi. Simge'nin düğünün olduğu gün o bedeli öğrendim. Kader, benden Darius'a giderek cehennemde kraliçelik yapmamı istedi. Krallığı yönetecek kimse olmadığı için karışıklık çıkmak üzereymiş ve bir yöneticiye ihtiyaçlar, varmış. Cehennem ateşini kullanabildiğim için beni seçti.” 

Etraftan çıt sesi bile duyulmadığında tanrıların nefeslerini tutmuş hâlde beni dinlediklerini gördüm. Duyduklarını sindirmek ve kendilerini toparlamak için zamana ihtiyaçları vardı ama artık zamanım yoktu. Onların şoku atlatmasını beklemeyerek sözlerime devam ettim. Her bir kelimem onları daha da derin bir şaşkınlığa sürüklerken kolay kolay kabullenemeyeceklerini anladım. 

“Thoth bir süredir bedeli değiştirmenin yollarını arıyordu ama bir çare bulamamıştı. Ölmeden önce bana Khonsu'yla anlaşma yapmamı söyledi. Bugün onun yanına gittim ve özgürlüğünü geri vermek şartıyla bana yardım etmesini istedim. Bedelden kaçmamın bir yolu yokmuş ama zamanında Tanrıça Nur'un çocuklarını doğurmak için izlediği yoldan gittim. Ay ışığından üç bölme aldım ve bununla on altı gün yaratacağım. Bir yıl yer altı dünyasında kalacağım ama yeni eklenecek on alu gün yeniden yeryüzüne çıkacağım. Her yıl on altı gün. Bu döngü sonsuza kadar devam edecek.” 

Maat hayretle, “Şu an bu söylediklerinin şaka olmasını diliyorum,” dedi ama şaka olmadığını o da gayet iyi biliyordu. Hepsinin yüzünde aynı şaşkınlık vardı. 
Bir tek Anhur, o da bildiğinden olsa, gerek bana acıyarak bakıyordu. Şaşkınlık evresini atlatmış, bana üzülme kısmına geçmişti. 

Anubis de bunları duymayı beklemiyormuş gibi, “Bizimle dalga geçmiyorsun, değil mi?” diye sordu. 

“Şaka olmasını ben de çok isterdim, inanın.” 

Maat iyimser yaklaşmaya çalışarak, “Belki bir çözüm yolu vardır,” dedi. “Hemen pes etmemelisin. Hep birlikte ararız.” 

Öğrenen herkes bir yolunu bulacağımızı söylüyordu ama bulamamıştık işte. 

“Kader, yarın gün batımına kadar zaman verdi.” 

“Çok sakinsin ve açık konuşmak gerekirse bu tavrın beni biraz korkutuyor, Ayliz.” i 

“Sakinim çünkü kabullendim. Bedelden kaçamayacağım. Eninde sonunda ödemek zorundayım. Tıpkı bir zamanlar İsis'in ödediği gibi...” 

“İsis de mi kaderi değiştirmiş?” diye sordu Seshat. Bilmedikleri aşikârdı. 

“Evet. Hamile kalmak için yapmış ve sonucunda oğlu Horus'u doğurduktan sonra bir daha hiç görememiş.” 

“Nasıl? Aynı dünyada kalmışlar ama hiç görmemiş mi?” 

“Hayır,” dedim üzgünce. “Bu ağır bedel bana ders olmalıydı belki ama Simge'nin ölmesine izin veremezdim.” 

Anhur onaylamadığını belirterek, “Fedakârlık insanlara özgü bir davranıştır ve seni güçsüz kılar. İnsanlığından vazgeçmeliydin. Tanrıça olduğun gün insan 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kısmınla vedalaşmalıydın. Böylece şu an tahtında dilediğin gibi hüküm sürebilirdin,” dedi. 

“Ama Simge ölmüş olurdu.” 

“Bir ölümlünün hayatını kurtarmak sonsuza kadar cehennemde kalmana değer mi?” 

“Simge'yi seviyorum ve evet, değer.” 

“Hata ediyorsun.” 

İşte, onlar için bir insanın hayatı bu kadar basitti. Beni sürekli insani yönlerimden ötürü yargılıyor, yaptıklarımı hata olarak görüyorlardı. 

“Beni kabullenmenizi istedim. Bu dünyanın beni kabullenmesini istedim. 
Hatta öyle çok istedim ki aranızda var olabilmek için kendimi çok güçlü olmam gerektiğine inandırdım. Güçlenirsem oturduğunuz masada bir yerim olur zannettim. Güçlü olursam beni görürsünüz sandım çünkü sizin dünyanız böyle işliyor. İnsanların arasında bile kendinizi göstermek için gücünüzü sergilemek zorundasınız. Belki de sırf bu yüzden kara büyüye bu kadar tutundum. Kendimi kanıtlamak için. Sizler gibi olduğumu göstermeye çalıştım ama anladım ki ben sizin gibi değilim. Tanrıça olabilirim, sizin sahip olduğunuz tüm meziyetleri de alabilirim ama siz değilim. Olamam ve açıkçası olmak istemiyorum. Tanrıça olmak, insanlığımdan vazgeçmek anlamına gelmemeli. Benim hislerim var. Benim bir kalbim var ve o kalbe sevdiğim insanları sığdırabiliyorum. Onların iyiliği için her şeyi yapabilirim ve sizin aksinize ben bunu zayıflık olarak görmüyorum. 
Çünkü anladım ki beni asıl güçlendiren şey gücüm değil, sevdiklerimle aramdaki bağ. Bunu benden alamazsınız. Zaten almanıza izin de vermem. Kalbimi sevgiye aç bırakmayacağım, hislerimi köreltmeyeceğim. Eğer bu yüzden beni kabullenmeyecekseniz saygı duyarım ama ben buyum ve değişmeyeceğim.” 

Anhur sözlerimin altında ezilmişçesine yüzünü buruşturdu. “Biz seni çoktan kabullendik, Ayliz. Eğer sana bunları hissettirdiysek özür dileriz ama sen nasıl buysan, biz de buyuz. Bizi de değiştiremezsin. Biz tanrı olarak doğduk ve insanların aksine kalbimizle değil, aklımızla hareket ederiz. Biz yaratıcıyız ve hâliyle yarattığımız insanlardan farklıyız ama bu, seni kabullenmediğimiz anlamına gelmiyor.” 

“Dürüst olacağım, senin tanrıça olduğunu öğrendiğimizde hepimiz ön yargılı yaklaştık. Bir insanın tanrıça olması görülmüş şey değildi ama Gökyüzü Evi'ne ilk geldiğin gün seni kabullendik.” 

Seshat da düşüncelerimin yanlış olduğunu ve Anhur'a katıldığını böylelikle belirtmişti ama hepimiz gerçekleri biliyorduk. “O gün beni kabullenmenizin tek sebebi Neftis'i büyümle durdurabilmiş olmamdı.” 

“Evet, belki de oydu çünkü hepimiz seninle tanışmadan önce tanrıça olmayı hak etmediğini düşünüyorduk. Sen bizi yanılttın.” 

“Biz evsiz kaldık, kraliçe. Senin evin burası olabilir ama bizimki gökyüzüydü ve orası yok olduğunda sen bize yeni bir ev verdin. Biz birbirimize çok bağlı değildik. Aynı yerdeydik ama belki de altı ayda bir görüşüyorduk. Buradaysa onları 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görmeden tek bir günüm geçmiyor. Sen bizim hayatımızı kurtardın. Apep'le savaşmak zorunda değildin ama elinden ne geldiyse yaptın. Birbirimizden farklı olabiliriz fakat sen bizden birisin. Seni zaten kabullenmiştik,” dedi Seshat. 

Aker de onlara destek çıkarak, “Evet. Hatta ben senin fazla yumuşak kalbini ve duygusallığını da kabullendim,” dedi. 

“Ayrıca senin önünde diz çöktüğümüzü hatırlatmak istiyorum. Seni kabullenmemiş olsaydık böyle bir şey yapar mıydık? Hayatım boyunca Ra'dan başkasının önünde diz çökmedim ben. Ulu Tanrıçaya bile yapmadık.” 

Maat tek kaşını kaldırarak, “Bunu hatırlattığın iyi oldu, Anhur. En kısa zamanda kendi adıma tören düzenleyeceğim,” dedi. 

“Emrinizdeyiz, tanrıçam.” 

“Beni zayıf görüyorsunuz,” dedim az önce Anhur'un sözlerine atıfta buluna- 


“Yanılıyorsun. Aksine senin güçlü olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca hepimizin zayıflıkları var. Tanrı olabiliriz ama bizler de mükemmel değiliz. Dışarı yansıtsak egomuzu zedeleyeceğini bildiğimiz eksikliklerimiz var.” 

“Gerçekten yansıtmadığını mı düşünüyorsun, Seshat?” 

Tanrıça yüzünü buruşturdu. “Kes sesini, Anhur.” 

“Sustum.” 

“Teşekkür ederim. Bana çok yardımcı oldunuz. Siz olmasaydınız birçok şeyi başaramazdım.” 

Çoğu şeyi tek başıma yapmışım gibi görülebilirdi ama onlar olmasaydı kazanamazdık. Tek başıma yetemediğim durumlarda yardımıma yetişmişlerdi. 

Aker, “Biz bir takım olduk ve açıkçası ben bu işi sevmiştim,” dediğinde Anhur da “Yalnızken de güçlüydük ama birlik olunca yenilmez olduk,” dedi. 

“Bunu bize sen gösterdin, kraliçe. Bu yüzden sanırım teşekkürü hak eden kişi sensin.” 

“Peki, şimdi ne olacak? Yani sen cehennemdeyken...” 

“Mısır'ın kraliçesi olmaya devam edeceğim ama ben yokken burayı birinin yönetmesi gerekecek ve o kişinin Aytun olmasını istiyorum.” 

“Liderin olarak mı?” 

“Hayır, eşim ve kralım olarak;” dediğimde onların aramızdaki evlilik bağını da bilmediğini hatırladım. “Her yıl on altı günüm olacak ve o süreçte burada olacağım. Siz de dilerseniz burada kalabilirsiniz veya tapınaklarınızda yaşamaya devam edebilirsiniz. Hangisini isterseniz.” 

Seshat biraz düşündükten sonra, “Sanırım tapınaklarımıza gideceğiz. Dünyanın bize ihtiyacı var. Görevlerimizi aksatmadan yerine getireceğiz ve evreni o eski, ihtişamlı günlerine geri döndüreceğiz,” dedi. 

“Halka gideceğini söyleyeceksin, değil mi?” 
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“Evet. Yarın hem gideceğimi söyleyeceğim hem de Aytun'u kral ilan edeceğim. Zorlanacağını sanmıyorum, sonuçta senelerce Neftis'in liderliğini yaptı. 
Ülkenin nasıl yönetilmesi gerektiğini zaten biliyor.” 

Maat bana destek vererek, “Hakkıyla yöneteceğinden şüphem yok,” dedi. 

“Kaulıyorum. Hatta eğer desteğe ihtiyacı olursa bunu ona seve seve sağlarız.” 

“Hepinize teşekkür ederim,” dedim onlarla olan konuşmanın bittiğine emin olunca. “Bu yapuklarınızı unutmayacağım.” 


“Biz de senin bizim için yaptıklarını unutmayacağız.” 


Je 


Odama döndüğümde içimde derin bir rahatlama vardı çünkü sonunda aklımdan geçen tüm düşünceleri onlara söylemiştim. Yanlarında kendimi eksik hissetmiştim ve onlardan biriymiş gibi görünmek için kendimi mümkün olan en kötü duruma sokmuştum. Beni kara büyü kullanmaya iten çok fazla sebep vardı ve bu da onlardan biriydi. Onlar gibi olmak zorunda hissettiğimden kendimi saçma sapan bir vaziyetin içinde bulmuştum. 

Kapıyı arkamdan kapatıp sırtımı yasladığımda Aytun'u masamda oturmuş, evraklarla ilgilenirken bulmuştum. Dikkatlice, sanki tüm sorunlarından bu sayede kaçacakmışçasına işlere gömülmüştü. Dudaklarımdaki ufak bir tebessümle onu izlerken gerçekten iyi bir kral olabileceğine inanıyordum. Onu defalarca işlerle ilgilenirken görmüştüm ve hakkıyla idare ediyordu. Hatta tecrübesiyle ülkeyi benden iyi yöneteceğine bile emindim. 

Aytun geldiğimi fark ettiğinde kâğıtları masaya bıraktı ve geriye yaslandı. 
“Anlatan mı?” 

“Evet.” 

“Ne tepki verdiler?” 

“Bir şey demediler. Sen ne yapıyorsun?” 

“Seni beklerken düşünmekten kafayı yememek için işlerle ilgileneyim dedim. 
Bekleyebilirlerdi ama kendimi bir şeylerle meşgul etmezsem zihnimdeki sesleri susturamayacaktım.” 

“Susturabildin mi bari?” dedim ona doğru yürürken. 

Tek kaşını imayla kaldırdığında, “Sence?” diye sordu. Elbette susturamamıştı. 
Ne yaparsan yap düşüncelerinden kaçamıyordun, kendinden uzaklaşamıyordun. 
Nereye gidersen git, aklında oldukları sürece onlardan kaçamazdın. 

Masanın önüne kadar ilerlediğimde birden odanın kapısı gürültüyle açıldı. 
İrkilerek arkama döndüğümde gözlerinden yaşlar süzülerek içeri giren Simge'ye şaşkınlıkta baktım. Çoğunlukla yüzünden gülümsemesini eksik etmeyen Simge şimdi berbat görünüyordu. Siyah göz kalemi yanaklarında ıslak iz bırakmış, saçları maraton koşmuş gibi dağılmıştı. Ağlamaktan nefes nefese kalmıştı ve Hector hemen arkasında durup onu teselli etmeye çalışsa da fayda etmiyordu. 

Ayrun kardeşinin hâlini görür görmez ayağa fırladı ve yanına gidip elini kardeşinin yüzüne koydu ama Simge öfkeyle onun ellerini itti. Aytun bu hareketle 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donakalırken, “Simge, ne oluyor?” diye sordu ama aldığı tek karşılık öfkeli bakışlardı. Neler oluyordu? 

Simge kardeşini göz ardı etti ve “Bana nasıl söylemezsin, Ayliz?” diye sordu. 

“Anlamıyorum,” dedim tedirgince. Onu bu hâle neyin getirdiğini anlamaya çalışırken aklıma gelen ihtimalle donakaldım. Öğrenmiş miydi? Lütfen öğrenmiş olmasın. Sesim titreye titreye, “Neyi söylememişim?” diye sorduğumda Simge'nin ağlayışı daha da şiddetlendi. 

“Her şeyden haberim var,” dedi hıçkırıklarının arasında. “Benim öleceğimi görmenden, kaderle anlaşma yapmandan ve bedel olarak cehenneme gidecek olmandan...” Elinin tersiyle yanağındaki yaşları sildiğinde doğru düzgün soluklanamıyordu. İşte, bu yüzden Simge'nin öğrenmesini istememiştim çünkü öğrendiğinde bu hâle geleceğini adım kadar iyi biliyordum. “Bunu nasıl yaparsın, kendini nasıl böyle bir tehlikenin içine atarsın?” 

“Ne yapsaydım, ölmene göz mü yumsaydım?” dedim gözlerimi kaçırırken. 

Bağırarak, “Ölseydim!” dediğinde kalbime saplanan sızıyla dudaklarımı ısırdım. “Lanet olsun, sana bu yükü yükleyeceğime keşke ölseydim!” 

Hayret içinde, “Simge, saçmalama,” dedim. Böyle şeyler söylememeliydi. 

“Benim yüzümden yer altı dünyasına hapsolacaksın. Ben buna izin veremem. 
Olmaz. Gitmemelisin.” 

Hector kızgınca, “Simge, sakin ol!” dedi ancak Simge'nin onu dinleyecek hâli yoktu. 

“Sakin falan olamam! Nasıl sakin kalabilirim ki? Birlikte kadere gidelim. Degiştirdiği kaderimi geri alsın ve ben kendi kaderimi yaşayayım.” 

“Ben de buna asla izin vermem. Ölmeyeceksin, Simge.” 

“Ben zaten öleceğim. Sen sonsuza kadar hayatını cehennemde geçirirken vicdan azabı çekeceğim. Ayliz, ben böyle yaşayamam, olmaz.” 

Hector ona kızgınca bağırmanın fayda etmeyeceğini anlamış olacak ki “Simge sakin ol, bebeğe zarar vereceksin,” dedi ve o an hepimiz donakaldık. 

Aytun doğruca onun karnına bakarken dudaklarından fısıltıyla, “Bebek mi?” 
sorusu döküldü. Gözleri karnından milim oynamazken ben de “Hamile misin?” 
diye sordum şaşkınca. Tamam, bugün beni hiçbir şeyin şaşırtamayacağını düşünmüştüm ama anlaşılan yine yanılmıştım. 

Ağlayışı sakinleşirken, hâlâ dolu olan gözlerini kırpıştırdı. “Size söylemek için gelmiştim ama koridorda Anhur ve Maar'ı konuşurken duydum. Orada öğrendim,” dediğinde dudaklarıma içten bir gülümseme yayıldı. 

Tanrılar aşkına, Simge hamileydi! 

Kendime engel olamayıp hızla onu doğru koşturdum ve hızla kollarımı bedenine doladım. Gülerken, “Tebrik ederim,” diye fısıldadım kulağına doğru ama aldığım tek karşılık kesik bir soluğun fısılusıydı. 

Odanın kapısı açıldığında Sedef abla içeri girdi ve “Neler oluyor burada? Sesiniz tüm piramitte yankılanıyor,” dedi. Simge'yle beni sarılırken gördüğünde kaşlarını kaldırdı ve o an Aytun düz bir sesle, “Hamile,” dedi. Geri çekilip yüzümü 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ona çevirdiğimde şok içinde durduğunu ve gözlerinin Simge'nin karnından bir an bile ayrılmadığını fark ettim. 
“Ne? Anlamadım.” 


“Simge... Hamile,” dedi bir kez daha şaşkınlık içinde. Sanırım hayatı boyunca bunu duyacağını düşünmemişti. Ona gülerken Sedef abla, “Hamile mi? 
Simge mi? Ciddi misin?” diye sordu ve çok geçmeden kızına sarıldı. “Anneciğim, bu harika bir haber.” 

“Aylizin benim hayatımı kurtarmak için cehenneme gidecek olmasından daha önemli bir haber değil, anne.” 

Sedef ablanın kaşları sorgularcasına kalktığında bana döndü ve o an beni zorlu dakikaların beklediğini anladım. 


Aytun'la en sonunda baş başa kaldığımızda ikimiz de bebek haberinin şaşkınlığını üzerimizden zar zor atmıştık. Simge'yi ikna etmek hiç kolay olmamıştı. 
Onun için cehenneme gidecek olmamı hazmedememiş, kabul etmeyeceğini defalarca kez söylemişti ama her şey için çok geçti. Bunu değiştirmek imkânsızdı ve açıkçası eğer değiştirmek için tek şansım Simge'nin ölmesi olsaydı da kabul etm 

Şimdiyse Aytun benden bir geçit açmamı istemişti ve söylediğini yaptığımda, “Nereye gidiyoruz?” diye sordum. 

“Seveceğini düşündüğüm bir yere. Bu gece sadece ikimiz olacağız. Bizden başka kimse olmayacak,” dediğinde dudaklarım keyifle kıvrıldı. Kesinlikle istediğim şey buydu. 

“O zaman kesin severim çünkü şimdiden baş başa olma düşüncesi bile beni mudu etti.” 

Yanağımdan nazikçe öperken, “Bu akşam mudu olmaya alışsan iyi edersin, sarışın. Çünkü duydukların, göreceklerinin yanında hiçbir şey,” dedi. 

“İşte, bu beni çok heyecanlandırdı. Aklında ne var?” 

“Biraz sabredersen göreceksin zaten. Bu kadar sabırsız olmana gerek yok. 
Haydi, doğruca geçide,” deyip beni çekiştirdiğinde ona karşı koymadım. 

Ayak bastığım zeminin kumları sandaletlerimden içeri sızarken gözlerim ilk başta dalgalı denize kaydı. Tuzlu suyun kokusu genzimi yakarken sonrasında taştan bir çadırı andıran yapıyı fark ettim. Rüzgâr, etrafını süsleyen tüllerini dalgalandırırken içerisi de belli belirsiz görünüyordu. Daha önceden aşina olduğum yere bakarken, “Burası,” diye başladım cümleye ama benim yerime Aytun devamını getirdi: 

“Burası sana ikinci kez kavuştuğum yer. Seni hiç tanımadan bir ömür geçirmek kolaydı ama sana âşık olduktan sonra iki ay sensiz kalmak hiç kolay olmadı. 
Şimdi sensiz nasıl devam edeceğim?” Bakışlarımız buluştuğunda aramızda akıp 


giden onlarca söylenmemiş sözcük vardı. Sessizliğimiz yalnızca birkaç saniye sür- 


dü. 
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“Fiziken yanında olmayabilirim ama ben hep burada olacağım,” dedim elimi kalbine bastırırken. Anında hızlanan kalp atışı, dokunuşumun onun üzerindeki etkisinin en güzel ispatıydı. “Kalbinde olacağım.” 

Aytun'un bakışları benimkilere turunduğunda hareleri ışıldıyordu. Gözlerinde bana hissettiklerinin birer yansıması vardı ve sanki aynı zamanda benim hislerime de ayna tutmuştu. “Seni ilk gördüğüm andan beri oradasın zaten,” diye konuştu yumuşak bir tınıyla. 

“Yalancı! Beni ilk gördüğünde ajan olduğumu düşünmüştün,” dedim şakacı bir tavırla, 

Dudakları yana doğru kıvrıldı. Yüzünde bahsettiklerimi hatırladığını gösteren, muzip, eğlenen bir ifade belirmesine rağmen konuşması sırasında sesi düzdü. “Yani?” diye sordu. 

“Ne yani?” 

Bakışları kısılırken dudaklarını yanağıma bastırmak için eğildi. Parmaklarını yanağımı nazikçe okşarken, gözleri gözlerime bir girdaba çekiliyormuş gibi yogun bir sevgiyle bakıyordu. 

“Ajan olduğunu düşünmem, senden etkilenmediğim anlamına gelmiyor.” 
dedi tok bir sesle. 

“Bak sen! Bana hiç öyle etkilenmiş gibi davranmıyordun ama. Daha çok nefretini hissettiriyordun.” Gerçekten de öyleydi. O zamanlar yaptığım her şeyden nefret ediyormuş gibi davranıyordu. Benden nefret ediyormuş gibi. 

“Senden hiçbir zaman nefret etmedim. Sadece tüm evrendeki düşmanları kendi peşine düşürdüğün için öfkelendim, o kadar.” Suratındaki ifade ciddileşirken başını da iki yana salladı. Sanki bu söylediklerim imkânsızmış, bunun var olduğumuz evrende ufacık ihtimali bile yokmuş gibi bakıyordu yüzüme. 

Sözleri gerçekten de sanki olup biten aynen buymuş gibi çıkıyordu dudaklarından. Aytun sadece kendimi tehlikeye atmamdan rahatsız olmuş gibi konuşuyordu. Kalbimin göğsümü sertçe dövdüğünü hissederken dudaklarım hafifçe aralandı. 

“Hiçbirini bile isteye yapmadığımı biliyorsun,” dedim küçücük kalan sesimle. 

Suratında çekici bir gülümseme belirirken, “Evet,” dedi başıyla onaylayarak. 
Parmakları belimde küçücük dokunuşlar bırakıyordu. Bedenimi öyle yakınına çekmişti ki her bir hücrem, her bir hücresini hissediyordu. “Caziben o kadar çekici ki onlar bile sana dayanamadılar.” 

Dalga geçmesine karşılık olarak omzuna vurdum. “Çok komiksin.” 

“Öyleyimdir” dedi kendini beğenmiş bir ses tonuyla. 

Burnunu kırıştırdım. “Biraz da egoist.” 

Sırıttı. “Öyleyim ve bugün o egoistin sana en güzel geceni yaşatmasına izin vermeni istiyorum.” Dudaklarından dökülen nefesi benimkine çarparken gülümsemem gözlerime ulaştı. 
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“Seninle geçirdiğim her gece güzel zaten. Ekstra çabaya gerek yok,” dedim mutlulukla. Hissettiğim ne varsa görmesini istedim. Gözlerim gözlerinde, ruhum ruhunda, kalbim kalbindeydi. 

“Sana söz veriyorum sarışın, bu geceyi yaşadıktan sonra diğerleri bunun yanında sönük kalacak,” dedi karizmatik bir ses tonuyla. Ardından parmaklarını bileğime sardı ve dudaklarına götürdü. Tenime tatlı bir öpücük bırakırken bütün vücudumu karıncalandırdığından habersizdi. 

“Bakıyorum da fazla iddialısın,” dedim kaşlarımı kaldırarak. 

Muzip sesi ve gülümsemesi göğsünü titreştirdi. “Her zaman,” dedi ve beni bu defa içeri doğru sürükledi. Tüllerden birini kaldırıp içeri girdiğimizde daha önceki gelişimizden pek farklı değildi. Ortada yine büyük bir yatak vardı. Yatağın kenarları mumlarla doluydu ve biraz ilerisinde küçük bir yer sofrası mevcuttu. 

“Burayı gerçekten seviyorum. Neden bir daha gelmedik ki?” dedim bakışlarımı hayranlıkla etrafta gezdirirken. Bu çatı altında anılarımız çok az da olsa, hepsi birbirinden kıymetliydi. Nefes aldıkça o günün kokusu boğazıma doluyordu. 

Aytun parmaklarını benimkilere geçirdiğinde o da bakışlarını etrafımızdaki büyülü çatının altında gezdiriyordu. “Vaktimiz olmadı.” 

Başımı onaylarcasına salladım. “Doğru. Apep, Neftis, Seth...” diye mırıldandığım sırada, Aytun parmaklarını dudaklarımın üstüne örttü ve “Şşt,” diye fisıldadı. “Bu gece o tapılası dudaklarından hiçbirinin ismi dökülmeyecek. Kötü şeyleri anmak yok.” 

Dudaklarım tatlı bir tebessümle kıvrılırken başımı omzuma doğru eğdim. 
Suracamdaki şımarık gülümsemeyle ona bakarken aramızdaki sessizlik bile onlarca kelimeye gebeydi. 

“Siz ne derseniz o, liderim. Sözleriniz benim için emirdir.” 

“Liderin olmayı seviyorum ama ne yazık ki arık liderin değilim,” dedi başını iki yana sallayarak. Dudakları dudaklarımın üzerindeyken parmakları bel oyuntumu nazikçe okşuyordu. Dokunuşu sıcacık, varlığı kusursuzdu. “Unuttun mu, beni kovmuştun,” dedi gülümseyerek. 

“Ama o sayılmaz,” dedim kaşlarım çatılırken. “Kara büyünün etkisindeydim. 
İçimden gelerek söylemedim.” 

“Biliyorum ama bu konuda kurallar kati,” dedi Aytun başını iki yana sallayarak. “Liderliğim düştü. Beni yeniden işe alman gerekeçek.” 

Sözcüklerine yeniden itiraz etmek için dudaklarımı aralayacaktım ki vazgeçtim. Onu inceleyen bakışlarım kısıldı. Bu kez de ben onunla oynamaya karar verdim. “Aslında seni işe almayı düşünmüyorum,” dedim dudaklarımı onunkilerden uzaklaştırarak. i 

“Vay bef dedi Aytun şaşkınlıkla. Bakışları kısılırken, “Kısacık zamanda yerimi doldurdun demek...” Parmaklarını saçlarıma doğru uzatıp ince tutamları kulağımın ardına sıkışurdı. “Hemen de yeni bir lider bulunmuş anlaşılan.” 
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“Hayıt,” dedim başımı iki yana sallayarak. “Sadece... Senin artık liderinf de. 
gil, kralım olmanı istiyorum,” diye mırıldandım kararlı sesimle. Bakışlarım bek. 
lentiyle dolarken Aytun'un kaşları çatıldı. 

“Bu da ne demek?” 

“Ben cehenneme gittiğimde ülkeyi birinin yönetmesi gerekiyor,” dedim başımı hafifçe öne doğru eğerek. “Mısır tahtını boş bırakamam ve yokluğumda ülkeyi idare edecek en iyi aday sensin. Hatta tek adaysın. Senden başkasına güvenemem.” 

“Kral olmamı mı istiyorsun?” diye sordu sanki anlattıklarımdan hiçbir şey anlamamış gibi. Konuştuklarımı dinlemiyor muydu bu herif? 

“Eğer kabul edersen evet. Kralım olmanı istiyorum. Zaten kaderini bana sunduğun gün bir evlilik bağı oluştu aramızda. Tamamlanmamış olsa da kral olma hakkına sahipsin. Lütfen kabul et, bunu senden başkasından isteyemem.” 

Söylediklerim gerçeklerdi. Tek kelimesi bile yanlış ya da eksik değildi. Kendimden başka güvenebileceğim yalnızca birkaç kişi vardı ve o kişilerin en başında Aytun geliyordu. Her şeyden çok daha önemliydi benim için. Herkesten. 

“Ülkeyi lider olarak da yönetebilirim. Neftis'in uyuduğu altı ay boyunca yapuğım buydu zaten. Tüm yetkiyi benimle lan'a verirdi.” 

“Ama yapabilecekleriniz sınırlı olurdu. Birilerinin hoşuna gitmeyen herhangi bir emriniz, vekâleten yönettiğiniz için kabul görmezdi. Ben tam yetkiye sahip olmanı istiyorum. Böylece hiçbir sorgulanma olmadan dilediğince ülkeyi yönetebilirsin,” dedim ikna edebilmek adına. 

Aytun düşünürcesine başını öne eğdiğinde gözlerimi bir kez daha odada gezdirdim ama bu defa ayrıntıları görme konusunda daha dikkatliydim. Hâliyle odanın bir köşesindeki şövale dikkatimden kaçmadığında, “Bu da ne?” diye mırıldandım merakla. Üzeri yeşil, kadife bir örtüyle kapalıydı ama içimden bir ses bunun AÂytun'un eseri olduğunu söylüyordu. 

Ellerini ceplerine yerleştirip başıyla tabloyu işaret etti. “Bilmem. Açıp bakmaya ne dersin?” Suratındaki gülümseme beni de gülümsetti. 

“Düşündüğüm şey mi?” diye sordum suratımdaki gülümsemeyi silmeden. 

Sırıtışı büyürken hafifçe omuz silkti. “Ne düşündüğünü bilmediğim için saruna cevap veremem.” 

“Çok kötüsün. Resmen benimle oynuyorsun. Yeni bir tablo mu?” 

“Hayır, seni çizdim,” dedi bakışları benimkilere sabitlenmişken. İfadesi öyle yoğun, gözleri öyle kör edici bir ışığa sahipti ki nefesim kesildi. Dudaklarım şaşkınca aralandı. 

“Yeni bir tane mi? Nereden geldi aklına?” diye sorarken bir yandan da şövaleye doğru ilerledim. 

“İlk çizdiğim eski evde yok olmuştu. İkincisi de aynı şekilde. O yüzden yeni bir tane çizmek istedim.” 
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“Bakalım bu defa nasıl çizdin..” dedim tablonun üzerindeki kalın kumaşı sıkıca tutarak. Vakit kaybetmeden örtüyü kaldırdım ve görüş açımı genişletmek için bir adım geri çıktım. 

Bakışlarım benim bir yansımam olan tabloda gezindi. Heyecanımı dizginlemeye çalışsam da gözlerim dolmak üzereydi. Işığın tenime vuruşu, Aytun'un elleri ve büyülü parmaklarının tabloda bıraktığı izler... Nasıl başarmıştı, bilmiyordum ama beni olduğumdan çok daha güzel resmetmişti. Sanki karşımda gökyüzüne ait biri duruyordu. Bir meleği, hayır, bir tanrıçayı andırıyordu. Bu bendim. Aytun beni böyle görüyordu. Onun gözünde ben böyleydim. Dudaklarım titredi. 


“Aytun bu... Bu çok güzel. Gerçekten çok güzel.” 

Aytun yanıma geldi. Parmaklarını belimin iki yanından karnıma sararken nefesim kesilmiş gibi karşımdaki resme bakıyordum. Karnımın üzerinde birleşen elleri birbirine kenetlendi ve bedeni bedenimi sardı. Göğsü, sırtımı sıcaklığına hapsederken çenesini de omzuma yasladı. Titremeye hazır bekleyen dudaklarımda güçlü bir gülümseme belirmişti. Başını hafifçe çevirdi ve sıcak dudaklarını da sessizce boynuma bastırdı. Ardından ağır nefesleri tenime düşerken bakışları benimle birlikte tabloya döndüğünde boğuk sesini duydum. 

“Aruk kraliçesin. Koskoca bir ülkeyi yönetiyorsun ama bir yandan beni de yönetiyorsun ve bugüne kadar kimse, seni benim gözümden göremediği için çizmek istedim.” 

“Çok güzel,” dedim titreyen sesimle. 

Aytun onaylarcasına başını salladı. “Kesinlikle,” dedi bakışlarını benimle birlikte tabloda gezdiriyordu. “Tacın, kolyen, tahtın... Her şeyinle mükemmelsin,” dedi sesiyle beni tabloda gezdirirken. , 

Bakmaya devam ederken suratımdaki gülümseme giderek büyüyordu. Güzel olduğumu biliyordum, Aytun bana sık sık söylüyordu zaten ama bunu hissetmek ve gözlerimle görmek... İşte, bunun tadı bambaşkaydı. 

Bakışlarımı duraksatan şeyse parmağımda parıldayan bir minik taştı. Gözlerimi kısıp birkaç kez kontrol etsem de orada duran gerçek değişmiyordu. En sonunda açıkça sormaya kârar verdim. 

“O yüzük ne?” 

w “Hangi yüzük?” dedi, hiçbir şey sezemediğim sesi tekdüze çıkmıştı. Bedenimi kollarının arasından çektiğimde bir eli belimde kalmasına rağmen benden biraz uzaklaştı. > 

“Sol parmağımdaki. Benim öyle bir yüzüğüm yok.” 

“Anlayamadım,” dedi bu kez. Belimdeki avucu sıcak temasını keserken parmakları da cebine doğru gitti. Oradan siyah, kadife bir kutu çıkardığını gördüğümde'bir adım geriledim. “Bu yüzüğü mü kastediyorsun?” 

“Aytun... Bu...” i l 

Parmaklarım titrerken kutunun kapağını açmış, pırlanta yüzüğün gözlerimi kamaştırmasına izin vermişti. En klasik tektaş modeliydi ve seveceğimi biliyordu. 
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“Simge'nin maden ocağına düşmüş gelinliğinden düşen bir taş,” dedi bana doğru yaklaşarak. Ardından bakışları gözlerime tutunurken bir adım önümde durdu ve kutuyu aramızda tutarak nefeslendi. Başım, parmaklarının arasında tuttuğu kutuya eğildiğinde bu kez nefesi kesilen ben oldum. Aytun'un... Elleri mi titriyordu? 


Bunca senedir liderlik yapan. açımasızca Gin 4 töni ilagyen adamın sevdiği kadın karşısında elleri mi mn a kasılmıştı. 


“Madem ruhumuz 


erim de sana. Aşkım siri en birbirine çok âşık biranne babanın çocuğ olarak döğ dum ama o aşkın yalan olduğunu gördüğümde inancımı kaybettim. 
onra sen çıkage din ve benim tüm hayatım oldun. Beni yeniden aşka inandırdın. Buz tutmuş kalbimi eritin. Ben kışı severim ama senin gözlerine bakarken, 


yazın büyüsüne kapılıyorum. fg renç bir h ayatım vardı, sarışın. Sen gelene kadar intikam ye kendi hayaumı mahvediyordum ama sen geldin ve varlığı gla 


Dudaklarım maae “Aytun...” diye EET a 

“Umarım o güzel dudakların bana hayır cevabı vermek için açılmıyordur;” diye sordu gergin bir sesle. Sözcüklerinin arasından sızan gerginlik ve stresi kulaklarıma ulaştığında gülmeden edemedim. Ona hayır diyeceğimi düşünmesi 


bile o kadar komikti ki... 
“Ben sana nasıl hayır derim ki?” dedim titreyen sesimle. ww tz “O zaman?” ağ 
“Ben de bir ö ömür sensiz, nasıl yaşadım, bilmiyorum. Hayatım. boy ca kita - 


“Bu ever demek mi?” hd f Başımı salladım. Gözyaşlarım > süzülürken, “Bu seninle evleniri demek? wV 

“Seni seviyorum, sarışın. Hem de seni öyle çok seviyorum ki senin için deliriyanm,” dedi boğuk, aynı zamanda güçlü bir sesle. Kollarının arasındaki dünyaya sığarken hatta belki de o dünya iie kahkahalarım giderek güçleniyordu. 
Kıkırdadım. “Sen zaten deli 

“Bakışları dudaklarıma düştü Burnunu benimkine sürterken nefesi tenimi 


gıdıklıyordu. “O zamanlar sen yoksun diye deliydim. Şimdi de sen varsın diye. 
Sanırım ben halükârda sana deliyim.” 


478 


Ninova 


“Aklınla bu kadar oynadığımı bilseydim seninle daha az uğraşırdım,” dedim ensesindeki parmaklarımı birbirine sıkıca bağlayarak. 

Başını sallayıp burnumun ucunu öptü. “Hayır. Bu teklif hiç hoşuma gitmedi. 
Sen benimle hep uğraş, aklımı kaybetmeye razıyım.” 

Sonunda beni kollarından indirdiğinde elimi çektim ve bakışlarımı parmağımdaki parlak taşta gezdirdim. Dudaklarım bir sırıtışla kıvrıldı. 

“Simge'nin yüzüğümü gördüğünde atacağı çığlığı şimdiden duyabiliyorum.” 
“Eğer o kadar çok bağırmaya devam ederse bebeğine zarar verecek.” 

“Anne olacağına inanamıyorum. Simge'yi hiç öyle hayal etmemiştim.” 

“Ben de dayı olacağıma inanamıyorum. Gerçi mükemmel bir dayı olacağım kesin.” 

“Tabii, kesinlikle,” diye mırıldandım, egoistliğine gözlerimi devirdiğimde Aytun bunu fark etti. Kaşları çatılırken onunla dalga geçmemden hoşlanmamış gibi surauma bakıyordu. 

“Ne? Benim bebeklerle aram iyidir.” 

“Hiç bebek severken görmedim seni. Bu yüzden yorum yapamayacağım ama Simge'nin harika bir anne olacağına eminim.” 

“İşte, ben ondan çok emin değilim. Simge daha kendine bakamıyor. Çocuğa nasıl bakacak?” 

“Saçmalama,” dedim ancak yaşadığım farkındalıkla neşem yavaşça soldu. 
“Bebeği doğarken göremeyeceğim)” diye fısıldadım. 

“Hani bugün kötü şeylerden bahsetmeyecektik? Ayrıca evlilik teklifimi kabul ettiğine göre artık doyma kısmına geçebiliriz,” dedi beni durdurmak isteyerek. 

“Doyma kısmı mı?” 

“Evet. Beni doyurman lazım,” dediğinde başımı geriye atum ve gözlerine baktım. Dudaklarımı araladığımda Aytun bakışlarımda ne gördü, bilmiyordum ama suratında değişik bir ifade belirmişti. 

“O bakışlar ne? Ah, anladım. Senin aklına başka şeyler geldi, sevgilim ama ben yemekleri kastetmiştim.” 

“Hu,” 

Elimden tuttu ve ilerlemeye başladığımızda beni birbirinden farklı tabakların ve yemeklerin dizili olduğu sofraya doğru götürdü. 

“Tüm bunları senin için hazırlattım,” dedi ve beni kollarının arasına çekerek sessizce saçlarımı öptü. 

Kollarına tutunup gülümsedim. “Teşekkür ederim. İyi ki varsın.” 

“Sen de iyi ki varsın, sarışın.” 

“Ama yemekten önce yapmamız gereken bir şey var,” dediğimde duraksadı. 
Gözleri kısılırken dudakları aralandı. 

“Ne, anlamadım?” 

Kenetlenen ellerimizi ayırdım ve parmaklarımızı birbirine geçirdim. “Gel benimle.” 
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Maar'ın tapınağı gecenin kör karanlığında tüm şehrin aydınlatma ihtiyacın karşılarcasına parlıyordu. Geçitten çıkar çıkmaz bizi gören askerler duruşların dikleştirdiğinde bir baş selamı verdiler ve Aytun şaşkınca, “Neden buradayız, n oluyor?” diye sordu. 

Gecenin bir vakti kendimizi tanrıçanın tapınağında bulmamız beklenmedik olabilirdi fakat evlilik bağının tamamlanması için Maat'ın Ulu Tanrıça sifatıyh bizi kutsaması gerekiyordu. Onu bu saatte rahatsız etmek hoş karşılanmayabilirdi lakin gitmeden önce Aytun'la bağın tamamlanmasını istiyordum. 

Elinden tuttum ve tapınağın merdivenlerine doğru çekiştirdim. “Maat'ın yı. 
nına gitmeliyiz. Haydi,” dediğimde, “Bu saatte mi? Sence de çok geç olmadı mı?” 
diyerek itiraz etmeye kalktı ama onu umursamadım. Maat uyuyor olsa bile onu uyandırırdım ve son günümün hatırına beni mazur görebilirdi. 

“Uyuduğunu düşünmüyorum. Haydi, gel.” 

Tapınağın arka kısmına, Maat'ın evinin olduğu bölmeye doğru ilerlerken Aytun neden burada olduğumuzu tekrar sorgulayacaktı ki aniden lan'ın karşımıza çıkmasıyla sessizliğini korudu. 

lan bizi bu saatte görmeyi beklemediğini ispatlarcasına, “Kraliçem, Aytun? 
Bir sorun mu var?” diye sordu. Bizi bu saatte karşısında gördüğünde aklına ilk gelen tabii ki bir sorun olup olmadığı olacaktı. Endişeyle bir bana bir de Aytun'a bakarken bir an önce onu aşıp Maar'a gitmeyi arzuluyordum. 

Göğsüm, sık nefesler eşliğinde heyecandan inip kalkıyordu. “Hayır, yok. 
Maat nerede? Onunla görüşmem lazım.” 

lan çenesinin ucuyla kapıyı gösterirken, “Odasındaydı,” dedi. “Bir sorun olmadığına emin misiniz?” 

“Evet, eminiz. Müsait mi?” 

Neler olduğunu anlamamasına rağmen, “Buyurun,” dedi ve bizden önce odaya doğru ilerledi. Tanrıçanın kapısını çalıp içeri girdiğinde biz dışarıda kalmıştık. 
Aralık kapıdan içerisi görülmüyordu fakat seslerini duyabiliyorduk. Aytun geliş sebebimizi öğrenmek için kıvranıyordu ama sormak için doğru bir zaman olmadığını bildiği için sorularını kendi içinde yaşıyordu. Onun bu kıvranışından fazlasıyla zevk alıyordum çünkü Aytun'u böyle gördüğüm anlar çok nadirdi. 

lan'ın içeriden, “Ulu Tanrıçam?” diye seslendiğini ve Maat'ın da cilveli bir tonda, “Baş başayken #anrıçam dememen konusunda anlaşmıştık, sevgilim,” deyişini işittim. Aytun'la gözlerimiz kesiştiğinde ikimizin de dudaklarında aynı sırıuş vardı. Birbirlerine gerçekten âşık olmuşlardı ve resmen bir ilişki içerisindelerdi. 
Onların bu özel ve güzel anlarını bozmak istemiyordum ama vaktim sınırlıydı. 
Kapının aralığını elimle genişlettim ve içeri girdim. O esnada lan'a sarılmak için kollarını havaya kaldıran Maat bizi gördü ve anında çekinerek duruşunu düzeltti. 
“Ah, pardon!” dediğinde utanarak ekledi. “Geldiğinizi fark etmemiştim.” 

“Kusura bakmayın, tanrıçam. Bu saarte rahatsız ediyoruz ama acil bir durum 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Gözleri korkuyla irileşirken, “Ne oluyor, bir şey mi oldu?” dedi. Acil durum eyince herkesin korkması yaşadıklarımızın bize bıraktığı tatsız emarelerden birisiydi. 

“Aslında evet, oldu. Ulu Tanrıça olarak bir tanrıçayı resmi olarak evlendirme yetkisi sizin elinizde. Rica etsem Aytun'la benim aramdaki evlilik bağını tamamlar mısınız?” 

Maat korkacak bir şey olmadığını anladığında içten bir şekilde gülümsedi ve hevesli hevesli başını salladı. “Seve seve.” 

Aytun'a döndüm ve onun da gerginliğinden arınıp gülümsemeye başladığını gördüm. Yüreğim kulaklarımda atarken Maat, “Yaklaşın bana,” dedi. 

Söylediğini yapıp önüne geçtiğimizde önce benim elimi kaldırıp avuç içime baku. Ardından da Aytun'un avucuna. Halka şeklindeki dövmesini incelerken, “Sadece Aytun'un dövmesi oluşmuş gibi görünüyor,” dedi. “Senin dövmen henüz var olmamış. Ellerinizi birleştirin lütfen. Yemini biliyor musunuz?” diye sorduğunda ikimiz de #ayır dercesine başımızı salladık. Bilmiyorduk elbette. “Öyleyse beni tekrar edin.” 

“Göğü süsleyen ay, güneş ve yıldızlar şahidim olun ki seni sonsuza dek yanımda isteyeceğime... 

Aytun'la aynı anda söylediklerini tekrar ettik. “Göğü süsleyen ay, güneş ve yıldızlar şahidim olsun ki seni sonsuza dek yanımda isteyeceğime... 

Sözcükler sihirliydi, zira daha ilk andan itibaren birbirine bağlı ellerimizin arasından geçen elektrik akımı muhteşem hissettirmişti. Kalbim öyle hızlı atıyordu ki biraz daha böyle devam ederse göğsüm parçalanacaktı. 

“Yeryüzünü süsleyen insanlar ve büyücüler şahidim olsun ki seni sonsuza dek SEVECEĞİME...” 

“Yeryüzünü süsleyen insanlar ve büyücüler şahidim olsun ki seni sonsuza dek seveceğime...” 

“Yer altını süsleyen yaşam ateşi şahidim olsun ki seninle aramda hiç bozulmayacak bu bağı sonsuza dek kalbimde ve dövmemde taşıyacağıma yemin ederim. Ruhum, aklım ve bedenim üzerine yemin ederim.” 

“Yer altını süsleyen yaşam ateşi şahidim olsun ki seninle aramda hiç bozulmayacak bu bağı sonsuza dek kalbimde ve dövmemde taşıyacağıma yemin ederim. 
Ruhum, aklım ve bedenim üzerine yemin ederim.” 

Yemin biter bitmez kalp atışlarım yavaşladı ve kalbimin çevresini ılık bir esinti kapladı. Midem kasılıyor, yukarı doğru hareket eden neşeli kelebeklerin kanat çırpışını hissediyordum. Asıl büyü buydu. Beni dünya üzerinde efsunlayacak tek kişi Aytun'du ve o da her fırsatta beni etkisi altına almaktan caymıyordu. 

Tamamlanmıştım. İşte, bu sefer gerçekten, ilk kez tam anlamıyla tamamlanmışum. 

“Ulu Tanrıça olarak Kader Tanrıçası Ayliz ile Aytun Karavera'nın evliliğini onaylıyorum ve sonsuza kadar mutlu olmanızı diliyorum. Yıldızlar sönene kadar, güneşin gücü tükenene kadar ve ay artık göğü aydınlarmaktan vazgeçene kadar 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birbirinize âşık olmanız dileğiyle. Siz artık bir bütünsünüz ve evliliğinizin getirdi. 
ği bazı sorumluluklarınız olacak.” Merakla tanrıçanın söyleyeceklerini dinlerken tüm oda ikimizin hızlı nefeslerinin sesiyle doluydu. “Dövmeleriniz, eş olduğunuz için dokunduğunuzda birbirinizin o an aklından geçen düşüncelerini okumanızı yarayacak. Ayrıca evlilik bağını kullanarak birbirinizi çağırdığınızda, çağırıldığınız yere gitmek zorundasınız.” 

“Bu çağrı cehennemi kapsıyor mu? Yani Ayliz'i dövmeyi kullanarak çağırsam gelecek mi?” 

Tanrıça üzgünce başını salladı. “Korkarım ki hayır,” dediğinde hepimiz yeniden gideceğimi hatırlamıştık. Ortamdaki. neşeli havanın üstüne kasvet bulutları çöktüğünde lan bu havayı dağıtmak ister gibi bizi alkışlamaya başladı. 

Elini Maat'ın beline koyup ona sokuldu. “Tebrik ederim. Umarım hep mutlu olursunuz.” 

“Teşekkürler, lan ve ben de sizi tebrik ederim,” dedim gözlerim ikisinin üzerini arşınlarken. “Birlikte olduğunuzu duydum.” 

Maat ufak bir baş hareketiyle tebriğimi kabul ettiğinde Ian daha çok ortamı yumuşatma taraftarıydı. Meraklı gözlerle tanrıçaya dönerken, “Bir şeyi merak ediyorum. Eğer biz de evlenmeye karar verirsek töreni kim yapacak? Sen mi?” 
diye sordu. | 

Sanırım çok yakında bir tanrıça daha evlilik bağını kuracaktı. İçten içe onların adına çok mudu olduğumu fark ettim. Ian zaten en başından beri mudu olmayı hak ediyordu ve aynı şeyler Maat için de geçerliydi. Her zaman bana destekçi olmuş, zafere ulaşmam için yardımını esirgememişti. 

“Elbette. Kendi kendimi evlendirebilirim sonuçta, değil mi?” 

“Sanırım çok yakında bir evlilik daha gerçekleşecek ama umarım benim yeryüzünde olduğum bir tarihi seçersiniz,” dedim onlara sataşarak. 

lan, “Ne zaman gideceksin?” diye sordu. “Yarın akşam. Öğle saatlerinde halka hem gideceğimi açıklayacağım hem de Aytun'un kral olduğunu,” diye karşılık verdim. 

Yandan yandan Aytun'a bakarken, “Doğru, bir de o vardı, değil mi?” diye sordu. Yüz ifadesi memnuniyetsiz duruyordu ancak sesindeki alaycı tavırdan onunla dalga geçtiğini anladım. Ne kadar zaman geçerse geçsin, aralarındaki bu didişme hiçbir zaman son bulmayacaktı. Başta onların birbirilerine olan öfkelerinden ödüm kopuyordu çünkü birinin zarar göreceğini düşünüyordum ama sorunlarını hallermeseler de göz ardı etmeyi öğrenmişlerdi. Buzlar tamamen erimemişti ama inanıyordum, çok yakında lan ve Aytun gerçekten dost olmayı öğreneceklerdi. 

“Müstakbel kralın olduğum için pek üzgün duruyorsun, lan.” 

“Sonuçta bir zamanlar liderlikte yarışıyorduk. Rakibimdin.” 

Aytun göğsünü kabartarak, “Artık bana £ralım diyecek olman ne güzel,” dediğinde Maat şu an bu konuşmanın yeri olmadığını hatırlattı. 

“Bence didişmeyi bir kenara bırakın çünkü unuttuğunuz bir şey var,” dediğinde ikimiz de anlamamış gibi kaşlarımızı çattık. “Birbirinizi öpmeyi unuttunuz.” 
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Aytun şok içinde bana dönerken başını salladı. “En sevdiğim kısmı nasıl unutabildim, bilmiyorum.” 

“Arsızsın,” dedim gülerken ama işin doğrusu ben de en çok bu kısmını seviyorum. Hiç beklemeden dudaklarımızı tutkulu bir öpücükle birleştirdiğinde elleri belimi kavrayıp kendine bastırdı. Vücutlarımızın sıcaklığı ve nefeslerimiz birbirine karışırken artık kalplerimiz de bir atıyordu. Biz bir bütündük ve nerede olursam olayım bu gerçek hiç değişmeyecekti. 

“Sonsuza kadar seni seveceğim, gecemin parıltısı.” 

“Ben de seni seveceğim, gecemin hâkimi. İlelebet ve sonsuza kadar.” 


De 


Aytun'la olmak, ona ait olmak ve onun da bana ait olması... Sanırım bugüne kadar bu denli huzurlu hissettiğim başka bir an olmamıştı. O her zaman benimdi. İlk gördüğüm andan itibaren hem de ama şimdi her şey daha farklıydı. Daha yoğundu ve daha doğru hissettiriyordu. O hiçbir zaman benim için yanlış olmamıştı ama sanki en başından beri olması gereken buydu. Kalbim zaten onundu, şimdi aramızda bir bağ vardı. Bizi birbirimize bağlayan, oldukça derin bir şey vardı ve hiç şüphesiz bu artık eş olmamızdan kaynaklanıyordu. 

Birçok şey yaşamıştık. Hislerimiz, duygularımız ve biz defalarca kez birbirimizle sınanmıştık. Birbirimizi kaybettiğimizi sandığımız nice anlar olmuştu ama hiçbirinde birbirimizden vazgeçmemiştik. Aramızdaki aşk her zaman kuvvetliydi ama artık daha sağlamdı, hissediyordum. 

Törenden sonra yeniden Aytun'un deniz kenarında bizim için hazırladığı kamelyaya dönmüştük. Son derece lezzetli olan yemekleri yerken sürekli birbirimizle uğraşmıştık. Yemekten sonra beni kendine çekmiş, başımı göğsüne yaslamıştı ve bu sayede kendimi olmayı en çok sevdiğim yerde bulmuştum. Onun kollarının arasında. Uykulu değildim, artık uyku hâli hissetmiyordum fakat onun kokusu en ağır ilaçlardan bile daha çok mayıştırıyordu beni. Bir yanım gözlerimi kapatıp onun kollarında uyumak için can atıyordu ama diğer yanım bu güzel gecenin uykuyla sonlanmasını doğru bulmuyordu. 

Aytun'un parmakları saçlarımın arasında gezinirken gözlerim bacaklarımın üzerindeki elimdeydi. Parmağımdaki yüzüğü incelerken birkaç dakikadır sessizliğimizi koruyorduk ama Aytun, “Mutlu musun?” diyerek bu sessizliği bozdu. 

“Evet, çok mutluyum hem de. Peki, sen?” 

“Senin olduğun bir yerde mutlu olmamak imkânsız mı?” 

“Değil mi?” 

“Değil. Sen benim mutluluk kaynağımsın çünkü. Benim tüm gülümsemelerim sana, biliyorsun.” 

“Ya uzaktayken? Beni görmediğinde mutsuz mu olacaksın?” 

“Sen yokken mutlu olmamı sağlayacak bir neden de olmayacak.” 

“Yanında olmasam da hep seninle olacağım. Ayrıca dövmelerimize dokunduğumuzda birbirimizin düşüncelerini okuyabileceğiz.” 
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“O düşüncelerden tek duyacağın seni ne kadar sevdiğim ve özlediğim olacak,” dedi ve hemen sonra düşünceli bir tavırla ekledi: “Acaba yer altı dünyasında telefon çeker mi?” 

“Abartma. Hiç zannetmiyorum.” 

“Ben sensiz ne yapacağım?” diye sordu ama soruyu benden çok kendine yöneltmiş gibiydi. 

“Bir zamanlarda seninle ne yapacağım diye sorup duruyordun.” 

“Seninleyken her şey çok kolay çünkü yanımda sen varsın ama sensizlik?” 
Dudaklarını sıkıca birbirine kenetleyip gözlerini kapattı. “Sanırım son bir senedir beni zorlayan tek şey bu. Hep seninle sınandım, Ayliz. Hep seni kaybetme korkusuyla yaşadım ve şimdi korkularım gerçek oldu. Ben seni kaybettim.” 

Elimle yanağını okşarken, “Beni kaybetmeyeceksin,” dedim. 

“Babam, annem gittikten sonra hep üzgündü. Onu terk eden biri için neden yas tuttuğunu hiç anlamamıştım ama şimdi anlıyorum. Babam, bu dünyadaki eşini bulmuştu ve sonra kaybetmişti. Acısı da, üzüntüsü de bu yüzdendi. Ben babam gibi olmayacağım. Seni kaybetmeyeceğim, Ayliz. Seni asla kaybetmeye- 


ceğim. 

Aytun Karavera 

Ayliz'in kollarımın arasında oluşundan vazgeçmek hayli zordu ancak aklımdakileri gerçekleştirmek istiyorsam bir süreliğine ondan uzak kalmam lazımdı. 
Karanlık gökyüzünü süsleyen yıldızlar sanki matem havasındaymış gibi bugün daha sönüktü. Yıldızlar dahi onun gidişinin yasını tutarken benim kabullenmemi nasıl beklerdi? 

Onsuz geçen bir güne bile tahammülüm yokken bir ömür ondan ayrı kalmak en son isteyeceğim şey dahi değildi. Ben bir yana, Ayliz'in sonsuza kadar cehenneme hapsolmasına asla razı gelemezdim. Çok uğraşmıştı. Bu dünyaya ayak bastığı günden beri hayatını kazanmak için savaşmışken şimdi her şeyden vazgeçip gidemezdi. O gidecek olsa bile ben gitmesine izin veremezdim. 

Aklımda bir yol vardı ancak bunu Ayliz'e söylesem karşı çıkıp hiçbir şey yapmamamı isteyeceğini biliyordum. Kendinin çabalamadığı yetmezmiş gibi benim de çaba sarf etmememi istiyordu. Beni vazgeçirip engellememesi için uyumasını beklemiştim ve o uykuya dalar dalmaz yanından ayrılmıştım. 

“Gecenin köründe bu kadar acil olan şey ne, Karavera?” 

lan'ın arkamdan yavaşça yaklaştığını o konuşana kadar fark edememiştim. 
Ellerimi cebimden çıkarıp ona döndüğümde uykulu gözlerle beni izlediğini fark ettim. 

Bu cümleyi kurmaktan nefret ediyordum ama yine de “Yardımına ihtiyacım var, dedim. Hayatım boyunca birinden yardım almayı, bana destek olmasını istemeyi zayıflık olarak görmüştüm. Hatta bu yaşıma kadar her şeyi tek başıma yapmaya çalışmıştım fakat Ayliz geldiğinden beri onu korumaya tek başıma 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gücüm yetmemişti ve birilerinden bana destek vermesini rica etmiştim. lan da onlardan biriydi ve şu an etrafımda ondan başka güvenebileceğim biri yoktu. 
Artık Tan'a güvenebiliyor olmam büyük bir gelişmeydi. Özellikle de geçmişimizi göz önünde bulundurursam. 

“Evet, biliyorum. Zaten bu saatte o yüzden geldim,” dedi ona atuğım mesajı kastederken. Ayliz'in yanından ayrılır ayrılmaz ona yardımına ihtiyacım olduğunu belirten kısa bir mesaj göndermiştim. Geleceğini biliyordum çünkü ondan çok sık yardım istemeyeceğimi bildiği için anında harekete geçecekti. 

lan önünde durduğumuz devasa yapıya bakarken alnını kırıştırdı. “Neden Ayliz'in tapınağındayız?” diye sorduğunda sadece, “Çünkü Ayliz'i bedeli ödemekten kurtarmamız gerekiyor,” dedim, Sesim titremişti. Lanet olsun, konuşurken sesim titremişti. Kendimi güçsüz hissettiğimde daha fazla göz göze gelmemek için bakışlarımı kaçırdım ama emindim ki sadece gözlerim değildi hislerime ayna tutan. Yüzümdeki duygularımı da gölgeleyemediğimi lan'ın sessiz kalışıy- la anlarken başımı yere eğdim. Çaresizdim ve bunu yansıtacak kadar zayıfum. 
Konu Ayliz olduğunda ne gücüm kalıyordu ne de ünvanım. Ona âşık olan adama dönüşüyordum sadece. 

Tan neler diyeceğini bilemediği için birkaç saniye sessiz kaldı ama sonra dikkatle seçtiği birkaç cümleyle beni teselli etmeye çalıştı. “Aytun, neler hissettiğini anlıyorum. Gerçekten anlıyorum ve ben de çok üzgünüm ama Maar'la da konuştum ve bana tek yolun bu olduğunu söyledi. Ayliz gitmek zorunda. Keşke böyle olmasaydı...” 

Başımı yerden kaldırdım ve sözünü yarıda keserek, “Tan, yardımına ihtiyacım var,” dedim. “Önemli olmasa senden bunu asla istemezdim, biliyorsun. Ayliz'in sonsuza kadar orada kalmasına müsaade edemem. Ben onsuz yapamam.” 

lan, acının en ağır yükünün enkazından çıkan kelimeyle dudaklarını sertçe birbirine bastırdı. Hayatı boyunca benden bu cümleyi sadece bir kez, en çaresiz anımdayken duyabilirdi. Ben annemsiz yapmıştım. Babamsız yaşamıştım. Ama Ayliz'in olmadığı bir evrende nefes almam mümkün değildi. Sanki o olmazsa ben yok olup giderdim. Hiçliği mesken edinen ruhumun evi Aylizdi, yuvası onun göğüs kafesiydi. O varsa vardım, yoksa yoktum. Ben, ona bağlıydım. Ona bagımlıydım. 

“Değiştirebileceğimizden emin değilim ama tamam, deneyelim. Ne yapacağz?” 

Sonunda birinin kabullenmeyip benim gibi uğraşması yalnız olmadığımı hissettirdiğinde lan'a minnetle baktım ve tapınağın girişine doğru ilerlemeye başladım. 

“Benimle gel.” 

Ayliz'in tapınağı gece gündüz demeden onun için dua eden insanlarla dolup taşıyordu. İbadet eden inançlı ruhlar tapınağı boş bırakmıyor, sürekli olarak ona minnetlerini sunuyorlardı. Kısa zamanda zor işler başarmış, kendini insanlara kabul ettirmiş ve sevdirmişti. Yıllarca türlü kısıtlamalarla insanlara gına getiren 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Neftis'ten sonra onlar için savaşan bir tanrıça görmek herkese iyi gelmişti. Ayliz'i benimseyerek kraliçeleri olarak görmüşlerdi. Şimdi kraliçelerinden mahrum kal. 
mayı insanlar da hak etmiyordu. 

Tapınağın içine girip Yazgı Odası'na doğru ilerledik ve beklemeden girdik. 
Ayliz bir süredir etrafımızdaki tehlikelerden ötürü tanrıçalık görevleriyle bizzat ilgilenememişti. Onun yerine yardımcıları kader ipliklerini işliyordu. Geldiğimizi gören üç kadından biri ayağa kalku ve hızlı adımlarla yanımıza ilerledi. Önümde durduğunda panikle, “Lider? Burada ne işiniz var? Üzgünüm ama buraya girmeniz yasak,” dedi. Bana izin vermeyeceklerini zaten biliyordum fakat bahanemi çoktan hazırlamıştım. 

“Kraliçenin emriyle buradayım. Eğer izin verirsen vazifemi yapmak istiyorum. 

Yardımcı kız geri çekilirken, “Elbette, bağışlayın,” dedi ve bize arkasını dönerek yerine geçti. 

lan kız yeterince uzakta olmasına rağmen duymasından endişe ederken, “Neden yalan söyledin? Ya Ayliz'e haber verirlerse?” diye sordu. Tedirgin bakışları gözlerini bizden ayırmayan üç kadının üzerindeydi. 

“Ayliz, ona yapuğım büyü sayesinde hayatının en derin uykusunu uyuyor,” dediğimde irkilerek bana döndü. Gözleri irice açıldığında fisıldayarak, “Bir tanrıçaya büyü mü yaptın? Sen iyice aklım kaçırdın,” dedi. 

Omuz silktim. “Büyüyü yaparken sevgilim olduğunu düşündüm. Tanrıçam olduğunu değil” ` 

“İçini böyle mi rahatlatıyorsun?” dedi homurdanarak. 

“Eğer bir gün Maat'tan gizli iş çevirmen gerekirse senin de aynısını yapacağına eminim.” 

Sorumu es geçti ve pürdikkat beni izleyerek, “Madem bir yol bulduğunu düşünüyorsun, bunu neden Ayliz'den gizli yapıyorsun?” diye sordu. 

“Çünkü Ayliz bu saçmalığı çoktan kabullendi. Simge için hayatından fedakârlık yaptı ve kurtuluşunun olmadığını düşünüyor. Gitmek istemiyor, biliyorum. Çaresizce kabullendi ama ben kabullenemiyorum. Ondan ayrı kalmayı geçtim, kendimi borçlu hissediyorum. Simge benim kardeşim. Benim sorumluluğum ama o ölmesin diye bedel ödeyen Ayliz oldu.” 

“Simge senin kardeşin olabilir ama Ayliz onu kurtardıysa bunu seni değil, Simge'yi sevdiği için yaptı. Borçlu hissetmenin manası yok. Ayliz'in zorunda kaldığı şey için gerçekten üzgünüm.” 

“Ne olursa olsun onu cehenneme gönderemem, lan. Herkes için, benim için bu kadar uğraştı ve yaptıklarının ödülü ölülere işkence çektirmek olmamalı. Bu çok ağır. Ayliz bunu hak etmiyor.” 

“Elbette hak etmiyor ama kader değiştirilemez.” 

“Değiştiremeyebiliriz ama...” derken fazla detay verdiğimi fark ederek cümlemi yarıda kestim. Tan'a aklımdakilerden bahsettiğim an beni vazgeçirmek için her yolu deneyeceğine adım kadar emindim. Son ana kadar söylememeliydim. 
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lan direterek, “Ama ne?” dediğinde havuza yöneldim. “Gel benimle.” 

Havuzun kenarına geldiğimizde ona döndüm ve “Senden isteğim, haber verdiğimde zamanı durdurman. Güçlerine ihtiyacım var,” dedim. 

“Ne yapmaya çalıştığını asla anlamıyorum. Beni tedirgin ediyorsun ve ben senin bu hâlini çok iyi tanıyorum. Gözünü karartmışsın, kendini tehlikeye atacak bir şey yapmak üzeresin.” 

“Yardım edecek misin yoksa etmeyecek misin, lan?” dedim sıkılmış gibi. Bir an önce aklımdakileri yapmak yerine lan'a laf yetiştirmeye çalışarak vakit kaybediyordum. 

, Başını geriye atıp sabır ister gibi derin bir nefes aldı. “Lanet olsun, tamam.” 

“Anlaman gerekmiyor. Dediğimi yap sadece. Gerisini ben halledeceğim,” dedim ve havuzun önünde diz çöktüm. lan da benimle aynı hareketi tekrarladığında, “Kader. Sana geldim. Duy beni. Sana seslenen sesimi duy,” dedim. Havuzda herhangi bir değişim olmadığında beni dikkate almadığını anladım ve bu defa daha farklı bir yol izlemeye karar verdim. 

“Buraya seninle bir anlaşma yapmaya geldim.” 

lan'ın bana attığı şaşkın bakışları fark ediyordum ama ondan tarafa dönmüyordum. Şu anki önceliğim lan'dan ziyade kaderin beni yanına almasıydı. Birden içim çekiliyormuş gibi hissettiğimde gözlerimi kapatum ve birkaç saniye sonra açtığımda kendimi kasvetli bir mağaranın içinde buldum. 

Kader, “Ne istiyorsun, Kral Aytun?” dediğinde içten içe ne kadar mutlu oldugumu tarif edemezdim. Planlarımı gerçekleştirmem için gereken ilk adımı atmıştım. Onu göremiyordum. Karşımda kanlı canlı duracağı bir bedeni yoktu. 
Benimle iletişimini zihnen gerçekleştiriyordu ve bu yeterli değildi. Bedeni olmasa dahi ruhunun yerini bulmak zorundaydım. 

Onu tiye alarak, “Haberler çabuk yayılıyor sanırım,” dedim. Resmi olarak kral değildim ama şimdiden duyulmuştu. 

“Senin kaderinde kral olmak vardı ve en sonunda kader ipliğinden bir düğüm daha çözüldü.” 

“Kaderim mi?” 

“Evet, kaderin. Biliyorum çünkü kaderini ben yazdım.” 

“Başka ne var peki kaderimde?” diye sorduğumda acaba az sonra yapacaklarımdan da haberdar mıydı diye merak etmiştim. 

“Kaybedeceksin, ” dedi derin bir sesle. “Neyi olduğunu bilmiyorum ama bir şeyi kaybedeceksin.” 

“Yazan kişi olarak neyi olduğunu bilmen gerekmez mi?” 

“Haklısın, gerekir ama o düğüm çok kuvvetli ve ben dahi ne olduğunu göremiyorum. Ne garip, saklı kalan bir kader. Bir anlaşma yapmalıyım, dedin.” 

Bugüne kadar acaba kaç defa şeytanla pazarlığa tutuşmuş, kaç kez zehirleneceğimi bile bile sofrasına oturmuştum? Yok olma pahasına çıktığım bu yolda, ne pahasına olursa olsun elimde takas malzemesi yapacağım biri vardı. Ayliz için 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her şeyi yapardım. Onun için ölürdüm, öldürürdüm ve yaşardım. Ayliz'in bana yaptıramayacağı hiçbir şey yoktu. 

“Evet. Kader tanrıçasının kaderini değiştirmek istiyorum.” 

“Sen kimsin de bana bir tanrıçanın kaderiyle oynamamı teklif edebiliyorsun? Bu ne cüret?” 

“Yapabileceğini biliyorum. Ayliz cehenneme gitmemeli.” 

“Ben tanrıçaya bedeli olacağını söyledim ve o da kardeşini kurtarmaya çok istekli olduğu için kabul etti. Başına gelecekleri kendisi seçti. Şimdi çocuk gibi mızmızlanıyor. Bir insandan tanrıçaya dönüşürse böyle olur. Güçlü bir karaktere sahip değil, Hiçbir zaman da olmayacak.” 

“Tamam, kaderini değiştir. Onun yerine bedeli ben ödeyeyim,” diye teklif sundum ama elbette kabul etmeyecekti. 

“Mümkün değil, Kaderden kaçamaz. Kaçamayacak.” 

Madem bu iş tahmin ettiğim gibi güzellikle çözülmeyecekti, ben de ikinci seçeneğimi değerlendiririm. Onu sinirlendirmek adına, “Aslında kaçtı,” dedim. 

“Ne demek 0?” 


“Khonsu sayesinde ay ışığını aldı ve kendine cehenneme kraliçelik etmeyeceği on altı gün yarattı.” 

“Hayır, imkânsız.” 

Onun sinirli çıkan sesi beni gülümsetirken, “Yaptı bile. Her yıl on altı gün cehennemden çıkabilecek,” dedi. Tan bana sen ne halt ediyorsun der gibi bakarken kader, “Yapamaz. Beni kandıramaz. Olmaz,” dedi. İnkâr ediyordu ancak o da Ayliz gibi kabullenecekti. Kabullenmek zorundaydı. 

“Sanırım söylendiği kadar zeki değilmişsin, kader. Ayliz seni kandırmayı başardı.” 

Bu cümlelerden sonra tam da beklediğim gibi kader sinirli mırıltılar çıkardıktan sonra birden sesini zihnimde değil, tam ensemde, kulağımın dibinde duydum. 

“Seni yok ederim, Aytun.” 

Tehdirkâr cümlelerini hiç umursamadan birden bağırdım. “Ian, şimdi!” dediğim an lan zamanı durdurdu ve öfkeyle bana döndü. Olayları algılamaya çalışarak, “Ne yapıyoruz, biz lanet herif?” diye sorduğunda kaderden birkaç adım uzaklaştım ve olduğunu düşündüğüm yere bir hapis büyüsü yaptım. Bu, zaman eski hâline dönse bile onun etrafına görünmez bir duvar örecek ve hareket etmesini engelleyecekti. 

“Sessiz ol, odaklanmaya çalışıyorum.” 

“Aytun, aklındaki her neyse hemen vazgeç, dedi lan, ben onun ne zaman bu kadar korkaklaştığını merak ederken. Hissettiği şaşkınlık öfkesini tetiklerken, “Kaderin ta kendisine hakaret ettiğin yetmezmiş gibi bir de onu durdurdun,” dedi. Ellerini havada savururken onu daha da delirtecek o son sözü söyledim ve yüzündeki değişimi anbean izledim. 
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“Ve hapsedeceğim.” 

“Ne?” 

“Biraz susar mısın? Zamanı sonsuza dek durduramazsın. Onu tutmak için etrafına büyü yapacağım.” 

lan susmak zorunda olduğunu anlamış gibi sessiz kaldığında kaderin etrafına ördüğüm görünmez duvar tamamlanmıştı. Ne onun bedenini görüyordum ne de duvarı. 

“Büyü tükeniyor,” diyen lan zamanı daha fazla tutamayacağını ima ettiğinde, “Bırakabilirsin. İşim bitti,” dedim ve cümlem biter bitmez kaderin bağırışını duydum. 

“Ne yaptın sen bana?” dedikten sonra duvara birkaç defa eliyle vuruyormuş gibi bir ses çıka ve eğlenerek, “Bir süre hareket edemeyecek gibi duruyorsun, kader,” dedim. 

Yoğun bir nefretle, “Bu yaptığının bedelini ödeteceğim sana, Karavera. Sana öyle işkenceler çektireceğim ki pişman olup ayaklarıma kapanacaksın, ” dedi. 

“Eğer bize ulaşmayı başarabilirsen yaparsın.” 

Cebimdeki tüpü çıkardım ve Ayliz'in Khonsu'dan aldığı ay ışığına baktım. 
Ona her bölmeyi içinde taşıyan üç cam tüp vermişti ve Ayliz onları zindandan çıkarken bana vermişti. Tanrılarla görüşme yapacağı için ışığı yanında gezdirmek istememişti ve bana saklamamı söylemişti. Saklamıştım ama sadece iki tanesini. 

Kader elimdekini gördüğünde içinde ne olduğunu anlamış gibi tedirgince, “Ne yapıyorsun, Aytun?” diye sordu. 

“Sana yapacağım şey için üzgünüm ama Ayliz'den ayrılamam.” 

“Her ne yapmaya çalışıyorsan hemen bırak. Yoksa sonuçları çok ağır olacak.” 

Ayliz giderse onun için ağır sonuçları olacak.” 

“Aytun, ne yapıyorsun sen?” diyen lan'a döndüm ve sonunda aklımdaki çlgın fikri onunla paylaştım. 

“Eğer kader Ayliz'e ulaşamazsa onu cehenneme gönderemez” 

“Bu büyünün beni tutacağını mı sanıyorsun, aptal?” 

“Bu büyünün değil ama yapacağım şeyin tutacağını biliyorum.” 

“Ne yapacaksın?” 

“Khonsu'dan aldığımız gün ışığından yaratacağımız günlerden birini alacağım. Zaman yaratabildiğimi biliyorsun. O günün içinde kadere sonsuz bir gün döngüsü oluşturacağım ve kaderi o günün içine hapsedeceğim. Burada geçirdiği bir gün onun için sonsuzluk olacak.” 

“Bunu yapamazsın.” 

“Yapacağım. Sana ondan uzak durmanı söyledim ama beni dinlemedin. Bu sonu kendin hazırladın, kader.” 


“Aytun, yapma. Bu çok büyük bir şey. Onu sonsuza dek tutamazsın.” 
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“Buradan kurtulacağımı sen de biliyorsun. Yarattığın günün gücü tükendiğinde buradan çıkacağım ve sana ant içerim ki Ayliz'i cehenneme kraliçe yapacağım, seni ise o cehennemde sonsuza kadar işkence çekecek bir ruh.” 

Kaderin sözleri bir kulağımdan girip diğer kulağımdan çıkarken büyüyü yapmaya devam ettim ve büyüye başlar başlamaz anlamıştım az önce kaderin bir şey kaybedeceksin dediği anın bu olduğunu. O neyi kaybedeceğimi bilmiyordu ama ben biliyordum ve bu beni durdurmadı. 


Kraliçe Ayliz 

Son neydi? 

Sonsuzluk neydi? 

Kiminin sonu, bir başkasının sonsuzluğu olurken benim hayatım hep sonlarla süslenmişti. Sonsuzluk bana güzelliklerini hiç getirmemişti ve bundan sonra da sonsuzluk dediğimiz zaman kavramı benim için acıdan ibaret olacaktı. 

Her şey sahiden de başladığı yerde, başladığı şekilde bitiyordu. 

Benim hikâyem bir piramidin derinliklerinde başladığında o gün ruhumda ince bir sızı vardı. Şimdiyse hikâyem yine bir piramitte son bulacaktı ama doğup büyüdüğüm dünyada değil, bana yabancı olan bir evrende ve o ince sızı derin bir acıya dönüşmüş hâlde bitecekti. 

Hissediyordum. Hissediyordunuz. Bugüne kadar acı çektiğini sandığım ruhum kaderin sivri tırnaklarının ucunda kukla misali oynatılıyordu. Çektiklerimin feryadı, çekeceklerimin yanında fısıltı gibi kalmıştı. Kalbimi korumakla yükümlü olan göğüs kafesim bile benden medet ummayı bırakarak acımı dindirmek için baskı yapıyordu. Sanki, sanki bedenim bile ölmemi istiyordu. 

Ben artık bir ölüydüm. Ruhum, cehenneme gitmektense ölmeyi yeğliyordu. 
Bir mezarım dahi olmayacaktı, zira ruhlar gömülemezdi. Kader kimine güzel yaşamlar sunarken bana ızdırabı sunmuştu. Kader, beni ölüme götüren celladımdı. 
Bundan sonraki günlerimin nasıl geçeceğini bilmiyordum ama benim için geçmeyeceğini biliyordum. Yaşam hakkım, acımasız bir hırsız tarafından alınmıştı elimden. 

Derin nefesler alarak piramidin halkla aramda duvar görevi gören ahşap kapısına bakıyordum. Boş gözlerle oymalarını inceliyor, etrafımda koşturan hizmetkârları seyrediyordum. Halka her şeyi açıklayacağım ve Aytun'u kral yapacağım ana gelmiştik. Bir törende hem kraliçelerinin artık burada olmayacağını hem de yeni krallarını öğreneceklerdi. Güneşin batmasına pek vakit kalmamıştı. 
Birkaç saat sonra cehennem beni almaya gelecekti ve bundan sonraki hayatıma gidecektim. 

İnsanların piramidin çevresinde toplandığını içeriye kadar gelen konuşma seslerinden anlayabiliyordum ama töreni başlatmak için henüz tacını giymemiş olan kralıma ihtiyacım vardı. 
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Sabah gözümü açtığımda Aytun yanımda yoktu. Birlikte mükemmel geçirdigimiz gecenin sabahına beni yalnız bırakmasına bozulduğumu inkâr edemezdim. 
Belki dışarıdadır, diye düşünmüştüm ama sonra yatağın kenarına bıraktığı notu fark etmiştim. Bir işi olduğunu ve benim piramide geri dönmem gerektiğini söylemişti. 

Teb'e döner dönmez Keligadan tören hazırlıklarının tamamlandığını öğrenmiştim ve vakit kaybetmeden hazırlanmaya başlamıştım. Her ne kadar içimden süslenmek gelmese de beni bir sene görmeyeceklerdi ve son gördükleri anda en iyi hâlimde olmak istiyordum. Kısa bir duş almış, sonra doğruca hazırlanmıştım. 
Üzerime lacivert, askılı, uzun bir elbise giymiştim. Elbisenin V şeklinde, göbeime kadar inen derin bir göğüs dekoltesi vardı. Sol tarafında bacağımı ortaya seren yırımacıyla epey göze çarpıyordu. Tacımı, dalgalı saçlarımın üzerine yerleştirdiğimde Aytun'un aldığı kolyeyi ve dün verdiği pırlanta yüzüğü takmıştım. 
Güzel görünüyordum. Gerçek bir kraliçe gibiydim ve beni hep öyle hatırlamalarını istiyordum. 

Yanlışlarım olmuştu. Hata ettiğim zamanlar gelmişti ama ben hep onları korumak istemiştim. Hepsinin hayatını kurtarmıştım. Onlara doğru düzgün kraliçelik edecek zamanı bulamamıştım ama eğer yapabilseydim sevgilerini ve saygılarını kazanmak için elimden ne gelirse yapacağımdan şüphem yoktu. 

Ensemde sıcak bir nefes hissettiğimde burnuma dolan tanıdık koku sayesinde Aytun'un geldiğini anladım. Ona dönmeden, “Nereye kayboldun? Sabahları seni yatakta görmemeyi sevmediğimi biliyorsun,” dedim memnuniyetsizce. 

“Bir işim vardı,” dediğinde başımı çevirdim ve her defasında beni heyecanlandıran gözlerine baktım. 

“Tüm geceyi birlikte geçireceğiz demiştik, benden önemli ne işin vardı?” 

“İşim zaten seninle ilgiliydi,” dediğinde tamamen ona döndüm ve kaşlarımı çatum. 

“Anlamıyorum.” 

“Seni cehennemden kurtarmanın yolunu buldum, sarışın.” 

Nefes almak unutulur muydu? Unutmuştum. Duyduklarım içimdeki umut tohumlarını filizlendirirken, “Ne?” diye sordum ve o an Aytun'un yüzündeki yorgunluğun izlerini fark ettim. Hiç uyumamış gibi görünüyordu ama üzerinde farklı bir yorgunluk daha vardı. Ben onu incelemeye dalmışken, o beni şaşkınlığa sürükleyen cümlelerine ara vermeden devam etti: 

“Aruk cehenneme gitmek zorunda değilsin.” 

“Ama nasıl?” 

“Khonsu'nun sana verdiği ışıktan günlerden birini yarattım. Liderlik gücüm olarak zamanın doğal akışına paralel yeni zaman ekleyebiliyorum. Senden aldığım güne sonsuz bir zaman ekledim ve kaderi oraya hapsettim. Karmaşık geldiğini, anlamasının zor olduğunu biliyorum ama en basit hâli bu. Hiçbir zamana 


ait olmayan günü büyüledim ve kader bundan sonra oradan çıkamayacak. Onu 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sonsuzluğa mühürledim. Kaçış yolu yok ve eğer dışarı çıkamazsa sana ulaşamaz. 
Seni cehenneme götüremez.” 

“Ama kurtuluş yolu yoktu,” dedim direterek. 

Dudakları yorgun bir tebessümle taçlandı. “En karanlık anda bile bir yol vardır, Ayliz. Ben o yolu buldum. Bu kesin bir çözüm değil, biliyorum. Ay ışığından yaratılan gücü bizim aklımızın almayacağı kadar kuvvetli ama bir gün gücü tükenirse gün yıkılır, zaman yok olur ve kader yeniden serbest kalabilir.” 

“O gün gelecek,” dedim farkında olduğum gerçekle. Kalbim atıyordu ama ne için attığını kendisi de bilmiyordu. Şu an gitmek zorunda olmadığım için heyecandan mı atıyordu yoksa bir gün kader çıktığında olacaklardan korktuğu için mi? 

“Gelecek ama ne zaman olduğunu bilmiyoruz. Belki asırlarca sürecek.” 

“Belki de birkaç gün sonra,” dedim dehşet içinde. Mutluydum çünkü kurtulmuşcum. Korkuyordum çünkü bir gün cehenneme gidecektim. Ellerim titrerken, “Ben ne diyeceğimi bilmiyorum” dedim. 

“Bir şey söylemene gerek yok, aşkım. Senin gitmeni kabullenemezdim. Yapuğımın tanrılar ve evren tarafından kabul görmeyeceğini biliyorum ama açıkçası umurumda değil. Kaderi zamana hapsetmek, dünyanın dengesini bozmuş olabilir ama benim için tek önemli şey sensin. Seni kurtarmak için gerekirse dünyayı 

yakarım.” 

“Biliyorum sevgilim, biliyorum.” Gözlerim dolarken kollarımı boynuna dolayıp kokusunu derince içime çektim. “Teşekkür ederim. Sana ne kadar teşekkür etsem az kalır.” 

Kalbim küt küt atarken kendimi onun kollarında rahat hissediyordum ama açıkçası kendimi pek güvende hissettiğimi söyleyemezdim. İçim rahat değildi. 
Kader, meçhul bir zaman diliminde oradan kurtulup peşime düşebilirdi. Ensemde soğuk nefesini hissediyordum ve biliyordum ki bir sonraki karşılaşmamıza kadar nefesi ensemden ayrılmayacaktı. 

Adım seslerini duyduğumda Aytun'dan ayrıldım ve yanımıza gelen Keliga'ya döndüm. “Kraliçem, eğer hazırsanız töreni başlatabiliriz. Herkes sizi bekliyor.” 

Keliga'yı başımla onayladığımda Aytun, “Artık veda konuşması yapmak zorunda değilsin. Töreni iptal edelim,” dedi. Keliga'ya talimat vermek için dönmüştü ki “Hayır,” diyerek karşı çıktım. Cehenneme gideceğimi söylemeyebilirdim ama dün Aytun'la evlenmiştik ve onu kral ilan etmeliydim. Tacını giymeli, kralım olarak yanımda olmalıydı. En azından gidene kadar... Lanet olsun! Sonsuza kadar kader ne zaman çıkacak diye düşünerek mi yaşayacaktum? Her güzel anımda zihnimin arka planında ödeyeceğim bedelin ne zaman geleceği mi yankılanacaku? Böyle yaşanır mıydı, böyle yaşayamazdım ki. 

Hissettiklerimi sahte bir gülümsemeyle gölgelemeye çalıştım ve düşünceleri aklımdan uzak tutmayı umdum. Bugün değil. Bugün bunu düşünmeyecektim. 

Ellerimizi birleştirirken açılan kapıdan içeri sızan gün ışığı yüzümüze vurdu. 
Halk kapının açıldığını fark ettiğinde bile coşkuyla bağırdı ve aniden törenin 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seyri bizim için değişti. Onlara veda edeceğimi açıklayacağım an yok olmuş, yalnızca krallarıyla tanışmalarına vesile olmuştu. Aytun'la aynı anda öne doğru bir adım attık. Sonra bir adım daha. Ve bir adım daha. 

Dışarı çıktığımızda yüzümüze çarpan sıcak hava üzerimde sarhoşluk etkisi yaratırken insanların yüksek nidası kulağıma bugüne kadar gelen en güzel melodiydi. 

“Kraliçe Ayliz, çok yaşa!” 

“Kraliçe Ayliz, çok yaşa!” 

“Bir şey mi oldu?” diye sordum Aytun'un yürümekte zorlandığını fark edince, Birden elimi daha sıkı tuttuğunda bunu destek almak için yaptığını anlamışnm. “Yorgun ve güçsüz görünüyorsun.” 

“Çünkü güçsüzüm. Birkaç gün yürürken zorlanabilirim. Eskisi gibi iyi kılıç e n Yeni hâlime adapte olana kadar yorgun görünebi- 


“Bu ne demek?” 


“Ay ışığı gününü sonsuz döngüsüne sokarken onun gücüyle baş edebilmek çok zordu. Gün bana karşı koydu ama ben direndim ve sonunda sonsuzluğu yaraurken gücümü son damlasına kadar kullanmak zorunda kaldım. Bu zorlu ve yasaklı bir büyüydü. Bedeli olacağını yaparken hissettim ama vazgeçmedim. 
Büyüyü tamamlamak için kendi gücümü feda ettim.” Dudaklarındaki gülümseme titredi ve ruhsuzlaşu. “Tamamen güçsüzüm, hiçbir gücüm yok. Artık büyücü değilim. Tıpkı halkımız gibi normal bir insanım ve bundan sonra ömrüm bir insanınki kadar olacak.” 

Büyücüler ölümlüydü ama zaman, onlar için insanlara olduğundan daha farklı işliyordu. Büyü yapabilen kişiler iki yüz sene.kadar yaşayabilirlerdi ama insanlar öyle değildi. Ortalama bir insan ömrü belliydi ve Aytun'un da onlardan biri olması canımı yakmışu. Benim için yaşamının yarısından vazgeçmiş, büyü gücünü feda etmişti. 

Dudaklarım titreyip gözlerim dolduğunda Aytun, “Şşt!” diyerek beni yauşurmaya çalıştı. “Binlerce insanın önünde ağlayan bir kraliçe hoş karşılanmaz, güzelim. Ayrıca büyücü olup olmamın pek de bir önemi yok. Sonuçta tüm gün tahtta oturup keyif çatacağım, değil mi?” 

Kendisiyle alay ediyor, artık büyücü olmamanın onu etkilemediğini göstermeye çalışıyordu ama başarılı olamıyordu. Onu tanıyordum, beni kandıramazdı. 
Üzülüyordu ama gölgelemeye çalışıyordu. Çok şey kaybetmiştik bugüne ulaşabilmek için. Kendimizden çok şey eksiltmiştik. 

“Bugün sizleri yeni kralınızla tanıştırmak istiyorum. Dün Ulu Tanrıça Maar'ın huzurunda Aytun Karavera ile evlendik. Ülkenizin artık yeni bir kralı var. Ona saygı duyacağınızdan ve kabulleneceğinizden hiç şüphem yok.” 

Başrahibim yanımıza geldiğinde Aytun'dan bir adım uzaklaştım ve o tacını giyerken gözlerimi yeniden önüme çevirdim. 
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Kurrulmuştum. Cehennemden, yer altı dünyasının kasvetli duvarlarının arasında kaybolmaktan son anda kurtulmuştum ve bunu sağlayan kişi yanımda duran adamdı. Buraya gelen o ürkek kız değildim artık. Hiçbir şeyden haberi olmayan, kim olduğunu ve adını dahi bilmediği düşmanlarının öldürmek için sıraya dizildiği o kızdan ülkeyi yöneten bir kraliçe yaratmıştım. Uykusuz kaldığım her gecenin mimarı olan düşmanlarımdan bir bir kurtulmuş, bana ve sevdiklerime yapılan kötülüklerin öcünü almıştım. Ölmemi isteyenler kendi kanlarında boğulmuş, bana ihanet edenler intikamın soğuk yüzüyle burun buruna gelmişti. 

Kazanımıştım. Kendimi ve sevdiklerimi kurtarmak için çıktığım bu zorlu yolda mücadelelerimin karşılığını almıştım. 

Maat ve lan... Aralarındaki imkânsızlığa rağmen birbirlerini bulmuşlardı ve eski yasakların hepsini yıkarak birlikte olmayı başarmışlardı. Tanrıçalar ve insanlar birlikte olamaz kuralını yıkmış, kendi yollarını çizmişlerdi. Gülüyorlardı çünkü lan, hepsine Aytun'un beni kurtardığını söylemiş olmalıydı. 

Anhur, Seshat, Aker ve zindana kapattığım diğer tanrılar... Bana öfkeli olmalarına rağmen onlara veda edeceğimi düşündükleri için gelmişlerdi. Onlar birlik içinde yaşamayı, birbirlerini görmeyi öğrenmişlerdi. Hâlâ bencillerdi ve yalnızca kendilerini düşünüyorlardı ama artık farklı açılardan görmeyi öğrenmişlerdi. Yeryüzünde, insanlarla yaşamak onlara iyi gelecekti, biliyordum. Onlara dua edip tapan insanlarla iç içe olacak, küçümsedikleri insanların zayıflıklarıyla bile ne kadar güçlü göründüklerini anlayacaklardı. 

Sedef Karavera... Ay Düğümü lanetinin kurbanlarından biriydi o da. Kehaneti gerçekleştirmek, soyunu temsil ettiği atalarına olan borcunu ödemek için yapılabilecek en büyük fedakârlığı yapmış, senelerce ailesinden ayrı kalmayı göze almıştı. Her zaman yanımda olarak beni laneti kıracağım güne hazırlamıştı. Beni Neftis'ten kurtararak bir kere ölümün elinden aldığı yetmezmiş gibi aynı zamanda kalbimi var eden adamı dünyaya getirerek kaderime ekletmişti. 

Simge ve Hector... Kendi hayatlarını kurmuş, sonunda mutluluğu birbirlerinde bulmuşlardı. Bir aile olmuşlardı ve bu ailelerine yeni katılacak bebekleri herkesin yüzünü güldürecekti. Simge, ah Simge! Geldiğim ilk günden beri yanımdaydı. Beni seviyordu, bana değer veriyordu. Bana kız kardeşim gibi hissettiriyordu. Senelerce Eylül'ün soğuk tavırları yüzünden abla-kardeş ilişkisini yaşayamamıştım ve o bağı bana Simge vermişti. En kötü, en zor anlarımda hiç desteğini esirgememişti. Aytun'suz geçirdiğim zamanlarda bana varlığıyla güç vermişti. Simge, benim kalbimi yumuşatabilen ikinci kişiydi ve şimdi yüzündeki o huzurlu ifadeyi gördükçe iyi ki diyordum. İyi ki onu ölümden kurtarmışım. 

Ve kalbimi yumuşatan, bana varlığını hatırlatan ilk kişi... Aytun Karavera. 
Gecemi güzelleştiren, günümü var eden adam. Ona âşıktım. Ona deliler gibi âşıktım. Kayıp ruhumu bulmuş, bana sevgiyi öğretmişti. Beni sevilmediğim günlerin acısını çıkarır gibi öyle çok sevmişti ki onun için her şeyi yapacak konuma gelmiştim. Kaldı ki yapmıştım da... 
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Şimdi halkının onun için attığı çok yaşa nidaları arasında göğsünü kabartırken yeniden ona yaklaştım ve evlilik dövmelerimiz üst üste gelecek şekilde el ele tutuştuk. 

“Başardık,” dedim zafer gülümsemesiyle. 

“Başardık, sarışın. Her şey bitti.” 

Ve kader... 

Ödemem gereken bir bedel vardı. Bundan mutlak suretle kaçamayacağımı biliyordum. Kader, bir gün Aytun'un onun için hazırladığı sonsuzluk hapishanesinden kaçmayı başaracaktı ve o gün hiç şüphesiz, beni cehennemin azap çeken ruhlarının önüne atacaktı. Şimdilik bir bilinmezlikten kurtulmuştum ama aslında daha büyük bir bilinmezliğe sürüklenmiştim. Nice insanın kaderini yazmışum ama kendi yazgımdan kaçamayacaktım. Kırmızı kader ipliğime düğümlenen bir gerçek vardı o gerçek bir ömür peşimi bırakmayacak, beni her an tedirgin edecekti. Her dakikamın burada geçirdiğim son dakika olabileceğini bilerek yaşayacak, her yeni günün hapishanem olabileceğini düşünerek devam edecektim yoluma. Bir gün güneş cehennem için doğacak, ay yine cehennem için batacaktı ve ben o günün hangi gün olduğunu asla bilemeyecektim. 

Bir gün evim Darius olacaktı. Yapayalnız, o ruhların arasına karışacaktım. 

Bir gün o bedeli ödeyecektim. 

Belki yarın; belki on gün, belki on sene, belki on asır sonra... 


SON 


il 


Kitap Kurdu 


495 


Ninova 


L Rljaomg Je rl Hm EAA YOL) Çek 
Se e 0 AHA Joya) mel H At a e eHe a a een aL 


m A+) AAE 40 e s4 aad BAR la İİ 3 H İN a À 
TO (ka re-— pe (— i e-i 
Ja | wwa | İİ YİLO A 1030: e 
İN ewa i) 0 
niam l EY Nla a e m 


